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Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen 

Voorbereiding 

We zingen als intochtslied: Zoekend naar licht Lied 1005

1 Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Moment van stilte  

Bemoediging en Groet

We zingen: Zoekend naar licht Lied 1005

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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Gebed om ontferming 

We zingen: O God die in het water Lied 356

6 O God die in het water van de Jordaan 

uw Zoon hebt aangewezen 

om allen voor te gaan: 

Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen.    

7 O God die in het water van onze doop

wie Jezus willen volgen    

doet opstaan tot de hoop:    

Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. 

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van de Schrift 

We zingen het Veertigdagentijdprojectlied 

5 Petrus zegt fel: ‘Nooit verraad ik mijn Heer,

die woorden gaan niet over mij!’

Maar later zegt hij: ‘Mens, ik ken Jezus niet!’

Niet één, twee, maar drie keer op rij.

Terwijl hij nog praat, kraait er een haan.

En Petrus moet huilen, wat heeft hij gedaan?

Refrein: Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met Hem zijn wij onderweg,

wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

(Onder het naspel gaan de kinderen gaan naar de Kinderdienst)
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Eerste Schriftlezing: Psalm 78: 4

Tweede Schriftlezing: Romeinen 6: 3-5

Derde Schriftlezing: Matteus 28:16-20

We zingen: Het water van de grote vloed Lied 350

1 Het water van de grote vloed

en van de zee zo rood als bloed,

dat is de aardse moederschoot,

dat is de diepte van de dood.

3 Tot ondergang zijn wij gedoemd, 

als God ons niet bij name noemt, 

maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 

door ’t water van de doodsjordaan. 

4 Wij staan geschreven in zijn hand, 

Hij voert ons naar ’t beloofde land. 

Als kinderen gaan wij zingend voort, 

de Vader is het die ons hoort. 

Preek 

Muzikaal meditatief moment 

We zingen: O Jezus, hoe vertrouwd en goed Lied 512

1  O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor;
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2  uw naam die onze wonden heelt

en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt

en onze vrees verdrijft.

3  Mijn herder en mijn held, mijn vriend,

mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt,

mijn weg waarop ik treed;

(De kinderen komen terug uit de Kinderdienst)

Rondom het Doopvont

Inleiding op de Heilige Doop

Dopen, je kind laten dopen, betekent: Je kind uit handen geven:

zeggen, beloven: Je bent geen bezit, wij hebben jou niet, 

jij hebt ons om je te leiden, te beschermen.

Als je naar God vraagt, vertellen wij je van Jezus.

Als je naar de dood vraagt, vertellen wij je van het leven.

We zingen: Jouw leven staat aan het begin Lied 354

1 Jouw leven staat aan het begin,

het heeft nog geen herinnering.

Het is zo weerloos en zo klein,

je weet nog niet hoe het zal zijn.

O Heer, bevestig ons bestaan,

noem ons bij onze naam.
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2 Jij weet nog niet wat leven is,

wat liefde is en wat gemis.

Jij weet nog niet van nee en ja

van ondergang en gloria.

O Heer, bevestig ons bestaan,

noem ons bij onze naam.

5 Zo komt jouw leven aan het licht,

zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.

Gods adem heeft je aangeraakt

en jou tot bondgenoot gemaakt.

O Heer, bevestig ons bestaan,

noem ons bij onze naam.

Doopvragen aan de ouders Saskia en Christian Schaap

Het geloof en de betrokkenheid van de gemeente

Gemeente, door de doop zal dit kind bij ons als gemeente van

Christus horen. Daarom vraag ik u: aanvaardt u dit kind in uw

midden en wilt u, waar dat van u gevraagd wordt, deze ouders en dit

kind terzijde staan op hun weg in de gemeenschap van de Heer?

Mag ik uw stem horen, gemeente, met de woorden: Ja, van harte!

We zingen: Ik geloof in God de Vader Lied 340b 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, 
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zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de

gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een

eeuwig leven. 

Amen

Bediening van de doop van Olivier Johannes

We zingen staande: Welkom, welkom in ons midden melodie lied 801

1 Welkom, welkom in ons midden,

welkom, nieuwgeboren kind,

hier mag jij met ons aanbidden

God die mensen zoekt en vindt.

2 Welkom, welkom in ons midden,

welkom nieuwgeboren kind,

hier mag jij het licht aanbidden

dat de duisternis verblindt.

3 Welkom, welkom in ons midden,

welkom nieuwgeboren kind,

hier mag jij de zon aanbidden

die de wereld overwint.
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Rondom ons antwoord 

Gebeden:  Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Aandacht voor de collecten  

We zingen als slotlied: Jezus ga ons voor Lied 835

1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand naar het vaderland. 

2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad. 

4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. 

Heenzending en zegen

We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend:  ‘Amen” (3x)

Orgelspel


