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Vespers in de Adventtijd
Sassenheim - Dorpskerk
Anno Domini 2023 - vier dinsdagen

Telkens voorafgaand aan komende Adventszondag
Lezing uit Lucas 1

Tweede Vesper - dinsdag 5 december 2023 19.15 uur

Bij de ingang van de kerk brandt Adventslicht
Orgelspel

Stilte

Aandragen van het Adventslicht

Welkom

Stilte

Bede door de voorganger gesproken of gezongen, allen zingen (Lied 458)



Voorganger: Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart. Allen:

Zui -ve - re vlam, ver-drijf met je licht de ang-sten van ons hart

Voorganger: Zuivere vlam, versterk met je licht de ogen van ons hart. Allen:

Zuivere vlam, versterk met je Iic'ht de 0-gen van ons hart.

V: Zuivere vlam, bescherm met je licht ons weerloos aangezicht. Allen:
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Zui-ve-re vlam, be- scherm met je I|cht ons weer-loos aan-ge- zicht.
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Samenzang (staande) Lied 433 Kom tot ons de wereld wacht

i-e e-le-i-son. —

Ky-ri-e, Ky-ri-e e-le-i-son. Ky-ri-e, Ky-ri
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Inleiding op de Schriftlezing

Samenzang (staande) Lied 443 De engel Gabriel komt aangesneld



Schriftlezing Lucas 1: 26-38

Moment van stilte  de organist rond de stilte af met orgelspel

Gebed
Na de woorden "....... zo bidden wij samen," zingen we:
tekst Marijke de Bruijne muziek Anneke van der Heide
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Licht dat terug komt, Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.
Onze Vader

Samenzang (staande) Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede

We verlaten in stilte de kerkzaal

Afbeelding voorkant: gebrandschilderd raam in Taizé






