! LEDEN PG SASSENHEIM 20 - 50 JAAR )

Hoil Als het goed is ben jij lid van de Protestantse Gemeente Sassenheim.
En ben je tussen de 20 en 50 jaar oud. Dat zijn wij ook. En toen we hoorden dat er
hénderden mensen staan ingeschreven bij de PGS in deze leeftijdscategorie,
leek het ons leuk iets te gaan organiseren.

Voor iedereen die vaak in de kerk komt, voor iedereen die heel soms in de kerk komt, voor
iedereen die er ooit wel weer wat mee wilt doen,
voor iedereen die de aansluiting een beetje mist, voor iedereen die zich misschien uit wil
laten schrijven maar dit nog niet gedaan heeft, voor iedereen die de drempel te hoog vindt
weer eens de kerk binnen te stappen, voor iedereen die nieuwsgierig is naar ons nieuwe
kerkelijk centrum....
Kortom, voor iedereen :)

Want dit jaar is de Julianakerk gesloten en gaan we als gemeente verder in de Dorpskerk.
Daarbij is aan de Westerstraat een nieuw kerkelijk centrum gebouwd;
Het Venster. Waarom? Om alle activiteiten die naast de zondagse diensten worden
georganiseerd een plek te kunnen geven: vergaderingen, kerkelijke bijeenkomsten, koffie
drinken, etentjes maar bijvoorbeeld ook afscheidsdiensten, bruiloften én borrels.

Wij willen jou graag uitnodigen om onder het genot van een
hapje en een drankje naar Het Venster toe te komen; om het nieuwe gebouw te
bekijken, om gewoon weer eens even over de drempel te stappen en
om elkaar op een ongedwongen en gezellige manier te ontmoeten.
Je kan alleen komen, of neem een vriend of vriendin mee,
je kan samen komen, met je gezin, wat je maar wilt!

Mocht je niet willen of kunnen komen, /_\\

dan zouden wij het heel erg fijn vinden
als je deze enquéte invult.
Zo krijgen wij beter beeld van de behoeftes
van onze leeftijdsgenoten.

Vul via bovenstaande QR code een korte vragenlijst in.
Ook fijn om te doen als je wel komt!

Heb je de ‘PGSamen’ app al op je telefoon staan? Als je bent toegelaten en ingelogd,
kom dan bij ons in de groep PGS 20-50 jaar! We delen daar de laatste updates.
Zoek de app in je Google Play Store of via je App Store.

We hopen je te zien op 20 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur in Het Venster,
Westerstraat 8a Sassenheim!
In verband met voorbereidingen is het fijn als je je opgeeft via de QR-code. Maar als je last
minute toch langs wilt komen, je bent ook welkom zonder aanmelding vooraf!

Groet,
Mark, Maaike, Jantien, Daan, Eline en Andrea
(wij stellen onszelf voor op de achterkant van deze brief)




e Zonder verbondenheid kan ik niet leven

41 jaar, secretaris Jongerenraad, leiding Solid Friends, lid sinds
dat ik 12 jaar oud ben.
e |k kan me verwonderen over de natuur

¢ |k kan me verwonderen over hoe er uit die zwarte aarde elk

32 jaar, gemeentelid sinds 2023
¢ lk kan niet leven zonder liefde en humor
jaar weer de mooiste bloemen en planten opkomen.

bij een gospelkoor
¢ |k verwonder me over de lente, hoe nieuw leven ontstaat

33 jaar, gemeentelid sinds ik mij kan herinneren
e Zonder muziek kan ik niet leven, ik zing al meer dan 10 jaar
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37 jaar, gemeentelid sinds mijn geboorte!
e Zonder familie, vrienden en muziek kan ik niet leven
n

¢ |k verwonder me over de dynamiek tussen wetenschap e
geloof.

36 jaar, leiding kinderdienst, gemeentelid sinds 2023
e Zonder God kan ik niet leven, ik sta er nooit alleen voor.
¢ lk kan me verwonderen over opgroeiende kinderen. Ze

kunnen en weten steeds een beetje meer. }

38 jaar, beheerder PGS samen app en stream team,
e Zonder de mensen om mij heen kan ik niet leven.
¢ lk verwonder me over hoe groot de kracht van

vriendelijkheid kan zijn naar onbekenden toe.




