
U bent van harte welkom in onze kerkdiensten 
 

Kerstavond: 24 december 
Kerstmorgen: 25 december 
Oudjaar: 31 december 
 
Bernardus: 
Kerstavond 18.30 u: kerst-eucharisƟe-viering mmv Manna, 

koor uit Noordwijkerhout   
Dorpskerk: 
Kerstavond 21.30u: ds Sietske van der Hoek 
Kerstmorgen 10 u: ds Ellis Ezinga 
Oudjaar 17 u: gezamenlijke dienst in de Havenkerk 
Havenkerk: 
Kerstmorgen 10 u: zangdienst olv dhr Andries Bakker 
Oudjaar 17 u: gezamenlijke dienst olv pastor P Owel 

en mw Corinca Moolenburgh 
De Hoeksteen:  
Zondag 14 december 11.30-13.30 adventbijeenkomst  

15 u: concert door AllegreƩo kwartet 
Kerstmorgen 10.15 u: samenzangdienst ds Marjan Zebregs 
Sint PancraƟuskerk:  
Kerstavond 19 u: EucharisƟeviering 

m.m.v. VIVO en VIVACE 
Kerstmorgen: geen viering 
26 december 10 u:  Kindje Wiegen m.m.v. VIVO 
Oudjaar: gezamenlijke dienst in de Havenkerk 



Ondenkbare God, 

 

Die zo aan ons gelijk wilt zijn, 

dat wij u mogen noemen “Jij”, 

zoals een vriend, zoals een mens dichtbij. 

Jij komende op onze weg, in deze wereld, 

Ben Jij niet zelf de wachtende, 

Die eeuwig en verlangend naar ONS uitziet? 

Leer ons eigendunk en grootheid af te leggen. 

Leer ons de weerloosheid waarin Jij bent verschenen. 

Leer ons ontzag en mededogen 

voor de kleinste van de kleinen 

In wie Jij ongezien en onvermoed 

Je steeds aan ons wil toevertrouwen. 

 

 

Kris Gelaude 

DOE ALS GOD: WORD MENS! 

Advent is tijd van verwachting. Wat verwachten we eigenlijk? Ver-
wachten we nog “Licht in het donker”? Dat is wel wat het Kerstfeest 
van oudsher is, maar de plek waar Jezus werd geboren, Bethlehem 
in Palestina op de westelijke Jordaanoever, is al een paar jaar in duis-
ternis gehuld, letterlijk en figuurlijk, door maatregelen van de Israëli-
sche overheid. Waar halen onze zusters en broeders daar, een van 
de oudste christelijke kerken ter wereld, afstammelingen van de eer-
ste getuigen van de geboorte van het Kerstkind, licht en hoop en ver-
wachting vandaan? Wat geeft hen licht? 

Het Bethlehem van nu is niet hetzelfde als in de tijd van de geboorte 
van Jezus, maar de duisternis is net zo donker. 

Kunnen wij feest vieren als zij dat niet kunnen?  

Toch denk ik dat zij tegen de klippen op wel vieren. De geboorte 
van Christus is daar, net als op alle plaatsen waar oorlog is, gebrek en 
geweld, een symbool van Gods aanwezigheid juist midden in die el-
lende. God kwam als een kwetsbaar mensenkind, net als ieder van 
ons. Waar onze wieg ook stond.  

Zo wil onze God zich aan mensen toevertrouwen. Tot op vandaag. 
Zo ziet God verlangend naar ONS uit. Zoals wij verlangend naar het 
licht van God uitzien. 

Als God een kwetsbaar mensenkind kon worden, durven wij dat dan 
ook? 

We wensen u gezegend Kerstfeest en Vrede en alle Goeds voor het 
nieuwe jaar! 

Ds Sietske van der Hoek, ds Ellis Ezinga 

Namens alle kerken in Sassenheim 


