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KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Voorgangers : Ds. A. Alblas uit Bennebroek

Ouderling van dienst : Kees de Jong

Pianist : Ad de Joode

Lector : Hans de Nooij

Koster : Bert Nijman

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1¢ collecte: 40 dagen collecte, 2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website: Voedselbank Teylingen
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : Geen dienst.

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST Tweede zondag in de Veertigdagentijd
de kleur van de zondag is paars
PIANOSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
We zingen als intochtslied: Psalm 25: 2 en 3
Moment van stilte
Bemoediging en groet
We zingen: Psalm 25: 4 en 5
Gebed om ontferming

Het 40-dagentijdproject ‘Locatie Jeruzalem’ van de kinderdienst

Deze zondag staat Lucas 19:45-48 centraal: ‘Jezus jaagt handelaars uit de tempel’
We zingen het projectlied:

Refrein:

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met Hem zijn wij onderweg,

wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

't Plein voor de tempel lijkt meer op een markt.
Jezus roept boos en gekwetst:

‘Hier is het tempelplein niet voor bedoeld!
Gods huis is een plaats voor gebed!’

De leiders besluiten: Jezus moet dood,

want als Hij vertelt is de aandacht te groot.
Refrein:

Kinderen gaan naar hun eigen dienst
We zingen: Lied 187

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Inleiding op de zondag
Eerste Schriftlezing door de lector: 2 Kronieken 34: 14-21
We zingen: Lied 912: 1,2 en 3
Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 45-48
We zingen: Lied 568a (3x)
Preek
Muzikaal meditatief moment
We zingen: Lied 760



RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden
Aandacht voor de collecten
De kinderen komen terug van de kinderdienst
Terugkoppeling van de kinderdienst, zij vertellen iets over wat ze gedaan hebben
We zingen als slotlied: Lied 814

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met ‘Amen”(3x)

PIANOSPEL

MEDEDELINGEN

De bloemen.

De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar mw. Hilly de Joode - Lune, Sweelinckstraat
23, Dordrecht.

Zondag 1 maart géén avonddienst!

De gebruikelijke avonddienst op de eerste zondag van de maand is deze maand verschoven naar de
tweede zondag. Zondag 8 maart wordt weer een Taizédienst gehouden, waarin ds. Tim Moll voor zal
gaan en waarin de Taizézanggroep zal meewerken. Van harte welkom op zondag 8 maart 2026 om
19.00 uur in de Dorpskerk!

Van de predikanten

Ds Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).
Ds Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Wel en wee

e Mw Lies Wagenmakers - Scheick (Kagervoorde) heeft een week in het ziekenhuis moeten
doorbrengen, en een pacemaker gekregen, een hele ingreep, Gelukkig is ze nu thuis en kan ze
daar verder herstellen (25 februari ds EE)

e Hilly de Joode-van Lune heeft een akelige val van de trap gemaakt, waarbij ze vele ribben heeft
gebroken en een klaplong heeft opgelopen. Ze is inmiddels alweer een paar dagen thuis en
gaat met kleine stapjes vooruit. Ze kan zelfs de trap weer op, met hulp. En de buren zijn stand-
by voor als Ad de deur uit moet. Al met al goed nieuws. (11 februari ds SvdH)

¢ Mw Greet Broekstra-Polderman heeft op 6 februari een spannende ingreep ondergaan. Gelukkig
is het allemaal goed gegaan en kan ze nu lekker thuis herstellen. (11 februari ds SvdH)

Uitgebracht beroep niet aangenomen

In eerdere berichtgeving informeerden wij u dat er door de Kerkenraad een beroep uitgebracht was op
Prop. Tjerk de Reus uit Nij Beets. Maandag 23 februari hebben Kerkenraad en Beroepingscommissie
bericht ontvangen dat het beroep niet wordt aangenomen. Teleurstellend, niet alleen voor iedereen
binnen onze gemeente die de afgelopen periode nauw betrokken was bij het beroepingsproces, maar
zeker ook voor vele gemeenteleden. Er klonken vele positieve en hoopvolle geluiden uit de gemeente
rondom het uitgebrachte beroep. Wij feliciteren Tjerk de Reus met het aannemen van het, tevens op
hem uitgebrachte beroep vanuit ‘s-Heerenberg-Zeddam en wensen hem in deze gemeente een
gezegende en leerzame tijd toe in zijn nieuwe ambt als gemeentepredikant. De Beroepingscommissie
zal in maart weer bijeenkomen. Kerkenraad en Beroepingscommissie

Bijbelse Kunst en Inspiratie door Ds. Ellis Ezinga op woensdagmiddag 4 maart 2026

De Pastoraatsgroepen 67+ en 80+ nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst, die georganiseerd
wordt voor alle leden van de kerk. Ds. Ellis Ezinga neemt ons aan de hand van een aantal beroemde
en minder beroemde schilderijen mee in een verhaal over de volgende vraag: Kunnen we in een
kunstwerk zien waardoor de maker is geinspireerd - en zelfs, wat zijn overtuiging of geloof is? We
gaan kunst bekijken op een scherm in de grote zaal van het Venster. We gaan de schilderijen ook
lezen: Wat zie je? Waarom is dit zo gemaakt? Wat vertelt dit over de maker? We starten om 14.30 uur
in het Venster (inloop vanaf 14.15 uur) Aanmelden t/m maandag 2 maart bij: Gerry Eenkhoorn: 06-
2377 7437 / Janske Colijn: 214 813,Gerry van Prooijen: 221 960 of per email: pgs67plus@gmail.com



Vorming en Toerusting: De Tempeliers

Een ridderorde, die in de relatief korte periode van haar bestaan (1118 - 1314 na Chr.) uitgroeide tot
een van de machtigste organisaties ter wereld. Een ridderorde, waarvan zowel het begin als het einde
door allerlei mysteries en legenden is versluierd. Een orde, zowel dominant in het Midden-Oosten ten
tijde van de kruistochten alsook toonaangevend in heel Europa op het gebied van handel, bankieren,
landbouw, bouwkunst etc. Op dinsdagmiddag 3 maart staat in Het Venster ds. John Fockens stil bij
de Orde van de Tempeliers, aanvang 14.30 uur.

Vorming en Toerusting: Pasen - Het Feest der Feesten

Het Paasfeest is het allergrootste feest in het liturgische jaar. Viert de gelovige in het Westen de
Opstanding van Christus, in het Oosten wordt de Nederdaling van Christus in de Onderwereld
herdacht. In het apocriefe evangelie van Nikodemus is het uitgebreid beschreven: Christus gaat een
gesprek aan met de Koning van de Onderwereld en opent de poorten van de Hades. Alle wachtenden
in die Onderwereld bevrijdt Christus. Zo wordt de verlossing van de gehele mensheid een feit. Hoe
Pasen in de Oosters-Orthodoxe kerken wordt gevierd, staat op zaterdagmiddag 14 maart centraal in
een dialezing van mw. Desirée Krikhaar. De lezing wordt gehouden in Het Venster, aanvang 14.00 uur.
Aanmelden kan via tineke.braam@henet.nl.

Collectedoel: 40 dagencollecte

Vandaag collecteren we voor steun aan Mirjam Polak, docente Psychologie en werkt aan de universiteit
van Beiroet, ook krijgt Wilbert van Saane steun van Kerk in Actie, hij biedt onder andere pastorale zorg en
geestelijke begeleiding. Met hun lessen dragen zij bij aan het ontstaan van een stabiele samenleving.

Concert Procanto
Vanmiddag zingt het koor Procanto o.l.v. Paul Burgmeijer een mooi concert met religieuze liederen in
de Dorpskerk. Aanvang 15.00 uur. Toegang is gratis.

Mededelingen inleveren t/m donderdag 5 maart 2026 (vo6r 18:00 uur) bij Tineke Braam - Luijk, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



