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KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Voorgangers : Ds. Th. Doornebal uit Lisse

Ouderling van dienst : Anke Zandbergen

Organist : Ad de Joode

Lector : Kees Boonstra

Koster : Robert Viugt

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1¢ collecte: Omzien naar gevangenen in Nederland
2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website:
Voedselbank Teylingen
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : Taizédienst, ds. Tim Moll

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, de kleur van de zondag is groen

ORGELSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
We zingen als intochtslied: Psalm 40: 1
Moment van stilte
Bemoediging en Groet
We zingen: Psalm 40: 3 en 4
Gebed om ontferming
We zingen: Lied 117a

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezing door de lector: Markus 7: 31-37
We zingen: Lied 837
Preek
Muzikaal meditatief moment
We zingen: Lied 313: 2,4 en 5

RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden
Aandacht voor de collecten
De kinderen komen terug van de kinderdienst
We zingen als slotlied: Lied 534

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met ‘Amen”(3x)

ORGELSPEL




MEDEDELINGEN

Van de predikanten

Ds. Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
Ds. Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Vakantie ds. Ellis Ezinga
Van maandag 2 februari tot en met zondag 8 februari heeft ds. Ellis Ezinga vakantie.
Collega ds. Sietske van der Hoek neemt waar.

Wel en wee

e Mw. Riet Ruijgrok - van Bladel (Mercuriusstraat) heeft een nieuwe rechterknie gekregen, en het
gaat, zoals ze het zelf omschrijft: best redelijk! (29 januari ds EE)

e Mw Greet Broekstra-Polderman moet op 6 februari een spannende ingreep ondergaan. We wensen
haar veel sterkte en vertrouwen in de goede afloop. Gelukkig staat haar familie om haar heen. (ds
SvdH, 28 januari)

e Dhr. Cor Vis (Irissenstraat) is opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis, Postbus 4220, 2350 CC te
Leiderdorp, A3 Kamer 15, ivm vocht achter de longen en daardoor benauwdheid. Een hele zorg
voor hem, zijn vrouw Aly en de familie. (27 januari ds EE)

e Dhr. Willem Spaargaren (Berkenlaan) heeft vrijdag 2 januari een ingrijpende beenoperatie
ondergaan in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, dat is goed verlopen, de nasleep was echter
enige tijd zorgwekkend, maar hij is nu gelukkig dusdanig opgeknapt, dat hij in Van Wijckerslooth,
van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest kan revalideren. Hij verblijft op afdeling Kracht,
kamer nummer 17. (29 januari ds EE).

e Mw. Ien Zuilhof-Eigenraam was ter revalidatie in Van Wijckerslooth, Oegstgeest, maar gaat, na
lange tijd, vrijdag 30 januari weer naar huis. (29 januari ds EE)

Gemeenteavond 3 februari

Zoals u de afgelopen twee weken hebt kunnen vernemen, is de Kerkenraad voornemens om op een
door de Beroepingscommissie geadviseerde kandidaat een beroep uit te brengen. Om die reden vindt
er dinsdag 3 februari een Gemeenteavond plaats in Het Venster. Deze begint om half acht, inloop
vanaf 19.00 uur. Uw aanwezigheid is van grote waarde. Middels een filmpje zal de kandidaat zich op
deze avond aan u presenteren. We hopen u allen te ontmoeten op deze avond.

Mocht u gebruik willen maken van de Autodienst, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Willem
Mantel via (06) 53 14 76 42.

Vorming en Toerusting: Zelfhulpboeken in de Oudheid

De meeste mensen hebben wel een paar zelfhulpboeken in de kast staan. Ze gaan over allerlei
praktische onderwerpen en geven mensen tips hoe ze beter kunnen leven, rijker kunnen worden en
minder conflicten hebben. Zelfhulpboeken zijn tegenwoordig erg populair, maar zijn zeker geen
moderne uitvinding. Ook in de Oudheid bestonden ze al. De leer van Ptahhotep uit het oude Egypte
(rond 2350 v. C.) en het Bijbelboek Spreuken waren zelfhulpboeken die aan jongeren uitlegden hoe ze
moesten leven. Veel van die adviezen zijn nog steeds erg nuttig. Ds. Hedda Klip gaat op donderdag
12 februari in deze workshop aan de slag met allerlei teksten uit de oudheid en vergelijken die met
moderne zelfhulpboeken. Neem uw eigen favoriete zelfhulpboek mee! De avond wordt gehouden in De
Verdieping Aletta Jacobslaan 1, Voorhout, om 20.00. Aanmelden kan via tineke.braam@hetnet.nl

Collectedoel: Omzien naar gevangenen in Nederland

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die naar hen en hun familie omzien, hen bezoeken
tijdens de detentie en een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)
gevangenen, tbs-patiénten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Via het
programma binnenlands diaconaat ondersteunt Kerk in Actie diverse initiatieven die omzien naar
gevangenen en hun partners en kinderen.

Mededelingen inleveren t/m donderdag 5 februari 2026 (v66r 18:00 uur) bij Silvia Zandbergen zondagsbrief@pgsassenheim.nl



