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ZONDAGSBRIEF                                                              4 januari 2026, JAARGANG 9, NR. 01 

                                                                 www.pgsassenheim.nl  

KERKDIENST(EN)                    

10.00 uur Dorpskerk    

Predikant             : Ds. Tim Moll      

Ouderling van dienst : Tewis Zandbergen      

Organist  : Ad de Joode 

Lector   : Megan Post        

Koster : Kees Boonstra   

Collectes   : ➢ In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website: 

     1e collecte: Hulp voor slachtoffers en ontheemden Oekraïne 

     2e collecte: Kerk en Diaconie                       

  ➢ Via de kastjes, de kerkapp of website:  

        Voedselbank Teylingen  

Koffiedrinken    : Ontmoeting na de dienst in Het Venster 

19:00 uur Dorpskerk    : Ds. J.G. Bakhuis, Abbenes 

     
LITURGIE VAN DE MORGENDIENST 

   Epifanie. De kleur van de zondag is wit.  

   Anno Domini 2026: Een hoopvol jaar 

    

PIANOMUZIEK      

   Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst   

  

VOORBEREIDING   

   We zingen als intochtspsalm: Psalm 119: 12 en 28 

   Moment van stilte 

   Bemoediging en groet 

   Gebed om ontferming 

   We zingen als glorialied: Lied 412: 6 

   De kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

RONDOM HET WOORD 

  Gebed, afgesloten met Lied 422: 2 en 3 

  Schriftlezing (door de lector): 1 Petrus 1: 1-3 , 3: 15-17 

  We zingen: Lied 939: 1 en 3 

  Verkondiging “Mijn hoop is alleen op u gevestigd” (Psalm 39:8)* 

  Muzikaal meditatief moment 

  We zingen: Lied 904: 1 en 2 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

  Geloofsbelijdenis. We antwoorden met: Lied 1005: 1 en 2 

  Gebeden, afgesloten met Lied 1006 

  Toelichting bij de gaven 

  Inzameling van de gaven  

  De kinderen komen terug in de kerk 

  We zingen als slotlied: Lied 634 

  

HEENZENDING EN ZEGEN 

  We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met “Amen” (3x) 

 

MUZIEK  

 

* De tekst van gedichten/ geloofsbelijdenis die in de preek genoemd worden, ligt na de dienst bij de 

uitgang 

 

 

 



 

MEDEDELINGEN  
 

De bloemen.  

De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar dhr. A. Dwarswaard, Klaprooshof 8, 2215 

DM Voorhout. 

 

Van de predikanten 

Ds. Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429. 

De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag). 

Ds. Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.  

Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten. 

 

Mogelijkheid tot geven persoonlijke gebedsintentie voor kerkdienst Dorpskerk 

Al in heel wat kerken is het een vaste, mooie gewoonte: de gelegenheid geven om zelf een 

persoonlijke gebeds-intentie in te leveren voor de kerkdienst, zodat de voorganger van dienst die mee 

kan nemen in de voorbeden. Dit gaan we ook in de Dorpskerk doen! Dit kan op verschillende 

manieren:  

 

1. Thuis alvast een voorbede op een papiertje schrijven, en dit in de bakjes bij de ingang doen. 

Dat zijn de mooie houten kistjes die helaas niet meer gebruikt kunnen worden voor 

zendingsgeld: ze krijgen nu een ander geestelijk doel! 

2. U kunt ook bij binnenkomst een gebedsdoel opschrijven: Lege briefjes en pennen zullen bij de 

houten kastjes bij de ingangen klaarliggen voor dit doel.  

 

Alle gebedsintenties worden verzameld en aan de voorganger van dienst gegeven.  

De eerste keer vindt plaats 18 januari tijdens de oecumenische viering. U doet toch ook mee? 

 

Tweede Johannes de Heer zangdienst 

Thema: Ik wandel in het licht met Jezus 

Afgelopen zomer hadden we in het Venster de eerste zangdienst met Johan de Heer liederen. Velen 

zongen de liederen van hun jeugd uit volle borst mee. Sommigen onder ons kenden de liederen niet, 

maar zongen ze tot hun grote vreugde zo mee, want dat is (onder ander) de kracht van een Johan de 

Heer lied! 

Dit vraagt uiteraard om een vervolg, en dat zal dan ook gebeuren: woensdag 14 januari 2026 vanaf 

half 3 is de inloop met een hapje en drankje; om 15.00u begint de zang! Het thema is een zin uit een 

populair Johan de Heer lied: Ik wandel in het licht met Jezus. En is zeer zeker toepasselijk in deze 

grijze maand na de feestelijke decembermaand van Advent en Kerst. U komt toch ook meezingen? 

George Germans begeleidt wederom de samenzang en ondergetekende is de voorganger. Voor als u 

vervoer nodig hebt, of andere info, kunt u bellen naar:  Anke Zandbergen (telefoon 0252-216454) of 

René Eikelenboom (0252-230529 ) 

 

Wel en wee  

• Dhr. Willem Spaargaren (Berkenlaan 13) ondergaat vrijdag 2 januari een ingrijpende beenoperatie 

in het Alrijne Ziekenhuis, Postbus 4220, 9300 RD Leiderdorp; hij zal nog een week in het 

ziekenhuis moeten blijven en daarna revalideren (voor nadere gegevens, raadpleeg de Wel en Wee 

pagina van de website van onze gemeente). (30 december ds EE)  

• Peter Reehoorn (Achterweg 28, Nieuwe Wetering), wordt maandag 5 januari opgenomen in het 

ziekenhuis voor een longoperatie op dinsdag 6 januari, en kan als alles goed gaat woensdag weer 

naar huis, waarna een periode van herstel nodig zal zijn, ongeveer 6 weken. (29 december, ds EE) 

• Mevr. Ien Zuilhof-Eigenraam is ter revalidatie in Wijckerslooth: Marente Revalidatie & Herstel, 

Afdeling Kracht - Kamer 26, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest (8 december ds EE) 

 

1e collecte: Hulp voor slachtoffers en ontheemden Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne heeft heel veel verwoest, niet alleen gebouwen maar ook het leven van de 

inwoners. Kerk in actie biedt samen met lokale kerken en hulporganisaties hulp aan inwoners en 

ontheemden. De mensen kunnen terecht in hulpcentra waar kinderen kunnen spelen en zo hun zorgen 

even kunnen vergeten. Met uw gift steunen we dit belangrijke werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vorming en Toerusting:  Het  Onze Vader - bidden voor beginners   

Bidden. Doe je dat nog wel eens of ben je er mee gestopt? Zeg je iets op zoals de tafel van tien of 

gebeurt er iets anders? Hoe doe je het, welke woorden gebruik je, of is stilte beter? De leerlingen van 

Jezus wisten het niet en vroegen het hem. Hij gaf hen toen het “Onze Vader” En dat bidden we nog 

steeds. Ds. Tim Moll gaat in drie avonden op zoek hoe dat gebed ons dagelijks leven raakt. Wie mee 

wil zoeken is van harte welkom. De avonden worden gehouden in Het Venster op maandag 5 en 19 

januari en 2 februari, aanvang 20.00 uur.      

 

Vorming en Toerusting: Boeken: 4 x B 

“En tot slot mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat 

geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.” Dat schrijft Prediker, 2500 jaar geleden. Niet 

iedereen neemt deze waarschuwing ter harte. Een van hen is Arie Dwarswaard, die juist graag boeken 

leest en ook verzamelt. Over zijn verzameling komt hij op maandag 12 januari vertellen. Rode draad 

zijn vier keer woorden die met een B beginnen: Botanie, Bloembollen, Boerhaave en Bijbel. Hij laat 

een aantal van zijn soms bijzondere boeken zien en vertelt ook hoe het ooit is begonnen met schrijven 

en het maken van boeken. De locatie is het Venster, aanvang 20.00 uur.   

 

Christelijke meditatie   

Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied van Christelijke origine centraal. Daarnaast is er 

aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt 

afwisselend zittend in een kring plaats en lopend (en als lopen lastig is, dan ook zittend). Er zijn 

momenten van stilte en persoonlijke inkeer, afgewisseld met muziek of gezang door de deelnemers. 

Iedereen komt in stilte binnen; je spreekt niet met elkaar tijdens de meditatie, wat je hoort, is de 

stem van degene die de leiding heeft, of de muziek. Ds. Ellis Ezinga zal op woensdag 18 januari en 

18 februari deze bijzondere meditatievorm begeleiden. Deze activiteit vindt plaats in de Havenkerk 

van 10.30-11.30 uur. Interesse? Informatie bij ds Ellis Ezinga, tel. 0623490429. Voor alle drie 

bovengenoemde activiteiten geldt graag vooraf aanmelden, via tineke.braam@hetnet.nl    

 

Afkondigingen: er gaat iets veranderen 

Sinds april 2020 verzorgde scriba Arie Dwarswaard de afkondigingen die de ouderling van dienst elke 

zondag doet aan het begin van de kerkdienst. Zoals al eerder in Op Weg en de Zondagsbrief gemeld, 

wilde hij deze taak overdragen aan enkele gemeenteleden. Dat is gelukt. Vanaf 1 januari gaan Tineke 

Braam, Leny Reijerse en Jaap de Ruijter dit bij toerbeurt verzorgen. Berichten voor de afkondigingen 

kunnen vanaf 1 januari worden gemaild naar afkondigingen@pgsassenheim.nl; dat kan tot zaterdag 

15.00 uur. 

 

Inleveren kopij Op Weg 

Maandag 5 januari: Kopij inleveren voor de eerste uitgave in 2026 van 'Op weg' 

 

Uitnodiging stamppottenmaaltijd voor de 80+ Gemeenteleden 

De activiteitencommissie van de 80+ Pastoraatsgroep organiseert deze maaltijd op woensdag 21 

januari a.s. in Het Venster  van 11.30 uur tot ongeveer 13.30 uur. U kunt kiezen uit boerenkool en 

zuurkool, mèt gehaktbal of worst. In verband met de nodige bestellingen vragen wij u vriendelijk of u 

zich van te voren wilt opgeven. Dit kan tot en met zondag 18 januari a.s. bij één van de volgende 

dames:  

Janske Colijn; tel.nr.: 0252-214813 / 06-23952741 of Gerry Eenkhoorn; tel.nr.: 06-23777437. Wilt u 

naast eventuele dieetwensen (vegetarisch) ook aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: òf 

boerenkool òf zuurkool? Na afloop van deze maaltijd vragen wij een vrijwillige bijdrage van u voor de 

gemaakte onkosten. Van harte welkom; ook als u onlangs òf binnenkort 80 jaar hoopt te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mededelingen inleveren t/m donderdag 8 januari 2026  (vóór 18:00 uur) bij Silvia Zandbergen, zondagsbrief@pgsassenheim.nl  
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