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KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Predikant : Ds. Sietske van der Hoek

Ouderling van dienst : Tewis Zandbergen

Organist/Pianist : George Germans

Lector : Erica van der Lans

Koster : Lianne Brugman

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1¢ collecte: Avondmaalscollecte voor de nood in de wereld
2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website:
Pastoraal Fonds “"Schoonmaakmiddelen”
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : Geen dienst

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, VIERING HEILIG AVONDMAAL, P Bl Toai
EERSTE ZONDAG VAN ADVENT, de kleur van de zondag is paars X hy
Laten we leven in Gods licht.
ORGELSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken 1® Adventskaars, lezen Kaarsengedicht door Charlotte
Mout.

VOORBEREIDING
We zingen als intochtslied: Psalm 122: 1, 3, Hoe sprong mijn hart an koms er wrede
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
We zingen: Lied 433: 1, 2, 3, Kom tot ons de wereld wacht
Voor de Kinderen: de pakketbezorger
We zingen het projectlied. (Melodie: Nu daagt het in het oosten)

in de wereld

De kinderen gaan naar de kinderdienst

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste Schriftlezing door de lector: Jesaja 2: 1-5
Tweede Schriftlezing: Mattelis 24: 32-44
We zingen: Lied 460: 1,2, De nacht loopt ten einde
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied: Komen ooit voeten gevileugeld mij melden
de vrede (melodie Lied 868)

Kaarsengedicht

Een vlam in het donker geeft
mensen weer moed:

een teken van hoop, op een dag
komt het goed.

God zet de wereld zo mooi in het
licht,

we krijgen een glimlach op ons

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, gezicht.

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Projectlied Advent

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. dat God dichtbij zal zijn.

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan:

. Jesaja geeft ons woorden
vrede de weg voor mijn voeten.

als lichtjes in de nacht.
En iedereen mag horen:

Tijdens het naspel komen de kinderen terug God geeft ons nieuwe kracht




RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden
Aandacht voor de collecten en inzameling van gaven

RONDOM BROOD EN WIJIN

We zingen als Tafellied: Lied: 451: 1, 2, 4, Richt op uw macht
Inzettingswoorden, nodiging, viering en dankzegging

We zingen als slotlied: Lied 440: 1, 2, 4

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen” (3x)

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN
De bloemen. De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar mw. P. Vis - van der Maas,
Mercuriusstraat 34.

Van de predikanten

Ds. Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).
Ds. Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Collectedoel 1¢ collecte, Avondmaalscollecte. De wereld in nood; het Rode Kruis helpt

Het is bijna niet te bevatten: sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd nog nooit zoveel
conflicten geweest als de afgelopen jaren. Voor miljoenen gezinnen is geweld geen nieuwsbericht,
maar dagelijkse realiteit. Ze schuilen voor explosies, vluchten zonder iets mee te kunnen
nemen en proberen hun kinderen veilig te houden terwijl hun leven instort.

Het Rode Kruis is er om hen te helpen, overal ter wereld. Met voedsel, schoon drinkwater, medische
zorg en onderdak. Om deze hulp te kunnen blijven bieden, vragen we uw bijdrage aan de 1¢ collecte.

Resultaten KIA huis-aan-huiscollecte.

Met 24 collectanten is in totaal € 1846,95 opgehaald! Dit gaat alleen om het contante geld. Er wordt
steeds meer gebruik gemaakt van de QR-code op de bus. Hiervan kan alleen de collectant op de
hoogte zijn. Fijn dat Kerk in actie op deze manier meer bekendheid krijgt voor hun werk. Maar vooral
voor de mensen die hiermee geholpen kunnen worden. Samen tegen armoede in Nederland is hard
nodig! Veel dank aan alle lopers en gulle gevers.

Vorming en Toerusting: Evensong

Een Evensong is een avondgebed in de Anglicaanse Kerk. Het wordt meestal aan het eind van de
werkdag gehouden om 17.00 uur. In veel kathedralen in de grote steden vindt dit dagelijks plaats, al
of niet met ‘publiek’. Door de eeuwen heen is er een rijke muziekcultuur ontstaan in de Evensongs.

De aanwezigen kunnen meezingen met de hymnes. Er zijn lezingen en gebeden en soms een
overweging. Op zondag 30 november is er om 17.00 een Evensong in de Protestantse Kerk in
Warmond. Liturg is ds. Rianne de Reus. Muzikale medewerking wordt verleend door Canticum Vocale
o.l.v. Ad de Joode. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. Er is een collecte bij de uitgang.

Vorming en Toerusting: Vespers in de Advent

De laatste weken van het kalenderjaar zijn de eerste weken van het nieuwe kerkelijk jaar. In die
weken, de Adventstijd, bereiden we ons voor op het geboortefeest van Christus. In de donkerste
periode van het jaar kijken we in de Dorpskerk vooruit naar het komende kerstfeest. We ontsteken
het licht en luisteren naar de aloude woorden. In de adventstijd is er elke dinsdagavond, 2, 9, 16 en
23 december in de Dorpskerk een vesper, van 19.15 -19.45 uur, waarin wij stil worden en ons
richten tot God, die licht brengt in de duisternis. Voorgangers zijn ds. S. van der Hoek, ds. E.M.
Ezinga, dhr. A. Dwarswaard. Aanmelden kan via tineke.braam@hetnet.nl.



Vorming en Toerusting: Benefiet filmavond voor Oekraine

De mooie Oekraiense documentaire *‘Adam, where are you? geeft een inkijkje in het leven van
monniken op het Griekse schiereiland Athos met zijn schitterende natuur. De tijd wordt daar niet door
de klok beheerst. De monniken gaan geheel op in hun werk en gebed en doorstaan beproevingen,
moeilijkheden en pijn. Deze documentaire van de Oekraiense filmmaker Oleksandr Plyska en
regisseur Aleksandr Zaporoshchenko was al in 22 verschillende landen te zien en heeft al verschillende
prijzen gewonnen. De film wordt ingeleid door mw. Katia Novikova. De datum is 10 december, de
locatie is de Havenkerk, aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan via tineke.braam@hetnet.nl. De
toegangsprijs is € 7.50, graag contant, pinnen is niet mogelijk, meer geven mag ook. De hele
opbrengst is bestemd voor Oekraiense gezinnen.

Interkerkelijke gebedsavond

Op dinsdag 2 december 20.00 uur is er weer een Interkerkelijke Gebedsavond in het zaaltje achter
de Havenkerk, ingang Bijweglaan. Deze avond sluit aan op de Vesper van die avond in de Dorpskerk
die tot 19.45 uur duurt. Van harte welkom, zeker ook als u niet zelf hardop wilt bidden. Alleen erbij
zijn is al waardevol. We bidden voor de inwoners en kerken in Sassenheim, maar ook voor noden
wereldwijd. We hopen velen van u te ontmoeten! Contactpersoon Marijke Loenen, tel. 0252-214443

Oproep voor Muzikale Bijdragen aan de erediensten in de Dorpskerk

Beste gemeenteleden,

Wij willen graag meer variatie en muzikale bijdragen aan onze diensten toevoegen om deze nog
bijzonderder te maken. Daarom roepen wij iedereen op die hierin wilt deelnemen en/of creatieve
ideeén heeft. Of je nu een instrument bespeelt, zingt, of beide wilt combineren, alle bijdragen zijn van
harte welkom. Samen kunnen we een bijzonder muzikaal jaar tegemoet gaan! Wij kijken uit naar jullie
ideeén en zijn benieuwd naar de mogelijkheden die we samen kunnen realiseren.
Ondergetekende zal deze muzikale bijdragen codrdineren in samenwerking met beide predikanten.
Met vriendelijke groet, Ad de Joode, addejoode@gmail.com

Uitnodiging optreden Warmonds Joppekoor

De activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+ nodigt u van harte uit tot het bijwonen van het
kerstconcert van het Warmonds Joppekoor, onder leiding van dirigent Jan van der Voet, op
woensdagmiddag 17 december a.s. om 14.30 uur in “Het Venster”. Naast het zingen van
kerstliederen zal het koor ook aan aantal andere (niet religieuze) liederen ten gehore brengen. Tijdens
de pauze is er gelegenheid voor het drinken van een kop koffie of thee. Na afloop van het concert
wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Hartelijk welkom; niet
alleen de 80plussers, maar ook alle andere gemeenteleden en verdere belangstellenden.

Mededelingen inleveren t/m donderdag 4 december (v66r 18:00 uur) bij Tineke Braam-Luijk, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



