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KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Predikant : Ds. Rien Wattel uit Hoofddorp

Ouderling van dienst : Kees de Jong

Organist/Pianist : George Germans

Lector : Arie Dwarswaard

Koster : Kees Boonstra

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

le collecte: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website:
Pastoraal Fonds “Schoonmaakmiddelen”
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : geen dienst

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, de kleur van de zondag is groen

ORGELSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
We zingen als intochtslied: Lied 276: 1, 2 en 3 (Zomaar een dak..)
Moment van stilte
Bemoediging en Groet
We zingen: Lied 277 3x gezongen (Die ons voor het licht gemaakt hebt)
Gebed om ontferming
Afgesloten met het zingen van: 'Het lied van de ander’ (tekst Hans Bouma, melodie: Psalm 101)

1. Wie nooit zijn weg wil buigen naar de ander,
eenzelvig opgaat in zijn eigen wandel,
hij sterft van kou, zijn wegen lopen dood,
hij is in nood.

2. Waar mensen offervaardig willen leven,
afgaan op leed, hun eigen weg vergetend,
daar kondigt zich een nieuwe schepping aan,
geluk breekt baan.

3. Wij volgen U, wij groeien naar de ander,
maak ons barmhartig, maak ons hartverwarmend,
laat allerwegen ons een naaste zijn,
wees ons nabij.

De kinderen gaan naar de kinderdienst

RONDOM HET WOORD
Inleiding op de dienst met een schilderij van Vincent van Gogh
We zingen als gebed bij de opening van de Schrift: Lied 691: 1, 2 en 3 (De Geest van God..)
Schriftlezing (lector): Lucas 10: 25 - 37



We zingen: Lichtcredo, Wij geloven in het leven (tekst Jacqueline Roelofs, melodie Lied 103c: Loof de
koning, heel mijn wezen)

1. Wij geloven in het leven, 3. Wij geloven in de liefde
uit de duisternis ontwaakt. die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de adem Wij geloven in de hemel
die ons wakker heeft gemaakt. die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt. in het licht dat ons verbindt.
2. Wij geloven in de woorden, 4. Wij geloven in een toekomst,
ons door Jezus voorgedaan. die op vrede is gericht.
Wij geloven in zijn voorbeeld Wij geloven in de zoektocht
dat nog mensen op doet staan. naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan. In het niet te doven licht.
Preek

Muzikaal meditatief moment
We zingen: Mensen van het vuur zijn wij... (tekst Alfred Bronswijk, melodie Lied 314: Here Jezus, om
uw woord)

1. Mensen van het vuur zijn wij 3. Mensen van het vuur zijn wij,
door de vlam die eens ontstoken, aangestoken om te dromen
hartgericht, verblijdend vrij, met de mensen van voorbij,
oude grenzen heeft doorbroken. dat Gods toekomst ooit zal komen.
Gids van nieuwe vergezichten, Geest van God, vlam in dit leven,
leer ons op uw Geest te richten blijf met ons bestaan verweven.

2. Mensen van het vuur zijn wij,
van het God bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden
Aandacht voor de collecten
De kinderen komen terug van de kinderdienst
We zingen als slotlied: Lied 791: 1, 2, 3, 4 en 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen” (3x)

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN

De bloemen.
De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar dhr. Th. Wissmann, Berkhoutlaan 15, Kamer
109, 2161EL Lisse.

Van de predikanten

Ds Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).
Ds Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.



Wel en wee
¢ Rita Wijkhuizen (Platanenlaan) heeft de nacht van vrijdag 26 op 27 september een nieuwe lever
gekregen. Dat is goed verlopen, maar het is nog een hele weg naar herstel. Ze is in het LUMC
op de verpleegafdeling van het Transplantatiecentrum, voor herstel en therapie. (8 oktober ds
EE)
e Meneer Arie Buurman (Angelenhorst) verblijft in *Het huis op de Waard ", Nieuwe Rijn 115 in
Leiden (23 september ds EE)

Gezocht: leden Beroepingscommissie

De Protestantse Gemeente Sassenheim is nog voor een deel vacant. We zijn nog op zoek naar een
predikant (1 fte) die zich vooral richt op de leeftijdsgroep 20-67 jaar. De kerkenraad stelt hiervoor een
Beroepingscommissie in. Deze zal bestaan uit gemeenteleden en leden van de kerkenraad. Gezien de
genoemde doelgroep is het belangrijk dat de leeftijdscategorie 20-67 jaar voldoende is
vertegenwoordigd in de Beroepingscommissie. Aan u de vraag om namen te noemen van kandidaten
voor deze commissie. De kerkenraad zal op basis van de voorgestelde namen besluiten hoe de
commissie wordt samengesteld. Namen (ook van uzelf) kunt u doorgeven via scriba@pgsassenheim.nl
Dit kan tot 31 oktober 2025.

Canticum Vocale met Projectkoor zingen het oratorium ‘Jozef’ van de componist Marco den
Toom.

Samen met de projectleden voert Canticum Vocale op 12 oktober het indrukwekkende oratorium
‘Jozef’ uit, gebaseerd op het Bijbelverhaal van Jozef. Het projectkoor telt 75 enthousiaste zangers en
zangeressen en staat onder leiding van dirigent Ad de Joode. De verteller (pastor P. Owel) neemt het
publiek mee door het aangrijpende verhaal vol emoties als jaloezie, haat, verdriet, verwarring,
ontroering en uiteindelijk vergeving. De rol van Jozef wordt vertolkt door Robert Molenaar. Het geheel
wordt gezongen in het Nederlands en wordt begeleid door een ensemble van muzikanten.

Uitvoering: Zondag 12 oktober 2025, 15.30 uur - Pancratiuskerk, Sassenheim. De toegang is gratis.
Na afloop is een vrijwillige bijdrage van harte welkom.

Collectedoel: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

Dit is een doel van Kerk in actie, in dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse
school, de kinderen bezoeken elkaar in de klas en leren zo over elkaars identiteit, gebruiken en
geschiedenis. Zo ontstaat wederzijds begrip en verdwijnen, hopelijk, de bestaande vooroordelen.

Mededelingen inleveren t/m donderdag 16 oktober (vo6r 18:00 uur) bij Silvia Zandbergen, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



