Protestantse Gemeente Sassenheim

ZONDAGSBRIEF 5 oktober 2025, JAARGANG 8, NR. 36
www.pgsassenheim.nl

KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Predikant : Ds. Ellis Ezinga

Ouderling van dienst : Arie Dwarswaard

Organist/Pianist : Gert Stad

Lector : Leia Post

Koster : Lianne Brugman

Met medewerking van : Ineke Mohan, Henriette de Vries (zang) en Sander Worrell (piano)

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1¢ collecte: Stichting Mensenkinderen
2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website:
Pastoraal Fonds “Schoonmaakmiddelen”
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : Taizédienst, ds. Tim Moll m.m.v. Taizé zanggroep

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, de kleur van de zondag is rood

Thema: Samenspel - “Zijn lof krijgt stem in mij~

ORGELSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
We zingen als intochtslied: Psalm 107: 1 (Gods goedheid houdt
ons staande)
Moment van stilte, bemoediging en groet
We zingen: Psalm 107: 4
Inleiding op deze kerkdienst
Gebed om ontferming
Kyrieacclamatie door de gastzangers: Lied 301c
We zingen: Lied 309 in canon met gemeente (Zing nu verheugd)
(begeleid door zangers)

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Met de kinderen
We zingen: vers 1 door zangers, vers 2 en 3 door allen
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'Wij gaan voor ¢ - ven uit el- kaar en de - len nu het lichtt Dat
Wij ge - ven Gods ver- ha - len door. En wie zich o - pen-stelt er-
Straks zoe - ken wij el-kaar weer op en elk heeft zijn ver-haal. Het
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licht ver - telt ons iets van God. Op hem zijn wij ge -richt
vaart mis-schien een beet - je licht door wat er wordt ver - teld.
licht ver-bindt ons met el - kaar: het is voor al - le - maal




Kinde

ren gaan naar de kinderdienst

Lezing uit het Oude Testament (Lector): Habakuk 3: 17 - 19
We zingen: Lied 910: 1, 2 en 4 (Soms groet een licht van vreugde)

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7: 9 - 8: 1

We lu

Preek

isteren naar: Een lied van Sela

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen

Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen

U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen

Jezus heeft het ons gebracht

Mens als wij voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht

Muzikaal intermezzo

We zingen: Lied 412: 1, 2 en 3 (Wij loven u o God)

RONDOM ONS ANTWOORD

(Nieuwe ambtsdrager Loes Roos-Mandemaker wordt 26.10 bevestigd als ouderling kerkrentmeester)

Afscheid van een ambtsdrager

Afscheid van 3 ambtsdragers (Henriette Wilbrink-Dreef, Ria Doolaard-Kool, Marja Mantel — van der

Hout)

Doorstart van een ambtsdrager

Herbelofte:

Kees

de Jong,

Wil je nu aan ons allemaal laten horen,

Dat ook voor de jaren die voor ons liggen,
Jij in geloof en met liefde je dienst aanvaardt.

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U bent God de Allerhoogste

God van onbegrensde macht

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

Ik verzoek je om op de volgende vragen oprecht antwoord te geven:

Geloof je dat God zelf de mensen roept

om aan zijn wereld en aan zijn kerk te bouwen,
en dat Hij jou daarin een bijzondere taak wil geven?

Beloo

f je om je taak trouw te vervullen,

met liefde voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
En beloof je ook om alles wat je vertrouwelijk wordt verteld geheim te houden?

Kees,

wat is daarop jouw antwoord?

Cornelis de Jong, Kees,
laat je in je werk voor de kerk

enin

alle dingen

leiden door de liefde van Hem

die ni
maar

et kwam om gediend te worden,
om zelf te dienen.



We gaan allen staan
Vraag aan de gemeente:

Gemeente,

belooft u om Kees de Jong,

die vandaag zich als ouderling wil verbinden aan onze gemeente,
voor weer een periode van 4 jaar,

om hem ook voor de komende jaren te aanvaarden,

hem te omringen met uw medeleven,

hem te dragen in uw gebeden

en met hem mee te werken in de dienst van onze Heer?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Zegen

De Eeuwige zegene jou en behoede jou in al je werk.
De Levende verlichte jou door zijn Geest

opdat je ambt tot zegen mag zijn.

De Liefde zelf opene je hart

voor alle mensen die je zult ontmoeten

en geve het jou om de blijdschap te bewaren,

en te leven uit genade,

die ons geschonken is in Jezus Christus.

Amen.

Iedereen gaat staan

We zingen: Psalm 139: 1 (Heer die mij ziet zoals ik ben)

Gebeden

Gebedsacclamatie: Lied 367k (Hoor ons bidden) door zangers

Onze Vader: Lied 1006 (zangers eerste 4 verzen, gemeente doet daarna mee)
Aandacht voor de collecten

Collecte

De kinderen komen terug van de kinderdienst

We zingen als slotlied: Lied 150a (Geprezen zij God!): 1, 2, 3 en 4

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen” (3x)

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN

De bloemen.
De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar mw. Betty van den Berg - Koppier,
Kagerplein 209.

Van de predikanten

Ds Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).
Ds Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Wel en wee

e Rita Wijkhuizen (Platanenlaan) heeft de nacht van vrijdag 26 op 27 september een nieuwe lever
gekregen. Dat is goed verlopen! Ze is nu in het LUMC op de verpleegafdeling van het
Transplantatiecentrum, voor herstel en therapie. (30 september ds EE)

e Meneer Arie Buurman (Angelenhorst) verblijft in *Het huis op de Waard ", Nieuwe Rijn 115 in
Leiden. (23 september ds EE)

« Bij Jantien en Frank is op vrijdag 20 juni Nienke Astrid een paar maanden te vroeg geboren.
Nienke is inmiddels thuis! Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. We wensen het gezin alle
goeds! (9 sept ds SvdH)



Stichting Mensenkinderen

Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten, en bejaarden in Albanié, Moldavié
en Armenié. Zij helpen met hulpgoederen die ter plaatse worden gekocht zodat geen dure transporten
nodig zijn. Hulp wordt geboden in de vorm van voedselpakketten en later met zadenpakketten zodat
mensen uiteindelijk zelf weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Inleveren kopij Op Weg
Kopij voor Op Weg moet uiterlijk voor maandag 6 oktober ingeleverd worden.

Vorming en Toerusting: Christelijke meditatie

Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied van Christelijke origine centraal. Daarnaast is er
aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt
afwisselend zittend in een kring plaats en lopend (en als lopen lastig is, dan ook zittend). Soms wordt
gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Er zijn momenten van stilte en persoonlijke inkeer, afgewisseld
met muziek of gezang door de deelnemers. Iedereen komt in stilte binnen; je spreekt niet met elkaar
tijdens de meditatie, wat je hoort, is de stem van degene die de leiding heeft, of de muziek; na afloop
is er, voor wie wil, gelegenheid tot gesprek, met een kopje thee erbij. Ds. Ellis Ezinga zal deze
bijzondere meditatievorm begeleiden. Ze heeft in twee voorgaande gemeentes meditatie in deze vorm
gegeven. De avonden worden gehouden op 8 en 22 oktober en 8 november van 19.30-20.30 uur in de
Havenkerk. Met name ouderen worden van harte uitgenodigd mee te doen. Informatie bij ds Ellis
Ezinga, tel. 0623490429. Graag vooraf aanmelden via tineke.braam@hetnet.nl of tel. 215847. Meer
informatie in het boekje van V&T.

No other land, 30.10.25

Tijdens de gehouden thema-avond ‘Israel & Gaza’ is door een gemeentelid de documentaire / film *‘No
other land’ genoemd. Een indringende documentaire (beloond met een Oscar) gemaakt door de jonge
Palestijn Basal Adra en de Israélische journalist Yuval Abraham waarin het Israélische en Palestijnse
conflict op de Westbank is vastgelegd. Een daad van verzet op de weg naar gerechtigheid. De vraag
was om deze film (speelduur 95 minuten), als vervolg op de thema-avond, te vertonen. Hiertoe is een
datum vastgelegd en wel donderdagavond 30 oktober, 19.30 uur in Het Venster. Noteer alvast de
datum in de agenda.

Project Schoonmaakmiddelen voor Oekraine Pastoraal Fonds

De opbrengst van de kastjes in het 4e kwartaal is traditiegetrouw bestemd voor het Pastoraal Fonds.
Dit kwartaal wil het Pastoraal Fonds de opbrengst wederom bestemmen voor de aanschaf van
“schoonmaakmiddelen” voor arme mensen in een zestal dorpen in Oekraine. Door de oorlog is het
levensonderhoud in Oekraine nog steeds erg duur. Ook zijn door de oorlog de schoonmaakartikelen
nauwelijks te koop en onbetaalbaar. Daarom waren de mensen in Oekraine vorig jaar zo blij met deze
actie. Het plan is om met een volgend transport (dit zal waarschijnlijk februari 2026 zijn) alle mensen
die nu via onze contactpersonen kleding krijgen wederom 4 schoonmaakartikelen te geven. Uitgaande
van gemiddeld 50 personen/gezinnen per dorp zou dit neerkomen op: 300 flessen allesreiniger, 300
pakken waspoeder, 300 flessen afwasmiddel en 300 flessen handzeep. Ons streefbedrag voor deze
actie ligt rond de € 3.000,- We hopen dat u, zoals altijd, weer ruimhartig uw bijdrage in de kastjes in
de kerk doet of anders via de betaalapp uw bijdrage stort. Ook kunt u een bijdrage leveren via de
rekening van het Pastoraal Fonds: NL43RABO 0357 2057 58 Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens het Pastoraal Fonds

Mededelingen inleveren t/m donderdag 9 oktober (vo6r 18:00 uur) bij Silvia Zandbergen, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



