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KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Predikant : Ds. A. Alblas uit Bennebroek

Ouderling van dienst : Piet de Vries

Organist/Pianist : Ad de Joode

Lector : Erica van der Lans

Koster : Bert Nijman

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1e collecte: Online kennisplatform Pionieren Nederland,
2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website: Gezinshuis ALAS in Voorhout
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : Geen dienst

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, de kleur van de zondag is groen

ORGELSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
We zingen als intochtslied: Lied 283
Moment van stilte
Bemoediging en groet
We zingen: Psalm 62: 4, 5en 6
Gebed om ontferming
Bemoediging
We zingen: Lied 117a

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Inleiding op de lezingen
Eerste schriftlezing door de lector: Amos 6: 1 - 6
We zingen: Lied 320: 1, 2 en 3
Tweede schriftlezing: Lucas 16: 19 - 31
We zingen: Lied 718
Preek
Muzikaal meditatief moment
We zingen: Lied 859

RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden
Aandacht voor de collecten
De kinderen komen terug van de kinderdienst
We zingen als slotlied: Lied 1014

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen” (3x)

ORGELSPEL




MEDEDELINGEN

De bloemen.
De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar mw. A. Nicola - van der Voet, Hoofdstraat
82, Kamer 512.

Van de predikanten

Ds Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).
Ds Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Ds Sietske van der Hoek is komende week aanwezig en bereikbaar op maandagavond, dinsdag en
vrijdag- zaterdag.

Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Maandagavond gaat de groep voor jonge tieners van start.
Zaterdag 4 oktober kun je komen schilderen in het kader van Dierendag. Het begint om 2 uur.
Iedereen is welkom. Geef je wel op! (zie bericht hieronder)

Wel en wee

e Meneer Arie Buurman (Angelenhorst) verblijft in *Het huis op de Waard ", Nieuwe Rijn 115 in
Leiden (23 september ds EE)

e Bij Jantien en Frank is op vrijdag 20 juni Nienke Astrid een paar maanden te vroeg geboren.
Nienke is inmiddels thuis! Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. We wensen het gezin alle
goeds! (9 sept ds SvdH)

e Betty vd Berg-Koppier (Kagerplein) is in LUMC PUK J11, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, waar
ze elektrotherapie ontvangt, hetgeen al goede resultaten oplevert. (10 september ds EE)

Online kennisplatform voor pionieren in Nederland.

In deze rumoerige tijd verandert er heel veel en heel snel. Ook de kerk ontkomt niet aan
veranderingen. Daarom is het goed om te zoeken naar andere, nieuwe, moderne vormen van kerk zijn
die ook jongeren kunnen aanspreken. De opbrengst van de collecte gaat naar het online
kennisplatform waarvoor lesmodules ontwikkeld worden waarmee pioniersplekken kunnen werken.

De ontwikkeling van deze lesmodules kost veel geld, dus de collecte wordt van harte aanbevolen.

Pastoraatsgroep 50+ - 1e activiteit nieuwe seizoen: Shared Dinner

Op zaterdag 4 oktober 2025 willen wij met onze pastoraatsgroep het jaar gezellig en informeel starten
door middel van een ‘Shared dinner’. De bedoeling is dat iedereen een (klein) favoriet hapje
meeneemt om zo met elkaar een smakelijk buffet samen te stellen. Het hoeft beslist niet te
ingewikkeld te zijn. Een zelfgemaakte (pasta)salade, hartig taartje of stokbroodje met een smeersel,
neem mee wat je zelf lekker vindt. Voor een drankje wordt gezorgd. De activiteit start om 17.00 uur in
het Venster en duurt tot 19.00 uur. Graag zien we je op 4 oktober 2025 in het Venster. Ook wanneer
je niet tot deze doelgroep behoort ben je van harte uitgenodigd. Graag aanmelden voor woensdag 30
september 2025 via pgsgroep5065@gmail.com

Wie wil de afkondigingen maken? Kost slechts 8 uur per jaar

Elke zondag leest de ouderling van dienst een of meer afkondigingen voor aan het begin van de
dienst. Tot nu toe maakt scriba Arie Dwarswaard deze. Maar deze taak kan ook heel goed door andere
gemeenteleden worden gedaan. En dus is de vraag welke gemeenteleden deze taak van de scriba
willen overnemen. Het idee is om dit met een groepje van drie gemeenteleden te doen, die bij
toerbeurt telkens een maand de afkondigingen verzorgen en daarna weer twee maanden vrij zijn.
Deze taak kost per keer een half uur, dus op jaarbasis acht uur. Een gemeentelid heeft zich al gemeld,
nog twee te gaan. Wie zich wil aanmelden of meer informatie wil: telefoon 233 466 of
scriba@pgsassenheim.nl

Vorming en Toerusting: Workshop schilderen.

Zaterdag 4 oktober gaan de activiteiten van Vorming en Toerusting van start met een workshop
schilderen o.l.v. ds. Sietske van der Hoek. Schilderen van de herfst. Schilderen op je gevoel,
schilderen met alle kleuren van de regenboog. Schilderen met en zonder ervaring. We schilderen met
een klein groepje, max. twaalf deelnemers. Trek kleren aan die vies mogen worden, voor penselen,
verf en doek wordt gezorgd. Er wordt geschilderd in Het venster, aanvang 14.00 uur. In verband met
de te gebruiken materialen is vooraf aanmelden voor deze workshops noodzakelijk. Aanmelden via
tineke.braam@hetnet.nl.



Vorming en Toerusting: Christelijke meditatie

Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied van Christelijke origine centraal. Daarnaast is er
aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt
afwisselend zittend in een kring plaats en lopend (en als lopen lastig is, dan ook zittend). Soms wordt
gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Er zijn momenten van stilte en persoonlijke inkeer, afgewisseld
met muziek of gezang door de deelnemers. Iedereen komt in stilte binnen; je spreekt niet met elkaar
tijdens de meditatie, wat je hoort, is de stem van degene die de leiding heeft, of de muziek; na afloop
is er, voor wie wil, gelegenheid tot gesprek, met een kopje thee erbij. Ds. Ellis Ezinga zal deze
bijzondere meditatievorm begeleiden. Ze heeft in twee voorgaande gemeentes meditatie in deze vorm
gegeven. De avonden worden gehouden op 8 en 22 oktober en 8 november van 19.30-20.30 uur in de
Havenkerk. Met name ouderen worden van harte uitgenodigd mee te doen. Informatie bij ds Ellis
Ezinga, tel. 0623490429. Graag vooraf aanmelden via tineke.braam@hetnet.nl of tel. 215847. Meer
informatie in het boekje van V&T.

Meedoen is wel een optie

Welgeteld 35 gemeenteleden waren woensdagavond 24.09 aanwezig bij de thema-avond ‘Israél &
Gaza / Vredesweek ‘25, ‘Niets doen is geen optie’. Door ds. Sietske van der Hoek werd na gebed
gelezen uit Deuteronium 25 (Amalekieten) en Matthels 5 (Bergrede) met daarbij een toelichting.
Vervolgens sprak mevr. Carolien Gijsbers, initiatiefnemer advertentie Trouw (oproep aan Ned.
regering) — ondertekent door tal van protestantse gemeenten - over haar bewogen ervaringen om te
komen tot deze advertentie. Na het lezen van de advertentie en een pauzemoment het interactieve
deel waarin door tal van gemeenteleden vragen werden gesteld. En met elkaar werd gesproken over
het thema en wat de rol van PG Sassenheim hierbij zou kunnen/moeten zijn. De afsluitende conclusie
‘PG Sassenheim sluit zich aan’ bij de geplaatste advertentie in dagblad Trouw die genuanceerd is
gericht op de slachtoffers in hun benarde situatie in Gaza. ‘Meedoen is wel een optie dus’. En de
afspraak is gemaakt om aan dit alles een vervolg te geven waaronder het vertonen van de film *No
other land’. Een zegenrijke avond waarin de worsteling van een ieder op een open wijze met elkaar
werd gedeeld. De avond werd gezongen afgesloten met het lied ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ online
muzikaal ondersteund door Sela.

Naast de thema-avond is de Vredesweek zo. 21.09 gestart met een eredienst met ds. Ad van
Houwelingen en deze wordt zo. 28.09 (vandaag dus) afgesloten door ds. Ad Alblas. Onze beide
predikanten ds. Ellis Ezinga en ds. Sietske van der Hoek waren, naast de thema-avond, betrokken bij
een 2-tal inloop-momenten in de Dorpskerk, ma. 22.09 en vrij. 26.09 van 19.00 -19.30 uur. Met
elkaar is ingetogen stil gestaan bij- en gebeden voor de Vrede. ‘Meedoen is wel een optie’

Mededelingen inleveren t/m donderdag 2 oktober (v66r 18:00 uur) bij Silvia Zandbergen, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



