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                                                                www.pgsassenheim.nl  

KERKDIENST(EN)                    

10.00 uur Dorpskerk    

Predikant             : ds. Th. Doornebal uit Lisse  

Ouderling van dienst : Kees de Jong   

Organist     : Ad de Joode 

Lector   : Andrea Knight      

Koster : Kees Boonstra 

Collectes   : ➢ In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website: 

                                           1e collecte: Kerk in Actie, kinderen in de knel    

                                          2e collecte: Kerk en Diaconie                       

  ➢ Via de kastjes, de kerkapp of website: “Woord en daad” 

Koffiedrinken    : Ontmoeting na de dienst in Het Venster 

19:00 uur Dorpskerk   : Geen dienst 

 

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST   

Zesde zondag van de Veertigdagentijd. De kleur van de zondag is paars. 

 

ORGELSPEL 

  Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst. 

 

VOORBEREIDING   

  We zingen als intochtslied: Psalm 118: 7 en 8  

  Stil gebed     

  Bemoediging en Groet 

  We zingen: Psalm 118: 9 en 10 

  Gebed om ontferming 

  We zingen: Lied 440: 1 en 4               

 

RONDOM HET WOORD 

  Gebed bij de opening van het Woord 

  Eerste schriftlezing door de lector: Zacharia 9: 9-10      

  We zingen: Lied 554: 1     

  Tweede schriftlezing: Marcus 11: 1-11 

  We zingen: Lied 554: 2 en 4   

  Verkondiging           

  Muzikaal meditatief moment  

  We zingen: Lied 438: 1 en 2    

    

 RONDOM ONS ANTWOORD 

  Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

  Toelichting op de collecten en inzameling 

  De kinderen komen terug uit de kinderdienst met hun Palmpaasstokken 

  Toelichting op de Palmpaasstokken, afgesloten met het zingen van het projectlied (melodie Lied 215) 

  We zingen als slotlied: Lied 550: 1 en 3 

   

HEENZENDING EN ZEGEN 

  We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend 

  met ‘Amen”(3x) 

 

ORGELSPEL 

        

 

 

 

 

 

Projectlied “Een nieuwe dag” 

  

Een nieuwe dag, een nieuw begin 

van hoop en van verwondering. 

Het is weer licht, kijk om je heen: 

God laat de mensen niet alleen. 

 

Hosanna voor het koningskind 

waarmee een nieuwe tijd begint. 

Zing met ons mee nu Jezus komt 

en leg je mantels op de grond. 



 

MEDEDELINGEN 

 

De bloemen  

De bloemen van de kerk gaan met een groet van u als gemeente naar  

mw. P. Houmes – de Werk, Bernardus, afd. Dever, k. 211, Hoofdstraat 82. 

 

Van de predikanten 

Ds. Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429. 

De werkdagen van Ellis: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag). 

Ds. Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921. 

Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten. 

 

Het is Palmzondag! Overal in het land gaan kinderen met Palmpaasstokken rond. In kerken, op 

scholen en waar ze maar kunnen, want het is een vrolijke bezigheid. We wensen dan ook iedereen een 

vrolijk Palmpasen! 

Komende week is een drukke. Met Walking Dinner, Gemeentevergadering en 4 kerkdiensten. U bent 

overal van harte welkom. Intussen is het ook Stille Week. Voor veel Christenen betekent dat vasten en 

bidden. Voor iedereen een gezegende week gewenst! 

Donderdag is de dienst om 19.30uur, voorganger is Sietske van der Hoek. We delen brood en wijn. 

Zaterdag is een extra speciale dienst, die begint om 21.30 uur. In deze dienst vieren we niet alleen de 

terugkeer van het Licht, we vieren ook de doop van Teun Lagendijk en Oliver van den Berg. Omdat 

Teun zelf de doopvragen zal beantwoorden, is het meteen zijn belijdenis. Na de dienst is er 

gelegenheid om de dopelingen en hun ouders te feliciteren. Het is altijd een feest als mensen ervoor 

kiezen bij Jezus te horen! 

 

Collecte Kerk in Actie 40 dagen tijd; Kinderen in de knel in Colombia 

Colombia is een land met een lange geschiedenis van veel geweld. Nu er meer vrede is, komen er 

steeds meer toeristen. Dat is natuurlijk prachtig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Vooral 

kinderen die veel op straat leven of kinderen van vluchtelingen lopen risico dat er misbruik van hen 

gemaakt wordt. Kerk in Actie organiseert informatiebijeenkomsten, waar ouders en kinderen 

gewaarschuwd worden over de risico’s die kinderen kunnen lopen. Op speelse wijze leren kinderen dat 

niemand hen zomaar mag aanraken, hoe ze ‘stop’ kunnen zeggen, en met wie ze kunnen praten als er 

toch iets gebeurt. Ook zijn er twee opvanghuizen waar kinderen terecht kunnen. Met deze collecte 

steun je kwetsbare kinderen in Colombia. Van harte aanbevolen. Dankjewel! 

 

Gemeentebijeenkomsten, dinsdag 15 april 

Dinsdag 15 april worden in Het Venster een 2-tal gemeentebijeenkomsten gehouden om 14.00 en om 

20.00 uur. Het programma is als volgt: 

- Opening, mededelingen 

- PG Sassenheim, financieel 2024 

- Penningmeester Tewis Zandbergen (CvK) praat u bij over hoe het PG Sassenheim financieel 

gezien in 2024 is gegaan. 

- Stand van zaken, herbestemmen Julianakerk 

- Peter Scholten, voorzitter WG 5 (herbestemmen Julianakerk) praat u o.a. bij over de volgende 

(verkoop)fase ‘herbestemmen Julianakerk’. 

- Pauze 

- PG Sassenheim, een jaar na de verhuizing. 

- De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om of individueel of groepsgewijs met elkaar te 

spreken over zaken als: Wat heeft u als positief ervaren? Wat vraagt aandacht? Waar zit u 

mee? Wat is er nodig om naar de (nabije) toekomst toe meer en meer samen PG Sassenheim 

te zijn? 

- Afsluiting. 

De kerkenraad ziet uit naar een hoge opkomst van de kerkelijke gemeente voor deze bijeenkomst(en). 

 

Goede Vrijdag, kruis en bloemen: goed om alvast te weten 

De ‘drie dagen van Pasen’ naderen, vanaf Witte Donderdag 17 april! Volgende week meer info. Toch 

goed om nu alvast te weten: Voorin de kerk zal een kruis geplaatst worden. Mooi gebruik is, dat ieder 

die wil, bloemen in kan leveren, die op Paasmorgen in het kruis worden gestoken. Nieuw is, dat u 

Goede Vrijdag al bloemen mee kunt nemen, om ze bij het verlaten van de kerk bij het kruis te leggen. 

Deze bloemen worden die avond nog in vazen gezet. Ook is het mogelijk om Stille Zaterdag en 

bloemen af te leveren bij de Dorpskerk, tijdens de openstelling van de Dorpskerk (12.00 uur tot 15.00 

uur) en op Paasmorgen. Op deze morgen zullen de bloemen gebruikt worden om het kruis te 

versieren. Doet u ook mee? 

 

 



 

 

Op weg naar Pasen, moment van aandacht en bezinning 

Op zaterdag 19 april wordt er weer, in samenwerking met de Havenkerk, een moment van aandacht 

en bezinning georganiseerd op het kerkhof en in de Dorpskerk. In de week voor Pasen staan we stil bij 

het lijden en sterven van Jezus Christus en met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus.  

We verliezen allemaal mensen die ons dierbaar zijn. Rouw om geliefden kent iedereen. Tussen 12.00 

en 15.00 uur heeft u de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de Dorpskerk en uw geliefden te 

herdenken. Er zijn bloemen beschikbaar om op het kerkhof te leggen of bij een speciaal ingerichte 

herdenkingsplek. Tijdens deze middag wordt er regelmatig op het orgel gespeeld. Na een bezoek aan 

de Dorpskerk en het kerkhof bent u van harte welkom in Het Venster. Hier staan koffie, thee en een 

kopje soep klaar. Ook kunt u rustig met elkaar napraten. 

 

Paasontbijt 20 april: van harte welkom!! 

Op zondag 20 april 1e Paasdag gaan we voorafgaand aan de Paasdienst voor diegenen die dat leuk 

vinden om 9.00 uur starten met het ontbijt, de inloop is vanaf 8.45 uur. Wij willen graag weten met 

hoeveel personen je naar het ontbijt komt zodat wij hiermee rekening kunnen houden met de inkoop. 

Heb je speciale dieetwensen, laat het ons ook even weten. Wat zal het fijn zijn om weer met veel 

mensen aan een gezellig paasontbijt te zitten, dus van harte welkom!! 

Om je op te geven kun je mailen naar erica.vd.lans@gmail.com. 

 
 
Mededelingen inleveren t/m donderdag 17 april (vóór 18:00 uur) bij Tom Wilbrink, zondagsbrief@pgsassenheim.nl  

   


