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KERKDIENST(EN)                                    
10.00 uur Julianakerk    
Predikant             :  Ds. Tim Moll 
Ouderling van dienst :  Ria Doolaard  
Organist         :  Ad de Joode     
Lector   : Ineke van Elsacker 
Koster : Jaap Kruik 
Collectes   :  In de collectezakken bij de uitgang, via de kerkapp of de website:  
      Zending (KIA) en PGS             

 Via de kastjes, de kerkapp of website: Pastoraal Fonds,  
    ‘Schoonmaak- en toiletartikelen’ 

Koffiedrinken    : Ontmoeting na de dienst onder het genot van koffie/thee/limonade 
19.00 uur Dorpskerk   : Geen dienst 
 
LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, de kleur van deze zondag is groen  

 
           ..die zal komen om te oordelen, de levenden en de doden.. 

 ORGELSPEL 
  Welkomstwoord en mededelingen   
 
VOORBEREIDING 
  We zingen als intochtspsalm: Psalm 96: 5 en 7   
  Stil gebed 
  Bemoediging en groet 
  Gebed om ontferming 
  We zingen: Gezang 1005 
  
RONDOM HET WOORD 
  Gebed 
  Schriftlezing: Mattheus 25: 31 t/m 40   
  We zingen: Gezang 748: 1 en 3  
  Schriftlezing: Mattheus 25:. 41 t/m 46 
  We zingen: Gezang 748: 4 en 5   
  Verkondiging 
  Muzikaal meditatief   
  We zingen: Gezang 825: 8, 9 en 10 
 
RONDOM ONS ANTWOORD 
  Geloofsbelijdenis, we antwoorden met Gezang 754: 3 
  Gebeden - Gezang 1008: 1  
  De kinderen komen terug van de kinderdienst 
  We zingen als slotlied: Gezang 755 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
  We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend  
  met “Amen” 3x 
 
ORGELSPEL 
 
Collectes in de collectezakken bij de uitgang, via de kerkapp of de website 
 
  
 
 

Gezang 775 
 
1. Dag der dagen, als de tijden  
   zich tot heil zullen verwijden  
   voor wie bovenmatig lijden.  
 
2. Dag van eindeloos erbarmen 
   en gerechtigheid aan armen 
   die aan recht zich zullen warmen.  
 
3. Dag van glorie voor verdrukten 
   en verheffing van wie bukten,  
   alle aan het stof ontrukten.  
 
4. Dag van vinden van diegenen 
   die door grof geweld verdwenen,  
   om wie mensen nu nog wenen.   
 
5. Dag van brood en herverdelen,  
   voedsel voor ontelbaar velen,  
   diepe wonden zullen helen.  
 
6. Dag van zon en dag van vrede,  
   alle droefheid is verleden 
   in een onaantastbaar heden.  
 
7. Dag van vreugde en verbazen 
   om het zien van wat wij lazen:  
   er was licht, het licht van Pasen. 
    



 
MEDEDELINGEN 
 
                                                                                                                                
Posters ‘info kerkelijk werk’ geactualiseerd.  
Sinds dit voorjaar kunt u op de posters (links en rechts op de kerkmuur Julianakerk) de stand van 
zaken werkzaamheden van o.a. de (12) werkgroepen lezen. Tijdens de gemeenteavond van 
dinsdagavond 7 november jl. zijn de posters van de meeste actuele info voorzien. Goed beschouwd is 
dit ook de info die grotendeels is gedeeld tijdens de gehouden gemeenteavond. Het is de moeite 
waard om – voor of na de eredienst of tijdens een bezoek aan de kerkzaal - de vele overzichtelijke 
posters met de actuele status van het ‘kerkelijk werk’ te lezen. Van harte aanbevolen dus.                                                                                     
 
Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim zingt haar slotakKOORd                                                 
Na 37 jaar zal het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim (OKS) aan het einde van dit jaar helaas 
ophouden te bestaan. Het OKS heeft vanaf 1997 bijna jaarlijks haar medewerking verleend aan de 
drie diensten in de Stille Week op weg naar Pasen. En medewerking verleend aan 103 Taizévieringen. 
Na zo’n lange periode met vele muzikale hoogtepunten wil het volledige koor gezamenlijk een 
eindconcert geven met de titel: SlotakKOORd. U bent van harte welkom bij dit gratis concert op 
zondag 26 november om 15.00 uur in de Julianakerk.                                                                      
 
Vorming en Toerusting: Vespers in de adventstijd                                                                   
Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de adventstijd 
waarin we de blik gaan richten op het kerstfeest. Een feest is er niet zomaar. Je kijkt er naar uit, je 
vraagt je af wat je ervoor nodig hebt of wat er ontbreekt. En tussen de wimpers door zie je het al een 
beetje voor je. Ook het kerstfeest kent een lange voorbereidingstijd. Teksten uit het Oude Testament 
turen naar een verre horizon, een komend rijk. In de geboorteverhalen in het evangelie, raakt de 
Heilige Geest telkens mensen aan, die al iets zien van de vreugde die komt. In een donkere periode 
van het jaar en de wereldgeschiedenis, willen we bij elkaar komen in de Dorpskerk; midden in het 
dorp, midden in de wereld. Te midden van mensen steken we het licht aan, warmen ons aan de 
aloude woorden en oefenen het lied van de vrede. In de adventstijd is er op dinsdagavond 28 
november, 5, 12 en 19 december  in de Dorpskerk van 19.15-19.45 uur  een vesper waarin wij stil 
worden en ons richten tot God, die licht brengt in de duisternis. Voorgangers zijn ds. Martin Koster en 
ds. Marius van Duijn. Aanmelden kan via tineke.braam@hetnet.nl of tel. 251847.                                
 
Extra samenzang en orgelmuziek in de Julianakerk op zondag 3 december. Eerste Advent. 
Vandaag, zondag 19 november, is de laatste dag dat we uw Adventsliederen inzamelen. Met de 
ingestuurde liederen gaan we komende week de liturgie samenstellen. Wilt u nog liederen insturen? 
Het kan vandaag nog, als volgt. Ieder kan drie Adventsliederen noemen, liefst uit het Liedboek 
waaruit we nu zingen (Liedboek 2014) of het vorige Liedboek ( Liedboek 1973). We maken dan een 
lijst van alle ingestuurde liederen en putten daaruit voor de Eerste Advent. Ook zullen we de lijst 
kortsluiten met de andere drie voorgangers in de Adventtijd, met de voorgangers van de Vespers 
(vier dinsdagen vanaf 28 november) én de lijst zal bewaard worden voor de komende jaren. Want 
niet alle aangedragen liederen zullen gezongen kunnen worden op 3 december. Wellicht klinkt 
zodoende het lied dat u aandroeg in een volgende kerkdienst van de komende Advent of in de 
Adventtijd van één van de komende jaren. U kunt uw liedkeus uiterlijk tot en met 19 november 
mailen naar m.koster@kpnplanet.nl of op een blaadje schrijven en (laten) deponeren in hiervoor 
gemarkeerde dozen bij de twee ingangen van de Julianakerkzaal. Schrijf bij elk liednummer ook de 
eerste regel van het vers en uit welk Liedboek het komt. Zet er ook 1), 2) of 3) bij zodat we kunnen 
zien welk lied uw eerste, tweede en derde keus is. We hopen dat de Eerste Adventzondag een 
inspirerende en muzikale dienst zal worden. De voorbereidingsgroep bestaat uit Arjet Vriend-Kamer, 
George Germans en ondergetekende. Martin Koster. 
  
Huis-aan-huiscollecte van Kerk in actie: Geef voor kinderen in Oekraïne. 
Er zijn nog enkele collectebussen over voor Sassenheim. Na de dienst te verkrijgen in de Blauwe zaal 
of bel Wil de Ruijter: 0252-210289. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen inleveren vóór donderdag 23 november (18:00 uur) bij Tineke Braam-Luijk, zondagsbrief@pgsassenheim.nl 


