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Afbeelding voorpagina:

De zesde kruiswegstatie Sint Pancratius kerk

Tijdens de kruisweg, op de weg naar Golgotha, ontmoet Jezus Veronica,
een vrouw die met een doek zijn bezwete en bebloede gezicht afveegt.
Hierbij ontstaat er volgens de overlevering een afdruk van Jezus' gelaat op
de doek. Deze gebeurtenis is een gebaar en symbool van troost en
mededogen op de lijdensweg van Jezus.
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Goed om te weten ...

De Commissie Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken in
Sassenheim en Warmond brengt al meer dan 25 jaar een gezamenlijk
programma uit. Er is een ontwikkeling gaande dat ook de kerken in
Voorhout zich aansluiten tot de commissie Vorming en Toerusting. Voor
komend seizoen geldt dat al voor de Protestantste Gemeente Voorhout.
Hierdoor is ook €én van de avonden gepland in hun kerkelijk centrum De
Verdieping. Een mooie stap op weg naar een toekomst waarin we als
gezamenlijke kerken in Teylingen naar buiten kunnen treden.

Inleiding

Voor u ligt een nieuw programma van Vorming en Toerusting met weer een
grote variéteit aan onderwerpen. Er zijn mogelijkheden om zelf actief bezig
te zijn zoals met schilderen, bloemschikken en meditatie of zingen tijdens
Evensongs en vespers. Maar ook avonden om te luisteren en te kijken.
Onderwerpen als bijbellezen, bidden, bijzondere boeken, films of
Zelfhulpboeken in de Oudheid komen ook aan bod.

We gaan terug naar de Middeleeuwen voor de Tempeliers en naar de jaren
vijftig voor de Greet Hofmans-affaire. We blijven lokaal in de Sint
Pancratiuskerk voor de Kruiswegstaties maar gaan ook weer naar de
Soefitempel in Katwijk. Films bent u gewend van ons, maar graag wijzen we
u op een film die landelijk zeer goede recensies heeft ontvangen, ‘Adam,
where are you’, over de monniken op Athos. Dit is een benefietvoorstelling
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Oekraiense gezinnen.
We besteden aandacht aan het thema van het Jubeljaar van de Rooms
Katholieke Kerk, Pelgrims van hoop.

Verder nog een bijzondere lezing over Pasen in de Orthodoxe traditie,
gezien vanuit het evangelie van Nicodemus, een bij ons weinig bekend
apocrief Bijbelboek.

Kortom ... we hopen dat er voor u iets bij zit en we zien u graag bij €én van
onze activiteiten.

Aanmelden

We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het
aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00
per activiteit, tenzij anders vermeld. Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij
te wonen waarvoor u zich heeft aangemeld, dan is het vriendelijke verzoek
u af te melden bij de codrdinator van die avond, bij voorkeur per e-mail.

De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen
bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden
gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich
heeft aangemeld hiervan bericht.



1  Schilderworkshops

Schilderen van de herfst, schilderen van de lente.
Schilderen op je gevoel, schilderen met alle kleuren ’
van de regenboog. Schilderen met een .
Bijbelverhaal, schilderen met meditatie. Schilderen ‘/ )

met en zonder ervaring. We schilderen met een 3
klein groepje, max. twaalf deelnemers. Trek kleren

aan die vies mogen worden, voor penselen, verf en /

doek wordt gezorgd. a &

In verband met de te gebruiken materialen is vooraf aanmelden voor deze
workshops noodzakelijk.

Leiding: ds. S. van der Hoek

Datum: zaterdagmiddag 4 oktober 2025 en 21 maart 2026
Tijd: 14.00 uur — 16.00 uur

Locatie: Het Venster

Coordinatie: Marjo van der Zanden / Johan Winkel

Ds. Sietske van der Hoek is sinds september 2024 als ambulant predikant,
parttime verbonden aan de PG Sassenheim voor gemeenteleden tot 67 jaar

2  Christelijke meditatie

Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied van Christelijke origine
centraal. Daarnaast is er aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke
ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt afwisselend zittend in een
kring plaats en lopend (en als lopen lastig is, dan ook zittend). Soms wordt
gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Er zijn momenten van stilte en
persoonlijke inkeer, afgewisseld met muziek of gezang door de deelnemers.
ledereen komt in stilte binnen; je spreekt niet met elkaar tijdens de
meditatie, wat je hoort, is de stem van degene die de leiding heeft, of de
muziek; na afloop is er, voor wie wil, gelegenheid tot gesprek, met een kopje
thee erbij.

Ds. Ellis Ezinga zal najaar 2025 deze bijzondere meditatievorm begeleiden.
Ze heeft in twee voorgaande gemeentes meditatie in deze vorm gegeven;
ze merkte steeds weer dat teksten en liederen op deze manier op heel
eigen wijze ‘binnenkomen’. De bijeenkomsten worden voorafgegaan door
een informatieavond, waarin ‘Christelike meditatie’ wat meer wordt
toegelicht. Ook doen we een korte meditatieoefening. Misschien dat u
denkt, dit hebben we toch al eerder gedaan in Sassenheim? Dat klopt! Toen



Kick Bras predikant was in Sassenheim heeft hij deze vorm van meditatie
ook beoefend. Interesse? Informatie bij ds Ellis Ezinga, tel. 0623490429.
(Opgeven is niet verplicht, maar wel handig).

Leiding: ds. E. M. Ezinga

Datum: woensdag 8 oktober 2025, informatieavond

Tijd: 19.30- 20.30 uur

Datum: woensdag 22 oktober en12 november, meditatieavonden
Tijd: 19.30 — 20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Locatie: Havenkerk

Codrdinatie: Tineke Braam

Ds. Ellis Ezinga is sinds 1 december 2024 als parttime predikant verbonden
aan de PG Sassenheim voor het ouderenpastoraat

3 De Greet Hofmans Affaire, Een koningsdrama: 1948 - 1956

Een spanningsvolle affaire voor Koningin Juliana en Prins Bernhard, hun
kinderen, hun moeders. Voor de regering en dus ook voor het Nederlandse
volk. Een huwelijkscrisis, scheiding, troonsafstand, staatsgreep, alles leek
mogelijk. En dat alles door Mej. Greet Hofmans en haar hypnotiserende
invloed op Koningin Juliana en op zovele anderen. Het blijft altijd nog een
beetje een raadsel hoe zich dat allemaal heeft kunnen ontwikkelen. Ds.
John Fockens duikt met ons in deze affaire.

Inleider: ds. J.C. Fockens

Datum: dinsdagmiddag 28 oktober 2025
Tijd: 14.30 — 16.00 uur

Locatie: Het Venster

Coordinatie: Tineke Braam

4  Pelgrims van hoop

Eens in de vijfentwintig jaar viert de katholieke kerk een
‘Heilig Jaar’, een tijd van pelgrimage, gebed, berouw en
daden van barmhartigheid. Het gebruik is gebaseerd op
de oudtestamentische traditie waarin een jubeljaar om
rust, vergeving en vernieuwing draaide. Dit Heilig jaar,
2025, heeft als thema meegekregen: Pelgrims van hoop.
In dit kader hebben wij in ons programma een avond opgenomen om
hierover met elkaar van gedachten te wisselen, aan de hand van vragen als:
Wat betekent hoop voor jou in jouw leven? Waar put je hoop uit in moeilijke
tijlden? En hoe kun je samen de hoop versterken? Welke rol kan ons geloof
hierin spelen? Het gaat deze avond om een luistergesprek, echt luisteren
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naar elkaar, geen debat, geen discussie maar samen ontdekken hoe wij
hoopvol op weg kunnen zijn.

Leiding: pastor P.A. Owel en J. Koeleman
Datum: dinsdag 4 november 2025

Tijd: 20.00 — 22.00 uur

Locatie: Parochiecentrum

Codrdinatie: Jan Koeleman / pastor P. A. Owel

5  Jezus en het koninkrijk van God

Volgens Marcus 1:14-15 begon Jezus zijn optreden in Galilea met de
volgende woorden: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij.
Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws”. Het goede nieuws (=
evangelie) van het rijk van God is kenmerkend voor Jezus’ woorden. Je
vraagt je af, wat bedoelt Jezus met deze boodschap? Wat is het koninkrijk
van God?

Het gaat, aldus de Evangelien van Mattels, Marcus en Lukas, om een rijk
dat “komt” (vgl. de bede “Uw koninkrijk kome”), maar dat niet alleen: in het
optreden van Jezus is het ook al aanwezig. Denk aan de verhalen over
genezingen en het uitdrijven van demonen. Om zicht te krijgen op de
“kwaliteit” van het koninkrijk van God, volgens Jezus, bespreken we met
elkaar verschillende teksten uit de drie Evangelién. Met speciale aandacht
voor teksten die laten zien wat de boodschap van het koninkrijk voor het
hier en nu betekent.

Leiding: Arie van der Kooij

Datum: dinsdag 25 november 2025
Tijd: 20.00 — 22.-00 uur

Locatie: 't Zenit, Prot Kerk, Warmond
Coordinatie: Johan Winkel

6 Evensong

De Evensong is een grotendeels gezongen
avondgebed uit de Anglicaanse traditie. Het
zingen van de Evensong behoort in die
traditie tot de vaste taken van koren die
verbonden zijn aan een kerk, kathedraal of
college van een universiteit. Zo mogelijk 77
wordt de Evensong iedere dag gehouden,
meestal aan het einde van de middag. ™
Gasten zijn altijd welkom om te luisteren, mee te bidden en de hymnes mee
te zingen.




De structuur van de Evensong gaat terug op het Book of Common Prayer.
Naast schriftlezingen en enkele formuliergebeden, zijn vaste elementen
onder andere het Magnificat (de lofzang van Maria) en het Nunc Dimittis (de
lofzang van Simeon). Daarin is te herkennen dat de liturgie een
samenvoeging is van elementen uit de vespers en de completen.

In Nederland is er al jarenlang een groeiende waardering voor de
Evensong, met name vanwege de schoonheid van de muziek, maar ook als
een ervaring van heiligheid en verstilling.

Dit seizoen vindt in de Protestantse Kerk te Warmond tweemaal een
Evensong plaats m.m.v. Canticum Vocale o.l.v. Ad de Joode.

Liturg: mw. ds. R. de Reus

Zang: Canticum Vocale o.l.v. Ad de Joode

Datum: zondagmiddag 30 november 2025 en 31 mei 2026
Tijd: 17.00 uur

Locatie: Protestantse Kerk Warmond

Coordinatie: Arie van der Kooij

Deze activiteit is ook te beluisteren via de kerkomroep. Aanmelden voor
deze activiteit is niet nodig. Er is een collecte bij de uitgang.

7 Vespers in de Advent

De laatste weken van het kalenderjaar zijn
de eerste weken van het nieuwe kerkelijk
jaar. In die weken, de Adventstijd, bereiden
we ons voor op het geboortefeest van
Christus. In de donkerste periode van het
jaar kijken we in de Dorpskerk vooruit naar
het komende kerstfeest. We ontsteken het B

licht en luisteren naar de aloude woorden. In de adventstijd is er elke
dinsdagavond in de Dorpskerk een vesper waarin wij stil worden en ons
richten tot God, die licht brengt in de duisternis.

Voorgangers: ds. S. van der Hoek, ds. E.M. Ezinga, dhr. A. Dwarswaard

Datum: dinsdag 2, 9, 16 en 23 december 2025
Tijd: 19.15-19.45 uur

Locatie: Dorpskerk

Coordinatie: Tineke Braam

De vespers zijn ook te beluisteren via kerkomroep.nl



8 '‘Adam, Where are you'

De mooie Oekraiense documentaire
geeft een inkijkje in het leven van
monniken op het Griekse schiereiland _
A.\.thos met zijn schi’Fterende natuur. De WHEIERE ARE
tijd wordt daar niet door de kiok RECESEEEEN. YOU
beheerst. De monniken gaan geheel op YA NAD
in hun werk en gebed en doorstaan ADAI H\
beproevingen, moeilijkheden en pijn. De
beelden in de film raken je in je ziel. De documentaire is zichtbaar met liefde
gemaakt is. Deze documentaire van de Oekraiense filmmaker Oleksandr
Plyska en regisseur Aleksandr Zaporoshchenko was al in 22 verschillende
landen te zien en heeft al verschillende prijzen gewonnen. De film wordt
ingeleid door mw. Katia Novikova. Een trailer is te vinden op YouTube.

De toegangsprijs, te betalen bij de entree, is € 7.50. Meer geven mag 0oOk.
De gehele opbrengst is bestemd om Oekraiense gezinnen te ondersteunen.

Inleider: Mw. K. Novikova

Data: woensdag 10 december 2025
Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Havenkerk

Coordinatie: Arie van der Kooij / Tineke Braam

9  Onze Vader - bidden voor beginners

Bidden. Doe je dat nog wel eens of ben je er mee gestopt? Zeg je iets op
zoals de tafel van tien of gebeurt er iets anders? Hoe doe je het, welke
woorden gebruik je? Of is stilte beter?

De leerlingen van Jezus wisten het niet en vroegen het hem. Hij gaf hen
toen het “Onze Vader” En dat bidden we nog steeds. We gaan drie avonden
op zoek hoe dat gebed ons dagelijks leven raakt. Wie mee wil zoeken is van
harte welkom.

Inleider: ds. T. Moll

Data: maandag 5 en 19 januari en 2 februari 2026
Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Het Venster

Codrdinatie: Jan Koeleman



10 Boeken: 4 x B

“En tot slot mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het
aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.” Dat
schrijfft Prediker, 2500 jaar geleden. Niet iedereen neemt deze
waarschuwing ter harte. Een van hen is Arie Dwarswaard, die juist graag
boeken leest en ook verzamelt. Over zijn verzamellng komt hij deze avond
vertellen. Rode draad zijn vier keer woorden
die met een B beginnen: Botanie,
Bloembollen, Boerhaave en Bijbel. Hij laat een
aantal van zijn soms bijzondere boeken zien
en vertelt ook hoe het ooit is begonnen het
met schrijven en het maken van boeken.
Maak deze avond kennis met Carolus Clusius,
de familie Elzevier en een merkwaardig
Russisch  boek over bloembollen  uit
Nederland.

Er geldt een maximum van vijftien deelnemers.

Spreker: dhr. A. Dwarswaard
Datum: maandag 12 januari 2026
Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Het Venster

Coordinatie: Arie van der Kooij

11 Samen Bijbel Lezen

Samen op weg om te ontdekken welke
boodschappen er in de geloofsverhalen worden
doorverteld. Elke keer blijkt hoe actueel die ‘oude
verhalen’ zijn. Samen gaan we het verhaal lezen van
twee vrouwen; een in elkaar gestrengeld verhaal
over een oude en een jonge vrouw die allebei ‘tot
leven komen’, Marcus 5, 21-43.

Inleider: pastor J. A. H. van Wijk

Datum: maandag 26 januari 2026

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk
Coordinatie: Marjo van der Zanden



12 Zelfhulpboeken in de Oudheid

De meeste mensen hebben wel een paar zelfhulpboeken in de kast staan.
Ze gaan over allerlei praktische onderwerpen en geven mensen tips hoe ze
beter kunnen leven, rijker kunnen worden en minder conflicten hebben.
Zelfhulpboeken zijn tegenwoordig erg populair, maar zijn zeker geen
moderne uitvinding. Ook in de Oudheid bestonden ze al. De leer van
Ptahhotep uit het oude Egypte (rond 2350 v. C.) en het Bijbelboek Spreuken
waren zelfhulpboeken die aan jongeren uitlegden hoe ze moesten leven.
Veel van die adviezen zijn nog steeds erg nuttig. We gaan in deze workshop
aan de slag met allerlei teksten uit de oudheid en vergeliken die met
moderne zelfhulpboeken. Neem uw eigen favoriete zelfhulpboek mee!

Spreker: mw. dr. H.A. Klip

Datum: donderdag 12 februari 2026

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: De Verdieping, Aletta Jacobslaan 1, Voorhout
Codrdinatie: Arie van der Kooij/Johan Winkel

13 Vespers in de Veertigdagentijd O

Een Vesperdienst behoort tot één van de

gebedstijden, waarmee aan een dag indeling en

invulling gegeven kunnen worden. Het idee om

de dag invulling te geven met vaste

gebedsmomenten vinden we al terug in het Oude

Testament. We lezen daar dat het opdragen van het morgen- en
avondoffer in de tempel gepaard ging met het opzeggen van bepaalde
psalmen. Het boek der psalmen vormt als het ware het biddend hart
van de Bijbel: een prachtig geheel van uit het hart gegrepen gebeden,
die voor elke lezer van welke tijd ook inspirerend zijn. Op dinsdagavond
komen we samen in de Sint Pancratiuskerk om deze gebeden gaande
te houden.

Leiding: pastor P.A. Owel

Datum: dinsdag 24 februari, 3, 10,17, 24 en 31 maart 2026
Tijd: 19.15-19.45 uur

Locatie: Sint Pancratiuskerk

Codrdinatie: pastor P.A. Owel

De vespers zijn ook te volgen via kerkomroep.nl
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14 Films op weg naar Pasen

Een feest vraagt voorbereiding. Dat hebben christenen altijd goed beseft
rondom het centrale feest: Pasen. Daar naar toe leven gaat niet vanzelf,
maar vraagt concentratie, inkeer en bezinning. Dat kunnen we ervaren in
diensten op zondag, maar ook in persoonliik gekozen momenten en
manieren. Zo kunnen ook films verdieping geven. Na de film volgt meestal
een kort nagesprek. Titels van de films worden later bekend gemaakt.

Inleider: ds. T. Moll

Data: woensdag 25 februari, 11 en 25 maart 2026
Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Het Venster

Codrdinatie: Arie van der Kooij

15 De Tempeliers, 1118 - 1314 na Chr.

Een ridderorde, die in de relatief korte periode van haar bestaan uitgroeide
tot een van de machtigste organisaties ter wereld. Een ridderorde, waarvan
zowel het begin als het einde door allerlei mysteries en legenden is
versluierd. Een orde, zowel dominant in het Midden-Oosten ten tijde van de
kruistochten alsook toonaangevend in heel Europa op het gebied van
handel, bankieren, landbouw, bouwkunst etc. Kortom: interessant genoeg
om met ds. John Fockens stil te staan bij de Orde van de Tempeliers.

Inleider: ds. J.C. Fockens

Datum: dinsdagmiddag 3 maart 2026
Tijd: 14.30 — 16.00 uur

Locatie: Het Venster

Codrdinatie: Tineke Braam

16 Pasen Het Feest der Feesten

Het Paasfeest is het allergrootste feest in het liturgische jaar. In de
canonieke boeken is beschreven, hoe de vrouwen op Paasmorgen het lege
graf met de windselen aantreffen: Christus is verrezen.

Viert de gelovige in het Westen de Opstanding van Christus, in het Oosten
wordt de Nederdaling van Christus in de Onderwereld herdacht.

Want in de periode tussen de graflegging en de opstanding van Christus is
datgene gebeurd, wat in de Oost-Christelijke kerk de beeldtraditie heeft
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bepaald. In het apocriefe evangelie van Nikodemus is het uitgebreid
beschreven: Christus gaat een gesprek aan met de Koning van de
Onderwereld en opent de poorten van de Hades. Alle wachtenden in die
Onderwereld bevrijdt Christus. Zo wordt de verlossing van de gehele
mensheid een feit.

Men schenkt elkaar eieren, die het nieuwe leven symboliseren en begroet
elkaar met de vreugdekreet: "Christus is opgestaan".

In de voorchristelijke tijd ving in deze feestperiode de lente aan; het nieuwe
leven voor de christelijke mens begint bij het Paasfeest. In de lezing zullen
de bronnen voor en de uitingen van deze bijzondere iconografie uitgebreid
aan bod komen.

Hoe Pasen in de Oosters-Orthodoxe kerken wordt gevierd, staat deze
middag centraal in de lezing van mw. Desirée Krikhaar.

Mw. Désirée Krikhaar is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat vooral uit
naar kunst in het oosters-christelijke cultuurgebied. Deésirée is een zeer
gewaardeerde gastconservator voor bijzondere tentoonstellingen, o.a. in
Museum het Catharijneconvent, een enthousiast vertelster en schrijfster van
boeken en artikelen over orthodoxe kunst.

Leiding: mw. drs. D.M.D. Krikhaar
Datum: zaterdagmiddag 14 maart 2026
Tijdstip: 14.00 — 16.00 uur

Locatie: Het Venster

Codrdinatie: Johan Winkel

17 Langs de Kruiswegstaties van de Sint Pancratiuskerk

Per Crucem ad Lucem

Bovenstaande spreuk is een Latijnse uitdrukking
en betekent: door het Kruis naar het Licht. Dit
verwoordt ons geloof dat het lijden en kruisoffer
van Jezus ons de verlossing en het licht van het
nieuwe leven heeft gebracht. Door de kruisweg, die
Jezus is gegaan is ons leven in een nieuw licht
geplaatst! De weg, die Jezus daarbij is gegaan, is
van oudsher een bron van devotie en inspiratie
voor de christenen geweest. Daaruit is het gebruik |
ontstaan om de kruisweg in kerkgebouwen af te
beelden en stil te staan bij de taferelen die zich langs die weg hebben
afgespeeld. In de St. Pancratius kerk zullen wij in de Veertigdagentijd langs
de prachtige en sprekende afbeeldingen van de kruisweg gaan, waarmee
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we op weg naar Pasen willen ontdekken hoe Hij ons de weg wees om ‘per
Crucem ad Lucem’ te gaan.

Leiding: pastor P.A. Owel
Datum: dinsdag 17 maart 2026
Tijd: 20.00 uur

Locatie: Sint Pancratiuskerk
Coordinatie: pastor P.A. Owel

18 Bloemschikken in de Veertigdagentijd

Gedurende het kerkelijk jaar wisselen de liturgische
kleuren in de kerk om ons voor te bereiden op de
grote feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. In
de tijd voor Pasen zijn de kleuren paars, roze op
zondag Laetare (zondag Verheugt) en wit van de
Opstanding. Mw. Nelleke de Mooij zal tijdens de
workshop enkele elementen uit de Veertigdagentijd s e,
belichten en uitleggen waarom zij voor bepaalde bloemen en kleuren heeft
gekozen. Zij leert u stap voor stap om in het bloemstuk door kleur en
opbouw de weg naar Pasen te verwerken. Bij voldoende belangstelling zal
er ook in de ochtenduren een workshop worden gegeven.

Voor deze workshop kunt u zich tot 15 maart aanmelden. U hoeft zelf niets
mee te nemen. Materiaal en gereedschap zijn aanwezig. De kosten zijn
€ 27,50.

Leiding: mw. N. de Mooij

Datum: donderdag 26 maart 2026

Tijd: 10.00-12.00 uur of 19.30-21.30 uur

Locatie: Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2, Warmond
Coordinatie: Tineke Braam/Marianne Bruning

19  Bezoek Soefitempel

In de duinen ten zuiden van Katwijk staat een bijzonder gebouw, in de
volksmond de Soefitempel genaamd. De officiéle naam is Universel Murad
Hamil, waarbij Murad Hamil staat voor ‘de wens vervuld’. Het gebouw staat
namelijk op de plek waar Inyat Khan in 1922 een bijzondere ervaring had,
die hij aanduidde met de woorden Murad Hamil. Maar wat is het soefisme
eigenlijk en wat gebeurt er allemaal in dit gebouw? Op vrijdag 10 april gaan
we ’'s middags naar de Soefitempel toe. We krijgen daar een uitleg over het
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gebouw en het soefisme. Om het milieu te sparen rijden we zoveel als
mogelijk gezamenlijk vanaf Sassenheim naar Katwijk.

Deze activiteit is een herhaling van het afgelopen seizoen. Vanwege de
grote belangstelling hiervoor is dit opnieuw opgenomen in het programma.

Leiding: Jan Koeleman / Arie Dwarswaard
Data: vrijdag 10 april 2026

Tijd: 14.00 uur

Locatie: Soefitempel Katwijk

Codrdinatie: Jan Koeleman/Arie Dwarswaard

0O-0-0-0-0

Vorming en Toerusting in Lisse.

Ook de Protestantse Gemeente Lisse komt dit jaar met een programma
voor Vorming en Toerusting. Hun programma staat vanaf begin september
op de website: www.pglisse.nl

Oratorium 'JOZEF' - Een muzikaal verhaal over hoop en vergeving
Canticum Vocale Sassenheim voert samen met een projectkoor het
indrukwekkende Nederlandstalige oratorium ‘JOZEF’ uit, gecomponeerd
door Marco den Toom. Laat je meeslepen door het inspirerende verhaal van
Jozef — vol jaloezie, vergeving, hoop en veerkracht — in een moderne
muzikale vertelling, onder leiding van Ad de Joode.

Datum: zondag 12 oktober 2025 in de Sint Pancratiuskerk, aanvang 15.30
uur; toegang bij de kerk op basis van een vrijwillige bijdrage.

Informatie: projectkoorjozef@outlook.com / 0636174512
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Agenda van Vorming en Toerusting 2025-2026

Oktober

4 Ds. S. van der Hoek Workshop schilderen Herfst Het Venster
8 Ds. E. M. Ezinga Christelijke meditatie Havenkerk

22 Ds. E. M. Ezinga Christelijke meditatie Havenkerk

28 Ds. J.C. Fockens De Greet Hoffmanns affaire Het Venster
November

4 Dhr. J. Koeleman/pastor P.A. Owel Pelgrims van hoop Parochiecentrum
12 Ds. E. M. Ezinga Christelijke meditatie Havenkerk

25 Prof. dr. A. van der Kooij Jezus en het koninkrijk van God ‘t Zenit

30 Ds. R. de Reus /Dhr. A. de Joode Evensong Prot. Kerk Warmond

December

2 Ds. S. van der Hoek Vespers in de Advent Dorpskerk
9 Ds. E.M. Ezinga Vespers in de Advent Dorpskerk
10 Mw. K. Novikova Documentaire ‘Adam, where are you’ Havenkerk
16 Ds. S. van der Hoek Vespers in de Advent Dorpskerk
23 Dhr. A. Dwarswaard Vespers in de Advent Dorpskerk
Januari

5 Ds. T. Moll Het Onze Vader Het Venster
12 Dhr. A. Dwarswaard Bijzondere boeken Het Venster
19 Ds. T. Moll Het Onze Vader Het Venster
26 Pastor J.A.H. van Wijk Samen Bijbel lezen! Parochiecentrum
Februari

2 Ds. T. Moll Het Onze Vader Het Venster
12 Ds. H. Klip Zelfhulpboeken in de Oudheid De Verdieping, V’hout
24 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd Sint Pancratiuskerk
25 Ds. T. Moll Films in de tijd voor Pasen Het Venster
Maart

3 Ds. J.C. Fockens De orde van de Tempeliers Het Venster
3 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd Sint Pancratiuskerk

10 Pastor P.A. Owel

11 Ds. T. Moll

14 Mw. drs. D.M.D. Krikhaar
17 Pastor P.A. Owel

17 Pastor P.A. Owel

21 Ds. S. van der Hoek

24 Pastor P.A. Owel

25 Ds. T. Moll

26 Mw. N. de Mooij

31 Pastor P.A. Owel

April

Vespers in de Veertigdagentijd Sint Pancratiuskerk

Films in de tijd voor Pasen Het Venster
Pasen — Het Feest der Feesten Het Venster
Vespers in de Veertigdagentijd Sint Pancratiuskerk
Langs de kruiswegstaties Sint Pancratiuskerk
Workshop schilderen Lente Het Venster
Vespers in de Veertigdagentijd Sint Pancratiuskerk
Films in de tijd voor Pasen Het Venster
Bloemschikken Warmond

Vespers in de Veertigdagentijd Sint Pancratiuskerk

10 Dhr. J. Koeleman dhr .A. Dwarswaard Bezoek Soefitempel Katwijk

Mei

31 Ds. R. de Reus/Dhr. A. de Joode Evensong Prot. Kerk Warmond



Alle informatie is ook te vinden op de websites van de kerken:
Christelijke Gereformeerde Kerk Sassenheim:
www.havenkerksassenheim.nl

Sint Pancratius Kerk Sassenheim: www.parochiesintmaarten.nl
Protestantse Gemeente Sassenheim: www.pgsassenheim.nl
Protestantse Gemeente Warmond: www.pgwarmond.nl
Sint Matthiaskerk Warmond: www.parochiesintmaarten.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Sassenheim/Lisse:
www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl

Protestantse Gemeente Voorhout: www.kleinekerk.nl

Adressen van de genoemde locaties:

Dorpskerk Hoofdstraat 217 Sassenheim
Het Venster Westerstraat 8A Sassenheim
Havenkerk Bijweglaan 4 Sassenheim tel: 0252-228911
Parochiecentrum Sint Pancratius

Hoofdstraat 188 Sassenheim tel: 0252-211568
Sint Pancratiuskerk Hoofdstraat 188 Sassenheim tel: 0252-211568
De Verdieping Dr. Aletta Jacobslaan 1 Voorhout
't Zenit Herenweg 82 Warmond tel: 071-3011844
(achter de Protestantse Kerk Warmond)
Protestantse Kerk Herenweg 82 Warmond

Drukwerk: Jaap van Leeuwen/Jaap Colijn, Drukkerij PG Sassenheim



