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Orgelspel

Voorbereiding

We zingen als aanvangslied: Vrede voor jou, hierheen gekomen 

(melodie: Zomaar een dak)

1 Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen.

2 Gij die ons kent, gij die ons aanvoelt,

Gij die de hele wereld draagt:

Kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt,-

tijd om te leven, kans om te zijn;

een plek om nu en ooit

gezien, aanvaard te zijn.

Bemoediging en groet

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende God

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

voorganger: genade en vrede van God die ons liefheeft 

en van Jezus christus onze heer, die leeft.

allen: Amen
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We zingen: Woorden van ver, vallende sterren Lied 276

2 Woorden van ver, vallende sterren,

vonken verleden hier gezaaid.

Namen voor Hem, dromen, signalen

diep uit de wereld aangewaaid.

Monden van aarde horen en zien,

onthouden, spreken voort

Gods vrij en lichtend woord.

3 Tafel van Een, brood om te weten

dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,

oud en vergeten nieuw geheim.

Breken en delen, zijn wat niet kan,

doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

Overstap groep 8

Aandacht voor de kinderen die afscheid nemen van de basisschool

Jorrit Brugman Stijn Koning Fedde Mout

Sara Roijers Niene Vermeulen

Willem de Vries Iris Zandbergen

Ze worden uitgezwaaid door de Kinderdienst en welkom geheten door

Solid Friends

Het licht van Christus geven we door

- Elk kind heeft een kaars, dat kan de eigen doopkaars zijn, en steekt

die aan, aan de Paaskaars

- Over je doop: de reis van je leven
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We zingen: Ga dan op weg naar een toekomst

melodie: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

1 Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.

Als reisgenoten om met jou die weg te betreden

staan wij ook klaar en ondersteunen elkaar.

Liefde verlicht onze schreden.

2 Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.

En is er nood - wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

3 Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te dralen.

Houd op het licht altijd je ogen gericht

om weer of meer te gaan stralen!

De kinderen verlaten de dienst voor hun eigen programma

Rondom het Woord

Gebed om ontferming

We zingen als loflied: psalm 149

1 Halleluja, laat opgetogen

een nieuw gezang de Heer verhogen

Laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden

Volk van God, loof Hem die u schiep

Israël, dank Hem die u riep

Trek, Sion in een blijde stoet uw Koning tegemoet
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2 Laat het een hoge feestdag wezen

de naam des Heren zij geprezen

met het aloude lied der vaad’ren

De heil’ge reien naad’ren

en zo danst in het morgenlicht

heel Gods volk voor zijn aangezicht

en slaat de harp en roert de trom in ’s Heren heiligdom.

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing uit de Bijbel Genesis 12: 1-9 Abram moet op reis       door Leia Post

Lezing Lucas 9: 1-6 Jezus stuurt zijn leerlingen op pad

We zingen: Door de wereld gaat een woord         mel. Samuel Cohen

1 Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort

“Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat ik u wijs”.

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden

door te luisteren naar uw stem

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem

2 Door de wereld klinkt een lied

tegen angsten en verdriet

tegen onrecht, tegen dwang

richten pelgrims hun gezang

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden

Overweging

Muzikaal meditatief moment
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We zingen: Lieve Heer gij zegt kom Lied 840

1 Lieve Heer, Gij zegt kom, en ik kom

want mijn leven is onder de macht gesteld

van de Heer die mijn dagen en nachten telt

en de Heer zegt kom, en ik kom

2 O, mijn God, gij zegt ga en ik ga

Gij zegt ga, en ik ga, laat mij niet alleen

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen

wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt

ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Rondom ons antwoord

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen en collecte

We zingen staande als slotlied: Wonen overal nergens thuis     Lied 419

1 Wonen overal nergens thuis

aarde mijn aarde mijn moeders huis

Vallende sterren de schim van de maan

mensen die opstaan en leven gaan

Mensen veel geluk!
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2 Wonen overal even thuis

handel en wandel en huis na huis

Loven en bieden op waarheid en waan

wagen en winnen en verder gaan

Mensen veel geluk!

3 Wonen overal bijna thuis

aarde mijn hemel mijn vaders huis

Stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan

Mensen veel geluk!

Heenzending en zegen
We ontvangen de zegen van God en antwoorden zingend: Amen

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Het Venster


