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Herfst. De blaadjes vallen, maar niet zo snel als
pak ‘m beet 20 jaar geleden. De lucht is grijs, de
wind waait hard en Robert Klaassen uit Amstel-
veen schreef bovenstaande tekst. Ik vind het
prachtig. Het beeldt precies uit wat herfst is.
Afgelopen zaterdag was er een workshop schil-
deren met als thema ‘herfst’. De deelnemers
vulden hun doek met een enkele of twee kleuren
die voor hen de herfst symboliseren. En daarna
kwam er een beeld op dat meer figuratief was.
Donkerte of bladeren, of een landschapje. Bo-
men, spinnen, het was er allemaal. En natuurlijk
ook de poes, want het was Dierendag.
Herfst is het seizoen van verval. “De herfst van
ons leven”, zeggen we zelfs en dan bedoelen we
het ouder worden. Tegelijk zou je de herfst ook
juist seizoen van groei en leven kunnen noemen,
want in dit seizoen kunnen we oogsten: noten,
bessen, paddenstoelen. Dieren verzamelen hun
wintervoorraad, maken zich op voor barre tijden.
Mensen kunnen de oogst van hun leven binnen-
halen.
Hoe zit het met ons? Hebben wij onze winter-
voorraad binnen? Nee, het hoeft geen ingemaakte
groente meer te zijn. Het hele jaar ligt alles in de
winkel. Maar geestelijk voedsel opslaan is wel
noodzaak. Je hele leven verzamel je wijsheid die
misschien ooit nog eens van pas kan komen.
Soms bewust, maar vaak ook onbewust. Ik heb
een schriftje waarin ik allerlei wijze teksten heb
geplakt en geschreven. Sommige begrijp ik
meteen, andere moet ik geregeld nog eens overd-
enken. Een van de mooiste vind ik ‘De weten-

schap… brengt alleen kennis van de werking van
de dingen. Verhalen brengen begrip.’ 
De Bijbel staat vol van die verhalen. Verhalen
van verwondering en van afschuw, verhalen van
liefde en zorg, verhalen van wanhoop en oorlog.
Heel het leven wordt er in benoemd, in verhalen.
Ze vertellen over ons eigen leven, maar op een
andere manier. Het is belangrijk om die verhalen
te blijven vertellen, omdat ze ons wakker houden
en troosten. Omdat ze schuren, en richting geven. 
In de herfst keren we meer naar binnen. In de
avond de gordijnen dicht, kaarsje aan misschien.
En dan is het tijd voor die verhalen. Wie leest,
ontdekt een heel nieuwe wereld, met wijsheid
waar je zelf niet op gekomen was, en met geest-
kracht die ons kan helpen door donkere tijden
heen. De donkerste tijd van het jaar, en mis-
schien ook de donkere tijden in de wereld.
Ik wens ons een vruchtbare herfsttijd! 

ds. Sietske van der Hoek

Levenservaring

De bloei is geweest
maar zoals nu
ben je minstens zo interessant.

Een zilverwitte bol
vol levenservaring,
waar anderen
nog vruchten van kunnen plukken.

Strooi maar rond,
wat je te bieden hebt.
Deel maar uit,
hopend dat het in goede aarde valt.

Misschien komt er iets uit voort.

uit: Zinboekje Leef-tijd
van: Greet Brokerhof-van der Waa
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agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster 

Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

dinsdag 28 okt. : V&T ds. John Fockens lezing over de Greet Hofmans affaire aanvang
14.30 uur in Het Venster

donderdag 30 okt. : Thema-avond 'Israël en Gaza'; film 'No other land' in Het Venster aan-
vang 19.30 uur 

zondag 2 nov. : Taizeviering in de Dorpskerk aanvang 19.00 uur
dinsdag 4 nov. : V&T gaan Pastor Owel en Jan Koeleman in op het Heilig jaar 2025

aanvang 20.00 uur in Parochiecentrum
woensdag 12 nov. : Pastoraatsgroep 67+ en 80+ Geeri Bakker verteld aanvang 14.30 uur in

Het Venster
zaterdag 15 nov. : Lichtjesavond rond de Dorpskerk vanaf 15.30 uur
dinsdag 25 nov : V&T Arie van de Kooij gaat nader in op de evangelie van Marcus aan-

vang 20.00 uur in ‘T Zenit Warmond
zaterdag 29 nov. : Pastoraatsgroep 50+ informatiemiddag over de sandwichgeneratie in Het

Venster aanvang 15.00 uur

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inle-

veren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 18 november

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 10 november binnen zijn.

Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

31-08
07-09
14-09
21-09
28-09
05-10

Via de achterdeur
Sinds half juli ben ik aan het tobben met mijn
linkerbeen en sinds begin september zelfs in het
gips. Dat hoeft niet iedereen te weten. Het hoeft
zeker ook niet in “wel en wee”. Het is hinderlijk
maar ook niet meer dan dat. Na een poosje zijn er
mensen die daar toch lucht van krijgen. Mensen
die kaartjes sturen, een bloemetje en fruitmandje
afgeven en soms ook even binnen willen wippen!
Zeker in het gips is het lastig om zelf de voord-
eur open te doen als je soms alleen thuis bent.

“Kom gewoon via de achterdeur” was dan de
oplossing! In “kleine kring” in het oosten van het
land best gebruikelijk, maar het is ons in 40-jaar
Sassenheim nog nooit overkomen.
Dank voor alle goede wensen, gebedsintenties,
betrokkenheid, medeleven en bezoekjes.
Het was niet nodig maar stiekem toch heel
plezierig.

Jaap de Ruijter
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Tulpen in de herfst

Het liefst blies Ik in jouw hemel
de grauwe Wolken weg
Schoot ik met Een buks
De beren van Jouw weg
Streek ik met Een flinke kwast
Jouw lucht weer Helderblauw
Ruk ik zingende Merels
en Tulpen uit mijn mouw
Toch wens ik jou Weer moed
en je dagen Licht en zacht

Deze prachtige wens, geschreven door iemand
die liever anoniem wil blijven, vind ik zo tref-
fend passen bij diverse mensen die ik de afgelo-
pen tijd heb bezocht; velen heb ik ‘leren kennen’,
anderen diverse keren ontmoet. Veelal levensver-
halen gehoord met dankbare herinneringen en
momenten van zegen, maar ook wel heel wat
verhalen met ‘trage vragen en lastige antwoor-
den’. Ziek worden of iets aan je lichaam man-
keren en het gaat niet meer over, nooit meer; mot
hebben met je kinderen of andere lieve familiele-
den en hoe in hemelsnaam dat weer goed krijgen;
een lange vriendschap beëindigd in onmin; het
niet eens zijn met de koers van de kerk en niet
weten hoe het weer goed te krijgen. En dan
hebben we het nog niet eens over het wereld-
nieuws waar we ook niet zo blij van worden.
Maar... dan wil ik het toch hebben over de kracht
van een positieve gedachte en liefdevolle aan-
dacht. Want wat wel opvalt… Dat velen na het
verdriet te hebben benoemd, daar aandacht aan te
besteden, toch aankomen bij wat het leven mooi
maakt, wat de ogen doet stralen. En dat maakt
bezoekwerk bijzonder, mijn bezoekwerk, maar
ook het bezoekwerk van de vele bezoekers
namens de kerk die ook trouw gemeenteleden
opzoeken. Mijn vraag de komende tijd als ik u
opzoek zal zijn: Wat geeft, nu de herfst met
storm en regen doorzet, en de avonden vroeg
donker worden, u goede moed, en maakt uw
dagen licht?

Wel en wee
De komende tijd zal zeker nog in het teken van

kennis maken staan, en zo ben ik nog bezig
kennis te maken met een aantal mensen die 85
jaar zijn en ouder. Daarnaast de bezoeken aan
mensen om allerlei redenen. Uiteraard wil niet
iedereen op de Zondagsbrief staan, wat dat
betreft zijn we allemaal weer anders. Op deze
plek benoem ik er een paar deze keer, de vorige
keer was het wat uitvoeriger; om te beginnen
iemand die door omstandigheden niet op de
Zondagsbrief heeft gestaan:

Mevr. Knetsch-van der Visch (Zandburg 11) is
in het ziekenhuis geweest vanwege de complica-
ties van een eerdere operatie. Nu gaat het weer
wat beter met haar, en probeert ze achter haar
rollator haar eerdere conditie weer op te bouwen.

Rita Wijkhuizen (Platanenlaan 535)
heeft een nieuwe donor-lever ont-
vangen, en ze is er beduusd van. Dat
een ander mens het leven heeft gela-
ten en haar zo de kans geeft om de
kwaliteit van leven te verhogen. Op
moment van schrijven is ze nog in
het LUMC, want dit vraagt natuurlijk
wel een goede begeleiding.

De vorige keer heb ik het een en ander verteld
over mensen in tehuizen, de situatie is sindsdien
hetzelfde gebleven.

ds. Ellis Ezinga

Wat gedachten bij Israël en Gaza
Maandag 6 oktober is het als ik dit schrijf. Giste-
ren was een grote demonstratie in Amsterdam
met ongeveer 250.000 mensen die van de Neder-
landse regering vragen om een humanitair beleid
ten opzichte van Gaza. Ik hoorde van een oude
vriend die zijn abonnement op Trouw heeft
opgezegd omwille van de berichtgeving over
Israël en Palestina. Met mijn Joodse buren praat
ik er niet over. Hun vriendschap is me te kost-
baar. 
Zomaar wat gedachten na de gemeenteavond van
een paar weken geleden. Het is een vraag waar
veel Christenen mee worstelen: mag ik Israël
aanspreken op wat er nu gebeurt? De een kiest
voor “Nee, dat mag niet. Want het is het volk van
God, en dus is het per definitie goed wat ze

Predikanttekeningen
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doen.” De ander kiest voor: “Ja, dat mag wel, dat
moet zelfs, want het volk van God valt niet
samen met de staat Israël”. En weer anderen
maken zich er totaal niet druk om, want het is ver
weg en hier in ons eigen dorp en onze eigen kerk
hebben we al genoeg gedoe.
Het is allemaal waar. Er zijn in onze kerk genoeg
dingen die aandacht vragen. Vriendschap is
belangrijk. Antisemitisme is een woekerend
gezwel waar je niet vroeg genoeg tegen kunt
opstaan. En we kunnen niet alles oplossen.
De vraag die zich wel aandient, is waar je als
kerk voor staat. Wil je een licht voor de wereld
zijn? Wil je het goede nieuws brengen? Wil je
laten zien dat voor jouw God ieder mens belang-
rijk is? Als je antwoord op die vragen “Ja” is,
dan moet je vragen wat dan volgens ons het licht
voor de wereld is? En wat het goede nieuws? En
hoe laat je zien dat voor God ieder mens telt?
Daar geven we allemaal verschillende antwoor-
den op. 
We kunnen elkaar kwijt raken door deze tegen-
strijdige antwoorden. Ik heb van de organisatie
Micha een prachtige folder gekregen om met
elkaar in gesprek te blijven. Daarin staan zeven
vragen:

1. Wat zijn betrouwbare
nieuwsbronnen als ik
het nieuws in Gaza
wil volgen?

2. Hoe blijven we ver-
bonden met Israël,
kritisch op onrecht en
kunnen we opstaan
voor gerechtigheid?

3. Hoe zien stemmen uit
het mondiale Zuiden
de reacties van de
westerse kerk op Ga-
za?

4. Hoe kunnen we met
een open houding in
gesprek over dit gepo-
lariseerde thema?

5. Wat kunnen we bidden?
6. Hoe kunnen we hier liturgisch aandacht

aan geven?
7. Hoe kunnen we praktische helpen?
8. Tenslotte kun je nog een poster bestellen:

(zie hiernaast)
Ik ben zelf erg onder de indruk van het geloof
van deze Micha organisatie. Ze staan wereldwijd
voor vrede en gerechtigheid. Wil je meer weten,
bezoek dan eens hun site: michanederland.nl

Misschien wil je in gesprek naar aanleiding van
bovenstaande vragen. Ik zie er naar uit om die
met jullie te bespreken. Laat het me weten. Dan
ga ik het gesprek organiseren. 

De sandwichgeneratie
Als je denkt dat de sandwichgeneratie de genera-

tie is die met brood is
opgevoed en niks an-
ders meer lust, dan zit
je niet goed. Wat is het
wel?
De sandwichgeneratie
is de generatie van on-
geveer 50 tot 65, ruw-

weg, die zowel de zorg heeft voor ouder worden-
de ouders als voor kinderen en kleinkinderen. Je
bent op die leeftijd ook nog vaak aan het werk,
en er wordt dus aan alle kanten een beroep op je
gedaan. Hoe ga je daar mee om? Wat heb je 
nodig om het vol te houden? Wie of wat zou jou
kunnen helpen? Kun je anderen wijze raad
geven?
Daar willen we, Pastoraatsgroep 50+ en ik, een
middag over organiseren. En wel op zaterdag 29

november van 15.00-17.00 uur. Dat
lijkt nog ver weg, maar voor je het
weet, is het zover. Heb je belang-
stelling? Laat het weten!
Natuurlijk worden er sandwiches
geserveerd bij de borrel na afloop.
Franse of Engelse? Wacht maar af!

Jonge tieners (1e, en 2e klas) P met
de predikant
Op maandag 27 oktober is het weer
tijd voor P met de Predikant. Er
blijken tieners te zijn die niet van
Pannenkoeken houden, of van Pizza
of van Patat of van Pasta. Dus daar
moeten we iets op verzinnen.
Niet iedereen heeft een e-mail gehad
met de uitnodiging. Dat is jammer.

Want alle tieners van 12-13 jaar zijn welkom. Ik
hoor wel graag wie er komt. We beginnen om
17.45 uur en het is om 19.00 afgelopen. De
vorige keer hebben we kennisgemaakt. Als er nu
veel nieuwe gezichten zijn, gaan we dat nog een
keer doen. Anders gaan we aan de slag met een
Bijbelverhaal dat de kinderen zelf hebben aang-
edragen.

Oudere tieners (14-15 jaar) Maaltijd en ge-
sprek
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We zijn het afgelopen jaar met elkaar opgetrok-
ken, in drie series van drie bijeenkomsten. Het is
de bedoeling dat we opnieuw in gesprek gaan
met elkaar. Dit keer over de 10 geboden. Welke
geboden ken je, welke spreken je aan? Welke
vind je eigenlijk overbodig? Welke mis je? Dat
soort vragen zullen aan de orde komen. 
Onze eerste bijeenkomst dit seizoen is op maan-
dag 3 november. Van 17.45-19.00 uur. Welkom!

Koffietijd
Woensdag 29 oktober rond 10.00 uur ben je weer
van harte welkom om koffie te komen drinken in
Het Venster. De vorige keer waren er twee
mensen van verschillende leeftijden. Altijd goed.
Weet jezelf welkom. Hoe oud of jong je ook
bent. 

ds. Sietske van der Hoek

De voorzitter schrijft.... 

De (waarnemend) voorzitter schrijft …….
Het is vandaag woensdag 1 oktober, het schrij-
ven van een eerste deel voor de Op weg. 
Leiden maakt zich op voor 3 oktoberrrrrr ….. In
de Duin- en Bollenstreek liggen de Najaarsfees-
ten, waaronder de Sassemse feestweek, achter
ons.
PG Sassenheim heeft aandacht gegeven aan de
Vredesweek met verschillende activiteiten
waaronder de thema-avond ‘Israël & Gaza’. Op
het moment van schrijven wordt er gesproken
over een vredesplan voor/tussen genoemde
landen. Laat we de Heer bidden dat alle partijen
die hierbij zijn betrokken ook werkelijk van zins
zijn om een einde te maken aan de verschrik-
kingen over en weer. Noem ook de opstart van
de huiskringen die zich komende wintermaanden
bezig gaan houden met ‘moderne profeten’. De
40 gemeenteleden die de huiskringen bezoeken,
zien er naar uit. In deze ‘Op weg’ komt u ook de
oproep tegen voor een nieuw te formeren Beroe-
pingscommissie. 
In de vorige ‘Op weg’ is uitgebreid benoemd wat
er bestuurlijk voor PG Sassenheim nodig is mid-
dels de invulling van de Kerkenraad. Bestuurlijk
gaan er gaten vallen voor PG
Sassenheim maar dit is geen
nieuws, er is meerdere malen over
gecommuniceerd. En als er gaten
vallen dan gaat de kerkelijke ge-
meente dit bemerken in hetgeen
er nodig is maar niet meer moge-
lijk is. Terwijl er nog zeker wel een aantal dos-
siers zijn die (veel) aandacht behoeven en niet te
vergeten zijn er vitale functies die kerkordelijk
gezien ingevuld moeten worden. Hoe dit te
realiseren is een vraagteken? Ga er overigens niet
over lopen ‘tobben’, het is zoals het is. Met de

mededeling dat in de maand oktober een werk-
groep bestuurlijke vernieuwing gaat starten; meer
hierover in de komende ‘Op weg’. Laten we ons
nu maar vasthouden aan wat er nog wel is. Een
kerkelijk erf waar tal van gemeenteleden hun
benen uit het lijf lopen om doende te zijn met de
vele kerkelijke- en pastorale activiteiten.

Pastoraal
Met enige regelmaat probeer ik huisbezoeken te
doen als de agenda het toelaat. Voor de ontmoe-
ting, het gesprek, het contact. Het levert mooie
gesprekken op die sowieso voor mezelf waarde-
vol zijn. In de verwachting dat dit ook zo is voor
degene die wordt bezocht. Doe liever meerdere
huisbezoeken dat een vergadering. Vergaderen
vraagt inspanning, huisbezoek is ontspanning.   
Gesprekken die gaan over het ouder worden,
over de beperkingen, over de kleiner wordende
wereld, over vroeger en nu. Over de kerk, over
het vertrouwen - ondanks de moeilijkheden
in/van het leven - dat het geloof steeds maar weer
geeft. Bij tegenslag, bij ziekte of moeilijkheden.
Maar ook over de vele ‘engeltjes’ die er dagelijks
zijn. Een kaart van een gemeentelid, een bezoek,

de zorg van/door de kinderen, de (ach-
ter)kleinkinderen, het weer mogen vieren
van een jaar ouder worden. Het leert me
veel en er is veel om dankbaar voor te zijn,
tel je zegeningen. Zeker te noemen zijn de
pastoraatsgroepen. De trouwe huisbezoeken
- en dat meerdere malen/jaar - die worden

gedaan door tientallen vrijwilligers, de activitei-
ten met ontmoeting. Met de mogelijkheden die er
zijn wordt er veel gedaan voor hen die ouder
worden. Dank aan een ieder die hiermee doende
zijn en dat geldt ook zeker voor onze predikan-
ten. Die in de tijd van nog een vacante predi-
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kantsplaats  - veelal achter de schermen - pasto-
raal zorg te dragen. Samen met elkaar kan er veel
en dat gebeurt dan ook.

Even wat anders
De komende winter zal ik enige tijd elders zijn.
Een bewuste keus om een aantal weken geen
onderdeel meer te zijn van de Westerse hectiek,
van de agenda, van de dagelijkse beslommering-
en, van de vergaderingen, van het vrijwilligers-
werk. Om na te gaan of het me gaat bevallen om
in alle rust in een Kretenzer dorp onderdeel te
zijn van een samenleving zonder toerisme. Een
gedachte die afgelopen jaar is
ontstaan en afgelopen zomer
tijdens onze vakantie verder is
ingevuld. ‘Hoe zou het in de
winter zijn op deze plaats als
er geen toeristen zijn’? Alleen
de lokale bevolking in het ou-
de dorp. Mijn vrouw Henny
heeft geen interesse om in de
winter (en het kan er winter
zijn!) wekenlang tussen de locals te bivakkeren.
Maar me wel heeft bemoedigt, ‘nu kan het nog,
bij het verstrijken van de jaren en het ouder
worden niet meer’. Het eiland Kreta met lokaal
vervoer, fietsend en/of wandelend bezoeken
anders dan de toeristische plaatsen (veelal aan de
kust). Vanuit de ontmoetingen op het zomerse
strand ook vrienden gemaakt in de afgelopen
jaren. En met een van die vrienden het winterse
verblijf op Kreta verder ingevuld. Een eenvoudig
appartement (wel met verwarming; de meeste
toeristische appartementen hebben dit niet)
geregeld in het oude dorp, tickets geboekt en we
zien wel wat ons gaat overkomen. Zie ernaar uit
en dat geldt ook zeker voor de bezoeken aan de
Grieks orthodoxe kerk(en) ter plaatse of elders.
In een eerdere Op weg hierover geschreven. 
Vanaf half januari tot begin maart naar de stilte
van een Kretenzer dorp. We laten ons verrassen
wetende dat de Griekse taal slechts beperkt is
met de woorden kalimera, kalispera, yamas,
efcharisto en antio.  
Goedemorgen meneer de Jong, broeder Kees,
Het is vrijdagmorgen 3 oktoberrrrr….. en na een
gehouden kerkelijk overleg open ik mijn email
en lees het volgende:
Vanuit Genemuiden hebben wij al jaren de
traditie dat we met een groep vrienden naar de
mannenzang in Katwijk gaan. Een vast onderdeel
van die dag is dat we vooraf vaak een kerkje
binnenstappen om met elkaar een uurtje wat

liederen te zingen. Op vrijdag 17 oktober staat er
weer zo'n dag in onze agenda's. Wij kwamen het
dorpskerkje van Sassenheim tegen op internet
met eveneens een prachtig orgel. Onze vrijblij-
vende vraag: is het mogelijk dat een koster op 
17 oktober rond 14u jullie prachtige kerk voor
ons opent zodat wij er wat kunnen zingen met
elkaar? We zijn met een groep van 10/15 jong-
ens/heren en hebben enkele organisten in het
gezelschap. Als u er voor openstaat, zijn liefheb-
bers uit Sassenheim natuurlijk ook welkom om
mee te zingen. Ik weet niet in hoeverre jullie mee
kunnen gaan in ons niet alledaagse verzoek:
maar niet geschoten is altijd mis.
Hartelijke groet,
Jeugdwerker hervormde gemeente Hasselt

Dit zijn berichten waar ik blij van wordt en na
overleg met onze koster beheerder(s) zijn de
mannen broeders (Statenvertaling, Handelingen
2, vers 37) uit Genemuiden van harte welkom.
En ….. u bent als PGS gemeentelid ook van harte
welkom in de Dorpskerk, vrijdagmiddag 
17 oktober, 14.00 uur. Loop de Dorpskerk binnen
en zing mee met de groep (jonge)mannen uit
Genemuiden, inclusief begeleidend orgelspel.
Van harte uitgenodigd: ‘Samen zingen tot eer
van God’.

Afscheid en herbevestiging, ‘Uw genade is mij
genoeg’
Zondag 5 oktober de eredienst met ds. Ellis
Ezinga, afscheid nemen en herbevestiging van
ambtsdragers. Het afscheid van de ambtsdragers
Henriette Wilbrink (12 jaar ouderling waaronder
het voorzitterschap kerkenraad), Ria Doolaard (8
jaar ouderling kerkrentmeester, secretaris CvK).
Vanwege vakantie is het afscheid van Marja
Mantel (4 jaar, ouderling kerkrentmeester),
evenals de bevestiging van gemeentelid Loes
Roos-Mandemaker (ouderling kerkrentmeester),
op zondag 26 oktober waarin ds. Sietske van der
Hoek voorgaat. 
In de vergadering van de Brede Kerkenraad,
woensdag 22 oktober, wordt hieraan ruime
aandacht gegeven. 
Bij de herbevestiging mijnerzijds als ouderling
(en vooralsnog waarnemend voorzitter kerken-
raad) bij het jawoord gerefereerd aan de Bijbel-
tekst uit de 2e brief van Paulus aan de christelijke
gemeente in de Griekse Havenstad Korinthe.
‘Mijn genade is u genoeg’. Diezelfde tekst is
ingebeiteld op de grafsteen van mijn ouders. En
deze tekst is ook te lezen op verschillende graf-
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stenen rondom de Dorpskerk. Mijn ouders –
zoals dit voor tal van oudere generaties heeft
gegolden - hebben veel meegemaakt. Al vroeg
wees en weeshuis in de crisistijd in de dertiger
jaren van de vorige eeuw (heb mijn opa en oma
van vaderskant nooit gekend), onderduiken in de
2e wereldoorlog. In alle soberheid hard werken
voor het gezin. Beiden afkomstig uit gezinnen
waarin het inkomen minimaal was en waar het
dagelijks  ‘een wonder was’ dat er eten op tafel
stond. En dat alles in het werk werd gesteld om
als gezin ‘met zondagse kleren’ er netjes uit te
zien. 
Om dan na het overlijden in Gods vertrouwen de
tekst ‘Mijn genade is u genoeg’ als blijvende
herinnering in te (laten) beitelen, dat doet me
veel. Steeds als ik voor de grafsteen van mijn
ouders sta dan sterkt me dat. Genade staat voor
gunst, goedheid, vertrouwen en nog meer. De
Griekse vertaling voor genade is charis, afgeleid
van chairo.  En dit betekent ‘zich verheugen, blij
zijn, het goed hebben’. 
Dezelfde woorden heb ik uitgesproken vier jaar

geleden tijdens mijn bevestiging als ouderling.
In de afgelopen vier jaar heb ik me juist door
deze tekst gesterkt gevoeld en meer en meer
bemerkt dat mijn geloofsbeleving sterker is
geworden, ingegeven door het ambtsdragerschap.
Genade ontvangen is het ervaren van de vreugde
van Gods aanwezigheid. De kracht van God die
je in staat stelt te zijn en te doen wat je op eigen
kracht niet kunt. Geestelijke groei en te genieten
van Gods goedheid en  aanwezigheid. En om de
verbinding met mijn ouders en de verbinding met
de bevestiging van vier jaar geleden te duiden is
door mij na het jawoord de tekst uitgesproken
‘Uw genade is mij genoeg’. In verbondenheid
met de Heer, met de generatie(s) voor mij, de
generatie nu en in de toekomst. Zijn trouw, gunst
en goedheid is ons genoeg. Daar mag ik, daar
mogen we ons als kerkenraad en als PG Sassen-
heim op verheugen en vertrouwen.

Kees de Jong, ‘waarnemend’ voorzitter

We gedenken...
# Pieternella Houmes-de Werk Nel

5 juli 1936 - 12 september 2025
Het warme gezin met haar ouders en broer Ad in
Zeeland, was voor Nel en haar man Piet in 1959
de springplank naar een leven in Sassenheim, het
jaar van hun huwelijk en de promotie van Piet bij
Akzo/Sikkens. 
In die tijd werd dit gevoeld als emigreren; Nel en
Piet zijn eigenlijk altijd in beweging gebleven,
letterlijk op vakantie naar Zuid-Frankrijk waarin
Piet, Francofiel, het voor-
touw in nam, en gingen ze
en passant naar de geloofs-
gemeenschap van Taizé,
want die manier van gelo-
ven en vooral zingen sprak
hen erg aan. Maar ook in
figuurlijke betekenis in be-
weging: Nel ging graag af
op andere mensen, ze was
oprecht geïnteresseerd in de
ander, onthield alles, en
was ook een actief bezoeker van het bezoeker-
steam van de kerk; ze mocht ook graag met
anderen een boom opzetten over geloof bijvoor-
beeld in een huiskring. 
Met Piet zat Nel ook in de Goldfuss-orgel-com-

missie, een groep enthousiaste orgelfans, en ging
ook met hem naar het koor ‘Com nu met Sangh’.
Ze woonden eerst in de Hyacinthenlaan, waar ze
drie lieve zoons kregen: Erik, Peter en Gerben;
en later aan de Mecklenburg. Daar waren in de
loop der tijd gezellige bijeenkomsten met de
gezinnen van de zoons, partners, kleinkinderen. 
Piet was al overleden toen Nel in SassemBourg
kwam wonen, een achterkleinkind kreeg, en
later, het laatste half jaar van haar leven in de
Bernardus door moest brengen, toen haar ijzeren
geheugen haar in de steek begon te laten. 
Op vrijdag 19 september hebben we haar begra-
ven bij Piet, op het kerkhof, hetgeen werd voor-
afgegaan door de afscheidsdienst in de Dorps-
kerk; Psalm 121 hebben we gelezen om Nel,
deze lieve reiziger door de tijd, te gedenken.

# Jan Dirk Roest Jan
3 december 1939 - 25 september 2025

Jan werkte voor zijn levensonderhoud als elek-
tromonteur, heel vroeger bij de meelfabriek in
Leiden, en later bij Akzo/Sikkens. Hij was een
leuke en praktische vader voor zoons Marc, Bart
en Michel, en mocht zelf ook graag sporten: Bij
de korfbal heeft Jan dan ook de vrouw van zijn
leven, Marion, ontmoet. Hij mocht ook graag
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College van  Diakenen

tennissen en langlaufen. 
Hij kon, zo vertelde zijn familie, heel erg zijn
eigen weg gaan. Tijdens gezellige familie-uitjes
met de gezinnen van de zoons, waar hij erg van
genoot, vond iedereen het heel gewoon dat Jan
ook even weg kon zijn en zijn eigen dingen deed.
Toen Parkinson bij hem werd geconstateerd,
werd het leven moeizamer. De laatste maanden
moest hij zijn woning aan de Troubadourshof
verruilen voor een verpleeghuis in Leiden, en dat
viel zwaar. 
Zeer kerkelijk opgevoed, ging hij op volwassen
leeftijd niet vaak meer naar de kerk, maar geloof
was voor hem heel belangrijk, gaf hem richting
en troost, zonder dat hij daar nou zo veel over
praatte. We hebben dan ook tijdens het afscheid
in het crematorium in Lisse op 1 oktober, waarbij
zijn familie ontroerende herinneringen ophaalde,
mooie foto’s getoond en favoriete muziek beluis-
terd; daarnaast werd een gebed en een zegen
uitgesproken. Jan hield erg van het strand. Op de
rouwkaart stonden prachtige woorden bij een
foto met Jan uitkijkend over de zee bij onder-
gaande zon: Als je me zoekt, kom dan naar de
kust, waar golven ruisen, meeuwen zweven en de
wind zingt. De zee, zacht het strand streelt, je

kan kijken tot aan de horizon. Daar zal je me
vinden.

ds. Ellis Ezinga

Team diaconie PGS 2026 en verder
Elina, Els, Joan, Mariska, Nel, Gert, Jaap, JanL,
JanM, Peter, Raymond en René zijn als “team
diaconie” gestart met het kerkelijk jaar 2025-
2026. 
Met volle energie en enthousiasme! Met serieu-
ze, uitdagende plannen!
Wij realiseren ons, dat dit kerkelijk jaar zo
voorbij is en dat er eind september 2026 moge-
lijk 6 diakenen aftredend zijn.
Stel dat het animo om als ambtsdrager binnen
PGS een taak te willen vervullen in september
2026 net zo gering is als nu, ontstaat een lelijk
probleem.

Als Team diaconie starten we met het actualise-
ren en evalueren van onze activiteiten en taken
en verplichtingen.

! Is het noodzakelijk en gewenst dat al onze
huidige (diaconale) bezigheden blijven?

! Moeten al deze bezigheden door de Diaco-
nie worden uitgevoerd?

! Kun je met een “slankere” Diaconie deze
bezigheden uitvoeren?

! Zijn we Diaconie met de focus op PG Sas-
senheim of een Diaconie die oog en oor
heeft en zich bekommert om wat en wie
ondersteuning behoeft om ons heen?

Wij zijn al aan de slag!
Aan u de vraag om na te denken over uw inzet
binnen Team Diaconie als ambtsdrager.
Wij horen graag van u.

Namens Team diaconie,
Jaap de Ruijter

Overzicht

Ik hoef niet meer zo nodig
elke top te beklimmen,
iedere uitdaging aan te gaan.
Die tijd van alles moeten,
alles kunnen, 
is voorbij.

Terugkijken 
op het landschap van het leven
is fascinerend.
Ik zie nu weer meer dan toen.
Met het klimmen van de jaren
groeit het overzicht.

uit: Zinboekje Leef-tijd
van: Greet Brokerhof- van der Waa
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Verbeter in jezelf
wat je fout vindt in de anderen

Thomas Sprat

Kerkenraadsberichten
Aan de slag
Na een periode van relatieve rust start ook het
werk voor de Kerkenraad weer op. Aan de slag
dus, met allerlei zaken. Dat varieert van beroe-
pingswerk tot bestuurlijke vernieuwing en van
zaken rond de eredienst tot een te houden Ge-
meenteavond.

Beroepingswerk
Begin september is een bijeenkomst geweest met
de Beroepingscommissie. Na twee intensieve
jaren heeft de Beroepingscommissie aangegeven
haar taak neer te willen leggen. Het werk van de
commissie heeft geleid tot het beroep op ds. Ellis
Ezinga voor het ouderenpastoraat. De invulling
van de vacature voor een fulltime predikant voor
het algemene werk is, on-
danks heel veel inzet van
de commissie, niet gelukt.
De Beroepingscommissie
heeft een eindverslag ge-
maakt en dit is tijdens deze
bijeenkomst met de com-
missie besproken. Een aan-
tal adviezen voor een vervolg van het beroe-
pingswerk zijn daarbij gegeven. Door Kerken-
raadvoorzitter Kees de Jong zijn alle leden van
de Beroepingscommissie hartelijk bedankt voor
hun inzet. 
Inmiddels heeft de Kerkenraad besloten om voor
de te beroepen predikant voor algemene werk-
zaamheden een nieuwe Beroepingscommissie in
te stellen. Elders in ‘Op weg’ kunt u hierover
meer lezen.

Eredienst
Door ds. Ezinga is een voorstel gedaan om
gemeenteleden meer te betrekken bij de invulling
van de voorbeden. In vorige gemeenten heeft ze
hiermee al de nodige ervaring opgedaan. De
Kerkenraad kan zich vinden in dit voorstel.
Daarbij is een goede organisatie wel van belang.
Afgesproken is dat we vanaf de eerste zondag in
januari 2026 gemeenteleden de gelegenheid
bieden om voorafgaand aan de dienst voorbeden
in te brengen.
Ook is gesproken over de avonddiensten. Tot de
coronatijd waren er nog twee diensten per
maand, daarna is dit de eerste zondag van de
maand geworden. De belangstelling voor de
avonddiensten wisselt. Als vooraf duidelijk is
wat voor type dienst het is, komen er vaak meer

mensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een zang-
dienst of een Taizéviering. We stellen vast dat
avonddiensten een ander karakter moeten hebben
dan de morgendienst. Tot zomer 2026 houden we
de avonddiensten zoals ze inmiddels al zijn
ingeroosterd in het preekrooster. Voorjaar 2026
zullen we als kerkenraad nagaan welke alterna-
tieven er zijn. Vastgesteld is in ieder geval dat
we de avonddiensten vooralsnog wel willen
blijven houden.

Activiteiten
Voorafgaande en in de vergadering van 3 sep-
tember is besproken welke activiteiten we kun-
nen organiseren in de Vredesweek, met name
vanwege het geweld in Gaza. Afgesproken is dat
op woensdag 24 september mevrouw Gijsbers,
ouderling kerkrentmeester van de Maranathakerk
Den Haag, komt om te vertellen over haar actie
voor een advertentie in Trouw. Vervolgens zijn
daar ook nog de zondagen 21 en 28 september
bijgekomen en twee avondbijeenkomsten in de
Dorpskerk. In de vergadering van 2 oktober kon
de Kerkenraad terugkijken op een geslaagde
invulling van de Vredesweek
Om u als gemeente op de hoogte te houden van
een aantal ontwikkelingen, vindt op woensdag 19
november een Gemeenteavond plaats. Onderwer-
pen die daarbij onder meer aan de orde komen
zijn de stand van zaken afstoting Julianakerk en
informatie over de werkgroep Bestuurlijke
vernieuwing. 

Notulist
Ten slotte is het goed om te melden dat de
oproep is beantwoord om het maken van de
notulen door de scriba over te dragen op een
gemeentelid. Margriet Hulhoven heeft zich
hiervoor aangemeld. Ook voor het samenstellen
van de afkondigingen bij toerbeurt is belangstel-
ling getoond. Daar zijn we heel blij mee.

Arie Dwarswaard, scriba
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Seniorengym

Donderdag 09.00 - 10.00 uur,
Rusthofflaan 27A, 2171 ET Sas-
senheim

"Bewegen geeft een goed gevoel,
is gezellig én gezond"

Een cursus voor mannen en vrou-
wen, die actief en fit willen blij-
ven. Ervaar het plezier om met
elkaar te bewegen. Ieder kan op
zijn eigen niveau meedoen. Voor
soepele spieren en gewrichten of
betere coördinatie, conditie en ba-
lans. We oefenen op muziek met
of zonder materiaal, tot slot doen
we een eindspel. Na afloop van de
les praten we nog gezellig wat na
met een kopje koffie.
Interesse? Meldt u aan voor janua-
ri 2026!

Aanmelden:
info@welzijnteylingen.nl of bellen
naar 0251 231805 

Gezocht: leden Beroe-
pingscommissie

De Protestantse Gemeente Sassenheim
is nog voor een deel vacant. We zijn nog
op zoek naar een predikant (1 fte) die
zich vooral richt op de leeftijdsgroep 20-
67 jaar. De Kerkenraad stelt hiervoor
een Beroepingscommissie in. Deze zal
bestaan uit gemeenteleden en leden van
de Kerkenraad. Gezien de genoemde
doelgroep is het belangrijk dat de leef-
tijdscategorie 20-67 jaar voldoende is
vertegenwoordigd in de Beroepingscom-
missie. Aan u de vraag om namen te
noemen van kandidaten voor deze com-
missie. De Kerkenraad zal op basis van
de voorgestelde namen besluiten hoe de
commissie wordt samengesteld. Namen
(ook van uzelf) kunt u doorgeven via:
scriba@pgsassenheim.nl
Dit kan tot 31 oktober 2025.

Kerstwandeling
Zaterdag 20 december is het weer zover!! Dan
loopt heel Sassenheim uit om in park Rusthoff het
kerstverhaal te beleven. Vanaf 17.00 uur tot uiter-
lijk 19.00 uur kun je starten met een wandeling
van een klein uur door het park, die eindigt in de
Dorpskerk. Je loopt dan langs allerlei tafereeltjes
die het prachtige kerstverhaal vertellen. Een werk-
groep is al volop bezig met de voorbereidingen,
maar we kunnen altijd nog hulp gebruiken. Denk
dan aan: hulp bij opbouw, zoals het park mooi ver-
lichten,  of na afloop dat ook weer helpen oprui-
men, klaarmaken kledingsets voor alle spelers, of
wil je zelf een rol spelen, misschien kun je ons
helpen als verkeersregelaar en bij de catering voor
alle vrijwilligers kunnen we ook nog handjes ge-
bruiken. Lijkt het je leuk om hier aan mee te hel-
pen, meld je dan aan bij:
Maaike Vlugt-Zandbergen
maaikezandbergen@huizevlugt.nl
Tel 0612063658
 

Lichtjesavond rond de Dorpskerk

Op zaterdag 15 november organiseren de Havenkerk en de
Protestantse Gemeente Sassenheim samen een Lichtjesavond
in en rond de Dorpskerk. Een moment van rust, herinnering
en verbondenheid, waarin we stil mogen staan bij mensen die
we missen.
We zijn allemaal bekend met verlies en gemis van een
dierbaar iemand. Daarom is iedereen vanaf 15:30 uur
welkom in onze Dorpskerk; er worden gedichten voorgedra-
gen en u kunt luisteren naar sfeervolle muziek. 
U kunt een kaars aansteken en plaatsen op het graf van een
geliefde. Ook kunt u een kaars plaatsen bij het uitstrooiveld,
ook is er een locatie gemaakt om een kaars te plaatsen
wanneer een dierbare elders rust heeft gevonden.
Daarna is in ons kerkelijk centrum Het Venster gelegenheid
om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. We
sluiten de Lichtjesavond af om 18:00 uur.
De Lichtjesavond vindt plaats een week voor Eeuwigheids-
zondag (23 november), de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Op deze dag gedenken we de overledenen van het
afgelopen jaar en staan we stil bij allen die ons zijn ontvallen.
Met de organisatie hiervan willen we ruimte bieden aan
herinnering, troost en verbondenheid.
U bent van harte welkom.
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Jongerenraad.....

Het nieuwe seizoen is begonnen. Inmiddels
hebben wij onze eerste vergadering gehad.
Graag vertel ik u wat meer over de Jongerenraad.

De Jongerenraad is een commissie die zich inzet
voor de jeugd en pastoraat tot 50 jaar binnen
onze gemeente. Het doel is om kinderen, tieners
en jongvolwassenen op passende manier te
begeleiden in hun geloofsgroei. Wij ondersteu-
nen de volgende geledingen: Oppasdienst, Kin-
derdienst en Solid Friends.
Daarnaast bespreken we de Catechese groe-
pen en de Pastoraatgroep 20 tot 50 jaar.
Ook maken we een begroting voor het seizoen
voor deze geledingen.
Graag vertel ik wat er de komende tijd zoal
gebeurt.

Oppasdienst
Wij zijn blij dat we iedere
zondag een Oppasdienst
kunnen aanbieden aan de
kinderen t/m 3 jaar, waar-
door de ouders de kerk-
dienst kunnen bijwonen.
De Oppasdienst is in Het
Venster.

Kinderdienst
Voor de basisschoolkinderen is er tijdens de
kerkdienst iedere zondag een Kinderdienst. Er
zal weer een mooie tijd aanbreken met de advent
en kerst. Waarin wij samen met de kinderen
uitkijken naar de geboorte van Jezus.Lijkt het u
leuk aan te sluiten bij de leiding? U kunt hiervoor
Vera Kortenoever benaderen:
vrkortenoever@hotmail.com

Solid Friends
Dé jongerenactiviteit voor tieners van 12-16 jaar,
waarin vriendschap, geloof en plezier centraal
staan. Er worden zowel inhoudelijke als ontspan-
nende bijeenkomsten georganiseerd om de
onderlinge band te versterken en samen stil te
staan bij het geloof. Dit seizoen wil de leiding
thema's gaan behandelen met behulp van bijbel
next van de NBG. De komende samenkomsten
zijn gepland voor 19 oktober (start seizoen), 16
november en op zondag 21 december gaan we
traditiegetrouw met elkaar kerst ontbijten.

Catechese
Dit jaar zijn er twee Catechese groepen. De
groep 12 tot 14 jaar en de Catechese groep 15+.
Sietske van der Hoek zal met de jongeren contact
opnemen en deze groepen begeleiden.

Pastoraatgroep 20 tot 50 jaar
Het afgelopen seizoen zijn er 3 samenkomsten
geweest in Het Venster. Deze zijn allen goed
bezocht. Tijdens de tweede samenkomst is er
gevraagd wat ieder zoal leuk vindt in de ontmoe-
ting met deze leeftijdgenoten. Hier kwam uit dat
een ontmoeting met drankje en hapje en met
elkaar eten de voorkeur heeft. De commissie
neemt dit mee naar dit seizoen.

Avondmaal Catechese
Op 18 en 25 november organiseert de Jongeren-
raad samen met Sietske van der Hoek voor
kinderen die geboren zijn tussen 2015-2017 twee
avonden avondmaal Catechese. Hiervoor worden
deze kinderen nog persoonlijk uitgenodigd. Tijd
is van 18.30 uur tot 19.30 uur in Het Venster.

Kerstwandeling
Achter de schermen is de commissie Kerstwan-
deling met de andere kerkgemeenten van Sassen-
heim druk met de voorbereidingen van de kerst-
wandeling 2025. Op zaterdag 20 december zal
iedere Sassemer van jong tot oud weer kunnen
genieten van het 'levende’ kerstverhaal.

Nieuw lid Jongerenraad?
Maar welke commissieleden
heeft de Jongerenraad? Dat
is onze voorzitter Linda Ko-
ning, die als jeugdouderling
commissielid is. Sietske van
der Hoek als predikant. Vera Kortenoever na-
mens de Kinderdienst, Jantien Rijerse is onze
penningmeester en ikzelf ben secretaris. Vijf
mensen die zich vol energie inzetten voor het
jeugdwerk. Maar onze voorkeur heeft een extra
lid. Geen verantwoording maar wel meedenken
voor het jeugdwerk. Wie wil dat nu niet? Graag
hoor ik van u bij interesse daankruik@gmail.com
Namens de Jongerenraad,

Daan Kruik
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Pastoraatsgroep 50+
Terugblik:
Op zaterdag 4 oktober 2025 waren er 15 mensen
aanwezig bij het “Shared dinner” in Het Venster. 
Er waren diverse heerlijke, veelal zelf gemaakte
hapjes (variërend van soep, gemengde salades,
bladerdeeghapjes, wraps, witlofschuitjes, appel-
crunch tot drie smaken toetjes) die de aanwezi-
gen zich goed lieten smaken. We startten om ca.
17.00 uur en rond 19.15 was alles weer opge-
ruimd en keerde eenieder weer huiswaarts terug-
kijkend op een gezellige en leuke bijeenkomst.

Tweede activiteit van dit seizoen:
En graag nodigen we u uit voor een informatieve
middag over de Sandwichgeneratie op zater-
dagmiddag 29 november 2025.
De Sandwichgeneratie is de groep mensen,
tussen de ca. 40 en 65 jaar, die ingeklemd zit
tussen twee generaties: de eigen kinderen die nog
(deels) thuis wonen of veel ondersteuning nodig
hebben en de oudere generatie (ouders of
schoonouders) die (steeds meer) zorg of hulp
behoeft. 
Deze dubbele zorgrol kan vaak een flinke menta-
le en fysieke belasting met zich meebrengen.
Denk daarbij aan tijdtekort en stress ten gevolge
van de zorgtaken en het ook vaak doorgaande
dagelijkse werk. Denk ook aan de emotionele
uitdagingen waarbij de zorg voor naasten welis-
waar dankbaar werk kan zijn, maar ook gevoe-

lens van overbelasting, schuld en het missen van
tijd voor jezelf of ambities een rol kunnen spelen.
Tenslotte kan er sprake zijn van financiële druk
als er studerende kinderen zijn en/of zorgkosten. 

Op 29 november 2025 verzorgt ds. Sietske van
den Hoek voor iedereen die hier meer over wil
weten een informatieve bijeenkomst over deze
sandwichgeneratie. Tijdens onze informatiemid-
dag gaan we dieper in op de uitdagingen van
deze groep en belangrijker nog, welke mogelijke
oplossingen er zijn en welke steun voorhanden
is. Het wordt een middag vol inzicht, herkenning
en praktische tips.
Sietske deelt haar expertise over de impact van
deze dubbelrol op werk en privé. Daarnaast is er
waarschijnlijk een interactief gedeelte waarin
je in een veilige omgeving ervaringen kunt
uitwisselen en concrete handvatten krijgt aang-
ereikt om de balans beter te bewaren.

Wanneer en waar: 29 november 2025, we
starten om 15.00 uur, en sluiten af om 17.00 uur
met een kleine sandwichmaaltijd in Het Venster
Graag aanmelden voor 22 november 2025 via
het e-mailadres: pgsgroep5065@gmail.com

Namens de activiteitencommissie,
Ben Kooy

Advertentie
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Pastoraatsgroep 67+ en 80+
Uitnodiging, Pastoraatsgroep 67+ èn Pasto-
raatsgroep 80+
Graag nodigen wij de u, leden van de Pastoraats-
groepen 67+ en 80+, uit voor de eerstvolgende
bijeenkomst op woensdag 12 november a.s. in
ons kerkelijk centrum “Het Venster”. Aanvang:
14.30 uur - ± 17.00 uur.
Voor deze middag hebben wij ons gemeentelid
mevrouw Geeri Bakker uitgenodigd. 

Geeri gaat ons die middag vertellen over “Haar
werk als stewardess en haar leven ver van huis”.
Als we aan een stewardess denken dan zien we
een dame in een prachtig uniform. Zij deelt een
hapje en een drankje uit en glimlacht vriendelijk.
Misschien helpt ze nog even met de handbagage
of controleert ze of de stoelriem wel vast zit.
Maar dat is maar een heel klein gedeelte van het
vak en het leven van een cabin-attendent, zoals
een stewardess ook wel wordt genoemd. Geeri
neemt ons mee. De hele wereld door. Ze zal
vertellen over alle dingen die achter de schermen
gebeuren. Ze wil alle vragen beantwoorden die
wij haar stellen. We zullen horen dat het niet
alleen een beroep is, maar een manier van leven,
een passie. Liefde voor de mensen die in het
vliegtuig zitten. Voor collega’s die je vaak niet of
nauwelijks kent en die na een wat langere reis
vrienden lijken te zijn geworden. Geeri zal
vertellen over spannende dingen die aan boord
gebeuren en over ontroerende zaken die bij dit
bijzondere leven horen. 

Omdat het voor Geeri fijn zal zijn als zij de
verhalen over haar leven als stewardess voor een

volle zaal kan vertellen, hebben wij besloten
deze middag voor beide Pastoraatsgroepen te
organiseren.
Wij zouden het fijn vinden als u zich van te
voren opgeeft; zodat wij een indruk hebben op
hoeveel personen wij kunnen rekenen.
Voor de leden van de Pastoraatsgroep 67+ kan
dit bij:
Joke Kremer; tel.nr.: 06-44744095 of bij:
Gerry van Prooijen; tel.nr.: 0252-221960 / 06-
19070313

En voor de leden van de Pastoraatsgroep 80+ kan
dit bij:
Janske Colijn; tel.nr.: 0252-214813 / 06-
23952741
Gerry Eenkhoorn; tel.nr.: 0252-230901 / 06-
23777437. 

U kunt zich opgeven tot en met maandag 10
november a.s..
Wij verwelkomen u die middag met een kop
koffie of thee mèt iets lekkers erbij. Tijdens de
pauze zal er een tweede kop koffie of thee geser-
veerd worden. Aan het eind van de middag
hebben wij voor u een hapje en drankje klaar
staan om de middag op een gezellige en sfeervol-
le wijze af te sluiten.
Nogmaals hartelijk welkom en tot ziens op 12
november a.s.

Namens beide commissies:
Gerry van Prooijen, Gerry Eenkhoorn

Pastoraatsgroep 80+
Verslag Zomerse Maaltijd Pastoraatsgroep
80+ d.d. woensdagmiddag 27 augustus 2025
Op deze mooie zomerdag komen er zo’n kleine
45 gemeenteleden bijeen in Het Venster om te
genieten van een zomerse maaltijd, georgani-
seerd door de activiteitencommissie van de
Pastoraatsgroep 80+.
We worden voorzien van een drankje en nadat
iedereen een plaats gevonden heeft opent Gerry
Eenkhoorn de middag door ons welkom te heten.
Ds. Ellis Ezinga kan vanmiddag niet aanwezig
zijn, maar zij heeft een uitgebreide mail gestuurd
varende op het Lauwersmeer, waar ze met haar

man en haar moeder vakantie viert. Ze wenst ons
daarin een plezierige middag toe en stuurt een
gebed mee, die Gerry uitspreekt.
Het voorgerecht wordt geserveerd: een bruchetta
met gekruide tomaat, een schaaltje met komkom-
mer, appel, feta en bieslook en stukjes meloen
met ham. Het ziet er heel feestelijk uit en smaakt
heerlijk!
Dan komen er schalen op tafel met sla, tomaat,
paprika en ui, de ingrediënten om de broodjes
hamburger te ‘versieren’ die hierna geserveerd
worden. Daar zijn we even zoet mee, wat doen
we erop? Alles ziet er zo lekker uit! Ook volgen
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nog schalen met patat; heerlijk met
een kloddertje mayonaise of wat
ketchup.
Het geroezemoes in de zaal bewijst
dat er heel wat gesprekken gevoerd
worden, want daar is zo’n middag
ook zeker voor bedoeld. Nieuwe
mensen ontmoeten of oude bekenden weer
spreken.
Er worden blaadjes uitgedeeld met het lied Dona
Nobis Pachem, Geef ons vrede. We zingen dit
onder leiding van Jaap Kruik. Na enig oefenen
zelfs in kanon! Het is het verlangen van iedereen
in deze roerige tijd: Vrede!

Voor het toetje komt Marcel Vermeulen, de
eigenaar van Ciolato di’Cello uit Voorhout, ons
weer voorzien van een heerlijk ijsje. We hebben
zelfs de keuze uit meerdere smaken, allemaal
even lekker! Dat is smullen!
Gerry bedankt de activiteitencommissie voor al
het werk wat verzet is en dat wordt met een
welgemeend applaus benadrukt.
De middag wordt afgesloten met het gezamenlijk
zingen van lied 1006: “Het Onze Vader”.
Een heerlijke middag is ten einde.

Marijke Loenen

Project Schoonmaakmiddelen voor Oekraïne
Pastoraal Fonds
De opbrengst van de kastjes in het 4e kwartaal is
traditiegetrouw bestemd voor het Pastoraal
Fonds.
Dit kwartaal wil het Pastoraal Fonds de op-
brengst wederom bestemmen voor de aanschaf
van “schoonmaakmiddelen” voor arme mensen
in een zestal dorpen in Oekraïne. Door de oorlog
is het levensonderhoud in Oekraïne nog steeds
erg duur. Ook zijn door de oorlog de schoon-
maakartikelen nauwelijks te koop en onbetaal-
baar. Daarom waren de mensen in Oekraïne
vorig jaar zo blij met deze actie. Het plan is om
met een volgend transport (dit zal waarschijnlijk
februari 2026 zijn) alle mensen die nu via onze
contactpersonen kleding krijgen wederom 4

schoonmaakartikelen te geven. Uitgaande van
gemiddeld 50 personen/gezinnen per dorp zou dit
neerkomen op: 300 flessen allesreiniger, 300
pakken waspoeder, 300 flessen afwasmiddel en
300 flessen handzeep. Ons streefbedrag voor
deze actie ligt rond de € 3.000,- We hopen dat u,
zoals altijd, weer ruimhartig uw bijdrage in de
kastjes in de kerk doet of anders via de PGSamen
app uw bijdrage stort. Ook kunt u een bijdrage
leveren via de rekening van het Pastoraal Fonds:
NL43RABO 0357 2057 58
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens het Pastoraal Fonds,
Bram Hofland

Vervolg driewiel fiets
Ik fiets al meer dan 20 jaar
op een driewiel fiets. Ik
vind het geweldig. Ik fietste
naar een tante toe om hem
te laten zien waarop zij rea-
geerde: “Je schaamde je
zeker wel toen je er voor
het eerst op reed”.
“Wat”, zei ik, “me scha-
men? U moet zich zelf
schamen, u hebt een mooi

wagentje waar u mee kan rijden, maar u gebruikt

hem niet”. De kinderen uit de straat zeggen: die
meneer heeft een grote driewieler.
Met de eerst driewiel fiets heb ik 10 jaar gedaan
en de tweede 8 jaar. Nu heb ik er een die alweer
2 jaar oud is maar een elektrische ondersteuning
heeft. Ik zet hem toch niet helemaal voluit want
ik moet zelf ook nog wat te doen hebben. Maar
ik vind het een geweldige uitvinding.

Pim Bloemsma

Pastoraal Fonds
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Van en op de rem: stemmen en lummelen

Al lezend over de levens van Mussolini en Hitler, kom ik uit  bij mijn eigen leven nu. Dat
verbaast me, want verleden tijd is geen tegenwoordige tijd. En mensen van toen, ook
politici, zijn anderen dan die van nu. Toch herkenning.
Het is alsof de muziek, waar die bij de beide dictatoren op marcheerden ook nu weer te
horen is. Wie nu onvrede heeft, voelt zich aangesproken door politici en groepen die
zeggen wat er allemaal niet deugt. Daar tegen willen ze strijden, soms met geweld.
Problemen worden benoemd, maar oplossingen blijven uit. Polarisatie neemt toe.
In plaats dat partijen elkaar zoeken om de grote kwesties gezamenlijk de wereld uit te
helpen, lopen ze voor elkaar weg. Nostalgische tonen van de blazers doen soms
verlangen naar hoe het vroeger was. Rusland toen het groot was, Amerika toen het blank
was, Nederland toen het ‘ons’ land was. 
We horen en zien de leiders spreken. Het zijn krachtige blazers. Ze maken veel lawaai.
Ze leggen de schuld natuurlijk bij anderen. Vijanden, binnenlands of buitenlands. Terwijl
de ondertonen van hun spel elke dag  de rechtstaat omver blazen. 

Dat geluid hoor ik in de VS en in allerlei Europese landen, nu ook bij de regering van
Israël,  een land en volk dat me dierbaar is.
Ook in ons eigen land klinken er flarden van die muziek. Populaire volksmuziek om mee
te stampen, leiders die zich redders wanen.

Voor hen doet de waarheid er niet toe. In onvrede draaien ze rond. Wie hen tegenspreek,
liegt . En dus leggen ze hen het zwijgen op. Door propaganda wordt ons gezegd door wie
het verval komt: overheid,  pers, media, rechters  en noem ‘de elites’ maar op. Ook dat
is niet nieuws. Het gaat stap voor stap.
Zo redeneerde Adolf Hitler in zijn boek Mein Kampf: ‘Eerst vindt men dat stompzinnig
en onbeschaamd, vervolgens verontrustend, maar uiteindelijk gelooft men je’. De
machtsgreep is niet het afschaffen van democratie, via die weg komen ze binnen, maar
het uithollen van democratisch instanties en rechterlijke uitspraken.

Lezend over Mussolini en Hitler, kom ik in een andere tijd. Maar ook in mijn eigen tijd.
Ook toen hebben mensen stembiljetten ingevuld. Namen aangekruist. Gekozen voor een
leider, een politiek. Dat gebeurt ook nu. Op 29 oktober. Laat uw stem horen!.

Na deze oproep om iets te doen, een
ander actueel geluid. De RVS (Raad voor 
de Volksgezondheid & Samenleving)
heeft een advies uitgebracht met de
duidelijke titel ‘Op de rem’. Daarin staat
dat ons welzijn onder druk staat door
efficiëntie, prestatie en haast.
Bij die woorden kan ik me wat voorstel-
len als ik denk aan de pakjesbezorgers
die ik elke dag bij ons langs zie rennen.

Ze moeten steeds meer afleveren in steeds minder tijd.

Met die hoogspanning hebben ook jongelui te maken door sociale media, prestatiedruk
in het onderwijs. 
En als oudere wil je graag voldoen aan de vitale mens, die alles zelf kan. Die hypernervo-
siteit en te hoge druk, vraagt om een omslag zegt de RVS. ‘Verveling kan ons veel
brengen’ staat er in dikke letters in het advies.

Een pleidooi om te lummelen. Niks doen is goed voor je. Als je niks moet, als je niet
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voortdurend bezig bent om af te vinken, als je
niet altijd ‘aan staat’, ontspan je je. Dan put je
jezelf niet uit, maar laadt je je op. In een mara-
thon kun je ook niet alleen sprinten. Zonder rust
ren je je knieën kapot.

Durf te lummelen. Dan geef je je leven ruimte.
Trouwens, dat is voor gelovige geen vreemde
taal. Ze weten dat God ons bemint niet om wat
we doen (prestatie) maar om wie we zijn. Die

genade blijft voor ons telkens weer wennen.

Geen efficiëntie, prestatie en haast, maar lumme-
len. De Schepper deed het ons ook voor: op de
zevende dag rustte hij van het werk dat Hij
gedaan had. Dan hoeft er even niets. Voor en na
29 oktober. 

TM

Project Schoonmaakmiddelen voor Oekraïne
Pastoraal Fonds
De opbrengst van de kastjes in het 4e kwartaal is
traditiegetrouw bestemd voor het Pastoraal
Fonds.
Dit kwartaal wil het Pastoraal Fonds de op-
brengst wederom bestemmen voor de aanschaf
van “schoonmaakmiddelen” voor arme mensen
in een zestal dorpen in Oekraïne. Door de oorlog
is het levensonderhoud in Oekraïne nog steeds
erg duur. Ook zijn door de oorlog de schoon-
maakartikelen nauwelijks te koop en onbetaal-
baar. Daarom waren de mensen in Oekraïne
vorig jaar zo blij met deze actie. 
Het plan is om met een volgend transport (dit zal
waarschijnlijk februari 2026 zijn) alle mensen
die nu via onze contactpersonen kleding krijgen

wederom 4 schoonmaakartikelen te geven.
Uitgaande van gemiddeld 50 personen/gezinnen
per dorp zou dit neerkomen op: 300 flessen
allesreiniger, 300 pakken waspoeder, 300 flessen
afwasmiddel en 300 flessen handzeep. Ons
streefbedrag voor deze actie ligt rond de €
3.000,- 
We hopen dat u, zoals altijd, weer ruimhartig uw
bijdrage in de kastjes in de kerk doet of anders
via de PGSamen app uw bijdrage stort. 
Ook kunt u een bijdrage leveren via de rekening
van het Pastoraal Fonds: NL43RABO 0357 2057
58
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens het Pastoraal Fonds,
Bram Hofland

Pastoraal Fonds

Advertentie
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College van Kerkrentmeesters
Giften
De opbrengst van de collectes voor de kerk
bedroeg in juli € 389
en in augustus € 410.

Barbecue in Het Venster
Zaterdag 30 augustus waren
de hal en het terras van Het
Venster omgebouwd tot
BBQ-locatie compleet met
gas-barbecue, picknick- en
statafels en een BBQ-buf-
fet. Ruim 40 gemeentele-
den waren aanwezig voor
een avond gezelligheid,
lekker eten en goede gesprekken met elkaar.
Voor het CVK was dit een mooie gelegenheid
om alle vrijwilligers (vrijwel iedereen binnen
PGS) te bedanken voor hun inzet en betrokken-
heid bij onze gemeente. Traditiegetrouw werd de
BBQ kort onderbroken door een klein regenbui-
tje, maar daarna konden we weer gezellig terug
het terras op. Omdat de barbecue goed werd
ontvangen en het een mooie gelegenheid is voor
jong en oud om elkaar te ontmoeten, lijkt het ons
leuk om hier volgend jaar een vervolg aan te
geven voor de gehele gemeente. Wie heeft er zin
om volgend jaar mee te helpen bij de organisa-
tie? We kunnen altijd extra handen gebruiken!

Beam en stream in de Dorpskerk
Tijdens de gemeenteavond van 15 april is door
de aanwezigen sterk aangedrongen op het snel
realiseren van beam- en streammogelijkheden in
de Dorpskerk. Vanuit het College van Kerkrent-
meesters en Kleine Kerkenraad is gekeken om dit
nu toch financieel  mogelijk te maken. De werk-
groep techniek (die zichzelf stekkergroep noemt)
gaat daar nu mee aan de slag, zodat PGS  weer
gebruik kan gaan maken van de technische
mogelijkheden tijdens kerkdiensten. 

Verkoop Julianakerk
Begin september was de sluitingstermijn van de
tenderprocedure om te komen tot verkoop van de
Julianakerk en omliggend erf. Volgend op de
teleurstellende biedingen is besloten om  via een
brief contact te zoeken met het College van
B&W en de Gemeenteraad van Teylingen.
Gevraagd wordt om de status van gemeentelijk
monument niet meer te laten gelden voor de
Julianakerk. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt

met (afvaardigingen van) de gemeenteraad en het
college van B&W, deze zullen in de eerste helft
van oktober plaatsvinden. Het vervolgtraject zal
afhangen van hoe deze gesprekken zullen verlo-
pen .

Bemensing College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Gert Stad
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Tewis Zandbergen
Gebouwen: Gert Stad
Ouderling Kerkrentmeester: Loes Roos
Lid: Marja Mantel
Lid: Cees Pronk

Het CVK is op zoek naar iemand die het werk
van secretaris CVK op zich neemt. Ria Doolaard
heeft dit werk sinds 2015 op uitstekende wijze
gedaan en we gunnen haar dat ze haar vrije tijd
aan andere zaken gaat besteden. Je hoeft niet alle
secretariële taken op te pakken, alles is bespreek-
baar. Neem daarvoor contact met Gert Stad op
06-20433567 of via
voorzitter-cvk@pgsassenheim.nl

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans 2026 komt eraan. In januari
organiseren we in onze gemeente weer Actie
Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we
u om een financiële bijdrage vragen, zodat we
ook in 2026 kunnen blijven doen waar we als
kerk al eeuwen voor staan. Vandaar dat we onze
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vra-
gen. Dat willen we dit jaar ook weer zoveel
mogelijk digitaal doen. Heeft u nog niet eerder
meegedaan aan de digitale Actie Kerkbalans,
maar wilt u dat dit jaar wel doen? Geef dit dan
alstublieft zo spoedig mogelijk door aan: kerkba-
lans@pgsassenheim.nl . Heeft u een ander e-
mailadres? Laat het ons dan ook even weten! We
hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij
uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven en
plannen maken voor de toekomst. 
In 2025 is tot nu toe (05-10-2025) een bedrag
van € 214.349,51 toegezegd door 769 leden.
Hiervan is een bedrag van € 174.506,96 binnen-
gekomen. 

Er is veel plaats op de top,
maar niet genoeg om te gaan zitten

Fred Shero
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Vorming & Toerusting

Variatie genoeg bij Vorming & Toerusting
Van koningsdrama tot het Heilig jaar en van een
Evensong tot het koninkrijk van God. Er valt de
komende maanden wat te kiezen als het gaat om
het aanbod van de Commissie Vorming & Toe-
rusting.

Op 28 oktober verzorgt ds.
John Fockens een lezing
over een onderwerp dat het
Nederland van de jaren vijf-
tig sterk in zijn greep hield:
de Greet Hofmansaffaire.
Centraal figuur in dit ver-

haal is Greet Hofmans, die in de koninklijke
familie opvallend veel invloed kreeg. Zoveel, dat
er sprake geweest is van een huwelijkscrisis en
daarmee een dreigende troonsafstand. De affaire
is nog altijd vol vragen. Tijdens deze middag, die
om 14.30 uur begint in Het Venster, neemt ds.
Fockens ons mee in deze bijzondere affaire.
Op dinsdag 4 november gaan pastor Peter Owel
en Jan Koeleman in op het Heilig jaar 2025, dat
als thema Pelgrims van hoop heeft. De rooms-
katholieke kerk kent elke 25 jaar een Heilig jaar,
waarbij aan het begin ervan, op 24 december
2024, de heilige deuren van de Sint Pieter wer-
den geopend. Op deze avond staat het thema
Pelgrims van hoop centraal. Daarover willen de
inleiders met de aanwezigen van gedachten
wisselen. Vragen die aan de orde kunnen komen,
zijn: waaruit put je hoop in moeilijke tijden, wat
betekent hoop voor jou in je leven en welke rol
speelt het geloof in de hoop? Deze avond begint
om 20.00 uur en vindt plaats in het Parochiecen-

trum.
Het is een intrigerende tekst uit het evangelie van
Marcus: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk
Gods is nabij.’ De vraag is wat Jezus met het
koninkrijk van God bedoelt. Een begrip dat ook
in de evangeliën van Mattheüs en Lucas voor-
komt. Op dinsdag 25 november gaat Arie van der
Kooij op dit begrip nader in. Deze avond vindt
plaats in ’t Zenit achter de Protestantse Kerk van
Warmond en begint om 20.00 uur.
Vorig seizoen maakte de Evensong in Warmond
veel indruk op de aanwezigen. Alle medewerken-
de partijen willen aan deze activiteit ook komend
seizoen van harte meewerken. De eerste Even-
song is zondag 30 november om 17.00 uur in de
Protestantse Kerk van Warmond. Liturg is ds.
Rianne de Reus en Canticum Vocale onder
leiding van Ad de Joode verleent haar medewer-
king. 
Ten slotte zijn er ook dit seizoen weer de Ves-
pers in de Advent. De eerste is op dinsdag 2
december, daarna op 9, 16 en 23 december.
Diverse voorgangers werken aan deze vespers
mee, waaronder ds. Sietske van der Hoek en ds.
Ellis Ezinga. Aanvang 19.15 uur in de Dorps-
kerk. 

Voor de eerste twee activiteiten graag vooraf
aanmelden via: tineke.braam@hetnet.nl. Daar
geldt ook een eigen bijdrage van € 3,00.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

Taizé: liturgie met stilte en zang 
De laatste Taizéviering van dit jaar (we laten ons
inspireren door de vieringen van de broeders in
Taizé) is op zondag 2 november om 19.00 uur in
de Dorpskerk. Ook als je dit nog nooit hebt
meegemaakt, ben je van harte welkom. Bij zo’n
dienst ervaar je nadrukkelijk dat je niet in je
eentje gelooft.
Er is niet alleen de band met de broeders in
Frankrijk, met hun jonge gasten uit de hele
wereld, maar ook met anderen zoals de dichter,

monnik en profeet: Thomas Merton. Hij vertelt
over zijn bekering in het boek ‘Louteringsberg’
(Ten Have 2001). Ook collega en oud predikant
van Sassenheim, Kick Bras, schreef over hem.

In de viering van 5 oktober leenden we zijn
woorden in ons gebed. Zijn leven speelde zich af
in z’n kloostercel en op straat, man van gebed en
strijd, in gesprek met andere godsdiensten en
vredesactivist.
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“Hij was er van overtuigd dat het gebedsleven
niet plaatsvond aan de rand van de geschiedenis,
maar in het centrum ervan”, vertelt Jim Forest,
vriend en biograaf. Dat er spanning  is tussen
actie en contemplatie, weten we (Bidden in de
kerk en demonstreren in Amsterdam). Voor
Merton horen die twee altijd samen. Hij gebruikt
het volgende beeld:

‘Actie is liefde die zich naar buiten keert, naar
andere mensen. Contemplatie is liefde die zich
naar binnen keert, naar de goddelijke oorsprong.
Actie is de stroom, contemplatie de bron’.

TM

Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 17 tot en met 22 november organiseert Kerk
in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor
mensen in armoede in Nederland. Om zoveel
mogelijk mensen te kunnen helpen, zijn veel
collectanten nodig. Doe je mee?

Samen tegen armoede is het motto van de huis-
aan-huiscollecte van Kerk in Actie in 2025.
Steeds meer gezinnen in ons land kunnen de
eindjes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen
gaan zonder ontbijt naar school. De Voedselbank
kraakt onder de groeiende vraag. Schuldhulpma-
tje krijgt dagelijks nieuwe hulpvragen. Armoede
in Nederland is een keiharde realiteit – maar
samen kunnen we meehelpen het tij te keren.
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht
helpen: van directe hulp tot structurele oplossing-
en.

De afgelopen jaren was de landelijke collecte-
week een groot succes. Veelgehoorde reacties

van gevers aan de deur zijn: “Mooi dat de kerk
zich van deze kant laat zien.”

Wil jij mensen in armoede in Nederland ook
helpen? Meld je dan aan als collectant bij  collec-
tecoördinator Wil de Ruijter, 0252210289,
wilbalt@kpnmail.nl. Je kunt je ook opgeven bij
het landelijke collecteteam van Kerk in Actie:
030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de
Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie
zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht.
De projecten van Kerk in Actie richten zich op
mensen die slachtoffer zijn van rampen en
conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen
geloven en mensen die leven in armoede. Kijk
ook op kerkinactie.nl.

Protestantse diensten in de Bernardus
vrijdags om 16.00 uur in de Kapel:

17 oktober ds. Sietske van der Hoek

- 19 -



Kerkdiensten Dorpskerk

zondag 19 oktober 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. H.R. Betting (Stadskanaal)
1e Langeveldshof
2e Diaconie + Kerk
Linda Meijer / Laura Nijman

zondag 26 oktober
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Bevestiging ambtsdrager
ds. S. van der Hoek
1e Joodse en Palestijnse Kinderen
2e Diaconie + Kerk
Mariannne de Nooij / Mieneke Zwaan

zondag 2 november 10.00 uur 
collecte

oppasdienst

19.00 uur
m.m.v.

collecte

ds. A. Wicke (Noordwijk)
1e Diaconale trainingen kerk in China
2e Diaconie + Kerk
Sanne Lutjeboer / Sandra Muilwijk

Taizéviering
ds. T. Moll
Taizé zanggroep
Diaconie + Kerk

zondag 9 november

Protestantse kerk in
Warmond

10.00 uur
collecte

Gezamenlijke diaconale dienst met Voorhout en
Warmond
ds. R. de Reus
1e Gezamenlijk diaconaal doel
2e Diaconie + Kerk

zondag 16 november 10.00 uur
collecte

oppasdienst

dhrs. W.Th. Hollart
1e Langeveldshof
2e Diaconie + Kerk
Tess Koning / Sandra Muilwijk

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er
voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt.
Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89



Herfstmozaïek 

Het is herfst.
Ik wandel op het laantje
en dwing mijzelf tot zien,
want zien is iets anders dan kijken.

Kijken doe ik de hele dag.
Het vliedende,
het snellen van moment naar moment.
Zien gaat naar het diepere.

Stil de tijd de tijd laten
en weten
hoe rood rood is,
hoe bruin bruin is,
hoe geel geel is.

Een mozaïek aan kleuren in
enkele bomen bij elkaar gezet
Uitbundig tegen lichtend blauw

Ik wandel op het laantje.
Nu ziende wetend
hoe verrassend mooi
dit kunstwerk is.

van: Oeke Kruythof


