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Opmaat

T

Gedachten bij Eeuwigheidszondag, Advent en Kerst 2025

‘Steek een kaars aan tegen al het duister’

Als ik s ochtends soms al vroeg per auto aan-
kom in Sassenheim, is het nog donker (en zeker
als ik aan het einde van de middag of avond weer
terugga naar mijn woonplaats Leidschendam).
Gelukkig wijzen koplampen mij de weg en
onderweg zijn lantarenpalen rustgevende licht-
punten. De huizen en flatgebouwen onderweg,
krijgen per dag meer (kerst-) lampjes en lichtjes.
Aangekomen in Het Venster, zie ik vanaf een
afstandje alle lampen mij gastvrij en uitnodigend
groeten. In deze dagen vanafnovember wordt het
steeds langer donker, en al dat duister is ook een
goed beeld voor hoe we ons deze dagen regelma-
tig kunnen voelen: verdrietig om wat er in de
grote wereld om ons heen gebeurt. We maken
ons best wel eens zorgen, over de grote wereld
om ons heen maar zeker ook over ons eigen
leven.

I

Maar onderweg al die door mensen aangestoken
en ingenieus gemaakte en opgehangen kerstlicht-
jes en lampen in het algemeen ziende, viel me
deze dagen op weg naar Advent en Kerst ineens
die treffende wijze uitspraak te binnen: Als mens
kun je het donker van deze wereld niet bestrij-
den, maar je kunt wel een kaars aansteken, en ik
dacht: ach ja, zo is het natuurlijk ook wel weer.
Mensen kunnen licht aansteken, dat is wat je zelf

(Lied 286 liedboek)

kunt doen. Ik moest daarbij ook denken aan dat
bijzondere, relatief nieuwe lied uit ons liedboek
dat we sinds 2013 gebruiken, Waar de mensen
dwalen in het donker... Zo begint lied 286
(gemaakt door de Engelse Robert Willis, en
vertaald door Coen Wessel), en valt pats boem
met de deur in huis over dat duister in ons leven.
Maar hup, het gaat in de tweede zin al meteen
over naar het licht: Draai je om en zie het nieuwe
licht. Aan de ene kant gaat me dat eigenlijk best
veel te snel, want zo snel draait een mens niet
naar het licht, nietwaar, er zijn zoveel hobbels te
overwinnen, weerstand bijvoorbeeld tegen een
nieuwe situatie; zoals bijvoorbeeld accepteren
dat je kind een andere keuze maakt dan jij voor
haar of hem gedacht had. Of ruzie in de familie
en wat lijken de tegenstellingen onverzoenlijk.
Of: soms heel plotseling en onverwacht, naar een
verpleeghuis moeten omdat je niet meer zelfstan-
dig thuis kunt wonen. Of rouw dragen.... En wat
te denken van de situatic van de kerk, hoe nu
verder. En ja, omdraaien naar het licht, dat kost
energie en toch ook: tijd. Het lied heeft het
vervolgens in de derde zin ook nog eens meteen
al over ‘het licht dat we zien in Jezus’, en dat is,
zo ervaar ik dat althans, nogal een uitspraak. Er
zijn dagen dat we dat licht dat God ons gaf in
Jezus met een grote glimlach tegemoet zien,
maar toch ook wel dagen dat we dat licht ge-
woon niet zien, dat we ons omdraaien en om-
draaien maar niks zien, hoe we ook speuren.

Entoch... het lied eindigt met Steek een kaars
aan tegen al het duister, als een teken in een
bange tijd, dat ons leven niet in wanhoop eindigt,
dat de vrede sterker is dan strijd. En dat vers
heeft, eerlijk gezegd, mijn hart gestolen, en
maakt me blij dat het in het nieuwe liedboek is
opgenomen. De opgewekte melodie versterkt
dat. En dan ga ik toch weer terug naar de tweede
zin: Draai je om en zie het nieuwe licht...

Laten we de kaars opsteken van hoop en
liefde, en geduld hebben met ons zelf en elkaar
opzoeken, en met elkaar ook de humor bewaren
en eens flink lachen. Laten we vele kaarsjes



aansteken op Eeuwigheidszondag tijdens de

Gedachtenisdienst, bij de namen van onze gelief- Herder op leeftijd

de overledenen in de Dorpskerk; en wat was het De herder,

fijn dat er een lichtjesavond op de begraafplaats die ook herderin had kunnen zijn,

rond de Dorpskerk was, voor heel Sassenheim, en als eerste

afge]()pen Zaterdag! het Zinggn van de engelen hoorde,
Laten we zo, gesterkt, door het donker op weg midden in de nacht,

was reeds op hoge leeftijd.

Die herder kende de pijn van het leven.
Hij wist van tegenslag en verdriet.
Toch was zijn hart niet gesloten.

naar Kerst, de kaars van moed en troost aanste-
ken en elkaar vanuit onze eigen tradities van
geloof, hoop en liefde, verhalen vertellen, of bij

elkaar naar boven halen datgene waarvan onze Hij was niet bitter geworden.
ziel oplicht. En zo de kracht (of Kracht) die in Zijn hart was blijven hopen
ons is laten opvlammen en daarmee onszelf en op een nieuwe tijd.
elkaar verwarmen. Ontvankelijk was hl_] gebleven.
Hij hoorde als eerste de engelen die zongen
ds. Ellis Ezinga van het Goede Nieuws

midden in de nacht...

van: Marinus van den Berg

agenda - agenda - agenda - agenda

Elke maandag: Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster
Elke dinsdag  : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie
wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

woensdag 19 nov. : Gemeentemiddag en -avond om 14.00 uur en 19.30 uur in Het Venster

dinsdag 25 nov. : Thema-avond: Jezus en het koninktijk van God 20.00 uur in ‘t Zenit

zondag 30 nov. : Evensong m.m.v.Canticum Vocale om 17.00 uur in de protestantse kerk te
Warmond

dinsdag 2 dec. : Vesperin de Adventstijd om 19.15 uur in de Dorpskerk
dinsdag 9 dec. : Vesperin de Adventstijd om 19.15 uur in de Dorpskerk

woensdag 10 dec. : Documentaire ‘Adam, where are you’ om 20.00 uur in de Havenkerk
dinsdag 16 dec. : Vesperin de Adventstijd om 19.15 uur in de Dorpskerk

dinsdag 23 dec. : Kerstviering voor alle 75 plussers om 15.00 uur in Het Venster
dinsdag 23 dec. : Vesperin de Adventstijd om 19.15 uur in de Dorpskerk

maandag 5 jan. : Onze Vader - bidden voor beginners om 20.00 uur in Het Venster
woensdag 14 jan. : Johan de Heer zangdienst om 14.30 uur in Het Venster

woensdag 28 jan. : Meditatiebijeenkomst om 10.30 uur in de Havenkerk

Kringloopwinkel: — Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inle-

veren van goederen op Kagerdreef 514 O
Gebedsgroep:  Eenmaal in de 2 a 3 weken om 19.30 uur in Het Venster d 'o@“/eg

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 13 januari ‘
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 5 januari A
binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl




Predikanttekeningen

W

Afwezig - aanwezig december

Ik ben een paar dagen afwezig van 6 tot 10
december. Voorgaan op Vlieland en dan even
uitwaaien midden in de grote drukte van Advent
en Kerst. En ook na Kerst ben ik er even niet.
Tussendoor veel leuke en inspirerende activitei-
ten! Zie hieronder!

Workshop schilderen 13 december

Vorig jaar hadden we een workshop schilderen
over het kerstverhaal. Dit jaar gaan we weer
schilderen met Kerst, maar een beetje anders. Het
thema is dit keer Licht in het
donker. QOp zaterdag 13 de-
cember ben je welkom. Onge-
eer 12 mensen, groot en klein,
kunnen meedoen. Dus meld je
aan. Een kleine bijdrage is wel-
kom.

Maaltijd en gesprek

Voor tieners van 14-15 jaar zijn we weer van
start gegaan met Maaltijd en Gesprek. Op maan-
dag 24 november komen we weer bij elkaar. Het
thema van deze serie is ‘De Tien Geboden’. De
vorige keer was de aftrap, waarbij we pizza
gegeten hebben. “Waarom hebben we eigenlijk
geboden?”, was toen de vraag. lemand zei:
“Omdat het je verantwoordelijkheid leert. Je
wordt er volwassen van.” Op 24 november gaan
we met de Bijbelse geboden aan de slag. Welke
geboden vind je zinvol, welke niet? De keer
daarop, 15 december gaan we onze eigen gebo-
den bedenken.

P met de predikant 1 december

De jongere tieners blijken pizza ook erg te
waarderen. We zijn nog bezig elkaar te leren
kennen, dus de vorige keer hebben we aan de
hand van een Babbelbox elkaar dingen verteld.

De volgende keer, 1 december, gaan we
spelletjes doen.

In januari gaan we praten over wat we eigen-
lijk geloven. Niet alleen “Ik geloof in God”,
maar ook “Ik geloof wat ik op internet / TikTok
/ Insta enz... hoor”.

Adventvespers

In de Advent zijn er vier vespers op 2, 9, 16 en
23 december. We lezen dit jaar klassieke teksten
van hoop en verwachting op de vier dinsdag-
avonden voor Kerst. Steeds van 19.15 tot 19.45
uur is er een half uur van zingen, lezen en gebed.
Voorgangers zijn ds. Ellis Ezinga, ds. Sietske
van der Hoek en dhr. Arie Dwarswaard. ledereen
is welkom.

Kerstnachtdienst 24 december

Op 24 december ’s avonds om 22.00 uur begint
de kerstnachtviering. Dit jaar zal het gaan over
‘licht in het donker’. Ik merk dat ik het moeilijk
vind dit jaar om volop Kerst te kunnen vieren, nu
juist de plek waar Jezus werd geboren, Bethle-
hem in Palestina, op de westelijke Jordaanoever,
al een lange tijd nauwelijks bereikbaar is. Afge-
sloten voor de buitenwereld. De Palestijnse
christelijke kerk is een van de oudste christelijke
gemeenschappen van de wereld, maar het feest
van de geboorte van Christus kunnen ze al een
paar jaar door maatregelen van de Israélische
overheid, en het leger, nauwelijks vieren. Wat
geeft hen licht? Kunnen wij feest vieren als zij,
afstammelingen van de eerste getuigen van het
kerstkind, dat niet kunnen? Moeten we dan juist
vieren om de hoop levend te houden? Of moeten
wij ons ook in zak en as hullen in solidariteit met
hen?

Zomaar wat gedachten. Het duurt nog even.
Eerst is er nog Advent. Tijd van verwachting.
Wie goede ideeén heeft, of hierover van gedach-
ten wil wisselen, is van harte welkom!

VPSG - zingeving na misbruik
Sinds kort ben ik bestuurslid van de VPSG. Het
is een stichting die zich al een aantal decennia
bezighoudt met het counselen van mensen die te
maken hebben (gehad) met seksueel geweld.
Voorheen betekende deze afkorting ‘vrouwenpas-
toraat seksueel geweld’. Het motto is ‘zingeving
na misbruik, je staat er niet alleen voor. Praat
erover!’

Helaas zijn ook in onze gemeente mensen die
hiermee te maken hebben gehad. Vandaar dit
stukje. ledereen die te maken heeft (gehad) met



seksueel grensoverschrijdend gedrag kan er
terecht: slachtoffers, maar ook omstanders,
jongeren en ouderen, jongens en meisjes, man-
nen en vrouwen. Was het je vader, een leraar, je
broer, een oom, je coach, een ouderling, een
predikant? Maakt niet uit. Je verhaal is bij hen
veilig. Het is een christelijke stichting waar
degene die een gesprek wil altijd centraal staat.
Je kunt er terecht als het kort geleden gebeurd is,
maar ook in een verder verleden. Je kunt bellen
voor een afspraak. Je kunt telefonisch of in het
echt met ze in gesprek. Het kantoor bevindt zich
in Haarlem. Ze organiseren ook workshops en
soms een weekend.

Meer informatie vind je op de website: zin-
gevingnamisbruik.nl. Het telefoonnummer is
023-5328222 (dinsdag en woensdag van 10.00-
16.00 uur live of anders een antwoordapparaat).
Of je kunt mailen: info@vpsg.nl

ds. Sietske van der Hoek

Terugblik high tea in oktober
Wat heb ik lekker gegeten, samen met de con-
tactpersonen 80 plus van onze gemeente! Een
heuse high tea werd ons voorgezet. Het is dan
ook een hele prestatie dat alle mensen van 80 jaar
en ouder een contactpersoon hebben die het
contact met de kerk gaande houden, vaak ook op
bezoek komen (hangt ook helemaal af van de 80
jarige zelf of die dat nodig vindt). In alle ge-
meentes waar ik tot nu toe gediend heb, kon dit
nooit zo goed geregeld worden dat iedereen naast
de dominee ook nog eens bezoek kreeg. Dat is
toch een pluim waard (en een lekker maal). Het
was dan ook nog eens heel gezellig. Ik zelf heb
die middag een ‘preek in 7 punten voor contact-
personen’ gehouden op onderstaand gedichtje
van Toon Hermans. Een pluim ook voor de
uitgebreide organisatie van alle contactpersonen!

Klimop

Ik heb ’n tuin met dahlia’s

met rozen en azalea’s

maar ik volg met aandacht de klimop

die zoekt het altijd hogerop.

van: Toon Hermans
uit: Dan heb je geluk

Pastoralia
Mevrouw Nelly Kastelein (Rietschelftlaan) is
vanwege een herseninfarct opgenomen geweest

in het Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. Ze woont
nu in de Bernardus, kamer 204, Dever. Een
ingrijpende verandering voor haar en haar man
Han Breedijk.

Gebruik is, als mensen in
een verpleeghuis gaan wonen,
dat dat met adres ook vermeld
wordt in ‘Op weg’ en de vorige
keer is het volgende door om-
standigheden nog niet vermeld:
Meneer Arie Buurman (Ange-
lenhorst) verblijft in "Het huis
op de Waard', Nieuwe Rijn
115 in Leiden.

Mijn plan is verder om twee keer per jaar in
‘Op weg’ alle mensen te noemen die ingeschre-
ven zijn in onze gemeente, en buiten Sassenheim
wonen.

Mevrouw Anneke Koning-Knetsch (woont
met echtgenoot Aad in Parkstate), is na een
lelijke val van de trap opgenomen geweest in het
Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp, en is na een
verblijf in revalidatiecentrum Alrijne Leiden
weer thuis.

Rita Wijkhuizen (Platanenlaan) heeft in
september een nieuwe lever gekregen in het
LUMC, en heeft een aantal complicaties moeten
overwinnen. Maandag 27 oktober kwam ze in
Wijckerslooth voor revalidatie. Ze ligt op afde-
ling Kracht, kamer 30.

Mevrouw Ella Vis-van der Maas (Mercurius-
straat 34) is in het ziekenhuis opgenomen ge-
weest, maar is gelukkig weer thuis om van
daaruit verder te revalideren. Het gaat elke dag
weer beter met haar!

Verbintenis 2024 - Gedachtenisdienst 2025
Het eerste jaar in jullie midden is omgevlogen:
De eerste zondag van het kerkelijk jaar, 1 decem-
ber 2024 deed ik mijn intrede als predikant, en
23 november mag ik voorgaan tijdens de Ge-
dachtenisdienst, de laatste zondag van het kerke-
lijk jaar, Eeuwigheidszondag, wanneer de overle-
denen van het afgelopen jaar worden herdacht,
vlak voor Eerste Advent 2025! Met velen heb ik
mogen kennis maken, en de verdere kennisma-
king gaat ook nog wel even door. Ik ben dank-
baar voor alle vertrouwen die ik bij al deze
ontmoetingen mag ontvangen.

Kerstviering 75+ vlak voor Kerst

De dinsdag voor Kerst mag ik voorgaan in een
Kerstviering tijdens een Kerstontmoeting georga-
niseerd door de diaconieén van de PGS en de



Havenkerk. Allerlei mensen doen eraan mee, met
Kerstverhaal en Kerstevangelie, zang en begelei-
ding, gebed en uitleg. Thema: Blijde Verwach-
ting. De hele happening is een hele klus voor de
diakenen! Maar wat een dankbaar werk: Vorig
jaar was ik er ook bij, wat een fijne middag was
dat, dat belooft ook veel voor dit jaar.

Gedachtenisdienst 23 nov. en Advent 2025
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ofwel
de zondag voor eerste Advent vindt de jaarlijkse
Gedachtenisdienst plaats. De mensen uit ons
midden die het afgelopen jaar zijn overleden,
worden herdacht; hun namen worden genoemd
en er wordt een kaars aangesto-
ken. Koor Canticum Vocale o.1.-
v. Ad de Joode doet mee aan de
dienst. Alle nabestaanden hebben
een brief gekregen waarin ze
uitgenodigd worden hierbij aan-
wezig te zijn. Deze zondag heet
ook wel Eeuwigheidszondag,
omdat we (00k) als het ware een
glimp van de eeuwigheid probe-
ren te ontwaren. De kleur van het
kleed op de tafel bij de preek-
stoel is wit, de kleur van Kerst en Pasen, omdat
deze zondag onder het teken van de geboorte van
Christus en zijn Opstanding staat. En dan begint
de Adventstijd, de kleur is dan paars, kleur van
inkeer en bezinning op het feest van het komende
Kerstkind.

Eerste Kerstdag 2025

Uiteraard staat de Kerstviering op de Geboorte-
dag van onze Heer in het teken van samen beken-
de Kerstliederen zingen, of liever, jubelen. Een
gelegenheidszanggroepje werkt aanvullend mee;
onze organist krijgt versterking van een trompet-
tist. Het thema is ‘Gods geboortehuis’, en ver-
diept zich in de vraag waar we het Kerstkind
kunnen vinden in ons leven.

Tweede Johannes de Heer zangdienst
Afgelopen zomer hadden we in Het Venster de
eerste zangdienst met Johan de Heer liederen.
Velen zongen de liederen van hun jeugd uit volle
borst mee. Maar ook: Anderen zongen ze voor
het eerst, maar dat was helemaal niet moeilijk,
want dat is (onder anderen) de kracht van een
Johan de Heer lied: je zingt ze zo mee!

Dit vraagt om een vervolg, en dat zal dan ook
gebeuren: woensdag 14 januari 2026 vanaf half
3. T.z.t. komt er nog een oproep, maar zet deze

middag alvast in uw agenda of op uw kalender!
Het thema is een zin uit een populair Johan de
Heer lied: Ik wandel in het licht met Jezus. En is
zeer zeker toepasselijk in deze grijze maand na
de feestelijke decembermaand van Advent en
Kerst. Eventueel kan vervoer geregeld worden. U
komt toch ook meezingen? George Germans
begeleidt wederom de samenzang en ondergete-
kende is de voorganger.

Christelijke meditatie
Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied
van Christelijke origine centraal. Daarnaast is er
aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke
ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt
afwisselend zittend in een kring plaats en lopend
(en als lopen lastig is, dan ook zittend); Soms
wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Er
zijn momenten van stilte en persoonlijke inkeer,
afgewisseld met muziek of gezang door de
deelnemers. ledereen komt in stilte binnen; je
spreekt niet met elkaar tijdens de meditatie, wat
je hoort, is de stem van degene die de leiding
heeft, of de muziek; na afloop is er, voor wie wil,
gelegenheid tot gesprek, met een kopje thee erbij.
Ik zal deze bijzondere meditatievorm begelei-
den. Ik heb in twee voorgaande gemeentes
meditatie in deze vorm gegeven, voor mensen in
de leeftijd van 20 tot 90 jaar; ik merkte steeds
weer dat teksten en liederen op deze manier op
heel eigen wijze ‘binnenkomen’. Interesse?
Praktische informatie:
Twee meditatiebijeenkomsten in 2026: woens-
dagen 28 januari en 18 februari. Van 10.30 uur
tot 11.30 uur, inloop vanaf 10.15 uur. Locatie:
Havenkerk. Aanmelden: ds. Ellis Ezinga, tel. 06-
234 90 429 (niet verplicht, wel handig).

ds. Ellis Ezinga

Licht

omdat de duisternis zo zichtbaar is
omdat er steeds weer donkere wolken zijn
omdat onvrede en onrust

hun schaduw vooruitwerpen

een licht om te ontsteken

een vlam die warmte geeft

om de moed niet te verliezen

om de hoop die dooft weer aan te wakkeren
om te blijven geloven in wat komt

een wereld

waarin het Licht iedereen omstraalt.

van: Greet Brokerhof - van der Waa




/4ij die ons zijn voorgegaan

Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht

en hun roepen in het duister,

de armzaal’gheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen

in de rimpels van hun huid

de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

Lied 730 uit het Liedboek

We gedenken:

Pieter Meijer 06-05-1928 23-11-2024
Marriena Gerry Verhoog-van Waveren 15-02-1939 05-12-2024
Jacobus van Riet 11-08-1934 11-12-2024
Pieter Cornelis van Bladel 10-06-1940 11-12-2024
Jan Dirk Heijns 24-04-1934 20-12-2024
Anna Elisabeth Voerman-Engelberts 25-04-1945 22-12-2024
Jacob van Dorsten 21-03-1940 09-01-2025
Johanna Hoogervorst-van der Niet 05-12-1930 16-01-2025
Maria Johanna van der Meer-Geskus 02-01-1924 19-01-2025
Hendrik Jacob van der Heiden 16-03-1942 20-01-2025
Neeltje van Duyvenbode-van Voorst 12-03-1934 21-01-2025
Maria Cornelia van der Laan-Faas 29-05-1938 31-01-2025
Maria Catharina Smits-van Zuijlekom 08-01-1932 03-02-2025
Hendrik Hermann Soet 24-09-1935 07-02-2025
Geesje Elisabeth Dijkstra-Polie 25-05-1934 15-02-2025
Heleen Stuij 02-12-1950 16-02-2025
Irene Batelaan 10-03-1960 16-02-2025
Johanna van de Wetering-van Dorsten 12-09-1937 05-03-2025
Roelof Drost 01-03-1961 17-03-2025
Fokje Koerts-Post 06-04-1952 04-05-2025
Jan Hoogendoorn 04-11-1934 20-05-2025
Petronella Hendrika Dijkstra-Vledder 08-12-1929 30-05-2025
Astrid Johanna Batenburg-Heijns 25-05-1960 13-06-2025
Leentje Jacoba Eikelenboom-Verschoor 27-04-1935 29-06-2025
Jannetje van der Vegte-van der Linden 18-04-1932 29-08-2025
Cornelia Molenaar 05-11-1937 05-07-2025
Gerarda van der Wees-Lalleman 16-01-1927 14-07-2025
Cornelia Adriana Noppe-van Biezen 15-12-1944 04-08-2025
Rienk Hans Visser 18-01-1942 08-08-2025
Jacob Schaap 11-06-1948 16-08-2025
Pieternella Houmes-de Werk 05-07-1936 12-09-2025
Jan Dirk Roest 03-12-1939 25-09-2025
Geesje van Weeren-ter Bork 25-05-1928 30-09-2025
Robert de Vries 22-03-1954 10-10-2025
Wilhelmina Breedveld-Klein 04-08-1945 12-10-2025
Hedwig Meier-Rohde 23-01-1933 24-10-2025
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De waarnemend voorzitter schrijft.... <£)§)

Dinsdag 4 november was de maandelijkse verga-
dering van de Kleine Kerkenraad. Met het af-
scheid nemen van ambtsdragers en het niet
bevestigen van nieuwe ambtsdragers wordt de
(kleine) Kerkenraad steeds kleiner. Vraag me af
of bij de instelling van de Kleine en Brede
Kerkenraad de toenmalige Kerkenraad al een
voorzienende blik had om de Kleine Kerkenraad
ook Kleine Kerkenraad te
noemen. Goed te noemen is
het feit dat onze scriba vanaf
de voorlaatste vergadering
wordt ondersteund bij het
notuleren door gemeentelid
Margriet Hulhoven, een wel-
kome aanvulling voor het
vele (schrijf)werk dat wordt
gedaan. En dat drie gemeenteleden zich hebben
gemeld om bij toerbeurt de atkondigingen te
schrijven.

Verschillende gemeenteleden hebben ge-
vraagd ‘wat betekent waarnemend voorzitter in
de praktijk’? Al in een eerdere ‘Op weg’ ge-
schreven om na vier jaar voorzitter van de Ker-
kenraad te zijn geweest, deze rol niet meer te
ambiéren. Daar er geen (nieuwe) ambtsdrager is
voor het voorzitterschap er voor gekozen om
vooralsnog ‘waarnemend’ te zijn voor het ko-
mende jaar.

Scriba Arie noemde tijdens de vergadering
van de Kleine Kerkenraad dat de sluitingsdatum
‘kopij Op weg’ alweer nadert. Dat deed me
schrikken ‘kopij schrijven, dus vandaag donder-
dag 6 november een eerste aanzet hiertoe ge-
schreven.

Sta op, het is de Heer die u roept
Onlangs was ik bij een doopdienst in Ridderkerk.
In de hervormde Wilhelminakerk.

De ouderling van dienst deed de mededelingen
en meldde dat in de kerkenraadsvergadering
zeven gemeenteleden als ambtsdragers zijn
voorgedragen en noemde de namen. Vier ouder-
lingen, twee ouderling kerkrentmeesters en een
diaken. Dat zij in het gebed worden genoemd.
Maar dat ook in het gebed worden genoemd de
gemeenteleden die niet zijn gekozen voor de
vacante plaatsen in de Kerkenraad. Laat het even
bezinken... ‘er wordt gebeden voor de gemeente-
leden die niet zijn gekozen voor het ambt’. Of te

wel er waren meer gemeenteleden beschikbaar
voor het ambt als dat er vacante plaatsen waren.
Voelde me een ietwat machteloos in de kerkbank
in Ridderkerk. Waar heeft PG Sassenheim, en tal
van kerkgemeenschappen met ons, ‘de slag
gemist’. Heeft dit met onze geloofsbeleving te
maken? Heeft dit te maken met.... vul zelf maar
in. Hoe lang is het geleden dat in de Hervormde
gemeente en in de Gereformeerde kerk in Sas-
senheim er gekozen moest worden uit gemeente-
leden die beschikbaar waren voor het ambt. Eerst
alleen ‘mannenbroeders’ en vanaf zo’n 50 jaar
geleden ook ‘vrouwenzusters’ die als ouderling
of diaken werden bevestigd. Het is goed dat in de
Kerkenraad zowel mannen als vrouwen in het
ambt worden bevestigd.

Vanaf zo’n 25 jaar geleden kost het meer en
meer moeite om gemeenteleden tot ambtsdrager
te laten bevestigen. In onze kerk, in de protes-
tantse kerken in Warmond, Voorhout en nog
meer kerken. Onze kerkgemeenschappen worden
kleiner, dus ook minder gemeenteleden beschik-
baar? De huidige tijd is anders, de tijd vraagt
meer tijd meer mezelf en voor mijn directe
omgeving? Maar het is toch diezelfde tijd met tal
van kerkgemeenschappen waar ambtsdragers
worden gekozen met meer aanbod als dat er
vacante plaatsen zijn? Het ambt, de verwachting
is dat dit (te) veel van me vraagt? Het ambt, de
verwachting is dat mijn geloof te klein is om
volwaardig ambtsdrager te kunnen zijn? Het
ambt, dat past niet bij me, zie er tegenop om
ouderling van dienst te zijn? Het ambt, dat is
alleen voor gemeenteleden die in Gods vertrou-
wen, onder Gods aangezicht, daarop volmondig
ja kunnen zeggen? Over al die vragen (en er zijn
nog meer vragen) zelf ook nagedacht met de
twijfel om wel/niet als ambtsdrager te worden
bevestigd.

Is het niet God die onze twijfel aanschouwt
maar ons roept om over de drempel te stappen
om samen met Hem het ambtswerk te vervullen.
En als je dit dan doet, besef je pas dat Hij er
altijd bij is in het mooie werk dat ambtswerk
heet. In de vorige ‘Op weg’ heb ik geschreven
over het jawoord, gevolgd door ‘Uw genade is
mij genoeg’. Zou dit in elke ‘Op weg’ opnieuw
willen ‘verkondigen’. Maar ook is genoemd, ga
er niet over lopen tobben’, het werk van de kerk,
voor PG Sassenheim gaat door. De Heer heeft



niets aan een somberende Kerkenraad, laten we
blij zijn met hetgeen er wel is. Maar.... viouwen-
zusters, mannenbroeders sta op, het is de Heer
die u roept voor onze kerk. Nu en in de (nabije)
toekomst.

Psalm 1

Volgend op de Vredes-
week en de gehouden
thema-avond ‘Israél &
Gaza’, is op donderdag 6
november de aangrijpen-
de documentaire ‘No ot
her land’ vertoond. Zo’n §
30 gemeenteleden waren ¢
aanwezig om te aan
schouwen dat er inder-
daad geen ander land is
voor de Palestijnse bevolking op o.a. de Westelij-
ke Jordaanoever. Ze zijn als het ware rechten-
loos.

Een treffende met een Oscar beloonde docu
met beperkte middelen gemaakt door de Palestijn
Basel Adra en de Israélische journalist Yuval
Abraham. Aan het begin van de avond is Psalm
1 gelezen. De psalm wordt gezien als een les in
wie mensen moeten zijn: mensen die Gods wet
overdenken, vreugde vinden in Gods wet en zich
niet laten beinvloeden door zich in te laten met
de onrechtvaardigen, met wettelozen. In de
laatste verzen van de psalm wordt gelezen:
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De Heer beschermt de weg van de rechtvaardi-
gen, de weg van de wettelozen loopt dood.

Na het zien van de docu kwam de gelezen
tekst weer op het netvlies en deze is na de film
nogmaals gedeeld met de aanwezige gemeentele-
den. Bij het schrijven van deze woorden wordt
genoemd ‘de Heer beschermt de weg van de
rechtvaardigen’, met de vraag wie of wat is
rechtvaardig en worden de rechten van hen die
dit overkomt door de wet beschermd? Zoals we
dit ook in alle openheid met elkaar hebben
besproken tijdens de gehouden thema-avond.

ACATEMY MR WTMINEE FETT (0 MENFARY FERTR

PG Teylingen

Wie is PG Teylingen? Kan u melden dat PG
Teylingen (nog) niet bestaat. Er is PG Warmond,
PG Voorhout en PG Sassenheim. Maar er zijn
wel tal van gezamenlijke activiteiten en initiatie-
ven.

De drie kerkgemeenschappen overleggen met
elkaar, zoals dit onlangs ook weer het geval was

in het ‘voorzittersoverleg’. Er is overleg tussen
de penningmeesters / kerkrentmeesters van de
CvK’s en tussen de Diaconieén middels een
gezamenlijk jaarproject, armoedebestrijding’ en
nog meer. Er zijn gezamenlijke zomerdiensten en
sinds een jaar is PG Voorhout aangesloten bij
Vorming & Toerusting. Op de websites van de
drie gemeentes zijn de kerkbladen van de drie
kerken online te lezen. Als het gaat om “Veilige
Kerk’ is er gezamenlijk opgetrokken en de beide
vertrouwenspersonen dhr. Roel Willemze en
mevr. Gijsje Duijzer zijn dit voor de drie kerkge-
meenschappen en ook voor PG De Kaag. Predi-
kanten stemmen met elkaar af met als voorbeeld
de gezamenlijke overvolle diaconale dienst zoals
deze zondag 9 november is gehouden in de
Kleine Kerk. Bij het koffie drinken na de dienst
noemde een gemeentelid mij ‘kunnen we niet
meer van deze gezamenlijke diensten houden in
een volle kerk’?!

En ds. Rianne de Reus/PG Warmond is consu-
lent predikant voor PG Sassenheim als het gaat
om het beroepingswerk. En er is meer -zonder
het nu direct op het netvlies te hebben- dat
achter de schermen plaatsvindt. Zo’n drie jaar
geleden is er een clusterteam gestart om na te
gaan waar de drie kerken ‘elkaar kunnen vinden’
voor nu en de (nabije) toekomst. Met elkaar zijn
we onlangs tot de conclusie gekomen dat het
proces van elkaar vinden gestaag doorgaat.
Bewust en onbewust, een organisch proces
dat geleidelijk, natuurlijk en flexibel verloopt
zonder dat er sprake is van een vaststaand plan.
Benieuwd hoe dit zich de komende jaren verder
ontwikkeld, hoe de kerken binnen Teylingen
elkaar meer en meer zullen vinden.

December, Kerst, vrede en welbehagen

De familiemaand december dient zich aan. Sint
en Piet, Oud en Nieuw zijn bekende gebeurtenis-
sen in deze maand. Met de familie bij elkaar om
te vieren. Wordt Kerstmis, het herdenken van de
geboorte van het kind Jezus met dezelfde intentie
gevierd als dat er vuurwerk wordt afgestoken of
dat er cadeautjes worden gegeven? Kerstmis
wordt vanaf eind september al gevierd in tuin-
centra en winkelketens. Dat is niet aan mijj
besteed. Waar is de tijd gebleven dat op 6 de-
cember de winkeliers druk doende waren om de
etalages van Sint en Piet te veranderen in kerst-
sfeer? De vroegere kerst in herinnering, dan zie
ik de kerstboom met echte kaarsen in de hoek
van de kleine woonkamer staan. Kort voor eerste
kerstdag een emmer water in de nabijheid. Met



echte kaarsen waarvan er tal niet rechtop stonden
in de kliphouders in de naaldtakken. De kaarsen
werden door onze pa (kort) aangestoken met
lucifers. Met een waakzame moeder in de nabij-
heid. ‘De kaarsen gaan druipen Wim, het wordt
tijd dat je ze weer uitblaast’. Samen met de
broers op enige afstand zagen we het jaarlijkse
kersttafereel in de hoek van de kamer. In de
boom wat kransjes waarvan ma zei ‘weet zeker
dat er vanmorgen meer kransjes in de boom hin-
gen’. Zeker geen cadeautjes onder de boom. De
chocoladeletter en één stuk speelgoed hadden we
al in de schoen voor de kolenkachel gekregen
van Sint en Piet.

De kerstdagen zijn de
dagen waar de woorden
Vrede, Vredevol, Vredelie-
vend meer als in welke
dagen dan ook worden
bewaarheid. Overal ter we-
reld worden conflicten be-
wust en onbewust even
bevroren, er zijn wapen- §
stilstanden, er wordt ge-
poogd om de kerstdagen
zonder wapengekletter met
elkaar te kunnen vieren.
Dat de geboorte van de
Vredevorst dit heeft bewerkstelligd, en dat al
eeuwen lang, is een Vredeswonder. Bij het
schrijven van het laatste deel van mijn bijdrage,
pak ik de Trouwbijbel van mijn ouders. Een stuk
gelezen Bijbel waarvan de harde kaft bij elkaar
wordt gehouden door een ‘marmerachtige plakfo-
lie’, lang geleden aangebracht. In Lucas 2, vers
14 lees ik: ‘Eere zij God in de hoogste hemelen
en vrede op aarde, in de menschen een welbeha-
gen!’ Zijn we de hoop op Vrede en Welbehagen
verloren? Nee toch, wetende dat de Vredevorst
met zijn geboorte het wonder dat Vrede heet,
levend houdt. En ons steeds weer oproept om
respect voor elkaar te hebben. Om het gesprek,
met welke standpunten en meningsverschillen
dan ook, gaande te houden. In het gezin, in de
familie, in kerken, op het werk, scholen en
verenigingen, in Nederland, in de wereld. U allen
wordt een Vredevolle maand december gewenst.
Heb het goed met elkaar. Daarbij in gedachten de
gemeenteleden voor wie de maand december een
moeilijke periode kan zijn. Vanwege het alleen
zijn, de verdrietige gebeurtenis(sen) die u in het
afgelopen jaar of in uw leven heeft meegemaakt.
Geen maand om verheugd te zijn, geen maand
om te vieren. Dat Gods Vredeslicht en dat van

zijn zoon Jezus voor u enige verlichting en een
ietwat vreugde zal geven. Dat bidden we u allen
toe.

Kees de Jong

Anders dan anders

De Zoon des Mensen komt
niet met machtsvertoon

niet met militaire parade

niet als drs. Zoveel

niet in een paleis

of in een herberg

waar alles al bezet is

in een wereld

waar wij breed-uit gaan zitten
als een kip op de eieren

Hij heeft zich ontledigd

heeft geen plaats voor zijn hoofd
Hij komt in een kribbe

kiest voor naamlozen

voor verachten

Hij heeft zelf geen naam

is veracht en van mensen verlaten

maar herders

de onderste laag

voor hopelozen

eenzame figuren in de nacht
breekt het licht door

zij werden door de kerk veracht
de kerk was vervreemd

van de arbeiders op het veld
herder hoorden bij de nacht
hun enige zekerheid

was de onzekerheid

in de kou van hun bestaan
kwam Hij, Jezus Messias
herder horen bij het Licht

de proletariérs van Efratha
verenigen zich in aanbidding

uit: Weer Licht
van: Thomas Pinkhoff

Wat werd ik verrast door de
bloemengroet van u. Ik heb |

genoten van zo’n gezellig
staand boeket.

{
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|
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Heel hartelijk dank.

Dineke Knetsch



Keratimiditiay

Uitnodiging voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder.

Het College van Diakenen zal ook dit jaar weer een Kerstmiddag voor u organiseren. Wij doen dit in
samenwerking met de Havenkerk.

De datum is dinsdag 23 december en deze Kerstbijeenkomst
vindt plaats in het kerkelijk centrum Het Venster. Wij nodigen
gemeenteleden van 75 jaar en ouder hiervoor van harte uit. Is uw
partner jonger dan 75 jaar, dan is hij of zij vanzelfsprekend ook
van harte welkom.

Vanaf 14.15 uur staat de deur van Het Venster open en wordt u
ontvangen met een kopje koffie of thee. Tot 14.45 uur is er dan
gelegenheid om koffie en thee te nuttigen met wat lekkers en om
15.00 begint de liturgische viering. Daarna heeft u gelegenheid
met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Tussen 16.30 en 17.00 uur sluiten
wij de middag af.

g Wilt u naar de Kerstbijeenkomst komen? Vul dan het onderstaande strookje in. U kunt
® daarop ook aangeven of u opgehaald en thuisgebracht wilt worden. Ook vragen wij u
' aan te geven of u andere mensen kunt ophalen en wegbrengen. Het strookje kunt u
tijdens een kerkdienst in de collectezakken doen. U kunt ook e-mailen of bellen naar

¢én van de hieronder genoemde diakenen.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 15 december, wij willen graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen.

Wij hopen u op 23 december welkom te mogen heten in Het Venster, zodat we met elkaar een fijne
samenkomst hebben in de aanloop naar het Kerstfeest.

Namens het college van diakenen,

Jaap de Ruijter tel. 21 02 89 j.a.l.deruijter@kpnmail.nl
Rene Eikelenboom tel. 23 05 29 eikelenboom.vdlee@kpnmail.nl

Gert Lutjeboer tel. 06-837 81 526 Arktek@live.nl

NI
AT, o
Telnr oo Aantal personen:
Ik/wij willen worden gehaald en gebracht: ja/nee
Ik/wij willen mensen ophalen/wegbrengen: ja/nee

Dit strookje kunt u tot uiterlijk 15 december inleveren bij een van de hierboven genoemde personen,
in de collectezak of u kunt op andere wijze laten weten dat u wilt komen.
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Herkenraadsberichten

Er gaat nogal wat gebeuren in onze kerk

Kijkend naar onze gemeente van een afstand, zien we dat veel mensen zich inzetten. We zijn dus een
actieve gemeente. Dat is een te koesteren gegeven. We zijn ook een gemeente in beweging. Verhuisd
van kerkgebouw, verrijkt met Het Venster en op weg naar de toekomst. In die beweging is het goed om

met een aantal nieuwe zaken aan de slag te gaan.

Het onderwerp stond al wat vaker op deze plaats
in ‘Op weg’: bestuurlijke vernieuwing. Afgelo-
pen jaar is er meermalen over gesproken. Waar-
over moet dit gaan, wie wil dit doen, wanneer
starten? De taakomschrijving was net na de
zomer klaar en daarna is gestart met het benade-
ren van mogelijke deelnemers aan de Werkgroep
Bestuurlijke vernieuwing. Dit keer niet weer een
club met vooral kerkenraadsleden, maar juist
mensen die daar niet in zitten. Voorzitter is
gemeentelid Bert Kremer geworden, en het is
gelukt om vanuit de gemeente mensen te motive-
ren om aan deze werkgroep een bijdrage te
leveren. Tevens zijn er enkele adviseurs ge-
vraagd, gemeenteleden met bestuurlijke kennis.
Als Kerkenraad zijn we dankbaar dat deze groep
mensen van start gaat met het schetsen van een
beeld hoe een nieuwe bestuurlijke opzet van
PGSassenheim ervoor kan zorgen dat we op een
praktische manier de toekomst van onze kerkge-
meenschap tegemoet gaan.

Praten over communicatie

Ook heeft de Kerkenraad ingestemd met een
project waarbij de communicatie binnen de
gemeente en vooral ook naar buiten toe centraal
staat. Er zijn zeker zaken die goed gaan als het
gaat om communicatie, maar de samenhang laat
te wensen over. Mevrouw Marina Kapteyn van
Bureau Alphatekst heeft juist op het kerkelijk erf
al de nodige ervaring opgedaan met dit onder-
werp. Ze hanteert daarvoor een methode, waarbij
ze met gemeenteleden in gesprek gaat die iets
met communicatie doen. Daarbij gaat het haar
niet alleen maar om de communicatie, maar ook
om de verhalen die we als gemeente te vertellen
hebben, maar die niet altijd binnen en vooral
buiten onze kerk over het voetlicht komen. Want
we zijn zeker een actieve gemeente, maar de
gemiddelde inwoner van Sassenheim weet daar
niet zoveel van. Naast het zicht dat Sassenhei-
mers vanaf de Westerstraat op Het Venster en de
kerk hebben, is het ook belangrijk dat ze zicht
krijgen op wie we zijn en wat we doen.

Wat gebeurt er allemaal?

Aan activiteiten geen gebrek in onze kerk, inte-
gendeel. En dus kan het soms gebeuren dat de
ene club een activiteit wil uitvoeren en er dan pas
laat achter komt dat er op dat moment al iets
anders is. De reden is simpel: we missen het
overzicht. Althans dat was de conclusie van de
kerkenraad. Met dat gegeven heeft de voorzitter
geinventariseerd welke mogelijkheden er zijn
waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om te
weten te komen wat er allemaal gebeurt. Resul-
taat van deze klus was verrassend: het kan al. De
website van onze gemeente bevat namelijk een
agenda. Een aantal activiteiten staat hier al in,
zoals alle activiteiten van de Commissie Vor-
ming & Toerusting, van pastoraatsgroepen en
nog meer. Dat kan vollediger worden als meer
groepen hun activiteiten gaan melden. Alle
relevante organisaties binnen onze kerk worden
hiervoor benaderd. Doe mee en laat u verrassen
over de veelheid aan activiteiten.

Beroepingswerk

We zijn als gemeente gelukkig met de inzet van
ds. Ellis Ezinga voor het ouderenpastoraat en
ambulant predikant ds. Sietske van der Hoek.
Tegelijkertijd zijn we nog gedeeltelijk vacant.
We hebben nog ruimte
voor een fulltime predi-
kant. Nadat de eerste Be-
roepingscommissie na
twee intensieve jaren de
werkzaamheden heeft be-
eindigd, is de afgelopen
periode een oproep gedaan /

aan de gemeente voor

nieuwe leden vanuit de

gemeente. Goed om te melden dat dit een mooi
resultaat heeft opgeleverd met vertegenwoordi-
gers uit de leeftijdsgroep 20-60 jaar. Naar ver-
wachting zullen er ook nog enkele leden van de
Kerkenraad volgen, zodat de nieuwe Beroepings-
commissie binnen afzienbare tijd kan worden
ingesteld. De profielschets zoals die begin dit
jaar is vastgesteld, blijft ongewijzigd.

| §
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Wat houdt een ambt in?

Ten slotte start in ‘Op weg’ vanaf deze editie een
nieuwe serie verhalen. Een aantal gemeenteleden
is ambtsdrager. Dat kan =zijn een diaken,
ouderling-kerkrentmeester, ouderling of voorzit-
ter. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen valt het
niet mee om vacatures die er al zijn in te vullen.
Van verschillende kanten kregen we de opmer-
king dat het niet altijd duidelijk is wat er nu
precies van iemand wordt verwacht als hij of zij
voor een functie in de kerkenraad wordt ge-
vraagd. Soms leven er ideeén die niet kloppen.
Om die reden is besloten om een aantal ambts-
dragers te laten vertellen wat hun functie in-
houdt, waarom ze deze taak uitvoeren en wat er
bij komt kijken. Wellicht geeft u dat een beter
beeld en helpt het om komend jaar een van de
negen vacatures die gaan ontstaan in te vullen. Ik
wens u in ieder geval veel leesplezier toe.

Arie Dwarswaard, scriba

We gedenken...

Wilhelmina Breedveld-Klein Miep
*4-8-1945 T 12-10-2025

Geboren in Den Haag, was Miep opgegroeid in
Leiden. Daar werd ze apothekersassistente. Ze
ontmoette er ook haar man Wouter bij de Leidse
Christelijke kamp Vereniging; ze vormden een
goede match, zij degene die het leven niet altijd
gemakkelijk opnam en hij degene die dat goed-
lachs kon relativeren.

Lang woonden ze in Leiderdorp, waar zoon
Ronald werd geboren, en waar zijn latere gezin,
vrouw en kinderen ook met liefde werd ontvang-
en. Ze had een goed leven met familie en vrien-
den, met fijne kampeervakanties in Frankrijk.

Toen Wouter 10 jaar geleden overleed, en ge-
zondheidsperikelen de overhand namen, een
gebroken heup en Parkinson haar deel werden,
viel Miep het leven zwaar. Wonderlijk is wel, dat
de ziekte dementie bij haar tot gevolg had, dat ze
het leven lichter ging opnemen, en veel kon
lachen. De laatste tijd van haar leven werd ze
steeds zwakker; rustig is ze overleden.

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken voor het medeleven
na het overlijden van mijn
dochter, in de vorm van kaar-
ten, telefoontjes, bezoekjes, de
Gebedsgroep en het prachtige
boeket vanuit de Parkdienst.
Het heeft mij goed gedaan.

Hartelijk dank,
J. Heijns-Westerlaken

We hebben een dankdienst
voor haar leven gehouden
in crematorium Rhijnhof,
Leiden; Miep was een ge-
lovige vrouw, de kerk was
belangrijk voor haar. Ster-
ven was voor haar ook een
nieuw begin. Op de rouw-
kaart stond dan ook de ontroerende tekst: Degene
die ik lietheb verlaat ik, om degene die ik liethad
terug te vinden.

ds. Ellis Ezinga

Afscheid nemen is
met zachte vingers, wat voorbij is,
dichtdoen en verpakken
in de goede gedachten
der herinnering.

Dietrich Bonhoeffer
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Gemeentemiddag en -avond

Woensdag 19 november: lopende zaken

De Gemeentemiddag en -avond voor dit na-
jaar vindt plaats op woensdag 19 november.
Er is een middagbijeenkomst vanaf 14.00 uur
en een avondbijeenkomst vanaf 19.30 uur,
allebei in Het Venster.

Wat kunt u dit keer verwachten? Informatie
over een aantal lopende zaken in onze
gemeente. Denk daarbij aan de stand van za-
ken rond de verkoop van de Julianakerk, de
herinrichting Dorpskerk, de Werkgroep Be-
stuurlijke vernieuwing en het project rond
communicatie. Ook zal een van de vertrou-
wenspersonen van de drie Teylinger kerken
een korte uitleg geven over de ervaringen met
deze taak. Na de pauze volgt een interactief
gedeelte, dat zal worden geleid door ds. Ellis

Ezinga.

Woensdag 17 december
zingt 't Joppekoor uit Warmond
kerstliederen in Het Venster
om 14.30 uur

Welkom aan een ieder
die hierbij wil zijn!

Kom het kerstverhaal beleven
in Park Rusthoff

Kom zaterdag 20 december naar park Rust-
hoff in Sassenheim om ruim 2000 jaar terug
te gaan in de tijd en daar het oude maar nog
altjd mooie en bijzondere kerstverhaal te
beleven.

Via de hoofdingang van het park op de hoek
Hoofdstraat met de Gouverneurlaan kun je
tussen 17.00 en 19.00 uur starten met de
kerstwandeling die ongeveer 45 minuten
duurt en geschikt is voor jong en oud.

Je ziet dan Jozef en Maria, de herders met
hun schapen bij een kampvuur, een Eng-
elenkoor, de herberg die overvol is, Herodes
en de drie wijzen, Romeinse wachters en
nog veel meer. De wandeling eindigt in de
sfeervolle Dorpskerk bij de stal.

ledere 5 minuten wordt in het park een groep
wandelaars toegelaten om via de tijdmachi-
ne terug te gaan naar het jaar 0. Niet ieder-
een kan tegelijk naar binnen, dus kies zelf
het meest geschikte moment tussen 17.00
en 19.00 uur op zaterdagmiddag of avond
om de wandeling te starten.

Deze kerstwandeling wordt georganiseerd
door de gezamenlijke kerken van Sassen-
heim in samenwerking met onder andere de
evenementencommissie van park Rusthoff
en waterscouting Tjarda en vele vrijwilligers
van verschillende verenigingen.

f IO@WH Ult 6k6r k@iﬂ@@ﬂ et een groet naar...
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Pastoraatsgroep 80+

Op het moment dat ik deze kopij voor ‘Op weg’ schrijf (maandag 10 november 2025) moet de
bijeenkomst van woensdag 12 november -met als gastspreekster Geeri Bakker- nog plaats hebben. In
de eerstvolgende ‘Op weg’ zal hiervan een verslag te lezen zijn.

Uitnodiging optreden Warmonds ‘t Joppekoor
Al meer dan 10 jaar komt Warmonds ‘t Joppe-
koor in de decembermaand (met uitzondering
van de twee coronajaren) naar Sassenheim voor
een optreden. Voorheen was dat altijd in de
Julianakerk. Vorig jaar was dit voor het eerst in
ons nieuwe kerkelijk centrum ‘Het Venster’.

Ook dit jaar zullen zij voor ons een kerstcon-
cert geven en wel op woensdagmiddag 17 de-
cember om 14.30 uur Dit concert vindt dus voor
de tweede keer plaats in de grote zaal van ‘Het
Venster’, Westerstraat 8a. Het koor staat onder
leiding van dirigent Jan van der Voet.

Naast het zingen van kerstliederen zal het koor
ook aan aantal andere (niet religieuze) liederen
ten gehore brengen.

Tijdens de pauze is er gelegenheid voor het
drinken van een kop koffie of thee.

Na afloop van het concert wordt bij de uitgang
een collecte gehouden ter bestrijding van de
onkosten.

Deze middag, georganiseerd door de activiteiten-
commissie van de Pastoraatsgroep 80+, is niet
alleen bestemd voor de leden van deze doel-
groep. Alle gemeenteleden van de PGS, maar
ook andere belangstellenden, zijn van harte
welkom om te genieten van het prachtige optre-
den van Warmonds ‘t Joppekoor!

Om alvast te noteren: Stamppottenmaaltljd
Aangezien de volgende TOPRTRD.

Op weg pas half januari g9

2026 uitkomt, maak ik u
nu alvast attent op onze
eerstvolgende bijeen-
komst in het nieuwe jaar,
een stamppottenmaaltijd-
op woensdag 21 januari
van 11.30 uur tot+ 13.30
uur in Het Venster.

U kunt zich daarvoor bij de onderstaande dames
aanmelden:

Janske Colijn tel:  0252-214813
of  06-239 52 741

Gerry Eenkhoorn tel:  0252-230901
of  06-23777437

Dit kan tot en met zondag 18 januari 2026.
Voor verdere informatie verwijs ik u t.z.t. naar de
website, de PGSamenapp en de Zondagsbrief.

Tot slot dank ik u, namens alle leden van de
activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep
80+, voor uw belangstelling en deelname aan
onze bijeenkomsten gedurende dit jaar. Wij
wensen u een goede Adventstijd en een gezegend
Kerstfeest!

Met hartelijke groet, namens Annemieke, Herma,
Janske en Mieneke,
Gerry Eenkhoorn

Nieuwe Beroepingscommissie

In de afgelopen weken hebben zich vier gemeen-
teleden gemeld om zitting te willen nemen in de
nieuw te formeren beroepingscommissie. Naast
de vier gemeenteleden zijn door drie gemeentele-
den nog verschillende namen genoemd van
gemeenteleden om te benaderen voor de BC.

In de Kleine kerkenraad die op dinsdag 4
november bijeenkwam, is het verheugende
besluit genomen om de vier gemeenteleden die
zich hebben gemeld te vragen of zij zitting willen
nemen in de BC. De namen die via gemeentele-
den zijn gemeld, worden niet meer benaderd.
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Naast de vier gemeenteleden hebben zich ook
twee leden van de kerkenraad gemeld om zitting
te nemen in de Beroepingscommissie.

De nieuwe Beroepingscommissie bestaat uit
de volgende personen/gemeenteleden:
Lianne Brugman, Annette Kampinga, Eline
Eenkhoorn, Lumke Arendshorst, Gert Lutjeboer
(kerkenraad) en Kees de Jong (kerkenraad)

Binnenkort zal er een startoverleg worden
gehouden. .

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, scriba



Arie is dood. Maar zijn boeken kun je nog lezen.

Arie is dood. Hij is 92 geworden. Het overlijdensbericht stond in ;
Trouw. Er boven stond ‘De dingen hebben hun geheim’. DE DINGEN
Waar slaat dat nu op, zul je je afvragen. Het is de titel van het eerste [ {J[S?IEI}II\[JN

boek van Arie van den Beukel. Hij was emeritus-hoogleraar aan de
Technische Universiteit Delft.

Als schrijver leerde ik hem later in mijn leven kennen, maar zijn
achternaam was me als kind al vertrouwd. Als klein jongetje had ik in
Berkel een meisje als oppas, Tinie van den Beukel. Ze kwam uit een
vertrouwd kerkelijk, gereformeerd gezin. Ook later bleef het contact.
Ze is een dierbare herinnering voor me.

Arie leerde ik rond 1990 via zijn boek kennen. Dat lazen we in het gespreksgroepje dat ik
in de kerk had opgezet onder de naam ‘Natuurwetenschap en Theologie’. Beide
wetenschappen hadden altijd al mijn interesse en vooral de verhouding tussen die twee.
Met elk hun eigen taal en hun eigen kijk op de werkelijkheid.

Daarbij wordt de natuurwetenschap vaak als bepalend gezien. Of zoals een catechisant het
eens tegen me zei: “Hoe meer ik ga denken, hoe minder ik ga geloven”. Dat vond en vind
ik kletspraat. Wie dat zegt, denkt niet goed.

Of moet je als fysicus wel een gesple-
ten persoonlijkheid hebben om nog in
een God te kunnen geloven?
Arie van den Beukel heeft een loop-
baan van ruim dertig jaar als docent in
de natuurkunde en als onderzoeker
achter zich. In diezelfde tijd heeft hij
X getracht een gelovig christen te zijn.
R o Vanuit zijn persoonlijke ervaring laat
| ‘ ’g“ ». | hij zien hoe die twee samengaan.

Het boekje heeft als ondertitel ‘Gedachten over natuurkunde, mens en God’. Daarbij stelt
hij zich een aantal vragen: ‘Is de wetenschap in staat een wereldbeeld te funderen, waarin
de mens zijn plaats vindt en de weg naar de diepere zin van zijn bestaan? Als de
wetenschappen ooit klaar zullen zijn, is dan ‘alles’ begrepen? En wat betekent ‘begrijpen’
eigenlijk? Of beschrijft de natuurkunde misschien alleen een aspect van de totale
werkelijkheid, en is er meer dan dat tussen hemel en aarde? En hoort God daar dan bij?
Waar en hoe is Hij te vinden? Valt er over Hem iets te bewijzen? En wat is eigenlijk een
deugdelijk bewijs?’

Behalve over verschillende fysici schrijft hij ook over geloofsgetuigen in zijn persoonlijk
leven. Mensen die hem door hun doen en laten zijn voorgegaan op de weg van geloven.
Allereerst zijn vader, maar ook meester Bergsma, hoofd van de christelijke lagere school
‘Groen van Prinsterer’te Delft.

De afgelopen dagen heb ik het boekje weer eens doorgebladerd en gelezen. En gemerkt
hoe helder en toegankelijk hij schreef. Een aanrader. Het is nog te koop of te reserveren
via de bibliotheek.

Hij publiceerde meer o.a. ‘Waarom ik blij’ in 2003. Hier onder volgt een fragment om de
smaak te pakken te krijgen.

™
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Waarom ik blijf

'Dat mensen de kerk verlaten is niet zo'n wonder,
dat ze er blijven wel. Waarom bent u eigenlijk
gebleven?' vraagt de redactie. Tja, daar vraagt u
mij wat.

In een van mijn boekjes lees ik de volgende
passage: 'Zo ongeveer ziet de weg van een
gelovige eruit. Aan het begin staan de getuigen
uit de jeugd, de ouders en leermeesters. Zij
hielden ons de grondslagen voor. Zij leerden ons
bidden, bijbellezen, zingen en namen ons mee
naar kerkdiensten die niet voor niets godsdienst-
oefeningen worden genoemd. Daar verveelden
wij ons aanvankelijk eindeloos, maar geleidelijk
begon tot ons door te dringen dat daar iets ge-
beurde. Dat daar een weg gewezen werd en
uitzichten werden geopend. Dat daar woorden
gesproken werden die het hart raakten. Woorden
van de overkant. En het belangrijkste was dat wij
in de dagelijkse omgang met de getuigen konden
waarnemen dat die woorden ook werkten. Dat
het niet bij woorden bleef bij daar waren zij
trouwens spaarzaam mee), maar dat eruit geleefd
werd. zo werd het langzaamaan duidelijk dat wij
dat ook wilden. Niet omdat het zo aangenaam
was, of zo gemakkelijk, maar vanwege het licht
dat daar scheen. De rust die ervan uitging, het
vertrouwen.

Er komt dan een moment waarop je dat hardop
uitspreekt. In de christelijke kerken heet dat
‘belijdenis doen van het geloof’. Het gebeuren
vindt plaats in een kerkdienst, meestal op paas-
morgen. Daar zegt een groep jonge mensen “ja”
op de hun gestelde vragen, die erop neerkomen
of zij bereid zijn de weg van God in te slaan. De
enige zinvolle manier om dat te doen is in ver-
bondenheid met de gelovigen uit heden en
verleden. Daarom wordt dat ja uitgesproken in
het midden van de gemeente. Het is een begin;
de kiem is gelegd, de richting aangegeven. Vanaf
nu mag je meedoen.

Hoe ziet de weg van God, die tevens de weg
naar God is, eruit? Waar is Hij te vinden? Dat is
misschien goed aan te geven met het volgende
vers, dat een berijming is van psalm 85:

Waar hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontluiken in zijn spoor.
Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht,

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Het gaat hier over de voetstappen, de sporen van
God. Het is een signalement. Waar God is, daar
is Hij bezig, en dit zijn de zichtbare tekenen van
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zijn aanwezigheid: vrede, gerechtigheid, liefde,
trouw. Wie aan die werken deeclheeft, heeft deel
aan Hem, die gaat in zijn sporen.

Hier worden geen ‘waarheden’ verkondigd,
hier gaat het -en dat is een unieke bijbelse uit-
drukking- om het doenvan de waarheid. “Wie de
waarheid doet gaat tot het licht”, zegt Jezus
ergens.

Zo ben ik dus op die weg terecht gekomen.
Via de kerk, in de kerk, dankzij de kerk. Kan dat
dan verder niet op je eentje, dat 'doen van de
waarheid'? Heb je daar de kerk nog bij nodig?
Mijn antwoord is: misschien niet iedereen, maar
ik wel. Ik zou niet zonder kunnen. En ook: zelfs
als ik zou menen de kerk niet nodig te hebben,
dan zou het wel eens kunnen dat de kerk mijj
nodig heeft, en dat ik mij aan dat app¢l niet mag
onttrekken. Omdat, hoeveel men ook op haar aan
te merken mag hebben (zie boven), de kerk het
voertuig is geweest waarmee het geloof door de
geschiedenis heen is verder gedragen, tweedui-
zend jaar lang, tot op vandaag.

Waarom kan ik dan niet zonder, of denk ik
niet zonder te kunnen? Om dezelfde reden
waarom ik meen niet zonder eten te kunnen of
zonder liefde: omdat je het snel merkt wanneer je
een maaltijd overslaat of een periode doormaakt
waarin de liefde niet bloeit. Op Pinkstermorgen
dit jaar stonden wij tegen tienen voor de enige
kerk in ons vakantiedorp, die om negen uur
begonnen bleek te zijn. Mijn Pinksterfeest is dan
verknoeid, daar is geen redden meer aan. Want in
die kerkdiensten moet het, wat mij betreft,
gebeuren en daar gebeurt het ook vaak (niet
altijd, natuurlijk): dat je aangeraakt wordt door
de Geest, ontroerd wordt door het Woord, Gods
tegenwoordigheid ervaart in gebed en sacrament,
boven jezelf uitzingt met de anderen in woorden
die je op je eentje niet aan zou durven, en boven-
al: aan het eind gezegend wordt en als een geze-
gend mens de kerk verlaat en de nieuwe week in
mag. Ik hoop dan altijd stilletjes dat de voor-
ganger kiest voor de oeroude zegen van Aaron:
“De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer
doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u
genadig. De Heer verheffe zrjn aangezicht over
u en Hij geve u vrede.” Daar kan ik het royaal
mee doen, ook al was de preek eens een keer wat
minder.

Daarom ben ik er, als het even kan iedere
zondag. Op alle hoogtijdagen van mijn leven was
ik in de kerk. Ik ben er gedoopt en heb er belijde-
nis gedaan. We zijn er getrouwd en hebben er
onze kinderen laten dopen. Al die keren scheen



het licht overvloedig. De eerste keer heb ik het
niet gemerkt, en de laatste keer zal ik er ook geen
weet van hebben, als ik daar uitgedragen word.
Maar een beetje feestelijk moet het dan ook zijn;
daar is reden genoeg voor, omdat iemand ,bevor-
derd is tot heerlijkheid’, zoals ze dat bij het
Leger des Heils zeggen. Ik hoop dat ik nog
voldoende gelegenheid zal hebben om instructies
na te laten voor de dienst. Daar moet op zijn-
minst gelezen en gezongen worden uit Psalm
103:

Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van
zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden

Vol van vrede

Wachten

doet een mens niet graag.
Opschieten

is het parool geworden,

tijd is geld.

Zo verliezen we

het besef dat wachten

tijd van rijpen kan zijn.
Wachten tot de dagen

vol van vrede zullen worden.

van: Marinus van den Berg
uit: Deze tijd raakt vol verwachting

vergeeft, die al uw ziekten geneest; die uw leven
verlost van de groeve, die u kroont met goeder-
tierenheid en barmhartigheid.

Die ouderwetse woorden moeten zo blijven
staan: goedertierenheid en barmhartigheid. Wat
ze betekenen heb ik, in de loop van een lang
leven, in de kerk leren vermoeden. Waar anders?

uit: Waarom ik blijf
van: A. van den

Adventsproject

In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest. De titel van het
adventsproject van dit jaar is: de geluksbezorger. Deze titel is
ontleend aan de ‘vreugdebode’ uit het Bijbelboek Jesaja.

In het Bijbelboek Jesaja wordt verteld over een vreugdebode:
iemand die goed nieuws komt brengen.

Hij kondigt de vrede aan en vertelt dat God mensen redt.

De profeet Jesaja vertelde niet alleen over een vreugdebode, hij
was het zelf ook. .
Hij gaf mensen hoop door zijn woorden over het nieuwe begin
dat God zou maken.

In deze adventstijd lezen we de woorden van Jesaja en ontdekken
we hoe deze woorden ook vandaag hoop en verwachting kunnen
wekken.

En we ontdekken hoe mensen een vreugdebode kunnen zijn, als
ze elkaar de weg wijzen naar de toekomst.

Voor de vreugdebode gebruiken we in dit project het woord |
‘Geluksbezorger’: hij of zij brengt het geluk naar mensen toe.
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Vorming en Toerusting

De komende periode organiseert de Commissie Vorming & Toerusting weer diverse activiteiten.
Daarbij gaat het dit keer om diverse bijzondere vieringen, een film en een avond over een bijzondere
bijbeltekst. En we kijken alvast vooruit naar begin 2026.

Het is een intrigerende tekst uit het evangelie van
Marcus: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk
Gods is nabij.” De vraag is wat Jezus met het
koninkrijk van God bedoelt. Een begrip dat ook
in de evangelién van Mattheiis en Lucas voorko-
men. Op dinsdag 25 november gaat Arie van der
Kooij op dit begrip nader in. Deze avond vindt
plaats in ’t Zenit achter de Protestantse Kerk van
Warmond en begint om 20.00 uur.

Evensong

Vorig seizoen maakte de Evensong in Warmond
veel indruk op de aanwezigen. Alle medewerken-
de partijen willen aan deze activiteit ook komend
seizoen van harte meewerken. De eerste Even-
song is zondag 30 november om 17.00 uur in de
Protestantse Kerk van Warmond. Liturg is ds.
Rianne de Reus en Canticum Vocale onder
leiding van Ad de Joode verleent haar medewer-
king.

Vespers in de Advent
Ook zijn er dit seizoen weer de Vespers in de
Advent. Een klein half uur op een doordeweekse
dinsdag bijeenkomen om even uit de drukte van
alledag te zingen, bidden en stil te zijn. In deze
vespers is gekozen voor
lezingen uit het boek Je-
saja. Geschreven in een
tijd van grote onzeker-
heid, maar wel met het
oog op een goede toe-
komst. Passend bij een tijd van verwachtingen,
wat de Adventsperiode is.

De eerste is op dinsdag 2 december, daarna op
9, 16 en 23 december. Diverse voorgangers
werken aan deze vespers mee, waaronder ds.
Sietske van der Hoek en ds. Ellis Ezinga. Aan-
vang 19.15 uur in de Dorpskerk.

Documentaire

Op 10 december wordt in de Havenkerk de film
Where are you, Adam vertoond. Deze documen-
taire geeft een inkijk in het leven van monniken
op het Griekse schiereiland Athos. Hier is het
niet de klok die het leven bepaalt, maar het
werken en gebed van de monniken. De film is
gemaakt door de Oekraiense filmmaker Oleksan-
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der Plyska en regisseur Aleksandr Zaporo-
schenko. De filmavond wordt ingeleid door
mevrouw Katia Novikova. De toegangsprijs voor
deze avond bedraagt 7,50 euro, maar meer geven
mag ook. De gehele opbrengst van deze avond is
namelijk bestemd om Oeckraiense gezinnen te
ondersteunen.

Onze Vader

Ten slotte vinden er in januari en februari drie
avonden plaats over het Onze Vader. Ds. T. Moll
gaat op deze avonden in op dit gebed dat Jezus
zijn discipelen leerde. En wij bidden het nog
steeds. Hoe raakt dit gebed ons nu in ons dage-
lijks leven? Op maandag 5 en 19 januari en 2
februari kunt u hierover meepraten.

Voor de avond van Arie van der Kooij, de film
en de avond over het Onze Vader graag vooraf
aanmelden via tineke.braam@hetnet.nl. Voor de
eerste en laatste activiteit geldt een eigen bijdra-
ge van € 3,00.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

Feest van Kerst

Geboorte.

Het moet beginnen met geboren worden,
beginnen met de boodschap van een engel
beginnen bij het begin

en wij komen vandaag niet verder

dan geboren worden,

niet verder dan dat het weer zal beginnen
omdat het bij God begon

van: Muus Jacobse
uit: En allen die het hoorde verbaasden zich




College van Kerkrentmeesters

Wijzigingen in het CvK

Afgelopen maand hebben wij afscheid genomen
van onze zeer gewaardeerde secretaris Ria
Doolaard. Ze is jarenlang ons vaste rots in de
branding geweest en het zal zeker een poosje
duren voordat alles net zo strak geregeld en
gedocumenteerd wordt als dat zij altijd deed.
(Dus we vragen enige clementie als er dingen
niet zo gaan als u gewend bent.) We gunnen het
Ria dat ze nu meer vrij tijd heeft om te genieten
van kinderen, kleinkinderen en alle andere
dingen waar ze te weinig tijd voor had.

Mede doordat we nog niemand bereid hebben
gevonden om haar functie over te nemen, wordt
het team steeds kleiner. Marja Mantel heeft
besloten met het ouderlingschap na vier jaar te
stoppen, maar wel lid van het team te blijven, net
zoals Cees Pronk die zich bij ons gemeld heeft.

Blij waren we toen Loes Roos besloot om het
ouderling-kerkrentmeesterschap op zich te
nemen. Ze was al enkele maanden actief en zou
in oktober bevestigd worden. Helaas heeft ze
zich om gezondheidsredenen terug moeten
trekken, wat wij heel jammer, maar wel begrijpe-
lijk vinden. Gelukkig blijft ze wel als vrijwillig-
ster beschikbaar voor Het Venster.

Hoe ziet de samenstelling van het CvK er nu uit:

Voorzitter: Gert Stad (ouderling)
Secretaris: Vacant

Penningmeester: Tewis Zandbergen (ouderling)
Lid: Cees Pronk

Lid: Marja Mantel

Nog steeds zijn we dringend op zoek naar een
secretaris! Schroom niet, maar kom eens praten
wat je voor CvK en daarmee onze kerk kunt
doen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Gert
Stad, tel: 06-204 33 567, of via
voorzitter-cvk@pgsassenheim.nl

Giften

De opbrengt van de collectes voor de kerk be-
droeg in september € 85,00

en in oktober € 155,75.

Dorpskerk

Er is ingebroken in de Dorpskerk. Men heeft een
raam geforceerd en was op zoek naar geld. Er is
een laptop en een klein geldbedrag meegenomen,
maar gelukkig is de kluis indertijd zo goed
ingebouwd dat men die niet open heeft kunnen
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krijgen of meenemen. Paul en Ron Vliem hebben
het raam gerepareerd en Wim Olden het collecte-
kastje. Fijn dat deze gemeenteleden dit snel en
kosteloos voor PGS hebben gedaan.

Enige tijd geleden waren er rioleringsproble-
men bij de Dorpskerk. Deze zijn inmiddels
opgelost.

Binnenkort gaan we de code van de sleutel-
kluis van de Dorpskerk wijzigen. We gaan dit
regelmatig doen. Als u vindt dat u de nieuwe
code moet weten, dan kunt u uw e-mailadres
doorgeven aan reservering(@pgsassenheim.nl. U
komt dan op een lijst te staan, zodat we u infor-
meren bij elke wijziging van de code. Geeft u dat
uiterlijk 30 november 2025 door.

Het Kerkhof '\;' ! KV
Misschien heeft u het al &

gezien, maar er wordt aan .
de verlichting op het kerk- #
hof gewerkt. Er worden op Bl
termijn nieuwe lantaarnpa- §8
len geplaatst. We houden u
op de hoogte. ;

Beheer Het Venster
Henk Kampinga heeft zich aangemeld om als
vrijwilliger mee te draaien in de taken van be-
heerder Dorpskerk en Het Venster. Ook gaat hij
zich bezighouden met alle techniek in beide
gebouwen. Fijn dat Henk daarmee het beheerder-
steam versterkt en er mede voor zorgt dat Cees
Faber minder vaak aanwezig hoeft te zijn in de
Dorpskerk of Het Venster.

Dankstond of Dankdag.

Zoals u ziet is er een brief in deze ‘Op weg’
bijgevoegd. Hierin vragen we aandacht voor
actie Dankstond. We kunnen deze actie van harte
bij u aanbevelen.

Actie Kerkbalans
In de vorige ‘Op weg’ is al aandacht gevraagd
voor deze actie die in januari 2026 weer van start
gaat. Hierin werd erop gewezen dat u ook digi-
taal mee kunt doen. Dit is duurzamer en ontlast
de vrijwilligers. Kiest u hiervoor dan vragen we
u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan
kerkbalans(@pgsassenheim.nl. Als udital gedaan
heeft, maar u heeft inmiddels een ander e-maila-
dres, wilt u ons dit ook laten weten.

Marja Mantel




Kerkenraadslid? Wat doe je dan eigenlijk?

In het kerkblad zullen we komende maanden een kerkenraadslid aan het woord laten over zijn of haar
functie binnen de kerk. We beginnen met de scriba. Zoals u weet is dat Arie Dwarswaard. Qua gezicht
kennen we hem al zeven jaar, maar wat hij naast zijn kerkenwerk doet, weten we niet en we zijn

benieuwd hoe hij deze functie heeft ervaren.

B Wie is Arie Dwarswaard?

Ik ben in 1962 geboren in Anna Paulowna,
opgegroeid in Julianadorp en sinds 1986 woon-
achtig in Voorhout. Sinds 2008 zijn we kerkelijk
betrokken op de Protestantse Gemeente Sassen-
heim. Ik ben getrouwd met Annette van der Tang
(ook van 1962) en we hebben twee dochters:
Marieke (29) en Rianne (25).

B Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben sinds 1988 vakredacteur voor het vakblad
Greenity, dat zich richt op de professionele telers
en handelaren van bloembollen en
vaste planten. Ik heb dit werk tot mijn
50° vijf dagen per week gedaan en heb [+
dat de afgelopen jaren stapsgewijs ¢
teruggebracht naar nu 3,5 dag per
week. Daarnaast ben ik in mijn vrije
tijd actief als vrijwilliger voor de kin-
derboerderij tegenover ons huis, de}
Commissie Vorming & Toerusting en
de paddenstoelenwerkgroep van de
Noordwijkse Natuurvereniging.

B Werd je voor de functie scriba gevraagd?

En wat houdt die functie eigenlijk in?
Ik was er al voor 2018 voor gevraagd, maar was
toen nog druk bezig met andere klussen, zoals
het bestuur van Kinderboerderij De Klaprooshof
en het schrijven van een boek over de familie
Veldhuyzen van Zanten uit Hillegom. Ik heb
toen aangegeven dat ik per 2018 de functie van
scriba wilde gaan vervullen.

B Wat houdt de functie van scriba eigenlijk
in?
De scriba is een ouderling met, zoals dat in de
kerk heet, een bijzondere opdracht. De scriba is
de secretaris van het kerkbestuur. Dit houdt in
dat hij samen met de voorzitter veel overlegt
over wat er zoal speelt. De scriba stelt samen met
de voorzitter en predikant de agenda op van de
kerkenraadsvergaderingen, is voor velen binnen
en buiten de kerk een vraagbaak. Het is een
functie waarbij je een goed overzicht hebt over
wat zich zoal in de kerk aan ontwikkelingen

afspeelt. Dat maakt dit ook tot een hele leuke
functie. Het is ook een functie waarin je heel veel
niet hoeft te doen, zoals huisbezoeken, financién
of diaconale taken. Die worden door de kerken-
raadsleden van het Pastoraal Beraad, College van
Kerkrentmeesters en College van Diakenen
uitgevoerd.

® Het was niet de makkelijkste tijd om scriba

te zijn vanwege het sluiten van de Juliana-
kerk. Hoe heb je dit ervaren?

Toen ik aan de functie begon, wist ik dat we als

Protestantse Gemeente Sassenheim

s, VoOOT cen ingrijpende periode stonden,

“ -+l waarbij we van de Julianakerk naar de

A nieuwe kerkelijk centrum zouden gaan
bouwen. Ik vond dat een wijs besluit.
Wat ik in het proces als het meest
heftig heb ervaren, is een aantal brie-
ven waarvan de inhoud me persoonlijk
heel erg heeft geraakt, omdat de gebe-
zigde taal zo ver buiten mijn besef lag
van wat ik acceptabel vindt. Wat me

zeker in die tijd heel erg goed heeft gedaan, is de

goede sfeer binnen de Kerkenraad. We hebben
het echt goed met elkaar en dat mag zeker ge-
noemd worden.

B Wat heeft deze vrijwilligersfunctie je ge-
bracht? Welke vaardigheden zijn er nodig
om scriba te zijn?

De functie heeft me een goed inzicht gegeven in

wat er allemaal in de Protestantse Gemeente

Sassenheim gebeurt. En dat is veel. We vergeten

wel eens dat we een hele actieve gemeente zijn.

Taken worden vaak gemakkelijk opgepakt.

Niet vereist, maar wel een voordeel is als
schrijven geen probleem is voor je. Want de
scriba schrijft nog wel eens een brief, werkt mee
aan een Beleidsplan en aan de profielschets voor
de te beroepen predikant. Verder is het wel
prettig als je goed kunt plannen, zeker als je
naast deze functie nog een baan hebt. Ten slotte
is het ook een goede keuze voor mensen die
nieuwsgierig zijn. De scriba heeft namelijk met
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heel wat zaken die spelen in de kerk direct of
zijdelings te maken. Qua tijd kost het ongeveer
vier uur in de week, zeker nu het is gelukt om
voor het notuleren van de vergaderingen en het
samenstellen van de afkondigingen voor de
zondagse eredienst gemeenteleden te vinden die
deze taak willen overnemen van mij.

Bedankt voor dit interview,
Arja Meijer

God, mens geworden

buiten aan de rand van de wereld
voor het goddelijke is weinig plaats
te druk, te snel, te laat

God onverwacht kom ik U tegen

in de stilte

in de ogen van de ander

in de kwetsbaarheid van een kind

uit: Met het oog op God

Pastoraal Fonds

Donderdag 18 september, vroeg in de ochtend,
we mogen weer. Het jaarlijkse bezoek aan Roe-
meni€ is begonnen. We gaan met zijn vieren:
Rob Gerrits, Jan Lindhout, Henk Maat en Wim
Kersbergen. De reis gaat vlot, de route is, na al
die jaren, bekend: Sassenheim- Schiphol-
Boedapest-Tileagd. Het gaat elk jaar weer soepe-
ler: vorig jaar reden we voor het eerst op de
nieuwe rondweg rond Oradea, wat behoorlijk
scheelt in tijd. Dit jaar is de grenscontrole
Hongarije-Roemenié afgeschaft. Tegen het eind
van de middag zijn we in ons eigen Sassenheim-
huis. Als eerste bekijken we de nieuwe keuken.
Wat is het mooi geworden, alles weer fris en
nieuw, een hele verbetering.

E | —— | =

Het werk is goed verlopen ook al kwamen ze er
halverwege achter dat je voor een elektrisch
fornuis een driefasen-aansluiting nodig hebt,
maar ook dat werd opgelost. De dames die er
regelmatig koken zijn heel blij met de nieuwe

keuken en wij mogen direct genieten van een
heerlijke avondmaaltijd die daar is bereid. Tij-
dens de maaltijd en daarna praten we uitgebreid
bij met Istvan en Edit. Het is altijd fijn om elkaar
na een jaar weer in levenden lijve te ontmoeten
en van elkaar te horen wat er in het afgelopen
jaar gebeurd is. Edit is behoorlijk ziek geweest
maar gelukkig weer bijna helemaal hersteld.
Istvan heeft met zoon Istvan een tweede mara-
thon gelopen in Milaan en ze zijn zich aan het
voorbereiden op de derde in oktober in Boeda-
pest. Heuglijk nieuws is dat dochter Boglarka
volgend jaar in juni gaat trouwen.
Vrijdagochtend kunnen we een beetje rustig
aan de dag beginnen, het gesprek op school is
een uurtje later omdat de directrice eerst een
andere afspraak heeft. We wandelen met Istvan
door het dorp naar de markt, een uitstalling van
zeer diverse zaken, van heel veel tweedehands
kleding via huishoudelijke artikelen tot verse
groente, fruit, vlees, zuivel en natuurlijk palinka.
Het is flink druk, we zien veel Roma mensen in
veelkleurige kleding.
Daarna bezoeken we dan toch de school. We
spreken met de directrice en een aantal anderen
over hoe het afgelopen jaar verlopen is.
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Van het ministerie hebben bijna alle scholen
nieuwe banken en smartboards in de lokalen
gekregen waar ze natuurlijk heel blij mee zijn.
Opvallend is dat er voor papier en potloden geen
geld beschikbaar komt. Het Pastoraal Fonds heeft
een bijdrage geleverd aan de excursie naar de
universiteit in Timisoara, lesmiddelen voor
natuur- en scheikunde en aan een groenproject
naast het schoolplein. We bekijken na het ge-
sprek het nieuwe meubilair, de smartboards en de
projecten, alles ziet er prima uit. We maken een
foto in het groenproject op de banken van pallets,
door de leerlingen in felle kleuren geschilderd.

Na een heerlijke lunch in het Sassenheimhuis
wacht ons het gesprek in Alesd met Julia Balla,
directrice van het kindertehuis. Een triest en
soms emotioneel gesprek. Het kindertehuis sluit
als gevolg van een beslissing van het Bisdom.
Julia voelt zich overvallen door deze beslissing
die voor de kinderen, het personeel en haar
persoonlijk grote gevolgen heeft. Met steun van
vele sponsoren, waaronder ook het Pastoraal
Fonds, heeft ze de kinderen een mooi zomerpro-
gramma kunnen bieden als afscheid. Uitstapjes
naar Balaton, Boedapest, Nyiregyhdza enzo-
voorts stonden op het programma. Voor een
aantal kinderen is al een nieuw onderkomen
gevonden, vier moeten er nog een plaats vinden.
Julia vraagt of het Pastoraal Fonds contact wil
gaan onderhouden met de kerkelijke gemeente in
Alesd, waar haar man nu dominee is. We doen
geen toezeggingen, wel sturen we in ieder geval
nog één keer kleding die ze voor de kerk kunnen
verkopen op de bazaar. Het is vreemd om af-
scheid te nemen terwijl je niet weet of je elkaar
nog gaat ontmoeten in de toekomst. Als aardig-
heidje geven we haar een pakket bloembollen.

Snel weer terug naar Tileagd, voor het gesprek
met Istvan Szoboszlai, nu officieel in zijn functie
als predikant. In de gemeente waren in het
afgelopen jaar geen bijzonderheden, alle gebrui-
kelijke activiteiten werden georganiseerd, we
hebben op Facebook mee kunnen kijken. De tijd
is te kort en we spreken af om op zondagmiddag
verder te praten.

We gaan snel door naar dokter Erzsébet
Szilagyi. Ook in haar praktijk waren geen grote
bijzonderheden in het afgelopen jaar. Wel bekij-
ken we de twee projecten die we hebben gereali-
seerd, de nieuwe deuren bij de wachtkamer en de
airco-verwarming. De aannemer die deuren zou
instaleren liet het afweten, maar gelukkig vond
ze een andere die het ook nog goedkoper deed.

Na het gesprek gaan we met dokter Erzsébet en
haar man Gyodrgy eten in een restaurantje in een
naastgelegen dorp, een leuke leuk plek aan een
meertje. Edit en Istvan zijn ook van de partij en
het wordt een gezellige avond.

Zaterdag is een volle dag. We moeten nog wat
zaken rond een aantal urgente projecten athande-
len met onze contactpersonen uit Oekraine dus
we gaan op reis naar Vasarosnamény in Hong-
arije. Op de heenweg nemen we de toeristische
route met hier en daar koeien op de weg, mooi
maar een beetje lang. Het weerzien met Kati,
Irén, Agi en Zoltan is hartelijk. Men is vooral blij
Henk weer te zien na zoveel jaren. We praten bij,
regelen de zaken waar we voor kwamen en
genieten van een heerlijke lunch klaargemaakt
door Anita.

De tijd vliegt en we moeten al snel weer
afscheid nemen. Over de snelweg rijden we terug
naar Roemenié, we gaan een bezoek brengen aan
Nyiived, een klein dorpje net boven Oradea. Vlak
voor aankomst staan we nog even stil want de
weg is in beslag genomen door muzikanten en
dansers die het oogstfeest vieren.

In Nyiived worden we hartelijk ontvangen
door ds. Benedek Kallai en zijn vrouw Melita.
Een jong stel van rond de dertig jaar met twee
kleine kinderen. Toch is Benedek al 7 jaar domi-
nee in deze gemeente. Direct na zijn studie is hij
in Nyiived gekomen en heeft hier zijn vrouw
ontmoet. Met hulp van de Hongaarse en Roe-
meense overheid en kerk is zowel de kerk als de
pastorie flink opgeknapt. Nyiived is een klein
dorp met ongeveer 130 inwoners waarvan het
grootste deel ook lid is van de Gereformeerde
Kerk. We vertellen wat het Pastoraal Fonds wel
en niet doet en vragen wat zijn verwachtingen
zijn. Die zijn nog niet heel concreet dus we
spreken af hier later nog op terug te komen. Na
weer een heerlijke maaltijd wandelen we even
door het dorp en bekijken de kerk.

Daarna terug naar ons honk, het Sassenheim-
huis waar we even bijkomen van de lange,
drulgrke dag.
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Zondagochtend kunnen we een beetje rustig aan
doen, om 10.00 uur is er de kerkdienst. Het is een
bijzondere dienst, een jeugddienst en een grote
groep jongeren zingt een aantal liederen. Namens
het hele Pastoraal Fonds en de kerkelijke ge-
meente Sassenheim begroet Wim alle mensen in
Tileagd en benadrukt nogmaals dat onze verbon-
denheid verder gaat dan alleen financiéle onder-
steuning. Na de dienst is er volgens goed Hol-
lands gebruik voor iedereen koffie en gelegen-
heid tot even napraten.

Voor de lunch zijn we uitgenodigd bij de vakman
die de keuken in het Sassenheimhuis heeft ge-
installeerd. Zijn dochter en vrouw waren allebei
in voorafgaande week jarig dus het is een feeste-
lijke maaltijd. We hebben nog twee officiéle
gesprekken te gaan, dus we moeten op tijd weer
terug. We ronden het gesprek met Istvan af en
praten dan met de kerkenraad. Zoals gezegd
lopen alle zaken volgens planning en verwach-
ting. Er zijn bijvoorbeeld wat plannen voor een
nieuwe vloer in de kerkzaal van het Sassenheim-
huis. Over dit idee en andere plannen zullen we
in de komende maanden verder overleggen.

Na het gesprek heffen we het glas en drinken op
een mooi bezoek aan onze vrienden in Roeme-
ni€. De dames hebben weer allerlei verschillende
gerechten meegebracht dus we sluiten de dag
feestelijk af.

Maandagochtend vertrekken we vroeg richting
Boedapest. De reis gaat vlot, ook al dreigt
Google-maps met een lange file net voor de
rondweg van Boedapest. Op het moment dat we
daar aankomen valt het reuze mee en kunnen we
rustig doorrijden. We hebben nog tijd voor wat
boodschapjes en vliegen dan weer terug naar
Nederland. Aan het eind van de middag zijn we
weer thuis.

Gemeentereis 2026 Protestantse Gemeenten Hillegom en Sassenheim

Na de laatste mooie gemeentereis vorig jaar naar
Slovenié, hebben we voor 2026 een nieuw
reisdoel gezocht en gevonden. We hebben geko-
zen voor een 12-daagse busreis, van 25 mei tot
en met 5 juni, naar het oosten van Duitsland met
als hoogtepunten de steden Dresden en Berlijn.

Behalve deze indrukwekkende steden zullen
we ook prachtige natuurgebieden bezoeken,
zoals het Erzgebergte op de grens met Tsjechié
en de Sédksische Schweiz, vlakbij Dresden.
Voorts hopen we ook Wittenberg te bezoeken
(bekend van Maarten Luther) en nog enkele
andere kleine steden zoals Kassel, Potsdam met
het mooie slot Sanssoussi.

Mocht het lijken op een erg druk programma,
we hebben ook de nodige rustpunten ingebouwd.

Iedereen is van harte welkom om deze mooie reis
met ons mee te beleven. Als u in principe interes-
se heeft, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk
even aan ons te laten weten via Gerard Glas
(Hillegom) of Maurits de Ridder (Sassenheim).
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Bij voldoende belangstelling zullen wij onze
plannen verder uitwerken en zal in januari een
informatieavond worden gehouden in De Vonk
te Hillegom.

De Reiscommissie:

Gerard en Petri Glas, Hillegom
tel: 06-218 94 069

* e-mail: glasgmm@gmail.com

Gerrie Spuybroek, Hillegom
Gerrit en Gerry Eenkhoorn, Sassenheim
Janny en Maurits de Ridder, Sassenheim

tel: 06- 222 27 276
* e-mail: mauritsderidder@planet.nl



How the world isn’t built for autistic people and what we should all do about it
Pete Wharmby - 2023 HarperCollins Publishers, London

Autisme wordt tegenwoordig vaker gediagnostiseerd dan voorheen. Het komt voor bij mannen en
vrouwen van alle rassen, volgens schatting bij 1 tot 4% van de bevolking. Dat betekent dat er in
Warmond tussen de 50 en 200 gediagnostiseerde en (nog) niet-gediagnostiseerde autistische personen
rondlopen. Dus ook in onze Protestantse Gemeente! Omdat ook autistische personen zich thuis moeten
voelen in onze kerk, en het omgaan met niet-autistische personen voor autisten (en v.v.) niet eenvoudig
is, wil ik enkele van mijn verkregen inzichten uit het boek van Pete Wharmby met u delen.

Men denkt momenteel dat autisme of autisme-
spectrumstoornis voortkomt uit een erfelijke
variatie in de normale menselijke hersenontwik-
keling. De hersenen van autistische personen
functioneren anders dan die van niet-autistische
personen. Die variatie resulteert in de speciale
manier waarop een autistische persoon zintuige-
lijke informatie verwerkt, de wereld ervaart en
zich daarin gedraagt. Ze voelen zich verschillend
van niet-autistische personen, al vanaf de jongste
jeugd of pas (tientallen) jaren later.

Hoewel de autismespectrumstoornis patronen
volgt, kunnen autistische personen totaal ver-
schillend gedrag vertonen. In alle gevallen gaat
het om een andersoortige verwerking van zintui-
gelijke waarnemingen zoals geluid, licht, aanra-
king, pijn, smaak- en reuksensaties. Alsof hun
zintuigen op een ongewone manier ingesteld zijn.
Hun waarnemingen geven een andere indruk van
de werkelijkheid. De regels van elke interactie
met anderen zijn voor autistische personen vaak
een mysterie. De confrontatie met de niet-autisti-
sche ander en de buitenwereld zal daardoor
voortdurend tot misverstanden leiden.

Autistische personen begrijpen de regels van
een gesprek anders dan een niet-autistisch per-
soon verwacht. Ze zijn geneigd om inhoudelijk te
reageren op als ‘smalltalk’ bedoelde opmerking-
en. Die voortdurende misverstanden leiden tot
gevoelens van overbelasting en fysieke en
psychische uitputting: Daarom willen ze gesprek-
ken vaak zo snel mogelijk beéindigen of liever
nog vermijden. Zij prefereren app of mail con-
tact.

Een autistisch persoon zal vanaf zijn/haar
geboorte, bewust of onbewust, proberen zich te
conformeren aan gedrag van niet-autistische
personen. Maar deze houding leidt tot zintuigelij-
ke overbelasting en is daardoor dodelijk ver-
moeiend. Bij een ‘crisismoment’ zoals een
verrassing, een onverwachte gebeurtenis of
verandering van plannen of van gezelschap, is
die houding niet meer vol te houden. Ze leven
dan ook voortdurend in angst dat bij zo’n ‘crisis-

moment’ een paniekaanval zal optreden. Zo’n
paniekreactie op zintuigelijke overbelasting kan
zich voordoen als een ‘meltdown’ of als een
‘shutdown’. Een ‘meltdown’ is een onvrijwillige,
intense, fysieke en emotionele reactie, waarbij ze
controle verliezen, ze overstuur raken en emoties
zoals boosheid, angst of frustratie tonen. Een
‘shutdown’ is ook zo’n reactie, maar één waarin
een autistisch persoon zich terugtrekt, en in
zichzelf keert, zich afsluit van de omgeving met
eenzaamheid en depressiviteit tot gevolg.

Autistische personen hebben moeite medeleven
op passende wijze te uiten. Empathie kan uiter-
lijk afwezig zijn maar soms is er juist sprake van
sterk overdreven uiting van empathie (bv. bij
kinderleed of dierenrechten/leed). Ze uiten dus in
het algemeen emoties anders dan niet-autistische
personen, waardoor ze vaak niet begrepen wor-
den.

Ook zij willen graag vrienden maken en
vriendschappen onderhouden, maar vriendenrela-
ties zijn voor hen gecompliceerd. Tegelijkertijd
samen met vrienden willen zijn én alleen willen
zijn. Vrienden via sociale media zijn voor hen
veel minder stressvol. Romantiek en flirten is
voor hen moeilijk op waarde te schatten. Maar
duurzame relaties zijn zeker niet onmogelijk, met
autistische en met niet-autistische partners. Bij
serieuze romantische, seksuele en andere veilige
relaties kunnen zintuigelijke overgevoeligheden
zelfs vervagen.

Autistische personen kunnen moeite hebben
met gewone taken in het leven én gelijktijdig
enorm uitblinken in specifieke moeilijke vaardig-
heden in hobby’s of werk. Enerzijds is er grote
moeite met planning, prioritering, organisatie en
praktische uitvoering, alles wat het normale
leven van een volwassene vlotjes doet verlopen.
Anderzijds hebben veel autistische personen
speciale gaven/belangstelling voor een onder-
werp (bv. locomotieven, videogames), of voor
verzamelen van willekeurige attributen (bijv.
knuffels). Die activiteiten helpen hen op paniek-
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momenten het stressniveau te reguleren. Ze
faciliteren deelname aan een groep van personen
met dezelfde interesse en dienen soms zelfs als
‘living’.

School is voor autistische leerlingen leven in
een staat van voortdurende stress. Ze kunnen niet
tegen kinder/mensen massa’s: te veel geluid,
geuren en lichamelijk contact. Ze worden vaak
niet begrepen en gepest. Ze prefereren een
vredige, stille omgeving maar die is niet altijd
voorhanden. Ze haten vaak praktische activitei-
ten, zoals scheikundeproefjes en gymnas-
tiek/teamsport (vooral als die gezamenlijk zijn).
Groepswerk op school/universiteit heeft voor hen
vaak oninvoelbare (spontane) regels. Socialiseren
met andere leerlingen/studenten verloopt moei-
zaam.

Autistische hersenen kunnen heel goed logisch
denken. Rechtlijnig. Onafhankelijk. Meer letter-
lijk dan figuurlijk. Zij kunnen hun aandacht goed
focussen maar hebben er een hekel aan afgeleid
te worden en kunnen dan, buiten hun wil om, een
redelijk verzoek botweg weigeren. Dat kan
problemen opleveren bij de opvoeding. Maar ook
op school en op het werk zijn dit soort eigen-
schappen handicaps, net als hun praktische
onhandigheid en angst om mensen te ontmoeten.
Toch, wanneer je hen passende werkzaamheden
en werkomstandigheden biedt, kan hun detaillis-
tische expertise een zegen voor de maatschappij
zijn. Desondanks is maar 22% van de volwassen
autistische personen werkzaam. Redenen zijn
o.a. autist-onvriendelijke werkplaatsen en hun
eigen rechtlijnigheid en compromisloze recht-
vaardigheidsgevoel.

Advertentie

Ook kan miscommunicatie leiden tot een moei-
lijk onder controle te krijgen respons met extre-
me moeheid, onzekerheid en wegvloeien van
vertrouwen in het werk. De vooralsnog beste
oplossing voor een autistisch persoon is dan ook
thuiswerken.

Concluderend kan worden gezegd dat de wereld
niet ingericht is voor autistische personen en dat
zal ook niet gauw veranderen. Autistische perso-
nen zullen, evenals iedereen, hun eigen gebruiks-
aanwijzing moeten leren kennen en hanteren, en
zelf verantwoordelijkheid nemen voor hoe zij
kunnen leven met hun ‘eigenheden’ en in de
omgang met anderen. Omgekeerd moet kennis
over autisme bijdragen aan begrip voor en accep-
tatie van wat autistische personen dagelijks
doormaken, zodat ze zich, ook in de kerk, meer
op hun gemak voelen zoals ze zijn.

Een persoonlijke impressie van Roel Willemze

www.dubbeloomontage.nl

DUBBEL

montage

Uw professional voor klussen in huis

info@dubbeloomontage.nl

06-17131375
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Bij de Kerkdiensten

Gedachtenisdienst 23 november en Advent
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
ofwel, de zondag voor eerste Advent, vindt de
jaarlijkse Gedachtenisdienst plaats. De mensen
uit ons midden die het afgelopen jaar zijn overle-
den, worden herdacht; hun namen worden ge-
noemd en er wordt een kaars aangestoken. Koor
Canticum Vocale o.l.v. Ad de Joode doet mee
aan de dienst. Alle nabestaanden hebben een
brief gekregen waarin ze uitgenodigd worden
hierbij aanwezig te zijn. Deze zondag heet ook
wel Eeuwigheidszondag, omdat we (0ok) als het
ware een glimp van de eeuwigheid proberen te
ontwaren. De kleur van het kleed op de tafel bij
de preekstoel is wit, de kleur van Kerst en Pasen,
omdat deze zondag onder het teken van de
geboorte van Christus en zijn Opstanding staat.
En dan begint de Adventstijd, de kleur is dan
paars, kleur van inkeer en bezinning op het feest
van het komende Kerstkind.

Advertentie

GLAS
MAAT

Eerste Kerstdag 2025

Uiteraard staat de kerstdienst op de Geboortedag
van onze Heer in het teken van samen bekende
Kerstliederen zingen, of liever, jubelen. Een
gelegenheidszanggroepje werkt aanvullend mee;
onze organist krijgt versterking van een trompet-
tist. Het thema is ‘Gods geboortehuis’, en verd-
iept zich in de vraag waar we het Kerstkind
kunnen vinden in ons leven.

Ruit woning
vervangen?

. 0252 - 823 418
~ info@glasmaatbv.nl

@ www.glasmaatbv.nl
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Verjaardagen vanaf 80 jaar:

Kerkelijke stand

ANDERE DIENSTEN

Protestantse diensten in de Bernardus
vrijdags om 16.00 uur in de Kapel:

19 december ds. Tim Moll
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Kerkdiensten Dorpskerk

zondag 23 november Eeuwigheidszondag
10.00 uur | ds. E.M. Ezinga
m.m.v. | Canticum Vocale
collecte | 1°  Pastoraat bij rouw en gedachtenis
2°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Anne Lutjeboer / Leia Poot

zondag 30 november Viering Maaltijd van de Heer
10.00 uur | ds. S. van der Hoek
Advent I collecte | 1° Nood in de wereld

2°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Lily Kruik / Mariélle v.d. Zwam

zondag 7 december 10.00 uur | dhr. M. de Ridder
collecte | 1°  Zingeving na misbruik
Advent 11 2°  Diaconie + Kerk

oppasdienst | Linda Meijer / Laura Nijman

19.00 uur | ds. J.G. Bakhuis (Abbenes)
collecte | Diaconie + Kerk

zondag 14 december 10.00 uur | ds. T. Moll
collecte | 1°  kwetsbare kinderen in Rwanda
Advent I1I 2¢°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Marianne de Nooij / Rosemarijn v. Drimmelen
zondag 21 december 10.00 uur | ds. A.A. van Houwelingen (Noordwijk)
collecte | 1°  Zingeving na misbruik
Advent IV 2¢  Diaconie + Kerk
oppasdienst | No¢ Eenkhoorn / Sandra Muilwijk
woensdag 24 december 21.30 uur | ds. S. van der Hoek
m.m.v. | Canticum Vocale
Kerstavond collecte [ 1° Kinderen in de knel
2°  Diaconie + Kerk
donderdag 25 december 10.00 uur | ds. E.M. Ezinga
collecte | 1°  Kinderen in de knel
Kerst 2¢°  Diaconie + Kerk

oppasdienst | Linda Meijer / Mieneke Zwaan /
Tess Koning / Leia Poot

zondag 28 december 10.00 uur | ds. E.H. van der Weide (Warmond)
collecte | 1°  Kinderen in de knel

2¢°  Diaconie + Kerk

oppasdienst | Marianne de Nooij / Sofie Lutjeboer

woensdag 31 december Oecumenische Oudjaarsviering
In de Havenkerk 17.00 uur | Pastor P. Owel
Zondag 4 januari 10.00 wur | ds. T. Moll

collecte | 1°
2¢  Diaconie + Kerk
oppasdienst | in Het Venster

19.00 uur | ds. J.G. Bakhuis (Abbenes)
collecte | Diaconie + Kerk

Zondag 11 januari Viering Maaltijd van de Heer
10.00 uur | ds. S. van der Hoek

collecte | 1I° ...
2¢°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | in Het Venster




Herstwandeling

Kerstwandeligg Sassenheim *
W20 december 2

Dit wil je niet missen!!




