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Opmaat     

Geen geboortekaartje

Gisteren zag ik een man op een fiets. Ik reed
achter hem. Hij slingerde. Had hij een kind
voorop de stang? Ik stam nog uit de tijd dat dat
gewoon mocht. 

Toen ik hem passeerde bleek hij een in cello-
faan verpakte kerstboom te vervoeren. Hij hield
het boompje dicht tegen zich aan, als in een 
krachtige omhelzing, om het nooit meer los te
laten. 

In de achteruitspiegel zag ik dat hij de hoek
omsloeg, tot schrik van een achterop komende
bestelauto die boos toeterde. Vanwege het boom-
pje kon hij niet achter zich kijken

Thuis gekomen bedacht ik me dat het nog ander-
halve maand tot Kerst is. Zolang zou het boom-
pje bij de man in huis staan. Als het een plekje
had gekregen in z’n woonkamer zou hij zeker de
lichtjes te voorschijn halen. Twee deden het niet,
maar er waren nog genoeg over. 

Dan de piek, een aanbieding van het tuincen-
trum en het kerstproject was voltooid. Het boom-
pje zou meekijken met de verkiezingsprogram-
ma’s met de journaals en met de programma’s
vol vrolijke muziek.

Geen idee wie die man verder is. Woont hij
alleen of met anderen? Wat voor werk doet hij of
is hij zonder baan? Is hij vrolijk van aard of
eerder somber? Gaat hij met Kerst naar een kerk
of moet hij daar niks van hebben?

Hij laat Kerst blijkbaar niet zomaar voorbij
gaan. Hij kiest een boompje. Hij wil iets feeste-
lijks, iets om te vieren. Wat valt er te vieren
zonder kerstverhaal?

We vieren het Kerst-
feest in de kerken,
omdat er een gebeur-
tenis bij hoort. Het
Kerstverhaal wordt
gelezen, we zingen er
van en het wordt na-
gespeeld in het kerst-
spel.

De evangelisten  Mattheus en Lucas sturen ons
elk jaar het geboortekaartje: ‘Voor jou is nu

geboren Christus de Heer’.

Alleen de oudste evangelist, Marcus, stuurt geen
kaartje. Vreemd. Hij begint pas bij Jezus’ doop.
Als Jezus z’n opdracht op aarde begint. 

Dus blijkbaar vierden de eerste christenen
geen Kerst! Des te uitbundiger deden ze dat met
Pasen. Later scheen dat licht van de Opgestane
terug naar z’n geboorte.

Kerstlicht op zich bestaat niet. Het is weerkaat-
sing van Paaslicht. Er valt pas echt wat met Kerst
te beleven als je in het kind, de man ziet.

Over een paar weken brengt de man-van-de-fiets
het boompje waarschijnlijk naar buiten. Jongens
en meisjes maken er grote stapels van. Het is
over. Voorbij.

Het Kerstkind, blijft altijd kerstkind en wordt
nooit volwassen. Bij Marcus wel. Daar gaat
Jezus verder. Als jouw reisgenoot nu. 

TM

Een lied klinkt in de donkere nacht
van wanhoop en eenzaamheid
Het zingt van vrede
en behoud van gerechtigheid
Hoe langer ik ernaar luister,
hoe duidelijker ik kan horen
dat ‘k me aan aardse machten
niet langer meer moet storen.

- 1 -



agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep, start 4 september om 13.30 uur vanuit de Witte Zaal.
Elke dinsdag : HobbyGroep in de Witte Zaal van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

dinsdag 21 nov. : Bijbelstudie: Bijbelse verhalen stellen Jezus voor om 20.00 uur in de
Witte Zaal

zondag 26 nov. : SlotakKOORd Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim om 15.00 uur in de
Julianakerk

dinsdag 28 nov. : Verhalen schrijven over je leven om 13.30-15.30 uur in de Blauwe Zaal
dinsdag 28 nov. : Bijbelstudie: Bijbelse verhalen stellen Jezus voor om 20.00 uur in de

Witte Zaal
dinsdag 28 nov. : Vespers in Advent van 19.15-19.45 uur in de Dorpskerk
dinsdag 5 dec. : Vespers in Advent van 19.15-19.45 uur in de Dorpskerk
dinsdag 12 dec. : Vespers in Advent van 19.15-19.45 uur in de Dorpskerk
dinsdag 12 dec. : Thema-avond ‘Meer dan hout en steen’ om 20.00 uur in de Havenkerk
zaterdag 16 dec. : Kerstwandeling van 17.00-19.00 uur in Park Rusthoff. Start bij ingang

aan de Hoofdstraat
zondag 17 dec. : Kerstsamenzang om 15.00 uur in de Sint Pancratiuskerk
dinsdag 19 dec. : Vespers in Advent van 19.15-19.45 uur in de Dorpskerk
woensdag 20 dec. : Optreden van het Warmonds Joppekoor aanvang 14.30 uur in de Julia-

nakerk
zondag 31 dec. : Oecumenische Oudejaarsdienst aanvang 19.00 uur in de Dorpskerk
maandag 8 jan. : Samen Bijbel lezen: Handelingen 2 om 20.00 bij fa. Vliem
dinsdag 16 jan. : Het verhaal van de vloed in de Bijbel en in Mesopotamië om 20.00 uur

in ‘t Zenit te Warmond

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inleveren

van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur op de kleine of grote Jeugdzolder ingang

links van de Witte Zaal (data en plaats worden vermeld op de Zondagsbrief)

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 10 januari 
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 2 januari
binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding
‘kopij Op weg’ op de Julianalaan 6. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

08-10 
15-10 
22-10 
29-10 
05-11 
12-11 
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Predikanttekeningen

Nu-hier-dan-daar predikant

Advent-vespers op vier dinsdagavonden
In een donkere periode
van het jaar en van de
wereldgeschiedenis wil-
len we in de Adventtijd
op vier dinsdagavonden
bij elkaar komen in de
Dorpskerk. Om licht aan
te steken, om de oude
verhalen uit het begin van
het Lucasevangelie over hopen én geloven weer
te laten klinken en om de vrede te oefenen door
samen Adventliederen te zingen en te bidden. De
data zijn 28 november, 5, 12 en 19 december. De
vespers duren een half uur en beginnen om 19.15
uur. Ze worden geleid door ds Marius van Duijn
en ondergetekende en zijn voorbereid in overleg
met mw Tineke Braam van de commissie Vor-
ming en Toerusting.

Doopdienst
Op zondag 14 januari 2024
zal de heilige doop be-
diend worden aan Rose-
mee Vayenne Tobar, doch-
ter van Christiaan Tobar en
Evanne Stad, zusje van

Livienne. We zien uit naar een feestelijke kerk-
dienst die alle betrokkenen en ons als gemeente
goed zal doen en mede zal inspireren om ge-
meente van Christus te zijn.

Uw wil geschiede..
Laatst vroeg iemand mij tijdens een huisbezoek
hoe dat toch zit met alles wat er in de wereld
gebeurt en die zinsnede uit het Onze Vader:
…Uw wil geschiede….  
Helaas wordt deze zinsnede door velen los
gelezen van het vervolg. Afgedrukt in liturgiebla-
den zie je dat jammer genoeg nog versterkt
wanneer 'gelijk in de hemel alzo ook op aarde'
naar de volgende regel wordt verbannen. 'Uw wil
geschiede' is echter geen geloofsbelijdenis of
berustingsformule maar een smeekbede. Voluit:

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Of: Uw wil geschiede zoals (gelijk) in de hemel

(alzo) ook op aarde. De hemel is het visioen, het
verhaal dat ondanks alles toch goed afloop. Denk
aan de profetische visioenen van tafels en zalen
op Jeruzalems bergen waar alle volkeren samen
leren en samen eten en drinken. Of aan verhalen
als die van Ruth, Esther en Jozef waar ondanks
alle leed en vernedering het kwade uiteindelijk
door het goede wordt overwonnen al loopt het in
het boek Esther uiteindelijk niet goed af met de
geweldenaars - wel bij Jozef die zijn gewelddadi-
ge broers met zich weet te verzoenen. De hemel
verwijst ook naar situaties dat mensen elkaar
aanspreken met hun naam, naar elkaar toege-
keerd zijn en zoeken om samen te leven. Ook
kun je de hemel beschouwen als de schatkamer
van alle daden van liefde en vriendschap van alle
tijden waarmee ons mensenhart is verbonden.

Ooit schreef ik samen met kinderen een boekje
over het Onze Vader. Ik deel met u een paar
gedachten daaruit, uitlopend op Uw wil geschie-
de op aarde zoals in de hemel.
Toen Jezus ergens een keer in gebed was en
ophield met bidden, vroeg één van de leerlingen:
"Meester, leer ons bidden, zoals ook Johannes

zijn leerlingen geleerd
heeft." Jezus antwoordt:
"Wanneer jullie bidden,
zeg dan:….." en dan
volgt het Onze Vader. De
leerling vraagt 'Meester,
leer ons bidden'. De

woorden van het Onze Vader zijn niet alleen een
gebed, maar ook een tweeduizend jaar oude les
om bidden te leren.
Ik denk aan het kind dat bidt: God, ik wil sterk en

gezond zijn, ik kreeg een joggingpak, daarom wil

ik joggen. Help u me om nu ook zo vol te houden

en elke dag te oefenen. Ik denk daarbij, van
iedere dag joggen wordt je lichaam sterk en je
geest rust uit. Van iedere dag bidden wordt je
geest sterk en je lichaam rust uit. Je kunt er
helder door worden, even doorzichtig als glas,
volgens een ander kind. 
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Een kind zegt en bidt:
“Het glas verbergt niets, is helder helemaal doorzichtig. Een piepkleine waterdruppel kun je
binnen in het glas zacht langs de wand zien glijden. Heer, door te bidden zou ik voor u willen

Onze Vader die in de hemel zijt..
Hoe kunnen we ons dat voorstellen? Een kind
tekende God als handen die je beschermen, die je
zegenen. Zo zou je een schets van God kunnen
ophangen in je kamer. Onze Vader die in de
hemel is. Onze: ook al ben je alleen, alleen met
jezelf, als je bidt, denk dan altijd aan andere
mensen. Als ik 'onze' zeg, dan breng ik mij op
één lijn met allen die ik beschouw als Gods
kinderen…. wie zou ik daarvan mogen uitslui-
ten? Onze Vader die in de hemel is. De hemel,
dat is ook de grote blauwe koepel die de aarde
beschermt. En dankzij de hemelkoepel met de
zon, de maan en de sterren, kunnen wij ons op
aarde oriënteren. De hemel heeft ook iets van een
verhaal of lied: ook die helpen oriënteren. God
aanroepen als Vader in de hemel: dat is enerzijds
vertrouwen op bescherming en oriëntatie, en
anderzijds een pleidooi voor bescherming en
oriëntatie.

Uw Naam worde geheiligd.. 
Wat wil Jezus ons leren? Wat is dat, Gods naam
heiligen? Ik denk aan het kind dat bidt: Mijn

vriendje is onder en auto gekomen en hij is dood.

Heer help me dat ik me niet zo vreselijk koud van

binnen meer voel. Dit kind heiligt Gods naam
omdat het al biddend vertrouwen wint dat God
zo dichtbij kan komen dat je er weer wat warmer
van wordt. Hoe komt God dichtbij? Gods naam
heeft te maken met alle machten en krachten die
pijn verzachten, die wraak en geweld doen
ophouden. Je zou kunnen zeggen: alle Bijbelver-
halen die daarover vertellen, vormen samen Gods
Naam. Heiligen van die naam houdt dan in dat de
bidder zich in dienst stelt om pijn te verzachten,
om wraak en geweld te doen ophouden. Daar kun
je je in vormen door onder andere Gods Naam te
onderzoeken, oftewel samen die oude verhalen te
lezen en pogen te verstaan. Verhalen van troost
en hoop, van kwaad dat ten goede keert voorle-

zen aan de kinderen.

Uw koninkrijk kome:
Uw koninkrijk moet komen. Wat voor koninkrijk
is dat dan en kunnen wij er tenminste voor
zorgen dat we het niet in de weg staan? God
wordt in het geloof getekend als een koning die
geeft en vergeeft, heel royaal, royaler dan welke
aardse koning ook. Als we bidden: Uw konink-
rijk kome en we willen God niet in de weg staan,
zouden we dan niet ook zelf royaal moeten zijn?
Royaal zoals het kind dat zegt: Ik bid voor God.

Of royaal zoals het andere kind dat bidt: Kunt u

me helpen dat ik mijn moeder graag help, ook als

ik wat anders wil. Uw koninkrijk kome, hoe zou
dat kunnen, als we zelf niet royaal zijn.

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op
aarde.

Uw wil moet gebeuren. Wat is dan Gods wil of
de wil van de hemel? Een kind bidt: Lieve Heer,

ik ben ziek, maak me alstublieft beter. Gods wil
is dat wij er alles aan doen om zieken beter te
maken. Denk aan de verhalen over Jezus’ optre-
den. Een kind bidt: Ik kan al zwemmen. Zorgt u

voor alle mensen die zwemmen, dat niemand

verdrinkt. Gods wil is dat wij er alles aan doen
dat niemand zal verdrinken. Konden we hier
maar alles aan doen zodat het nooit meer gebeur-
de. Een kind zegt: Ik bid dat we weer kunnen

hopen. God help me. Gods wil is dat we weer
zullen hopen, hoe erg we ook in de put zitten.
Heel veel kinderen bidden tegen de oorlog en
voor de vrede. Veel kinderen bidden om niet
bang te zijn. Om tegen een duw te kunnen zoals
een tuimelaar. Ze zoeken moed en balans. Gods
hemelse wil is: vrede, recht, barmhartigheid,
zelfvertrouwen, en dat wij op aarde vol zelfver-
trouwen instrumenten zullen zijn van vrede,
recht, barmhartigheid.

Voor wie hun partner verloren
In de vorige Op weg schreef ik over mijn voorne-
men om van medio januari tot eind maart 2024
negen wekelijkse bijeenkomsten te organiseren
voor hen die langer dan één jaar geleden hun

partner verloren. Uit ervaring blijkt dat als je
nog in het eerste jaar van rouw en verwerking
bent, zulke groepsbijeenkomsten minder geschikt
kunnen zijn. Het is een doordachte reeks, afkom-
stig van het maatschappelijk werk en bijgewerkt
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Bedankt

Hartelijk dank voor het prachtige herfst-
boeket uit de kerk dat ik mocht ontvangen
vanwege mijn 90ste verjaardag! Heel ver-
rassend en heel leuk! 
Tevens mijn grote dank aan alle gemeentele-
den die een kaart stuurden of een telefoon-
tje pleegden! Al die goede wensen hebben
mijn dag dubbel zo mooi gemaakt!! Het was
een bijzonder drukke week met veel familie
uit Canada, mijn zoon en schoondochter uit
New Zeeland en ik kan alleen maar zeggen
dat ik zo dankbaar ben dat ik van elke mi-
nuut heb kunnen genieten!!

Bets Kühn

door ondergeteken-
de, waarin de deel-
nemers (maximaal 8
per groep) begeleid
worden om te spre-
ken en te luisteren
naar elkaar over dat
wat nauw samen-

hangt met verlies en rouw en verder gaan. De
bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op maandag-
morgen of dinsdagmorgen al naar gelang er
ruimte beschikbaar is en wat het beste uitkomt
voor de deelnemers. Het ligt in mijn bedoeling
om half november aan allen voor wie het verlies
van hun partner 1-3 jaar geleden is, een persoon-
lijk geadresseerde brief te schrijven. Mogelijk
dat mensen die in een zorginstelling verblijven
geen brief ontvangen omdat ik van hen weet of
denk te weten dat deelname aan een groep 'bui-
tenshuis' niet meer mogelijk is. Ieder die dit leest
en tot de doelgroep behoort (zie de eerste zin van
dit stukje) is welkom om samen met anderen de
eigen rouw te verwerken. Omdat ik niet iedereen
aan kan schrijven, beperk ik de persoonlijke brief
tot hen die tussen half
januari 2023 en half ja-
nuari 2021 hun partner
verloren. Maar dat wil
niet zeggen dat voor wie
het langer geleden is de-
ze uitnodiging niet zou
gelden. In tegendeel! Na jaren kun je nog of juist
de behoefte voelen om lotgenoten te spreken en
te horen,  hoe lang het ook geleden is. 
Mocht u na dit te hebben gelezen, overwegen om
mee te doen, laat u mij dat dan zo spoedig moge-
lijk weten. Of kent u iemand voor wie zulke
bijeenkomsten helpend zouden kunnen zijn, dan
kunt u één en ander onder zijn of haar aandacht
brengen. Iedere belangstellende hoop ik in
december een bezoek te kunnen brengen.

Jeugdwerk Maaltijd & Gesprek
Samen met een groep
van twaalf tieners
hebben Mariska Hof-
land en ondergete-
kende een interview-
ronde georganiseerd
in de gemeente.
Wanneer u dit leest
zijn de interviews achter de rug en hebben zes
gemeenteleden die tenminste zestig jaar ouder
zijn dan de tieners, twee van hen over de vloer

gehad met een aantal vragen. De vragen aan de
ouderen gaan vooral over de tijd toen zij tiener
waren. Jong en oud die elkaar ontmoeten en iets
van elkaar te weten komen. We hopen dat dit
bijdraagt aan inspirerend gemeente zijn met
elkaar. 

Eerste Advent    
Nog even en de Adventtijd begint.
Er zijn vespers en kerkdiensten en
ook thuis kan met een Adventkalen-
der of Adventster of anderszins de
aandacht worden gericht op Jezus
die als kind ter wereld komt en hoe
wij ons kunnen voorbereiden om dit

kind ook anno 2023 ter wereld te brengen. Op de
zondag van de Eerste Advent vieren we met
elkaar het Avondmaal en zullen we veel zingen,
met name ook liederen die door u en jullie zijn
aangedragen. We zien uit naar hoopvolle dien-
sten in deze donkere tijd. 

Martin Koster  
ambulant predikant
070 4065871  
m.koster@kpnplanet.nl
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De voorzitter schrijft.... 

De gehouden gemeentemiddag en -avonden zijn
geopend middels het lezen uit de Bijbel.
In de week van 23 oktober op zowel de gemeen-
temiddag en -avond, opstart beroepingscommis-
sie en vergadering Brede Kerkenraad naast gebed
gelezen uit het Evangelie
van Johannes, hoofdstuk 6.
De gemeenteavond van 7
november gelezen uit Predi-
ker 4, vers 7 t/m 12 gevolgd
door het lezen van Psalm
139 de verzen 1 en 14. De oude berijming aan
het begin van de avond. En de avond afgesloten
met gezamenlijke zang van dezelfde Psalm maar
dan nu uit de nieuwe berijming.
Waarom juist dit Bijbelgedeelte en deze Psalm?
Enkele dagen daarvoor een warm huwelijksfeest
mogen meemaken van een ‘oomzegger’ waarin
burgerlijk huwelijk en kerkelijke inzegening op
een mooie wijze met elkaar werden verbonden.
Zoals ook het huwelijkspaar tijdens de  kerkelij-
ke inzegening met elkaar door Gods Zegen
werden verbonden. Een dienst van 1 uur en drie
kwartier en ik moet u zeggen ‘de tijd vloog om’.
Bij het lezen van de huwelijkstekst uit Prediker
4, kort samengevat: twee zijn meer dan een maar
bovenal ‘een koord dat uit drie strengen bestaat,
is niet snel stuk te trekken’.  
Waarmee de onlosmakelijkheid van en met onze
Heer voor het huwelijkspaar werd bedoeld. 
En waar in de opening voor de gemeenteavond
diezelfde onlosmakelijkheid is genoemd als het
gaat om Kerkenraad, gemeenteleden en Hij die
met ons is verbonden. 
Die ons de kracht geeft in ons dagelijks leven, in
moeilijke momenten en bij blijde gebeurtenissen. 

De drie ‘gemeente-momenten’ heb ikzelf als
uitermate constructief ervaren. Uiteraard zijn er
scherpe vragen gesteld en pittige discussies
geweest.
Dat mag en moet ook. Het gaat immers om de
toekomst van PG Sassenheim. De gemeenschap
waar zoveel generaties in zowel Hervormde
Gemeente, Gereformeerde Kerk en sinds 2007 in
de Protestantse Gemeente Sassenheim lief en
leed hebben gedeeld. Zijn gedoopt, na catechisa-
tie belijdenis hebben gedaan, wekelijks met
vader en moeder naar de kerk zijn gegaan, de
meisjes of jongensclubs hebben bezocht, zijn
getrouwd en kinderen hebben laten dopen, zijn

bevestigd als ambtsdrager of door de jaren heen
vrijwilligerswerk hebben gedaan. Dat is niet
niets, dat heeft jouw en uw leven bepaald. En
hopelijk is ‘de kerk’ nog steeds een (belangrijk)
deel in ons aller leven.

Pluriformiteit
Onze kerkelijke gemeente kent een bepaalde
mate van pluriformiteit, kent een bepaalde mate
van veelvormigheid. 
Oudere en jongere gemeenteleden, gemeentele-
den van Hervormde en Gereformeerde huize,
gemeenteleden die het Woord van God vanuit de
eeuwenoude traditie aanhangen, gemeenteleden
die de kerk meer als ontmoetingsplek beschou-
wen.
Wat is de betekenis van pluriformiteit? Gelezen
dat het meerdere vormen van kerk zijn betreft,
maar laat in het midden wat die meerdere vor-
men zijn zowel in de leer en de beleving als het
uitdragen daarvan. Enige tijd geleden las ik een
artikel van wijlen theoloog Anne van der Mei-
den. In het verre verleden en ook in mijn vroege-
re herinnering heeft hij in een van de Sassen-
heimse kerken nog een lezing gegeven (Vorming
& Toerusting?). In de slottekst van dit artikel
schrijft hij: ‘Binnen elke gemaakte keuze en

instituutsvorm zijn scheuren en breuken ont-

staan. Er zijn in ons land zo’n dertig groepen die

de naam gereformeerd claimen. Droevig potsier-

lijk.

Advies: strategie omkeren, bij elkaar te gast

gaan, kansels delen, projectmatig samenwerken.

Niet elkaar de loef afsteken, gewoon doen.

Hadden we nog maar het model van de moderne

devotie! Toen in, de 14e/15e eeuw, ontdekten

geleerde leken (Geert Grote, Thomas van Kem-

pen) de betekenis van het eenvoudig geloof voor

eenvoudige mensen en wijdden zich aan onder-

wijs en ziekenverzorging. De glorie van de kerk

daalde af in de modder van de straat. Zo’n kerk

heeft geen behoefte meer aan leerstelligheid

maar aan inspiratie om de menselijkheid te

dienen’. 

Terugkomend op de pluriformiteit van onze
gemeente: wat betekent dit dan voor kerkenraad
en gemeente? Gewoon doen of het niet bestaat?
Of juist aandacht hebben voor een ieder die met
zijn of haar mening over geloofsbeleving onderd-
eel uitmaakt van PG Sassenheim? In beroepings-
commissie, in het nieuwe beleidsplan ‘Venster

- 6 -



op onze Toekomst’, in de erediensten, in de
liturgie, in het kerkelijk werk. Een ieder wil
gehoord worden, ook al past in de ogen, oren en
hart van de ander die andere mening niet. Dat is
goed, maar wel is het besef dat ‘een koord dat uit
drie strengen bestaat, niet snel stuk is te trekken’. 
Dat de derde streng, ons aller Heer, blijvend
leidend zal zijn in onze geloofsbeleving, in
eredienst, in lied en gebed, in traditie en toe-
komst, in ontmoeting en bij activiteiten. Dan is
pluriformiteit of veelvormigheid juist de kracht
van onze gemeente. Elkaar vinden en respecteren
in de eigen mening en samen met elkaar vreug-
devol de toekomst van PG Sassenheim aanschou-
wen.

Beroepingscommissie 
Maandagavond 23 oktober
was de ‘opstart-ontmoe-
ting/vergadering’ van de
beroepingscommissie, be-
staande uit 7 gemeentele-
den + 2/3 kerkenraadsle-
den. Een open opstart
waarin de volle aandacht is gegeven aan de
profielschets(en) met de opmerking dat men van
mening was dat de profielschets nog enige
aanvulling zou moeten hebben. Met name als het
erom gaat wie er centraal dient te staan in de
zoektocht naar een nieuwe predikant. Oftewel de
Here God, de onlosmakelijke derde streng van
het koord. De beroepingscommissie bepaalt
onderling wie de voorzitter en secretaris zullen
worden. En zal in absolute geheimhouding haar
werk doen. Dat het werk van begin tot eind
geduldig voortvarend en bovenal gezegend zal
zijn.

OKS en CV
Zondag 5 november was een mooie
(zang)zondag met eredienst, lustrumconcert en
Taizédienst.
s’ Middags het mooie lustrumconcert van Canti-
cum Vocale onder leiding van dirigent Ad de
Joode en begeleid door pianiste Oksana Polman.
Dertien treffende liederen van het koor in zowel
de oude als ook de nieuwe bezetting. Twee
gezongen liederen wil ik noemen die me nog
meer dan de overige elf aanspraken.
‘Gij die het sprakeloze bidden hoort’, een lied
van wijlen Huub Oosterhuis. En het laatste lied
‘My Abba’s Child’ waarbij de kracht van het
koor in volle bezetting overtuigend klonk. En ….
noemenswaard de heldere uitleg van het nieuwe

logo van CV, daar is over nagedacht!

’s Avonds de Taizédienst met de laatste bijdrage
(103x maar liefst) van het Oecumenisch Kleink-
oor Sassenheim (OKS) aan deze dienst. Onder
leiding van dirigent Paul Burgmeijer.
Met muzikale ondersteuning van twee fluitisten.
Bidden middels herhaalde zang van meditatieve
liederen, afgewisseld met woorden van ds. Tim
Moll.
Een (bijna) volle Dorpskerk was hiervan getuige
in de wetenschap dat de waardevolle en waardige
Taizédiensten, zoals we deze zo’n 25 jaar hebben
gekend, vanaf 2024 op een andere wijze ingevuld
zullen worden.
Daarover wordt nog nagedacht.
Uw en onze dank voor de zo lange ‘sfeervol
verstilde zangbijdrage’ van OKS kunt u lijfelijk
uitdragen door aanwezig te zijn bij het afscheids-
concert van OKS, zondag 26 november om 15:00
uur in de Julianakerk. Na 37 jaar oecumenische
zang het slotconcert. Oecumenisch Sassenheim
gaat OKS missen, dat is zeker. Dat een volle
kerkzaal getuige mag zijn en dankbaarheid zal
tonen voor het mooie dat OKS, middels het
gezongen lied in en voor het oecumenisch leven
in Sassenheim en daarbuiten, heeft geschonken.
Dank jullie wel, dirigent, zangers en zangeressen
van OKS. Alle volken, loof de Heer / Laudate

omnes gentes, laudate Dominum.

PG Sassenheim financieel
Tijdens de laatste gemeenteavond is door de
penningmeester Tewis Zandbergen/CvK de
meest actuele stand van zaken gepresenteerd
betreffende de financiële positie van PG Sassen-
heim.
Gezien de vertraging in het proces om te komen
tot het vervreemden (verkoop) van het complex
Julianakerk betekent dit dat er vooralsnog geen
directe inkomsten zijn uit de verkoop.  Dit in
combinatie met de mogelijke vertraging in de
oplevering van Het Venster en de (financiële)
onzekerheden die daarmee gepaard gaan, is
besloten om enkele investeringen tijdelijk ‘on
hold’ te zetten. Dit betreft o.a. de inrichting van
Het Venster en de Dorpskerk.
Middels een 3-tal sheets is dit voor de aanwezige
gemeenteleden helder voor het voetlicht ge-
bracht. Daarbij het goede nieuws dat de penning-
meester sinds jaren weer een sluitende begroting
2024 kan presenteren.
Jarenlang was er een jaarlijks een tekort van
50.000 euro of meer. Door CCBB/PKN is PG

- 7 -



Sassenheim enkele malen ‘op de vingers getikt’
om maatregelen te nemen om te komen tot een
sluitende begroting. Dit lijkt vanaf nu te gaan
lukken.
Dit is hoopvol en was ook de basis voor het
sluiten van de Julianakerk met de Dorpskerk en
Het Venster als nieuwe kerkelijke basis voor PG
Sassenheim, centraal gelegen in Sassenheim. Als
u meer inzicht in de financiële situatie van PG
Sassenheim wilt, kunt u zich altijd tot de pen-
ningmeester wenden.

Werkzaamheden kerkhof
De werkzaamheden op het kerkhof zijn onlangs
gestart. Het betreft het aanleggen
van elektra en digitale infrastruc-
tuur onder het middenpad van het
kerkhof, de verbinding tussen Het
Venster en de Dorpskerk.
Gevolgd door herbestrating van
het middenpad, inclusief een extra
verzwaarde tussenlaag om het
verzakken tegen te gaan. Ook enk-
ele zijpaden worden herbestraat.
De bestaande klinkers worden hergebruikt.
Aan het einde van het middenpad wordt een trap
gemaakt (6 treden) opdat het hoger gelegen terras
van Het Venster kan worden bereikt. Voor de
mindervalide gemeenteleden wordt een (eenvou-
dige) liftvoorziening aangelegd. 
Met de planning dat dit alles voor februari ’24 is
afgerond. 
Julianakerk, verhuizing en vervreemding
Zeer recent dient zich een ‘tegenslag’ aan en wel
de (late) melding van Liander dat door interne
misplanning en te weinig personeel de aanslui-
ting van de nutsvoorzieningen (gas, water,
elektra) is verlaat. Een probleem als dit ook
werkelijk zo is. De bouwer kan dan het gebouw
niet opleveren en PG Sassenheim kan Het Ven-
ster vervolgens nog niet in gebruik nemen. 
Een planning van ‘laatste dienst in Julianakerk,
eerste dienst in Dorpskerk’ en gebruik maken
van Het Venster is dus nog niet te geven. We
laten ons verrassen, maar blij worden we er zeker
niet van. Het proces om te komen tot het ver-
vreemden (verkoop) van de Julianakerk + kerke-
lijk erf heeft eveneens vertraging opgelopen. Er
is onlangs door Kerkelijk Waardebeheer een
principe verzoek ingediend bij de gemeente
Teylingen. Mede op basis van dit principe ver-
zoek (incl. de vragen/opmerkingen die het
ambtelijk apparaat hierbij stelt) en de verschil-
lende reeds uitgevoerde onderzoeken wordt een

bidbook gemaakt. Gevolgd door het plaatsen van
de ‘tender’ Julianakerk + kerkelijk erf. Tijdens
de gemeentemomenten werd gevraagd wat een
tender is. Kort samengevat: een tender is een
aanbesteding/procedure waarbij de opdrachtge-
ver (PGS dus) aan marktpartijen vraagt om een
bod uit te brengen. De opdrachtgever weegt
vervolgens op basis van prijs en kwaliteit af
welke inschrijver de opdracht/koop wordt ge-
gund.
De inschatting is dat het proces minimaal een
half jaar vertraging zal hebben. Tevens de mel-
ding dat Ontmoeting Vastgoed BV doende is met
planontwikkeling voor de uitbreiding van de
fysiopraktijk. Dit element speelt eveneens een rol
in de finale planning, als hiervoor genoemd.     

Preekrooster, wat een werk achter de scher-
men
Al meer dan twintig jaar verzorgt gemeentelid
Coby Oudshoorn - stil achter de schermen - het
preekrooster en daarnaast het rooster voor de
dienstdoende ambtsdragers.
Zeker in het afgelopen jaar is dit veel werk
geweest. Namens de Kerkenraad en zeker na-
mens gemeenteleden wordt waardering uitge-
sproken (en een bezoek gebracht, bloemetje
bezorgd) voor de consciëntieuze wijze waarop
Coby dit werk al zo lang verricht. PG Sassen-
heim kent tal van schakels op basis waarvan onze
gemeenschap kerk kan zijn en Coby is zo’n
schakel. Mooi dat dit werk onopvallend (en
opvallend tijdens de zondag) wordt gedaan!

Clusterteam, Veilige Kerk
Het clusterteam heeft een 3-tal documenten
aangeleverd betreffende het onderwerp ‘Veilige
Kerk’. Dit onderwerp wordt uitgedragen door de
landelijke PKN en de lokale kerkgemeenschap-
pen dienen dit onderwerp in hun beleid op te
nemen. Het clusterteam heeft dit met voortva-
rendheid opgepakt, resulterend in het samenstel-
len van de 3 ‘beleidsdocumenten’ en daarnaast
de installatie van een 2-tal vertrouwenspersonen
voor de Protestantse Gemeenten Warmond,
Voorhout, Sassenheim en Kaag. Ook PG Kaag
heeft zich onlangs aangesloten bij het gezamen-
lijk initiatief. Meer info leest u op de website. In
het menu vindt u onder Gemeente > Samenwer-
king 
(https://www.pgsassenheim.nl/samenwerking)
hetgeen hiervoor is genoemd. De Kerkenraad
spreekt haar dank en waardering uit aan de leden
van het clusterteam, voor de wijze waarop dit
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onderwerp voor PG Teylingen en Kaag is uitge-
werkt. Dit alles wordt nog gevolgd door het
aanvragen van VOG’s (Verklaring Omtrent
Gedrag), te beginnen met/voor de leden van de
Brede Kerkenraad. 

De boodschappen worden bezorgd
Op de vroege zondagmorgen nuttigen we een
kopje koffie/thee met boterham op de bank in de
huiskamer. Met op de achtergrond de uitzending
van radio Kaag & Brasem of Woerden waar het
geestelijk woord en lied prettig aanwezig zijn, als
opmaat voor de eredienst.
Met enige regelmaat verschijnt als een absolute
dissonant omstreeks 9.00 uur een gele Jumbo
bestelwagen. Om boodschappen te bezorgen in
het complex waar we wonen. Even later de
bezorgauto van Picnic, de supermarkt op wielen.
En lopende de zondag de blauwe bezorgauto van
AH. En alsof dat nog niet genoeg is, openen de
supermarkten omstreeks 10.00 uur de deuren,
gelijktijdig met de geopende deuren van de
kerkgebouwen. Ik word er niet blij van. Zelfs
meer dan dat, het stoort me in mijn ritueel op
zondagmorgen. 
Dit is toch heel wat anders in vergelijk met
vroeger. Een roep vanuit de huiskamer of onder-
aan de trap. ‘Kees, het is tijd, we gaan naar de
kerk’. Met enige tegenzin (wie herkent dit niet)
de trap af. Samen met gezin (vier broers) de
wandeling naar de toenmalige houten noodkerk
in de nieuw gebouwde wijk Koestal in Katwijk.
Later is dit de Ontmoetingskerk geworden. Geen
gele of blauwe bezorgauto op de weg naar de
kerk. De vissermannen (de halve straat, werkte in
de visserij) en hun gezin wandelend op weg naar
de kerk. Nostalgie, nare herinnering omdat je
naar de kerk moest? Of - naarmate je ouder
wordt - een fijne herinnering? Hou het op het
laatste. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben,
daar ben ik dankbaar voor. Wie wordt er op
zondag rijker? Degene die de kerk bezoekt of
degene die al om 10.00 uur de supermarkt en of
de krat boodschappen in ontvangst neemt? Weet
wel dat je armer wordt bij het afrekenen van de
boodschappen. Laten we het daar maar ophou-
den.

Feestelijke maand december
De laatste maand van 2023 ligt voor ons. Na Sint
& Piet, het feest van de geboorte van Jezus en
vervolgens ‘oud uit en nieuw in’. U bezoekt toch
ook de verschillende activiteiten voorafgaande
aan de kerst, de adventszondagen, de kerstavond-

en eerste kerstdagdienst. Dit alles als  laatste
vieringen in de Julianakerk?! Dat de herinnering
aan de vele kerstdiensten (112 gehouden eredien-
sten op kerstmorgen) zal blijven. Met het dank-
bare vooruitzicht dat vanaf 2024 in de eeuwenou-
de sfeervolle Dorpskerk de Geboorte van de
Zoon van God gevierd zal worden. En vergeet
ook niet de oudjaarsdienst, zowel ’s ochtend als
ook de avonddienst in de Pancratiuskerk. U leest
er meer over in de agenda. Dat u samen met uw
dierbaren, een sfeervolle maand december zal
hebben, dat wens ik u van harte toe.

Kees de Jong, voorzitter

Eens op een dag in Nazareth
op ‘t uur van God daarvoor gezet
klopt aan Maria’s nederig huis
een engel aan en zij was thuis
Zij heeft haar deurtje los gedaan
en toen... zag zij de engel staan.
Maria schrok. Wie schrikt er niet
als hij een echte engel ziet?

De engel sprak: Wees niet bevreesd,
want God bemint u allermeest
van alle vrouwen, groot en klein,
zult gij het meest gezegend zijn,
gij krijgt een kind, een Koningszoon,
die heersen zal op Davids troon.
Maria zat en hoorde toe,
het werd haar wonderlijk te moe

Zij sprak de engel schuchter aan
en heeft hem deze vraag gedaan
haar woorden zongen als een lied
Hoe zal dat zijn, ik vat het niet
ik ben niet eens getrouwd, mijn heer.
Toen sprak die witte engel weer
Hij heeft het wonder uitgelegd.
Dit is het wat hij heeft gezegd.

De Heilige Geest heeft u bemind,
God is de vader van uw kind.
Toen boog Maria ‘t kleine hoofd
zij heef in ‘t wonder van God geloofd,
zij sprak - en staakte elk verweer -
ik ben de dienstmaagd van de Heer.

Dit gedicht heeft Pia v.d. Heiden voorgedragen bij
de maandagse Wandelgroep. Ze heeft het als kind
geleerd op de Chr. Lagere School in Rijnsburg.
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Gedachtenis.... 
Op zondag 26 november 2023 op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een
week voordat de Adventtijd begint, gedenken we in onze kerkgemeenschap
allen die ons het afgelopen jaar vanwege overlijden zijn ontvallen. Op
genoemde zondagmorgen zullen we de namen noemen van alle gemeenteleden
die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en wordt bij iedere naam een
licht aangestoken. We hopen op deze ochtend ruimte te creëren voor de vele
verschillende gevoelens en gedachten die rondom het noemen van de namen
naar boven kunnen komen. In eerbied en verbondenheid zullen de volgende
namen genoemd worden.

We gedenken:
George Joseph van Zonneveld 08-03-1926 - 04-12-2022
Marinus Dwarswaard 02-08-1934 - 14-12-2022
Cornelia Vliem-van der Plas 26-01-1936 - 01-01-2023
Pieter Klijnstra 18-04-1925 - 06-01-2023
Aaltje Cornelia van der Lans-van den Akker 05-02-1951 - 17-01-2023
Jan Jacobus Philippo 07-12-1940 - 06-02-2023
Hendrika Wilhelmina Markus-ten Have 29-08-1929 - 14-02-2023
Trijntje Elizabeth Stoffer-van der Veen 02-10-1931 - 25-02-2023
Karin Diana Dijkstra 26-02-1962 - 09-03-2023
Cornelis Nanninga 23-01-1937 - 10-03-2023
Erna Ingeborg Colijn-Verhoog 13-08-1927 - 17-03-2023
Jannie Heijns-Verveer 14-05-1936 - 23-03-2023
Willem Frederik de Vos 28-02-1932 - 26-03-2023
Josua van Ginhoven 22-02-1934 - 26-03-2023
Catharina Vos-Braam 05-07-1926 - 02-04-2023
Emma Wilhelmina Theresia van ’t Hof-Smit 12-05-1934 - 07-04-2023
Pieter Vos 17-07-1935 - 08-04-2023
Jacoba Klaziena de Groot-van Duijn 28-06-1937 - 11-04-2023
Simon Cornelis Mostert 27-04-1940 - 19-04-2023
Maartje de Vries-Braam 19-07-1940 - 23-04-2023
Willem Jacobus van Biezen 20-11-1943 - 29-04-2023
Dirkje Smit-Weenk 15-03-1930 - 05-05-2023
Alida Kroeze-Honders 30-06-1937 - 08-05-2023
Isaäc Jacobus de Roo 20-11-1948 - 09-05-2023
Johannes Wipkink 09-06-1928 - 13-05-2023
Adriana Visser-de Jong 16-09-1939 - 30-05-2023
Adriaan Marinus de Muijnck 02-06-1931 - 23-06-2023
Vivien Jennifer Hauwert-del Prado 07-11-1945 - 28-06-2023
Eimerina Uithol 07-11-1942 - 16-07-2023
Grietje Dijkstra-Gerritsma 20-04-1934 - 04-08-2023
Zacharias Jacobus de Vries 20-09-1930 - 04-08-2023
Pleunie de Vries-Colijn 07-07-1931 - 19-08-2023
Jacobus van der Zwart 31-12-1944 - 29-09-2023
Albert Post 13-02-1931 - 03-10-2023
Maria Johanna Vos-Tijsen 15-09-1928 - 08-10-2023
Wilhelmine Eleonora van Dam-Philippo 12-12-1942 - 09-10-2023
Aafje Eikelenboom-van Vliet 07-04-1927 - 13-10-2023
Hendrik van der Stok 24-05-1940 - 18-10-2023
Lourina Oosthoek-van Rooijen 18-02-1936 - 06-11-2023
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Predikanttekeningen

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken die mij via
kaarten telefoontjes, bezoekjes en persoon-
lijke wensen aandacht hebben gegeven voor
en na mijn ingrijpende knieoperatie.
In het bijzonder de predikanten Tim Moll en
Martin Koster voor hun bezoek en opwekken-
de woorden, Gerry Eenkhoorn van de Pasto-
raatsgroep 80+ en de Gebedsgroep. Zeer
verrast werden we om de bloemen van de
kerk te mogen ontvangen. Het gaat gelukkig
heel goed na de operatie en met Siep gaat
het gelukkig ook heel goed. We zijn onze
ondersteunende gemeente en onze God heel
dankbaar daarvoor.
Een hartelijke groet van ons beiden, 

Hilda en Siep Eisenga

In memoriam
Op zondag 8 oktober is mw. Maria Johanna
Tijsen overleden, voor de familie en vrienden
uiteraard Rietje, weduwe van Jan Vos.
Ze woonde de laatste periode van haar leven in
de Bernardus en bereikte de leeftijd van 95 jaar.
Samen met haar man Jan hadden ze een mooi
gezin, dat toenam in aantal; uiteindelijk ook een
hele schat aan klein- en achterkleinkinderen. Ze
had ze allemaal lief en genoot van hun aandacht.

Toen het huis aan de Narcissenstraat te groot
werd, verhuisde ze naar de SassemBourg; alles
gelijkvloers en lekker makkelijk, maar juist daar
overviel haar de eenzaamheid, waar corona
uiteraard geen goed aan deed. De
gedwongen verhuizing naar de
Bernardus leverde daarom juist
weer een mooie periode op; er
was altijd reuring, een open deur
en telkens mensen die langs kwa-
men. 

In september vierde ze op een
grootse manier haar 95e verjaardag, maar het
levenskaarsje ging daarna langzaam uit. 

In een dankdienst in de Dorpskerk namen we op
16 oktober met een hele kring afscheid van haar
en klonken de woorden van Psalm 23; over het
schaap en met een knipoog ook de vos maar
bovenal over de goede herder die over ons waakt.
We wensen de hele familie van harte Gods
liefdevolle nabijheid toe, nu een nieuwe levens-
fase zonder moeder in het midden, aanbreekt. 

Marius van Duijn

Overleden
Op 18 oktober 2023 is Hendrik van der Stok
overleden in de leeftijd van 83 jaar. Hij was de
echtgenoot van Annie van der Stok-van Eijk en
woonde op Bijdorpstraat 34. Henk werd op 24
mei 1940 in ’s Gravenzande geboren en is opge-
groeid in De Lier. In 1970 trouwde hij in Sassen-
heim met Annie van Eijk. Samen, en later met

hun gezin, woonden ze eerst in hun woonboot in
Noordwijkerhout en later in hun koophuis in
Sassenheim. Henk had een opleiding tot timmer-
man gevolgd, maar ging werken in de vleesin-
dustrie. Later is hij in de bouw gaan werken en
weer later stapte hij over naar de bloembollen-
teelt. Na zijn pensionering ging hij graag uit
vissen, en ‘s avonds of bij heel slecht weer was
hij bezig met het kweken van cactussen. Met zijn
vaardige handen was hij, altijd behulpzaam,
steeds wel ergens mee bezig. Henk en Annie zijn
driemaal naar Canada geweest en veel vrije tijd
brachten ze graag door in hun stacaravan op de
Veluwe. Ze genoten van het leven. Maar helaas
is zijn gezondheid de laatste jaren bergafwaarts
gegaan, zodat hij steeds meer zorg nodig had en
in 2022 in de Bernardus moest worden opgeno-
men, waar hij uiteindelijk is overleden. Vooraf-
gaand aan de crematie in Lisse hebben we hem
dankbaar herdacht en God gedankt voor wie hij
was en voor wat hij voor zijn geliefden, maar
ook voor veel anderen, heeft betekend. We
wensen Annie, haar kinderen en kleinkinderen
Gods troostvolle nabijheid toe.   

Pastor Maurits de Ridder      
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Kerkenraadsberichten
Genoeg te bespreken in de Kerkenraad. De afgelopen periode vonden diverse vergaderingen plaats.

In het kort een verslag daarvan.

Op 5 oktober vergaderde de Kleine Kerkenraad.
Voor de duidelijkheid: dit is het dagelijks bestuur
van onze kerk, waarin vanuit alle colleges een
afgevaardigde zit, aangevuld met predikanten,
voorzitter en scriba. De Brede Kerkenraad
bestaat uit de voltallige Kerkenraad.
In de oktobervergadering van de Kleine Kerken-
raad is onder meer gesproken over enkele brie-
ven die we hebben ontvangen van personen, die
hun zorgen hebben geuit over de besluiten die
zijn genomen voor de inrichting van de Dorps-
kerk. Wat ons als Kerken-
raad verrast, is dat de toon in
deze brieven soms erg on-
aangenaam is. Het komt
soms over dat de briefschrij-
ver persoonlijk leed is aang-
edaan door ons, hetgeen niet
het geval is. We proberen zo
zorgvuldig en correct moge-
lijk om te gaan met deze brieven, maar goed om
te beseffen dat dit het nodige vergt van de Ker-
kenraad.
Verder is vastgesteld dat het niet is gelukt om
een vervanger te vinden voor diaken Arend
Buurma, die zijn ambtsperiode heeft beëindigd.
Hopelijk lukt het volgend jaar wel om een aantal
gemeenteleden bereid te vinden een ambt op zich
te nemen. Dan hebben we aanmerkelijk meer dan
één vacature. Net als in 2022 zullen we in het
voorjaar een bijeenkomst organiseren om ge-
meenteleden te informeren over de inhoud van
het ambtswerk.
Wat betreft de kerkdiensten voor 2024 is het een
hele puzzel om alles rond te krijgen. Een inten-
sieve taak voor ons gemeentelid Coby
Oudshoorn-Koppier. De Kerkenraad heeft voor
2024 besloten om net als dit jaar wel eenmaal per
maand een avonddienst te houden. Dat zal meest-
al de eerste zondag van de maand zijn, maar daar
kan in voorkomende gevallen van worden afge-
weken. 
Ten slotte kon worden gemeld dat voor het
Beleidsplan voor de periode 2024-2028 door alle
colleges tekst is aangeleverd. De opzet voor het
plan is gelijk aan het vorige plan, maar wel zal
een aantal elementen nieuw zijn. Een groep van
vijf kerkenraadsleden heeft zich gebogen over
alle teksten en zorgen voor een nieuwe versie,

die op 26 oktober in de Brede Kerkenraad aan de
orde is geweest en vervolgens is gepresenteerd
tijdens de Gemeenteavond van 7 november 2023.
Ook in de vergadering van de Brede Kerkenraad
is een brief van een gemeentelid besproken die
betrekking heeft op de herinrichting van de
Dorpskerk en het kosterschap. Afgesproken is
dat met de briefschrijver op korte termijn een
gesprek zal worden gehouden waarin een toelich-
ting wordt gegeven op de zaken die in de brief
aan de orde komen.

Op 2 november kwam de Kleine Kerkenraad
bijeen. Het eerste deel van de vergadering stond
in het teken van een financieel overleg met het
College van Kerkrentmeesters. Dit om af te
stemmen of het CvK kan voortgaan op de ing-
eslagen weg. Daarbij gaat het met name om de
financiering van Het Venster en inrichting
Dorpskerk, de te verwachten inkomsten uit
diverse bronnen en een prognose van de liquidi-
teit voor de komende jaren. Het op peil brengen
en houden was en is immers een belangrijke
reden om over te gaan naar de Dorpskerk en Het
Venster te bouwen.
Door diaken Raymond Fokkens is een toelichting
gegeven op het collecterooster voor 2024. Het
College van Diakenen wil daar anders mee
omgaan. Dat betekent minder doelen per jaar en
meer keren collecteren voor eenzelfde doel en
dat doel ook meer zichtbaar maken in de kerkge-
meenschap. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat
er twee weken achtereen voor eenzelfde doel
wordt gecollecteerd, waarvoor de Diaconie een
eindbedrag noemt. Hoe mooi zou het zijn als de
collecten van die twee zondagen dat eindbedrag
opbrengen? Ook de begroting voor 2024 van het
College van Diakenen is gepresenteerd. De
Brede Kerkenraad zal deze in december vaststel-
len. Onderdeel van het Collecteplan is ook dat er
weer fysiek gecollecteerd gaat worden tijdens de
kerkdienst zodra we gaan kerken in de Dorps-
kerk.
e overgang naar de Dorpskerk heeft consequen-
ties voor de manier waarop we het Heilig Avond-
maal vieren. Een werkgroep binnen de Diaconie
heeft nagedacht over de mogelijkheden die de
Dorpskerk op dit terrein biedt. Het voorstel is om
ook daar het Heilig Avondmaal lopend te vieren
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en dat te blijven doen met kleine bekertjes. Voor
deze viering zijn minder ambtsdragers nodig dan
nu in het Julianakerk het geval is. 
Verder is gesproken over de mogelijkheden om
in 2024 een of meer keren samen te kerken met
de broeders en zusters van de christelijk-gerefor-
meerde Havenkerk, waarin hun voorganger ds.
Paul Hartog voorgaat. Kerkordelijk zijn daar
geen bezwaren tegen, en ook de Kerkenraad is
hiermee akkoord.

Arie Dwarswaard, scriba

Volop vragen tijdens gemeentebijeenkomsten

Er gebeurt veel op het kerkelijk erf. Reden voor
de Kerkenraad om maandag 23 en
24 oktober inloopbijeenkomsten
te organiseren waarbij informatie
werd gegeven en waar alle gele-
genheid was om vragen te stellen
over Julianakerk, Dorpskerk en
Het Venster. In totaal is er door
zo’n negentig gemeenteleden van
deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Over de Julianakerk is uitgelegd wat de stand
van zaken is waar het gaat om het afstoten ervan.
Omdat de kerk meer dan honderd jaar oud is,
heeft het de status gemeentelijk monument. Veel
van de aanwezigen vonden het geen bezwaar als
die status verdwijnt. Dat biedt wellicht meer
mogelijkheden voor herbestemming. Uitgelegd
is hoe ingewikkeld dit proces van herbestemmen
verloopt. Er is overleg met de eigenaren van de
fysiotherapiepraktijk en met de gemeente Tey-
lingen. PG Sassenheim laat zich daarbij bijstaan
door Kerkelijk Waardebeheer, een professionele
partij in dit type kwesties. 
Gevraagd werd naar oefenruimte voor Crescen-
do. Als verhuurder proberen we datgene te doen
wat mogelijk is. De primaire rol ligt echter bij de
gemeente Teylingen. Er is veel begrip voor de
situatie waarin Crescendo zich nu bevindt van-
wege de lange historie tussen kerk en Crescendo.
Over het orgel van de Julianakerk kon worden
gemeld dat in deze tijd er veel orgels te koop
worden aangeboden vanwege kerksluitingen in
Nederland. De inzet is om er toch een koper voor
te vinden, die bereid is om een acceptabel bedrag
te betalen. We moeten ons op dit punt echter niet
rijk rekenen.
Wat Het Venster betreft, kon worden gemeld dat
de oplevering mogelijk iets later zal zijn, maar

dat is geen bezwaar. Voor velen was het goed
nieuws dat twee gemeenteleden hebben aangege-
ven de taak van beheerder samen te willen gaan
uitvoeren. Ook zijn er twee gemeenteleden
bereid om de technische kant van het gebouw
zich eigen te maken. 
Over de plannen voor de Dorpskerk is in Sassen-
heim een actie ontstaan door een of meer perso-
nen die onbekend zijn en zich presenteren als de
Vrienden van de Dorpskerk. Naar aanleiding van
een bericht op Facebook is een artikel versche-
nen in het Leidsch Dagblad, waarin Andrea
Knight-Zwaan een reactie geeft. De besluiten
voor de inrichting zijn echter genomen en gaan
door. Een deel van de banken wordt vervangen
door stoelen en voor de kerkdiensten gaan we
werken met beam- en streamfaciliteiten. Voor de
aanleg daarvan is een Omgevingsvergunning
aangevraagd. Goedkeuring hiervan kan enige tijd
duren. De gemeentezang zal – naast het Goltfus
orgel – worden ondersteund door een tweede
orgel. We verwachten dat we ook met tijdelijke
oplossingen de kerkdiensten kunnen laten door-
gaan. 
Infrastructurele werkzaamheden op het kerkhof
zijn gaande waarin de elektra- en digitale verbin-
ding tussen Het Venster en Dorpskerk wordt
gerealiseerd.  

Gemeenteavond: Beleidsplan centraal
Na de twee bijeenkomsten waar al veel informa-
tie is gedeeld over het proces van verhuizing
waarmee we als kerk van doen hebben, stond de
Gemeenteavond van 7 november vooral in het
teken van het nieuwe Beleidsplan. Hierbij waren
zo’n 90 gemeenteleden aanwezig.
Het hebben van een Beleidsplan betekent dat we
als kerkenraad en kerkgemeenschap na moeten
denken over onze toekomst. Even de waan van
de dag parkeren en kijken naar waar we als kerk
over vier tot tien jaar willen staan. Het vorige
Beleidsplan besloeg de periode 2018-2022, het
nieuwe 2024-2028. Wegens het vele werk voor
de Kerkenraad in de afgelopen twee jaar is
besloten om het vorige plan met een jaar te
verlengen. Afgelopen maanden is door de Ker-
kenraad de basis gelegd voor het nieuwe plan.
Tijdens de Gemeenteavond is eerst een algemene
toelichting gegeven over de inhoud van het plan.
Daarbij zijn de belangrijkste voorstellen vanuit
de diverse colleges benoemd. Nieuw in dit plan
is het begrip ‘Missionaire gemeente’. Daarover
is door diaken Jaap de Ruijter een nadere uitleg
gegeven. Daarbij gaat het erom dat we niet alleen
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College van  Diakenen

actief zijn binnen onze eigen kerkgemeenschap,
maar ons ook zichtbaar presenteren aan de
inwoners van Sassenheim. Jaap gaf hiervoor een
aantal voorbeelden, zoals het idee om niet alleen
de Dorpskerk te blijven openstellen op zaterdag-
middag, maar daarna ook de gelegenheid te
bieden om in Het Venster soep en brood te eten.
Een ander aspect van het nieuwe Beleidsplan is
het werken met Jaarplannen. De aanwezigen
kregen de opdracht om voor de diverse aspecten
van gemeente-zijn aan te geven wat hun wensen
zijn. Dat betrof onder meer muziek, eredienst en
pastoraat. 
Naar aanleiding van het Beleidsplan zijn enkele
vragen gesteld, onder meer over de identiteit van
onze kerkgemeenschap. De Kerkenraad zal in

december de eindversie vaststellen.
Na de pauze werd een korte samenvatting gege-
ven van hetgeen besproken is op de bijeenkom-
sten van 23 en 24 oktober. Daarop aansluitend
gaf penningmeester Tewis Zandbergen een
toelichting op de stand van zaken van de financi-
en in relatie tot de investeringen die we nu doen
en de plannen voor vervreemding van Juliana-
kerk en kerkelijk erf. Om voldoende liquiditeit te
behouden, is het voorstel van het College van
Kerkrentmeesters om enkele investeringen uit te
stellen, waaronder de plannen voor de inrichting
van de Dorpskerk.

Arie Dwarswaard, scriba

Van Kwakkel naar Tjallewal
Als ik, als voorzitter van het college van Diake-
nen, deze tekst schrijf, ben ik best wel een beetje
teleurgesteld.  Op onze vraag aan u allen in ‘Op
weg’ van oktober: “Wat verwacht u van de

Diaconie van PGS” ontvingen wij geen enkele
reactie! Kennelijk gaat het u goed genoeg, zoals
het gaat.

En inderdaad gaat het diaconale werk wel ge-
woon door:
! Jaarproject met Voorhout en Warmond

afronden
! Frequent tellen van collectes en vazen
! Kerstviering 75+ op 13 december 2023
! Evaluatie MUP kasten bij de Julianakerk
! Meedoen met project ‘meedoen en ontmoe-

ten’ Welzijn Teylingen
! Meedenken over Beleidsplan 2024-2028

! Opzet Avondmaalsviering Dorpskerk 2024
! Nieuw collecte-doelenplan 2024
! Begroting Diaconie 2024
! Kerststukjes verzorgen voor diverse ver-

zorgingstehuizen e.d.

Wij komen voor 2024 met een nieuwe aanpak
rond de collectedoelen. Benieuwd naar onze
plannen? Volgende ‘Op weg’ meer!!

Uw College van Diakenen gaat ge-
woon door zoals u ziet. En wij blij-
ven blij met een tip, idee, opmerking
of aanvulling van uw zijde!

Diaconale groet namens Team Diaconie,

Jaap de Ruijter

Overzicht financiën: periode augustus 2023

* Collecteopbrengsten 
Diaconie 06-08 € 192
Kastjes-(Vazen) Bartimeus zorgboerderij - 217
SOS kinderdorpen - 224
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Soms breekt uw licht

Soms breekt uw licht 
in mensen door onstuitbaar 
zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens 
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk uw licht.

Geen duisternis 
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij 
geboren zijn eens en voorgoed
die uit zijn mond 
uw Naam hebben gehoord

die moeten leven 
in de schaduw van de dood
hem achterna.

van: Huub Oosterhuis
uit: Liedboek (gezang 493)

Hoop voor Albanië € 161

* Ontvangen op bankrekening Diaconie en via
de collecteknop op de website / PG Samen-App
Diaconie € 55
Diaconie PG Samen App Juli - 198
KerkWebRadio - 60
PG samen app De Bakkerij - 57
Vazen 3e kwartaal PG samen app jul - 214
Zendingsbijdragen Gift-VVB - 35

* Uitgaven bankrekening Diaconie
Stichting Happy and Joy € 26

Overzicht financiën: periode september 2023

* Collecteopbrengsten 
Avondmaalscol. Samen tegen Armoede 10-09 € 155
Diaconie 03-09 - 165
Gezamenlijk - 42
Kastjes-(Vazen) Bartimeus zorgboerderij - 158
Zending Vredeswerk - 159

* Ontvangen op bankrekening Diaconie en via
de collecteknop op de website / PG Samen-App
Avondmaalscol. Samen tegen armoede 10-09 € 155
Diaconie - 60
Diaconie PG Samen App aug - 71
Kastjes 3e kwartaal PG samen app aug - 168
PG Samen App SOS Kinderdorpen 20-8 - 41
PG Samen App Hoop voor Albanië 27-8 - 106
KerkWebRadio - 83
Noodhulp Marokko - 100
Zending - 35
Zending vredeswerk - 80
Gezamenlijk 09-09 - 42

* Uitgaven bankrekening Diaconie
Stichting Happy and Joy € 26

Overzicht financiën: periode oktober 2023

* Collecteopbrengsten 
Diaconie 1,8,29-10 € 440
Eye care 22-10 - 165
Kastjes Pastoraal Fonds - 179
Shelterbox 15-10 - 158

* Ontvangen op bankrekening Diaconie en via
de collecteknop op de website / PG Samen-App
Diaconie € 55
Diaconie PG Samen App 03-09 - 90
Gift Diaconie - 60
Kastjes 4e kwartaal PG samen app okt - 160
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Verhuizen is....

PG Samen App samen tegenarmoede 10-9 € 45
PG Samen Noodhulp september - 503
Kia Vredeswerk 24-09 - 75
KerkWebRadio - 68
Zending - 35
Zending actie - 2.416

* Uitgaven bankrekening Diaconie
Stichting Happy and Joy € 26
Kwartaalbijdrage Kinderen in de knel - 68

Het College van Diakenen bedankt u hartelijk voor uw financiële bijdragen.
Jan Mosselaar en Raymond Fokkens

Verhuizen is … ’n kwestie van plannen.

Je prikt een datum, vrienden verschijnen bij de
voordeur, de verhuisauto wordt volgeladen.
Rondje door het dorp en
weer uitpakken en ’s
avonds een pilsje erbij.
VERHUISD!

Was het maar zo simpel.
Het kan ook anders; de
spullen moeten naar de opslag, het nieuwe huis
is tijdelijk op de camping. Want ja, het nieuwe
huis heeft vertraging; de dekvloer droogt niet
goed, de speciale apparatuur dobbert nog ergens
in het Suezkanaal. De planning verliep toch weer
anders. 

Het Venster kijkt al vrolijk de wereld in.
Maar helaas kunnen we er nog niet in; er is
vertraging met de oplevering. Schijnt iets met de
stroomvoorziening te maken te hebben. Ieder z’n
vak en er zijn kundige gemeenteleden, dus daar
hoef ik me niet mee te bemoeien. Dan kwam het
nooit af.

Waar ik met wel druk over maak -en graag- zijn
alle mensen die zo links en rechts en in het
midden van de gemeente hun plekje innemen.
Allemaal met hun eigen vragen en verlangens.
Hoe wordt het hernieuwde Godshuis m’n geeste-

lijk thuis? Wat kunnen we organiseren in het
bijbehorende gemeentecentrum? Voelt het nog
wel zo aan als vroeger? Wie doet er allemaal
mee? En hoe kan ik m’n plekje innemen als het
er anders aan toe gaat.

Het vervelende is, dat dat niet altijd opgemerkt
wordt. Waarom word ik niet gemist, heeft nie-
mand interesse in mijn gedachten?
Je kunt als kerk een vliegtuigje over laten vlie-
gen, Facebook-berichten maken en meerdere
gemeenteavonden houden. Er is altijd wel het
gevoelen dat het niet duidelijk is gemaakt, te
weinig informatie is gedeeld. Laat dat gerust
weten. Met elkaar willen we het venster naar
elkaar toe open hebben. Het zou zonde zijn als er
een gordijntje tussen komt.

Het Venster is niet alleen de naam van het nieu-
we kerkelijk centrum, het staat ook symbool voor
een open houding naar de omgeving. Graag
willen we als gemeente het evangelie delen met
de mensen om ons heen; de bewoners in de
buurt, de mensen in het dorp, onderweg met de
boodschappen, op zoek naar zingeving. In het
nieuwe beleidsplan heet dat de missionaire focus. 

Hoe dat in de praktijk er uit gaat zien? Mag dat
de verrassing zijn? Want je hebt het pas door, als
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Kerstwandeling
Kom je zaterdag 16 december ook naar park
Rusthoff om ruim 2000 jaar terug te gaan in
de  tijd en daar het oude maar nog altijd
mooie en bijzondere kerstverhaal te beleven?
Via de hoofdingang van het park op de hoek
Hoofdstraat/ J.P. Gouverneurlaan kun je tus-
sen 17.00 en 19.00 uur starten met de kerst-
wandeling, die ongeveer een klein uur duurt.
Je komt dan Jozef en Maria met de ezel, de
herders met hun schapen bij een kampvuur,
een engelenkoor, Herodes en drie wijzen,
Romeinse wachters en nog veel meer tegen
in het park. Iedere 6 minuten wordt een groep
wandelaars toegelaten om via de tijdmachine
terug te gaan naar het jaar 0. Niet iedereen
kan tegelijk naar binnen, dus kies zelf het
meest geschikte moment tussen 5 en 7 uur
zaterdagmiddag/avond om de wandeling te
starten. 
 

Gevraagd:
Per 2024: Coördinator voor het koffie-
schenken na afloop van de kerkdienst. Die
o.a. de ploeg koffieschenkers ondersteunt en
het jaarrooster opstelt. Informatie bij Nico
Kersten (nico.kersten@planet.nl).

De nacht kan niet zo donker zijn
of er is ergens een kleine ster te vinden.
De woestijn kan niet zo troosteloos zijn
of er is ergens een kleine oase.
Er zijn bloemen
die zelfs in de winter bloeien.
Ergens blijft ons altijd
een kleine vreugde gegeven.

uit: Neem je tijd
van: Phil Bosmans

je het gaat zien, om nr. 14 te parafraseren. We
zullen nog wel een paar keer naar buiten en
binnen moeten kijken, voordat we in de gaten
hebben wat we kunnen doen. Gelukkig kunnen
we elkaars inzichten delen en geloven we in de
creatieve kracht van de Heilige Geest die ons
inzicht geeft.

De beroepingscommissie is inmiddels ook van
start gegaan. Een mooi team, een eerlijke
dwarsdoorsnede van de gemeente; ze gaan bezig
om een voorganger voor onbepaalde tijd te
zoeken en te vinden; daarnaast is er ook nog
ruimte voor een halftime kerkelijk
werker/predikant voor een periode van een jaar
of 5. Één en ander hangt natuurlijk ook af van de

financiële ontwikkeling van de PGS. 

Q4’23 wordt niet gehaald. Gelukkig heeft 2024
ook weer vier kwartalen. We plannen met
potlood; het wordt in ieder geval mooi.
Met vriendelijke groet,

Marius van Duijn, interim-predikant
06-39768140
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Als je nog eens 
vijf minuten tijd hebt, 

weet je wat je dan moet doen?
Eens nadenken! 

Maak het eens stil om je heen!

Jongerenraad....

Als Jongerenraad proberen we met overtuiging
en liefde de jeugd binnen onze kerkgemeenschap
te motiveren en te begeleiden. Onze inzet is niet
altijd zichtbaar; veelal werken we achter de
schermen met korte berichten via apps, e-mails
of telefoontjes.

Onlangs ontving mijn collega Linda Meijer-
Koning het bericht dat zes oppassers dit jaar
zullen stoppen. Dit is begrijpelijk, gezien het
merendeel van de oppassers dit werk al geruime
tijd doet. Dit betekent concreet voor het oppas-
dienstrooster dat er het komende half jaar op acht
zondagen geen oppasdienst zal zijn. De huilende
emoticons vulden de groepsapp van de Jongeren-
raad.

Door het bestaande tekort aan oppassers was de
frequentie van de diensten al te hoog. Om ervoor
te zorgen dat oppassers slechts 3 à 4 keer per half
jaar dienst hebben, moeten we minstens zes
nieuwe oppassers vinden. Dit is een uitdaging die
we als Jongerenraad erken-
nen.

Als jeugdouderling met
twee kleine kinderen maak
ik me zorgen over deze ont-
wikkeling. Als jonge gezin-
nen naar de kerk willen
gaan en er blijkt geen oppasdienst te zijn, dan
zouden de gebeden en de preek zich vullen met
kindergejammer en corrigerende ouders. Zouden
de jonge gezinnen dan maar terug naar huis
moeten gaan om de livestream op te starten? Dat
willen wij als “missionaire gemeente” toch niet?
We streven ernaar jonge gezinnen te verwelko-
men en te betrekken in onze kerkgemeenschap.

Het oppassen op kleine kinderen van 0 - 4 jaar is
een van de dankbaarste taken binnen de kerk.
Natuurlijk horen poepluiers en huilende kinderen
daar ook bij. Er zijn echter ook prachtige mo-
menten! Ik herinner me nog goed dat ik mijn
zoon gillend en huilend naar de oppasdienst
bracht. Bij terugkomst kwam hij trots met een
tekening naar me toe. "Is de mevrouw van de
oppasdienst lief voor je geweest?" vroeg ik. "Ja,
mevrouw lief," antwoordde hij zacht. Toen ik
vroeg voor wie de tekening was, wilde hij eigen-

lijk teruggaan naar de oppasser.

Als u twijfelt om u aan te melden als oppasser,
denk dan terug aan de "lieve mevrouw". U heeft
misschien wel een grotere impact dan de preek
van de predikant. Als oppasser kunt u jonge
gezinnen de mogelijkheid bieden om naar de
kerk te komen, deel uit te maken van onze kerk-
gemeenschap en een
kind met een blij gevoel
naar de kerk te laten
komen en gaan!

Aanmelden als oppasser
kan door contact op te
nemen met mij of Linda Meijer-Koning. Ook als
u wilt "proefdraaien" of meer informatie wilt
hebben over het oppassen, kunt u bij ons terecht.

Marcus 10: 14 - 16
Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en
zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen,
houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God
behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker
jullie: wie niet als een kind openstaat voor het
koninkrijk van God, zal er zeker niet binneng-
aan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en
zegende hen door hun de handen op te leggen.’

Jeugdouderling 
Jaap Betting
06-83554441
jnobetting@hotmail.com

Linda Meijer Koning
06-51008878
linda_meijer85@hotmail.com
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Pastoraatsgroep 50+
Verslag Laarzenpad wandeling op Kaageiland

Alle ingrediënten waren
aanwezig voor een mooie
wandeling met de 50+ Pas-
toraatsgroep op Kaageiland.
Mooi zonnig weer, goede
wind voor een molen in
bedrijf, een molen om te
bekijken van binnen en bui-
ten, een molenaar die infor-
matie deelde, koffie, thee
en koek voor onderweg en
goed gezelschap. Mooie ge-
sprekken terwijl we al
wandelend, een enkel stukje

glibberend, het laarzenpad op kaageiland ontdek-

ten. Een fijne zaterdagochtend om met plezier op
terug te kijken.

Van harte welkom bij een volgende activiteit van
de 50+ Pastoraatsgroep, een filmavond op 6
februari 2024!

Met vriendelijke groet, namens de activiteiten-
commissie,

Marieke Lutjeboer

Pastoraatsgroep 67+
Koffie drinken met de Pastoraatgroep 67+
Na een heerlijke zomer startten we het nieuwe
seizoen van onze pastoraats-
groep op 15 november met een
gezamenlijke koffie-ochtend. Er
waren 35 deelnemers! Natuur-
lijk kletst het lekkerder onder
het genot van koffie met wat
erbij. Diverse bakkers hadden
daarom hun kunsten vertoond.
We genoten van Appel plaat-
koek, Appeltaart en bitterkoek-
jescake. Sommigen verstopten
hun gebak onder de eveneens meegebrachte
slagroom. Het was fijn om zo veel gelijkgestem-
den te ontmoeten. De gesprekken varieerden van
Julianakerk via Het Venster en Dorpskerk tot

vakanties in verre oorden.

Kortom een gezellig weerzien.
Voor het komende seizoen hebben we diverse
activiteiten in petto. Houd de PGSamen app,
website en uw mail in de gaten!
Staat u nog niet in ons mailbestand stuur dan een
berichtje naar Joke Kremer via:
pgs67plus@gmail.com

Wij houden dan ook u op de hoogte van onze
activiteiten.

Namens de Pastoraatsgroep 67+,
Dick Doolaard

Pastoraatsgroep 80+
Verslag spelletjesmiddag
Op woensdagmiddag 11 oktober jl. organiseerde
de activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep
80+ een spelletjesmiddag voor de leden van deze
groep. Nu over een paar weken de wintertijd
weer ingaat, het eind van de middag al donker
wordt en daardoor de avonden langer zullen zijn,
wordt het tijd om de gezelschapsspelen weer
voor de dag te halen. Om hiervoor alvast in de
stemming te komen leek het ons, als commissie,

leuk een middag met spellen te organiseren:
rummikub, scrabble, mens erger je niet, sjoelen
tot zelfs een nieuw spelletje: mormelpot. Helaas
moest een aantal leden vanwege ziekte of andere
omstandigheden afzeggen. Zodoende konden we
lekker knus gebruik maken van de Witte Zaal in
plaats van de grote Blauwe Zaal van de Juliana-
kerk, wat velen als heel prettig ervaren hebben.
Allereerst werd koffie en thee geserveerd met
een heerlijk stukje zelfgemaakte monchoutaart.
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Daarna kwamen de diverse spelen op tafel.
Vooral rummikub valt bij deze doelgroep erg in
de smaak. Enkele mannen waagden zich aan het
sjoelen en hadden het samen heel gezellig in de
hal. Aan het eind van de middag werd een hapje
en een drankje geserveerd.
Een advocaatje met slagroom
was dit keer erg in trek.
Tot slot zongen we, onder
leiding van Jaap Kruik, het
lied: “Dona nobis pacem”,
wat betekent “schenk ons vrede”. Het was een
heel gezellige middag in een harmonieuze sfeer. 

Uitnodiging tot het bijwonen optreden van het
Warmonds Joppekoor
Ook dit jaar komt het Warmonds Joppekoor naar
Sassenheim. Op woensdagmiddag 20 december
a.s. om 14.30 uur is er een optreden van dit koor
in de Julianakerk. Het koor staat onder leiding
van dirigent Jan van der Voet.

Naast het zingen van kerstliederen zal het koor
ook aan aantal andere (religieuze) liederen ten
gehore brengen. Tijdens de pauze is in de Blau-
we Zaal gelegenheid voor het drinken van een
kop koffie of thee.Niet alleen de gemeenteleden
die behoren tot de 80+ Pastoraatsgroep worden
hierbij uitgenodigd. Alle andere gemeenteleden
en overige belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Neem gerust uw buurvrouw/buurman,
vriendin/vriend of familielid mee!
Na afloop van het concert wordt bij de uitgang
een collecte gehouden ter bestrijding van de
onkosten.
Evenals bij voorgaande optredens belooft het
weer een gezellige, muzikale middag te worden!

Tot slot wens ik u, namens alle leden van de
activiteitencommissie een gezegende Adventstijd
en Kerstfeest toe!

Gerry Eenkhoorn

Vorming & Toerusting

Toekomstgerichte bijeenkomsten bij Vorming & Toerusting
Blijf niet staren op wat vroeger was, dichtte ooit Huub Oosterhuis. Toch maakt het verleden deel uit

van ons leven. De komende activiteiten van Vorming & Toerusting staan in het teken van wat er komt,

en dat in al zijn facetten.

De jaarwisseling vieren velen groots: vuurwerk,
oliebollen, feestgedruis. De kerk is rond de
jaarwisseling al ruim een maand op weg in het
nieuwe jaar. Zonder feestgedruis, maar wel met
de blik op de toekomst. We zien uit naar de
geboorte van een kind dat er ook na 2000 jaar
nog toe doet. Dat is iets om echt naar uit te
kijken, elk jaar weer. Dat is niet alleen op de
zondagen van Advent te merken, maar eveneens
tijdens de ook dit jaar weer te houden vespers in
de Advent. Dit keer geven ds. Martin Koster en
ds. Marius van Duijn samen vorm en inhoud aan
deze korte bijeenkomsten, zo maar op een doord-
eweekse dag in de Dorpskerk. De vespers begin-
nen om 19.15 uur en duren tot 19.45 uur en
worden gehouden op 28 november, 5, 12 en 19
december. 
Het proces van terugkijken en vooruitblikken
maken we als Protestantse Gemeente Sassenheim
zelf ook indringend mee. We verruilen binnenk-
ort de Julianakerk voor de Dorpskerk. Daar ligt

onze toekomst. Maar we dragen wel de herinne-
ringen aan de Julianakerk met ons mee. We zijn
niet de eersten die met zo’n ingrijpend proces te
maken krijgen, ook niet de enigen. Er is zelfs een
heel boek over geschreven: Meer dan hout en
steen. Op dinsdag 12 december geeft onze
interim-predikant ds. Marius van Duijn een
avond over het thema van kerksluiting en een
deur naar de toekomst openen. Deze avond wordt
gehouden in de Havenkerk, Bijweglaan 4 in
Sassenheim en begint om 20.00 uur. 

Ook het feest van Kerstmis gaat over de toe-
komst: een kind is geboren en dat kind zal nieu-
we inhoud geven aan het geloof van velen.
Liederen zijn er door de eeuwen heen volop
geschreven. Zondag 17 december vindt in de Sint
Pancratiuskerk een kerstsamenzang plaats.
Daaraan verlenen pastor Owel en het koor Viva-
ce onder leiding van Arina Holwerda en het
Actaeakoor van de H.H. Engelbewaarderskerk
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onder leiding van Jolanda Zwoferink hun mede-
werking. Tevens zal een bijzonder kerstverhaal
worden verteld. Deze viering begint om 15.00
uur. 
En dan het begin van het boek Handelingen. Met
het feest van Pinksteren begint er een nieuwe
beweging die de toekomst blijkt te zijn van de
kerk. Handelingen 2 vers 1-11 beschrijft in
krachtige taal wat daar allemaal gebeurt. Maan-
dag 8 januari gaat pastor J.A.H. van Wijk met
ons dit verhaal lezen. Wat wil het ons vertellen,
waar verwijzen de beelden naar die in het verhaal
worden gebruikt? En wat krijgen we mee aan

‘blijde boodschap’?  Van harte uitgenodigd om
mee te lezen. De avond wordt gehouden in de
Aula van de familie Vliem en begint om 20.00
uur.

Voor de avonden met ds. Van Duijn en pastor
Van Wijk is aanmelden dringend gewenst. Dat
kan via: tineke.braam@hetnet.nl. Er geldt voor
deze avonden een eigen bijdrage van € 3,00.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,
Arie Dwarswaard

Kerstmiddag
Uitnodiging voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder.

Het College van Diakenen zal ook dit jaar weer een Kerstmiddag voor u organiseren. Wij doen dit in
samenwerking met de Havenkerk. De datum is woensdag 13 december en deze Kerstbijeenkomst
vindt plaats in de Dorpskerk. Wij nodigen gemeenteleden van 75 jaar en ouder hiervoor van harte uit.
Is uw partner jonger dan 75 jaar, dan is hij of zij vanzelfsprekend ook van harte welkom.
Vanaf 14.15 uur staat de deur van de Dorpskerk open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of
thee. Tot 14.45 uur is er dan gelegenheid om koffie en thee te nuttigen met wat lekkers en om 15.00
begint de liturgische viering. Daarna heeft u gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van
een hapje en een drankje. Tussen 16.30 en 17.00 uur sluiten wij de middag af. Wilt u naar de
Kerstbijeenkomst komen? Vul dan het onderstaande strookje in. U kunt daarop ook aangeven of u
opgehaald en thuisgebracht wilt worden. Tevens vragen wij u aan te geven of u andere mensen kunt
ophalen en wegbrengen. Het strookje kunt u tijdens een kerkdienst in de collectezakken bij de uitgang
doen. U kunt ook e-mailen of bellen naar één van de hieronder genoemde diakenen.
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 3 december, wij willen graag weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen.
Wij hopen u op 13 december welkom te mogen heten in de Dorpskerk, zodat we met elkaar een fijne
samenkomst hebben in de aanloop naar het Kerstfeest.
Namens het college van diakenen,
! Jaap de Ruijter tel. 21 02 89 j.a.l.deruijter@kpnmail.nl
! Rene Eikelenboom tel. 23 05 29 eikelenboom.vdlee@kpnmail.nl
! Gert Lutjeboer tel. 06 83 78 15 26 Arktek@live.nl
! Els Luijk tel. 06 18 08 26 68 elsluijk1@versatel.nl

======================================================================
Ik kom / wij komen graag naar de Kerstmiddag op woensdag 13 december 2023 in de Dorpskerk.

Naam:……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:……………………………………. …       Aantal personen:…

Ik/wij willen worden gehaald en gebracht:                                     ja/nee
Ik/wij willen mensen ophalen/wegbrengen:                                   ja/nee

Dit strookje kunt u tot uiterlijk 3 december inleveren, of op andere wijze laten weten dat u komt.
=====================================================================
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(Bijna) alles gaat op vroeger terug.

Dit is een variatie op de titel van een boek dat pas verschenen is.
Het gaat om de biografie van Ischa Meijer, journalist en radio/t.v.
persoonlijkheid. Een vergeten naam voor iedereen die jonger is
dan dertig jaar. Bij wie ouder is, kan Ischa herinneringen
oproepen. De Joodse jongen, die met zijn ouders in het concen-
tratiekamp verbleef. Na de oorlog liep het uit op een definitieve
breuk met zijn ouders. Ze bleken, elk op hun eigen manier, niet
in staat een vertrouwensband aan te gaan. Een breuk tussen
ouders en kind, die nooit geheeld is.

Een lastige, ingewikkelde, lieve en soms  keiharde man. In
gesprek met de geïnterviewde kon hij  liefdevol, maar ook
genadeloos portretteren. Onrustig, in werk en relaties, verleidde
hij mensen en liet ze vallen. Workaholic, entertainer, voortdu-
rend bezig om zich waar te maken, op zoek naar bevestiging. Wat zich in zijn jeugd heeft
afgespeeld, bleek vormgevend voor wie hij werd. Zo ontdekte de biografe hoe belangrijk
religie was geweest en gebleven. Daarom koos ze als trefzekere titel: ‘Alles gaat op
vroeger terug’

In mijn gesprekken in het pastoraat door de jaren heen,  bleek dat maar al te waar: In de
levensgeschiedenis van mensen gold: Bijna alles gaat op vroeger terug. Begrijp me goed,
dat is geen waardeoordeel, maar een constatering. Je kan het makkelijk vergeten , dan is
het goed dat je eraan herinnerd wordt. Zoals iemand die het nu ver geschopt heeft in de
wereld van z’n vader of moeder te horen kreeg: “Vergeet nooit waar je vandaan komt,
jongen”

In een prachtig gesprek in Trouw zegt dirigent Jaap van Zweeden: “ik heb ergens gelezen
dat DNA een herinnering heeft. Dan moet je je even een flatgebouw van tien verdieping-
en voorstellen waarvan jij de begane grond bent. Op de eerste verdieping zitten je ouders,
op de tweede je grootouders, enzovoorts. Ergens in die lagen boven jou zijn dingen
gebeurd, die in jouw leven nog een rol spelen, meestal zonder dat je er direct bewust van
bent.” Bijna alles gaat op vroeger terug.

Ook in het groot. In de politiek. Zoals nu in het conflict rond Gaza. De moordpartijen zijn
weerzinwekkend. De beelden verschrikkelijk. Protest en morele verontwaardiging zijn
er alom en begrijpelijk. Maar Arjen Lubach deed wat anders in zijn uitzending. Hij gaf
in kort bestek een prima zicht op waar dit geweld vandaan komt. Zo kreeg je meer oog
voor de frustratie van de Palestijnen
en de angst van Joden om nergens veilig te zijn. Je verstaat het heden niet, als je niet weet
van toen.

Om zicht te krijgen op het verrukkelijke  en verschrikkelijke wat mensen kunnen doen
moet je steeds weer terug. Naar waar het om begonnen is.
Opnieuw beginnen bij  ..in den beginne. Dat helpt om koers te zetten naar de toekomst.

TM
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College van Kerkrentmeesters
Collectes
De opbrengst van de collectes bedroeg:
Augustus
Kerk € 726
September
Jeugd Landelijk - 225
Kerk - 426
Oktober
Kerk en Israël - 210
Missionair werk - 231
Jeugdwerk PGS - 222
Kerk - 350

Van de Ontmoeting aan tafel ontvingen wij €
50,00 
Het College van Kerkrentmeesters bedankt u
hartelijk voor uw bijdragen.

Actie Dankstond 
Bij deze ‘Op weg’ vindt u een brief waarin wij u
oproepen uw dankbaarheid te tonen voor al het
goede dat u mocht ontvangen. U kunt uw gift
overmaken op NL36RABO0373728476 t.n.v.
CvK Protestantse Gemeente Sassenheim.

Adverteren in ‘Op weg’
Anderen gingen u al voor. Maar ook u kunt uw
advertentie laten opnemen in ‘Op weg’. Voor ¼
A4 betaalt u op basis van een jaar lang adverte-
ren € 200. Advertenties worden in zwart/wit
afgedrukt. De advertentie moet digitaal ingele-
verd worden. Meer informatie bij Ria Doolaard
(secretaris-cvk@pgsassenheim.nl)

Uw gift en kerkelijke bijdrage is fiscaal af-
trekbaar 
De Protestantse Gemeente Sassenheim is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De
toekenning van deze status door de belasting-
dienst vindt plaats na een kritische beoordeling
van het maatschappelijk belang van de organisa-
tie en de wijze waarop de financiële zaken
worden verantwoord. Op de website van de PGS
is daar een aparte pagina voor. Op de website
van de belastingdienst kunt u een lange lijst
vinden welke organisaties in Nederland allemaal
ANBI zijn. Vanwege deze status mag een ieder
die een gift doet aan de PGS dit onder een aantal
voorwaarden aftrekken van het belastbaar ink-
omen. Het gevolg is dat u een lager belastbaar
inkomen overhoudt waarover de belasting wordt
berekend. Dit geldt voor de jaarlijkse bijdrage

aan de Actie Kerkbalans maar ook voor gewone
giften, zolang u de giften schriftelijk kunt aanto-
nen. Alle giften, die u doet aan organisaties, die
ANBI zijn, kunt u op deze manier bij uw belas-
tingaangifte aftrekken. Daarvoor is het wel
noodzakelijk dat u een jaarlijkse belastingaangif-
te doet, het gaat niet vanzelf. Van alle giften
wordt een drempel van 1% van uw inkomen
afgetrokken.

Een periodieke gift is een structurele gift aan een
goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in
een overeenkomst periodieke schenking in
geld. Het grote voordeel voor u is dat uw gift
volledig aftrekbaar is (er geldt geen drempelaf-
trek) van uw belastbaar inkomen en u daardoor

minder belasting betaalt
uiteindelijk. Waar inci-
dentele giften een maxi-
mum aftrek kennen van
10% van uw inkomen
zijn periodieke schenk-
ingen zonder beperking
aftrekbaar.
Wilt u via periodieke
schenkingen helemaal
ontkomen aan het drem-

pelbedrag van 1% van uw inkomen dan moet u
alle giften, die u jaarlijks doet onderbrengen als
een periodieke schenking. Dat vergt wel wat
extra financiële planning.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen,
kunt u dus:

- meer schenken zonder dat het u meer kost.
Voor de PGS en andere goede doelen is het
voordeel van vastgelegde periodieke schenking-
en dat ze een beter zicht hebben op de toekomsti-
ge inkomsten. De periodieke schenking moet
minstens voor vijf jaar worden vastgelegd. Maar
het kan ook voor onbepaalde tijd.
 
Wilt u hier meer informatie over. Neem dan
contact op met de secretaris van het CvK, Ria
Doolaard (secretaris-cvk@pgsassenheim.nl).
Indien u hulp nodig heeft bij de belastingafwik-
keling is er vast wel een gemeentelid te vinden,
die u daarbij kan helpen.

Omdat de PGS een ANBI-status heeft betekent
dit dat de PGS geen belasting hoeft te betalen
over schenkingen.

- 23 -



Na het ontsteken van een kaars

Heer, dat de kaars, die ik branden laat,
licht mag zijn,
dat mij verlicht in donkere tijden. 
Dat deze kaars vuur mag zijn,
dat het egoïsme, 
de hoogmoed en de onmacht
in mij wegbrandt.
Dat zij de vlam mag zijn,
die mijn hart verwarmt
en me liefde leert.
Heer, lang kan ik in deze kerk niet blijven,
maar de kaars, die ik branden laat,
is een stukje van mijzelf,
dat ik U wil geven.
Heer, sterk en bemoedig mij,
opdat dit licht
als een stil gebed
mag schijnen in mijn werk van elke dag.

Amen

Beheer van Het Venster.
Het duurt nog wel even, maar de voorbereiding-
en voor de verhuizing naar de Westerstraat zijn
al in gang gezet. Achter de schermen worden
allerhande besluiten genomen en zaken overge-
dragen aan het nieuwe beheerdersteam Cees
Faber en Hans Ruijgrok. Zij starten trouwens nu
al zo langzamerhand met het overnemen van het
beheer van de Julianakerk. Zo ontdekken zij het
reilen en zeilen van ons kerkelijk centrum en
kunnen ze vertrouwd raken met de structuur en
werkwijze van het beheer.
Nadat het pand opgeleverd en ingericht is, zal
Het Venster open gaan voor allerhande activitei-
ten voor jong en oud. Voor eigen gemeenteleden
en voor hen die een ruimte willen huren in dit
mooie pand. Een warm welkom zal hen te wach-
ten staan.

Dank!
Onze hartelijke dank gaat naar al die mensen die,
op wat voor manier dan ook, actief zijn voor de
gemeente en de kerk. Een speciale dank van ons,
het College van Kerkrentmeesters, gaat naar de
vele hulp die we ook het afgelopen jaar mochten

ontvangen.
Een extra pluim voor het schoonmaakteam, de
gastheren en gastvrouwen en het team van
kosters die zich zo spontaan gemeld hebben toen
de nood hoog was.
We zijn dankbaar voor ieders inzet en het ent-
housiasme waarmee u het gedaan hebt. We
hopen oprecht dat u ook in het nieuwe jaar uw
talenten voor onze gemeente wilt blijven inzet-
ten, eerst nog in de Julianakerk en daarna in het
Venster.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria Doolaard, secretaris

Actie Kerkbalans 2023
In 2023 is tot nu toe (12-11-2023) een bedrag
van € 232.644,09 toegezegd door 889 leden.
Hiervan is een bedrag van € 208.668,38 binneng-
ekomen. Heeft u verder nog vragen of opmer-
kingen over de Actie Kerkbalans, dan kunt u
contact met ons opnemen via het mailadres:
kerkbalans@pgsassenheim.nl 

Oecumenische Oudjaarsdienst in teken van licht

Zondag 31 december 2023 is het Oudjaarsdag.
We beginnen niet alleen aan
een nieuwe week, maar we
sluiten ook het jaar 2023 af.
Een moment om terug en
vooruit te kijken. Terugkij-
ken op wat dit jaar voor ons
betekende en wat het aan
positieve en negatieve zaken
heeft gebracht. We staan ook
op een keerpunt in de tijd.
De donkerste tijd ligt achter
ons, er is weer zicht op meer licht. De dagen
worden aarzelend weer wat langer. Zo kijken we
terug en vooruit in een oecumenische Oudjaars-
dienst in de Dorpskerk. Licht en donker komen
elkaar in deze dienst tegen. Waarbij het licht het
wint van het duister. Voorgangers in deze dienst
zijn pastor Hans van Wijk, geestelijk verzorger
van Huize Bernardus en Arie Dwarswaard. De
dienst begint om 19.00 uur. 
Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere
viering mee te maken.

Arie Dwarswaard en Hans van Wijk
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Andere tijden: Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim

Aan de architecten Lohman & Ponsen is de
opdracht gegeven om voor een bedrag van f

10.000,- bezuinigingen aan te brengen in de
plannen voor de nieuw te bouwen school. De
architecten zijn daarmee aan de slag gegaan en
komen op 1 november met een aangepast plan.
Er zal voor f  8792,- bezuinigd worden. Het
gebouw zal niet in aanzien verliezen en de
materialen blijven dezelfde.
Het bestuur deelt het College van B. en W. mee,
dat het werk gegund wordt aan de firma Gebr.
Van Breda & Co. zijnde de eenigste Sassenheim-

se inschrijver. De eigenaar van het bedrijf, de
heer K.W. van Breda is tevens lid van het be-
stuur. Om belangenverstrengeling te voorkomen
heeft hij zich bereid verklaard om zich uit het
bestuur van de schoolvereniging terug te trekken.
De som waarvoor de firma van Breda de bouw
van de school zal aannemen bedraagt f 76.698,-.

Alle citaten zijn cursief weergegeven. Wilt u
reageren naar aanleiding van ANDERE TIJDEN:
Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassen-
heim? Zend uw vragen, opmerkingen, of aanvul-
lende informatie aan: hansdenooij@xs4all.nl

Hans de Nooij

Deel XXIII: VEREENIGING TOT STICHTING
EN INSTANDHOUDING VAN CHRISTELIJ-
KE SCHOLEN TE SASSENHEIM 1926 – 1930
Op 13 november 1929 ontvangt het bestuur een
schrijven van het College van B. en W. van de
gemeente Sassenheim. Het College laat weten
dat, mede op ingewonnen advies van de heer

Inspecteur van het L.O., B. en W. een crediet

verleenen voor de nieuw te bouwen school van f.

71.207,-- Het College van B. en W. zijn, “na

gehouden onderzoek en bekomen inligting de

overtuiging toegedaan, dat de laagste inschrijver

betrouwbaar moet worden geacht voor een

gunning op de door hem ingeschreven aanne-

mingssom.”

Het bestuur kan zich niet vinden in het besluit
van het College en neem voor advies contact op
met het
bureau van de Vereniging Christelijk Volkson-
derwijs te Haarlem. Het advies van het bureau is
om niet akkoord te gaan met het besluit van het
College van B. en W. van de gemeente Sassen-

heim.
In een schrijven laat het bestuur op 15 november
1929 aan het College weten, dat zij meent vrij te
zijn in de keuze van de aannemer. Overeenkom-

stig ons voorstel van 2 november jl. hebben wij

besloten de opdracht aan de firma van Breda te

verleenen. De aannemingssom bedraagt f

76.698,- en dit benoodigde bedrag wordt door

ons dan ook aan Uw college aangevraagd.

Mocht het College daartoe niet bereid blijken,

dan zijn wij voornemens het geschil krachtens

het 4e lid van het artikel 77 der L.O. wet 1920

aan Gedeputeerde Staten ter beslissing voor te

leggen.

B. en W. laten niet lang op zich wachten en laten
op 22 november weten, dat zij hun besluit hand-

haven en niet meer beschikbaar stellen dan de

som van f. 71.207,- en merken verder op dat door

het verloop van de onderhandelingen alle voor-

behoud aan de zijde van B. en W. is en geen

blanco crediet door hen is verleend, zoodat zij

een beslissing van hooger hand met belangstel-

ling tegemoet zien.

Nadat het bestuur het standpunt van het College
vernomen heeft, besluit zij om het geschil met het

dagelijks bestuur van de gemeente niet aan

Gedeputeerde Staten te onderwerpen, doch om

het dagelijks bestuur van de gemeente te verzoe-

ken gelden beschikbaar te stellen voor de bouw

van de nieuwe school, uit te voeren door de op

één na laagste aannemer voor de som van f.

71.207,00 + f. 500,00 als prijsverschil van

inschrijvingssom en fl. 973,00 als verschil in het

eindcijfer op de door de architect overlegde

bezuinigingsstaat. Aan de firma gebr. Van Breda

wordt in overweging gegeven zich terug te

trekken.

Op 3 december 1929 laat Burgemeester J.P. Gou-
verneur telefonisch weten, dat het Bestuur
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gefeliciteerd kan worden met het besluit van B en

W om de schoolvereniging het bedrag van f.

72.680,00 beschikbaar te stellen voor de bouw

van eene nieuwe Hervormde School.

Alvorens het contract definitief wordt, verzoekt
het bestuur medewerking van het gemeentebe-
stuur voor het beschikbaar stellen van een bedrag
gelijk staande aan de kosten voor verwarming,
toezichtloon architect, meubilair en aanschaffing
leermiddelen en dat het voor de nieuwe school
bestemde bouwterrein op naam van de Vereni-
ging tot Stichting en Instandhouding van de
Christelijke Scholen te Sassenheim komt.

De bouw van de nieuwe school wordt gegund
aan de aannemer de heer C. v. d. Burg te
Schipluiden.
Er wordt aangedrongen op spoedige aanvang van

het werk. De heer van den Burg wordt hiervan
per telegram op de hoogte gesteld.
Op 11 december 1929 vervoegt het bestuur zich
ten Raadhuize der Gemeente Sassenheim en is

ten overstaan van Notaris J ten Bruggencate de

acte gepasseerd in de Raadzaal tot overdragt van

den grond aan de Jacoba van Beierenlaan,

waarop de school zal verrijzen en wordt het

bestuur in het ongestoord en vreedzaam bezit van

de grond gesteld en vrij op naam.

Ondertussen gaat het normale werk op school
door.
Aan mej. A.C.A Broekhuizen wordt op 26
november 1929 eervol ontslag verleend en haar
plaats wordt ingenomen door mej. Schaum uit
Voorhout. De school heeft inmiddels 168 leer-
lingen. Mej. Wilbrink heeft 56 leerlingen in de
klas. Dat is wel wat veel van het goede. Daarom
wordt de heer van den Berg als kwekeling met
akte aangesteld tot assistent van mej. Wilbrink.
De heer de Haan verzoekt meer ruimte voor de
klas van mej. Wilbrink en de heer van den Berg.
Een oplossing wordt gevonden om de consisto-
riekamer voor ca. 7 maanden voor dit doel aan te
wenden, na goedkeuring der kerkenraad, inspec-

teur van het LO en B en W.  De bedoeling is dat
in de consistoriekamer de eerste klas zal worden
ondergebracht.
Op 21 januari 1930 laat de kerkenraad van de
Ned. Hervormde Gemeente weten, dat het de
consistoriekamer aanbiedt voor het onderbrengen
van klas 1 voor fl. 10,00 per week.

Op 5 en 12 December 1929 hebben conferenties

plaats gehad met de Besturen der gezamenlijke

Bijzondere Scholen te dezer plaatse, ten Raad-

huize, op verzoek van den Heer Inspecteur L.O.

om de mogelijkheid te bespreken, of de leerling-

en der MULO afdeling Lagere School zouden

kunnen worden ondergebracht bij de Herv.

School en de School met den Bijbel, om de Mulo,

die thans ULO is, slechts een kopschool te

maken, terwijl de conferentie op niets is uitge-

loopen.

(zie deel IX: De Visser School voor Chr.
M.U.L.O.)

De assistent van mej. Wilbrink, de heer van den
Berg, wordt opgeroepen voor militaire dienst.
Dat komt het bestuur goed uit, want het is niet
erg enthousiast over de heer van den Berg. Op 10
februari 1930 bespreekt het bestuur de reacties
op de geplaatste advertentie ter vervanging van
de heer van den Berg. Afgaande op de sollicita-

tiebrief en ingekomen informatie is de heer G.S.

van Druten, onderwijzer aan de Bijz. School te

Opheusden, ‘onze man’. De afgevaardigden van

het bestuur die hem vervolgens bezocht hebben,

brengen verslag uit. Alles was door hen best

gevonden.

De heer van Druten wordt als onderwijzer be-
noemd per 1 juni 1930. Deze verklaart de benoe-
ming gaarne te willen aannemen
In een memorandum wordt de keuze voor ver-
warming door middel van kolen of olie bespro-
ken.
Kosten olie: f 6196,00; kosten kolen: f 3866,00.

Voorkeur gaat uit naar verwarming door middel

van olie. Er wordt nog geen besluit genomen,

omdat de oliestook inrichting de schijn zou

kunnen geven van “te luxe”. Voorgesteld wordt

van Breda langs een omweg de burgemeester

eens trachten te spreken. Blijkt dat die er in

beginsel voor is en het niet zou opvatten als te

luxe, dan zou het bestuur meer moed hebben de

oliestook inrichting te laten aanbrengen.

De heren Klijn en van Breda worden bij accla-
matie als bestuurslid herkozen.
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Gebed

Om al wat ademt,
maar zucht en schreit
omdat het geen recht van bestaan,
geen toekomst kent,
bidden wij:
dat het nieuwe adem 
van u zal ontvangen.

Om alle tranen
die niet drogen,
niet kunnen afgewist,
bidden wij:
om mensen, verloren aan de dood,

maar nog altijd bij ons,
Om gemis, dat pijn blijft doen,
ook als niemand daar meer naar vraagt.

Om ons eigen onvermogen
en onbeholpenheid
om elkaar te kunnen troosten:
dat wij elkaar durven zegenen
met onze nabijheid,
zoals ook Gij zelf
Uw licht over ons niet laat verduisteren.

van: Sytze de Vries

Voorafgaande aan de bestuursvergadering van 3
juli 1930 wordt een bezoek gebracht aan de
school in aanbouw. De dag van opening der

nieuwe school wordt bepaald op woensdag 3
september 1930.

Protestantse diensten in de Bernardus
om 16.00 uur in de Tuinzaal
Vrijdag 15 december: ds. Tim Moll

- 27 -



Kerkdiensten Julianakerk Dorpskerk

zondag 26 november
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Laatste zondag kerkelijk jaar
ds. T. Moll
1e Diaconie
2e Pastoraat
Ciska v.d. Geest / Sandra v.d. Zaag

zondag 3 december
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

Viering Maaltijd van de Heer
ds. M. Koster
1e Avondmaalscollecte
2e Prot. Gem. Sassenheim
Rosemarijn v. Drimmelen / 
Sandra Muilwijk

dhr. M. de Ridder
Diaconie + Kerk

zondag 10 december
10.00 uur

collecte

oppasdienst

dhr. M. de Ridder
1e Diaconie
2e Ned. Bijbelgenootschap
Marion Stad / Mariëlle v.d. Zwam

zondag 17 december
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. K.E. Bras (Haarlem)
1e Binnenlands Diaconaat
2e Prot. Gem. Sassenheim
Marianne de Nooij / Linda Meijer

zondag 24 december
10.00 uur

collecte

oppasdienst

21.30 uur
collecte

ds. N.C. Smit (Oegstgeest)
1e Binnenlands Diaconaat
2e Prot. Gem. Sassenheim
Mieneke Zwaan / Anne Lutjeboer

Kerstnachtdienst
ds. M. Koster
Kinderen in de Knel

 

maandag 25 december
10.00 uur

m.m.v.
collecte

oppasdienst

Kerst
ds. T. Moll
Crescendo
1e Kinderen in de Knel
2e Prot. Gem. Sassenheim
Sandra Muilwijk / Gerry Eenkhoorn
Ciska v.d. Geest / Sandra v.d. Zaag

zondag 31 december
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur

ds. E.H. v.d. Weide (Warmond)
1e Kinderen in de Knel
2e Prot. Gem. Sassenheim
Lily Kruik / Mariëlle v.d. Zwam

Oecumenische dienst
Pastor H. van Wijk en dhr. A. Dwarswaard

zondag 7 januari
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

ds. A.A. van Houwelingen (N’wijk)
1e Diaconie
2e Kerk
... ?.... ds. T. Moll

Diaconie + Kerk

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in de Witte Zaal voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor
kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor
kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89



Wachters in de nacht

Die ons in ‘t hart geschreven staan 
en onze dagen deelden,
ons in de dood zijn voorgegaan, 
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?

Uw droefheid is niet bodemloos:
God houdt Zijn handen open.
Het brekend leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in Gods trouw geborgen.

De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard,
naar Hem blijven zij heten.
Hij wekt hen uit de slaap en zal
hen van de dood genezen.

Ons leven wacht wat nog niet is,
wordt niet vergeefs gelopen.
God zelf daalt af in ons gemis
en breekt de kluisters open:
van alle vragen eens bevrijd,
van hopeloze zorgen.
In dood en leven groeit de tijd
voor wachters op de morgen.

Gedenk hen, die gestorven zijn:
Gods licht zal voor hen dagen.
En alle tranen, alle pijn
zal Hij zich eigen maken
totdat de droom verkeert in zien,
verwachten wordt tot weten
en wij in Zijn volmaakte licht
voorgoed met Christus leven. van: Sytse de Vries


