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Opmaat     

Winterkou en vertrouwen in het leven

"Zij is niet bang voor de sneeuw voor haar huisgenoten, want haar hele huisgezin is gekleed in
scharlaken." Spreuken 31:21

In Spreuken 31 zien we iemand die zich niet laat
afschrikken door de komst van de winter. Ze
kijkt de koude recht in de ogen en bereidt haar
huis op tijd voor. Ze weet haar huishouden zelfs
te kleden met scharlaken, een prachtige, rode,
dure stof die we meestal in verband brengen met
koningen en koninginnen. Tjonge, waar haalt ze
dat vandaan. In oude vertalingen werd zij nog
wel eens ‘de degelijke huisvrouw’ genoemd,
maar in de nieuwste (en, eerlijk is eerlijk: precies
goede) vertaling heet zij een sterke vrouw. En
terecht. Want wie een huishouden draagt - of dat
nu een vrouw of man is, en of dat nu iemand is
die thuis zorgt of mantelzorger is - weet hoe
groot de verantwoordelijkheid kan zijn: zorgen
voor wie afhankelijk is, zorgen voor sfeer,
zorgen dat het thuis of bij een familielid of
vriend of vriendin elders, echt een thuis is. Dat is
een prestatie van formaat.
Het vers uit Spreuken gaat dan ook niet alleen
over praktische wintervoorbereiding. Natuurlijk,
ook vandaag kunnen we die kou nog goed voe-
len: kale bomen, gure regen en momenteel zelfs
sneeuw, een gure wind die in onze wangen
snijdt. Maar de tekst wijst vooral op een andere
soort winter: de momenten in het leven waarin
het koud om ons heen wordt. Momenten waarin
we innerlijke warmte, hoop en vertrouwen nodig
hebben. Omdat de grote wereld om ons heen zo
weinig hoopvol lijkt. Ook omdat ons eigen leven
zoveel zorgen kent.
Hoe rusten we onszelf - en elkaar - toe voor die

winters van het leven? Hoe zorgen we dat geloof,
moed en vertrouwen ons warm houden?
Een dominee zou misschien snel zeggen: door
samen naar de kerkdienst te gaan. En dat is
natuurlijk mooi en belangrijk. Maar geloof groeit
ook op andere plekken: in het samen eten, samen
handwerken, schilderen, koffieschenken, het
Venster en andere plekken schoonmaken. Om
maar wat te noemen. Onze gemeente doet zóveel.
Elk gezamenlijk moment is een draadje in die
warme deken van verbondenheid.
En er is meer. Veel mensen die met somberheid
worstelen krijgen het advies om aan het einde
van de dag op te schrijven wat goed was. “Tel
uw zegeningen één voor één.” Het helpt om niet
alleen te zien wat zwaar is, maar ook wat licht
geeft. Sommige gezinnen met kinderen doen dat
als een soort gebed: samen aan tafel benoemen
wat mooi, fijn of hoopgevend was. Kleine ritue-
len, grote kracht.
Voor mij persoonlijk is een museum vaak zo’n
bron van inspiratie - letterlijk: geestkracht, of
misschien wel Geestkracht. Als het over de
winter gaat, denk ik aan Jan Mankes. Zijn schil-
derij Bomenrij vind ik een wonderschone ver-
beelding van wat winterkou kan betekenen: kaal,
mistig, melancholiek, maar tegelijk vol hoop,
warmte en uitzicht. Een kunstenaar die met kleur
en stilte iets wezenlijks vangt. In maart hoop ik
u met dit, en andere schilderijen te ontmoeten
rond het thema ‘Inspiratie’ - maar daarover later
meer.
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agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep, start om 13.30 uur in Het Venster.

Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venstervan 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

Woensdag 21 jan. : Pastoraatsgroep 80+ stampottenmaaltijd in Het Venster aanvang 11.30
uur

maandag 26 jan. : V&T, pastor H.A.J. van Wijk samen bijbel lezen om 20.00 uur in het
Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk

Woensdag 28 jan. : Meditatiebijeenkomst om 10.30 uur in de Havenkerk
woensdag 28 jan. : Pastoraatsgroep 50+ inspiratieavond rond het thema "Leuke mei-

den/mensen die nog bidden voor het eten" in Het Venster begint vanaf
18.00 uur

donderdag 12 feb. : V&T, ds. Hedda Klip gaat in op zelfhulp boeken, om 20.00 uur in De
Verdieping, Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout

woensdag 18 febr. : Meditatiebijeenkomst om 10.30 uur in de Havenkerk
dinsdag 24 febr. : Vesper in de Veertigdagentijd in de Sint Pancratiuskerk om 19.15 uur
woensdag 25 feb. : V&T, film met ds. Moll in Het Venster om 20.00 uur

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur op de kleine of grote Jeugdzolder ingang

links van de Witte Zaal (data en plaats worden vermeld op de Zondagsbrief)

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 24 februari 

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 17 februari

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

En dan die sterke vrouw uit Spreuken 31. Hoe
doet zij dat toch? Hoe houdt zij stand wanneer de
winter komt? En de schrik slaat ons om het hart,
want wie is zo sterk als deze vrouw? Wie kan dit
volbrengen? Wie de tekst verder leest, vindt in
vers 30 eigenlijk het hart van haar kracht: zij
heeft ontzag voor de Heer.
En dan kom ik weer uit bij die sterke vrouw uit
Spreuken 31. Waar haalt zij haar kracht van-
daan? (En waar haalt hij zijn kracht vandaan…)
Hoe blijft zij overeind als de winter komt? Met
ontzag voor de Heer.
Ontzag… in de Bijbel betekent dat niet bang zijn,
maar juist vertrouwen. Weten dat je geliefd bent
door God. Dat je mag zijn wie je bent, met alles

wat je wel en niet kunt. Voor mij voelt dat als
warmte: een dak boven mijn hoofd, grond onder
mijn voeten en een hand in mijn rug. Precies dat
wat je nodig hebt als de winter dichterbij komt,
buiten of vanbinnen.
Misschien is dat wel de grootste uitnodiging van
dit vers: om zelf op God te vertrouwen - en
tegelijk elkaar te helpen om die warmte vast te
houden. Zodat we, net als zij, niet bang hoeven te
zijn voor de sneeuw, maar de winter vol vertrou-
wen tegemoet kunnen gaan.

ds. Ellis Ezinga
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Tweede Johan de Heer zangdienst
Afgelopen zomer hadden we in
het Venster de eerste zangdienst
met Johan de Heer liederen. Ve-
len zongen de liederen van hun
jeugd uit volle borst mee. Maar
ook: Anderen zongen ze voor het
eerst, maar dat was helemaal niet
moeilijk, want dat is (onder ande-
re) de kracht van een Johan de
Heer lied: je zingt ze zo mee!
Dit vraagt om een vervolg, en dat
zal dan ook gebeuren: woensdag
14 januari 2026 vanaf 14.30 uur
is de inloop met een hapje en
drankje; om 15.00 uur begint de
zang! Het thema is een zin uit
een populair Johan de Heer lied:
Ik wandel in het licht met Jezus. En is zeer zeker
toepasselijk in deze grijze maand na de feestelij-
ke decembermaand van Advent en Kerst. Even-
tueel vervoer kan geregeld worden (Anke Zand-
bergen (tel: 21 64 54) of René Eikelenboom (tel:
23 05 29)).
U komt toch ook meezingen? George Germans
begeleidt wederom de samenzang en ondergete-
kende is de voorganger.

Persoonlijke gebedsintentie voor kerkdienst 
Al in heel wat kerken is het een vaste, mooie
gewoonte: de gelegenheid geven om zelf een
persoonlijke gebedsintentie in te leveren voor de
kerkdienst, zodat de voorganger van dienst die
mee kan nemen in de voorbeden. Dit gaan we
ook in de Dorpskerk doen! Dit kan op verschil-
lende manieren: 

1. thuis alvast een voorbede op een papiertje
schrijven, en dit in de bakjes bij de ingang
doen. Dat zijn de mooie houten kistjes die
helaas niet meer gebruikt kunnen worden
voor zendingsgeld: ze krijgen nu een ander
geestelijk doel!

2. U kunt ook bij binnenkomst een gebedsdoel
opschrijven: Lege briefjes en pennen zullen
bij de houten kastjes bij de ingangen klaar-
liggen voor dit doel. 

Alle gebedsintenties worden verzameld en aan de

voorganger van dienst gegeven. 
De eerste keer vindt plaats 18 januari tijdens de
oecumenische viering. U doet toch ook mee?

Huwelijksinzegening Hans Hauwert en Eefje
Bakker
Een bijzondere huwelijksinzegening op donder-
dag 22 januari: Cornelis Johannes (Hans) Hau-
wert en Evertje (Eefje) Bakker gaan trouwen en
geven elkaar daarna het ja-woord ten overstaan
van de Eeuwige in de Dorpskerk om 15.00 uur.
Al wat ouder, hebben ze in elkaar de liefde van
hun leven gevonden. En aan mij de eer om de
inzegening te voltrekken! Zij, en hun kinderen en
kleinkinderen nodigen iedereen uit om dit ro-
mantische moment mee te maken.

Christelijke meditatie 
Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied
van Christelijke origine centraal. Daarnaast is er
aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke
ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt
afwisselend zittend in een kring plaats en lopend
(en als lopen lastig is, dan ook zittend); Soms
wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Er
zijn momenten van stilte en persoonlijke inkeer,
afgewisseld met muziek of gezang door de
deelnemers. Iedereen komt in stilte binnen; je
spreekt niet met elkaar tijdens de meditatie, wat
je hoort, is de stem van degene die de leiding
heeft, of de muziek; na afloop is er, voor wie wil,
gelegenheid tot gesprek, met een kopje thee erbij.
Ik zal deze bijzondere meditatievorm begeleiden.
Ik heb in twee voorgaande gemeentes meditatie
in deze vorm gegeven, voor mensen in de leeftijd
van 20 tot 90 jaar; ik merkte steeds weer dat
teksten en liederen op deze manier op heel eigen
wijze ‘binnenkomen’. Interesse? 
Praktische informatie:
Twee meditatiebijeenkomsten in 2026: woensdag
28 januari en 18 februari
Van 10.30 uur tot 12.00 uur, inloop vanaf 10.15
uur
Locatie: Havenkerk
Aanmelden: ds. Ellis Ezinga, tel. 06-234 90 429
(niet verplicht, wel handig)

Predikanttekeningen
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Pastoralia
60 jaar getrouwd
Op 14 januari zijn Gerrie en
Gerrit Jan Kappe-Zemel (Julia-
nalaan 73) 60 jaar getrouwd!
Wat is het een tijd geleden dat
deze twee mensen elkaar leer-
den kennen tijdens een sportie-
ve wandeling in Leimuiden; Uit dankbaarheid
voor de vele jaren samen, zullen ze dit met hun
geliefden vieren, en laten dit ook aan ons allen
weten. We zullen op hun verzoek voor hen
danken en bidden tijdens de Johan de Heer
zangdienst op diezelfde dag.

Nog even dit:
Bent u binnenkort ook 60 jaar getrouwd (of 50,
of 25 of 12 en een half, of misschien wel 70 jaar,
kortom een officiële mijlpaal….), en zou u het
fijn vinden dat dit vermeld wordt in ‘Op weg’?
Laat het mij (eventueel via anderen) weten! Wij
hebben als kerk niet een volledig beeld van alle
huwelijksdata, dus we kunnen dit daardoor niet
‘standaard’ in dit blad melden. En bovendien is,
uiteraard, elke vermelding altijd met toestem-
ming van het bruidspaar zelf.   

Revalidatie en veel geduld
Van een aantal mensen uit onze gemeente wordt
veel geduld gevraagd tijdens een revalidatietra-
ject: 

Dhr. Willem Spaargaren (Berkenlaan 13)
onderging vrijdag 2 januari een ingrijpende
beenoperatie; hij zal na nog een week in het
ziekenhuis, elders moeten revalideren.

Mevr. Ien Zuilhof-Eigenraam (Hyacinthen-
straat 73) is na een val in haar huis begin decem-
ber 2025, via het ziekenhuis ter revalidatie in
Wijckerslooth: Marente Revalidatie & Her-
stel, Afdeling Kracht - Kamer 26, Van Wijcker-
sloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest. Ze heeft er
de kerstdagen en oud en nieuw doorgebracht, en
wacht geduldig op verder herstel.

Rita Wijkhuizen (Platanenlaan 535) heeft in
september 2025 een nieuwe lever gekregen in het
LUMC. Maandag 27 oktober kwam ze in Wijc-
kerslooth waar ze maandenlang revalidatie heeft
gehad. En 8 januari mocht ze weer naar huis, wat
een vreugde!
Anderen moeten leren leven met het feit dat ze
door lichamelijke omstandigheden niet meer
zelfstandig kunnen wonen, en in een verpleeg-
huis terechtkomen.

Nog even dit:
Via Zondagsbrief wordt u allen op de hoogte
gehouden van actuele pastorale info. Uiteraard
altijd met toestemming. De informatie op de
website van onze kerk is trouwens nóg actueler,
uitgebreider soms ook. Zie de ‘Wel en wee’
pagina. 

ds. Ellis Ezinga

Een nieuwe bijbelgroep
Ds. Ellis en ds. Sietske gaan samen een bijbel-
groep starten. Het thema is ‘De Tien geboden’ en
we gaan naar aanleiding van het boekje van
Anselm Grün ‘De Tien Beloften’ met elkaar in
gesprek. We gaan dat doen op dinsdagmiddagen,
één keer per maand: te beginnen dinsdag 20
januari om 15.00 uur. U mag natuurlijk al eerder
binnenkomen. Wij zijn er vanaf 14.45 uur. 20
januari heeft Sietske de leiding, 24 februari Ellis.
Zo wisselen we elkaar af.
We hebben er zin in! Hopelijk u ook. 
Graag tot dan: dinsdag 20 januari 15.00 uur in
het Venster. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Koffietijd
Ook Koffietijd start weer: woensdag 28 januari
bent u van harte welkom om 10.00 uur in Het
Venster voor koffie en een goed gesprek. Voor
koekjes wordt gezorgd. 

Bij de kerkdiensten
We zijn op dit moment in het kerkelijk jaar in
wat we ‘Epifaniëntijd’ noemen. Een paar vaste
momenten in die periode zijn de doop van Jezus
en de bruiloft in Kana. Zondagen waarop we als
het ware aan het licht brengen wie Jezus is, zeg
maar waar hij voor staat, zijn visitekaartje. Net
als Kerst en Pasen en Pinksteren zijn het veel
verhalen die we allang menen te kennen. Maar
wie goed leest, wie goed luistert, ervaart toch
weer iets nieuws. Dit jaar lezen we vooral uit het
evangelie volgens Mattheüs. 
Dit jaar is de doop van Jezus ook Avondmaals-
zondag. Doop en Avondmaal in één dienst! Als
u dit leest, is het alweer voorbij, maar dat geeft
niet. Het blijft bijzonder.
Zondag 8 februari is wel een speciale dienst, dan
dopen we Senn Maria Kruik, zoon van Lily en
Daan, broertje van Yara en Gijs. Het wordt
beslist een feestelijke dienst!

ds. Sietske v.d. Hoek
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De waarnemend voorzitter schrijft ……

Deze bijdrage start door u allen een gezegend
nieuwjaar te wensen. De wensen mogen worden
uitgesproken tot Driekoningen (6 januari). Veel
mensen rekken dit op tot half januari, dus daar
sluit ik me dan maar bij aan.  

Het is oudejaarsdag en ik zit met de laptop op
schoot om de eerste regels tekst voor deze ‘Op
weg’ te schrijven. Het is alweer enige tijd gele-
den dat het laatste kerkblad is verschenen. Wat is
er veel gebeurd in de maand december. Hetgeen
op de website is geplaatst: ‘Dankbaar het nieuwe
jaar in’ is een mooie weergave wat er zoal in en
voor onze kerkelijke gemeente en daarbuiten is
gepasseerd. Wat een helpende handen, wat een
inzet en betrokkenheid van heel veel gemeentele-
den om de maand december, om de viering van
het geboortefeest, goed te laten zijn.

Dank u wel daarvoor
Op het moment dat u dit leest
ben ik, samen met een goede
vriend/kennis, op weg naar het
eiland Kreta. Om daar een
langere periode te verblijven
in een oud dorp tussen de lo-
cals zonder de drukte van het
toerisme. Het zal er stil zijn
maar dat is juist hetgeen me
aantrekt. Even niets en ervaren
wat het leven is zonder de hec-
tiek van het drukke Nederland.
Op de PGsamenapp wordt af
en toe een berichtje geplaatst hoe het me vergaat.
We laten ons verrassen.

Durven we nog wel op zoek te gaan?
Bij de kerstwandeling was ik verkleed als Ro-
meinse soldaat. Tezamen met de maar liefst 120
vrijwilligers die bij de wandeling waren betrok-
ken. Wat een prachtig gebeuren, wat een mooie
organisatie, er ontbrak niets. Draaiboeken per
Bijbels tafereel, catering voor de vrijwilligers,
een fraai lichtende aankleding van park Rusthoff
en een sfeervolle Dorpskerk annex kerststal met
de ster schitterend aanwezig. En dit alles georga-
niseerd en gecoördineerd door de gezamenlijke
kerken Pancratius, Havenkerk en PG Sassenheim
middels een organiserende groep vrijwilligers,
die al een jaar geleden zijn gestart met de voor-

bereidingen. Om dan ruim 1200 bezoekers te
mogen ontvangen die de wandeling van Nazareth
naar Bethlehem maken, is een Zegen. 
Als Romeinse soldaat was ik betrokken bij het
tweede tafereel. Na de start door de tijdmachine
naar het jaar nul, de begeleiding van de groepen
van zo’n 40-50 personen naar Maria in Nazareth.
Vaders, moeders, oma’s, opa’s, meisjes en
jongens lopen naar het tafereel. Sommige kinde-
ren, zeker de jongens, ietwat luidruchtig om te
laten horen dat ze niet bang zijn in het donker.
En dat ze het aandurven om in het donker ver-
lichte park Rusthoff te wandelen. Bij Maria
aangekomen wordt het stil zeker als ineens
vanachter het tentdoek de lichtende engel Gabriel
de verkondiging doet dat Maria en Jozef de
moeder en vader gaan worden van Gods Zoon.
En dat ze op weg moeten gaan naar Bethlehem.
Het is doodstil, er is volle aandacht. Al observe-
rend kijk ik naar de volwassenen die ook geboeid

het tafereel aanschouwen. In mijn gedachten
komt de vraag ‘durven wij anno 2025/2026
nog wel op zoek te gaan naar Gods Zoon’?
Wie durft dit nog, beter nog, wie doet dit
nog anders dan in de kerstwandeling? Gelo-
ven we met volle overtuiging dat ruim 2000
jaar geleden Jezus is geboren die er was en
is voor hen die het moeilijk hebben, voor
hen die het goed hebben, voor hen die zoe-
kende zijn naar het geluk en dit hopen te
vinden in wereldse zaken anders dan het
kerstkind? Maar werkelijk zoeken naar het
kerstkind, durven we dit nog? De vraag laat

me niet los omdat eenieder - zeker ook ikzelf –
volop doende is met het dagritme in het welva-
rende Nederland. Druk is met de kerstdrukte, met
oud & nieuw, met het aanstaande nieuwe jaar.
Druk is met van alles en nog wat. In 2026 op
zoek naar het kerstkind, durft u het aan?           

Actie Kerkbalans en ‘nazorg’
Achter de schermen zijn door de commissie
Kerkbalans (Karen, Saskia, Henk) de voorberei-
dingen getroffen voor de actie Kerkbalans. Veel
werk om alles op orde te krijgen, om de actie
succesvol te laten zijn.
Nu al wordt dankgezegd die hiermee doende
zijn, de commissie en de tientallen wijklopers.
Meer en meer wordt gezien dat tal van gemeente-
leden de actie digitaal invullen en afronden.
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Op zich mooi, dat beperkt het aantal te lopen
adressen. Aan de andere kant het is ook goed om
bij de voordeur namens PG Sassenheim contact
te hebben met gemeenteleden. Zo af en toe levert
dit verrassende gesprekken op. Naast financieel
toch ook ietwat pastoraal. 
Meer dan in het verleden wordt bemerkt dat (het
resultaat van) de actie ‘onder druk komt te staan’.
Dat is niet zo vreemd wetende dat o.a. vanwege
overlijden het aantal bijdragenden  minder wordt
en dat er vrijwel geen aanwas is om het resultaat
van de actie op niveau te houden.
En daarmee dus de nodige impact heeft op de
inkomsten van PG Sassenheim. 
De actie Kerkbalans wordt van harte bij u aanbe-
volen immers ‘geef vandaag voor de kerk van
morgen’.

‘Nazorg’ Kerkbalans 
Afgelopen najaar is door een 6-tal ambtsdragers
de ‘nazorg’ gedaan bij een aantal ingeschreven
gemeenteleden die drie jaar of langer geen
kerkelijke bijdrage hebben gedaan. Middels
voorinformatie en vervolgens persoonlijk contact
bij de voordeur en bij niet thuis zijn het achterla-
ten van een bericht. Het is best wel bijzonder
(opnieuw) reacties te vernemen als ‘wist niet dat
ik nog ingeschreven stond’ of ‘heb de actie
Kerkbalans niet eerder gezien’ of ’wist niet dat
mijn inschrijving als gemeentelid ook betekent
dat er een financiële afdracht is aan de landelijke
PKN’ of ‘wilde me al veel eerder uitschrijven,
het is er nog niet van gekomen’.
Maar ook reacties als ‘mijn vader/moeder waren
trouwe kerkgangers en wil dus lid blijven van de
kerk’ of ‘mijn geloof brengt me niet in de kerk
maar wil zeker wel bij de kerk horen’. 
Het mooie van de kerk is - in tegenstelling tot
bijvoorbeeld lid zijn van een sportvereniging
waar het niet financieel bijdragen (contributie)
betekent automatisch einde lidmaatschap - dat
een gemeentelid niet zomaar wordt uitgeschre-
ven. Maar wel wordt het gemeentelid gevraagd
om een (kleine) bijdrage te doen, mede ingege-
ven door de landelijke afdracht per gemeentelid.
Al met al heeft deze nazorgactie geresulteerd in
het uitschrijven van enkele tientallen gemeente-
leden. Maar ook gemeenteleden die hebben
aangegeven (weer) een bijdrage te gaan doen.
Nogmaals, de actie Kerkbalans ’26 wordt van
harte bij u aanbevolen.

Ambtsdragers en talenten
Het is nu 2 januari ’26 en opnieuw wordt het

onderwerp ambtsdragers genoemd. Enerzijds
betekent dit ‘de kracht van de herhaling’. Ander-
zijds kan het reacties geven als ‘niet steeds het
onderwerp ambtsdragers herha-
len, dan wordt het vervelend’.
De Kerkenraad maakt zich best
wel zorgen om de invulling van
de Kerkenraad nu en zeker in de
nabije toekomst. De trend van
teruggang die zich in de afgelo-
pen jaren heeft ingezet en zeker
nog niet ten einde is. Voor ko-
mend najaar is de verwachting
dat een 8-tal ambtsdragers zal
aftreden. En dan wordt de bezet-
ting ouderlingen, diakenen en
kerkrentmeesters wel heel mager. Met de opmer-
king dat functies als voorzitter, scriba Kerken-
raad, voorzitter Kerkenraad, secretaris Diaconie,
penningmeester CvK dan vacant zijn. Goed be-
schouwd zijn enkele van deze functies al vacant
maar worden nog ingevuld omdat er geen opvol-
ging is. Hoe hiermee om te gaan? De werkgroep
bestuurlijke vernieuwing is er mee doende maar
wel in het besef dat er in elke organisatievorm
ambtsdragers/vrijwilligers nodig zijn om - ook
kerkordelijk gezien – het kerkbestuur te vormen.
Geen zorgen voor de dag van morgen, de dag van
vandaag heeft al genoeg aan zichzelf. Dit wordt
gelezen in de Bergrede, Mattheus 6, vers 34.
Wordt hetgeen hiervoor is geschreven dan min-
der belangrijk? Voor PG Sassenheim zomaar een
2-tal citaten die te maken hebben met talenten.
Laat geen van uw talenten onbenut: het bos zou
erg stil zijn als onder de vogels alleen de beste
zangers zich lieten horen (Henry van Dyke)!
Mooi geschreven wetende dat Einstein ooit heeft
gezegd ‘heb geen talent, ben slechts nieuwsgie-
rig’.
In een te houden gemeentebijeenkomst dit voor-
jaar bovenstaand agenderen en hierover met
elkaar in gesprek gaan. 

Na de kerst volgt het nieuwe jaar
In de drukte van de maand december is het ’gewo-
ne kerkenwerk’, veelal achter de schermen,
doorgegaan. Specifiek worden genoemd de
werkzaamheden van werkgroep 5 en wel het
herbestemmen van de Julianakerk, opstallen en
terrein. De status gemeentelijk monument maakt
het er allemaal niet gemakkelijker op. U heeft
een en ander kunnen lezen in de regionale kran-
ten.
Over het project ‘communicatie’ als ook de
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En dan, soms even

Soms, God,
voelen wij ons als verlatenen.
Alsof niemand naar ons omziet.
Alsof alles tevergeefs was.
En dan, 
soms even,
gaan onze ogen open
en weten wij dat U er bent.
Dat U met ons meetrekt.
En voltrekt zich het wonder 
van Uw overvloedige aanwezigheid.
Wij bidden U,
dat wij in ons hart
niet koud en onverschillig worden.
Maar uit blijven zien
naar U die ons tegemoet komt
in Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer.

Amen

van: Marinus van den Berg

Wederom werd ik ook dit jaar weer verrast door de vele Kerst-
en Nieuwjaarsgroeten. Dit doet mij goed! Hiervoor wil ik een
ieder bedanken en wederzijds ook het alle goeds en beste toe-
wensen voor het jaar 2026.

Met een hartelijke groet,
Klazien Vollebregt

werkgroep bestuurlijke vernieuwing wordt u in
deze ‘Op weg’ bijgepraat door onze scriba. De
sheets van de presentatie bestuurlijke vernieu-
wing, als vertoond tijdens de laatste gemeente-
bijeenkomst(en), zijn beschikbaar als u dit nog
eens wilt nalezen.
De nieuwe beroepingscommissie is begin decem-
ber gestart middels een eerste overleg, Als
bekend werkt de commissie onder geheimhou-
ding derhalve geen mededelingen.
En zo zijn/blijven er tal van commissies, (be)rad-
en, colleges, werkgroepen, vrijwilligers actief op
het kerkelijk erf. Deze bijdrage sluit ik af door u
in het Grieks gelukkig nieuwjaar te wensen.
Gevolgd door de tekst die was afgedrukt op de
liturgie van de oecumenische oudejaarsviering in
de Havenkerk.

καλή χρονιά / kalí chroniá
Wie het jaar besluit met een uitbundig lied,
wie fouten vergeeft en van het goede geniet,
wie het lukt zich los te maken
van de Oude Jaar verloren zaken,
wie de moed heeft te vergeten,
wat niet meer zinvol is te weten,
wie voort durft gaan met frisse moed,
onzeker van wat hij in het Nieuwe Jaar ontmoet
zich op zijn medemens wil richten,
iets doet om diens last te verlichten,

wie bijdraagt aan een betere aard',
is een Gelukkig Nieuwjaar ten stelligste waard.

Kees de Jong

16-11mw.
23-11mw.
30-11mw.
07-12mw.
14-12mw.
21-12mw.
25-12mw.
28-12dhr.
04-01dhr.
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Kerkenraadsberichten
De afgelopen periode kwam zowel de Kleine als
de Brede Kerkenraad bijeen. Diverse onderwer-
pen kwamen aan de orde, waaronder de ver-
wachtingen die leven binnen de gemeente als het
gaat om de inzet van ds. Ellis Ezinga.

Terugkijken is niet zo’n vanzelfsprekende activi-
teit binnen onze kerk. De blik wordt vaker
vooruit gericht. Toch is het goed om soms ook
eens even om te kijken en dan te beseffen dat er
in 2025 veel is gebeurd binnen onze kerkge-
meenschap. Binnen de vergaderingen van de
Kleine en Brede Kerkenraad was daar ook aan-
dacht voor.
Zo werd in de Kleine Kerkenraad van 3 decem-
ber door de scriba gemeld, dat de onderwerpen
uit het Jaarplan 2025, dat in februari 2025 werd
vastgesteld, voor een belangrijk deel ook werke-
lijkheid zijn geworden. Zo heeft de Diaconie zich
ingezet voor meer Stille Hulp en heeft het Pasto-
raal Beraad tijd geïnvesteerd in het beter contact
kunnen onderhouden met de leden van de oudere
pastoraatsgroepen. Ook is er meer aandacht
gekomen voor Biddag en Dankdag voor Gewas
en Arbeid en is het College van Kerkrentmees-
ters erin geslaagd om de basis voor de vrijwilli-
gers in en om Het Venster te versterken.

Bestuur en communicatie
De afgelopen maanden is er vorm
en inhoud gegeven aan de Werk-
groep Bestuurlijke Vernieuwing.
Deze werkgroep heeft zich gepre-
senteerd tijdens de gemeentebij-
eenkomsten van 19 november. Meer
hierover kunt u elders in ‘Op weg’
lezen in het verslag van deze bijeenkomsten.
Begin dit jaar is mevr. Marina Kapteijn gestart
met het onderwerp Communicatie. Doel is om
als gemeente meer bewust te zijn van wat wij
binnen en vooral buiten de kerk over onze ge-
meente kunnen en willen vertellen. We doen heel
veel goeds, maar zeker buiten onze kerk weten
maar heel weinig mensen dat dit zo is.

Liturgie en vieren
In de Kleine Kerkenraad van december is gespro-
ken over een taakomschrijving voor de Commis-
sie Liturgie en Vieren. Deze commissie is in
2024 gestart, maar een goede taakomschrijving
ontbrak. Deze is nu alsnog opgesteld en door de

Kerkenraad van een aantal zinvolle aanvullingen
voorzien. Deze zal de scriba verwerken, waarna
in januari de eindversie wordt vastgesteld. Be-
langrijk aspect van de taakomschrijving is dat
werkgroepleden bereid zijn om zelf mee te
werken aan vieringen. 

Ouderenpastoraat en evaluatie leeftijdsgrens
na een jaar
Ruim een jaar geleden, 1 december 2024, werd
ds. Ellis Ezinga bevestigd als ouderenpastor voor
de Protestantse Gemeente Sassenheim. In goed
overleg met de Kerkenraad is destijds door ds.
Ezinga een werkplan gemaakt. Onlangs heeft ds.
Ezinga haar jaargesprek gehad met de voorzitter
en de scriba van onze Kerkenraad. Daarin kwam
naar voren, dat het werk haar heel goed bevalt.
Zowel in de Kleine als de Brede Kerkenraad is
hierover nader gesproken, en is nadrukkelijk
door de Kerkenraad benoemd dat er een grote
tevredenheid is over de inzet van ds. Ezinga. 
Bij het nadenken over de werkvelden van de
nieuw te benoemen dominees, is destijds via
Kerkenraad en gemeente afgesproken, dat er
enerzijds een fulltime dominee zou komen, die
als aandachtsgebied zou hebben: alle gemeente-
leden tot 67 jaar; en een ouderenpastor (50%)
voor mensen van 67 jaar en ouder. In de praktijk
bestaat de groep van 67 jaar en ouder uit wel heel
veel gemeenteleden (namelijk de helft van de
gemeente). Binnen de Kerkenraad is nu afgespro-
ken, dat de leeftijdsgrens verhoogd wordt naar 75
jaar zodra een fulltime predikant beroepen is. De
profielschets voor de nieuw te benoemen fulltime
dominee, zal op dit punt worden aangepast.

Financiën
Tijdens de vergadering van de Brede Kerkenraad
zijn, zoals gebruikelijk, de begrotingen bespro-
ken van het College van Diakenen en van het
College van Kerkrentmeesters. Met de begroting
van het College van Diakenen kon zonder veel
discussie worden ingestemd. De begroting van
het College van Kerkrentmeesters laat voor 2026
een tekort zien. Dit is na twee jaren met een
positieve begroting een tegenvaller die de nodige
vragen opriep bij de Kerkenraad. Penningmeester
Tewis Zandbergen kon uitleggen wat de belang-
rijkste oorzaken zijn van dit tekort. Een van de
factoren betreft een flinke uitgave in 2026 voor
restauratie van het dak van de Dorpskerk. Daar-
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naast is er nog geen zicht op de vervreemding
van de Julianakerk. Na deze toelichting stemde
de Kerkenraad met deze begroting in. 

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, scriba

We gedenken….
Sietske Spaargaren-van der Staay
* 4 juli 1944   11 december 2025
Tijdens de woelige jaren in de Tweede Wereld-
oorlog geboren in Bennebroek, groeide Sietske
op in een groot schippersgezin; dat was een hard
bestaan en als jongste van het stel moest ze flink
meewerken en had niet veel in te brengen. Toen
ze tijdens een gezellige dans-
avond in Scheveningen Willem
Spaargaren uit Sassenheim ont-
moette, was dat het begin van
een gelukkig lang leven samen,
bijna 59 jaar zijn ze getrouwd
geweest. Berkenlaan 13 was het
middelpunt voor hun gezin, en
de kleinkinderen die later kwa-
men; zij was de spil, en iedereen was welkom en
kon mee-eten. Of spelletjes doen, knutselen,
koken of bakken, niks was te dol. Met haar
groene vingers wist ze elke plant een goed

bestaan te geven, als dierenvriend hield ze vele
huisdieren, haar vaardige handen maakten knuf-
felberen en poppenkleertjes. Ruim twee jaar
geleden kwam Sietske door een hersenziekte
terecht in de Bernardus, en moest zo noodge-
dwongen gescheiden wonen van haar Willem.
Wat een verdriet. Ze viel daar op, ontroerend,
wandelend achter de kinderwagen, en nog steeds
druk bezig voor de kinderen. Op donderdag 18
december hebben we haar begraven op het
kerkhof, en daaraan voorafgaand hebben we een
afscheidsdienst gehouden in de Dorpskerk
waarin we mooie Bijbelteksten hebben gelezen
over Gods Licht als een lamp voor onze voeten
op onze levensweg. Getroost door dat Licht,
vertrouwen we haar toe aan de Eeuwige.

ds. Ellis Ezinga

Hartelijk dank!
Langs deze weg wil ik bedanken voor de mooie
bloemen van de kerk en ook mijn dank aan
iedereen die met mij meeleefde na mijn opname
in het ziekenhuis en daarna Wijckerslooth. 
Groeten,

Atty van Bladel

Wat een prachtig boeket werd zondag na de
kerkdienst bij ons gebracht! 1 december waren
wij 65 jaar getrouwd. Ja, heel bijzonder om 65
jaar samen te mogen beleven. Daar zijn we
dankbaar voor.
Bloemen, kaarten en een kaart met mooie tekst
van de Gebedsgroep. Het is mooi om zoveel
aandacht te krijgen rond zo’n feestelijk moment.
Heel hartelijk bedankt allemaal!!

Jasper en Wil Booij

Dank u wel
Eind november heb ik een operatieve ingreep
ondergaan. Na de ingreep volgt revalidatie. Dat
helpt om weer stappen zonder pijn te kunnen
maken. Wat ook zeker helpt zijn de kaarten,

goede wensen, fruit, het gebed en nog meer wat
ik vanuit de gemeente mocht ontvangen. Bijzon-
der ook de kaartje(s) die van de Gebedsgroep
zijn ontvangen. Met mooie (dicht)woorden en
goede wensen. Zoals ik ook veel kracht in het
gebed van de Here God heb ondervonden. 
Dank u wel daarvoor, het heeft me goed gedaan
en sterkt me in het verdere herstel. 
Met lieve groet,

Henny de Jong

Langs deze weg wil ik u allen hartelijk danken
voor de vele kaarten, goede wensen en prachtige
bloemen die ik mocht ontvangen, in de periode
van revalidatie. Zoveel medeleven heeft ons goed
gedaan.
Nogmaals onze dank.

Vriendelijke groeten 

Aad en Anneke Koning-Knetsch
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Gemeentebijeenkomsten 19 november 2025
Op woensdag 19 november werden er ’s middags
en ’s avonds twee Gemeentebijeenkomsten
gehouden. In totaal zijn deze door zo’n 55 ge-
meenteleden bezocht. Aan de orde kwamen
onder meer een toelichting op
het werk van onze vertrou-
wenspersonen, uitleg over de
Werkgroep Bestuurlijke Ver-
nieuwing en informatie over
het project Communicatie.
Rode draad vormde Psalm 100.
Onze beide predikanten gaven aan het begin van
de bijeenkomst een introductie op Psalm 100. De
tekst gaat over hoe we als mensen in relatie staan
tot God. Het is een tekst voor een dankoffer, een
loflied, waarin we lezen dat we bij God geborgen
mogen zijn. Deze tekst is nog steeds actueel, ook
voor onze kerkgemeenschap. De liefde van en
voor God en daardoor voor de naaste is nog
steeds een belangrijke basis voor ons geloof. Ook
nu we als kerkgemeenschap een indringende tijd
achter de rug hebben met de overstap naar de
Dorpskerk en het betrekken van Het Venster.
Daarnaast zijn er zorgen om de ambtsdragers die
nu nog een ambt vervullen, maar waarvan we
weten dat zij binnenkort dat ambt neerleggen.
Dan is het goed om ons te realiseren dat er al
zovelen ons hier in Sassenheim zijn voorgegaan.
En altijd weer zijn zij en worden wij gedragen
door die ene God. 

Vertrouwenspersonen
Na deze opmaat werd door vertrouwenspersoon
Roel Willemze uit Warmond een korte uitleg
gegeven over het werk dat hij en Gijsje Duijzer
doen voor de protestantse kerken van Voorhout,
Warmond, Sassenheim en Kaag. Ze zijn voor
deze taak door de kerkenraden van de genoemde
kerken aangesteld en hebben inmiddels nog
diverse cursussen gevolgd om dit werk zo goed
mogelijk te kunnen doen. De vertrouwensper-
soon komt in beeld als er sprake is van grens-
overschrijdend gedrag in een pastorale of kerke-
lijke functie. Bij een melding is de belangrijkste
taak het luisteren zonder vooroordeel. De ver-
trouwenspersoon kan diegene die zich meldt
indien nodig doorverwijzen naar personen of
instanties voor professionele hulp en meedenken
bij aangifte of starten klachtenprocedure. Dit
altijd alleen als de melder dit goed vindt. In de
vier kerken (Voorhout, Warmond, De Kaag en

Sassenheim) waar Willemze en Duijzer vertrou-
wenspersoon zijn, zijn hun gegevens te vinden
op de website en in het kerkblad.

Bestuurlijke vernieuwing
Sinds de fusie tussen de beide protestantse
kerken in Sassenheim kent PG Sassenheim een
bestuursstructuur met een Brede en een Kleine
Kerkenraad en een aantal colleges. De laatste
paar jaar is duidelijk geworden dat in de nabije

toekomst die structuur niet meer past bij onze
kerkgemeenschap. Om die reden is in 2025 door
de Kerkenraad besloten om een werkgroep in te
stellen die nagaat welke bestuurlijke vernieuwing
nodig is. Deze werkgroep is onlangs gestart.
Tijdens de gemeentebijeenkomsten is door
werkgroepvoorzitter Bert Kremer en secretaris
Jaap de Ruijter een presentatie gegeven over
deze werkgroep en het plan van aanpak. 
Doelstelling bij het samenstellen van de werk-
groep was om bij voorkeur gemeenteleden te
betrekken die niet in de Kerkenraad zitten. En dat
is gelukt. Naast voorzitter Bert Kremer en secre-
taris Jaap de Ruijter zijn Evanne Stad, Elizabeth
Nijman, Daan Kruik, Maarten van Aken en Wim
Olden lid van de werkgroep. De werkgroep kan
adviezen inwinnen bij een aantal adviseurs uit
onze gemeente. In de periode november tot en
met mei/juni 2026 gaat de werkgroep alle rele-
vante besturen af om te komen tot een goede
analyse. Met de resultaten kan de Kerkenraad
aan de slag om na te gaan hoe een andere be-
stuurlijke invulling PG Sassenheim toekomstbes-
tendig maakt.

Communicatie
Ook start in januari een aantal gesprekken met
die personen in onze kerkgemeenschap die een
rol spelen bij communicatie. Die gesprekken
worden gevoerd door mevrouw Marina Kapteyn
van AlphaTekst. Zij is gespecialiseerd in het
verbeteren van communicatie binnen met name
kerkelijke gemeenten. De afgelopen jaren is zij
ook actief geweest voor de protestantse kerken
van Hillegom en Voorhout. Doel is om te komen
tot een heldere structuur binnen onze kerk als het
gaat om interne en externe communicatie. Die
structuur ontbreekt nu. 

Verkoop Julianakerk
Tijdens de avondbijeenkomst werd gevraagd
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Afkondigingen: er gaat iets veranderen
Sinds april 2020 verzorgde scriba Arie Dwars-
waard de afkondigingen die de ouderling van
dienst elke zondag doet aan het begin van de
kerkdienst. Zoals al eerder in ‘Op weg’ en de
Zondagsbrief gemeld, wilde hij deze taak over-
dragen aan enkele gemeenteleden. 
Dat is gelukt. Vanaf 1 januari verzorgen Tineke
Braam, Leny Reyerse en Jaap de Ruijter dit bij
toerbeurt. Berichten voor de afkondigingen
kunnen vanaf 1 januari worden gemaild naar
afkondigingen@pgsassenheim.nl. Dit kan tot
zaterdag 15.00 uur.

Uitnodiging

Huwelijk
U wordt van harte uitgenodigd bij het
kerkelijke inzegening van Hans Hau-
wert en Eefje Bakker op donderdag 22
januari om 15.00 uur in de Dorpskerk
en daarna bij de receptie in Het Ven-
ster.

naar de ontwikkelingen rond de verkoop van de
Julianakerk. Vanuit de werkgroep die zich
hiermee bezighoudt, gaf Peter Scholten een
toelichting. In september zijn er
slechts vier biedingen uitge-
bracht op de te verkopen Julia-
nakerk. Deze bedieningen waren
voor de werkgroep onvoldoende
om mee in te stemmen. Navraag
over deze lage biedingen leerde dat onder meer
de status van gemeentelijk monument voor
projectontwikkelaars een belemmering vormen
in het gebouw te investeren. Met die wetenschap
is door de werkgroep intensief contact geweest
met de gemeente Teylingen, college van burge-
meester en wethouders, gemeenteraad en fracties
van politieke partijen. Op dat moment leek het er

nog op dat mogelijk zou zijn om over dit onder-
werp een motie in te dienen in de gemeenteraad.
Begin december is duidelijk geworden dat die
motie geen kans van slagen had en daarom niet
is ingediend. De werkgroep beraadt zich samen
met twee externe deskundigen die bij dit hele
proces betrokken zijn op vervolgstappen.
Naast genoemd onderwerp werden er nog enkele
vragen gesteld over het reilen en zeilen in PG
Sassenheim. 
De avond werd afgesloten met het zingen van
Psalm 100. 

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, scriba

Jongerenraad
Voor kinderen en jongeren zijn de afgelopen tijd
weer leuke dingen georganiseerd. We denken
hier natuurlijk aan een geslaagde kerstwandeling,
maar ook aan het leuke kerstontbijt van Solid
Friends, de verhalen van de geluksbezorger voor
de kinderen van de Kinderdienst en de wekelijk-
se Oppasdienst. De Jongerenraad is blij met alle
vrijwilligers die zich op welke manier dan ook
actief inzetten voor kinderen en jongeren.

In januari komt de Jongerenraad weer samen om
nieuwe plannen te maken. Een daarvan is de

avondmaalscatechese die in februari voor basis-
schoolkinderen (middenbouw) weer wordt
georganiseerd. De betrokken ouders worden hier
verder over geïnformeerd. 
Ook denken we na over een activiteit rond
geloofsopvoeding voor ouders van jonge kinde-
ren. Over deze en andere activiteiten leest u weer
in een volgende ‘Op weg’.

Met vriendelijke groet,
Vera Kortenoever
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Pastoraatsgroep 50+: 
Leuke meiden/mensen die
nog bidden voor het eten
Op 28 januari 2026 organiseert
de Pastoraatsgroep 50+ een
inspiratieavond rond het thema
"Leuke meiden/mensen die nog
bidden voor het eten". Op deze
avond willen Erica van der
Lans en Geeri Bakker, voort-
borduren op het boekje: "leuke
meiden die nog bidden voor het
eten", wat geschreven werd
door negen vrouwen uit onze
gemeente. Het was destijds in onze gemeente een
groot succes maar er was de droom om het
concept landelijk meer vorm te geven waardoor
het meer navolging zou kunnen krijgen. Woor-
den om met elkaar van gedachten te wisselen.
Woorden die jouw en ons geloof en geloofsbele-
ving raken. Woorden waardoor je anderen kunt
inspireren of waardoor je zelf geïnspireerd raakt.

Dat gaan ze nu, bijna 20 jaar later, binnen onze
eigen gemeente oppakken met het nieuwe thema:
Leuke MENSEN die nog bidden voor het eten.
Deze avond is voor elke leeftijd en een aantal
leuke meiden zal aanwezig zijn om eventueel
tekst en uitleg te geven. Het wordt een interactie-
ve avond waarin we in kleine groepjes nadenken
en praten over een paar woorden uit dit boekje of
daarbuiten. Weet je welkom!

De avond wordt gehouden in Het Venster. Het
idee is om binnen te lopen vanaf 18.00 uur voor
een kopje soep met broodjes, waarna we om
ca.18.30 uur kunnen beginnen. Na afloop (rond
ca. 20.30 uur) is er de mogelijkheid om nog wat
na te praten en elkaar te ontmoeten. Graag willen
wij weten op hoeveel belangstellenden wij
kunnen rekenen. Daarom graag aanmelden vóór
25 januari 2026 via: pgsgroep5065@gmail.com

Pastoraatsgroep 80+ 
Beste gemeenteleden van onze Pastoraats-
groep 80+,
Allereerst wil ik u namens mede namens de
leden van de activiteitencommissie: Janske,
Annemieke, Herma, Mieneke, en de twee ouder-
lingen Anke en Jaap een mooi, gezond en geze-
gend 2026 toewensen:

Heer, neem mijn hand en houd mij vast
Op deze weg, de nieuwe toekomst in.
Geef mij een jaar dat ook verrast
Geef mij uw tijd bij dit begin.

Uitnodiging stamppottenmaaltijd
Ook in 2026 willen wij weer een aantal gezellige
bijeenkomsten voor u organise-
ren. De eerste bijeenkomst, een
stamppottenmaaltijd, staat al ge-
pland op: woensdag 21 januari
a.s. in Het Venster. Wij verwach-
ten u om 11.30 uur en de maaltijd
zal tot ongeveer 13.30 uur duren. 
Evenals vorig jaar kunt u kiezen tussen boerenk-
ool of zuurkool; met een gehaktbal of worst. In
verband met de nodige bestellingen vragen wij u

vriendelijk of u zich van te voren wilt aanmel-
den. Dit kan tot en met zondag 18 januari a.s. bij
één van de volgende dames:
Janske Colijn;
tel.nr.: 0252-214813 / 06-23952741 
Gerry Eenkhoorn;
tel.nr.: 06-23777437. 
Wilt u naast eventuele dieetwensen (vegetarisch)
ook aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: of
boerenkool of zuurkool?
Voor het organiseren van deze maaltijd zullen
weer de nodige kosten gemaakt worden. Daarom
vragen wij na afloop van deze bijeenkomst een
vrijwillige bijdrage.
Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent
geworden of dit binnenkort hoopt te worden.

Terugblik op de laatste maanden van 2025
We kijken terug op een tweetal mooie en goed
bezochte bijeenkomsten in de twee laatste maan-
den van november en december. Hieronder leest
u het verslag van deze twee middagen.

Een kijkje achter de schermen van een ste-
wardess
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Woensdagmiddag 12 november 2025 kwamen
zo’n 45 gemeenteleden van de Pastoraatsgroepen
67+ en 80+ naar Het Venster om naar de beleve-
nissen van een oud-stewardess te luisteren.
Hiervoor was als gastspreekster ons gemeentelid
Geeri Bakker uitgenodigd. 
Na het welkomst- en openingswoord, door Gerry
Eenkhoorn, kreeg Geeri het woord.
Aan de hand van een power point presentatie
vertelde een enthousiaste Geeri over haar 32-
jarige loopbaan als stewardess bij de KLM. In
deze functie heeft zij alle “ins and outs” kennen
geleerd; waarbij het woord “veiligheid” voorop
staat. 
Voor velen lijkt het beroep van stewardess een
soort veredelde serveerster, die met een trolly
door de gangpaden van het vliegtuig loopt om
met een vriendelijke glimlach de reizigers van
een drankje of een maaltijd te voorzien. “Niets is
echter minder waar”, aldus Geeri. Allereerst
worden stewardessen (en de gehele crew) zeer
regelmatig getraind op alles wat je maar bedenk-
en kunt of wat er tijdens een vlucht fout kan
gaan. Zoals op kennis van giftige stoffen, brand,
ontruiming.
Zo is het cabinepersoneel erop getraind dat bij
bijvoorbeeld brand de passagiers binnen 1,5
minuut!!! het toestel middels de opgeblazen
glijbanen kunnen verlaten.
Het veelzijdige beroep van stewardess speelde in
het voordeel van Geeri met haar verpleegkundige
achtergrond. Want ook tijdens een vliegreis
kunnen passagiers onwel raken. En wat is het dan
fijn als er een verpleegkundige of artsen (als
passagiers) aan boord zijn om de betreffende
persoon eerste hulp te bieden. Helaas moet er
ook wel eens als scheidsrechter worden opgetre-
den. Bijvoorbeeld als twee passagiers met elkaar
in de clinch liggen vanwege overmatig geluid,
geur, agressie, enz., enz. Dan heb je mensenken-
nis nodig om dit op te lossen. Een andere keer
ben je de “nanny” om even op de kinderen van
de ouder(s) te letten. Of denk aan een geestelijk
verzorger/psycholoog; want niet iedereen vliegt
voor zijn of haar plezier naar een vakantiebe-
stemming.
Daarnaast komt het frequent voor dat een deel
van het vliegtuig als cargo wordt vrijgemaakt
voor het transport van olifanten, paarden,
ééndagskuikens, vliegtuigmotoren of prachtige
auto’s. Als je dan pakweg 10 uur moet vliegen,
kan dit bepaalde geuren onder de passagiers
oproepen, die hun beklag melden bij de stewar-
dess. Kortom: tegenwoordig is een stewardess

meer een manager als een serveerster. 
In de loop der jaren is het vak van stewardess
sterk veranderd, met name na 9/11; toen er veel
vooral meer regels kwamen. Desalniettemin kijkt
Geeri terug op een fantastische tijd, waaraan zij
vele, mooie ontmoetingen heeft overgehouden en
vrienden voor het leven heeft gemaakt. Soms
waren er unieke gebeurtenissen. Want iedere
vlucht werkte je samen met een geheel nieuwe,
voor jou onbekende crew. Het was maar zelden
dat je een collega opnieuw op een vlucht mee-
maakte. Toch was het voor Geeri heel bijzonder
dat zij op haar eerste en haar laatste vlucht met
een collega-stewardess samenwerkte, maar
elkaar in al die tussenliggende jaren nooit meer
gezien hadden.
Geeri vertelde op een bevlogen wijze over haar
vak en vond een zeer aandachtig gehoor onder de
aanwezigen. Het was soms muisstil…..
Onder een luid applaus werd Geeri bedankt voor
het delen van haar verhaal, waarbij zij een boeket
bloemen en een presentje overhandigd kreeg. Als
u nog meer over het leven van een stewardess wil
weten:  Geeri  heeft er een boek over geschreven;
getiteld: “Glamour en glory van een stewardess
@ work”. Dit boek is te bestellen bij de boekhan-
del of online. Daarnaast is het als e-book bij de
bibliotheek te lenen.
Tot slot was er gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een hapje en een drankje,
waarna iedereen huiswaarts keerde.
Op weg naar huis, kijkend naar de blauwe lucht
of we zo’n “blauwe adelaar” konden spotten;
denkend aan hetgeen in de Bijbel over de adelaar
is geschreven:
Zoals een arend over zijn jongen waakt
En voortdurend erboven blijft zweven,
Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
Zo heeft de HEER zijn volk geleid,
Hij alleen
(Deut. 32:11-12).
Als commissies van de twee Pastoraatsgroepen
kunnen we terugzien op een zeer geslaagde
middag.

Optreden Warmonds ‘t Joppekoor
Op woensdag 17 de-
cember trad het War-
monds ‘t Joppekoor
voor de tweede keer in
ons nieuwe kerkelijk
centrum ‘Het Venster’

op. Inmiddels een traditie van al meer dan 10 jaar
dat dit koor in Sassenheim komt ! Het koor staat
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Binnen is het stil

Alleen, zit ik hier, God,
voor het raam van mijn huis.
Stil is het hier geworden.
De stemmen van de kinderen
klinken al lang niet meer.
Hun vreugde om het leven,
hun geruzie met elkaar soms.
De vertrouwde stem 
die mij zo vertrouwd was,
van wie een half woord 
voldoende was,
is niet meer.
Soms denk ik hem nog te horen.
In een nachtdroom is hij er weer.

Alleen, zit ik hier, God,
door het raam zie ik het leven op straat,
hoor ik het geluid.
Maar hier binnen is het stil
en zijn mijn ogen vaak betraand.
Tot U wend ik mij,
Gij zult het toch wel verstaan...

van: Marinus van den Berg

onder leiding van de heer Jan van der Voet als dirigent.
Niet alleen gemeenteleden waren aanwezig om
naar de zang en muziek van het koor te luisteren.
Koorleden namen ook familieleden mee en
andere belangstellenden vonden hun weg naar
Het Venster. Voor de pauze werden er voorna-
melijk de traditionele kerstliederen ten gehore
gebracht. Het repertoire na de pauze bestond o.a.
uit zeemansliederen en andere bekende volkslie-
deren. Tijdens de pauze werd er een kop koffie

of thee aangeboden met een toepasselijk kerst-
koekje. 
Als activiteitencommissie kregen we na afloop
vele blije en dankbare reacties voor het organise-
ren van deze middag. 
Namens de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn

Kerstontmoeting 23 december 2025
Nadat iedereen een plekje gevonden had in het
sfeervolle Het Venster en een kopje koffie of

thee met een
heerlijk petit
four en of kerst-
koekje had ge-
nuttigd werd
men welkom
geheten door ds.
E. Ezinga. Er
werden mooie

liederen gezongen door zowel het kwartet als
door de mensen zelf onder begeleiding van
George Germans. Het kerstevangelie werd
gelezen uit Lucas 1 en 2 en afgewisseld met een
lied door het kwartet.
Hierna werd de foto op de voorzijde van de
liturgie uitgelegd. Dit was het beeld van Maria en
haar kindje Jezus. Gevonden door ds. E. Ezinga
op een rommelmarkt en dat  bij haar thuis voor
het raam had gestaan. Maar toen ze op het einde
vertelde dat het helaas was gesneuveld tijdens
haar laatste verhuizing, hoorde je door de zaal
een ‘zucht van teleurstelling’.

Het kerstverhaal werd net als voorgaande jaren
door Hans de Nooij verteld. Er zaten een aantal

Vlaamse woor-
den in, die op
een vooraf uitge-
deeld blaadje,
uitgelegd wer-
den. Dat maakte
het verhaal ook
interactief.

De collecte was dit jaar bestemd voor de Goe-
moers. Deze stichting zet zich al sinds 1582 van-
uit de historische Goemoerskamer in voor
kraamvrouwen met een minimumloon in Leiden.

Ze werken vanuit de Goemoerskamer in het
diaconaal centrum ‘de Bakkerij’ te Leiden. Er
werd een mooi bedrag van € 302,50 opgehaald.

Na het slotlied: Ere zij God en het slotwoord was
het tijd voor een drankje en een hapje waarbij
velen op een informele manier met verschillende
mensen de ontmoeting voort konden zetten.
Het was een mooie middag zo vlak voor de
kerstdagen waar we allen dankbaar op terug
mogen kijken.

De diaconie Prot. Gemeente Sassenheim en
Havenkerk Sassenheim

Anita de Kreij
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Een man in de kribbe

Wandelen door een donker park is altijd spannend. Zeker  op de avond voor Kerst. Dan
kun je zomaar tegen het geboorteverhaal van Jezus aanlopen.
Dat wilden we twee van onze kleinkinderen mee laten maken. We gingen en de afstand
van Sassenheim naar Betlehem viel niet tegen. De meisjes haalden het, maar wel af en toe
op onze schouders.
Bij de ingang was er meteen
de eerste en langste verras-
sing: Een heeeeeeeeele lange
rij van bezoekers. Minstens
een half uur wachten voor
het Evangelie begon. Dat
had ik niet verwacht en het
verbaasde me ook.
Maar later was ik er vooral
verbaasd over. Want toen het
Kind geboren werd en voor
het eerst bekeken kon wor-
den, was het, wat bezoekers
betreft, een stuk rustiger!
Jezus is blijkbaar nu popu-
lairder dan toen. Als kind tenminste.

Onze pelgrimage was een prachtige tocht. Toen we door het park liepen, merkte ik hoe
groot het is.
Gelukkig waren er lichtjes, zodat we niet verdwaalden. Fijn dat er zoveel verlichte
vrijwilligers bezig waren geweest.  Wat je ook van de figuranten, de soldaten, engelen,
kunt zeggen: ze hebben allemaal een bekend, menselijk gezicht. Dat maakte duidelijk: dat
kerstverhaal is geen fantasie, maar echt! Je loopt niet door een sprookjeswereld, maar in
de  dagelijkse werkelijkheid.

De donkerte om ons heen, gaf gevoel van dreiging. Je voelt dit is geen gezellige all-
family- story, maar het begin van een gewelddadige geschiedenis.

Gelukkig werd het naarmate de wandeling vor-
derde steeds lichter. Onze zoektocht had een
bestemming, een doel. We gingen op het licht af.
Het engelenkoor bleek een groot  repertoire te
hebben. In de hemel houden ze de Top 2000
blijkbaar goed bij. Kinderen keken niet alleen,
maar lieten zich ook horen. Herodus kreeg direct
te horen dat hij niet de ware koning was!

Uiteindelijk kwamen we uit…… in de kerk, in de Dorpskerk. Een duidelijk antwoord op
de vraag: “Waar kun je Jezus vinden?” Wel had ik te doen met het kindje en de moeder
Want ze moesten in de stal nog langer wachten dan wij bij de ingang in de rij hadden
gestaan.
Gelukkig was er muziek en Jozef, die heel lief voor ze was.

In mijn hoofd zag ik ineens een ander plaatje. Ik schrok er van, maar kreeg het niet weg.
Daar lag geen baby in de kribbe, maar een man. Om mij heen, dacht ik, zouden de mensen
roepen ‘Dat klopt helemaal niet’. Gelijk hadden ze. Maar ik zag mezelf naar de kribbe
lopen en hoorde ik mezelf zeggen: “Jullie moeten dat kind niet klein houden. Het is een
man geworden. Nu huilt het nog, maar straks gaat het praten. Over God en mensen. Over
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leven en dood. Wil je horen wat hij zei?”
Dat kan….Elke zondag om 10.00 uur in een van de kerken. En….gelukkig hoef je daar niet zo lang in
de rij te staan.

Mijn verlangen om later eens mee te doen, werd sterker. De kleinkinderen zagen me wel zitten … als
soldaat of als ezel.
Over twee jaar is er weer een kerstspel. Daarom moet ik dus nog even geduld hebben. Of heb ik al veel
langer een plek in het echte geboorteverhaal? 

Ik hoor er in thuis. Want hoe vertelde Lucas het ook alweer? “Vandaag is in de stad van David voor
jullie een redder geboren” (Lucas 2: 11). En ‘jullie’ zijn u, jij en ik. 

TM

Vertrouwenscommissie
In de laatst gehouden gemeentemiddag en avond
(19 november jl.) heeft vertrouwenspersoon dhr.
Roel Willemze, namens de vertrouwenscommis-
sie, waarin ook gemeentelid mevr. Gijsje Duijzer
zitting heeft, een meer dan informatieve lezing
gehouden. Mocht er interesse zijn in de gepre-
senteerde sheets dan zijn deze beschikbaar om
nog eens na te lezen. Onderstaand meer informa-
tie van de vertrouwenscommissie. 
Tevens een boekbespreking elders in dit blad
waarin het gaat over het ‘wegkijken’. Een schok-
kend waar gebeurd verhaal met als titel ‘Het hele
dorp wist het’. 

Kees de Jong, namens de Kerkenraad 

In de kerk zou iedereen elkaar moeten kunnen
vertrouwen, toch? 
Maar wat als dat jij dat in onze kerk niet zo
ervaart? Als je bijvoorbeeld slachtoffer bent van
misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag,
nu of in het verleden, en je niemand kent met wie

je jouw geheim kunt delen.
Aarzel dan niet lang maar neem contact op met
een van de vertrouwenspersonen. Zij willen een
luisterend oor zijn voor iedereen die in vertrou-
wen iets kwijt wil over wat nu speelt of zich in
het verleden heeft afgespeeld. Zij kunnen je
advies geven en je wijzen op de mogelijkheden
van pastorale, psychologische, maatschappelijke,
kerkelijke of juridische hulp, maar zij kunnen
ook meedenken over eventuele aangiftes of
klachtenprocedures. Indien je dat wenst, kunnen
zij je daarbij begeleiden.
Vertrouwenspersonen voor Sassenheim, Voor-
hout, Warmond en Kaag:

Mevr. Gijsje Duijzer
gduijzer@yahoo.com 06-480 17 412

Dhr. Roel Willemze
r.willemze@outlook.com 06-428 68 253 

College van Kerkrentmeesters
Zo aan het begin van 2026 willen wij u allen een
bijzonder gezegend nieuw jaar toewensen. 

Giften
Dankbaar zijn we voor de opbrengst van de
collecten van de afgelopen maanden. 
De bedragen die in de vorige ‘Op weg’ stonden
waren niet compleet, daarom hier de herziene
versie.

September € 525,10

Oktober € 479,97
November € 555,45

In oktober mochten we ook een gift ontvangen
van € 100,- waarvoor onze hartelijke dank.

Actie Dankstond
De opbrengst van deze actie is tot nu toe € 4.290,
-. Een mooi bedrag, waar we heel blij mee zijn.
De bedragen die via de kerkapp binnengekomen
zijn, zitten hier nog niet bij. De actie stopt op 15
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januari en dan weten we het totaalbedrag.
Tijdens de gemeente middag/avond kwam de
vraag, wat het doel van deze actie is. Dit is een
heel goede vraag. Het bedrag is bestemd voor
onze eigen kerkelijke gemeente. De opbrengst
geeft ons de mogelijkheid soms iets extra’s te
kunnen oppakken.

Dorpskerk
We waren nog in overleg hoe we ons zo goed
mogelijk tegen inbraken zouden kunnen bescher-
men toen het, 7 weken na de vorige keer, weer
raak was. Weer een inbraak. Helaas meer schade
aan het gebouw, maar gelukkig niets van waarde
meegenomen. Opnieuw hebben Paul en Ron
Vliem het geforceerde raam direct gerepareerd,
waarvoor onze dank. Er worden stappen onder-
nomen inbraken tegen te gaan.

Julianakerk
Er ligt bij de gemeente het verzoek de “gemeen-
telijke monumenten status” van de Julianakerk af
te halen. Dit blijkt een handicap te zijn bij de
verkoop van de kerk.
Deze verleende status is wat ons betreft ook
discutabel, omdat het onderdeel zichtbaarheid
doorslag gevend was, terwijl de kerk niet op een
zichtlocatie staat.
Het gemeentebestuur heeft ons laten weten dat
deze maand bekend zal worden wat het besluit
van het college van B&W zal zijn. 
Er is een gezegde in de vastgoedwereld en dat
luidt dat je altijd te maken hebt met de 3 G’s, dat
wil zeggen Grond, Geld en heel veel Geduld.
De verkoop van de Julianakerk is daarop zeker
geen uitzondering.

Actie Kerkbalans
Op 11 januari is deze jaarlijkse actie gestart. De
werkgroep Actie Kerkbalans, die bestaat uit
Karen Zandbergen en Saskia Vermeulen zal
nadere toegelicht geven. 
De heer Henk Brouwer heeft zijn taken voor de
werkgroep neergelegd en wij bedanken hem
hartelijk voor zijn jarenlange inzet voor de Actie
Kerkbalans. Natuurlijk wordt deze vertrouwde
actie van harte bij u aanbevolen. 

Archief
De archivaris van PG Sassenheim, dhr. Tom
Wilbrink heeft om gezondheidsredenen zijn
taken neer moeten leggen. We zijn hem dankbaar
voor al het werk wat hij voor onze kerkelijke
gemeente heeft verricht door bijhouden van het

archief. 
Gelukkig heeft dhr. Dick Doolaard aangeboden
om deze werkzaamheden over te nemen en is
daar inmiddels mee gestart.

Begroting 2026 
In december is de begroting voor 2026 van het
College van Kerkrentmeesters in de Brede
Kerkenraad besproken en vastgesteld. Inhoude-
lijk is uitgebreid stilgestaan bij de verwachte
inkomsten en uitgaven voor het komend jaar.

Samengevat ziet het er als volgt uit:

Aan de inkomsten kant wordt in 2026 ongeveer
€ 327.500, - aan opbrengsten verwacht. Het
grootste gedeelte (€ 217.000, -) wordt opgebracht
door alle gemeenteleden in de vorm van de
vrijwillige kerkelijke bijdragen, collectegelden
e.d.
Dit bedrag is ongeveer € 20.000, - lager dan het
vorig jaar, dit komt o.a. door een verwachte
lagere opbrengst uit de Actie Kerkbalans.
Voor de inkomsten uit de verhuur van de Dorps-
kerk, Het Venster, maar ook nog steeds de
Julianakerk, is in de begroting een bedrag van €
91.000, - opgenomen. 
Zolang de Julianakerk, de bijbehorende zalen en
de “oude kosterswoning” nog eigendom zijn van
PG Sassenheim, kan deze heel 2026 nog worden
verhuurd aan de gemeente Teylingen voor de
huisvesting van statushouders en vluchtelingen.
In 2025 is Het Venster vaak verhuurd aan vaste
en losse huurders, maar ook voor gebruik voor
condoleances. Hoewel de condoleances in 2025
wat achterbleven bij het jaar ervoor, wordt er
voor 2026 weer ongeveer € 27.500, - aan huurop-
brengsten verwacht. Dit excl. de opbrengsten uit
de catering en consumpties. Ook kunnen we voor
2026 weer rekenen op een subsidiebedrag van
€16.000,- voor het groot onderhoud aan de
Dorpskerk.

De totale kostenkant komt voor 2026 uit op
ongeveer € 381.000, -. 
De grootste post betreft de vergoeding voor het
pastoraat (predikanten) van € 175.000, -. In de
begroting is rekening gehouden met de invulling
van de vacature van een tweede predikant (1,0
FTE). Zolang deze vacature niet is ingevuld kan
het begrote bedrag gebruikt worden voor de
tijdelijke predikantenformatie. Voor de gebou-
wen is voor 2026 ongeveer € 140.000, - begroot.
Dit is vergelijkbaar met 2025. Opvallende posten
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hierin zijn de relatief hoge energiekosten voor
zowel de Julianakerk als Het Venster. Het Colle-
ge van Kerkrentmeesters gaat hier nader onder-
zoek naar doen. 
Voor de afdrachten van het quotum aan de
landelijke PKN en de solidariteitskas zijn verge-
lijkbare bedragen als vorig jaar opgenomen
(ongeveer € 12.000, - en € 4.000, -), aangezien
nog niet duidelijk is wat de nieuwe regeling
financieel voor onze kerkelijke gemeente bete-
kent. De overige kosten van ongeveer € 47.000, -
zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Uit het kerkhof wordt voor 2026 € 121.000, - aan
opbrengsten verwacht en er zijn 
€ 87.000, - aan kosten begroot. De kosten zijn
hoger dan voorgaande jaren, omdat hierin een
post is opgenomen voor het herstel van de reste-
rende damwand van het kerkhof naast Het Ven-
ster. De bedoeling is dat deze onderhoudswerk-
zaamheden ter grootte van ongeveer € 30.000, -
in 2026 worden uitgevoerd.
Door deze incidentele extra kostenpost komt de
exploitatie van 2026 uit op € 20.000, - negatief.

Als u de begroting wilt inzien, dan kunt u contact
opnemen met de penningmeester, Tewis Zand-
bergen. (penningmeester.pgs@gmail.com of 06
3004 3820)

Namens het College van Kerkrentmeesters
Marja Mantel

Actie Kerkbalans 2026

Afscheid Henk
In de afgelopen maand hebben we afscheid
genomen van Henk Brouwer, al jaren onze harde
werker binnen de werkgroep! Na vele jaren actief
geweest te zijn binnen de werkgroep Actie
Kerkbalans, vond hij het nu tijd om te stoppen.
Ontzettend jammer, maar ook heel dankbaar voor
al het werk wat hij verzet heeft. Ook namens
deze weg nogmaals: Bedankt Henk!!! 

Wat is het geschenk van de kerk voor u? 
Op 11 januari 2026 gaat Actie Kerkbalans weer
van start. Het overkoepelende thema is ook dit
jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

We staan dit jaar vooral stil bij het geschenk van
de lokale kerk voor alle mensen die erbij betrok-
ken zijn. Wat is het geschenk van de lokale kerk
voor u? Tijdens Actie Kerkbalans krijgen alle
leden van onze gemeente een brief of mail met
het verzoek om een jaarlijkse financiële bijdrage.
In de week van 11 januari kunt u een brief of e-
mail verwachten. In de week van 18 januari
wordt de brief weer bij u opgehaald. Als u digi-
taal meedoet, zou u dan zo snel mogelijk uw
toezegging willen doorgeven? 
We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen
rekenen! Door vandaag te geven, kan de kerk
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen! 

Dank aan de vrijwilligers
Ook dit jaar hebben weer veel vrijwilligers
toegezegd een wijk voor de Actie Kerkbalans te
willen lopen. We zijn heel blij dat al deze vrij-
willigers bereid zijn dit te doen. Alvast heel veel
dank hiervoor en we wensen ze weer veel succes
met het rondbrengen en ophalen van alle brie-
ven!! 

Toezeggingsformulier
Wanneer u het toezeggingsformulier invult,
raden wij u aan gebruik te maken van de automa-
tische incasso. In de maand januari kan geen
automatische incasso plaats vinden en deze
wordt in mei 2026 geïncasseerd. Wanneer u uw
email-adres op het toezeggingsformulier invult,
zult u volgend jaar via de e-mail een digitaal
toezeggingsformulier krijgen. 

Digitale toezegging
Wanneer u hebt aangegeven de Actie Kerkbalans
per e-mail te willen ontvangen, dan krijgt u in de
week van 11 januari een mail hierover. U kunt
via de link in de mail uw toezegging doen of via
de app ‘PGSamen’ via de knop ‘Geven’. Graag
één van beide opties gebruiken, omdat ze niet
tegelijk gebruikt en ingevoerd kunnen worden.
Wanneer u een schenkingsovereenkomst heeft,
dan wordt uw toezegging automatisch ingevoerd
en zult u geen uitnodiging ontvangen. De folder
van de Actie Kerkbalans kunt u inzien op de site
www.pgsassenheim.nl 

Kerkbalans 2025
Tot 31 december 2025 is er voor de Actie Kerk-
balans 2025 een bedrag binnen gekomen van €
216.119,27. In totaal is er een bedrag toegezegd
van € 216.328,76 door 775 leden. 
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Wanneer u vragen heeft over de Actie Kerkba-
lans, kunt u contact opnemen via:
kerkbalans@pgsassenheim.nl 

Met vriendelijke groet, 
De werkgroep Kerkbalans:

Saskia Vermeulen en Karen Zandbergen

Opbrengst vierde kwartaal
De opbrengst van de kastjes in het vierde kwar-
taal van 2025 waren nogmaals bestemd voor de
aanschaf van schoonmaakmiddelen voor
Oekraïne.  Vorig jaar waren de
contactpersonen erg blij met deze actie. De

artikelen zijn door de
gebrekkige leveranties
en door de inflatie,
nauwelijks te
verkrijgen. Door de nu
al vier jaar durende
oorlog is het lastig om

bijvoorbeeld artikelen als wasmiddel of
afwasmiddel te kopen. Ons plan is om
pakketten te maken met een pak wasmiddel,
een fles afwasmiddel, een allesreiniger en een
flacon  handzeep.
Het doel was weer om ongeveer 300 eenheden
elk aan te schaffen met als einddoel een bedrag
van ongeveer € 3.000,- maar de opbrengst
overtrof onze verwachtingen; inclusief een
aantal giften ontvingen we het prachtige bedrag
van € 4.181,-.

Met deze opbrengst
kunnen we zelfs 350
eenheden van de
verschillende producten
aanschaffen. Geweldig!
De artikelen gaan met het
transport van februari mee
naar Oekraïne. Met dit t-
ransport gaat veel kleding
mee maar ook
incontinentiemateriaal en diverse medische
hulpgoederen. 
De goederen worden na het transport,
opgehaald en verdeeld onder de bevolking, de
scholen en de keukens van Tafeltje-dek-je.

Het Pastoraal Fonds en alle ontvangers van de
goederen zijn u enorm dankbaar voor al deze
bijdragen.

Namens het Pastoraal Fonds,

Jan Lindhout, Bram Hofland

Rondom de kerkdiensten
Kastjes voor uw voorbeden in de kerkdiensten 
Op 18 januari wordt een nieuwe gewoonte ge-
introduceerd voor tijdens de eredienst in de
Dorpskerk: Iedereen wordt uitgenodigd om
gebedsintenties door te geven, waar de voorgang-
er voor kan bidden. Op een papier kunt u van te
voren een vraag om gebed opschrijven, en dit

papier, dichtgevouwen, kunt u deponeren in de
kastjes bij de ingang van de kerk, onder de toren
en aan de zijkant. Misschien dat u denkt: maar
die zijn toch voor de zending? Door omstandig-
heden kunnen deze kastjes niet meer gebruikt
worden voor geld-bijdragen, maar het zijn wel
prachtige kastjes. Ze gebruiken dus nu een ander,

Hartelijk dank!
Vorige week werd ik opgebeld door mevr.
Reijerkerk, dat ik de bloemen van de kerk
kreeg. Verbaasd wel, ik ben niet ziek, en
kreeg een prachtige bos bloemen.
Heel veel dank.

Ank van Gunsteren

Pastoraal Fonds
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geestelijk gebruiksdoel! Ook zullen er losse
papiertjes en pennen klaarliggen bij deze ingang-
en, voor die mensen die bij binnenkomst iets
willen opschrijven. 
Waarom we dit willen invoeren? Welnu, om op
deze wijze ieders betrokkenheid bij de voorbeden
te stimuleren, om er echt een gemeentegebed van
te maken, voor en door de gemeente, met uitstra-
ling naar buiten.
Doet u, doe jij ook mee?

Oecumenische Viering 18 januari 2026
Een van Geest in zijn Licht: Dat is het thema van
deze oecumenische viering; de doordenking van
dit thema is voorbereid door Armeense Christe-
nen, en nemen we mee in de overweging en
liturgie. Ds. Ellis Ezinga is voorganger namens
de PGS en Hans van Wijk is voorganger namens
de katholieke parochie.

Kerkenraadslid? Wat doe je dan eigenlijk?
In het kerkblad zullen we komende maanden een kerkenraadslid aan het woord laten over zijn of haar
functie binnen de kerk. Deze maand de voorzitter van de Diaconie Jaap de Ruijter. Qua gezicht kennen
we hem wel, maar wat hij naast zijn kerkenwerk doet, weten we niet en we zijn benieuwd hoe hij deze
functie ervaart.

Wie is Jaap de Ruijter? 
Jaap de Ruijter is voorzitter van Team Diaconie.
Niet zozeer de ‘baas’ van de club, maar de
spelverdeler, initiator en mede teamlid. Ik heb de
overtuiging, dat als je iets wil, of wil veranderen,
dat je dan zelf vaak initiatief en inzet moet
leveren. 
Ik heb een hekel aan stroperigheid. Soms kun je
maar beter, na goede voorbereiding, gewoon van
start gaan om vervolgens wel weer te evalueren
en te verbeteren. Ik heb de overtuiging dat een
termijn van vier jaar als ambtsdrager mooi is.
Dat geeft anderen ook de ruimte en voorkomt te
lang en teveel inbreng van persoonlijke werkwij-
ze en ideeën. Een periode ambtsdrager kost veel
energie!

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik doe wat vrijwilligerswerk. Klus en rommel
graag. Hoop in 2026 meer tijd samen met Wil op
vakantie te zijn.

Werd je voor de functie voorzitter Diaconie
gevraagd? En wat houdt die functie eigenlijk
in?
Gevraagd weet ik niet meer zo. Iemand moest het
doen. Als pensionado heb je tijd. Je kunt
voorzitter-bestuurder zijn en voorzitter-teamlid.
Dat laatste geloof ik vooral in. 
Samen met de club van 11 diakenen als Diaconie
PGS ondersteunen, aan de slag, slimmer bezig
zijn, initiatieven nemen, samenwerking zoeken
binnen Teylingen. Dat is best lastig overigens.

Naar buiten zichtbaar zijn als Diaconie PGS.

Wat heeft deze vrijwilligersfunctie je ge-
bracht?
Vier jaar onderdeel zijn van het Team Diaconie
was een feestje. Enthousiaste, betrokken mensen
met hun kwaliteiten en ervaring.
Als team gepassioneerd aan de slag. Soms blij
zijn met de resultaten van werk en inzet. Kritisch
zijn op jezelf en op je Team. In de spiegel durven
kijken en streven naar slimmer en beter.

En het stokje, met alle verantwoordelijkheden
voor de toekomst, in september 2026 overdragen.
Want wie wil er nou niet aansluiten bij het Team
Diaconie!

Bedankt voor dit interview en ik hoop dat er in
september iemand is die de taak van Jaap op zich
kan nemen.

Arja Meijer

Als je van luisteren houdt zul je inzicht
krijgen, 
als je je oren gebruikt zul je wijs worden. 

Sirach 6: 33
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Vorming & Toerusting
Actuele bijbelverhalen, vespers en films
Hoe voeden we ons geloof? Inspiratiebronnen
genoeg. Een belangrijke bron is de Bijbel, waar
de komende periode twee avonden van Vorming
& Toerusting over gaan. Daarnaast kent de
kerkelijke traditie de vesper als moment van
bezinning en zijn er door de tijden heen films
gemaakt die in de Veertigdagentijd een bijzonde-
re betekenis kunnen hebben. Kortom, genoeg
variatie in het programma van Vorming &
Toerusting.

Samen lezen
De Bijbel blijft een boek om te
lezen. Dat vraagt wel wat van ons,
want de Bijbel is niet in onze tijd
geschreven, niet in onze taal ge-
schreven en wij zijn ook niet de
eerste doelgroep. Dus is het goed
om naar vormen te zoeken die ons
kunnen helpen bij het lezen van
teksten. Dat kan maandag 26 januari 2026 als
pastor H.A.J. van Wijk samen met ons het ver-
haal gaat lezen uit Marcus 5 vers 21-43. Een
verhaal over twee vrouwen, de een jong, de
ander oud en in die verhalen valt veel te ontdek-
ken. We gaan op zoek naar de actualiteit van
deze verhalen die al 2000 jaar oud zijn. Deze
avond vindt plaats in het Parochiecentrum Sint
Pancratiuskerk.

Zelfhulpboek
De boeken uit de Bijbel hebben tal van beteke-
nissen voor mensen. Niet alledaags is de invals-
hoek van een zelfhulpboek. Donderdag 12 febru-
ari gaat ds. Hedda Klip juist op dat aspect in.
Zelfhulpboeken zijn niet iets van deze tijd, maar
waren er ook al in de oudheid. Dat gold bijvoor-
beeld voor ‘De leer van Ptahotep’ in het oude
Egypte, maar ook voor het Bijbelboek Spreuken.
Tijdens deze avond gaan de deelnemers aan de
slag met een aantal teksten uit de oudheid om die
te vergelijken met moderne zelfhulpboeken.
Eigen favoriete zelfhulpboeken zijn welkom.
Deze avond wordt gehouden in De Verdieping,
Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout.

Vespers
Vast onderdeel in het programma van Vorming
& Toerusting zijn de Vespers in de Veertigda-
gentijd. Elke dinsdag van 19.15 tot 19.45 kunt u
naar de Sint Pancratiuskerk om daar even weg te
zijn uit de drukte van alle dag. 
De Vesperdienst is een van de gebedstijden in de
kloosters aan het einde van de middag. Ook in de
tijd van het Oude Testament bestonden dergelij-
ke vaste gebedsmomenten al. Uit die tijd stamt al
het gebruik om een of meer psalmen te lezen.
Dat gebeurt nu ook in de vespers in de Veertig-
dagentijd. Op dinsdagavond komen we samen
om de psalmen te lezen, te bidden, te zingen en
stil te zijn. 

Advertentie
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Films
Als mensen kunnen we
niet zonder verbeelding.
De film biedt hiervoor een
moderne manier om the-
ma’s te verbeelden die te
maken hebben met de Veertigdagentijd en met
Pasen. Ook dit jaar zijn door ds. Moll films
uitgezocht die op drie avonden worden vertoond:
op woensdag 25 februari, 11 en 25 maart. Deze
avonden worden gehouden in Het Venster.

Algemeen
Er geldt een eigen bijdrage voor elke activiteit
van € 3,00. Voor alle genoemde activiteiten is
het wenselijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan
via: tineke.braam@hetnet.nl 

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

NB. De inhoud van deze ‘boekbespreking’ is nogal heftig. Daarom minder geschikt voor jonge
kinderen.

Het hele dorp wist het
Rinke Verkerk, 2024 De Correspondent 

“Het hele dorp wist het” is een aangrijpend boek.
Het laat zien dat er bij seksueel kindermisbruik
altijd drie partijen betrokken zijn: daders, slacht-
offers én omstanders. En het laat eveneens zien
dat we de neiging om weg te kijken moeten
doorbreken. Dat is hard nodig, want in Nederland
maakt 3.8% van de jongens en meisjes voor het
twaalfde levensjaar seksueel misbruik mee. In
iedere basisschoolklas zit er gemiddeld één; op
de middelbare school gemiddeld twee tot drie per
klas. “Voor meer dan de helft van hen hield dat
misbruik in: aftrekken of vingeren, orale, vagina-
le en anale seks. Voor de rest betrof het betasten
van geslachtsdelen of borsten. Veelal gepleegd
door iemand die dicht bij het kind staat, iemand
die zij kennen en vertrouwen”.

De vraag waar journaliste Rinke Verkerk ruim
twintig jaar na het seksuele misbruik van haar
vriendinnetje Lenneke Veenstra mee worstelt,

gaat over het wegkijken van omstanders van wie
zijzelf er één was. Naast de dader en het slachtof-
fer is er altijd de ‘rest’. Ze zoekt na 20 jaar
contact met Lenneke. Ze spreekt met een aantal
van Lennekes familieleden en andere omstan-
ders, en reconstrueert daardoor de hele geschie-
denis waarin Lenneke, haar moeder Heleen en
Heleens vader, opa Leen, de belangrijkste perso-
nages zijn.

Op 7 juli 2001 wordt de bijdehante, onbezorgde,
twaalfjarige Lenneke, klaar om naar de middel-
bare school te gaan, seksueel misbruikt door haar
opa, Leen Veenstra. Tijdens het plukken van
bessen in opa’s bessengaard, betast hij haar, haar
beginnende borsten en tussen haar benen. Opa
Leen heeft jaren in de gevangenis gezeten in
verband met langdurig seksueel misbruik van
zijn achternichtje en zijn eigen dochters, Heleen
en twee zussen. Lenneke weet dat dan uiteraard

Bede van een migrant

Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd,
maar mijn gevoelens zijn dezelfde
als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling:
ik wil mensen dicht bij me,
omdat het zo koud is en kil
diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop we lopen is dezelfde,
maar niet het ‘beloofde land’
dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling:
ik zoek zoals jij vrede en recht
in naam van God
zo is er maar één.

Opgetekend in Quezon City tijdens een kerkdienst
voor teruggekeerde migranten
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nog niet. Op die dag wordt een zelfbewust,
zorgeloos meisje, een onzeker kind dat zich
slecht en vies voelt. Ze schaamt zich en voelt
zich schuldig omdat zij stokstijf bleef staan en
hem liet begaan. Eerst durft zij het tegen nie-
mand te vertellen, maar na een les seksuele
voorlichting vertelt zij haar meester wat haar is
overkomen. Die twijfelt behoorlijk lang maar
vertelt het uiteindelijk aan Heleen, Lennekes
moeder, die het, tot zijn verbazing, direct gelooft
en aangifte bij de politie doet. Lenneke legt bij
de politie een geloofwaardige verklaring af. Opa
Leen wordt opnieuw veroordeeld maar dit keer
tot een opmerkelijk lichte, voorwaardelijke, straf.
Lennekes moeder blijkt, mogelijk door haar
eigen voorgeschiedenis, niet in staat om aan haar
dochter de zo nodige veiligheid te bieden. Lenne-
ke voelt zich daardoor alleen, verdrietig en boos.
Haar familieleden kijken weg. Het gonst in het
dorp maar niemand toont enig medeleven; ieder-
een is op zijn hoede voor de familie Veenstra.
Lenneke begint haar verhaal dan maar rond te
vertellen, ook aan vriendinnetje Rinke. Het niet-
gewenste resultaat is dat iedereen, ook Rinke,
wegkijkt en Lenneke gemeden wordt. Sommigen
lijken haar zelfs de schuld te geven. Ook op de
middelbare school gaat het steeds minder goed.
Ze wordt gepest; ze klapt dicht. Alleen met één
vriendin kan ze praten; die vriendin luistert en
leeft zo goed mogelijk met Lenneke mee. Het
gedrag van de ‘anderen’ is bijna nog traumati-
scher dan het misbruik zelf. Lenneke gaat in
therapie, maar in aanwezigheid van moeder
omdat ze minderjarig is, en dat werkt dus niet. 

Opa Leen wordt weer opgenomen in het sociale
leven in het dorp, in zijn familie en in zijn kerk
alsof er niets gebeurd is. Achter zijn rug wordt
hij wel eens een ‘vies mannetje’ genoemd. 
Leen Veenstra stond bekend als een eigenwijze
en uiterst dominante man, wiens wil in huis wet
is; daar heerst een constante sfeer van terreur,
onderdrukking en onderwerping. Zijn vrouw is
niet tegen haar man opgewassen. Ze krijgen drie
dochters en twee zonen. Op een dag in 1993
wordt Leens oudste zoon Nelis, die werkzaam is
in Leens bedrijf, door een jeugdouderling verteld
dat zijn vader zijn achternichtje, Tamara, dat ook
in de zaak werkt, al sinds haar 16e jarenlang
seksueel misbruikt en verkracht heeft. Nelis is
geschokt. Hij confronteert zijn vader hiermee,
maar dat leidt tot niets. Tamara vertelt het aan
haar orgelleraar. Die informeert de jeugdouder-
ling. Pas in 1994 durft Tamara zelf aangifte te

doen en de, jaren eerder misbruikte, dochters van
Leen leggen een ondersteunende verklaring af.
Leen wordt gearresteerd, bekent schuld, maar
heeft geen spijt. In 1995 gaat hij 2 jaar de ge-
vangenis in. Daarbovenop krijgt hij 3 jaar voor-
waardelijk opgelegd. Vanaf dat moment staat
Leen ‘onder tucht’ van de kerk. Dat betekent dat
hij, door gebrek aan het tonen van berouw tijdens
meerdere gesprekken met de Kerkenraad, niet
meer aan het Heilig Avondmaal mag deelnemen.

Lennekes moeder, Heleen, de oudste van de
kinderen Veenstra, werd tijdens de jaren zeven-
tig, van haar 6e tot haar 16e, door vader Leen
misbruikt en verkracht, evenals haar twee zusjes
in de jaren daarna. Pas na verloop van tijd durfde
zij het haar moeder te vertellen. Haar moeder
probeerde te voorkomen dat Leen aan Heleen
kon zitten, maar tevergeefs. Vanaf haar 13e gaat
Heleen zich fysiek verweren. Ze deelt haar
geheim met de kapster, de ouderling en de
conciërge. Maar niemand onderneemt stappen
die effect sorteren. Ook de ouderling niet, die het
wel had beloofd. Het stopt pas wanneer ze een
vriendje krijgt en omdat vader Leen zich met
haar jongere zusjes is gaan bezighouden. Ze
volgt succesvol de opleiding ziekenverzorging.
Ze trouwt. Ze wil het verleden achter zich laten
en zo normaal mogelijk aan de maatschappij
deelnemen. Tijdens Leens gevangenisstraf voelt
zij zich verantwoordelijk voor haar moeder. Dat
gaat zo z’n gangetje totdat Leen in 1997 vrij-
komt. Met haar moeder, oma, spreekt Heleen af
dat haar dochter, Lenneke, wel naar opa en oma
mag maar alleen als oma er is. Vier jaar later let
oma een keer niet op en opa vergrijpt zich aan
zijn kleindochter. Heleen treedt heel doortastend
op. Stelt de familie en vrienden op de hoogte.
Doet aangifte. Regelt slachtofferhulp voor Len-
neke. Maar blijkt zelf onvoldoende in staat om
met haar dochter mee te leven, geen knuffel,
geen liefkozing. Beiden voelen zich in de steek
gelaten, Lenneke omdat haar moeder toch wist
waartoe opa in staat was en Heleen omdat Len-
neke nauwelijks geïnteresseerd lijkt in de tien
jaren die Heleen misbruikt is. 

Als ze twintig is ontmoet Lenneke haar toekom-
stige echtgenoot, die toevallig ook Leen heet.
Ook Leens moeder werd als kind misbruikt door
haar vader. Daardoor begrijpt hij Lenneke en
reageert goed. Ze trouwen drie jaar later en
krijgen een zoon en een dochter(!). Omdat het
een meisje is raakt ze volledig in paniek.
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Ouder worden is
terugzien naar mijn leven.
Dagen van voorheen 
keren terug in mij.
Soms doen ze verdriet en pijn.
Sommige dagen 
zou ik willen vergeten.
Over andere dagen
praat ik graag nog eens.
Het doet me goed ze te herinneren.
Ik ben dankbaar voor mensen,
die naar mij willen luisteren.
Ik zie terug op mijn leven
en ik probeer mijn leven
te aanvaarden zoals het was.
Ik vraag om vergeving
als ik verkeerd deed,
tekort ben geschoten,
verkeerd heb gekozen.
Ik bid U, Heer, mij te aanvaarden
zoals ik geworden ben.
En dat ik niet vastraak
in eindeloos gepieker.
Schenk mij het vertrouwen,
dat U een God 
van barmhartigheid bent:
groter dan ons hart.

van: Marinus van den Berg

Psychotherapeut Frank en haar echtgenoot
helpen haar er doorheen. Dan krijgt zij een mail
van journaliste Rinke, die spijt heeft dat zij
Lenneke toen het misbruik nog vers was, zo in de
kou heeft laten staan. Met steun van Frank en
echtgenoot Leen besluiten zij samen anoniem
Lennekes verhaal op te schrijven. 

Dit is niet alleen een verhaal van een familie die
worstelt met seksueel misbruik achter de voord-
eur, het is ook het verhaal van een gemeenschap
die wegkijkt, die niet weet hoe om te gaan met
dit probleem. Door weg te kijken geef je de
dader macht en beschadig je het slachtoffer.
Vraag het slachtoffer hoe het gaat met haar/hem.
Luister naar haar/zijn verhaal en leef mee. Dat
helpt het slachtoffer én de omstanders. 
Omstanders zijn echt niet machteloos! Niet door
zelf in te grijpen maar door zo snel mogelijk
professionele hulpverleners zoals Centrum
Seksueel Geweld, Veilig Thuis, vertrouwensper-
soon, eventueel de politie, in te schakelen als
u/jij misbruik vermoedt.
Mat nadruk brengen wij dit als uw vertrouwens-
personen onder de aandacht.

Gijsje Duijzer en Roel Willemze

Advertentie
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Protestantse diensten in de Bernardus 
om 16.00 uur in de Kapel

vrijdag 20 februari ds. Sietske van der Hoek

Trots

Ik schaam me soms voor hoe ik doe,
dan doe ik zo onhandig,
zo impulsief, zo ondoordacht,
zo allerminst verstandig!

Ik schaam me soms voor wat ik zeg,
ik ben dan veel te open;
en als ik dat herstellen wil
klinkt ‘t pas echt bezopen.

Maar als ik verder kijk dan dat,
al lijk ik soms stupide
dan ben ik trots op wie ik ben
en wat ik heb te bieden

uit: -Een gat waar zit je hart zit-, Baukje van Keste-
ren
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Kerkdiensten Dorpskerk

zondag 18 januari
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Zondag voor Eenheid en Gebed
ds. E.M. Ezinga
1e Oekraïne - slachtoffers en ontheemden
2e Kerk en Diaconie
Mieneke Zwaan / Rosemarijn v. Drimmelen

zondag 25 januari 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. J.W. Korpelshoek
1e Jonge generaties - Bijbelspellen
2e Kerk en Diaconie
Gerry Eenkhoorn / Leia Post

zondag 1 februari 10.00 uur 
collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

ds. Th. Doornebal (Lisse)
1e Omzien naar gevangenen in Nederland
2e Kerk en Diaconie
Lily Kruik / Tess Koning

Taizéviering
ds. T. Moll
Diaconie + Kerk

zondag 8 februari 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. S. v.d. Hoek
1e Noodhulp vluchteling uit Soedan
2e Kerk en Diaconie
Marianne de Nooij / Laura Nijman

zondag 15 februari 10.00 uur
collecte

oppasdienst

dhr. M. de Ridder 
1e Omzien naar gevangenen in Nederland
2e Kerk en Diaconie
Noë Eenkhoorn / Mariëlle v.d. Zwam

zondag 22 februari

Veertigdagentijd I

10.00 uur
m.m.v.

collecte

oppasdienst

ds. E.M. Ezinga
Canticum Vocale
1e Veertigdagentijdcollecte
2e Kerk en Diaconie
Hanneke Jellema / Leia Poot



Een sneeuwklok in de winter

Een sneeuwklok in de winter
wit-bloeiend op een graf,
want wie God zoekt, die vindt Hem
soms zomaar, onverwacht:

een lichtje in het donker,
een godslamp in de nacht,
een wonder boven wonder,
geen mens die het bedacht.

Wij zijn, in dreigend duister,
de wanhoop steeds nabij,
de nacht baart vals gefluister:
verdwenen, dood ik Hij!

Maar dan, een levensteken:
licht, engelen sneeuwwit
het grauw gordijn geweken,
knielt, herders, en aanbidt!

Een sneeuwklok in de winter,
signaal van Gods geduld,
Hij geeft zijn Kind, maar windt Hem
in doeken: zeer verhuld,

tot in de lieve lente
dit licht de aarde raakt
en niemand meer zal schenden
wat Hij ooit heeft gemaakt.

Dan breekt de aarde open
dan klinken klokken blij:
dan lopen onze doden
voorop, één lange rijd,

want op die dag begint er
te spelen in de zon
ten afscheid van de winter:
een sneeuwwit carillon.

En wat die klokken spelen
en zingen in dat uur?
Dat God ons hart zal helen
zijn licht is vreugdevuur!

van: André Troost
melodie: Gezang 124


