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Opmaat     

Sneeuw

Ik houd van vers gevallen sneeuw. Van de onge-
repte wereld die ontstaat wanneer al dat wit als
een warme deken heen ligt over wat koud, vuil
en oneffen is. De rommel in je tuin, de dorre
planten die je nog had willen opruimen, die
bouwput om de hoek, een stapel autobanden op
een industrieterrein, alles wordt met die sneeuw
bedekt als met een mantel van vergeving. Ik
houd van vers gevallen, ongerepte sneeuw.

Ik weet heel goed hoe lastig die sneeuw is voor
wie slecht ter been is, hoe gevaarlijk en glad de
wegen worden voor wie er omwille van wat dan
ook toch op uit moet. En zuchtend veeg ik het
stukje straat voor mijn huis, en dat van de buren
links en rechts óók maar meteen. Maar dan nog:
ik houd van een wereld die met sneeuw bedekt
is. En geef toe: zo’n wereld is mooi, betoverend
mooi.

Ik vind het altijd ook zonde om dan door die
ongerepte sneeuw te lopen. Ik laat zo’n grof
spoor van voetstappen na in die reine,
ongeschonden wereld. De schoonheid wordt zo
verstoord, en het vuil en alle oneffenheden van
deze wereld komen zo gauw weer in het zicht.

Een nieuw jaar heeft iets van een ongerepte
wereld, op de frisse morgen na een nacht van
zware sneeuwval. De lucht is blauw, de zon
schijnt zwak maar wel helder. En de wereld is
prachtig mooi, onschuldig. Over alles wat dat
jaar nog in petto heeft ligt een deken van sneeuw,
een genadige verhulling. 

Wanneer we wisten wat daar lag te wachten -
we zouden het jaar niet binnen durven.

Maar niemand van ons kan zich de luxe permitte-
ren om dat nieuwe jaar van achter het glas te
bekijken. Wij zijn geen toeschouwers, wij zijn
deelnemers. Wij moeten dat jaar binnen, in de
wetenschap dat ook wij het zijn die smerige
voetsporen zullen nalaten. Het vuil van deze
wereld is ook het vuil van onze handen en voe-
ten.

Staat daarom in de profetieën van Jesaja ‘Al zijn

je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als

sneeuw?’ Als een geruststelling: het vuil van dit
nieuwe jaar wacht, maar de vergeving ligt óók al
klaar. En staat daarom misschien in oude op-
schriften bij elk nieuw jaartal die lettertjes A.D.?
Als een genadig voorteken: ook dit jaar, 2024,
met al wat het brengt, kome wat komt, is een jaar
onzes Heren....

ds. Egbert van der Weide

Als je de wereld 
draaglijk maakt voor jezelf, 

dan maak je haar ook 
draaglijk voor anderen. 

Anuïs Nin
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agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep, start 4 september om 13.30 uur vanuit de Witte Zaal.

Elke dinsdag : HobbyGroep in de Witte Zaal van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

maandag 8 jan. : Samen Bijbel lezen: Handelingen 2 om 20.00 bij fa. Vliem

dinsdag 16 jan. : Het verhaal van de vloed in de Bijbel en in Mesopotamië om 20.00 uur

in ‘t Zenit te Warmond

dinsdag 23 jan. : Thema-avond ‘Heilige landen’ om 20.00 uur in ‘t Zenit Warmond

woensdag 31 jan. : Omgaan met dementie om 20.00 uur in de Havenkerk

dinsdag 6 febr. : Pastoraatsgroepp 50+ Filmavond om 20.00 uur in de Blauwe Zaal

dinsdag 6 febr. : Het verhaal van de vloed in de Bijbel en in Mesopotamië om 20.00 uur

in ‘t Zenit te Warmond

woensdag 28 febr. : Pastoraatsgroep 80+ Warme lunch om 11.30 uur in de Blauwe Zaal

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur op de kleine Jeugdzolder ingang achter-

om via het trappenhuis (data worden vermeld op de Zondagsbrief)

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 14 februari 

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 5 februari

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Julianalaan 6. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

19-11
26-11   

03-12   
10-12   
17-12   
24-12   
25-12   
31-12   
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Predikanttekeningen

Nu-hier-dan-daar predikant

Nieuwjaarswens
Bomen hebben fascinerende vormen en kracht
tot groeien. Elke keer geniet ik daar met volle
teugen van op de route Den Haag - Sassenheim
en vice versa. ‘Een boom opzetten’ of ‘bomen’
vind ik ook in dat opzicht zo’n mooie beeld-
spraak voor ontmoeting en gesprek. Daarom
wens ik ieder naast licht en verlichting, stilte en
genieten, ook de medemenselijkheid van bomen.

Kerstnacht
De geboorteverhalen van Jezus in het Lucas- en
Matteusevangelie lees ik onder andere als vertel-
lingen over bekering. Bekering, niet van een
godsbeeld, maar van een Messias-beeld. De
sterke Messias-man die de Romeinen zou ver-
slaan, verandert in een kind in doeken gewikkeld
(pasgeboren) in een voerbak. Zoiets. Dit
Messias-kind (in de Griekse taal: Christus-kind)
leert later dat je zult bidden voor wie je vervol-
gen en zegenen die je vervloeken. Deze leer
klinkt al door in het grote Jozef-en-zijn-broers
verhaal (Genesis 37-50) en in het kleine kind-in-
het-biezenmandje verhaal (Exodus 2). Voor de
Kerstnacht inspireerde mij dat, jaren geleden, om
Simeon uit het slot van Lucas 2 te beschouwen
als een bekeerling in dit opzicht. Daartoe ver-
bond ik bovengenoemde verhalen uit Genesis
(Egypte, Jozef en zijn broers) en Exodus (Egyp-
te, Mirjam, haar moeder, de dochter van de Farao
en Mozes) met Lucas 1 en 2. Simeon die aan het
eind van Lucas 2 het Jezus-kind in de armen
neemt, zag ik tegelijk ook voor mij als één van
de herders op de velden rond Bethlehem.

Ik bedacht verder: eens bezeten van geweld, ook
richting zijn broer Jozef -die hij aangaf en als
slaaf verkocht- wordt Simeon verrassenderwijs
later door Jozef opgezocht in de velden van
Efrata waar Simeon herder is. Zijn broer neemt
geen wraak maar vraagt Simeon om naar Bethle-
hem te gaan, op zoek naar een kind in doeken
gewikkeld en liggend in een kribbe. Simeon die
weinig tot niets meer heeft met de (bovenge-
noemde) verhalen van Jozef en Mirjam (‘geen
plaats voor hen in de herberg’) maar zweert bij
wraak en geweld, is in de velden van Efrata van
zijn stuk gebracht door zijn broer Jozef die geen
wraak neemt, en wordt even later in Bethlehem
verrast door het kind in de kribbe, omgeven door
de ouders Jozef en Maria(m) (= Latijn-Grieks
voor Mirjam). 

Aan het slot van Lucas 2 wordt Simeon recht-
vaardig en vroom of bedachtzaam genoemd. Dat
sluit geenszins uit dat iemand gewelddadig en
wraakzuchtig kan zijn geweest. Een rechtvaardi-
ge, leerde ik, staat tegenover een onrechtvaardige
in de zin dat een rechtvaardige oprecht en open
is over niet alleen succes maar ook over falen en
misdaad; een onrechtvaardige zou er vooral op
uit zijn om zichzelf te rechtvaardigen en vooral
goed te praten. Simeon bekeert zich, door wat
hem overkomt rond en in Bethlehem, van volge-
ling van een sterke Messias-man tot volgeling
van een kwetsbare Messias die niet ‘los verkrijg-
baar’ is maar ieder oproept om samen een Messi-
aanse mensheid te vormen, sterk in kwetsbaar-
heid, biddend voor wie je vervolgen, zegenend
voor wie je vervloeken. Toen het kind van
Bethlehem veertig dagen oud was, ging Simeon
naar de tempel in Jeruzalem waar kinderen op
hun 40e dag gezegend worden en nam ook hij het
in zijn armen en loofde God met de woorden
(Naardense Vertaling): Meester, nu laat gij uw

dienaar los in vrede, naar uw woord; want mijn

ogen hebben gezien uw reddend werk. (Lucas
2:29-30) 

In de afgelopen Kerstnacht kroop ik in de huid
van Simeon, stelde mij voor dat de Julianakerk
de tempel was waar niet alleen Simeon maar
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velen waren gekomen om de kinderen te zege-
nen, met name het Jezus-kind én de ouders Jozef
en Maria. Naast vele teksten vormen voor
Messias-mensen zeker ook de (bovengenoemde)
verhalen van Jozef en Mirjam/Maria(m) bescher-
mende doeken - beschermend tekst-iel. Doeken,
textiel, verhalen die helpen om je in deze wereld
te kunnen geven ten behoeve van het uithongeren
van de oorlogsgeest en het boeiender maken van
samenleven. Niet zozeer: leren leven met ver-
schillen, maar liever: het leven leren met ver-
schillen. Zoiets.

Pastoraat
Bezoekwerk

Een jaar werkzaam voor uw gemeente (20 uur
per week), blijft mijn belangrijkste opdracht het
pastoraat. Naast af en toe voorgaan op zondag en
verkennen van catechesemogelijkheden met een
groep van circa twaalf jonge-ren van rond de
dertien, zal ik vooral bezoekwerk blijven doen.
Schroom niet om iemand onder mijn aandacht te
brengen van wie u vindt dat voor hem of haar
aandacht of bijstand behulpzaam zou kunnen
zijn. 

Uitvaarten

Ook bijstand bij uitvaarten zal weer geregeld op
mijn pad komen. Omdat ik dat waarschijnlijk
niet allemaal zelf kan doen, zijn hier in overleg
met de kerkenraad afspraken over gemaakt. Wie
vanuit onze gemeente bijstand zoekt van een
predikant bij een uitvaart, zal in principe bij mij
uitkomen. Ben ik in de gelegenheid, dan dien ik
zelf deze bijstand te verlenen en zal dat van harte
doen. Ben ik niet in de gelegenheid (andere
werkzaamheden of verlof) dan val ik terug op de
collega's Maurits de Ridder of Tim Moll. Als ook
zij niet kunnen, dan zal indien mogelijk collega
Marius van Duijn waarnemen. Omdat niet ieder-
een deze route kent en de familie b.v. één van
bovengenoemde collega's kan benaderen, zal

deze in principe verwijzen naar mij waarop ik
beoordeel wat voor mij mogelijk is. Kan ik niet,
dan ga ik te werk zoals hierboven beschreven.

Afgelopen tijd mocht ik bij enkele uitvaarten
bijstand verlenen. Familie die een predikant of
geestelijk verzorger zoekt, kan uitkomen bij
anderen dan hierboven genoemd. Daarom vindt
u hieronder ook een In memoriam van collega
Annelies Moolenaar uit Lisse.

In memoriam 
* Laura Oosthoek-van Rooijen

Op maandag 6 november is overleden in de
leeftijd van 87 jaar Lourina Oosthoek - van
Rooijen, echtgenote van Dick Oosthoek. Zij
woonde op de Pancraszicht 8. Geboren en opge-
groeid in Westkapelle in een gezin van vijf
kinderen ging ze na haar schooltijd uit huis om
de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Het
werk dat daaruit voortkwam was veelzijdig tot
aan het lesgeven aan aankomende collega’s. Met
haar man Dick, die uit het naburige Zoutelande
kwam, bracht ze twee kinderen groot. Naast haar
werk zorgde zij niet alleen met toewijding voor
haar gezin, maar ook voor haar vader en moeder
en oma, en toonde ze veel
belangstelling voor de familie,
ouderen en buren. Op vakantie
gingen ze vaak het water op om
te zeilen. Een aantal weken voor
haar overlijden was het moeilijke
moment van verhuizing van
Dick naar de Bernardus omdat
hij intensievere zorg nodig had. Haar man,
kinderen en kleinkinderen brachten haar in
herinnering als een wilskrachtige vrouw, het
tegenovergestelde van egoïsme, een stille, liefde-
volle kracht op de achtergrond, altijd eerst aan de
ander denkend en dan pas aan zichzelf, toegewijd
aan iedereen, ‘Laura, je bent alleen geboren,
maar je gaat heen in de harten van allen die je
liefhebben’. Correspondentieadres: Dick Oost-
hoek, Bernardus, Hoofdstraat 82, 2171 AV. 
* Margje Jetske de Wolde-Verboom

Margje Verboom werd geboren op 15 oktober
1937, en gedoopt met de namen Margje Jetske.
Ze groeide op in De Kaag, en ging al jong uit
werken. Ze trouwde met Klaas de Wolde, en
kreeg twee dochters: Helma en Sandra. De
Dorpskerk in Sassenheim werd haar geestelijk
huis: ze kwam er graag, samen met haar man. Ze
hield enorm van zingen en voegde zich bij
kerkkoor De Lofstem. Ze stond graag klaar voor
anderen, en bij een kop koffie kon ze een goed
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Een liefdevolle aanraking doet soms meer
dan een heleboel mooie woorden. (Phil
Bosmans)

luisterend oor bieden. Ze genoot ervan, ook oma
en overgrootmoeder te zijn geworden. Haar
laatste twee jaren werd ze verzorgd in Berkhout,
Lisse. Vredevol is zij heengegaan, op 18 novem-
ber 2023. Ze is 86 jaar geworden. De dankdienst
voorafgaande aan haar begrafenis was in de
Dorpskerk op 23 november. Uit het evangelie
werd Mattheus 25: 34 t/m 40 gelezen: Als je Mij
volgt: toon mijn liefde aan de ander! Correspon-
dentieadres: Krelagestraat 68, 2163 JC Lisse

ds Annelies Moolenaar, Lisse
* Cor Meijer

Op 22 november 2023 is overleden in de leeftijd
van 88 jaar Cornelis Pieter -Cor- Meijer, echtge-
noot van Elly Meijer-van Hoven. Geboren en
getogen in Loenen bij Apeldoorn groeide hij op
in een gezin met twee zussen. Tijdens en na de
Mulo ging hij werken in een schoenfabriek en is
vervolgens  boekhoudwerk gaan doen bij de
Raad van Arbeid. Op latere leeftijd ontmoette hij
Elly die als veertiger haar eerste man was verlo-
ren. Cor ontmoette haar gezin en haar vele broers
en zussen en wist zich blijvend opgenomen in
gezin en familie van Elly toen zij trouwden.
Naast geluk dat hij met zijn vrouw deelde was er
ook veel leed vanwege het overlijden van Leny
en nog niet lang geleden van Henk en Marja, de
drie kinderen van Elly. Eenvoudige dingen deden
hem goed: samen er op uit naar familie of ergens
wat nuttigen, met kleinzoon Danny naar sport
kijken op de tv, regelmatig zijn vader in Nijme-
gen opzoeken en helpen, er op uit voor de weke-
lijkse boodschappen. Cor hield van bekende
teksten en liederen uit de kerkelijke traditie en
luisterde graag naar zijn zingende vrouw. Als
geen ander besefte hij op het eind van zijn leven
dat Elly opnieuw verlies te verwerken zou krij-
gen. Door vlak voor zijn overlijden met intense
liefde haar naam te noemen, bracht hij daarmee
dit besef en nog veel meer tot uitdrukking.
Correspondentie adres: Elly Meijer-van Hoven,
Parkhove 205, 2171 JC Sassenheim
* Nel Jongbloed -van Klaveren

Op donderdag 14 december 2023 is overleden in
de leeftijd van 95 jaar Neeltje -Nel- Jongbloed-
van Klaveren weduwe van Jacobus Jongbloed.
Zij woonde in de SassemBourg. Geboren in
Katwijk groeide zij daar op en vanwege de
oorlog ook in Rijnsburg waar zij haar man Koos
leerde kennen, en na hun huwelijk met hem op
Sassenheim ging wonen. Samen brachten zij vier
kinderen groot. Schoonmaakwerk deed ze graag
en diende hiermee vele jaren een huisartsenprak-
tijk. Daarnaast hield ze van zingen en zat op een

koor. De laatste jaren kreeg ze ook plezier aan
schilderen. En altijd deed ze graag mee met
allerlei familiebijeenkomsten. Haar kinderen
brachten haar in herinnering als een sterke
vrouw, een luisterend oor, een echte moeder, een
thuis, warm, gevoel voor gezelligheid, in de
eerste plaats denken aan een ander.
Correspondentie-adres: Kerkzicht 103, 2215 DX 
Voorhout of per e-mail:
•  Jooplubbers@ls-montage.nl

ds. Martin Koster
tel: 070-4065871  
e-mail: m.koster@kpnplanet.nl
In principe op maandag en dinsdag in
Sassenheim

Bedankt
 

Zondag 26 november ben ik in de kerk flauw
gevallen. Dat was schrikken.

Op deze manier wil ik iedereen bedanken die
mij heeft opgevangen en geholpen. Iemand die ik
later sprak, was verbaasd over de snelle hulp.

Na een nachtje in het Alrijne ziekenhuis weer
thuis en gaat het naar omstandigheden goed.

Ep Dijkstra

Bedankt
Ik wil iedereen hartelijk be-
danken voor de prachtige bos
bloemen, die ik heb gekregen
en tevens voor de lieve kaart-
jes. Met tegenzin liet ik mij opnemen en vreug-
devol ging ik weer naar huis. Ik kan zeggen: het
gaat goed met mij!

Pim Bloemsma
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De voorzitter schrijft.... 

Het is donderdag, vierde kerstdag. Gisteren werd ik door een bericht van scriba Arie erop attent

gemaakt dat de kopij voor deze ‘Op weg’ begin volgende week moet worden ingeleverd. Een uurtje of

wat achter de PC om wat gebeurtenissen ‘uit kort verleden’ en ‘voor nabije toekomst’ met u te delen.

Kerstdagen
De kerstdagen zijn geweest en het was her en der
feestelijk druk op de kerkelijke erven, die van
Sassenheim in het bijzonder. De voorbereidingen
-voor en achter de schermen- beginnen veelal
maanden voorafgaande aan Kerst. Denk alleen
maar eens aan de kerstwandeling, het instuderen
van repertoire van koren, orkest en organisten, de
thema’s van erediensten, het inroosteren van
vrijwilligers, etc. Wat is het dan spijtig dat de
medewerking van Canticum Vocale en dirigent
en organist Ad de Joode, vanwege medisch
ongemak van laatstgenoemde, op het laatste
moment moest worden gecanceld. Minder dan 24
uur voor de kerstnachtdienst is er geschakeld
door ds. Martin Koster, organist George, beam
en stream en een ieder die te maken heeft met de
gewijzigde liturgie. Er is zelfs nog over nage-
dacht om de liturgie (die al was gedrukt) op-
nieuw te drukken. Dit laatste ging wat te ver, via
de beamer zijn immers de wijzigingen voor een
ieder goed te volgen.   

‘Gij zult een kind vinden in doeken gewik-
keld... en zij vonden Maria en Jozef’, het thema
van de kerstnachtdienst. Een dienst waarin door
de gemeente veel is gezongen, mooi ingepast in
de gewijzigde liturgie. Het kerstverhaal rondom
de geborene werd door ds. Martin Koster op een
bijzondere wijze vertolkt. Met de doeken rood
(Jozef) en blauw (Maria) en centraal het kind
Jezus.

Een dag later, Eerste Kerstdag. De laatste bijdra-
ge in de Julianakerk van de Christelijke Harmo-
nievereniging Crescendo tijdens deze kerstdienst
met ds. Tim Moll. Op de website, PGSamen app
en de Zondagsbrief heeft, voorafgaande aan deze
dienst, een memorie gestaan van Crescendo &

Julianakerk. Het was goed om in een mooie volle
Julianakerk (goed te horen dat dan de akoestiek
zoveel mooier is) de geboorte van Gods Zoon te
vieren en te zingen samen met Crescendo. 

‘Kerstfeest, valt er hier wat te vieren dan?’
met als thema aankondiging ‘Zing, huil, bid,
lach, werk en bewonder’. Er was deze kerstdag
weer veel met elkaar te vieren, zeker weten. 

Samen met de kinderen 
Deze dienst voelde voor mij en mijn vrouw
Henny bijzonder. Onze twee dochters en zoon,
sinds enige tijd niet meer in Sassenheim wonend,
sloten bij ons aan tijdens de dienst. Het voelde
goed om de herinneringen, 40 jaar en langer
geleden, van het met elkaar naar de kerk gaan
juist in deze dienst te delen. Evenals tal van
gezinnen die in het verre verleden de
kerk(kerst)dienst in de Julianakerk of Dorpskerk
bijwoonden. Bij de diensten op kerstavond en
eerste kerstdag bemerkte ik dat een aantal ouders
werden vergezeld door hun kinderen. We voel-
den ons op eerste Kerstdag ’opgetogen’. Niet
vanwege de kerstkleding maar vanwege de
treffende boodschap van de geboorte van Jezus
Messias als Mens onder mensen. En dat we dit
samen als gezin konden meemaken. Met vroeger
jaren in gedachten waarbij we als ouders onze
drie kinderen lieten dopen in de Julianakerk. Een
doopjurk van (o)pa en (o)ma die door de drie
kinderen is gedragen. Familie en zeker, (o)ma’s
en (o)pa’s, aanwezig. We zijn er heel blij van
geworden en zijn nog steeds blij. Van onze
kinderen vernamen we nog: “Jullie zaten nor-
maal gesproken toch achter de paal?” “Klopt,
daar zitten we nog steeds.” Maar nu niet, ‘onze
bank’ was al bezet toen we aankwamen en dat is
goed. Dus deze keer op de bank voor de paal
gezeten. De herinnering aan Julianakerk, Cres-
cendo, kerstvieringen van jaren geleden werden
anno 2023 opnieuw ervaren. 

Papieren zak, zondagsschool
Nog een herinnering en deze schoot me te binnen
toen de kinderen van de Kinderdienst op eerste
kerstdag met een papieren tas met inhoud de
kerkzaal binnen kwamen. Dat deed me denken
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aan de kerstvieringen op tweede kerstdag in
Katwijk. Ouders met kinderen (van de
Hervormde zondagsschool ‘Mosterdzaadje’)
zorgden voor een volle kerk
en na afloop van de dienst
was er.... inderdaad u raadt
het al.... een papieren zak
met lekkers (snoep en fruit)
en een leesboek van
schrijver W.G. van der
Hulst. U kent de tientallen
titels wel als ‘Ouwe Bram’,
‘Peerke en z’n kameraden’,
‘Het wegje in het koren’. 

Het was altijd een heel gedoe om de kinderen
-en daar was ik als Hervormd ventje ook bij
aanwezig- tijdens het uitdelen keurig in de rij op
hun beurt te laten wachten. Kan me nog goed de
meester van de zondagsschool herinneren die
zich ergerde aan de drukte en rumoer van de
kinderen en met bulderende stem in de kerk riep
“Als je nou je mond niet houdt, dan krijgen jullie
geen zak”.  

Kerstviering, 75+
Evenals voorgaande jaren heb ik de kerstviering
van de gemeenteleden 75+ in de Dorpskerk
bijgewoond. Ook deze keer weer een warme en
sfeervolle viering met kaarslicht, samen- en
kwartetzang, gebed, gesproken woord en een
boeiend kerstverhaal. Met dank aan Diaconie,
sprekers, koster Paul en helpers, en tal van
helpende handen. Zo’n 90 gemeenteleden van
PGS en Havenkerk hebben een dankbare middag
gehad met koffie en iets lekkers en drankje met
hapje na de viering. En.... niet te vergeten de
ontmoeting van en met elkaar in de setting van
de Dorpskerk is kerstfeestelijk.   

Kerstwandeling
Wat een professionele voorbereiding, draaiboe-
ken en uitvoering van de kerstwandeling. En het
resultaat was er ook naar. Ruim 1200 wande-
laars, 135 vrijwilligers. Kerstfeest in Sassenheim.
In park Rusthoff wandelend van Nazareth naar
Bethlehem, eindigend in de Dorpskerk bij de
kerststal. Geen pop die Jezus voorstelt maar een
pasgeboren kindje in de kribbe. Als Romeinse
wachter bij het tafereel ‘Volkstelling’ kan ik er
nog meer over vertellen. Over mede-Romeinse
wachter Paul die het presteerde om zijn Romein-
se helm met rode hanenkam in de parkvijver te
laten vallen. Maar bovenal de gezichten van de
kinderen. Een aantal een ietwat bevreesd van wat

komen gaat in het donkere maar zo sfeervol
verlichte park. Maar ook kinderen die vol branie
met hun ouders langs de Bijbelse taferelen
wandelen. Complimenten voor de werkgroep die
na maandenlange voorbereiding het kerstverhaal
-na de eerdere wandelingen in 2018/2019- op
deze wijze gestalte hebben gegeven. Dank aan
alle vrijwilligers die zorgdroegen voor de op- en
afbouw (wat een werk!) in het park. Dank aan
alle ‘toneelspelers’ die levensecht het kerstver-
haal hebben gevisualiseerd. Dank voor het
samenspel van de Sassenheimse kerken, Oranje-
vereniging Sassenheim, Scojesa, park Rusthoff,
Pankras. Met elkaar kan er veel.   

Kosterschap Dorpskerk 
De gemeenteleden PGS hebben half december
een schrijven ontvangen betreffende de beëindi-
ging van het onbezoldigd kosterschap van Paul
Vliem. Na ruim vijftig jaar is er een einde geko-
men aan het vele werk dat Paul en zijn echtgeno-
te Ida voor de Dorpskerk hebben gedaan, daar-
voor past veel dank. Het is niet gelukt om de
gedachten van de Kerkenraad te combineren met
de gedachte(n) van de koster.
Vele gesprekken met de koster in
wisselende samenstelling met
leden van de Kerkenraad, ds.
Marius van Duijn, gemeenteleden
en externe personen, hebben he-
laas niet tot een gezamenlijk doel
en werkwijze geleid. Dit alles kijkend naar de
(nabije) toekomst van de Dorpskerk, waarin
zowel de Kerkenraad als ook de koster zich kon
vinden. Voor mij persoonlijk -en dat zal voor
velen gelden- kent de uitkomst van de vele
gesprekken alleen maar verliezers.  En dat is een
spijtige constatering.

In de afgelopen weken is er door het CvK
volop geschakeld om de werkzaamheden in en
rond de Dorpskerk handen en voeten te geven.
Draaiboeken zijn gemaakt, gemeenteleden
hebben aangegeven deze werkzaamheden, zowel
tijdens de erediensten als ook doordeweeks, in te
vullen. Het werk voor de kerk gaat door en dat is
een dankbare constatering.

Het Venster 
Daar sta je dan als Bouwcommissie, als aanne-
mer, als PG Sassenheim. Het kerkelijk centrum
is klaar maar kan nog niet worden gebruikt. Er is
geen stroom in het duurzame gasloze gebouw.
De aanvraag -al ruim voor de start van de bouw
in gang gezet- is op de grote stapel aanvragen
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terecht gekomen. En vervolgens komt Liander tot
de ontdekking dat de aanvraag niet is ingepland.
De scriba en Bouwcommissie schrijven er over
in deze ‘Op weg’. Dit alles levert veel extra werk
op voor CvK en Bouwcommissie. Maar ook de
blijvende aandacht door de aannemer tot opleve-
ring kost tijd en moeite. De bestaande bouw-
stroom blijft intact en is onder meer nodig om
het gebouw ‘boven nul te houden’. De bouwhek-
ken blijven om het gebouw staan totdat de aanne-
mer de formele oplevering kan doen op basis van
de ‘echte stroom’ waarop onder meer de techni-
sche installaties draaien. Enkele malen per week
wordt er door een duo gemeenteleden een con-
troleronde in het gebouw gelopen. Het is zoals
het is, maar het is niet prettig. Zoals het voor
zoveel bewoners overal in Nederland niet prettig
is als hun (nieuwe) woning klaar is maar de
aansluiting nog op zich laat wachten. Maar wat
niet is, gaat zeker komen. Met elkaar kerk zijn in
Dorpskerk en ‘Het Venster’, in het centrum van
Sassenheim.

Eeuwigheidszondag en bezoekjes
De laatste zondag van november was het Eeu-
wigheidszondag. Zij die ons in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn ontvallen, werden herdacht in
deze dienst. Een dergelijke dienst wordt met veel
aandacht, diepe eerbied en grote nauwkeurigheid
voorbereid. Opdat voor nabestaanden met zorg
de naam van hun dierbare -en daarmee voor een
ieder de herinnering aan hem of haar- op deze
zondag in het midden van de kerkelijke gemeente
wordt genoemd. 

Volgend hierop zomaar enkele ervaringen en
wel van de 11 bezoekjes die ik bracht om de niet
opgehaalde gedachteniskaars en -kruisje, met
naam van de overleden dierbare, in de week
volgend op Eeuwigheidszondag bij de nabestaan-
de(n) langs te brengen. 

Met kaars en kruisje meld ik me bij zorginstel-
ling Activite in SassemBourg. Een verzorgende
ziet me bij de voordeur staan (er wordt na bellen
niet open gedaan) en laat me binnen. “Mevrouw
hoort het niet altijd vanwege de muziek”, zegt de
verzorgende. Dat klopt. Aan tafel zit een oudere
mevrouw achter een laptop met harde muziek
van Queen die door de kamer galmt. Wat een
bijzonder bezoek, denk ik bij mezelf. Laptop en
harde muziek van Queen en daar sta ik met het
gedachteniskruisje en -kaars van de kerk. Het
werd toch een dankbaar bezoekje en toen ik na
een aantal minuten de kamer verliet was de
muziek van Queen alweer hoorbaar.    

Een volgend bezoek brengt me bij een weduw-
naar bekend vanwege zijn fraaie sculpturen die
ondermeer in Park Rusthoff zijn te bewonderen.
In de woonkamer zie ik tal van ‘Escher-achtige’
houtsculpturen en verneem dat hij nog dagelijks
doende is om de wel heel fraaie kunstwerken in
zijn kleine werkplaats achter de woning te ont-
werpen. Mooi ook dat bij het aanreiken van het
gedachteniskruisje direct werd genoemd -kijkend
naar de kruisvorm- welke houtverbinding is
gebruikt (naam ben ik even kwijt).

Het bracht me ook bij zorgin-
stelling Berkhout in Lisse. De
moeder van de overleden doch-
ter was aanwezig in een
gespreksgroep met pastoraal
werker Jan Joost Snoek. Het
aanreiken van de gedachtenis-
kaars en -kruisje bij de moeder
en ook bij de groepsleden enige
emotie opriep. Maar ook dank-
baarheid voor de aandacht die aan de overledene
is gegeven tijdens en na Eeuwig-heidszondag.

Het laatste bezoek was in Oegstgeest aan een
100-jarig gemeentelid. Tot enkele jaren geleden
was zij met haar in 2023 overleden man -in het
verleden een prominent Sassemse bollenman-
trouwe kerkganger. Totdat het niet meer ging en
de diensten thuis worden gevolgd. Het was een
dankbaar bezoek en wat geweldig om de 100-
jarige weduwe zo krachtig van stem en gedach-
ten te horen spreken over de kerk, het (bol-
len)werk van haar man, dagelijkse beslomme-
ringen en de nabije toekomst. 

Huiskringen 
Met enige regelmaat noem ik de huiskring(en).
Ook dit seizoen weer actief waarbij het Bijbel-
boek Psalmen centraal staat. Kan het een ieder
aanraden. Even weg van de beeldbuis. Met elkaar
in kleine kring (max. 8-10 gemeenteleden) praten
en nadenken over wat een Psalm ons heeft te
zeggen.

Taizéliederen kennen de kracht van de herhaling
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Het leven kan alleen 
achterwaarts begrepen worden, 

maar het moet 
voorwaarts worden geleefd. 

Søren Kierkegaard

maar het lezen van een gekozen Psalm uit meer-
dere bijbelvertalingen, eveneens de kracht van de
herhaling kent. Maar er is meer en dat heet
verdieping in de groep gemeenteleden die elkaar
zo’n 6-8 keer ontmoet (1x/maand) gedurende het
winterseizoen en verdieping in wat Gods Woord
ons heeft te zeggen. Met vragen en vraagtekens.
Maar ook met de kracht, de troost, de inspiratie
die een gelezen Psalm teweeg kan brengen. Van
harte aanbevolen dus.

Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim
Het afscheidsconcert van het Oecumenisch
Kleinkoor Sassenheim was eind november. Het
koor is niet meer en dat is meer dan spijtig. Na
afloop van het concert zijn namens PG Sassen-
heim, oecumenisch Sassenheim en zeker ook de
trouwe bezoekers van de Taizévieringen nog
enkele dankwoorden gesproken voor OKS. Voor
37 jaar onovertroffen koorzang die zeker gemist
gaat worden. Voor alle koorleden en dirigent
Paul (vanaf de oprichting van het koor in 1986
actief) was er een rode roos met de tekst: ‘Lauda-
te omnes gentes, laudate Dominum’ = ‘Alle
volken, loof de Heer’.

Oudejaarsdienst(en)
En zo is het zondag 31 december. Het voelt goed
dat ds. Egbert van der Weide in de eredienst op
zondagmorgen is voorgegaan. “Een stapje terug
doen”, meldde Egbert mij onlangs. De fysieke
(on)mogelijkheden laten het minder toe om de
agenda te blijven vullen met activiteiten en
werkzaamheden. “Ik moet keuzes maken en om
die reden een pas op de plaats maken in het team
van predikanten die voor PG Sassenheim zijn
betrokken bij uitvaartdiensten. Maar de dienst op
zondagmorgen 31 december die vul ik zeker nog
in”, noemde Egbert mij. Namens PG Sassenheim
wordt Egbert dank gezegd voor het gedane
pastorale werk in onze kerkgemeenschap. En
noem hierbij en passant ook de wijze waarop
Egbert in zijn wekelijkse column in De Teylinger
op kundige wijze alledaagse gebeurtenissen
beschrijft. Elke geschreven zin heeft zeggings-
kracht en dit geldt ook zeker voor de woorden
die hij spreekt tijdens de eredienst. Mooi dat de
wekelijkse columns in 2024 ‘gewoon’ doorgaan
in De Teylinger.

’s Avonds de oudejaarsdienst in de Dorpskerk.
Scriba Arie en pastor Hans van Wijk met een
kleurig thema voor deze dienst. ‘Zwart kijken of
kleur geven’ werd in deze dienst in woord, lied,
gebed, gebeurtenissen in 2023 en (7) kleurige

kaarsen voor het voetlicht gebracht. Waarbij het
woord ‘Licht’ voor 2024 centraal staat. ‘Zegen
ons met het licht van Uw ogen, Heer onze God’.
Immers ‘Gods licht’ is de drager van kleur,
zonder licht geen kleur. 

Zing de Here een nieuw lied, 
want Hij heeft wonderen gedaan
Er is in de afgelopen maand december veel
gebeurd op het kerkelijk erf. Niet aan alle gedane
zaken en activiteiten heb ik aandacht kunnen
geven. Denk bijvoorbeeld aan het pastoraatsteam
dat in de dagen voor Kerst tal van oudere ge-
meenteleden heeft bezocht. Voor de predikanten
die druk doende zijn geweest met kerkdiensten,
vespers en kerstactiviteiten. Voor de organisten
en hun begeleidend orgelspel, voor de liturgie-
opmaak en drukwerk, voor de koster(s) die het in
deze tijd drukker dan druk hadden. Goed be-
schouwd voor een ieder betrokken bij het kerken-
werk. Wil zeker niet vergeten de vrijwilligers die
ervoor zorgen dat de beide kerken en de ruimtes
wekelijks worden schoongemaakt. Dank daar-
voor.

Tot slot noem ik de ambtsdragers. Onder Gods
toezien in het midden van de gemeente bevestigd
om hun taak als predikant, ouderling, diaken of
kerkrentmeester voor PG Sassenheim zo goed als
mogelijk in te vullen. Moeilijke keuzes vragen
veel en weet dat dit voor verschillende  ambts-
dragers ook zo is. Graag sluit ik af met hetgeen
in de laatste vergadering van de Brede Kerken-
raad is gelezen en op de website en PG Samen
app is gedeeld. En dit tevens als blijvende ge-
dachte meegeven voor 2024. Psalm 98: Zing de

Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen

gedaan.

Dat het u en uw dierbaren goed zal gaan in het
nieuwe jaar.

Kees de Jong, voorzitter
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BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Kerstontmoeting 13 december 2023
Na een regenachtige aankomst, was het ook dit jaar weer een warme sfeer in de Dorpskerk. De tafels
in kerststijl en de kaarsen brandend in de mooie kroonluchters. Dit jaar werden we verwend met
petitfours met kerstdecoraties gemaakt door de KTS. Dit alles met een warm kopje koffie of thee.

Deze kerstontmoeting hebben we met elkaar de kerstliederen mogen zingen en ook konden we
luisteren naar mooie liederen, gezongen door het kwartet. 

Het kerstevangelie: Lucas 2: 1 t/m 20 werd uit de NBG 1951 gelezen. Wat warm en vertrouwd
voelde. Ook het verhaal van de klokkenmaker werd heel goed ontvangen , mede doordat het duidelijk
en helder werd voorgedragen. Hierna konden we volgens de kerstgedachten onze gaven geven voor het
raamwerk, waar ze zeker heel blij mee zullen zijn.

We sloten na gebed, deze kerstontmoeting af met een drankje en hapje waarbij we gezellig nog na
konden praten met elkaar. Zo kijken we dankbaar terug op een hele mooie kerstontmoeting. En met het
gedicht van deze middag gaan we op weg naar Kerstmis

Stille nacht

Het was geen stille nacht toen Jezus werd geboren.

Het was een nacht vol drukte en ongemak.

Er was geluidsman mens en dier te horen.

Zovelen zochten immers onderdak.

Alleen de herders die daar in de velden waren,

ver van 't rumoer, de onrust van de stad,

zij konden in de stilte de engelen horen,

zingend van 't heilstaat dat God geschonken had.

Je moet ook stil zijn om een engelenstem te horen,

niet altijd bezig zijn met dit bestaan.

Veel van wat God ons meedeelt gaat verloren.

't Moet stil zijn om Gods boodschap te verstaan.

A. de Kreij
Overzicht financiën: november 2023

* Collecteopbrengsten 

Najaar zending 5+19 nov € 459
Diaconie 26 nov - 276
Kastjes Pastoraal Fonds - 269
Collecte Jaarproject - 219

* Ontvangen op bankrekening Diaconie en 

via de collecteknop website / PG Samen-App

Diaconie € 90
Diaconie okt. - 202
Kastjes 4e kwartaal okt. - 322
Giften Diaconie - 250
Gift jaarproject - 25

Shelterbox Oktober - 82
Eyecare foundation (Laos) okt. - 64
Najaar zending - 25
Werelddiaconaat - 25
KerkWebRadio - 68
Zending - 35
Zending actie - 1178

 * Uitgaven bankrekening Diaconie

Stichting Happy and Joy € 26

Het CvD dankt u hartelijk voor uw financiële
bijdragen,    Jan Mosselaar en Raymond Fokkens
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Kerkenraadsberichten
Kerkenwerk heeft zeker nu veel weg van schaken op meer borden tegelijk. Naast de lopende zaken

vragen ook onderwerpen als de verhuizing naar de Dorpskerk, voortgang project Veilige Kerk en de

toekomst van de Teylinger kerken. De verbouwing is gaande, maar de winkel blijft open.

Het was een onaangename verrassing. Begin
november deelde namens de bouwcommissie
Henk Burger aan de Kerkenraad mee dat de
oplevering van ‘Het Venster’ is vertraagd, omdat
Liander de opdracht
hiertoe vergeten is in te
plannen. En dus is er
geen stroom in het
nieuwe gebouw. Inmid-
dels zijn we twee
maanden verder, en
kunnen we slechts spreken over ‘ergens midden
2024’ als moment van ingebruikname van ‘Het
Venster’. Voor de Kerkenraad reden om de vraag
te bespreken of het mogelijk is om wel al in de
Dorpskerk te gaan kerken als ‘Het Venster’ nog
niet in gebruik is genomen. In december is dit
besproken in de Kleine en de Brede Kerkenraad.
In beide gevallen bleek een meerderheid geen
voorstander te zijn van dit plan. Aspecten die
daarin een rol spelen, zijn het gebrek aan vol-
doende ruimte voor Oppas- en Kinderdienst en
het ontbreken van een faciliteit om koffie te
drinken na de dienst.  Daarnaast kunnen we nog
steeds gebruik maken van de Julianakerk met alle
voorzieningen. Ook werd genoemd dat het beter
is om de opening van ‘Het Venster’ en de over-
gang naar de Dorpskerk te combineren, want
beide gebouwen vormen samen het geheel van de
toekomst van onze kerkgemeenschap. Elders in
deze ‘Op weg’ kunt u lezen welke criteria er
gelden voor het in gebruik nemen van ‘Het
Venster’ in relatie tot een aansluiting op het
stroomnetwerk. Een tegenvaller is het zeker,
maar het is nu even niet anders.

Samenwerking
Het afgelopen jaar heeft het zogenoemde Clus-
terteam van de protestantse kerken van Teylin-
gen hard gewerkt aan de verplichting van de
landelijke kerk om alles op orde te hebben voor
een veilige kerk. Veilig gaat in dit geval niet om
de bouwkundige staat van de kerk, maar om de
veiligheid in de omgang van mensen met elkaar.
De kerk mag geen plaats zijn waar mensen zich
onveilig voelen. Alle documenten en protocollen
zijn opgesteld en door de drie kerkenraden
goedgekeurd. Naast Sassenheim, Voorhout en

Warmond is ook Kaag aangesloten bij Veilige
Kerk. Onderdeel van het project Veilige Kerk is
ook de verplichting om enkele vertrouwensperso-
nen aan te stellen. Dat zijn geworden mevrouw
Gijsje Duijzer en de heer Roel Willemze. Zij
hebben zich tijdens de vergadering van de Brede
Kerkenraad van 14 december voorgesteld en
waren bereid om vragen over hun functie toe te
lichten. Jaarlijks brengen de vertrouwensperso-
nen een verslag uit en bespreken dit met de
Brede Kerkenraad. De vertrouwenspersonen
behandelen niet, zij zijn een luisterend oor en
helpen eventueel door te verwijzen. De Kerken-
raad moet goed over het vervolg nadenken, de
gemeente goed informeren bijvoorbeeld op een
gemeenteavond. In ‘Op weg’ moeten standaard
de gegevens van beide personen worden ver-
meld. Onderdeel van de Veilige Kerk is dat een
deel van de vrijwilligers die actief zijn in de kerk
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvra-
gen. Als eersten moeten de leden van de Kerken-
raad een VOG gaan aanvragen. Dit is intussen in
gang gezet.

Nu deze taak door het Clusterteam naar grote
tevredenheid is afgerond, is door het team de
vraag aan de drie kerkenraden voorgelegd of er
suggesties zijn voor nieuwe activiteiten. Daartoe
hebben de leden van het Clusterteam een aantal
ideeën geopperd. Uit die ideeën is door de Brede
Kerkenraad het onderwerp Toekomstvisie protes-
tantse kerken in Teylingen over tien jaar geko-
zen. Hiervoor moet  door de kerkenraden een
goede opdracht geformuleerd worden. Aspecten
die mogelijk in de opdracht kunnen komen, zijn:
elkaar versterken, met elkaar optrekken, activi-
teiten delen met elkaar, gezamenlijk ontdekken
wat de toekomst is: financieel en ledenaantal,
ook durven nadenken over doemscenario. Op 20
december 2023 zijn de voorzitters van de drie
kerkenraden bijeen geweest om hier verder over
te spreken.

Nog te doen
Niet alles kon door omstandigheden in 2023
worden afgerond. Kerkenwerk is nu eenmaal ook
mensenwerk. Zo is de jaarrekening over 2022
van het College van Kerkrentmeesters pas on-
langs gereedgekomen. Reden: financieel was dit
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een complex jaar en daarmee heeft het financieel
systeem dat de landelijke kerk gebruikt nogal wat
moeite. Desondanks is penningmeester Tewis
Zandbergen er toch in geslaagd om eind decem-
ber alles correct aan te leveren. Ook de begroting
voor 2024 was iets later klaar dan gewenst. De
Brede Kerkenraad zal zo spoedig mogelijk
beiden vaststellen. Dat geldt ook voor het Be-
leidsplan 2024-2028. Hiervoor ontbraken tijdens
de vergadering van de Brede Kerkenraad nog
enkele aspecten. Ook dit zal begin januari gere-
geld zijn. Aan de Brede Kerkenraad om daar dan
een besluit over te nemen.

Terugkijkend op 2023 was het voor de Ker-
kenraad een intensief jaar. Vaker vergaderen,
indringende besluiten nemen, brieven en reacties
ontvangen met een onplezierige toonzetting.
Maar ook dit jaar is voorbij. De toekomst ligt
voor ons.

Arie Dwarswaard, scriba

Bedankt
Zelfs dit jaar ontving ik vanuit de gemeente van
Sassenheim kaarten en telefoontjes met de beste
wensen voor het nieuwe jaar. Omdat ik daarvoor
niet iedereen persoonlijk kan bedanken, doe ik
dat bij deze via ‘Op  weg’. Heel hartelijk bedankt
voor al uw mooie, creatieve en originele kaarten
en wensen!

En ik wil u, zowel voor
u persoonlijk als voor de
gemeente, ‘al het nodige
voor tijd en eeuwigheid’
toewensen. Een goed
2024!

Met hartelijke groet,
ds. Annette Bosma

Bedankt
Bijzonder
Als je gezond bent en je dagelijks leven, zoals bij
velen, voorbijvliegt, heb je binnen de kerkelijke
gemeenschap een aantal mensen waar je veel
contact mee hebt. Dat zal herkenbaar zijn voor
velen die dit lezen.

Maar al je  gezondheid plots hapert en je
wordt ‘stilgezet’ in het leven dan wordt alles
ineens heel anders....Dan merk je ook hoe groot
die kerkelijke gemeenschap eigenlijk is.

Sinds mijn gezondheid het ‘even’ af liet weten
begin oktober werd ik verrast met heel veel
bemoedigende kaartjes, bezoekjes, telefoontjes
en andere leuke verrassingen. Hoe bijzonder is
dat om mee te maken en hoe trouw waren vele
mensen in deze drie moeilijke maanden voor mij
met hun voortdurende aandacht.

Dus wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor
deze aandacht, het heeft mij heel goed gedaan en
ook verrast! 

Ik hoop in januari de draad weer voorzichtig te
kunnen oppakken als alles goed gaat dus zeg ik:
tot ziens!

Vriendelijk groeten,
Jan Willem Scheffers

Licht

Er nooit aan twijfelen,
dat het licht altijd weer zegeviert.
Omdat het eens met het licht begon.

Niets is er oorspronkelijker,
heviger,
majestueuzer dan het licht.

Donker kan het zijn,
aardedonker.

Maar geen nacht zo lang,
geen nacht zo uitzichtloos,
of er volgt weer een dag.

Onweerstaanbaar breekt het licht door.

Duisternis ebt weg,
licht,
een zee van licht overspoelt je.

uit: Leven doet hopen
van: Hans Bouma
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Telefoonnummer

Bij deze wil ik graag doorgeven dat het vaste
telefoonnummer van mijn moeder vervalt
omdat de Bernardus, waar zij woonachtig is,
geen vaste telefonie meer aanbiedt. Dit is
haar nieuwe telefoonnummer: 

Met vriendelijke groet,
Y. van Heteren-Kroes

Collectemunten bestellen?
Bankrekeningnr: NL36 RABO 0373 7284 76

t.n.v.: CvK PGSassenheim
Vermeld bij de omschrijving: uw adres, uw
woonplaats en de gewenste munten. 
 

Reservering zalen
Wilt u een zaal reserveren? Dit kan via het
nieuwe e-mailadres: 

• reservering@pgsassenheim.nl
Voor spoedeisende zaken kunt u bellen
naar:

tel: 06-156 41 535

Secretariaten: Inleveren archiefstukken
Als Protestantse Gemeente Sassenheim zijn we vanuit de PKN verplicht een archief bij te
houden. Ik doe dat voor onze kerk sinds de fusie van 1 oktober 2007 tot Protestantse Gemeen-
te. Het archief sinds die datum tot en met 2015 is -voor zover ik weet- compleet. 

Vervolgens ben ik begonnen met het archief vanaf 2016, waarvan al
veel ontvangen is. Mijn verzoek is om -voor zover nog niet gedaan- de
archiefstukken tot en met 2022 en indien mogelijk latere datum op pa-
pier in te leveren bij mij thuis. Het gaat om notulen van vergaderin-gen,
correspondentie, beleidsplannen, huurovereenkomsten, contracten,
personeelsgegevens, verzekeringspolissen die niet meer geldig zijn,
gegevens van de begraafplaats etc.. 

Deze oproep geldt voor alle commissies binnen onze gemeente: Kerkenraad, College van
Kerkrentmeesters, Diaconie, Jongerenraad, Commissie Kerkelijk Centrum Dorpskerk, Pastoraal
Fonds en álle Pastoraatsgroepen. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 

Tom Wilbrink, Plattanderlaan 14, Sassenheim

Kerststallen

Tineke van Teylingen heeft in de loop der ja-
ren vele kerststallen van keramiek gemaakt.
Nu zij voorgoed in Gerto (Voorhout) verblijft,
heeft ze mij gevraagd om een aantal ‘stallen’
te verkopen en de opbrengst te doneren aan de
kerk (Het Venster). 

Inmiddels zijn ze verkocht en hebben het mooie bedrag van € 300,-
opgebracht.

Dank aan Tineke en de kopers.
Emmie Burger
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Gezicht

Geloven is een diep en zeker weten
dat wij niet alleen zijn hier
niet verloren,
zonder uitzicht.
Want wie luistert naar de stilte
weet de weg.
Gehoorzaam tot het uiterste
het donker ingaan
en het niets
de leegte aanzien,
het verdriet,
je overgeven aan wat komt...
en dragende armen zijn onder je

God krijgt gezicht.

Uit Open Deur

Pastoraatsgroep 80+
Namens alle leden van de activiteitencommissie
en de twee ouderlingen van Pastoraatsgroep 80+
wens ik u allereerst een mooi, gezond en geze-
gend 2024 toe. Ook in het nieuwe jaar hopen wij
weer diverse bijeenkomsten voor u te organise-
ren.

Als activiteitencom-
missie kijken wij terug
op geslaagde middagen
in 2023 waarbij ‘het el-
kaar ontmoeten’ centraal
stond. Zo organiseerden
wij in januari een stam-
pottenmaaltijd. 

In maart waren wij te gast bij Stichting Oud
Sassenheim in De Coy aan de Kagerdreef. Al-
daar gingen wij terug in het verleden met het
bekijken van een tweetal diapresentaties over ‘de
Menneweg’ en ‘Kent u ze nog?’. 

In mei mocht u genieten van een broodmaal-
tijd, waarbij de traditionele kroket niet ontbrak.

Eind augustus gooiden wij het over een andere
boeg. In plaats van een barbecue organiseerden
wij een zomerse maaltijd. Uiteraard ontbrak het
ijsje van de IJsMeulen uit Voorhout niet. Tussen
de gangen door lieten wij uw hersenen kraken
met een drietal quizzen. Oktober stond in het
teken van gezelschapspelletjes spelen; met het
oog op de komende wintermaanden. 

Tot slot gaf ‘t Joppekoor uit Warmond, onder
leiding van dirigent Jan van der Voet, acte de
présence met hun jaarlijks optreden in de Juliana-
kerk. Dit concert vond op woensdag 21 decem-
ber plaats. Niet alleen leden van onze Pastoraats-
groep waren aanwezig. Ook andere gemeentele-
den toonden hun belangstelling, evenals familie,
vrienden of kennissen van ‘t Joppekoor. Het koor
zong naast diverse, bekende kerstliederen, ook
andere (zeemans)liederen uit hun repertoire. Zij
hadden een goed gevulde zaal als luisterend oor.
De sfeer zat er dan ook uitstekend in. 

Enkele dagen later vierden we het Kerstfeest,
Oud en Nieuw en nu zijn we over de drempel van
het jaar Anno Domino (het jaar des Heren) 2024
gegaan. 

Voorgaande jaren hadden we, als commissie, aan
het begin van ieder jaar het voorlopige program-
ma van de bijeenkomsten van Pastoraatsgroep
80+ reeds vastgesteld. Nu stond alles nog open
vanwege de ingebruikname van ons nieuwe
kerkelijk centrum ‘Het Venster’.  Zoals u weet,

laat deze ingebruikname helaas langer op zich
wachten dan oorspronkelijk gepland was. Daar-
om hebben wij besloten toch nog één keer een
warme lunch voor u verzorgen in de Blauwe
Zaal. Deze zal zijn op woensdag 28 februari van
11.30-13.30 uur. Voor nadere informatie en
aanmelden: houdt u s.v.p. de Zondagsbrief, de
website en de volgende ‘Op weg’ in de gaten.

Wij danken u voor uw belangstelling en waarde-
ring voor hetgeen wij in 2023 mochten organise-
ren en wij hopen u ook in 2024 weer te mogen
begroeten op onze bijeenkomsten.

Hartelijke groet mede namens Janske, Herma,
Mieneke, Annemieke, Jaap en Anke,

Gerry Eenkhoorn

Bedankt
Weer werden wij verrast door de vele goede
wensen rond het Kerstfeest en de Jaarwisseling.
Hartelijk dank daar voor!

Eveneens wensen wij iedereen die dit leest dat
we het jaar 2024, elke dag in vertrouwen op de
Here God mogen beleven.

En wij mogen nog steeds met heel veel genoe-
gen in Parkhove 201 wonen sinds afgelopen
zomer.

Met vriendelijke groeten, 

                         Klazien en Geerten Vollebregt 
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Pastoraatsgroep 50+
Filmavond
De Pastoraatsgroep 50+ organiseert op dinsdagavond 6 februari 2024 in de Blauwe Zaal een filmavond.
Wij vinden het erg fijn dat ds. T. Moll hieraan zijn medewerking wil geven.

Hij zal een film kiezen en voorafgaand aan de film een korte inleiding houden.
Vanaf 19.30 uur kunnen jullie binnen lopen voor een kopje thee of koffie, zodat we
uiterlijk om 20.00 uur kunnen starten. Na afloop van de film is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten en na te praten onder het genot van een drankje. Iedereen is van harte
welkom. 

Graag willen wij weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen. Daarom
graag aanmelden, uiterlijk tot 4 februari, via: pgsgroep5065@gmail.com 

Met vriendelijke groet namens de activiteitencommissie,
Anda Dijkstra en Nico Kersten

Van de redactie....
Ineens zie ik dat het nummer van deze ‘Op weg’ 250 is en gaan we de 27e jaargang in. Dat deed me

even terugkijken op het begin van het ontstaan van ‘Op weg’.

In januari 1998 hadden we onze eerste redactie-
vergadering. Op de eerste pagina van dat eerste
kerkblad schreef ik de gang van zaken voordat
het kerkblad bij u op de mat kwam te liggen:

De redactie verzamelt alle kopij en leest alles

zoveel mogelijk door en corrigeert waar nodig in

de vergadering op dinsdagavond. De kopij die

nog niet op floppy staat, wordt door een typiste

getypt op woensdag en donderdag. Dan volgt het

meest tijdrovende werk nl. het maken van de

lay-out (de indeling). Om plaatjes bij de tekst te

zoeken, moet je bijna alles eerst lezen. Het

indelen (kopteksten, kolommen, plaatjes e.d.) op

de computer gebeurt op vrijdag en in he week-

end, want maandagochtend staat de drukker te

popelen om te beginnen. Op maandag wordt de

ene kant van het papier bedrukt en dinsdag de

andere kant. Woensdag komt er een aantal

mensen om te vergaren en te nieten. Daarna

kunnen de wijken worden afgeteld en naar de

bezorgers gebracht worden op donderdag. Er is

dus behoorlijk wat werk aan vooraf gegaan en er

zijn nogal wat vrijwilligers aan te pas gekomen

voor u het kerkblad in han-

den hebt.

Van lieverlee is er qua
techniek wel veel veran-
derd. De floppy’s van toen
zijn allang afgeschreven.

Ze werden toentertijd door de schrijver ingele-
verd en de week erna terug bezorgd door Jeanne
de Muijnck, die er een rondje fietsen voor over
had. Er waren blijkbaar twee dagen voor nodig
om beide zijden van het papier af te drukken... en
daarna nog handmatig te verzamelen en te nieten.
Ik kan het me nog nauwelijks herinneren.

Wat zijn we dan verwend in deze tijd. Tekst
komt per e-mail binnen. Deze wordt nog steeds
door de redactie gelezen en waar nodig gecorri-
geerd. In de coronatijd zijn we digitaal gaan
vergaderen en eigenlijk ook blijven doen. De
opmaak is hetzelfde gebleven en moet nog steeds
voor maandagochtend klaar zijn om het af te
drukken. Het voor- en achterblad zijn al afge-
drukt op de vrijdag ervoor, in kleur met uw naam
er op. Het afdrukken gaat nu in razend tempo,
want het complete kerkblad rolt nu met nietjes en
al uit de machine. Sommigen van u hebben dit
kerkblad op maandag al in handen. Het kerkblad
wordt ook digitaal verstuurd naar gemeenteleden
die dat prefereren boven een papieren versie.

Zo ziet u... in 27 jaar tijd heeft de ontwikkeling
van het kerkblad niet stil gestaan. 

Namens de redactie,
Arja Meijer
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Het wordt anders 1 januari 2024

De eerste dag van het nieuwe jaar voelt als vers brood: het is nog warm en zacht en het laat
zich lastig snijden. Alleen de geur doet naar meer verlangen.
Toch voel ik vandaag vooral aarzeling, want als ik probeer vooruit te kijken, krijg ik maar
slecht zicht op wat komen gaat. Wat er wel is, is het sterke, schurende besef: Het wordt
anders.

Welke kant ik ook uitkijk, er doemen  vraagtekens op. Aan problemen geen gebrek, aan
oplossingen wel. Bij het jaaroverzicht van het journaal komen alle crises en brandhaarden
in de wereld en ons eigen land nog eens langs.
Ook als kerkelijke gemeente hebben we zo onze zorgen nu we door de branding heen
moeten. Dan is kritiek leveren makkelijker dan het geven van support. Het af laten weten
simpeler dan betrokken blijven. Ook hier geldt: veel wordt anders.
Dat maakt soms ook droevig om wat was, maar niet meer is.

Een klein voorbeeldje: het kinderboerderijtje bij de
Bernardus. Dat was een leuk uitzicht voor de
bewoners en een uitstapje voor veel anderen. Met
de kleinkinderen gingen we regelmatig naar  de
geitjes, konijnen en de  kippen. Op het bankje
zaten we dan  te kijken, te praten, te zwijgen, te
genieten. We zagen hoe de kinderen naar de dieren
riepen, ze soms aaiden, dan weer gepaste afstand
hielden tot het geitje.  De wandeling erheen was zo
een tripje naar een kleine paradijsje. 
Maar pas geleden kwamen we er en toen waren de
dieren verdwenen. Het was anders geworden.

Hoe dat kwam?
Door het hartinfarct was het leven van Cees Beijk anders geworden. Hij had meer dan veertig
jaar voor z’n dieren gezorgd. Dat was begonnen toen zuster Wilma, die de dieren eerst
verzorgde, hem eens had gevraagd: “Wil je me helpen, Cees?”. Hij had toen “Ja” gezegd en
het ook gedaan. Later alleen.  
Ook toen de kinderboerderij een andere plek kreeg voor de Bernardus.  Financiële steun
kreeg hij niet. Voor de kosten draaide hij zelf op. Hij kwam om te voeden, soms twee maal
op een dag en om te mesten.  Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Vakanties zaten er niet in. 
Toen de jaren begonnen te tellen en zijn gezondheid minder werd, zocht hij naar vervanging,
maar die kwam niet. En dus hield het op.
Het zal anders worden. Waar eens een kinderboerderij was, zullen straks parkeerplaatsen
zijn. Daar kijk je als bewoners niet met vreugde op uit. Daar wandel je niet met je kleine
kinderen met plezier naar toe. Het ‘Kleine Paradijs’ is gesloten. We zullen het zonder moeten
doen.Terwijl we de drempel naar het nieuwe jaar over stappen, roepen we nog een keer heel
hard: Dank, Cees Beijk!

Het wordt in 2024 anders 
Hoe beginnen we er aan?  Met tegenzin of vertrouwen? Het is goed om te
beseffen dat het een keuze is, een persoonlijke beslissing. Wat we zeker
weten is dat de kop in het zand steken niet helpt.
Weemoedig achteruit kijken naar vroeger toen alles beter was, helpt ook
niet verder. Jezus vraagt niet om achteruit lopers, maar om volgelingen.
In Zijn spoor gaan geeft de moed en het lef om in vertrouwen vooruit te
kijken. Om de uitdagingen - en dat zijn er heel wat - op te pakken en er
wat aan te doen.
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Verhuizen is....

Wanneer we weigeren om  te vervallen in onverschilligheid of wantrouwen, zullen we het  geloof en
elkaar als geloofsgemeenschap  hard nodig hebben.
En onderwijl kan het geen kwaad om af en toe te neuriën of te zingen ‘Wat de toekomst brenge moge,
mij geleidt des Heren hand’ (lied 913). 

TM

P.S. Dank voor alle lieve, mooie kaarten met wensen die Ina en ik mochten ontvangen. We hebben
er van genoten en doen dat nog.

.... achterlaten

Je weet wat je kwijtraakt

maar je weet niet wat je vindt

Voor diegenen die zijn advies al voor de feestda-
gen hadden opgevolgd en het scherm op zwart
hebben, nog even wat informatie. Bovenstaande
komt uit de oudejaarsconference ’23 van Micha
Wertheim.

Hij heeft een bekende voornaam en klonk ook
een beetje profetisch in zijn stelligheid: ga weg
bij het scherm en zorg ervoor dat je mensen
ontmoet, je interesseert in anderen en blij bent
als je iemand treft die er anders over denkt dan jij
zelf. Het leven zelf is één groot Feestboek, daar
hoef je niet voor op Instagram te zitten of hoe al
die tok-tok-pagina’s ook heten (ja, ik weet het is
Tik-Tok, maar u snapt het wel). Er gebeurt van
alles; soms vervelend, soms verheugend, maar
altijd verrassend. Tenminste als je je er voor
openstelt. Wat 2024 ons gaat brengen, herhaling
van het oude in een nieuw jasje of juist hele
nieuwe ontwikkelingen. We gaan het zien; wat er
was, weten we, wat komen gaat, dat komt.

Je weet wat je kwijtraakt

maar je weet niet wat je vindt

Ik dacht bij mezelf; mooie insteek voor een jaar
waarin voor de PGSassenheim het nodige gaat
veranderen. Hopelijk ergens de inwijding van
‘Het Venster’ en in duo daarmee de ‘her inge-
bruikname’ van de Dorpskerk; een nieuwe
voorganger, nieuwe kerkenraadsleden die het
stokje weer overnemen, een nieuw initiatief dat
we vandaag nog niet bedacht hebben. We zullen
het vinden gedurende het jaar.

Maar dat ‘kwijtraken’? Sommige mensen
panikeren als ze even iets niet meer hebben,

weten, kunnen terugvinden. Antonius wordt er
soms bij geroepen, het geheugen maakt overuren
‘waar heb ik het gelaten?’ of de melancholie
neemt ons te pakken ‘alles anders’.

Ik hoop dat we dit jaar allemaal dat wijsje in
het hart houden. Je weet wat je kwijtraakt; daar
mag van mij best een vleugje weemoed bij.
Zoveel mooie dingen. Maar hopelijk ook het
schoolreisje gevoel: opgewonden over wat er
gaat gebeuren. 

Je weet niet wat je vindt! Vertel dat eens aan
elkaar; luister naar elkaar als je wat los moet
laten en daar moeite bij hebt. Maar vooral, spits
je oren, leen elkaar de ogen om iets nieuws te
zien.

Er ging een vrouw op pad; thuis had ze heel
veel, maar toen ze rondkeek tijdens haar buiten-
landse reis zei ze: “De helft was mij nog niet
aangezegd. Het was de koningin van Sheba die
de vredevorst/Salomo ontmoette.” 

Mooi beeld van de kerk onderweg. We laten
iets achter, ook in 2024, net als in 2023. Maar we
gaan zeker ook iets vinden.

Zet de muziek maar aan, neurie en zing maar
mee!

Houd goede moed 

want wie niet waagt die niet wint

Je weet wat je kwijtraakt

maar je weet niet wat je vindt

Met vriendelijke groet,

Marius van Duijn, interim-predikant

tel: 06-397 68 140
e-mail: m.v.duijn@ziggo.nl 
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Terugblik kerstwandeling 2023
Zaterdag 16 december trok er tussen 17.00 en
19.30 uur een lint van ruim 1300 wandelaars
door Park Rusthoff om te eindigen in de Dorps-
kerk. 

Tijdens die wandeling beleefden deze deelne-
mers op interactieve manier het kerstverhaal. Via
de tijdmachine ging men terug in de tijd van het
jaar 2023 naar het jaar 0, in het land Israël.
Eenmaal in het jaar 0 beland werd men opge-
wacht door Romeinse wachters die de wande-
laars, onder tromgeroffel, de weg wezen. 

De wandelaars kwamen de Engel tegen die
aan Maria de blijde boodschap vertelde, ook
hoorden zij de aankondiging dat iedereen zich
moest laten inschrijven en trokken zij op met
vermoeide reizigers, die ook net als Jozef en
Maria met hun ezel op weg waren naar Bethle-
hem. Nadat men zich had
laten inschrijven en in
Bethlehem aangekomen
bleek de herberg vol. Na
die beleving kwam men
weer even terug in het
jaar 2023 om op het ei-
land midden in het park
te kunnen genieten van
warme chocomel of li-
monade en een koekje of
spekje. 

Vervolgens trof men een aantal herders aan bij
hun schapen, die zich warmden aan het vuur.
Daar kwam de Engel melden aan de herders dat
er een bijzonder kind is geboren, Jezus, de redder
van de wereld. Bij het verlaten van het eiland in
het park werd door de wachters nog zeer goed
gecontroleerd of iedereen zich wel had laten
inschrijven. Verder wandelend hoorde je een
prachtig engelenkoor zingen, om vervolgens via
wachters op het pad bij het paleis van koning
Herodes aan te komen. 

Daar hoorden zij dat ze op zoek moesten naar
een grote ster. Samen met de wijzen die al ca-
deaus bij zich hadden voor de nieuwe koning
werd naar de ster gezocht. Die ster straalde bij de
Dorpskerk en daar  in de stal vonden de wande-
laars Jozef en Maria met in de kribbe het kindje
Jezus en daar werden ook mooie kerstliederen
gezongen. 

Op meerdere plaatsen in de wandeling waren
wachters en soldaten actief die meespeelden in
het verhaal en weer opnieuw groepjes vormden
of om de wandelaars te begeleiden bij het over-
steken.

Aan deze kerstwandeling is een flinke voorberei-
ding vooraf gegaan. Gestart in november 2022
met een eerste overleg en het vastleggen van de
datum, gevolgd door een zestal vergaderingen in
de loop van 2023, gelukkig werd de werkgroep
van zes uitgebreid naar tien  personen. Vooraf-
gaand werd al veel voorbereid, maar het meeste
werk moet toch in de laatste weken en vooral op
de dag zelf worden gedaan. Woensdagavond
voorafgaand aan de kerstwandeling was er een
informatieavond waar ruim 50 vrijwilligers
aanwezig waren om bijgepraat te worden over
wat er te gebeuren stond. En op zaterdag 16
december begonnen de voorbereidingen rond 10
uur. In de Pancratiuskerk werden heel veel
broodjes klaargemaakt voor alle vrijwilligers en
alle kleding voor de ruim 70 spelers werd per
tafereel klaar gelegd  en aan de helpers bij het
aankleden gemeld hoe elk tafereel aangekleed
moest worden. In het park werden vele meters
lichtslingers uitgerold met hulp van de evene-
mentencommissie van park Rusthoff,  party-
tenten en een grote legertent geplaatst met hulp
van leden van Tjarda. Al deze tenten werden
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aangekleed met gordijnen en verlichting. In de
Dorpskerk werden banken verplaatst en de
kerststal opgebouwd. Heel veel helpers waren
daar bij ingeschakeld, die de tijd tot bijna 17.00
uur daarvoor nodig hadden. Tussendoor werd
wel de tijd genomen om met elkaar te lunchen in
het Sassennnest. Vanaf 15.30 uur werd het druk
in de pastorie van de Pancratiuskerk, daar kwa-
men veel helpers en alle spelers om zich te
verkleden, nog wat te eten en te drinken en van
vanaf 16.30 uur vertrokken zij steeds in groepjes
per tafereel dat zij speelden naar hun locatie in
het park. 

Om 17.00 uur was iedereen paraat kon de kerst-
wandeling beginnen!!!! Er stond toen al een
flinke rij wachtenden om het kerstverhaal te gaan
beleven. 

Veel Sassenheimers, maar ook veel bezoekers
van elders hebben het kerstverhaal op unieke
wijze kunnen beleven. Gezien de vele mooie en
positieve reacties kunnen we spreken over een
zeer geslaagd evenement in Sassenheim van de
gezamenlijke kerken, met dank aan allen die hier
een bijdrage aan hebben geleverd: alle spelers bij
een tafereel, EHBO Sassenheim, Sassennest,
evenementencommissie park Rusthoff, Oranje-
vereniging Sassenheim voor gebruik materiaal en
de verkeersregelaars, Tjarda voor gebruik en
leveren van veel  materiaal en hulp bij opbouw
en opruimen, DJ Viktor Arensman, helpers bij
klaarmaken broodjes, koffie zetten en opwarmen
soep,  helpers bij aankleden spelers en allen die
geholpen hebben  bij de opbouw in het park en
niet onbelangrijk ook met het opruimen. En
natuurlijk dank aan al de leden van de werkgroep
zelf die met enthousiasme hier aan gewerkt
hebben en met veel voldoening hierop terugkij-
ken. In januari 2024 zal de werkgroep deze

kerstwandeling gaan evalueren, er valt altijd wat
te leren en te verbeteren en zullen we besluiten
wanneer de volgende kerstwandeling zal zijn.

Ben je enthousiast geworden en wil jij volgende
keer ook meehelpen, laat het ons weten. 

Werkgroep kerstwandeling: Linda, Vera, Carla,
Petra, Maaike, Annette, Rieneke, Piet, Maaike en
Henriëtte

Nieuwjaarsgebed

Heer, 
maak ons tot mensen 
naar het beeld van uw Zoon:
met ogen die niet alleen kijken 
maar ook kunnen zien,
met oren die niet alleen horen 
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt
maak ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen
maak ook kunnen geven,
met voeten die niet alleen draven
maar ook tegemoet kunnen komen;
want zo zijn wij gezegend 
en elkaar tot zegen.

Amen

van W. v.d. Zee
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Voltooiing Kerkelijk Centrum Dorpskerk 

Het Venster
Hadden we begin september nog het voornemen
‘Het Venster’ in de eerste helft van januari ter
beschikking te krijgen, dat bleek echter niet
haalbaar. Ondanks het in juli 2022 getekende
contract met Liander, bleef het energiebedrijf in
gebreke en werd de geplande: 1e helft september
verschoven naar: medio januari. Later kwam er
nog verder uitstel achteraan.

Door het ontbreken van de aansluiting liep de
aannemer vertraging op, allereerst doordat het
binnen te koud en te vochtig bleef voor bepaalde
afwerkingen, maar ook omdat de installatie nu
niet getest en in bedrijf gesteld kon worden. De
aannemer heeft ondanks deze tegenslag hard
gewerkt om de achterstand in het bouwkundige
werk zo klein mogelijk te houden. Op 20 decem-
ber was dit voldoende gevorderd om een ‘Opna-
me’ te doen. Dat betekent dat, zolang er géén
stroom is, alleen gewerkt wordt aan zaken die bij
de Opname nog niet in orde waren. Bijvoorbeeld
de poort in de inrit van garage en het monteren
van deuren. De grote uitzondering hierop is de
installatie, die wacht op de stroomaansluiting.
Als u langs komt ziet u desondanks licht bran-
den. Dat kan omdat de bouwaansluiting nog niet
is opgeheven, maar die heeft onvoldoende ver-
mogen voor onze installatie als geheel. Dus is het
nu wachten tot Liander ons aansluit en de instal-
latie eindelijk klaar voor gebruik is. De bijge-
voegde foto’s geven een beeld van  wat er alle-
maal is uitgevoerd in de laatste maanden van
2023.

Henk Burger
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Acts of God
Acts of God is een standaard onderdeel in Engel-
se bestekken. Wij kennen deze clausule in Ne-
derland niet en dat is een gemis. U weet het, een
bestek voor de bouw omschrijft wat de bou-
wer/aannemer moet doen als hij het werk heeft
aangenomen. 

Bestekken zijn niet de leukste stukjes proza
om te lezen. Het is dodelijk saai en als je een
slechte slaper bent dan adviseer ik u om voor het
slapen gaan een paar bladzijden te lezen.

In het bestek probeert de opdrachtgever, in het
geval van de bouw van het Venster, de PGS,
alles zo goed mogelijk te beschrijven. Dat gaat
heel ver, want alles wat er niet in staat wordt ook
niet gebouwd.

Simon Carmiggelt, bij de ouderen onder ons
nog wel bekend, heeft daar een heel humoristisch
stukje over geschreven wat ik u op aanvraag kan
toesturen.

Wij mogen ons gelukkig prijzen met Henk
Burger in ons bouwteam. Zonder Henk was het
gebouw er ook wel gekomen maar met een
ander, hoger prijskaartje. Graag hadden wij het

project KCD, zoals we het noemden toen we er
9 jaar geleden mee begonnen eind december jl.
willen afronden. 

Helaas, de nutsbedrijven gooiden roet in het
eten. Het is bijna Bijbels, nog even wachten voor
het beloofde ‘pand’ mag worden betreden.

Valt dit onder de clausule Acts of God? He-
laas niet, hier hebben gewoon een paar mensen
zitten slapen zoals bij de meeste problemen. En
de aannemer, hij heeft het fantastisch gedaan
maar moet op 1 januari 2024 de stekker uit zijn
bedrijf halen. Procedures, ambtelijke onwil,
stikstof problematiek, opvolging, etc. het is voor
hem niet meer te doen om door te gaan. Heel
jammer, het geeft te denken.

Namens het bouwteam is dit
het laatste stukje over ‘Het
Venster’. Wij hebben met
plezier dit project begeleid en
nemen hierbij afscheid van u
allen.

Cees Pronk
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College van Kerkrentmeesters
Collectes en overige giften
De opbrengst van de collectes bedroeg in novem-
ber 2023 

Kerk €  737
Pastoraat - 291

Van de Ontmoeting aan tafel ontvingen wij € 50.
Een aantal kerststallen die Tineke van Teylingen
heeft gemaakt zijn verkocht. De opbrengst daar
van € 300,- schonk zij aan de kerk. Zie voor
meer informatie hierover het Prikbord in dit
kerkblad.

Het College van Kerkrentmeesters bedankt u
allen hartelijk voor uw bijdragen.

Actie Dankstond
Voor de actie Dankstond ontvingen wij € 5355,
waarvoor onze dank. Mocht de actie u ontgaan
zijn.... U kunt nog meedoen door geld over te
maken naar het (nieuwe)  bankrekeningnummer
NL36 RABO 0373 7284 76 t.n.v. CvK Protes-
tantse Gemeente Sassenheim onder vermelding
van ‘Dankstond 2023’.

Actie Kerkbalans
Vanaf 13 januari wordt de actie Kerkbalans
gehouden. Omdat de PGS een ANBI instelling is 
mag een ieder die een gift doet aan de PGS dit
onder een aantal voorwaarden aftrekken van het
belastbaar inkomen. In de vorige ‘Op weg’ stond
dit beschreven en ook de mogelijkheid van het
doen van een periodieke gift, een structurele gift
waarin u zich voor minimaal vijf jaren vastlegt. 

Collectemunten? Geef uw adres door!
Wilt u collectemunten aanschaffen? Maak geld
over op bankrekening NL36RABO0373728476
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim.
Vermeld hierbij uw adres, woonplaats en de
gewenste kleur alsmede het aantal munten. 

Uw adresgegevens zijn van belang omdat de
bank deze niet op de bankafschriften vermeldt.
Dit levert onnodig veel uitzoekwerk op. Voorts
bestaat het risico dat de munten in de verkeerde
brievenbus belanden. Informatie over de munten
vindt u ook op de website en op de colofon van
‘Op weg’.
 
Wijziging beheer zalen
Vanaf 1 januari 2024 is het beheer/de verhuur
van de vergaderruimtes van de Julianakerk en de
Dorpskerk overgegaan naar Cees Faber en Hans
Ruijgrok. Zij regelen vanaf die datum ook de

verhuur van de kerkzalen van de Julianakerk en
de Dorpskerk. Reserveringen graag via het
nieuwe e-mailadres: 
• reservering@pgsassenheim.nl  
Voor spoedeisende zaken kunt u bellen naar 06
156 41 535. Cees en Hans zijn na de verhuizing
naar de Dorpskerk ook de beheerders van ‘Het
Venster’. Elders in dit blad meer hierover.

Temperatuur kerkzaal / zalen 2024
De temperatuur van de kerkzalen in de Juliana-
kerk en de Dorpskerk is in 2024 evenals in 2023
voor kerkdiensten ingesteld op 15 graden Celsi-
us. De basistemperatuur voor de kerkzalen is 10
graden. De temperatuur van de andere ruimtes is
standaard ingesteld op 15 graden. Voor enkele
kerkelijke activiteiten kan een uitzondering
worden gemaakt en wordt een ruimte verwarmd
tot 18 graden. Hierover kunt u contact opnemen
met de beheerder, Cees Faber. 
• reservering@pgsassenheim.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ria Doolaard, secretaris

Oorkonde en draaginsigne VKB Paul Vliem
In de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw heeft
Paul vanuit de Vereniging voor Kerkrentmeester-
lijk Beheer (VKB) op voordracht van en via het
College van Kerkrentmeesters van de PGS een
oorkonde en draagin-
signe in goud-briljant
ontvangen. Dit als te-
ken van dank en waar-
dering voor 50 jaar in-
zet in en rondom de
Dorpskerk van onze
gemeente. Paul heeft
afgezien van een over-
handiging temidden van
de gemeente. Derhalve
is ervoor gekozen hem
deze ‘in stilte’ alsnog aan het eind van 2023 te
doen toekomen. 

Namens CvK en Kerkenraad
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Vorming & Toerusting
Onderwerpen die meer inzicht geven
Maar al te vaak denken we wel te weten hoe het zit bij een bepaald onderwerp. Wel eens iets over

gelezen, gehoord, en dat is dan ook het hele verhaal. De komende activiteiten van Vorming &

Toerusting gaan in alle gevallen een stap verder. Geven meer inzicht en achtergronden bij

ogenschijnlijk vanzelfsprekende onderwerpen.

Pinksteren
Als er een verhaal uit de Bijbel is, dat we wel
denken te kennen, dan is dat het verhaal van
Pinksteren. Maandag 8 januari staat dat verhaal
centraal tijdens de avond die pastor Hans van
Wijk verzorgt. Bekend is het, totdat we het zelf
gaan lezen. Wie zegt wat, welke gebeurtenissen
vinden er plaats? Welke betekenis krijgt het
verhaal als we op die manier de tekst gaan
verkennen? Van harte uitgenodigd om mee te
doen. De avond vindt plaats in de aula van de
familie Vliem.

Het verhaal van de vloed
Het zondvloedverhaal is ook zo’n klassieker.
Noach, een ark, veertig dagen regen, dat is het
wel zo ongeveer. In de Bijbel is het een uniek
verhaal, maar in het Midden-Oosten deden meer
van dit type verhalen de ronde. Dat bleek toen er
eind 19e eeuw teksten op stenen werden ontcij-
ferd van het beroemde Gilgamesj-epos. Prof. dr.
Arie Van der Kooij gaat op 16 januari en 6
februari in op het Gilgamesj-epos en een nog
oudere versie. Op de tweede avond lezen we
samen het verhaal van de vloed uit Genesis.
Daarbij komt onder meer de vraag aan de orde
hoe dit verhaal zich verhoudt tot de versies uit
Mesopotamië. Deze avonden worden gehouden
in ’t Zenit in Warmond.

Hebreeuws in Beirut
Wat weten we over het Midden-Oosten? Con-
flictgebied, machtige leiders, oorlogen, kortom
een brandhaard in de wereld. Maar er is ook een
hele andere kant van dit gebied: deze regio is
helemaal verweven met het christendom. Ds.
Hedda Klip van de Protestantse Gemeente Voor-
hout werkte een aantal jaren in Beirut aan een
oecumenisch opleidingsinstituut, waar ze He-
breeuws doceerde. Donderdag 23 januari geeft
zij in ’t Zenit in Warmond een toelichting op de
geschiedenis van het christendom in het Midden-
Oosten. Dat doet ze aan de hand van verhalen die
een inkijk bieden in de fascinerende wereld van
kerken, kloosters en kluizenaars.

Levensverhaal schrijven
De eerste activiteit van ons programma, de
cursus ‘Verhalen schrijven over je leven’ van
mevrouw Ina van der Sar, die aangekondigd
stond voor vorig najaar, is toen vanwege te
weinig deelnemers niet door gegaan. Nu zijn er
voldoende aanmeldingen en staan er zes midda-
gen gepland op 30 januari, 13 en 27 februari, 12
en 26 maart en op 9 april. De cursus vindt plaats
in de Blauwe Zaal van de Julianakerk.

Dementie 
En dan is er het onderwerp dementie, waarvan
we vaak wel iets weten, maar meestal niet alles.
Zeker als we niet zelf met deze groep van aan-
doeningen te maken krijgen. Inmiddels lijden 
bijna 300.000 mensen in Nederland aan een
vorm van dementie. Jan Joost Snoek, geestelijk
verzorger in verpleegtehuis Bernardus in Sassen-
heim, heeft vanuit zijn werk veel met dit onder-
werp te maken. Woensdag 31 januari gaat hij
dieper in op vragen zoals de rol die ons geloof
kan spelen in het omgaan met mensen die lijden
aan dementie. Deze avond wordt gehouden in de
Havenkerk in Sassenheim.

‘In Gods Naam’
Sinds najaar 2023 trekt acteur en zanger Bastiaan
Ragas door Nederland met de theatervoorstelling
‘In Gods Naam’. Ragas werd enkele jaren gele-
den geraakt door de verhalen uit de Bijbel.
Samen met ds. Ad van Nieuwpoort heeft hij zich
verder in deze verhalen verdiept. Dit heeft gere-
sulteerd in de voorstelling ‘In Gods Naam’. 
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Deze voorstelling is een samenwerking met de
landelijke PKN. De samenwerkende kerken in de
Bloembollenstreek (protestant en katholiek)
organiseren op 11 maart in Theater Floralis deze
voorstelling. Er is een middag- en een avond-
voorstelling. Voor de middagvoorstelling van
16.00 uur  zijn voor onze kerk nog enkele kaar-
ten beschikbaar, voor de avondvoorstelling die
om 20.30 uur begint zijn meer kaarten beschik-
baar. Kaarten kosten € 15,00. Wanneer de kaar-
ten van de deelnemende kerken uitverkocht zijn,
dan is het ook mogelijk bij de landelijke organi-
satie rechtstreeks kaarten te kopen, dan kosten ze
€ 25,00. Aanmeldingen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld. Als er meer belangstel-
ling is dan beschikbare kaarten, komt u op een
wachtlijst. 

Aanmelden
Voor alle avonden geldt dat ze om 20.00 uur
beginnen en dat er een eigen bijdrage van € 3,00
geldt. Vooraf aanmelden is zeer wenselijk.
Alleen dan weten we als organisatie of er vol-
doende belangstelling is voor een activiteit.
Aanmelden via tineke.braam@hetnet.nl 

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

Zicht op ‘Het Venster’ en de beheerders

In het voorjaar van 2024 zal het Kerkelijk Centrum opgeleverd worden en gaan we de nieuwbouw

betrekken. Jarenlang is er aan plannen gesleuteld en nu gaat het zijn voltooiing krijgen. Veel

commissies zijn bezig om de overstap van de Julianakerk naar de Dorpskerk en Het Venster te

begeleiden. 

Het Venster zal twee beheerders krijgen en dat
zijn Cees Faber en Hans Ruijgrok, zij sturen alle
activiteiten aan en kunnen gebruik maken van de
vele vrijwilligers.

Cees Faber is in oktober gestopt met het assuran-
tiekantoor en heeft daardoor meer tijd om zich
dienstbaar te maken voor de PG Sassenheim, hij
heeft ook veel ervaring opgedaan bij de korfbal-
vereniging T.O.P. , de Ondernemers Vereniging
Sassenheim, Bond van Assurantietussenpersonen
en is nog actief bij het Christelijk Residentie
Mannenkoor in Den Haag. 

Hans Ruijgrok is al meer dan 50 jaar actief bij de
tennisvereniging S.T.V., heeft 45 jaar bij de

Belastingdienst gewerkt en is altijd sportief
geweest en zo’n 20 jaar actief geweest voor de
kerk. Nu wordt hij een van de beheerders van
Het Venster, met name de organisatie in Het
Venster.

Cees Faber zal meer de agenda van Het Venster,
de Dorpskerk en de Julianakerk beheren, daar-
naast deelnemen in het kostersteam van de
Dorpskerk. Hij is telefonisch bereikbaar op
nummer 06-156 41 535

Mocht u ook actief willen worden in het nieuwe
centrum, en dat kan zeker ook voor een kleine
gekaderde taak zijn, dan kunt zich aanmelden bij
Hans of Cees. Vele handen maken tenslotte licht
werk!

Een goed argument 
heeft geen krachtige stem nodig

- 24 -



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan!
In januari 2024 gaat de Actie Kerkbalans van
start. Tijdens deze actieperiode zullen we u als
kerkleden om een financiële bijdrage vragen,
zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als
kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in
de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar
elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen
die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodi-
gend zijn voor jonge mensen die hun leven nog
voor zich hebben. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als
kerk krijgen we geen subsidie. De financiële
bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te
kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeente-
leden ieder jaar om een bijdrage vragen. 

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom
een brief met het verzoek om bij te dragen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde
blijven voor al haar leden en plannen maken voor
de toekomst. We hopen dat we ook in 2024 weer
op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder
jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie be-
staat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden
via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van
de kerk. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar
de kerk van morgen! 

Voor de kerk van morgen
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons
maar ook voor de generaties na ons van grote
waarde. Het is een plek waar we God en elkaar
ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar
elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag
willen we ook het komende jaar en in de verdere

toekomst van betekenis zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken. We willen
uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun
leven nog voor zich hebben, en voor mensen die
God nog niet kennen. We willen mooie en
inspirerende diensten organiseren, evenals
verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat
alles kost geld. Door vandaag te geven, maken
we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom
mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeg-
gingsformulier in januari ruimhartig in. In de
week van 20 januari komt een vrijwilliger het
formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook
via de app overmaken. Kijk voor meer informatie
op de brief, die u krijgt bij het toezeggingsformu-
lier, of download de app ‘PGSamen’. De folder
die bij de Actie van dit jaar hoort, kunt u tegen
die tijd ook vinden op onze website: 
• www.pgsassenheim.nl   
Ook dit jaar hebben weer veel vrijwilligers
toegezegd een wijk voor de Kerkbalans te willen
lopen. We zijn heel blij dat al deze vrijwilligers
bereid zijn om dit te doen! Alvast heel veel dank
hiervoor!!!

Toezeggingsformulier
Wanneer u het toezeggingsformulier invult,
raden wij u aan gebruik te maken van de moge-
lijkheid van automatische incasso, welke u kunt
aangeven op het toezeggingsformulier. In de
maand januari kan geen automatische incasso
plaats vinden en deze wordt in mei 2024 geïncas-
seerd. Wanneer u uw e-mailadres op het toezeg-
gingsformulier invult, zult u volgend jaar via de
e-mail een digitaal toezeggingsformulier krijgen. 

Digitale toezegging
Voor degenen die hebben aangegeven de Actie
Kerkbalans per e-mail te willen ontvangen: zij
hebben deze mail al ontvangen. Helaas hebben
wij deze mail te vroeg verzonden. Wel kunt u via
de link in de mail al uw toezegging doen of via
de app ‘PGSamen’ via de knop ‘Geven’. Wan-
neer u een schenkingsovereenkomst heeft, dan
wordt uw toezegging automatisch ingevoerd en
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zult u geen uitnodiging ontvangen. De folder van
de Actie Kerkbalans kunt u inzien op de site:
•  www.pgsassenheim.nl 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de
kerk van morgen! 

Kerkbalans 2023
Tot 31 december 2023 is er voor de Actie Kerk-
balans 2023 € 229.873,45 binnen gekomen. In
totaal is er € 233.776,55 toegezegd door 890
leden.

Wanneer u vragen heeft over de Actie Kerkba-
lans, kunt u contact opnemen met de werkgroep
via het e-mailadres:
•  kerkbalans@pgsassenheim.nl 

Met vriendelijke groet van werkgroep Kerkba-
lans,

Henk Brouwer, Saskia Vermeulen 
en Karen Zandbergen

Wie was Willem Barnard?

Willem Barnard (1920-2010) was een van de belangrijkste kerklieddichters van

de vorige en begin deze eeuw. Ruim 350 liederen staan op zijn naam. Met

‘zingend geloven’ bedoelde hij dat lied, gebed, de eredienst geen geloofsuiting

is, maar een zich te binnen brengen van het geloof. Het geloof dat niet van mij

is maar mij geschonken wordt. 

Dominee-dichter leerde ons anders zingen 
Willem Barnard werd geboren in Rotterdam. Hij
maakte mee hoe in mei 1940 het hart uit de stad
werd gebombardeerd. Aanvankelijk studeerde hij
letteren, maar zijn oorlogservaringen brachten
hem bij de theologie. Hij werd hervormd predi-
kant in Hardenberg en Nijmegen, en vervolgens
studiesecretaris van de Van der Leeuwstichting
die religie en kunst in elkaars vaarwater brengt.
Barnard stond aan de wieg van de liturgische
vernieuwing die uitging van de Amsterdamse
nocturnen en de kerk van Rozendaal. Met vrije
kerkliederen, vertalingen van Engelse en Latijnse
hymnen en ook psalmberijmingen droeg hij bij
aan onder meer het Liedboek van 1973 (103
liederen) en het Liedboek van 2013 (112 liede-
ren). Barnard is herkenbaar aan een poëtische,
mystieke theologie die hij ontleende aan de
Bijbel, ‘geschreven door dichters’, en aan rabbij-
nen en kerkvaders. Hij ontving daarvoor een
eredoctoraat van de Universiteit van Utrecht. In
zijn hoofdwerk Stille omgang (vijf maal her-
drukt!) ontvouwt hij zijn medigesen (medita-
tie/exegese) naar de tred van het liturgisch jaar. 

Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?
Beslissend in Barnards ontwikkeling zijn drie
Engelandreizen begin jaren 50. Hij leerde er de
wholeness kennen die zich oriënteert op de kerk
van alle tijden en plaatsen, een katholiciteit die
ook de hele mens voor ogen houdt. In de angli-

caanse kerk onderging Barnard de lijfelijke
eredienst van knielen, een kruisteken maken,
kaarsjes opsteken en vooral de eucharistie. Deze
rituele omgang met het mysterie was voor hem
een openbaring en bracht een stroom van gedich-
ten op gang, verschenen in de bekroonde bundel
Woorden van brood (1956), en vervolgens
onstuitbaar veel bijbelliederen om te zingen bij
de maaltijd van de Heer. Engeland heeft zijn
plaats in de kerk blijvend veranderd en veran-
kerd. In 1985 trad hij toe tot de Oud-Katholieke
Kerk, de Nederlandse anglicanen. 

Waarmee is hij bekend geworden?
Het was Barnard onmogelijk zijn dubbele roe-
ping van dominee en theoloog onder één noemer
te brengen. Hij koos voor zijn dichterschap het
pseudoniem Guillaume van der Graft, waaronder
hij ook zijn ‘versjes’ uitbracht: ‘Een mens te zijn
op aarde’, ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’,
‘Alles wat over ons geschreven is’. Naarmate
zijn liederen ingang vonden in zowel de breedte
van het protestantisme als in de katholieke
tradities, kon de naam Willem Barnard volstaan.
Ook internationaal hebben zijn liederen vernieu-
wing gebracht. Zijn lied ‘Zingt jubilate voor de
Heer’ droeg de titel aan van de Vlaamse liedbun-
del Zingt Jubilate (1976, katholiek) en van de
Duitse bundel Singt Jubilate (2012, protestants).
Ook de titel Singt Gott den neuen Lobgesang!
(2013, katholiek) gaat terug op de vertaling van
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een Barnardlied: ‘Zingt voor de Heer een nieuw
gezang’.

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachte-
goed?
Barnard heeft ons anders leren zingen. Niet uit
volle borst en het dak eraf of als expressie van
wat er allemaal in ons leeft, want daar had hij
niet zoveel fiducie in. Maar als inning, het lied
brengt ons het geloof te binnen. Door te zingen
begin je als vanzelf te geloven. Dat doet de
adem. Daarom moet je een lied ook helemaal uit
zingen en zijn er refreinen en antifonen om te
herhalen.

Zien we de doorwerking van zijn gedachtegoed ergens terug?
Zonder Barnard zouden het Liedboek en het Dienstboek er anders uitzien. Minder Engels, van een
andere opzet. Zijn inbreng is dat de liederen geordend zijn naar hoe wij leven: naar de getijden van de
dag, naar een oecumenische orde van dienst, naar de seizoenen van het jaar, naar de ijdperken van ons
leven.

Dat wij de maaltijd van de Heer graag en vaak vieren en het altaar in de kerk en het altaar in de
samenleving centraal stellen, hebben we van hem geleerd. 

Door: ds. Klaas Touwen (predikant van de Oude Kerk in Amsterdam en de Nederlandse Kerk in Duitsland)

Bron: www.pkn.nl 

Kerkelijke stand
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Kerkdiensten Julianakerk Dorpskerk

zondag 14 januari
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. M. Koster
1e Binnenlands diaconaat
2e Diaconie + Kerk
Sandar Muilwijk / Hanneke Jellema

zondag 21 januari
10.00 uur

collecte
oppasdienst

ds. T. Moll
1e Mercy ships
2e Diaconie + Kerk
Gerry Eenkhoorn / 
Rosemarijn v. Drimmelen

zondag 28 januari
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Viering Maaltijd van de Heer
ds. M. van Duijn
1e Nood in de wereld
2e Diaconie + Kerk
Laura Nijman / Wil de Ruijter

zondag 4 februari
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
m.m.v.
collecte

ds. J.J. Korpelshoek
1e Jonge generaties
2e Diaconie + Kerk
Marianne de Nooij / Sofie Lutjeboer

Taizé Zingen
ds. T. Moll
Taizé-zanggroep 
Diaconie + Kerk

zondag 11 februari
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. N.C. Smit (Oegstgeest)
1e Hoop voor Albanië
2e Diaconie + Kerk
Mariëlle v.d. Zwam / Hanneke Jellema

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in de Witte Zaal voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor
kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor
kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89

Lied van een nieuw begin

Daar waar de zwarte winteraarde
de allerlaatste gloed bewaarde
huist leven nog als kiem begin
bereid in broos en koppig wachten,
in zoveel malen zeven nachten
verwarmt zich al de kentering.

Zoals doorzichtig ochtendgloren
uit nacht en schemer wordt geboren,
en aarzelt bij de nieuwe dag,
zo wachtte, diep in ons verborgen,
verlangen naar een stille morgen
en Geest die daar beroering bracht.

We weten goed hoe tranen smaken,
hoe wonden diepe tekens maken,
er reikt geen boom de hemel in.
Maar aan het licht teruggegeven
vergroeit de schaduw van ons leven.
We kiezen voor een nieuw begin.

van: Gonny Luypers
uit: Als een boom aan stromend water



Nu we leven in een tijd
waarin je je als mens 
zo machteloos kunt voelen,
wordt het steeds belangrijker 
om jezelf niet te zien 
als een mens alleen,
los van anderen,
maar om te zien 
hoe overal mensen 
getuigen van hun hoop,
van verlangen 
naar een nieuwe wereld
en zich daarvoor inzetten.
Als je dat meer gaat zien,
ben je minder alleen,
minder machteloos.

Het is zelfoverschatting
als je denkt onmisbaar te zijn,
maar het is,
zelfonderwaardering,
als je denkt dat je niet nodig bent,
dat je niet 
een eigen bijdrage kunt leveren 
aan de toekomstige nieuwe wereld.
Je stem is belangrijk.
Je wijze van leven.
Je geloofwaardige inzet voor anderen.
Je bent belangrijk volgens het gezegde:
'een druppel kan het begin zijn 
van een regenbui, 
waarop we al zo lang wachten.'

Wees dan ook die druppel
die je kunt zijn in deze tijd.
Help me, God,
mijn roeping te zien 
en te horen.

van: Marinus van den Berg
uit: Open uw hart


