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Veertigdagentijd: stilte opzoeken

Zoals Jezus 40 dagen in de woestijn was, zo
neemt de kerk al vele eeuwen de 40 dagen in
acht die voorafgaan aan Pasen. Het begint met
Aswoensdag, en ik hoor dat veel protestanten
tegenwoordig ook een askruisje halen, om zich te
herinneren dat het een tijd van inkeer is. Leo
Fijen schreef daarover:

Als je de stilte zoekt,

dan vind je de weg naar jezelf en ook naar God.
Dan leef je van het verlangen

thuis te komen bij jezelf.

Dan mag je het diepste geluk ervaren:

dat God je gebrokenheid mag helen.

Dan zul je ontdekken

dat stilte levensnoodzakelijk is.

(Met dank aan Arja Meijer voor de Veertigdagentijdgids)

De stilte zoeken is zo eenvoudig niet in onze tijd.
Overal is geluid en vaak is er ook lawaai. Stilte
is een luxeproduct geworden. Vliegtuigen, au-
to’s, de smartphone van de buren thuis of in de
trein. Stilte is ook een beetje eng geworden, lijkt
het. Want veel mensen doen oortjes op met
muziek als ze een eindje gaan fietsen of wande-
len. Ik begrijp dat nooit zo goed, voor mij is stilte
echt nodig af en toe. Bij spelletjes op mijn tele-
foon zet ik ook altijd het geluid uit, vanwege de
irritante piepjes enzo.

Waarom vinden we stilte eng? Misschien
omdat je dan opeens je gedachten kunt horen.
Omdat je dan opeens iets moet met al je gedach-
ten, of omdat er teveel in je hoofd zit. Dan
werken muziek en filmpjes of spelletjes ver-
dovend. Er gebeurt ook zoveel in de wereld om
ons heen. We worden voortdurend aangespoord
overal op te reageren. Voor je het weet, mis je
iets en wordt iemand boos dat je niet gereageerd

hebt. Om te voorkomen dat je helemaal gek
wordt, kun je je dan beter maar afsluiten. Maar
het helpt natuurlijk niet. Als je je muziek uitzet,
is de werkelijkheid er net zo hard weer om een
beroep op je te doen.

Dus wat dan? Stilte.... ssssh. De zee horen
ruisen, de vogels horen zingen, de blaadjes aan
de bomen (in een ander jaargetijde), de wind. Je
voetstappen op het pad. De wind in je haren tot
je laten doordringen. Waarom? Omdat je er deel
van bent. Omdat je er bij hoort. Jij bent net zo
goed onderdeel van wat we ‘natuur’ noemen als
de vogeltjes en de wind. Omdat jij net zo goed
een schepsel bent, door God gewild en hier met
een doel. Omdat je verbonden bent met al het
andere dat leeft, ritselt en beweegt en zich voort-
plant, lietheeft, kan kijken en kan zien.

En ook om in het hier en nu te zijn. Om rust te
vinden. Want alleen in het hier en nu vind je rust.
Niet in piekeren over wat voorbij is en wat
misschien anders had gemoeten. Niet in piekeren
over de toekomst waar je ten diepste geen in-
vloed op hebt. Spijt en angst zijn twee dingen die
je verre houden van de liefde van God en van
jezelf. In de stilte kun je luisteren naar het hier en
nu. Kijken naar het hier en nu, opgaan in het hier
en nu. Niets anders. En wie weet, heel misschien,
soms even, kom je daar de Ene tegen. Die zo-
maar iets liefs tegen je zegt: “Menslief, ik hou
van je.” Zoiets. Het is je gegund.

ds. Sietske van der Hoek

Het kostbaarste van ons leven

is de communicatie naar God

en de mensen om ons heen.

Maar daar hebben we de stilte voor nodig.
Als woorden en zinnen

steeds maar doorlopen,

zonder kop en staart,

is er geen communicatie,

geen ontmoeting.




agenda - agenda - agenda - agenda

Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster
Elke dinsdag  : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie
wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

dinsdag 24 febr. : Bijbelkring de Tien Geboden om 15.00 uur in Het Venster
dinsdag 24 febr. : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de St. Pancratiuskerk
woensdag 25 febr. : Koffietijd om 10.00 uur in Het Venster
woensdag 25 febr. : Film in de Veertigdagentijd om 20.00 uur in Het Venster
zondag 1 maart : Voorjaarsconcert Procanto om 15.00 uur in de Dorpskerk
dinsdag 3 maart : Themamiddag over de Tempeliers om 14.30 uur in Het Venster
dinsdag 3 maart : Vesperin de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de St. Pancratiuskerk
dinsdag 10 maart : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de St. Pancratiuskerk
woensdag 11 maart : Film in de Veertigdagentijd om 20.00 uur in Het Venster
zaterdag 14 maart : Lezing over Pasen in oost orthdoxe kerk om 14.00 uur in Het Venster
dinsdag 17 maart : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de St. Pancratiuskerk
dinsdag 17 maart : Kruiswegstaties om 20.00 uur in de St. Pancratiuskerk
dinsdag 24 maart : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de St. Pancratiuskerk
donderdag 25 maart : Liturgisch bloemschikken van 10.00-12.00 uur en ‘s avonds

van 19.30-21.30 uur bij Bloomdezign, Wasbeeklaan 2b Warmond
dinsdag 31 maart : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de St. Pancratiuskerk
zondag 5 april : Paasontbijt om 9.00 uur in Het Venster

Kringloopwinkel:  Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inle-
veren van goederen op Kagerdreef 514 L

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 a 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 31 maart
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 23 maart
binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding
‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl

11-01
18-01
25-01
01-02
08-02
15-02




Predikanttekeningen

Inspiratie! Een middag kunstkijken

Tijdens mijn vakanties (ook wel tussendoor....)
mag ik graag een kunstmuseum bezoeken.
Schilderijen zijn mijn favoriet. Op 4 maart zal ik
in Het Venster mijn passie delen, tijdens een
bijeenkomst in de middag. Aan de hand van het
werk van een aantal beroemde en minder be-
roemde schilderijen zal ik proberen antwoord te
geven op de vraag: Wat is inspiratie? Inspiratie
komt van het Latijnse woord ‘inspirare’ en dat
betekent letterlijk: ‘inademen’ of ‘inblazen’. Het
verwijst naar het inblazen van de ziel of geest,
het gaat dus over bezieling. Een goede schilder is
bezield. Maar waar zien wij dat dan aan? Kunnen
we in een kunstwerk zien waardoor de maker is
geinspireerd - en wat zijn overtuiging of geloof
is? We gaan kunst niet alleen bekijken, maar ook
proberen te lezen: Wat zie je? Waarom is dit zo
gemaakt? Wat vertelt dit over de maker? Tussen-
door luisteren we ook naar muziek.

Kerkdiensten in SassemBourg

In januari is weer een start gemaakt met kerk-
diensten in SassemBourg! Een tijd geleden,
vooral in de tijd van De Schutse (u weet wel, dat
stond er voordat SassemBourg werd gebouwd),
werden er wekelijkse diensten gehouden. Die
regelmaat is nu (nog?) niet mogelijk, ze worden
nu een keer per maand gehouden, steeds de derde
woensdag van de maand, in de grote zaal, bij de
grote ingang rechts. Een aantal gemeenteleden
van ons zijn vrijwilliger en halen bewoners op,
we hebben ook een aantal organisten weer bereid
gevonden de samenzang te begeleiden. De
geestelijk verzorger van SassemBourg, Paul
Goossens, ds Sietske van der Hoek en ondergete-
kende zijn steeds de voorgangers.

Citaat en vraag

‘De pracht van jonge mensen is hun kracht, De
sier van oude mensen is hun grijze haar’. Deze
uitspraak las ik onlangs in de Bijbel, in Spreuken

20: 29. Is dat in onze tijd ook zo, bedacht ik
me.... Want wat is kracht, en hebben oude men-
sen die dan niet? En ik ken jonge mensen die met
30 jaar al grijs zijn. Of zit er een kern van waar-
heid in? Ook de komende tijd ga ik graag bij u op
bezoek, en wie weet, komt dit citaat ter sprake.

Revalidatie

De afgelopen tijd zijn een aantal mensen voor
langere tijd in Van Wijckerslooth geweest voor
revalidatie. Vaak een tijd van hard werken aan
herstel, soms gaat het maar langzaam. Bezoek of
een kaartje of anderszins blijk van belangstelling
wordt zeer op prijs gesteld.

Op dit moment verblijft dhr. Willem Spaarga-
ren (Berkenlaan) op afdeling Kracht, kamer
nummer 17.

Daarvoor langere tijd maar nu thuis mevr. Ien
Zuilhof-Eigenraam (Hyacintenstraat), revalide-
rend vanwege de gevolgen van een val.

Rita Wijkhuizen (Platanenlaan), revaliderend
vanwege een nieuwe lever.

ds. Ellis Ezinga

Kinderen en tieners

Tot mijn spijt heb ik de catechese voor tieners
moeten stoppen. Voor de oudere tieners zijn
school en sport op dit moment belangrijker dan
de kerk. Gelukkig is er nog Solid Friends, waar
de jongere en de oudere groep elkaar vinden
onder enthousiaste leiding. We zoeken nog naar
een oplossing voor de jongere tieners. Binnen-
kort vindt daarover een gesprek plaats met de
ouders.

L A <
Er is wel twee maal avondmaalscatechese, onder
de deskundige leiding van de Jongerenraad. Hier
leren kinderen die nog op de basisschool zitten,
wat het Avondmaal eigenlijk is. Op zondag 8
maart mogen degenen die dat willen, meehelpen
met de diakenen.

Het is voor mij (en voor meer mensen ver-
moed ik zo) een hele verbetering ten opzichte




van de jaren ’70 toen het uitgesloten was dat
kinderen zouden deelnemen aan het Avondmaal.
Je moest eerst belijdenis hebben gedaan. Inmid-
dels hanteren we het principe dat Jezus zelf ook
geen eisen stelde, dus wie zijn wij om het wel te
doen? Toch zijn er nog steeds mensen die er
moeite mee hebben dat ‘iedereen’ maar mee mag
doen. Wilt u daarover eens in gesprek? Welkom!
Koffietijd ¢
Sinds een tijdje hebben we op % Fiy
de laatste woensdag van de & § ——
maand ‘koffietijd’, een —~==—g T
inloopuurtje met ds. Sietske <

van der Hoek, om over alles te

praten wat ons bezighoudt. Werk, vrije tijd, café
De Voogd, opvoeding, Kerst: zoal wat onderwer-
pen die de revue zijn gepasseerd. Ik zorg voor
koffie, thee en koekjes. En jullie zijn welkom,
hoe oud of jong je ook bent op 25 februari om
10.00 uur in Het Venster.

Bijbelkring

Op dinsdag 24 februari is er weer de Bijbelkring
over de 10 geboden. We gaan met elkaar in
gesprek naar aanleiding van het boekje ‘De Tien
beloften’ van Anselm Griin. Je hoeft het boekje
niet gelezen te hebben om mee te kunnen praten.
Ds. Sietske van der Hoek leidt ook deze middag,
hierna leidt ds. Ellis Ezinga een paar bijeenkom-
sten. We gaan door tot de zomer.

Deze keer zal het gaan over de verschillende
versies en visies op ‘Vereer naast mij geen
andere goden’. Spannend wel, want: zijn er wel
andere goden? Wat betekent ‘vereren’? We gaan
het zien: dinsdag 24 februari om 15.00 uur.
Welkom in Het Venster.

Spannende tijden

We zijn een paar keer bij elkaar gekomen als
gemeente rond het beroep op Tjerk de Reus.
Mensen vragen me nu: “Is het niet erg voor jou
als hij komt?” Het antwoord op die vraag is
ronduit “Nee”. Ik ga natuurlijk wel jullie missen
als het zover komt, maar het is mijn taak om
tijdelijk ergens te zijn. En dat doe ik met plezier
en in de wetenschap dat ik misschien iets moois
achterlaat, en iets moois meeneem. Want iedere
gemeente heeft waardevolle kennis, wijsheid,
gewoonten en mensen die me iets geven. Dus nu
alvast: heel hartelijk dank dat ik voor deze tijd
deel van jullie gemeente mag uitmaken! En
verder wachten we af....

Studiedag weerbaarheid in tijden van crisis

Op 18 maart is er een studiedag van de PKN in
Huis ter Heide over weerbaarheid in de gemeente
in tijden van crisis. We hebben het vaak over wat
je allemaal in huis moet hebben als er een ramp
uitbreekt, maar zelden over onze geestelijke
weerbaarheid. En ook niet over wat de gemeente
kan betekenen. Ik ben dus heel benieuwd. Ik ga
er alleen ’s morgens heen, want in de middag is
er een kerkdienst in SassemBourg waar ik mag
voorgaan.

Hartelijke groet,
ds. Sietske van der Hoek

Oefenen in de hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik

in mensen het goede kan zien.

Ik hoop dat ik in deze tijd

tekenen van hoop kan zien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen
en verwarmen.

Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken
met mijn woorden.

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf
in mijn oordeel.

1k wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan
voor anderen.

Ik hoop dat ik kan luisteren

naar het innerlijk van de mens.

Ik hoop dat er iemand is

die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.

Ik wil doorgeven wat opbouwend

en hoopgevend is.

Ik hoop op mensen die samen met mij
leven vanuit de goede hoop.

van:
uit:

Marinus van den Berg
Medemens - Kerk in Actie 2009




Herkenraadsberichten

De afgelopen periode stond voor de Kerkenraad
vooral in het teken van het Beroepingswerk.
Nadat de huidige Beroepingscommissie op 4
december voor het eerst bijeenkwam, kreeg de
Brede Kerkenraad op donderdag 15 januari een
voorstel van de commissie om in te stemmen met
het uitbrengen van een beroep op proponent
Tjerk de Reus uit Nij Beets.

De Beroepingscommissie gaf over de gevolgde
procedure een toelichting aan de Kerkenraad, die
vervolgens alle gelegenheid kreeg om over
procedure en de te beroepen predikant vragen te
stellen. Deze werden door de aanwezige leden
van de Beroepingscommissie naar tevredenheid
beantwoord.

Op de vraag van de voorzitter of de aanwezige
leden van de Brede Kerkenraad zich konden
vinden in het voorstel van de Beroepingscom-
missie werd unaniem positief gereageerd. Direct
na deze vergadering is in samenspraak met de
Beroepingscommissie een datum gepland voor
een Gemeenteavond. Gekozen werd voor 3
februari.

Tijdens deze avond werden zo’n 120 gemeente-
leden geinformeerd over de stand van zaken tot
nu toe en introduceerde proponent Tjerk de Reus
zich via een filmpje van bijna acht minuten.
Vanuit de gemeente werden de nodige vragen
gesteld, die door de leden van de Beroepings-
commissie of de voorzitter van de Kerkenraad
konden worden beantwoord.

Daarna volgde een schriftelijke stemming. Het
vooraf benoemde stembureau bestond uit diaken
Jan Luijk en gemeentelid Evanne Stad. Zijj
hebben alle stemmen twee maal geteld en vervol-
gens de scriba gemeld dat er 120 stemmen waren
uitgebracht waarvan 119 voor het voorstel om
een beroep op proponent Tjerk de Reus uit te
brengen en een blanco stem. Nadat dit werd
meegedeeld aan de aanwezigen werd hierop
instemmend geapplaudisseerd.

Daarna legde de voorzitter het vervolg van de
procedure uit. Daarbij hoort de bepaling dat
gemeenteleden tot vijf dagen na deze gemeentea-
vond bezwaar kunnen aantekenen tegen de door
de Kerkenraad gevolgde procedure. Op basis van
dat gegeven werd als datum voor het uitbrengen
van een beroep gekozen voor maandag 9 of
dinsdag 10 februari, afthankelijk van de beschik-
baarheid van leden van de Kerkenraad en de
Beroepingscommissie.

Gekozen werd voor maandag 9 februari 2026. Er

-5-

zijn geen bezwaren tegen de procedure ing-
ediend. Op 9 februari is door Lianne Brugman
(voorzitter Beroepingscommissie) en Gert Stad
(waarnemend voorzitter Kerkenraad) aan propo-
nent Tjerk de Reus te Nij Beets persoonlijk de
Beroepsbrief overhandigd. Omdat er op 4 februa-
ri 2026 ook door een gemeente elders in den
lande een beroep op hem is uitgebracht en er een
termijn van maximaal drie weken geldt waarop
de beroepen predikant bekendmaakt of hij het
beroep aanneemt, hopen we uiterlijk 25 februari
te weten voor welke gemeente hij kiest.

Zondag 15 februari is Tjerk de Reus in Sassen-
heim op bezoek geweest samen met zijn vrouw
en hun jongste zoon Ted. Ze hebben de kerk-
dienst bijgewoond en hebben aansluitend in Het
Venster kennisgemaakt met gemeenteleden. Ook
was er gelegenheid om vragen aan hem te stellen.
Ten slotte is er een lunch aangeboden, waarbij
een aantal gemeenteleden die enkele geledingen
uit de kerk vertegenwoordigen aanwezig waren.
Het is nu afwachten voor welke gemeente propo-
nent Tjerk de Reus kiest.

Veertigdagentijdgids

Naast het beroepingswerk
gaan er ook tal van activitei-
ten gewoon door in onze ge-
meente. Eén ervan betreft het
samenstellen van de Veertig-
dagentijdgids. Arja Meijer
verzorgt dat al heel lang en
doet dat op verzoek van de
Kerkenraad. We zijn heel dankbaar dat Arja dat
elk jaar weer doet. Het resultaat heeft u inmid-
dels in huis of in de PGSamenapp kunnen zien.
Elke dag een tekst ter overdenking, een recept,
informatie over het project van de Kinderdienst,
kortom genoeg om over na te denken deze
Veertigdagentijd op weg naar Pasen.

e weg van de hoop

18 februari - 5 april 2026

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, scriba



BERICHTEN VAN DE DIACONIE

De opstelling van PGS-team Diaconie, CvK, Pastorale raad

Volgens de spelregels van het voetbal, moet je
om mee te kunnen doen 11 spelers opstellen.
Voor een (winnend) elftal is het is fijn om een
keeper te hebben en verdedigers en een spits. En
om een team compleet te maken zijn er altijd
spelers ‘die in dienst van het elftal’ spelen.

Al jaren is het puzzelen om de opstelling van
de diverse teams binnen de PGS voor elkaar te
krijgen. De reservebank is al een poosje leeg.
Een aantal spelers zou vorig seizoen al moeten
en willen stoppen.

Hoe moet het verder met team PGS?

Wat als de nu al openstaande vacatures en de
nieuwe vacatures per september 2026 niet wor-
den ingevuld?

Nog even afwachten op een nieuwe opstelling,
bedacht door de werkgroep ‘bestuurlijke vernieu-
wing’?

Alleen al uw Diaconie zoekt per september
2026 drie diakenen, een voorzitter, een vice-
voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De cruciale vraag ‘opstellen of opheffen’ is
actueler dan u denkt! Je zou zelfs kunnen zeggen
dat opheffen vaker is voorgekomen in Sassen-
heim!

SASSENHEIM - Amateurclub GWS is na een

lange, stille aftocht definitief tot het verleden

gaan behoren. De laatste negentien leden
trokken deze maand de stekker eruit, dertien
jaar nadat het laatste fluitsignaal al had
geklonken in Sassenheim. Daarmee eindigt het
verhaal van een club die 91 jaar geleden
begon.
Namens Team Diaconie,
Jaap de Ruijter

Penningmeester gezocht!

Ongeveer vier jaar geleden, op dezelfde zondag
waarop onze dochter, als jongste ooit in de
gemeente, belijdenis deed werd ik bevestigd als
diaken. Met als speciale opdracht om de taak als
penningmeester uit te voeren. Nu zit die termijn
er alweer bijna op en is de Diaconie op zoek naar
een opvolger die in de Diaconie de nieuwe
penningmeester wil worden. Let wel: de admini-
stratie wordt heel nauwkeurig al gedaan. De
penningmeester houdt zich vooral bezig met
begroting en jaarrekening, de beleidsplannen, en
doet dienst in de kerk als diaken.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd bij
de Diaconie. We hebben de Diaconie dichter bij
de gemeente willen brengen door bijvoorbeeld de
goede doelen van de collectes in de dienst aan te
kondigen, het aantal collectedoelen terug te
brengen en gerichter doelen te kiezen waar we
ons meer in kunnen herkennen. En de kwartaal-
collectes hebben een duidelijk doel en streetbe-
drag gekregen. En natuurlijk de collectes weer
terug tijdens de diensten, maar ook het initiatief
tot de Lichtjesavond op de begraafplaats. Mo-
menteel zijn we met de andere protestantse
kerken van Teylingen bezig om het project ‘diaco-
naal werker’ letterlijk handen en voeten te geven.
U ziet dus dat het rekenwerk
wel meevalt, maar dat het werk
vooral bestaat uit meedenken en
durven doen. De penningmees-
ter neemt deel aan de Diaconie
en de dagelijks bestuursverga-
deringen, maar dat is met een
goed team een plezierige bezig-
heid. Kortom, een functie voor iemand die wel
wat in cijfertjes, maar vooral in mensen geinteres-
seerd is.

Daarom: wie stapt er in september in de
rijdende trein als opvolgende penningmeester?
Meer weten: vraag voor meer informatie bij
Raymond Fokkens (06-233 17 030)!
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Cornelis van der Zwart (Kees)

*16-09-1937 - 109-01-2026

Kees was een enthousiast natuurliefthebber,
vooral vogels en dan vooral eenden hadden zijn
grote aandacht. Hij kon er ook mooi over vertel-
len.

Hij trouwde in 1962 met Lenie van den Oever,
en woonde even kort in Katwijk en toen in
Sassenheim achtereenvolgens aan de Wester-
straat, de Meidoornlaan en later de Kagerdreef.
Samen met Lenie heeft hij de hele wereld be-
reisd, op zoek naar mooie natuur-plekken. Een
sterk lichaam had hij, wat hij goed kon gebruiken
in de bollenwereld waarin hij werkte als een
ZZP-er avant la lettre. Hij werkte hard voor zijn
gezin, zijn vrouw en de kinderen: Tanja, Joyce
en Patrick; voor hun gezinnen,
was hij een fantastische opa en
familiemens in het algemeen.
Samen leuke dingen doen, een
wandeling door de natuur of na-
tuurprogramma kijken, samen
naar schaatswedstrijden kijken:
hij voegde zich daarbij graag in
het eenvoudige, dat was zijn stijl.

Een grote inzet had hij ook voor de kerk, hij is
diverse keren ouderling geweest. Op pastoraal
bezoek gaan vond hij wel lastig, want wie was
hij, zo oordeelde hij, om met mensen over geloof
te praten en te bidden. Maar plichtsgetrouw deed
hij het vol overgave. Een sterk rechtvaardig-
heidsgevoel had hij, en kon wel lijden aan het
onrecht in de wereld, dat zo haaks kan staan op
de mooie natuur die de Schepper heeft gemaakt.

Toen zijn geliefde Lenie in 2020 overleed,
ging het lichamelijk steeds slechter met Kees. Hjj
kwam uiteindelijk terecht in Van Wijckerslooth,
Oegstgeest. Op vrijdag 16 januari hebben we in
de afscheidsdienst voorafgaande aan zijn begra-
fenis op het kerkhof, Psalm 8 gelezen, over Gods
grootheid die we kunnen zien in de schepping.
Aan de liethebbende zorg van God vertrouwen
we hem toe, nu we hem hebben moeten loslaten.

Antje van der Hulle-Zijlstra (Annet)
*09-03-1936 1 22-01-2026

Annets wieg stond in Friesland en voor haar
eerste baan moest ze, zeker voor die tijd, ver
reizen: die was in de zorg bij de Willem van den
Bergh in Noordwijk. Daar ontmoette ze haar
eerste man Kees; helaas werd ze al jong weduwe,
op haar 27°; een groot verdriet.

Om de kost te verdienen ging ze werken in de
schoonmaak op een steenfabrieck. Met haar
tweede man Aad verhuisde ze naar Zeeland voor
zijn werk, kort daarna gingen ze toch weer terug
naar Sassenheim. Ze kregen een dochter en een
zoon, Ellen en Jurgen.

Haar man is overleden na een periode gete-
kend door dementie, ze heeft hem altijd thuis
verzorgd. Zelf is ze bijna overleden aan de
complicaties van een darmoperatie. Het leven
heeft Annet van der Hulle niet altijd toegelachen.
Al kennen we haar eigenlijk als die lieve, sportie-
ve vrouw die tot op hoge leeftijd graag wandelde,
je kon haar vaak tegenkomen in haar geliefde
park Rusthoff.

In januari kwam ze in huis te vallen en moest

ze worden opgenomen in het zie-
kenhuis. Ze had dusdanige ver-
wondingen dat een operatie niet
effectief zou zijn. Tijdens de laat-
ste week van haar leven is haar
dochter onder tragische omstan-
digheden overleden.
Het afscheid en de crematie van
beiden, hebben in intieme familie-
kring plaatsgevonden. Tijdens de gesprekken die
ik met Annet heb gehad in de laatste weken van
haar leven, ontroerde ze door de hoop die ze
vasthield, de liefde die niet doofde. We vertrou-
wen haar toe aan God de Vader, bij wie de bron
van leven is, en de gedachtenis der namen.

Trijntje Cornelia Grietjes Moolenaar- de Vries
(Truus) *28-01-1933 - 124-01-2026
Truus was een levensgenieter. Haar man Kees
had een bloeiend bollenbedrijf, reisde de wereld
over en liet hun gezin van vier kinderen graag
aan haar over.

Lang woonden ze in een ruim huis aan de
Elbalaan 9. ledereen was altijd welkom en het
was een komen en gaan van mensen, zeker ook
toen haar kinderen hun eigen gezinnen kregen en
klein- en achterkleinkinderen haar leven ver-
warmden. Voor een lekker maal (in ‘Huize
Hap’), een gezellig koffiemoment, een goed
advies, of een frisse duik in het zwembad in de
tuin: Truus was een lieve, enthousiaste gast-
VIouw.

Met haar man ging ze regelmatig op zaken-
reis, bijvoorbeeld naar Zweden; taalgevoelig als
ze was leerde ze die taal in een mum van tijd.



Truus was muzikaal: ze heeft jarenlang, tot op
hoge leeftijd orgel gespeeld in de kerkdiensten in
de Bernardus en ‘De Schutse’, tot haar gehoor
dusdanig achteruitging dat ze er echt mee moest
stoppen.

Sociaal bewogen en diep gelovige Truus is
ook diaken geweest. Na een korte ziekteperiode
-ze is nog even in het hospice in Sassenheim
geweest waar ze op de vrijwilligers indruk
maakte door haar zonnige en liefdevolle
uitstraling- is ze overleden. Op haar geboortedag
28 januari is ze bij haar man begraven op het
kerkhof bij de Dorpskerk. We hebben hieraan
voorafgaand in de Dorpskerk en op haar verzoek,
Psalm 23 gelezen, het mooie verhaal over de
Herder die er voor zijn schaapjes wil zijn. Aan
deze Eeuwige God en Herder hebben we haar
toevertrouwd.

ds. Ellis Ezinga

Nelly Kastelein

*08-02-1938 705-02-2026

Nelly werd geboren op 8 februari 1938 in het
gezin van een groenteboer in Den Haag. Als
meisje was doorleren na de lagere school geen
optie, dus ging ze aan het werk. Ze ontmoette
haar eerste man en trouwde met hem. Na lange
tijd werd zoon Arjan geboren, maar helaas hield
het huwelijk geen stand. Grotendeels voedde ze
Arjan in haar eentje op die, naar eigen zeggen,
geen makkelijke tiener was. Toch heeft hij goede
herinneringen aan de tijd dat ze samen naar de
radio en platen luisterden. Nelly hield van mu-
ziek.

In haar vrije tijd slaagde ze erin om een oplei-
ding te volgen als docent machineschrijven. Ze
kon aan de slag op een middelbare school en
ontmoette daar Han Breedijk, met wie ze later in
het huwelijk trad. Han had al kinderen uit zijn
eerste huwelijk en het begin was wel romantisch
maar ook niet zo makkelijk als samengesteld
gezin. Toch is dat nog allemaal goed gekomen,
gelukkig.

Nelly was een zelfstandige vrouw die scriba
werd van de Kerkenraad, veel deed aan sport,
zoals tennis en skién, en die graag dingen onder-
nam en veel vriendinnen had. Na hun pensione-
ring vertrokken Han en Nelly voor zeven vette
jaren naar Axel in Zeeland. Maar echt goede
contacten hadden ze daar niet onder de Zeeuwen
en ze keerden terug naar Sassenheim.

Helaas kreeg Nelly meneer Alzheimer op
bezoek, zoals Han het verwoordde. In het begin
ging het nog wel, maar afgelopen oktober moest

ze toch worden opgenomen in de Bernardus.
Daar was de zorg gelukkig erg goed. De familie
is er heel tevreden over, met name over de
persoonlijke benadering van zowel Nelly als de
familie.

Op woensdag 28 januari vertelde Han onder
koffietijd dat Nelly wel achteruit ging, maar het
was toch nog wel goed te doen. Diezelfde avond
is Nelly na een fijne dag met vriendinnen in een
coma geraakt. Op zaterdag de 31°° kwam ze nog
een beetje bij. We hebben haar op zondag 1
februari de zegen gegeven en op 5 februari is ze
overleden in het bijzijn van haar zoon Arjan en
de zoon van Han, Dick.

De dienst op vrijdag 13 februari stond in het
teken van dankbaarheid. We lazen Psalm 23,
over De Heer is mijn herder. Arjan, en Rianne
namens haar vader, hiclden beiden een liefdevol-
le toespraak. Moge Han vrede vinden nu hij
alleen verder moet, en zich gesteund weten door
de gemeente en de Levende God. Zijn adres is
Rietschelftlaan 48, 2171 LX Sassenheim.

ds. Sietske van der Hoek

Vastentijd - woestijntijd

Neem de tijd

ja neem 40 dagen de tijd

om jezelf te ontmoeten

als een zwerver door de woestijn.

Neem de tijd

om uit je kwetsbaarheid weer op te staan,
kracht te putten aan je Bron

rondom jou te kijken en te voelen

dat niemand ooit alleen gaat.

Neem de tijd

ja neem 40 dagen de tijd

om 00g in oog te staan

met wat jou beweegt,

en te voelen

wat jouw woestijntocht kleur geeft.

Neem de tijd,

neem gerust jouw tijd

wel 40 dagen lang

om te voelen:

er zit méér in mij

licht daagt aan de horizon.

van Antoon Vandeputte




Kerkenraadslid? Wat doe je dan eigenlijk?

In het kerkblad zullen we komende maanden een kerkenraadslid aan het woord laten over zijn of haar
functie binnen de kerk. Deze maand de voormalige voorzitter van de Kerkenraad Kees de Jong. Qua
gezicht kennen we hem wel, maar wat hij naast zijn kerkenwerk doet, weten we niet en we zijn

benieuwd hoe hij deze functie heeft ervaren.

Wie is Kees de Jong?
Geboren in 1951 in Katwijk in een gezin met vier
jongens waarvan ikzelf de oudste ben.

Na werkelijk prachtige jongens- en jeugdjaren
ben ik op 21-jarige leeftijd getrouwd met mijn
buurmeisje Henny die na ruim 53 jaar nog steeds
mijn lieve vrouw is. Vanaf 1973 zijn
we woonachtig in Sassenheim. Samen
met Henny een mooi gezin met twee
dochters en een zoon die allen 45 jaar
of ouder zijn. Trots zijn we op onze
ondernemende sportieve kleinzoon
die nog maar kort geleden meester in
de rechten is geworden. Vanaf jongs
af aan ben ik bestuurlijk actief ge-
weest in tal van geledingen. Vrijwilli-
gerswerk naast het dagelijks werk, .
een mooie balans tezamen met spor-
ten (voetbal, volleybal en marathonlopen).

Naast Katwijk (daar kom ik nog wekelijks) en
Sassem is het eiland Kreta ons ‘derde thuis’.

In Katwijk geboren dan is werk, gezin, kerk en
voetbal een mooie combinatie die voor mij
waardevol is. Op werkdagen actief zijn, op
zaterdagmiddag naar de voetbal (Quick Boys) en
op zondag naar de kerk. Daarnaast, niet te verge-
ten, de muziek van Adest Musica.

Met als verbindende factor het gezin, de
familie en een aantal goede vrienden en vriendin-
nen.

Wat deed je in het dagelijks leven?

Zo’n 50 jaar heb ik gewerkt voor de grootste
werkgever in de regio Bollenstreek en wel
Sikkens - Akzo - AkzoNobel. Vanaf 1969 t/m
halverwege 2020 ontwikkelings(laboratori-
um)werk gedaan. Heerlijke tijd om te mogen
werken. Namens vakorganisatie CNV heb ik een
tiental jaren ondernemingsraadwerk gedaan en
daarnaast jarenlang vakbondswerk. Wat zou de
positie zijn van de arbeider, de werknemer zeker
in vroeger tijden- zonder vakbond?!

Werd je voor de functie voorzitter Kerken-
raad gevraagd?

In de afgelopen ruim 50 jaar dat we betrokken
zijn bij de Gereformeerde Kerk en vanaf 2007

Protestantse Gemeente Sassenheim ben ik actief
geweest in het jeugdwerk (jongensclubs zo’n 50
jaar geleden), Commissie van Beheer, ouderling
samen met mijn vrouw en nog enkele werkcom-
missies. In de laatste 15 jaar al een enkele maal
benaderd voor het voorzitterschap
van de Kerkenraad. Steeds zocht ik
het excuus ‘volle agenda, komt nu
niet uit, ben er nog niet aan toe’. Tot
de vorige voorzitter Henriétte Wil-
brink mij begin 2021 belde met het
verzoek na te denken over het voor-
zitterschap. Heb haar toen direct
— 2€2€2d ‘geef mij een week de tijd om
na te denken en meld je nu al dat een
volle agenda deze keer geen excuus
meer kan zijn’. Na overleg met mijn
Henny en staand voor de grafsteen -met opschrift
‘mijn genade is U genoeg’- van mijn ouders
besloot ik om het voorzitterschap te aanvaarden.
En mij in oktober 2021 te laten bevestigen en
zegenen als ambtsdrager in de rol van voorzitter
kerkenraad PG Sassenheim.

— |

Wat houdt deze functie eigenlijk in?

De link tussen voorzitter zijn en vergaderingen
voorzitten is snel gemaakt. Vergaderingen van de
Kleine- en Brede Kerkenraad, gemeentebijeenk-
omsten, moderamen, commissies of werkgroe-
pen. Ouderling van dienst zijn (geen ‘verplich-
ting’, daar kies je wel of niet voor) en aansluiten
bij vergaderingen van kerkelijke geledingen,
indien nodig. Afstemming met de classis, samen-
spel met de gezamenlijke kerken in Sassenheim
en de protestantse gemeenten in Warmond en
Voorhout. Bovenal het contact met gemeentele-
den, bijwonen van kerkelijke activiteiten. Dat
lijkt veel maar ben zelf van het type ‘niet te
moeilijk maken, geen zorgen voor de dag van
morgen (Mattheus 6, vers 34)’. Energie levert
mij het doen van huisbezoeken. Met enige regel-
maat aanbellen bij een gemeentelid die zorg,
verdriet of juist vreugde ervaart. Een kop koffie
drinken, luisteren en bijpraten, een inspirerend
onderdeel van het ambtsdrager zijn. Het mooie
van dit alles is dat een voorzitter van de Kerken-



raad PG Sassenheim dit samen mag doen met
een mooi team van diakenen, ouderlingen,
kerkrentmeesters en predikanten. En bovenal dit
samen mag doen met de kerkelijke gemeente.
Met wel de opmerking dat het team van ambts-
dragers steeds kleiner wordt en wel zo klein aan
het worden is dat de kritische grens in 2026
wordt bereikt. U leest erover in ‘Op weg’.

Wat heeft deze vrijwilligersfunctie je ge-
bracht?

Wat het me heeft gebracht is een sterkere ge-
loofsbeleving. Door ambstdrager te zijn is er
verdieping, je bent werkelijk met het geloof
bezig. Het is niet ‘sluimerend’ maar het is er
daadwerkelijk. In de gesprekken met gemeente-
leden leer en bemerk je welke kracht het geloof
in en voor een mensenleven kan betekenen. En
als je van die kracht hoort dan komt er verdie-
ping en dan wil je eigenlijk geen eredienst op
zondag meer missen. En in de voorbereiding
voor een overleg of vergadering proberen een
treffende Bijbeltekst of gebed uit te spreken. Dit
vraagt enig nazoeken en lezen maar daar wordt je
niet minder van. Zelfs meer dan dat, daar wordt
je rijker van.

Bedankt voor dit interview,
Arja Meijer

Jongerenraad....

We zijn alweer halverwege het schooljaar, de
voorjaarsvakantie is net geweest en we beginnen
aan de Veertigdagentijd. De Kinderdienstleiding
heeft weer gezocht naar een leuk project en heeft
er een gevonden waarbij er zelfs materiaal is
voor de kinderen thuis! Met voor elke week weer
nieuwe dag challenges in de thema’s doen, laten,
lezen, zeggen, bidden en kleuren.

Kinderdienst zoekt leiding

Er zullen deze zomer weer een aantal mensen, na
jaren, stoppen met leidinggeven bij de Kinder-
dienst. We zijn hen dankbaar voor de jarenlange
inzet. Hierdoor vallen er gaten in het rooster en
is de Kinderdienst hard op zoek naar versterking!
Lijkt het je leuk om leiding te geven meld je dan
aan. Twijfel je nog en wil je graag een keer
komen kijken of heb je vragen of wil je liever als
assistent meehelpen? Meld je dan ook bij Vera

Bedankt

Lieve gemeenteleden,

Op 1 februari werden, toevallig
op mijn verjaardag, de bloemen £
uit de kerk bezorgd. Ik was er
stil van!

Op 6 november is mijn Henk overleden, 84
jaar oud. Op zijn rouwkaart schreven we o.a.
‘Terwijl de merel in de els zijn ochtendlied floot
voltooide Henk zijn prachtige reis op aarde’. Na
59 jaar je levensgezel verliezen is niet niks. Alle
aandacht was zo troostend.

Henk heeft als leraar de halve Bollenstreek
scheikunde en natuurkunde bijgebracht. Ook een
mooie nalatenschap toch?

Kerkelijk was hij niet, hij vond trouwen,
dopen, Pasen en Kerst voldoende. We zijn
trouwens als eerste paar oecumenisch getrouwd.
Er is destijds veel over vergaderd in Waddinx-

veen.

Nu leven we met ons gezin verder, Henk in
ons hart. Alle dank voor de steun en alle goeds
voor allen.

Martijntje Breedveld-Visse

Kortenoever (06-101 95 565 of
e-mail: vrkortenoever@hotmail.com

Avondmaalscatechese

Ook starten we na de voor-
jaarsvakantie met de avond-
maalscatechese op 24 februa-
ri en 3 maart. We starten om .
18.30 uur in Het Venster. -
Deze keer zijn de kinderen,
geboren in 2015, 2016 en 2017 uitgenodigd. Als
afsluiting zullen zij, als ze dat willen, de diake-
nen helpen bij hun taken tijdens het bedienen van
het Heilig Avondmaal op zondag 8 maart.

Solid Friends

De jongeren van middelbare schoolleeftijd
komen regelmatig bij elkaar op zondag voor
Solid Friends. Dit zijn ongeveer 10 jongeren per

- 10-



keer. De laatste keer heeft de leiding dit aan de
hand van Bijbel next gedaan. Ze hebben het
gehad over Jacobus 2:14-26, Geloven en doen.
Ze gingen geblinddoekt door het Venster om te
laten zien hoe vertrouwen geven en ontvangen
werkt. Na de dienst hebben ze geholpen met het
laden en uitladen van de kratten voor de Voed-
selbank. De volgende bijeenkomst is op 15
maart, wees welkom!

Namens de Jongerenraad,
Linda Meijer-Koning

Bedankt

Hartelijk dank voor de
vele kaarten, telefoontjes,
de bloemen en andere vormen van meeleven
voor onze 60 jarig huwelijksjubileum. Dit alles
maakte het bijzonder feestelijk.

Bedankt allemaal!
Gerrit en Gerrie Kappe

Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing

Na de presentatie op de gemeente bijeenkomsten
op 19 november 2025 (zie verslag in de vorige
‘Op Weg’) is de werkgroep Bestuurlijke Ver-
nieuwing gedreven aan de slag gegaan. Het leek
ons goed u op de hoogte te houden van onze
activiteiten en voortgang.

Allereerst nogmaals de werkgroepleden:
Evanne Stad, Elisabeth Nijman, Daan Kruik,
Maarten van Aken, Wim Olden, Jaap de Ruijter
(secretaris) en Bert Kremer (voorzitter).

De werkgroep is in het leven geroepen omdat
er, ondanks grote activiteit en enthousiaste inzet
van gemeenteleden op verschillende plaatsen
binnen onze gemeente, binnen de Kerkenraad
vacatures zijn of dreigen te ontstaan. Er is dan
ook een reflectie nodig op hoe en wat wij mo-
menteel doen en te kijken of er geen bestuurlijke
vernieuwing noodzakelijk is. Let wel: er gaat
gelukkig heel veel goed, maar voor de toekomst
moeten er waarschijnlijk wel aanpassingen
komen!

Het doel van de werkgroep is om te komen tot
een praktisch en gedragen advies voor een
toekomstbestendig bestuurlijk PGS. Vooralsnog
beperken wij ons hierbij tot de huidige Kerken-
raad en de daarin vertegenwoordigde geledingen
(College van Kerkrentmeesters, Kleine Kerken-
raad, Brede Kerkenraad, Diaconie, Jeugdraad en
Pastoraal Beraad).

Momenteel inventariseren wij de diverse
activiteiten binnen de verschillende geledingen
en vragen naar ervaren knelpunten en eigen
suggesties voor mogelijke verbeteringen.

Daarna zal de opgehaalde informatie door de
werkgroep goed besproken en geanalyseerd

worden. Onze bevindingen en voorlopige conclu-
sies zullen vervolgens ook weer met de verschil-
lende geledingen besproken worden. Dit alles
leidt uiteindelijk tot een advies waar verbetering-
en of (ingrijpende?) wijzigingen verstandig of
zelfs noodzakelijk zijn. Hierbij worden de regels
van classis en landelijke PKN vanzelfsprekend
betrokken (bijv. Kerkorde) en zullen wij advi-
seurs uit de gemeente (en wellicht daarbuiten)
raadplegen.

Rond mei/juni hopen wij vervolgens een gedra-
gen advies aan de Kerkenraad en gemeente te
kunnen uitbrengen.

Namens de werkgroep,

Elisabeth Nijman en Bert Kremer

Als je de stilte goed bewaart,

dan werkt ze de hele dag door.
Dan zet ze als het ware de toon
voor alle gebeden en het werk,
dan geeft ze kleur aan de dag,

dan geeft ze richting aan ons leven

-11-



prikbord

Collectemunten Gebedsavond
Geef uw volledig adres door! Dinsdag 10 maart 19.30 uur is er
Wilt u collectemunten aanschaffen? Maak geld weer een interkerkelijke gebeds-
over op bankrekening NL36RABO0373728476 avond in de Havenkerk. Ingang
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim. Bijweglaan. We bidden voor (de
Vermeld hierbij uw adres, woonplaats, de gewen- inwoners van) Teylingen, maar
ste kleur en het aantal munten. Uw adresgegevens ook voor de nood in de wereld en
zijn van belang omdat de bank deze niet op de persoonlijke intenties. Hardop
bankafschriften vermeldt. Bij de laatste overschrij- bidden mag, maar hoeft echt niet.
vingen ontbrak bij 100% het huisnummer. Dit le- Alleen erbij zijn is genoeg. Van
vert onnodig uitzoekwerk op met het risico dat de harte welkom!
munten in de verkeerde brievenbus belanden. In-
formatie over de munten vindt u ook op de website Graag tot ziens!
en op de colofon van ‘Op weg'.

Munten bestellen?

Bankrekeningnummer: NL36 RABO 0373 7284 76
t.n.v. CvK PGSassenheim

Vermeld bij omschrijving:

- Uw volledig adres

- Uw woonplaats

- Gewenste munten

Programma Havencafé T Het Havencafé
U bent van harte welkom bij onze middagactiviteiten, van /X van de kerk is open
14.15 uur tot 16.15 uur. We serveren daarbij een kopje o i S
koffie of thee met wat lekkers erbij, gebakken door i &L :
cliénten van het Raamwerk. De activiteiten zijn gratis,
maar u bent vrij om iets in onze Havencafé-bus te doen.
m  Activiteiten:

5 maart: cadeautasje

19 maart: servettechniek . )
Eén keer per maand maken onze vrijwillige kokers een heerlijke driegangenmaaltijd
voor u. Inloop 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. We vragen een bijdrage van 6 euro.
Graag aanmelden bij Anita de Kreij (21 82 68) op de maandag in de week van de
betreffende maaltijd, vanaf 9.00 uur. Er is plaats voor 20 personen.
®  Maaltijden:

19 maart
Adres: Bijweglaan 4, Sassenheim
Voor meer info: www.havenkerksassenheim.nl

op zondag 5 april eerste paasdag - i&i@\ ;v‘.

om 9.00 uur in Het Venster

-12-



Palmzondag

In navolging van vorige jaren wil de leiding van
de Kinderdienst ook dit jaar een palmpasenstok
maken. De palmpasenstok heeft te maken met
vernieuwing. Jezus’ opstanding met Pasen
betekent voor mensen dat ze steeds opnieuw
mogen beginnen, met een belofte van redding en
uitzicht.

De palmpasenstok vertelt ons ook over de
week die komen gaat, de laatste week voor
Pasen. Het kruis herinnert ons aan de kruisdood
van Jezus. De buxustak herinnert ons aan de
intocht van Jezus in Jeruzalem; groen is de kleur
van hoop en nieuw leven. Bovenop de palmpaas-
stok staat altijd een broodhaantje. Een haan
kraait als de zon opkomt, bij het begin van een
nieuwe dag. Zo is de haan een teken van waak-
zaamheid en van inkeer, vergeving en een nieuw
begin. Het haantje is van brood gemaakt, het
herinnert ons aan het Laatste Avondmaal. De
versiering verwijst naar het naderend feest van
Pasen; een slinger of krans van pinda’s, nootjes,
rozijnen of snoepjes verwijst naar de kringloop
van het leven. Een ei symboliseert de verrijzenis
van Jezus, nieuw leven en vruchtbaarheid.

We maken de palmpasenstok tijdens de Kinder-
dienst op Palmzondag. De kinderen brengen hun
palmpasenstok aan het einde van de dienst in de
kerk. Na de dienst neemt ieder zijn eigen palm-
pasenstok mee naar huis. Het is de bedoeling dat
een kind deze dan geeft aan iemand die ziek of
verdrietig is.

We maken met elkaar de palmpasenstokken
op 29 maart tijdens de ochtenddienst in Het
Venster. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van
harte welkom.

Wij zorgen voor de spullen die nodig zijn om
een palmpasenstok te maken. Omdat we graag
genoeg materiaal hebben voor iedereen, willen
we vragen je aan te melden als je een palmpasen-
stok wilt komen maken. Dit kan per e-mail:
kinderdienst@pgsassenheim.nl.

We hopen dat ook dit jaar veel kinderen enthou-
siast mee zullen werken om palmzondag een

extra feestelijk tintje te geven.

kinderdienstleiding

Pastoraatsgroep 50+

Woensdagavond 28 januari hadden we als Pasto-
raatsgroep 50+ een avond met als thema ‘Leuke
mensen die nog bidden voor het eten’.

We begonnen om 18.00 uur met een brood-
maaltijd met soep en salade gemaakt door Geeri
en Erica. Geeri opent en legt een beetje uit wat
de bedoeling is van deze avond . Daarna zingen
we met elkaar lied 385 vers 1 ‘De tafel van
samen’ en beginnen aan de maaltijd. Rond 19.00
uur ruimen we op en maken we vier groepjes.

Erica vertelt over hoe het
boek ‘Leuke Meiden’, een kleur- T
rijk boek, bijna 20 jaar geleden \'i, :h«"‘
alweer ontstaan is met hele . “Tg. g4
kwetsbare, eerlijke en open ver- =2 &
halen. Er was toen al het idee T euke
om dit ook binnen de gemeente meiden
eens te bespreken met de tref-
woorden die in het boek staan.

Het is nooit helemaal goed van
de grond gekomen, maar deze avond gaan we
proberen rondom het trefwoord vrijheid, waar

Esther Huijbrechts destijds over heeft geschre-
ven, dit wat uit te diepen met elkaar.
Geeri en Erica hebben wat vragen voor elk
groepje op papier gezet als leidraad zoals:
» wat verstaan we onder vrijheid van geloven
» wat doe jij of kun je doen met de vrijheid van
het uiten van je geloof
* voel je de vrijheid om hier, binnen onze
kerkelijke gemeenschap vrijuit te kunnen praten
en hoe doe je dat dan
» wat houdt ons tegen om vrijuit te spreken over
je persoonlijk leven, over je geloofsleven

Ieder groepje heeft dit gesprek met elkaar
gevoerd deze avond en dat werd als heel fijn
ervaren. Rond 20.30 uur sloten we af en werden
Geeri en Erica bedankt. Als laatste zongen we
nog lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot
hand’ alle vijf de verzen, een hele mooie afslui-
ting van een fijne PGS avond.

Namens de Pasoraatsgroep 50+
Anda Dijkstra
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Pastoraatsgroep 67+ en 80+

Bijbelse Kunst en inspiratie

De Pastoraatsgroepen 67+ en 80+ nodigen u van
harte uit voor deze bijeenkomst die georgani-
seerd wordt voor alle gemeenteleden. Ds. Ellis
Ezinga neemt ons aan de hand van een aantal
beroemde en minder beroemde schilderijen mee
in een verhaal over de vraag: Kunnen we in een
kunstwerk zien waardoor de maker is geinspi-
reerd en zelfs, wat zijn overtuiging of geloof is?
We gaan kunst bekijken (op een scherm in de
grote zaal van Het Venster). We gaan de schilde-  gchilderij van Ton Schulten
rijen ook lezen: Wat zie je? Waarom is dit zo

gemaakt? Wat vertelt dit over de maker?

Deze middag is op woensdag 4 maart. We starten
om 14.30u in Het Venster (inloop vanaf 14.15
uur). Aanmelden kan tot en met maandag 2 maart
bij: Gerry Eenkhoorn tel: 06-237 77 437
Janske Colijn tel: 21 48 13
Gerry van Prooijen tel: 22 19 60

of per e-mail: pgs67plus@gmail.com

Pastoraatsgroep 80+

Verslag Stamppottenmaaltijd oproep Carpe diem -pluk de dag- geinspireerd
Op woensdag 21 januari 2026 organiseerde de door het bijbelboek Prediker. Genieten van het
activiteitencommissie de jaarlijkse stamppotten-  leven betekent niet alles grijpen, maar bewust
maaltijd voor de 80+ gemeenteleden. Bij de leven in het hier en nu. Dit wordt geillustreerd
opgave kon men al de keus maken tussen boe-  aan de hand van het bezoek dat ze een tijd gele-
renkool of zuurkool; met worst 0f een gehaktbal. den alweer bracht aan een bijna honderdjarige
Ook voor gasten met een dieet en zij die vegeta- mevrouw in een verzorgingshuis, die elke dag
risch zijn, werd gezorgd. De plaatselijke groente- begon met dankbaarheid en aandacht voor de
boer werd in de arm genomen om " » s & kleine dingen: zich mooi aankle-

de twee stamppotten te bereiden.
De worsten werden tijdig in warm
water geweld en de gehaktballen |
waren door één van onze commis-
sicleden gemaakt. Alles verliep &8 g
gesmeerd en rond de klok van verwonderd over elke nieuwe
12.00 uur kon Gerry zo’n 25 gas- b : A T‘]\ dag. Haar levenshouding leert dat
ten verwelkomen. Een kleiner het leven geen wachtkamer is,
aantal dan we gewend zijn; door ziekte of andere maar iets om elke dag bewust te beleven. De
omstandigheden moesten enkele deelnemerszich ~ wens voor 2026 is daarom: elke ochtend opnieuw
helaas afmelden. beginnen met ‘Weer een nieuwe dag’ - Carpe
Na de opening door Gerry met uitleg over de  diem. Daarna ging ds. Ezinga voor in gebed.
gang van zaken gaf zij het woord aan ds. Ellis Per tafel konden de gasten langs het buffet om

- ™. den, koffie drinken met vriendin-
1 ..@ nen, eenvoudig eten, bezoek van
¢ haar kinderen ontvangen en een
- moment van dankgebed.
¥ Ondanks tegenslagen bleef zij

Ezinga voor de inleiding en het gebed. zich te laten voorzien van één van de stamppot-
Ds. Ellis verzorgde deze opening met een  ten met toebehoren.
verhaal dat echt gebeurd is: Het draait om de Het toetje was dit keer een stroopwafeltoetje
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in een glas geserveerd; bestaande uit o0.a. yog-
hurt, slagroom met een topping van stroopwafel-
stukjes. Echt om je vingers bij af te likken. Aan
het eind van de maaltijd dankte Gerry haar
commissieleden voor hun inzet, de aanwezige
gasten voor hun komst. Tot slot las zij een ge-
dicht voor van André F. Troost:

’s Morgens lacht uw dag mij toe

's Morgens lacht uw dag mij toe,
weet ik, God, mij uw beminde!
Blijkbaar wordt U het nooit moe
mij te zoeken en te vinden —
dankbaar zie ik hoe uw zon overwon!

's Middags loop ik in het licht,

wandel ik langs wijde wegen,

kom ik, met mijn ogen dicht,

Zon gekust uw liefde tegen —

ziet mijn hart, op U gericht, uw gezicht.

's Avonds, als ik slapen ga,

zing ik, ondanks al mijn zorgen.

Komt wat komt, ik weet: hierna

maakt U van de nieuwe Morgen,

Zon die lijf en ziel geneest, één groot feest!

De maaltijd werd afgesloten met dankgebed,
waarna iedereen voldaan huiswaarts keerde.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 4 maart om 14.30 uur in Het Venster
en wordt in samenwerking met de Pastoraats-
groep 67+ georganiseerd. Ds. Ellis Ezinga hoopt
ons dan kennis te laten maken met bijbelse kunst.
Meer informatie en opgave tot het bijwonen van
deze middag leest u elders in deze ‘Op weg’
onder de Pastoraatsgroep 67+.

Namens de activiteitencommissie van de Pasto-
raatsgroep 80+,

Gerry Eenkhoorn
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Bedankt

Beste mensen,

Toen wij bezig waren met de voorbereiding van
ons huwelijk op 22 januari was het moeilijk in te
schatten hoeveel bezoekers in het raadhuis, later
in de kerk en na afloop tijdens de receptie in Het
Venster er zouden komen. Het resultaat was
overweldigend. Wat een mooie dag is het
geworden met zoveel warme woorden en
felicitaties en wat een mooie dienst was het.

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken, maar wees er van overtuigd dat het
voor ons onvergetelijk was. Hartelijk dank
hiervoor, wij hopen er nog vele jaren bij te zijn
als het ons gegeven is.

Hartelijk groeten,
Eefje en Hans Hauwert

Gastvrijheid

Samen eten

brood en water delen

verkoeling na de tocht door de woestijn
elkaars oase zijn.

Samen eten

onderkomen delen

schuilen voor de hitte van de dag
elkaars beschutting zijn.

Samen eten

reisverhalen delen

de beste route naar het einddoel wijzen
elkaars gidsen zijn.

Samen eten
het goede van de aarde delen
genieten van elkaars gezelschap

Dan wordt water wijn.
Laat ons dat gegeven zijn.

van: Jacqueline Roelofs-van der Linden
uit:  Medemens 5




Nariaf de =cjliji

Aanraken

Over aanraken gaan veel nare verhalen. Wanneer het grensoverschrijdend is. Wanneer
gebeurt wat je niet wilt. Dan word je beschadigd en dat geeft veel verdriet. Reden genoeg
om oplettend te zijn.

Dat er veel goeds in een aanraking kan zitten zouden we dan bijna vergeten. Eigenlijk
kunnen we niet zonder.

Om elkaar bij een ontmoeting de hand te geven, is in onbruik geraakt. Sinds Covid zijn we
-niet alleen in het ziekenhuis- ermee gestopt. Voor sommige mensen een opluchting. Die
vonden het altijd al niks. Te lichamelijk. Te dichtbij of..... noem zelf maar.

Zelf vond ik het jammer. Graag gaf ik handen.. En vind ik het nog steeds fijn.

Bij het begin van een (kerkenraads)vergadering deed ik dat altijd. Elke aanwezige de hand
geven , terwijl je elkaar aankijkt, zo heet je elkaar welkom.

Dan is er de gewoonte voor de predikant om op zondagmorgen na de dienst elke kerkganger
bij het verlaten van het kerkgebouw een hand te geven. Een korte persoonlijke ontmoeting,
waarin we elkaar een goede week wensen. Een aanraking, die me wat deed en doet.

En ik ben niet de enige. Psychiater en schrijver Dirk De Wachter zegt: “Aanraking is
fundamenteel voor ons mens zijn en voor het menselijk zijn. Wij zijn gehechte dieren, wij
hebben anderen nodig om mens te worden. En dat is multi-zintuiglijk. We moeten de ander
kunnen zien en horen, maar we moeten elkaar ook voelen, ruiken en smaken.” En “in een
hand geven ligt de oorsprong van menselijke beschaving. Je reikt een vreemde de hand,
iemand die niet van jouw stam is en je zegt daarmee: ‘Ik ga u niet doden, ik ben uw vijand
niet’. Om nabijheid gaat het. Die voelbaar is.

Deze dagen van de Olympische Spelen viel me op hoe vaak er aangeraakt wordt. Bij de diep
teleurgestelde Joep Wennemars, de verdrietige Michelle Velzeboer, de dankbare 40(!) jarige
brons en goud winnaar Jorit Bergsma. En dan heb ik niet eens over Xandra Velzeboer en
Jenning de Boo.

Maar onvergetelijk is voor mij het slot van 1500 meter
short-track schaatsen voor heren. Op de 1000 meter had
Jens van ’t Wout al goud behaald. Datzelfde lukte hem bij [§
de 1500 meter. Weergaloos! Na de finish reed hij recht-
streeks door in de armen van zijn broertje en iets later
voelde hij de handen van de hele Oranjeploegschaat-
sploeg. Eén grote omarming, één grote aanraking. Alleen
zo konden ze elkaar nabij zijn in de blijdschap. Zonder R
aanraking kon het niet en hoefde het gelukkig ook niet.

Door elkaar aan te raken leg je verbinding.
Bij kleine kinderen vinden we dat heel gewoon. Lekker knuffelen. Ook sportteams weten
elkaar te vinden als er gescoord is, maar bij het ouder worden gaat het minder vanzelfspre-
kend.

In onze tijd waarin niet ‘samen’, maar ‘op jezelf zijn’ het levensmotto is, merk je hoe het
bij een vreugdevol moment of bij een uitvaart belangrijk is om elkaar vast te pakken. Dan
merk je: aanraken doet goed.

Na alle Olympische doordeweekse drukte ging het zondag 15 februari in de kerk over
mensen die een blinde man bij Jezus brachten. “En men smeekte hem om de man aan te
raken” (Marcus 8: 22). De preek over deze tekst is toen al gehouden, dat ga ik niet nog eens
doen. Maar het is een kenmerkende beweging van Jezus, die als een refrein in het Evangelie
klinkt: Jezus raakt iemand aan. Of hij of zij nu deugt of niet, gezond is of melaats, kind of
oud. Die aanraking brengt wat teweeg bij de aangeraakte. Door die verbinding zie je levens
veranderen, opbloeien. Wat kan een aanraking een mens goed doen!

™
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Jaren bestond de redactie uit dezelfde vijf perso-
nen. Daar komt nu verandering in omdat Tom
Wilbrink vanwege zijn gezondheid moest beslui-
ten te stoppen met zijn redactionele werkzaamhe-
den. Vanaf deze plek bedanken we Tom voor al
zijn werk dat hij voor de redactie heeft gedaan,
zoals 0.a. ook het maken van het jaarlijks rooster.
Op het moment dat ik bezig ben met de opmaak
van dit kerkblad, krijg ik het verdrietige bericht
dat Tom al is overleden. We wensen Henriétte,
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met
dit verlies.

Voor het redactionele werk willen we het liefst
bestaan uit een team van vijf personen. Daarom
zoeken wij iemand die goed is in de Nederlandse
taal, want de ingezonden tekst wordt altijd door
ons gecorrigeerd. Handig is dat je daarbij een
computer hebt waarmee je ook goed overweg
kunt, want we corrigeren de teksten digitaal.

Paasontbijt

Het is weer tijd om na te denken over het jaar-
lijkse paasontbijt aangezien Pasen dit jaar vroeg
valt namelijk op zondag 5 april. We gaan de
voorbereidingen treffen voor het paasontbijt wat
we in Het Venster zullen houden. En wat was het
gezellig vorig jaar! Esmee en Thirza gingen
samen met wat kinderen voor de eerste keer
kleine wafeltjes bakken en dat was een groot
succes.

Op zondag 5 april eerste paasdag gaan we voor-
afgaand aan de Paasdienst voor diegenen die dat
leuk vinden om 9.00 uur starten met het ontbijt,
de inloop is vanaf 8.45 uur.

Wij willen graag weten met hoeveel personen u
of jij je naar het ontbijt komt zodat wij hiermee
rekening kunnen houden met de inkoop. Laat ons
weten als er speciale dieetwensen zijn. Wat zal
het fijn zijn om weer met veel mensen aan een
gezellig paasontbijt te zitten, dus van harte
welkom!!

Vergaderen doen we tegenwoordig ook digitaal.
Dat is ontstaan in coronatijd en dat bevalt ons zo
goed, dat we op diezelfde wijze zijn doorgegaan.
Je kunt een reactie sturen naar ons e-mailadres:
opweg@pgsassenheim.nl

Zoals u hebt kunnen zien, staat er vanaf nu een
advertentie op de achterkant van ons kerkblad.
Gelukkig hebben we nog een halve pagina om
bijzondere activiteiten onder de aandacht te
brengen zoals bijvoorbeeld de kerstwandeling en
de parkdienst.

Namens de redactie,
Arja Meijer
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Tijdens het paasontbijt collecteren we altijd voor
een goed doel. Deze wordt natuurlijk van harte
bij u aanbevolen.

Aanmelden kan per e-mail of via de app bij Erica
erica.vd.lans@gmail.com

tel: 06-16854791.

Wil je nog meer informatie dan kun je ook altijd
even contact opnemen.

Vriendelijke groet,
Piet en Erica van der Lans

Aanmelden met onderstaande gegevens:
NAAM e
aantal personen
tel:
eventuele dieetwensen



College van Kerkrentmeesters

Collecten en giften

Het CvK heeft de afgelopen maanden collecte-
gelden en giften voor het kerkenwerk van onze
gemeente ontvangen.

Via de collecten is in december 2025 € 803,54 en
in januari 2026 € 596,75 binnengekomen. Ook
mochten we een gift ad € 50 ontvangen. De actie
Dankstand heeft € 5.213,50 opgebracht. Onze
hartelijke dank!

Julianakerk

In een gesprek met de wethouder van de gemeen-
te Teylingen is ons te kennen gegeven dat de
status ‘gemeentelijk monument’ nog niet van de
Julianakerk af mag. Een teleurstelling natuurlijk.
Daarom is het positief te melden, dat de Juliana-
kerk vanaf april verhuurd wordt aan Mozai-
ek071. Dit is een kerkgenootschap uit Voorscho-
ten dat dringend op zoek was naar een ander
gebouw in de regio, waar ze hun zondagse
bijeenkomsten kunnen houden. Met de Juliana-
kerk hebben zij voor de komende twee jaar
hiervoor een plek gevonden. Ook kunnen ze de
zalen doordeweeks gebruiken voor hun kerkelij-
ke activiteiten. \

De voormalige kosterswoning en de zalen
achter de kerk blijven voorlopig verhuurd aan de
gemeente Teylingen voor de opvang van vluchte-
lingen.

Naast de financiéle kant is het vooral mooi dat
het pand voorlopig weer in gebruik wordt geno-
men, want leegstand is achteruitgang. Daarnaast
is het waardevol dat we op deze manier een
ander kerkgenootschap kunnen helpen.

Op dit moment wordt het huurcontract opge-
steld. In de komende periode worden verdere
praktische zaken geregeld, zodat Mozaiek071 op
zondag 3 mei hun eerste dienst kan houden.

Ondertussen loopt het overleg met de gemeen-
te Teylingen om de monumentenstatus van de
Julianakerk af te krijgen en zo een betere uit-
gangspositie te hebben om te komen tot verkoop
van de gebouwen.

Onderhoud dak Dorpskerk

Klaas Schoonderwoerd is samen met het college
bezig met de voorbereidingen voor de renovatie
van het dak van het koorgedeelte van de Dorps-
kerk. Het dakbeschot, de dakpannen en de groten
moeten grondig worden aangepakt. Inmiddels is
de benodigde omgevingsvergunning van de
Gemeente Teylingen binnen, dus dat betekent dat

de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Wanneer de onderhoudswerkzaamheden zullen
plaatsvinden is nog niet duidelijk. Misschien dat
deze pas in 2027 starten. Ook is nog niet bekend
of we gedurende de werkzaamheden de Dorps-
kerk kunnen gebruiken voor kerkdiensten. Op dit
moment wordt samen met de architect gekeken
of er nog subsidies beschikbaar zijn waar we
aanspraak op kunnen maken. We houden u op de
hoogte.

Terras van Het Venster

Eerder is aangegeven dat het terras van Het
Venster verlengd gaat worden tot over de hele
breedte van het gebouw. Dat betekent dat niet
alleen het terras bij de hal en de grote zaal straks
voorzien is van tegels, maar in het voorjaar
worden ook in dezelfde stijl tegels gelegd op het
terras bij o.a. de ruimte van de jeugd en de
predikanten. Ook zal het terras dan verder wor-
den aangekleed. Als het terras klaar is hopen we
natuurlijk weer vele keren in de zon koffie te
kunnen drinken na de kerkdienst op zondag!

Advertenties in ‘Op weg’

Geregeld staan er advertenties in ‘Op weg’. Op
de achterkant zult u de komende twee jaar ook
een advertentie van Versluis zien. Wiltu zelf ook
één of meerdere keren adverteren in ‘Op weg’?
Neem dan contact op met het college voor de
mogelijkheden.

KERK==BALANS

2026

Op maandag 12 januari is de Actie Kerkbalans
2026 weer van start gegaan! De vele vrijwilligers
zijn deze week op pad gegaan om de brieven te
bezorgen. Een week later werden de toezeggings-
formulieren weer door de lopers opgehaald. Het
is voor alle lopers weer een flinke klus om alle
enveloppen terug te krijgen en ook dit jaar is dit
weer goed verlopen. Van de 415 brieven en 476
mails die zijn verstuurd, zijn er tot nu toe 619
toezeggingen gedaan. Een groot woord van dank
aan onze lopers is dan ook wel op z’n plaats!

In de afgelopen week zijn alle papieren toe-
zeggingsformulieren ingevoerd. De digitale
toezeggingen en de toezeggingen via de app
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PGSamen gaan automatisch het systeem in. We
horen af en toe terug dat de digitale toezegging
via de mail niet is ontvangen. Wanneer dit bij u
ook het geval is, kunt u in ieder geval uw spam-
box controleren of stuur ons een mail naar onder-
staand mailadres!

We kunnen u nu alvast een voorlopige tussen-
stand geven. Op 14 februari 2026 is er in totaal
een bedrag toegezegd van € 187.125,72 door 619
leden. In 2025 hadden we na het invoeren van de
toezeggingen een toegezegd bedrag van €
173.993,80 door 632 leden. We zijn dus heel
tevreden met dit voorlopige, mooie resultaat, dat
zelfs hoger is dan de afgelopen jaren! De erva-
ring leert dat het toegezegde totaalbedrag in de
loop van het jaar nog verder zal oplopen. In de
volgende ‘Op weg’ zullen we u hier verder van
op de hoogte houden. Tevens zullen we u dan de
definitieve opbrengst van de Kerkbalans 2025
vermelden.

Ook ditjaar kan de toezegging gedaan worden
via de app PGSamen. Heeft u nog niet uw toe-
zegging gedaan, dan nodigen wij u zeker uit om
dit via de app te doen. Scan hiervoor de onder-
staande QR-code!

Mocht u nog vragen, opmerkingen, etc hebben
over de Actie Kerkbalans dan kunt u ons mailen
op: kerkbalans@pgsassenheim.nl

De Kerkrentmeesters doen een oproep!

Om ons te helpen. Hulp met de financiéle admi-
nistratie van het kerkhof. Hulp bij secretariéle en
administratieve werkzaamheden. Hulp bij een
aantal concrete werkzaamheden, zoals het notu-
leren van vergaderingen, het voorbereiden van de
agenda (in samenspraak met de voorzitter) of het
opstellen van een organistenrooster. Hulp om
met ons mee te denken en mee te bewegen in ons
team, dat uit maar vier personen bestaat, dus
korte lijntjes, heel flexibel en nog gezellig ook.
We zijn met steeds minder mensen, er is veel
werk en dan raakt de rek eruit. Je weet het, vele
handen maken licht werk en daarom deze nood-
kreet. Als je maar iets wilt doen, dan zijn we daar
al heel blij mee. Het is niet nodig om ook in het
college zitting te nemen, wij zijn blij met alle
hulp. Wij, dat zijn Gert Stadt, Tewis Zandbergen,
Cees Pronk en Marja Mantel.

e-mail: voorzitter-cvk@pgsassenheim.nl, maar
persoonlijk benaderen mag natuurlijk ook.

Verlenging keerwand van de begraafplaats
De PGS heeft in 2021 een stalen damwand laten
intrillen langs de oude betonnen keerwand van de
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begraafplaats, die in slechte staat verkeerde.
Deze damwand moest gereed zijn voor de bouw-
put voor het kerkelijk centrum kon worden
uitgegraven. Echter een aansluitend deel van de
oude keerwand lag achter de woningen aan de
Westerstraat. Die wand was samengesteld uit
instabiele betonelementen van slechte kwaliteit,
die op termijn zouden zijn bezweken.

Maar dat terrein was tot eind vorig jaar onbereik-
baar voor groot materieel. Nu de woningen
gesloopt zijn en de bouw van de nieuwe super-
markt Hoogvliet op die plek nog niet is begon-
nen, was er een korte periode waarin de verleng-
ing van de stalen damwand van 2021 mogelijk
was.

Daarvoor moesten afspraken gemaakt worden
met de eigenaar van de grond (woningcorporatie
Stek) en een vergunning worden aangevraagd bij
de gemeente Teylingen. Dat heeft veel tijd en
moeite gekost, maar we zijn er nu toch eindelijk
in geslaagd de verlenging van de wand uit te
voeren. Op het moment van schrijven is het werk
nog niet helemaal klaar, maar de stabiliteit van
de begraafplaats ter plaatse is nu al zeker gesteld.
Zodra het mogelijk is, is het de bedoeling er
gaaswerk tegen te plaatsen, dat begroeid moet
worden met klimplanten (eis gemeente Teylin-

gen).




De kroonluchters van de Dorpskerk in #Protestant

Een paar maanden geleden kwam er vanuit de ~ Met instemming van de toenmalige vorstin
PKN in het blad #Protestant de vraag naar ‘kroon- koningin Juliana werden er twee geschonken aan
luchters met een verhaal’. De de Dorpskerk in Sassenheim en
kroonluchters in de Dorpskerk de derde kroonluchter kwam in
hebben een verhaal! Na navraag het Groene kerkje in Oegstgeest
bij Paul Vliem stuurden we wat terecht. De Haagse kerk had
informatie en foto’s om de redac- zelfs vier kroonluchters, maar de
tie nieuwgierig te maken.... Ken- vierde is ooit gebruikt voor her-
nelijk waren de ‘verhalen over de stel van de andere drie. In Sas-
kroonluchters’ bijzonder genoeg! senheim leefde de wens om de

Er meldde zich een fotograaf derde kroonluchter ook in bezit
namens de PKN, die alles wilde te krijgen. Er werd een ruil be-

weten van deze kroonluchters. Hij dacht. Het Groene kerkje kreeg
verwoordde wat hij allemaal hoorde in #Protes-  een nieuwe kroonluchter en de Dorpskerk in
tant februari 2026 als volgt: Sassenheim ontving in ruil het derde exemplaar.

De kaarsen in de kroonluchters branden op
De kroonluchters in de Dorpskerk te Sassenheim hoogtijdagen en bij hoge uitzondering ook voor
De drie kroonluchters in de Dorpskerk van  de foto.
Sassenheim zijn de pronkstukken in een prachti-

ge kerk. Ze kennen een rijke geschiedenis. Er is meer over de bijzondere kroonluchters te
Ze zijn afkomstig uit de Grote of St. Jacobs- melden. Kijkt u eens nauwkeurig bij een bezoek

kerk in Den Haag en werden aan de kerk ge-  aan de Dorpskerk en zoek de verschillen; ze zijn

schonken door koningin Emma die daarregelma- ~ namelijk niet hetzelfde!

tig ter kerke ging. In de jaren *70 van de vorige Als er veel belangstelling blijkt (tenminste

eeuw werd de kerk gerestaureerd en bleken de twee belangstellenden), dan plannen we een

drie kroonluchters overbodig. exclusieve rondleiding op een zaterdagmiddag in

de Dorpskerk!

Mede namens Paul Vliem,
Jaap de Ruijter

Schilderij Dorpskerk

Op 1 februari heeft onze gemeente een schilderij
van de Dorpskerk gekregen. Het schilderij is in
1945 gemaakt door Jos Jaspers en was eigendom
van dhr. Vogelaar. Dhr. Vogelaar is geboren en
opgegroeid in Sassenheim en woonde in de VS,
waar het schilderij 30 jaar heeft gehangen. Zijn
dochter Carin heeft het schilderij geérfd nadat hij
was overleden. Zij woont zelf in China en heeft
geen ruimte voor het schilderij. Via haar vriendin
Pauline heeft Carin geregeld dat het schilderij nu
in de Dorpskerk hangt. Bijzonder dat Carin de
moeite heeft genomen om een goede bestemming
te vinden voor het schilderij en fijn dat Pauline
het schilderij naar Sassenheim heeft gebracht.
Op de foto overhandigt Pauline het schilderij aan
het CvK en als dank krijgt ze een mandje met
bollen uit de Bollenstreek.
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Pastoraal Fonds

Transport hulpgoederen voor Oekraine
Op donderdag 12 februari hebben vrijwilligers
van Kringloopwinkel Op Dreef dit jaar hun
eerste transport met hulpgoederen geladen voor
een zestal dorpen in Oekraine. De vracht bestaat
uit 420 dozen die gevuld zijn met kleding, de-
kens, linnengoed, schoenen, brillen, gebreide
artikelen, speelgoed en sportartikelen.
Aangespoord door de winterse beelden uit
Ockraine stelden de HobbyGroep en klanten van
Kringloopwinkel Op Dreef graag hun gebreide
artikelen ter beschikking. In totaal konden 15
verhuisdozen worden gevuld met truien, sjaals,

Stroomuitval is in Oekraine aan de orde van de
dag. Het sturen van generatoren voor dokterspos-
ten, scholen, tijdelijke schuilplaatsen en tafeltje-
dek-je keukens lijken geen overbodige luxe. Een
eerste aanzet om generatoren op te sturen is van
start gegaan. Eén generator werd belangeloos
door een meelevende klant voor dit transport ter
beschikking gesteld. Hopelijk volgen er meer?

In de dorpen is een grote behoefte aan schoon-
maakartikelen. Er zijn dan ook 350 pakketten
met allesreiniger, afwasmiddel, waspoeder en
flesjes handzeep in 120 dozen geladen. Het geld
voor de aankoop van deze schoonmaakartikelen
is bijeengebracht via collectes in het laatste
kwartaal in 2025.

De lading medische artikelen bestaat uit 54
verhuisdozen vol met medische verbandmidde-
len, kathetermateriaal, energie verhogende
dranken, operatie- en incontinentiemateriaal.
Naast de dozen met goederen zijn ook losse
artikelen meegestuurd zoals vier rolstoelen, een
rollator, een postoel, loopkrukken en wandelstok-
ken. Een tweetal rolstoelen zijn op het laatste

moment door het Pastoraal Fonds gekocht voor
twee jonge mannen in Oekraine. De éne man
heeft door de oorlog met Rusland beide voeten
door bevriezing verloren. De andere man is
zodanig in de oorlog gewond geraakt, dat hij zich
alleen nog kan verplaatsen met gebruikmaking
van een rolstoel. Beide mannen willen zich graag
zelfstandig kunnen verplaatsen. Alles bij elkaar
40 m3 en een gewicht van 5500 kg aan hulpgoe-
deren.

Terwijl de vrijwilligers rond 10.00 uur heerlijk
aan de koffie met een gevulde koek zaten, maak-
te de chauffeur de vrachtwagen klaar om te
vertrekken. Maar helaas, de douanepapieren met
de kentekens van de trailer, de naam van de
chauffeur en de naam van de plaats van de
grensovergang van Polen naar Oekraine ontbra-
ken nog. Die moesten namelijk uit Oekraine
komen, maar er was tijdens het invoeren van de
gegevens een stroomstoring opgetreden. Om
11.30 uur werd het formulier per e-mail door de
expediteur toegestuurd en kon een geprint exem-
plaar aan de chauffeur worden gegeven, waarop
hij meteen vertrok.

Kringloopwinkel Op Dreef is door de inzet van
een groot aantal vrijwilligers in staat om tweede-
hands goederen op te halen, in ontvangst te
nemen en deze vervolgens weer te verkopen in de
winkel. Met de inkomsten kan Kringloopwinkel
Op Dreef deze dure transporten bekostigen en de
mensen in QOekraine met deze hulpgoederen
helpen. Het blijft nodig om de mensen in Oekra-
ine te helpen. Zeker in deze moeilijke oorlogstijd.
De vraag naar gebruikte kleding, medische
hulpmiddelen blijft doorgaan, omdat veel van
deze goederen niet voor handen zijn of dat het
veel mensen aan inkomsten ontbreekt deze
goederen aan te schaffen.

Namens Kringloopwinkel Op Dreef/Pastoraal
Fonds,
Henk Maat
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Vorming & Toerusting

Veertigdagentijd en Pasen: variaties op een thema

In een tijd waarin het leven steeds sneller en viuchtiger wordt, roept de Veertigdagentijd ons op om
tot rust en inkeer te komen, na te denken over ons leven en te kiezen voor meer soberheid. Juist in die
periode op weg naar Pasen heeft het programma van Vorming & Toerusting veel te bieden. Voor

iedereen is er wel iets bij.

Vespers

De oudste traditie die we onderweg naar Pasen
hebben, is de vesperviering. Vespers vormen een
van de vaste getijden in de kloostertraditie, die
vaak vele eeuwen teruggaat. In het klooster
leggen de broeders of zusters hun werk neer
F zodra de vesper of een
‘ andere getijdedienst be-
gint. Even nog iets afma-
ken is er niet bij. De tijd
staat vast, de inhoud
ook. Even geen werk van
alledag maar een mo-
ment van bezinning. Zo
gebeurt dat ook in de
vespervieringen die vanaf dinsdag 24 februari
elke dinsdag plaatsvinden in de Sint Pancratius-
kerk. Even weg uit de drukte van alle dag, om
stil te zijn, te bidden en te lezen uit het boek van
de Psalmen. Juist dat boek heeft in de klooster-
traditie een centrale plaats. Alle psalmen komen
in sommige ordes elke week aan de orde. De
vespers in de Pancratiuskerk beginnen elke
dinsdag om 19.15 uur en duren tot ongeveer
19.45 uur.

Kruiswegstaties

In de Sint Pancratiuskerk hangt een zogenoemde
kruiswegstatie, zoals die ook in vrijwel elke
andere rooms-katholieke kerk is te vinden. De
traditie stamt uit de tijd dat gelovigen niet of
nauwelijks konden lezen. Dan was een verbeel-
ding van het lijden en sterven van Jezus een goed
alternatief. En zo zijn er door de eeuwen heen
talloze varianten ontstaan. Op Goede Vrijdag is
er vaak nog een kruiswake, waarbij gelovigen
langs elke afbeelding gaan en daarbij een tekst
lezen.

Op dinsdag 17 maart is er, aansluitend op de
Vesper, de mogelijkheid om onder begeleiding
van pastor Owel een gang langs de kruiswegsta-
ties te maken. Bijzonder is dat deze zijn gemaakt
van steen, terwijl in veel andere kerken ze zijn
geschilderd.

Film en bloemschikken

Andere vormen van creativiteit in deze periode
zijn al langer een vast onderdeel van ons pro-
gramma. Op woensdag 25 februari en 11 maart
vertoont ds. Moll in Het Venster twee films die
kunnen dienen als een voorbereiding op Pasen
(de in het programmaboekje aangekondigde film
op 25 maart is komen te vervallen). De avonden
beginnen om 20.00 uur en de titels van de films
worden kort tevoren bekendgemaakt.

De liturgie van deze tijd van het kerkelijk jaar
kent specifieke kleuren en die zijn ook terug te
vinden in het bloemschikwerk dat voor deze tijd
gemaakt kan worden. Ook hebben bloemen vaak
een bepaalde symboliek in zich. Op donderdag
26 maart geeft mevrouw Nelleke de Mooij van
10.00-12.00 uur en van 19.30-21.30 uur in haar
bedrijfsruimte Bloomdezign een workshop
bloemschikken in de Veertigdagentijd. Voor
deze workshop kunt u zich tot uiterlijk 15 maart
aanmelden. De kosten voor deelname bedragen
€ 27,50.

Het feest der feesten

De Veertigdagentijd loopt uit op het Paasfeest.
Meer dan Kerst is Pasen het allergrootste feest in
het liturgische jaar. De christelijke kerk is de
kerk van de opstanding, van Pasen. Wel is er
verschil in beleving tussen de westelijke christe-
lijke kerk en de oostelijk. In het westen staat de
opstanding van Christus centraal, in het oosten
de nederdaling van Christus in de Onderwereld.
Verbeelding en geschriften zijn getuigen van die
visies.

Zaterdag 14 maart komt mevrouw Desirée
Krikhaar naar Sassenheim om in Het Venster een
lezing te geven over het Paasfeest in de oosters-
orthodoxe kerk. Deze middag begint om 14.00
uur.

De Tempeliers

Ten slotte is er in deze periode ook nog een
ander onderwerp waarvoor u zich kunt aanmel-
den. Ds. John Fockens is in de geschiedenis

-22-



gedoken van de Tempeliers, een ridderorde die
tussen 1118 en 1314 heeft bestaan en uitgroeide
tot een machtsfactor van belang. Begin en einde
van deze orde zijn omgeven door mysteries en
legenden. Een orde die actief was op tal van
terreinen, zoals handel, bankieren, landbouw en
bouwkunst. Dinsdagmiddag 3 maart geeft ds.
Fockens in Het Venster een lezing over dit
boeiende onderwerp. Aanvang 14.30 uur.

Meld u aan

Voor alle activiteiten geldt dat vooraf aanmelden
wenselijk is en er geldt een eigen bijdrage van
€ 3,00, behalve voor het bloemschikken. Aan-
melden kan via tineke.vraam@hetnet.nl.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

Gecensureerd

Drie avonden over het ‘Onze Vader’. Niet ‘mijn’,
maar ‘onze’. Het gebed van de gemeente.

Als de leerlingen vragen: “Leer ons bidden”
(niet: Leer ons een gebed!) zegt Jezus: “Bidt zo”.
Dan volgt het ‘Onze Vader’, onderdeel van de
Bergrede (Matheus 5-7). Dat is de grondvorm
van het gebed van wie naar Christus heten.

De avonden waren onderdeel van het pro-
gramma van Vorming en Toerusting. In het
begin kwam onze persoonlijke gebedsgeschiede-
nis ter sprake. Hoe en wat heb je geleerd te
bidden? Wat is er in de loop van je leven met het
bidden gebeurd? Ben je gestopt of doorgegaan?
Hoe bid je nu?

Toen het over het kindergebed ging, viel een
verandering op. Ouders hadden het gebed dat ze
zelf als kind baden, aangepast. Ze vonden vooral
het stukje over ‘zonden’ te zwaar. Een ouder had
een vernieuwde versie( zie hier onder) gekozen,
maar wel de regels over zonden afgeplakt!
Waarom? Daar moet je een kind niet mee belas-
ten. Terecht? Of geeft het aan hoe de ouder zelf
met het begrip ‘zonde’ omgaat? En zou het -
denk ik- geen kwaad kunnen om het daar met
elkaar over te hebben?

Twee versies, die beide geschreven zijn door
grote mensen, lijkt me. Waar het voor mij om
draait is de vraag: Welk gevoel laat het bij
kinderen achter? Wat ervaart u, volwassene?
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Bedankt

Tijdens mijn opname in het LUMC en Wijcker-
slooth en ook voor mijn levertransplantatie en bij
thuiskomst werd ik blij verrast door zoveel
medeleven.

Ik wil iedereen bedanken voor gebed, kaartjes,
bloemen, telefoon, appjes en ook rond Kerst
speciale aandacht. Het maakte mij soms verle-
gen.

Dank ook aan de trouwe Gebedsgroep en aan
dominee Ellis die van begin tot einde met mij
contact heeft gehouden.

Ik ben er nog niet maar het gaat langzaam de
goede kant op.

Hartelijke groet,
Rita Wijkhuizen

kindergebed

Versie 1

Ik ga slapen, ik ben moe,

'k sluit mijn beide oogjes toe,
Here houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

't Boze dat ik heb gedaan,

zie het Here toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein.

Zorg voor arme kind'ren Heer',
en herstel de zieken weer.

Ja, voor alle mensen saam,

bid ik U in Jezus naam.

Doe mij dankbaar en gezond,
opstaan in de morgenstond.

Als 'k mijn oogjes open doe,
lacht Uw zon mij vriend'lijk toe.

Versie 2:

Ik ga slapen, ik ben moe
Here, dek mij lekker toe

met uw liefde, warm en zacht
en bewaar mij deze nacht.



Alles leg ik voor u neer

ook mijn stoute dingen, Heer.
Doe mijn zonden weg van mij
Here Jezus maak mij blij.

Zorg voor de kinderen in nood.
Geef de arme mensen brood.
Laat de zieken als het mag
beter worden op een dag.

Zorgt u voor het hele huis
als we buiten zijn en thuis.
Ja, ik bid voor iedereen.
Sla uw armen om ons heen

Zondag 19 april staat het 15° Walking Dinner
gepland. Jong en oud zijn van harte welkom om
mee te doen! U kunt bij verschillende gemeente-
leden aan tafel aanschuiven om te eten of u kunt
zelf het keukengerei ter hand nemen en samen
met gemeenteleden een gezellig diner hebben.
Het Walking Dinner start op zondag 19 april om
16.00 uur met een gezamenlijke opening in de
Dorpskerk.

Het dessertbuffet is een succes, dus dit houden
wij er graag in! Wij willen daarom wederom met
z’n allen afsluiten om 18.45 uur met een dessert-
buffet in Het Venster. Hiervoor vragen we of alle
eters iets willen meenemen voor het dessert. Dit
kunnen zij voorafgaand aan de opening, in Het
Venster brengen. Er is een koelkast en vriezer
aanwezig. Het Venster is open vanaf 15.30 uur.

U kunt zich tot 5 april aanmelden door te mailen
naar walkingdinner@pgsassenheim.nl Lukt dit
niet, dan kunt u één van ons aanspreken. U krijgt
altijd een bevestiging per e-mail. Wanneer u deze
heeft ontvangen bent u pas echt aangemeld!
Aanmelden kan individueel of in groepjes van
twee of drie personen. U (of uw groepje) gaat
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Bij onze kleine kleinkinderen hoorde ik pas:

Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.

Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de Heer een helper zijn.

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.
(Amen, amen.)

Ook grote mensentaal. Andere woorden, maar
ook ander gevoel?

™

voor het voorgerecht en hoofdgerecht naar twee
verschillende adressen. Wanneer u gaat koken,
verzorgt u voor hooguit zes gasten een diner.
Wilt u bij uw aanmelding de onderstaande
gegevens doorgeven?

Ik ga graag langs om te eten (optioneel: samen
....... (max. 2 anderen)

Ik wil graag koken

Naam, adres (kokers), telefoonnummer en e-
mailadres.

Heeft u dieetwensen of eet u vegetarisch, dan
horen wij dit graag.

Heeft u geen eigen vervoer, dan horen wij dit
ook graag.

Heeft u nog vragen, stuur dan gerust een e-mail
naar walkingdinner@pgsassenheim.nl

We zien elkaar graag op 19 april!
Frank Reijerse, Loes Roos, Sandra Muilwijk,
Evanne Stad en Lily Kruik




Rojectkoor Procanto zingt muziek van Karl Jenkins

Het projectkoor Procanto geeft een mooi voor-
jaarsconcert op zondagmiddag 1 maart in de
Dorpskerk. Het koor is in 2024 gestart en heeft
nu 20 leden, onder leiding van Paul Burgmeijer.
Hij is vooral bekend als dirigent van het Oecu-
menisch Kleinkoor dat 35 jaar lang meewerkte
aan protestantse en katholieke kerkdiensten in de
Bollenstreek.

Procanto richt zich op de uitvoering van één
concert per jaar, gebaseerd op een bepaald thema
of componist. Dit keer zijn het zes composities
van de Britse componist Sir Karl Jenkins (1944).
Deze veelzijdige componist is vooral bekend
geworden door zijn multimediale Mis voor de
Vrede onder de titel ‘“The Armed Man’. Uit zijn
bundel Motetten zingt Procanto een aantal liede-
ren. Bovendien hoort u klassieke liederen uit de
eeuwenoude kerkelijke koortraditie: prachtige
muziek van William Byrd tot Ralph Vaughan
Williams waardoor dirigent Paul Burgmeijer al
vele jaren wordt geinspireerd.

Advertentie

GLAS
MAAT

Projectkoor Procanto

o.l.v. Paul Burgmeijer
Zingt muziek van Karl Jenkins

M.m.v. Marlies Fioole (piano) en Katalin de Mooij (dwarsfiuit)

Op Zondag 1 maart 15:00 uur
Locatie: de Dorpskerk
Hoofdstraat 217 te Sassenheim
Toegang is gratis met deurcollecte na afloop

Naast koorzang zijn er enkele instrumentale
intermezzo’s door Marlies Fioole (piano) en
Katalin de Mooij (dwarsfluit).

Het concert is op zondagmiddag 1 maart om
15.00 uur in de Dorpskerk. Toegang is gratis. Er
is een deurcollecte om de kosten te dekken: u
kunt contant of via een QR-code doneren.

Ruit woning
vervangen?

. 0252 - 823 418
~ info@glasmaatbv.nl

@ www.glasmaatbv.nl

Oud & Jong

Reint Koops (81) was zijn werkzame leven leraar en schooldirecteur, en zat in militaire dienst bij de
marine. Hij zet zich al zijn hele leven in voor de kerk. Sinds 1990 is hij lid van de Protestantse

Reint en Jacob

Gemeente Lemmer.

Jacob van der Goot (17) zit in havo 5 en wil daarna naar de Koninklijke Militaire School voor

onderofficieren. Hij is sinds zijn geboorte lid.
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Carbidschieten. ’s Nachts ongein uithalen. Reint
Koops mag dan 81 jaar zijn, hij weet nog goed
hoe hij als 17-jarige zijn vrije tijd doorbracht.
Als hij en Jacob van der Goot (17) met elkaar in

>

gesprek gaan, blijkt er op dat vlak
weinig veranderd. Hoe zit dat met
geloof en kerk?

Jacob heeft speciaal voor de gele-
genheid zijn nachtelijke samenzijn |8
met vrienden eerder dan normaal
gestaakt, zodat hij niet te moe was
voor de kerkdienst en dit gesprek.
Normaal gesproken gaat het licht pas zondagoch-
tend in de vroege uurtjes uit, waardoor hij de
kerkdienst niet meer haalt.

Moeilijke taal

Hij is dan ook niet zo vaak in de kerk te vinden,
net als zijn leeftijdsgenoten. Veel haalt hij toch
niet uit de kerkdienst. Van de dienst van vanoch-
tend heeft hij niks meegekregen, vertelt hij. “Al
dat moeilijke taalgebruik zorgt ervoor dat men-
sen het niet begrijpen of het verkeerd interprete-
ren. Het mag wel wat simpeler en minder langdra-
dig.”

Waarom hij dan toch af en toe nog komt? “Voor
mijn ouders. Het geloof is me met de paplepel
ingegoten, het hoort voor mij bij het leven. Het
moet ook blijven, vind ik, anders wordt het
allemaal maar een beetje een depressieve boel.
Er gebeurt van alles in de wereld. Dan moet je
geloven in iets goeds, anders kom je er niet
doorheen. De vrienden waar ik elke zaterdag-
avond mee optrek, heb ik leren kennen tijdens de
kindernevendiensten. Die vriendschappen — en
het gevoel dat ik ergens bij hoor — heb ik dus aan
de kerk te danken.”

Investeren

Hoog tijd om een kaart te trekken uit het kaart-
spel Tafelgesprekken. Jacob heeft een mooie
gevonden: ‘Zijn er waarden waarvan u vindt dat
ze aan volgende generaties doorgegeven moeten
worden?’ Reint reageert: “Je steentje bijdragen in
de maatschappij én in de kerk, dat heb ik altijd
heel belangrijk gevonden. Ik heb mijn leven lang
veel tijd en energie gestoken in het kerkenwerk,
in allerlei functies en op allerlei niveaus. Nog
steeds doe ik wat ik kan. Zo ben ik opgevoed.
Wat je net zei, zo zie ik het ook: de kerk geeft me
het gevoel dat ik ergens bij hoor, bij een gemeen-
schap van mensen. lk vind dat je daar ook in
moet investeren. Ik vind het echt moeilijk dat de

kerk op zondag steeds leger is en dat de jongeren
nergens te bekennen zijn.”

Reint pakt een andere kaart: “Deze past er goed
bij, Jacob: ‘Waar leef jij voor?’” Die reageert:
“Om andere mensen te helpen.
Daarom wil ik straks ook bij de
- | constructiegenie bij Defensie, om
mensen te helpen met bouwen. Je
™" kan dan worden uitgezonden naar
8 rampgebieden om bijvoorbeeld een
= noodkamp op te zetten voor de
8@ mensen die getroffen zijn.”

Reint: “Maar heb je dan geen ambitie om iets in
de kerk te doen?” Jacob: “Als ze mij zouden
vragen of ik bijvoorbeeld wil helpen de kerk te
verbouwen, zou ik dat wel willen, hoor. Maar ze
vragen me nooit ergens voor. En het is niet zo dat
ik weinig te doen heb. Ik ben altijd wel bezig.”

Veel lol

Daar heeft Reint nog wel een vraag bij: “Wat doe
je graag met vrienden?’ Jacob: “Op zaterdag-
avond spreken we eigenlijk altijd af bij iemand
thuis. We zetten wat muziek op en praten over
van alles en nog wat. Of we gaan naar de bios.
We eten ook vaak wat bij de eettent in het dorp.
We hebben veel lol met elkaar. Maar hier heb ik
een vraag voor u, ik ben wel benieuwd: ‘Wie is
voor u een voorbeeld van optimisme?’”’

Reint: “Mijn vrouw. Ik ben twee jaar geleden erg
ziek geweest, ik heb kanker gehad en mijn vrouw
sleepte me er echt doorheen. Zij was vanuit haar
geloof heel stellig: het komt goed met je. Of je
sterft en het komt goed, of we leven nog jaren
samen door — het komt hoe dan ook goed. Ik vind
dat je zo je leven moet proberen in te richten,
Jacob: maak er wat van, want het is je gegeven.”

Hoop

Het is tijd voor een laatste vraag. Jacob kiest er
een voor Reint: ‘Vertel iets hoopvols dat u
ontdekt heeft in het leven.” Reint antwoordt:
“Mijn moeder is overleden met een glimlach. Ze
zag waar ze heen ging en het was iets moois. Dat
geeft me hoop. De klimaatverandering, alle
onrust in de wereld — waar gaat het heen? Hoe
dan ook weet ik, geloof ik, dat er een keer een
einde komt aan alle ellende. Dat zag ik aan die
glimlach en daar houd ik me aan vast.”

Tafelgesprekken
bron: petrus.protestantsekerk.nl
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Advertentie

DUBBEL

montage

Uw professional voor klussen in huis

www.dubbeloomontage.nl info@dubbeloomontage.nl 06-17131375
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HKerkdiensten

zondag 1 maart

Veertigdagentijd 1

zondag 8 maart

Veertigdagentijd 11

zondag 15 maart

Veertigdagentijd 111

zondag 22 maart

Veertigdagentijd IV

zondag 29 maart

Palmpasen

10.00 uur
collecte

oppasdienst

10.00 uur
collecte

oppasdienst
19.00 uur

m.m.v.
collecte

10.00 uur
collecte

oppasdienst

10.00 uur
collecte

oppasdienst

10.00 uur
collecte

oppasdienst

Dorpskerk

ds. A. Alblas (Bennebroek)

1¢ Pasen als missionaire kans

2¢ Kerk en Diaconie

Gerry Eenkhoorn / Sandra Muilwijk

Viering Maaltijd van de Heer

ds. S. van der Hoek

1¢ Pasen als missionaire kans

2¢ Kerk en Diaconie

Mieneke Zwaan / Rosemarijn v. Drimmelen

Taizéviering

ds. T. Moll
Taizé zanggroep
Diaconie + Kerk

dhr. W. Th. Hollart (Noordwijk)
1¢ Pasen als missionaire kans

2¢ Kerk en Diaconie

Linda Meijer / Anne Lutjeboer

ds. E.M. Ezinga

1¢ Pasen als missionaire kans

2¢ Kerk en Diaconie

Marianne de Nooij / Tess Koning

ds. W. Biesheuvel (Leidschendam)
1¢ Pasen als missionaire kans

2¢ Kerk en Diaconie

Lily Kruik / Laura Nijman

Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er

voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

Op zondag 15 maart is er Solid Friends voor de jeugd vanaf 12 jaar in Het Venster

Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt.
Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89




Veertigdagentijd

Vastentijd is oefentijd
ls wakker worden na de winterelaaﬁ
en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk voor zich.

ls je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen op het grote Licht
dat openbreekt aan de horizon.

ls in voorjaarestilte je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,

en het zaad van de vrede en menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.

Vastentijd is trainingstijd

hart en handen soepel maken

voor verbondenheid met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.

Dat en zoveel meer is vastentijd.

De grote opwarming om te herleven.

KOM WERKEN BlJ VERSLUIS

Elke dag fluitend en
met plezier naar je werk!
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