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Klein is de bij onder de gevleugelde dieren, 
maar wat ze voortbrengt is het zoetste
dat er is. 

Sirach 11: 3

Opmaat
Heeft de regen een vader? Job 38 vers 28

Begrijpend lezen

De Bijbel lezen is niet zo moeilijk, maar begrij-
pen wat er staat kan dat wel zijn. Vrijdag 28 juli
mocht ik als ouderling van dienst bij de huwe-
lijksinzegening aanwezig zijn van Pim en Sonja
van Delft-Berg. Aan mij de taak om hen een
huwelijksbijbel te overhandigen. Voordat ik die
daadwerkelijk aan hen overhandigde, heb ik
uitgelegd waarom de Bijbel begrijpen niet altijd
gemakkelijk is. Dat heeft drie redenen.
In de eerste plaats is de
Bijbel niet in onze taal
geschreven. De oor-
spronkelijke tekst is ge-
schreven in het He-
breeuws (Oude Testa-
ment), Grieks en Aramees
(Nieuwe Testament). We
zijn dus afhankelijk van
vertalers, die al honderden jaren telkens weer die
grondtekst bestuderen en naar beste eer en
geweten een vertaling afleveren. Vooral bij het
Hebreeuws is dat ingewikkeld, omdat deze taal
alleen medeklinkers kent. De klinkers ontbreken.
En dus kan een woord als LGN in ieder geval de
volgende betekenissen hebben: algen, lagen,
legen, logen, liegen, lagune of leugen. Dus dient
de vertaler niet alleen naar de individuele woor-
den, maar ook naar de context te kijken.
Tweede reden is dat de 66 boeken niet in onze
tijd zijn geschreven. De woorden die 2.500-2.000
jaar geleden werden gebruikt, hadden toen zeer
waarschijnlijk een andere betekenis dan nu. Zo
komt het woord roos in het Oude Testament
meermalen voor. Maar om welke bloem gaat
het? Om de roos die wij ook kennen, om een
lelie, een narcis, een klaproos? We weten het
niet. 
En in de derde plaats zijn wij niet de eerst gea-
dresseerden. De schrijvers van het Oude Testa-
ment hadden de joden in de ballingschap en de
diaspora voor ogen, de evangelisten de nog jonge
groepen christenen en een apostel als Paulus
schreef primair aan de gemeente van Korinthe of
Rome. De taal, die werd gebruikt, werd door die
geadresseerden begrepen, maar dat geldt niet
vanzelfsprekend zo voor ons.

Mijn advies aan het pas getrouwde paar was dan
ook om wel te lezen in de Bijbel, maar voor een
goed begrip mensen te zoeken die hebben ge-
leerd om met deze drie hordes goed om te gaan. 
Zelf lees ik nog steeds graag in de Bijbel. Er
staan prachtige teksten in, die echter soms ook
om uitleg vragen. Neem de tekst die boven deze
bijdrage staat: Heeft de regen een vader? Het
staat in Job 38 als de Eeuwige zich tot Job richt
en hem door een groot aantal vragen wil duide-
lijk maken wie Hij is. Daartussen staat ook dit

ene zinnetje. Ik vind het wonder-
schoon maar ook intrigerend.
Hoe kan regen een vader hebben?
Een natuurkundig verschijnsel
koppelt de Eeuwige aan iets men-
selijks. Ik legde mijn vraag voor
aan emeritus hoogleraar Oude
Testament Arie van der Kooij,
die mij uitlegde dat dit vers niet

op zichzelf staat. De verzen erna lezen we ‘Uit
welke schoot wordt het ijs geboren, wie baart de
rijp van de hemel?’. Na de vader komen er dus
ook een moeder en kinderen in beeld. De schrij-
ver koppelt aan natuurkundige verschijnselen het
mooiste wat de Eeuwige ooit in de beginne heeft
gemaakt: de mens en zijn nakomelingen. Regen,
ijs en rijp zijn kil, vader, moeder en kinderen
stralen warmte uit. Een bijzondere ontdekking.
Toen de huwelijksinzegening was afgelopen
sprak ik nog een jonge aanwezige. Hij bedankte
me voor het verhaal over het begrijpen van de
Bijbel. “Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Nu
begrijp ik waarom het lezen van de Bijbel niet zo
gemakkelijk is.” Wat voor hem geldt, geldt ook
voor mij, voor u, voor iedereen, en daarom is het
goed dat er elke zondag een kerkdienst is. Een
oefening in begrijpend lezen, elke week weer.

Arie Dwarswaard
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agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag: Wandelgroep, start 4 september om 13.30 uur vanuit de Witte Zaal.

Elke dinsdag : HobbyGroep in de Witte Zaal van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

Zondag 17 sept : Parkdienst met als thema “met elkaar en voor elkaar”aanvang 10.00
uur in Park Rusthoff

dinsdag 19 sept. : Verhalen schrijven over je leven om 13.30-15.30 uur in de Blauwe
Zaal

zaterdag 7 okt : Pastoraatsgroep 50+ wandeling op kaageiland (laarsenpad) incl. Gids

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inleveren

van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur op de kleine of grote Jeugdzolder ingang

links van de Witte Zaal (data en plaats worden vermeld op de Zondagsbrief)

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 4 oktober

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 25 september

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Julianalaan 6. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

Dagelijks leven

Ik kijk niet verder
dan één dag
waarom zou ik harder lopen?
het leven gaat 
zoals het gaat
de puzzel
is nog lang niet 
klaar
ik zoek de stukjes
bij elkaar
en leg élke dag
één stukje

van: Ina Sipkes de Smit

02-07
09-07
16-07
23-07
06-08
20-08

Altijd was hij bang voor nachten,
zat hij op de dag te wachten. 
Tot hij zag dat in de nacht 

veel meer licht zit dan hij dacht. 
(Toon Hermans)
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Predikanttekeningen
pastoraat

Nu-hier-dan-daar predikant

Bij het schrijven van dit bericht, donderdag 20
juli, sta ik vlak voor mijn zomerverlof en besef
ruim een half jaar in dienst te zijn van de Protes-
tantse Gemeente Sassenheim. En wanneer u dit
leest is het werk weer begonnen (vanaf 21 augus-
tus). U weet mij te vinden en ik hoop dat dit zo
blijft. En ik blijf op/zoeken en liefst ook onder-
linge contacten bevorderen.
Als ik mensen vraag waar de kerk in deze tijd
haar kracht aan zal geven, dan hoor ik vaak
'aandacht voor jonge mensen' en 'sociale contac-
ten'.

Trouwen in de kerk
Afgelopen juni en juli werden
twee huwelijken gezegend
onder verantwoordelijkheid
van onze kerkgemeenschap.
Bij één van de twee mocht en
kon ik de voorganger zijn. Ik
merkte bij de voorbereiding
en hoorde bij het nagesprek
dat het bruidspaar blij was
dat zij hun wensen in konden
brengen en dat eigenlijk alles
kon wat ze graag wilden. Een
trouwdienst heeft als kern de
wederzijdse belofte van
trouw aan elkaar en de zegen
over het huwelijk. Er wordt een mooie, passende
Bijbeltekst gezocht en een trouwbijbel geschonk-
en. Het bruidspaar bepaalt zelf de plek van
samenkomst en vult het bijzondere samenzijn
verder in: liederen, muziek, gebaren, persoonlij-
ke woorden, gebedsintenties, versiering van de
ruimte, zoeken naar een diaconaal collectedoel,
het feliciteren na de dienst, etc. Ik stel bij de
voorbereiding ook altijd voor (meegemaakt
tijdens Rooms-katholieke huwelijksvieringen)
dat elk, symbolisch, het eigen levenslicht mee-
neemt: ieder een brandende (doop)kaars, goed
zichtbaar in de ruimte neergezet. En dat er dan
een huwelijkskaars is die - rondom de beloften -
aangestoken wordt door van de twee vlammen
één vlam te maken en het huwelijkslicht daarmee

aan te steken. In de betreffende dienst zagen en
hoorden we een stralend bruidspaar, werd pracht-
ige muziek gemaakt en er werd het nodige
gezegd en beloofd.
Hieronder een klein verhaal over wat liefde is -
ik neem het vaker mee naar die bijzondere plek
waar mensen elkaar liefde aanzeggen en trouw
beloven.
'Ik leerde ooit: liefde heeft te maken met weten en
voelen wat de ander ontbreekt. Dat ging zo. Een
bevriend onderwijzer uit de stad was gaan
werken in een dorp. Vaak zat hij 's avonds in de
pub. Ik ontmoette hem regelmatig en op een keer
zei hij tegen mij: "Ik heb over de liefde geleerd,
luister. Op een avond zat ik in de pub de krant te
lezen en in een andere hoek zat een bekende
dorpsbewoner met een stel landbouwers. Het
ging er daar vrolijk aan toe en het bier vloeide
rijkelijk. Opeens hoorde ik die dorpsbewoner
vrolijk vragen aan één van zijn tafelgenoten:
"Voel jij liefde voor mij, of niet?" De ander
antwoordde vrolijk: "Ja, ik voel liefde voor jou."
Die dorpsbewoner zei: "Je zegt dat je liefde voor
mij voelt, weet je dan wat mij ontbreekt? Zou je
mij echt liefhebben, dan zou je dat weten." Zijn
tafelgenoot zweeg en was niet in staat een woord
te zeggen. Maar “ik”, zo zei de bevriende onder-
wijzer tegen mij, "ik begreep dat dit de liefde is
tot de mensen: hun noden te voelen en te weten
wat hen ontbreekt". (persoonlijk bewerking van
een kort verhaal dat ik ooit las bij Martin Buber,
De legende van de Baalsjém, p47)

Omzien naar elkaar
Wat betreft berichten voor de website-rubriek
Wel&Wee kunt u het beste direct met mij contact
(laten) leggen. We stemmen dan af welke gege-
vens in het bericht geschreven zullen worden. De
rubriek is in mijn visie niet bedoeld om - wat
'wee' betreft - kwaal of ziekte te benoemen. Wel
dat er zorgen zijn rondom gezondheid en iemand
meer aan huis gebonden is, of dat iemand tijde-
lijk in het ziekenhuis of in een instelling verblijft.
Nadere informatie is meer persoonlijk en kan
iemand bij gelegenheid zelf aan u vertellen.
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Berichten bij Wel&Wee of
meegedeeld tijdens de
kerkdienst zijn er naar mijn
mening vooral om mee te
kunnen leven in de vorm
van een kaartje of een be-
zoekje, wellicht met de
vraag of je iets voor ie-
mand kan betekenen (een boodschap, een klein
klusje, etc). En natuurlijk, als de omstandigheden
er naar zijn, is het heel fijn als iemand een luiste-
rend oor kan bieden.

Spontaan op bezoek
Ik merk hier en daar dat er behoefte is bij mensen
die meer aan huis gebonden zijn om spontaan
een bezoekje te ontvangen. Misschien bent u
degene die die stap gaat zetten - omdat je elkaar
nog kent van vroeger, of van een activiteit in de
kerk, of je hebt elkaar eens eerder ontmoet, of je
woont in dezelfde straat. Gewoon onverwacht
eens op de stoep staan, iemand sterkte wensen en
rustig aanvoelen of je be-
zoekje op prijs wordt ge-
steld. Ik maak zelf mee dat
je ook aan de déur even
blijk kunt geven van je
meeleven. Niet door direct
vragen te stellen, maar ge-
woon door iemand sterkte te
wensen omdat je gehoord
hebt dat er zorgen zijn. En als er ruimte is om te
vragen, dan kan de vraag "Hoe gaat het met u?"
al goed doen. Wel is het belangrijk dat u zo'n
vraag beter niet kunt stellen als u geen tijd heeft.
Met deze vraag "Hoe gaat het met u?" toont u
belangstelling én heeft u tijd en rust om zowel
een langer verhaal aan te horen, op de stoep of
binnen genodigd. Of bij gelegenheid in de kerk-
bank. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u merkt
dat de ander om redenen een (langer) gesprek
niet aankan, door bijvoorbeeld alleen te antwoor-
den "O, goed hoor." Dit respecteren én uw
getoonde aandacht zullen al goed hebben gedaan.
Als er wel nader contact ontstaat en u persoonlij-
ke dingen hoort en misschien ook iets van u zelf
kunt vertellen, dan is het belangrijk om zorgvul-
dig met het gehoorde om te gaan. Wat u persoon-
lijk wordt toevertrouwd is vertrouwelijk en in
principe niet bedoeld om verder te vertellen. 
Spontaan een contact aangaan kan wonderen
doen. Maar wees tegelijk ook nuchter: het klikt
misschien niet of er is toch minder behoefte dan
ingeschat. 

In memoriam Ad de Muijnck
Op vrijdag 23 juni 2023 is overleden in de
leeftijd van 92 jaar Adriaan Marinus de Muijnck,
weduwnaar van Jannie de Muijnck-Oosthoek en
van Jeanne de Muijnck-van Goeverden.
Geboren in Bellingwolde te Groningen groeide
hij op in het Zeeuwse Sint-Laurens, Middelburg
en Zierikzee. De oorlog met z'n spanning en
verschrikking liet bij de jonge tiener z'n sporen
na. Via Sint Annaland en Bergambacht waar hij
zijn eerste vrouw Jannie leerde kennen, kwam hij
als loketbeambte van de PTT in Sassenheim
terecht - later verruild voor een functie bij de
PTT in Den Haag. Ad en Jannie trouwden,
gingen wonen in het 'schoolhuis van meester de
Haan' en brachten vier kinderen groot. In 1988
ontviel hem zijn geliefde Jannie. Drie jaar later
huwde hij voor de tweede maal, nu met Jeanne
van Goeverden. Net als met zijn eerste vrouw
beleefde hij ook het leven met haar als een
gelukkig huwelijk. In 2019 werd hij opnieuw
weduwnaar. Bovenop het verlies van zijn twee
vrouwen, en in 2009 dat van zijn schoondochter
kwam ook een paar jaar geleden de diagnose
dementie. Ondanks al dit verlies bleef hij het
waardevolle van het leven - vooral wat hem
toeviel in de banden met familie, vrienden en
bekenden - telkens opnieuw waarderen. Zijn
kinderen en kleinkinderen brachten hem bij ons
in herinnering als trouw en eerlijk, bescheiden,
vriendelijk, rustig en tevreden, iemand die gesloten
kon zijn maar ook een vrolijke, komische opa, een
genieter van de natuur - in zijn bloemen- en beel-
dentuin kon hij veel kwijt. Hij speelde orgel en zat
met Jeanne op het koor De Lofstem. In de kerk was
hij ouderling  en een tijdlang hoofd van de zon-
dagschool.
Correspondentie-adres:  Kagersingel 23, 2172 XE 
Sassenheim

In memoriam Jennifer Hauwert - del Prado
Op woensdag 28 juni 2023 is overleden in de
leeftijd van 77 jaar Vivien Jennifer Hauwert - del
Prado, echtgenote van Hans Hauwert. Jennifer
werd geboren op Curaçao, en Aruba werd het
eiland waar zij opgroeide. Op jonge leeftijd
kwam zij naar Nederland en volgde in Tiel de
opleiding tot verpleegkundige. Na een eerder
huwelijk waaruit twee kinderen werden geboren,
trouwde zij met Hans, en met hun vijf kinderen
vormden zij een nieuw gezin. In de verpleging
was zij een bijzonder gewaardeerde collega en

- 4 -



vond uiteindelijk haar bestemming in de oude-
rengeneeskunde. Samen met Hans woonde ze
lange tijd met veel genoegen aan de Parklaan. De
laatste jaren werden getekend door dementie en
was ze uiteindelijk aangewezen op wonen en
zorg in de Bernardus. Ze hield van stijl en vro-
lijkheid, was gastvrij, kon geweldig koken en
altijd was er plek voor meer gasten. Haar man en
kinderen en kleinkinderen herinneren haar als
een bijzondere, grappige, gezellige en soms wat
eigenwijze vrouw, moeder en oma. Gastvrij en
altijd genietend van aandacht en gezelligheid.

Haar overlijden is voor de familie een groot
gemis.
Correspondentie-adres: Parklaan 12, 2171 EE
Sassenheim

Martin Koster
ambulant predikant
070 4065871
m.koster@kpnplanet.nl

De voorzitter schrijft.... 

De voorzitter schrijft …..
En zo is de zomer(vakantie) weer bijna voorbij.
Hoop dat u allen goede en bovenal ontspannen
weken heeft gehad. Thuis of elders op het vakan-
tieadres. In de afgelopen periode is het op het
kerkelijk erf wat rustiger geweest. Het heeft niet
stil gestaan maar vergaderen en andere vormen
van overleg waren sterk gereduceerd. En dat is
goed, even stoom afblazen om hierna met volle
energie het nieuwe kerkelijk seizoen op te star-
ten. Er is veel te doen met
elkaar maar dat zal u niet ver-
bazen. Een voorbeeld hiervan
is de in gebruik name van het
nieuwe kerkelijk centrum.
Zaterdagmorgen 8 juli hebben
een flink aantal gemeentele-
den en belangstellenden ge-
bruik gemaakt van de moge-
lijkheid om het KCD te be-
zichtigen. ‘Wat een gebouw, wat wordt het mooi’
waren zomaar enkele reacties die werden ge-
hoord. Daarnaast reacties als ‘gaan we nu ook
kerken in dit gebouw’? Gemeenteleden die de
stellige overtuiging hebben dat er in het KCD
ook gekerkt gaat worden op de zondagen.
Dan blijkt maar weer dat het niet voor iedereen
duidelijk is ‘hoe en wat’ PG Sassenheim in de
nabije toekomst kerkelijke gemeente wil zijn.
Vragen van gemeenteleden die zijn ingegeven
met de gedachte ‘kerken in het moderne KCD en
van alle gemakken voorzien is best mogelijk. Dat
scheelt in de kosten cq. de geplande investering-
en in de Dorpskerk behoeven dan niet te worden
gedaan’. 

Deze gedachte is niet in lijn met hetgeen tijdens
de verschillende gemeenteavonden (en midda-
gen) met elkaar is besproken. In de Dorpskerk
wordt gekerkt en het kerkelijke centrum is er
voor de vele (doordeweekse) kerkelijke activitei-
ten, nieuw te nemen initiatieven en waar moge-
lijk verhuur.

Crescendo 
Kan het niet laten -daarvoor ben ik een
‘verenigingsman’-  om nog even in te zoomen op
de aanstaande problematiek ‘accommodatie’
voor de Christelijke Harmonievereniging Cres-
cendo. De bouw van het KCD laat het niet toe
om (dagelijks) muzikale activiteiten als het
geven van les en orkestrepetities te huisvesten.
Daar is bij de bouw geen rekening mee gehouden
evenals het ontbreken van opslagruimte voor
muziekinstrumenten. Dit is geen verrassing voor
Crescendo en was al enige jaren bekend.
Maar toch… Het is bij intimi bekend (en dat
geldt zeker voor de gemeente Teylingen) dat
zowel Adest Musica als Crescendo naarstig op
zoek zijn naar een accommodatie waarin vol-
waardig muziek kan worden gemaakt. Waar voor
sportverenigingen alle randvoorwaarden worden
geschapen is het voor de culturele sector, mu-
ziekverenigingen in het bijzonder, zoeken naar
nieuwe mogelijkheden. Natuurlijk er is sociaal
cultureel centrum Het Onderdak maar dit ge-
bouw zit ‘afgeladen vol’. 
Tot op heden is er nog geen nieuwe horizon voor
Crescendo en u kunt zich voorstellen dat het
bestuur en de leden zich ernstig zorgen maken.
En terecht, deze 120 jaar oude vereniging - nauw

- 5 -



verweven met PG Sassenheim - moet ook na
2024 blijven musiceren. De 100 muzikanten
moeten hun passie die muziek heet kunnen
blijven beoefenen. Kan u melden dat er ‘achter
de PG Sassenheim schermen’ ook naarstig wordt
gesproken en gezocht naar mogelijkheden, al is
het alleen maar om voor Crescendo meer tijds-
ruimte te bewerkstelligen in hun zoektocht -
samen met Adest Musica en de gemeente Tey-
lingen - naar een permanente accommodatie.
Wordt vervolgd.

Beroepingswerk
Donderdag 31 augustus vergadert de Brede
Kerkenraad en daarin wordt onder andere een
(concept) profielschets  besproken voor een
nieuw te beroepen predikant. Het advies van het
CCBB, ingegeven door de financiële
(on)mogelijkheden is leidend en het zou zo maar
kunnen zijn dat het pastoraat middels een fullti-
me predikant en daarnaast een kerkelijk of
pastoraal werker (max. 0,5
FTE) zal worden ingevuld.
Op basis van een gedragen
profielschets kan vervol-
gens de Beroepingscom-
missie aan het werk. Deze
zal in september worden
benoemd door de Kleine
Kerkenraad. Als bekend
hebben zich zo’n 15 gemeenteleden aangemeld
voor de Beroepingscommissie. Mooi dit aantal
maar het betekent wel dat er keuzes gemaakt
moeten worden voor de uiteindelijke samenstel-
ling van de commissie. Alle leeftijdsgroepen
dienen vertegenwoordigd te zijn evenals de
verschillende ‘geledingen’. Wat bedoel ik daar-
mee? Mag ik onze kerkelijke gemeente pluriform
noemen? Gemeenteleden die een sterk gevoel
hebben bij de invulling van eredienst waarin
vaste traditionele elementen onderdeel blijven
uitmaken van de eredienst. 
Ik kan u melden dat ikzelf in een eredienst ook
de ‘herkenbaarheid in Woord & Liturgie’ waar-
devol vindt. Maar weet ook dat er gemeenteleden
zijn die andere vormen van gemeente zijn en
eredienst voorstaan. En dit zal zowel in de
profielschets als in de te vormen Beroepingscom-
missie zichtbaar moeten zijn. Spijtig dat een
aantal gemeenteleden teleurgesteld zullen wor-
den, het is immers een bewuste keus geweest om
zich aan te melden voor de commissie, om mee
te helpen een nieuwe predikant te beroepen.
Naast de zeven gemeenteleden zullen daarnaast

twee leden van de Kerkenraad zitting nemen in
de Beroepingscommissie. Met het vaststellen van
een profielschets is een voorschot genomen op
het nieuw te schrijven beleidsplan 2024-2028.
Goed beschouwd zou het zo moeten zijn dat het
beleidsplan een element is op basis waarvan een
profielschets wordt vastgesteld. De profielschets
is mede geschreven op hetgeen ds. Marius van
Duijn in zijn gesprekken met gemeenteleden
heeft vernomen, inclusief de informatie vanuit de
gehouden gemeentemiddag en avond. Tevens zal
de profielschets worden gevoed met die elemen-
ten die ook in het nieuwe beleidsplan benoemd
zullen worden. 

Nieuwe ambtsdragers
Zondag 15 oktober is de zondag ‘bevestiging
ambtsdragers’. Met enige geruststelling kan ik u
meedelen dat dit jaar het aantal aftredende
ambtsdragers ‘slechts’ twee is. Diaken Arend
Buurma is aftredend en heeft aangegeven niet
herkiesbaar te zijn. Mooi dat Arend op de voor
hem zo rustige en kenmerkende wijze de taak
van diaken heeft ingevuld. Linda Koning-Meijer
is als ouderling aftredend en heeft aangegeven
haar termijn -na 8 jaar ouderlingschap- te willen
verlengen. En daar is de Kerkenraad uitermate
verheugd mee. De Diaconie is doende om een
tweetal nieuwe diakenen te polsen. Daarnaast
dienen nog een tweetal vacante plaatsen voor
ouderling te worden ingevuld en hierop wordt
eveneens actie genomen middels het voorleggen
aan gemeenteleden.  

Veilige Kerk
In de vorige ‘Op
weg’ heb ik u
genoemd dat
een clusterteam
doende is om in
gezamenlijkheid
van PGW, PGV
en PGS te komen tot beleid in het kader ‘Veilige
Kerk’. Met vertrouwenspersonen, beleidsplan
Veilige Kerk en gedragsprotocol. Een opdracht
van PKN voor de protestantse kerken in Neder-
land. Onlangs heeft PG te Kaag gevraagd of men
als kleine kerkgemeenschap kan aansluiten bij de
gezamenlijke invulling door de protestantse
kerken van Teylingen. Zoals het er nu voorstaat
zal dit verzoek door het clusterteam, in samen-
spel met de drie Teylinger kerken, positief
worden beoordeeld. Een onderdeel van ‘Veilige
Kerk’ is het aanvragen van de zogenaamde
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Sprengkerk

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij tal van
verenigingen en organisaties is dit al gewoon en
maakt onderdeel uit van het vrijwilligerswerk.
Voor de PG Sassenheim is de planning dat dit
najaar voor alle leden van de Kerkenraad de
VOG’s worden aangevraagd, gevolgd door een
verdere uitrol binnen PG Sassenheim.

Geduld
Geduld is het vermogen om moeilijke omstan-
digheden met kalmte te verduren. Hieraan moet
ik denken na een bezoek aan een gemeentelid.
Zo’n vijf jaar geleden is bij hem een knieprothe-
se geplaatst met de verwachting dat na revalida-
tie er weer sprake is van een pijnvrije mobiliteit. 
Dus niet. Wat een medische problematiek is er in
de afgelopen vijf jaar ondervonden. Het gaat te
ver om alle ingrepen te noemen maar het zijn er
veel, heel veel geweest. En steeds- na opnieuw
een periode van revalidatie om te kunnen wande-
len en fietsen- dient zich weer een complicatie
aan. 
Enigszins opgeknapt, eindelijk even met vakantie
in Nederland en dan toch weer eerder huiswaarts
en naar het ziekenhuis met…. u raadt het al
opnieuw een ingreep aan de knie om de terugke-
rende (ziekenhuis)bacterie te bestrijden. Dit
vraagt veel van hem en echtgenote. Beiden zijn
er ogenschijnlijk ‘kalm’ onder. Steeds worden ze
weer op de proef gesteld, om moedeloos van te
worden. Wat een geduld wordt er van hen ge-
vraagd. Veel sterkte opdat beiden de kracht van
Hem mogen ontvangen om ‘op de been te blij-
ven’. En om het vermogen te behouden om deze
omstandigheden met kalmte te verduren.

Ontvangen brieven
De Kerkenraad heeft van
enkele gemeenteleden een
schrijven ontvangen betref-
fende de komende verhui-
zing naar de Dorpskerk en
het KCD. De gemeentele-
den spreken hun zorg uit
over de aanstaande verhui-
zing en vragen zich o.a. af
of aanpassingen in de
Dorpskerk (beam- en stre-
am, vervangen van een aantal banken door
stoelen, ondersteuning gemeentezang middels
een Hauptwerkorgel) wel nodig zijn. Daarnaast
de invulling van het kosterschap. Grotendeels
zaken waarover in de laatste Gemeenteavond en
-middag met elkaar is gesproken. Dat doet

beseffen dat elke keuze of besluit in politiek,
kerk en samenleving nooit voor de volle 100%
wordt gedragen. Er blijven voor- en tegenstan-
ders en dat geldt dus ook voor een kerkgemeen-
schap. Het valt zwaar om een kerk te moeten
sluiten waarmee je zo vertrouwd bent. Het valt
niet mee om een nieuw kerkelijk centrum te
bouwen in een tijd waarin kerkgemeenschappen,
zo ook PG Sassenheim, kleiner en kleiner wor-
den. Het is lastig om aanpassingen te doen in de
Dorpskerk, een kerk in de huidige staat waar
zoveel gemeenteleden mee vertrouwd zijn. Toch
heeft PG Sassenheim deze stappen genomen met
zicht en zeker hoop en verwachting voor de
toekomst. Om een kerkgemeenschap te zijn en te
blijven in het centrum van Sassenheim, voor (n)u
en de toekomst.

Parkdienst
Het is 2005, de eerste Parkdienst van de geza-
menlijke kerken in Sassenheim. De Parkdienst is
een ‘constante factor’ geworden voor de geloofs-
gemeenschappen van Sassenheim. Met dank aan
een ieder die in de loop der jaren in de organisa-
tie waren betrokken. Dank ook voor de commis-
sie en haar vrijwilligers die in 2023 de Parkdienst
voorbereid. En zeker dank aan de Oranjevereni-
ging Sassenheim die in 2005 één van de initia-
tiefnemers was en nog steeds is van de Park-
dienst. Dat de Parkdienst op zondag 17 septem-
ber as. ons allen zal inspireren. En dat de Park-
dienst een goed begin zal zijn van het nieuwe
kerkelijke seizoen voor alle geloofsgemeen-
schappen in Sassenheim en zeker ook voor de
Sassemse Najaarsfeesten. 

Samen kerken in het Huis van God
Het is zondag 13 augustus, de zondag dat er in de
protestantse kerk Warmond wordt gekerkt door
PGV, PGS en PGW. In de twee zondagen hier-
voor is er gezamenlijk gekerkt in Voorhout en
Sassenheim, vandaag dus in
Warmond. Het waren fijne
diensten om samen met elkaar
niet in ‘onze kerk’ maar in het
Huis van God in de drie Tey-
linger dorpen te kerken. Dat
gevoel had ik zelf en bemerkte
dit eveneens bij de gemeente-
leden van PGS en die van
PGW en PGV. Tal van reac-
ties vernomen ‘dat moeten we
meer doen' en dit zal ongetwij-
feld worden besproken in de
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Remonstrantse kerk

Schakelkerk

Bede van een migrant

Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd,
maar mijn gevoelens 
zijn dezelfde als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling:
ik wil mensen dicht bij me,
omdat het zo kou is en kil
diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop we lopen is dezelfde,
maar niet het ‘beloofde land’
dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling:
grenzen zijn mensenwerk,
scheidsmuren bouwen we zelf
en isoleren ook jou.

Noem mij geen vreemdeling:
ik zoek zoals jij vrede en recht
in naam van God,
zo is er maar Eén

uit: Missie zendingskalender 2001
vanuit een kerkdienst voor migranten

Bedankt
Gelukkig ben ik al weer een hele poos op de
been na mijn val. Toch wil ik allen die kaartjes
stuurden, voor eten zorgden, me in hun auto
vervoerden en mijn schoonmaakwerk in de
kerk overnamen, heel hartelijk danken. Ook
de biddende gemeenteleden dank. Zorgzame
kerkgenoten voelen als een warme deken.

Hanneke Jellema

Bedankt
Bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes,
bloemen en kaarten van de Gebedsgroep.
Het heeft ons goed gedaan.
Het gaat langzaam vooruit. We houden
goede moed.
Allemaal nogmaals bedankt.
Hartelijke groet van ons,
Gerrit Jan en Gerri Kappe

komende vergadering van de Brede Kerkenraad.
Diezelfde middag maak ik een fietstocht richting
Oude
 Wetering en de Braassem met in gedachten de
dienst van vanmorgen. Rijdend langs het water

dat de Ringvaart met de
Braassem verbindt, kom
ik kort achter elkaar drie
kerken tegen, gelegen
aan de Kerkstraat. De
vroegere Gereformeerde
Sprengkerk, vervolgens
de Remonstrantse Kerk
en kort hierna de vroege-
re Hervormde Schakel-
kerk. De Sprengkerk en
Schakelkerk zijn nu in

gebruik door de Protestant-
se Gemeente Oude Wetering. De Sprengkerk
wordt anno 2023 veelal gebruikt voor activiteiten
anders dan kerkdiensten.
Bij thuiskomst verdiep ik me
een ietwat in de Protestantse
Gemeente Oude Wetering en
haar twee kerken en lees
daarnaast dat de Remon-
strantse kerk nog een leven-
dige geloofsgemeenschap
huisvest. Lees verder dat
PGOW een zomercyclus
heeft waarbij er zes geza-
menlijke zomerdiensten zijn
met PG Leimuiden en PG
Rijnsaterwoude. Ook hier
dus over de dorpsgrenzen
heen met en bij elkaar ker- k e n .
Treffend en volgend op de hiervoor genoemde
‘diensten met elkaar’ lees ik voor PGOW onder
andere het volgende: 
‘PGOW wil zich profileren als een levende kerk,
een uitnodigende herberg. Zij zet haar deuren
open om onze relatie met God, met elkaar en met
de wereld om ons heen op diverse manieren uit te
dragen en gestalte te geven. De kerk ben jezelf en
met anderen’.
Mooi deze duiding die ik wil noemen in relatie
tot de diensten die we met elkaar hebben mogen
vieren. 

Kees de Jong
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Predikanttekeningen

Bedankt
Inmiddels zijn wij verhuisd naar Parkhove
201, waar wij  het erg naar onze zin hebben.
Omringd door vele aardige mensen, waarbij
wij ons direct opgenomen voelden.
Een ieder bedankt die ons op enigerlei wijze
welkom heette in onze nieuwe woning. Door
de diverse kaarten worden we daar nog
steeds aan herinnerd Wij hebben dit zeer op
prijs gesteld. Mocht u langs Parkhove rijden
of erin zijn, altijd welkom!

Klazien en Geerten Vollebregt

In memoriam Eimerina Uithol
Op zondag 16 juli 2023 is in de leeftijd van 80
jaar Eimerina Uithol overleden. Emmy, zoals
iedereen haar noemde, woonde sinds november
2021 in WZC Bernardus.
Voordat ze naar Sassenheim verhuisde heeft zij
haar hele leven in Koude-
kerk aan de Rijn gewoond.
Zij voelde zich verbonden
met deze plek, maar is
naar Sassenheim verhuisd
vanwege haar ziekte om zo
dichter bij haar zus Alie te
wonen. 
Emmy is opgegroeid in
een gezin met twee zussen
waar iedereen hecht met
elkaar was. Ze heeft 41
jaar in het Diaconessenhuis (nu het Alrijne
Ziekenhuis) in Leiden gewerkt. Ze werkte op de
sterilisatieafdeling waar ze medische instrumen-
ten reinigde. Haar grote hobby was het bespelen
van het orgel. Zij begeleide de samenzang tot
2016 tijdens de eredienst in de kerk in Koude
Kerk aan de Rijn. Haar leven tekende zich door
eenvoud, structuur, muziek en haar geloof.
Tijdens de uitvaart zijn er liederen gezongen die
ze zelf had uitgekozen. Eén daarvan was: De
Heer is mijn Herder. Haar geloof nam haar bij de
hand zoals de metafoor van de Herder en zijn
schapen uit psalm 23.

Jan Joost Snoek, geestelijk verzorger

In memoriam Gré Dijkstra-Gerritsma
Op vrijdag 3 augustus jl. overleed in de leeftijd
van 89 jaar onze zuster in Christus Gré Dijkstra-
Gerritsma. Ze was sinds 2016 weduwe van Jan
Dijkstra en woonde op Emmalaan 12.
Het leven van Gré Dijkstra en haar man was
sterk getekend door het vroege sterven van hun
eerste kind, Egbert, 7 jaar oud. Het lukte haar
maar moeizaam om de plek in te nemen die haar

toekwam. Toch kwam er de laatste jaren iets van
haar eigenheid terug. Tot op het laatst was ze
actief en liep ze met haar rollator heel Sassen-
heim door. Ze is maar kort ziek geweest. Toen
tot haar doordrong dat ze sterven ging, kreeg ze
de kracht om zich daarbij neer te leggen: ze gaf
zich vol vertrouwen gewonnen aan God. 
Bij het afscheid in de Julianakerk, voorafgaand
aan de begrafenis, lazen we Prediker 3. In de
veelheid van dingen en emoties die Prediker daar
noemt herkennen we het bewogen leven van Gré.
Het gedeelte eindigt met de hoopvolle woorden:
‘God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’ De
dingen waar wij niet meer bij kunnen, alles wat
wij los moeten laten: Hij bewaart het zorgvuldig.
We zongen het lied dat op de grafsteen van de
kleine Egbert vermeld staat: gezang 99: 3 uit de
Bundel 119 Gezangen.
In de troost en de toekomst van dat lied geloofde
ze. We weten Gré Dijkstra geborgen in Gods
vrede. 
Om die vrede en om troost bidden we voor haar
kinderen Wil en Bram en hun gezinnen.

ds. Egbert van der Weide  
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College van  Diakenen

Als je tijd hebt voor iemand, 
kijk dan niet op de klok.

Een grassprietje

Ik had de mensen van wetenschap
en techniek gebedeld
een 'grassprietje' te maken.
Ze maakten een grassprietje.
Het geleek sterk op een echt grassprietje,
heel groen en even zacht en soepel.
Toen ik het onderzocht
zag ik dat het dood was.
Het kon niet ademen.
Het kon niet groeien.
Het kon niet leven en niet sterven.
Het had eigenlijke alleen maar een naam
van een echt grassprietje.
Geen koe, zelfs geen geit,
kon het eten om er melk van te maken.
Ik hoorde alle grassprietjes van de wereld
lachen om het grassprietje van de mensen.
Ze kunnen met al hun kennis
en technische vaardigheid
niet eens een grassprietje maken.

uit: God niet te geloven
van: Phil Bosmans

Opstarten
Na een aantal weken rust en vrijaf pakken veel
clubs en verenigingen de draad weer op voor het
aanstaande nieuwe seizoen.

Team Diaconie pakt praktische zaken op als:
! jaarplanningen maken en concretiseren.
! hoe vullen we onze vacature(s) in?
! hoe gaan we straks (voor je het weet is het

2024) in de Dorpskerk om met de wijze
van Avondmaal vieren en bijvoorbeeld
collecteren?

! hoe maken we als PG Diaconie straks
optimaal gebruik van het KCD binnen de
gemeente Teylingen?

Een hele klus. 
Het beste is doorgaans gewoon maar aan de slag
te gaan.

Meedoen en ontmoeten
Namens PG Sassenheim werkt uw Diaconie mee
aan het project “Meedoen en ontmoeten”. Het
project is een initiatief van Welzijn Teylingen
voor mensen die een kleine sociale kring hebben
en graag meer mensen zouden willen ontmoeten.

Voor iedereen die:
! een echt goede vriend of vriendin mist.
! leegte om zich heen ervaart.
! gezelligheid om zich heen mist.
! zijn kring van kennissen als te beperkt

ervaart.
! mensen om zich heen mist.
! zich vaak in de steek gelaten voelt.

Wanneer?
De startweek is van 28 september t/m 4 oktober.

Maar het project is voor geheel 2023-2024
gepland.

Activiteiten:
Diverse organisaties organiseren vanaf de start-
week en daarna allerlei activiteiten.
Vaak kunt u aansluiten bij bestaande activiteiten
en gelegenheden.

Bent u zelf nieuwsgierig geworden of kent u
iemand die vast meer zou willen weten over dit
initiatief?

Hou de Zondagsbrief en uw lokale krant in de
gaten.
U hoort hier binnenkort meer over!

Team Diaconie
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Collectanten gezocht

‘Kerk in Actie’ gaat binnenkort onder haar
leden collectanten werven voor de huis-aan-
huiscollecte in november. Het doel is dit jaar
‘Kinderen in Oekraïne’. U zegt toch wel “Ja”
als u wordt gebeld??
 Groet,

 Wil de Ruijter, coördinator

Pastoraatsgroep 50+
Laarzenpad wandeling Kaageiland
Na de afsluiting van het kerkelijk seizoen in juni
(shared dinner) hebben wij alweer een aantal
ideeën voor het nieuwe
seizoen bedacht. Wij wil-
len na de zomervakantie
het laarzenpad op het
Kaageiland gaan lopen
met een gids, gecombi-
neerd met een paar ande-
re activiteiten.

Nadere informatie over deze dag volgt te zijner
tijd in de Zondagsbrief, op de kerkapp en in de
volgende 'Op weg'. Reserveer alvast de datum in
uw agenda! Zaterdag 7 oktober, start in de
ochtend.

Met vriendelijke groet namens de activiteiten-
commissie,

Nico Kersten

Pastoraatsgroep 80+
Uitnodiging Pastoraatsgroep 80+: d.d. woens-
dag 30 augustus 2023
Zoals u inmiddels op de website en/of Zondags-
brief van de PGS hebt kunnen lezen, organiseert
de activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep

80+ voor u een zomerse maaltijd op woensdag-
middag 30 augustus a.s. Hierbij ook nog een
herinnering voor deze middag via ‘Op weg’. Wij
verwachten u om 16:00 uur in de Blauwe Zaal.
Deze maaltijd wordt omlijst door een drietal

Expositie Blauwe Zaal

Vanaf 1 september hangen er foto’s van de
Juliana- en Dorpskerk van vroeger en nu.
Daarop is te zien dat de kerk mee gaat in de
tijd. 
Ook zijn er foto’s te zien van diverse concer-
ten en bijzondere diensten. 
Als u nog foto’s hebt van bijzondere dien-
sten in een van de kerken, dan kunt u deze
sturen naar: arjameijer@hetnet.nl 
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Verhuizen is....

quizjes. Nieuwsgierig geworden? Geeft u zich
dan snel op bij één van de volgende dames:
Janske Colijn; tel.nr.: 0252-214813 / 06-
23952741 of Gerry Eenkhoorn; tel.nr.: 0252-
230901 / 06-23777437. Dit kan tot en met zon-
dag 27 augustus a.s. Eventuele dieetwensen kunt
u dan ook doorgeven. Voor het organiseren van
deze bijeenkomst zullen de nodige kosten ge-

maakt worden. Daarom vragen wij een eigen
bijdrage van u van € 10,-- per persoon.
Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent
geworden of dit binnenkort hoopt te worden.
Namens de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn

Verhuizen is … vers 3

Ik zie op tegen de verhuisdatum.
Was dat maar het enige! Een dagje in-, een dagje
uitpakken of alles in één keer klaar. 

Veelal is het meeste werk al eerder gebeurd.
Als ouder kan ik er over meeschrijven. De
jongste zoon en vrouwlief krijgen per 1 septem-
ber de sleutel van hun nieuwe woning. (Terwijl
de oudste dochter en haar gezin al een heel tijdje
aan het verbouwen zijn.)

En ja, ondergetekende voorganger is niet alleen
boekenwurm maar ook praktisch theoloog. Dus
blader ik door klus-kalender. 

- Slopen %
- Schuren ;
- Ongevraagd advies ge-

ven   
En last but not least mijn
specialiteit: laminaat leggen.
Dat is zo fantastisch! De
getijden van meten, zagen en
passen, de groei strook na
strook, een nieuw pak vloer-
delen, het gepuzzel bij de overgang van kamer
naar de hal. Van kaal beton tot warm vertrek, het
lijkt wel schepping; een nieuwe ruimte. Klaar
voor bewoning! Het kost je heel wat pijn in de
knieën, maar dan heb je ook wat.

De voorbereiding van de verhuizing van de
Julianakerk naar het kerkelijk centrum ’24?
Hetzelfde rijtje van hierboven kan herhaald
worden; de klus-agenda wordt met velen ing-

evuld. Commentaar? Daar ben ik goed in. Doe
mij de catering maar, want af en toe moet er
gerust worden. Een vergadering of een werk-
groep, tekeningen; kijk ik wel naar. Puntjes op de
i, daar teken ik voor.

Aan het eind van de rit staan we er hopelijk
allemaal een beetje vermoeid bij. 
We voelen spieren die we al een tijdje iets min-
der gebruikt hadden.
En o ja, als we het toch over het nieuwe vloertje
van de kerk hebben.
Vergeet het knieënwerk niet, zegt de mee klus-
sende voorganger! Gebed bij alles wat je doet;
laat dit huis gevuld zijn met uw aanwezigheid.
Daar komt iets moois van!

Het moment van schrijven van dit stukje is half
augustus. Welkom terug en nog even weg wisse-
len elkaar af. De eerste vergaderingen staan in de
agenda. Aan de profielschets voor de nieuwe
predikant wordt gewerkt, binnenkort wordt de
beroepingscommissie geïnstalleerd, het kerkelijk
centrum krijgt steeds meer vorm, nog even en het
gebouw krijgt een naam.

Hier en daar zal best vertraging zijn, andere
zaken vallen weer mee. Maar met elkaar komt
het klaar.

Met vriendelijke groet,

Marius van Duijn, interim-predikant

tel: 06-397 68 140
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Snot

In z’n boek ‘Duitsland 1923’ beschrijft Volker Ullrich hoe
Duitsland in dat ene jaar een val in de afgrond beleeft. Franse en
Belgische troepen marcheren het Ruhrgebied binnen. Hyperinfla-
tie bereikt een bizar hoogtepunt, waardoor brede lagen van de
bevolking in de ellende en armoede komen. Terwijl de entertain-
mentindustrie op haar hoogtepunt is, breekt er een politieke
noodtoestand uit. Rechtse en linkse extremisten staan klaar om de
republiek te bestormen, politieke leiders worden vermoord. En in
München wordt een staatsgreep voorbereid door een man wiens
naam de wereld zich zal herinneren: Adolf Hitler.  

Het was dus een tijd, die -Duitsers kunnen dat zo mooi zeggen- te
typeren is als ‘Zwischen die Zeiten’. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is nog niet
aangebroken. De vertrouwde  vanzelfsprekendheden blijken niet meer te werken en hoe
het dan wel moet, is nog onbekend. Dat maakt het tot een verwarrende en dus onzekere
tijd. Waarin van alles gist en in beweging is, maar volstrekt onduidelijk is waar het heen
gaat.

Nu is het 2023 en -hoe groot de verschillen met honderd jaar geleden ook zijn- ook dit jaar
voelt als een tijd van overgang. Ontwikkelingen gaan razendsnel en het woord crisis is niet
van de lucht. Allerlei vraagstukken doen zich tegelijk voor en oplossingen blijken niet
direct voor handen. In ons land verdwijnen vertrouwde politieke gezichten tegelijkertijd
van het toneel. Dat kun je toejuichen of betreuren, maar het is sowieso: een tijd van
overgang.

Overgang, wat is dat eigenlijk. Hoe ziet dat er uit? Een jongentje vroeg zich dat af toen
hij een rups zag en later een vlinder. Hij wist dat er een tussenfase was: de pop.
Nieuwsgierig als hij was, wilde hij die overgang onderzoeken. Toen hij de pop opensneed
deed hij een teleurstellende ontdekking: er was eigenlijk niks, alleen maar snot.

De rups is dus niet zomaar in-
eens een vlinder. Nee, daar is
een tussentijd voor nodig, een
overgang. Die is noodzakelijk
en moet doorgemaakt worden.
Een tijd van snot.

Ook in 2023 beleven we een overgang. In ons land, internationaal en wereldwijd. Daarbij
vergeleken stelt de verandering die wij als kerkelijke gemeente meemaken eigenlijk
weinig voor. Het is goed om dat te beseffen en de dag te beginnen met het lezen of zingen
van lied 905 en dan met name het tweede couplet. Dat helpt om  onze energie te gebruiken
om niet af te haken en elkaar te helpen om samen deze lastige periode door te komen.

Die tijd van overgang is dus een noodzakelijkheid. Om veranderingen te bewerken in onze
omgang met de aarde, in economische en politieke verhoudingen. Nationaal en
internationaal.  Maar ook dichterbij huis:  ons persoonlijk leven. En dus ook in ons
geloofsleven, want dat kent ook -om het met Prediker 3 te zeggen- verschillende tijden. 
In deze fase van mijn leven heeft m’n geloofsbeleving een andere vorm en betekenis dan
toen ik 40, 20 of 10 was). Hoe zit dat bij u en jou? 

Snot dat klinkt niet erg vrolijk. En, eerlijk is eerlijk, dat is de overgang ook vaak niet. Hoe
er doorheen te komen? Makkelijke antwoorden deugen net zo min als politieke leiders die
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zich als verlosser presenteren. Dan liever de Prediker die zich als gelovig realist laat kennen. Hij laat
ons delen in zijn wijsheid:
• Wees bij de tijd (doe wat nu nodig is) en word niet onverschillig
• Wees nuchter en jaag geen illusie na (idealiseer noch het verleden noch de toekomst) en laat je niks

wijs maken, wees wijs!
• Vier het leven. Juist tegen alle somber makende berichten in. Tel uw zegeningen!

Wat houdt hem op de been? Die kern van zijn wijsheid vinden we in Prediker 3:
Het diepe besef dat elke tijd, Gods tijd is.
Elk jaar is A.D. het jaar onzes Heren.
Ook dit jaar.

Toen ik begon te schrijven was het buiten bewolkt, nu schijnt de zon.

TM

College van Kerkrentmeesters
Collectes
De opbrengst van de collectes bedroeg:
Juni 2023
Raad van kerken € 186
Kerk € 563
Het College van Kerkrentmeesters bedankt u
hartelijk voor uw bijdra-
gen.

Actie ‘Op weg’ 
Op dit moment is een be-
drag ontvangen van €
5.217,50. Voor het geval
dat. .…. U kunt uw bij-
drage overmaken op NL36RABO0373728476
t.n.v. CvK Protestante Gemeente Sassenheim
o.v.v. Bijdrage ‘Op weg’ 2023. Per adres bedra-
gen de kosten ongeveer € 25,00. Ook als u de
‘Op weg’ per mail ontvangt, zijn er kosten. Wij
verzoeken u dan om € 5 over te maken. U kunt
ook bijdragen via de kerkapp PGSamen. Wilt u
‘Op weg’ digitaal ontvangen geeft u dit verzoek
dan door aan het Kerkelijk Bureau met vermel-
ding van uw e-mailadres. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria Doolaard, secretaris

Kerkbalans
Na zo’n zes jaar bij de werkgroep Kerkbalans
heeft Betty van Duijn helaas besloten hiermee te
stoppen. We willen haar heel erg bedanken voor

al haar inzet en haar werkzaamheden in de
afgelopen jaren voor de Kerkbalans. Ook zijn we
erg blij dat we een vervanger voor Betty hebben
gevonden! Saskia Vermeulen zal na de zomerva-
kantie onze werkgroep gaan versterken. Bin-
nenkort zullen Betty’s taken overgedragen
worden aan Saskia, zodat we in onze nieuwe
samenstelling kunnen gaan starten met de voor-
bereidingen voor de Actie Kerkbalans 2024. 
Inmiddels is voor 2023 tot nu toe (10-08-2023)
een bedrag van € 233.604,11 toegezegd door 886
leden. Hiervan is een bedrag van € 168.678,48
binnengekomen.

Doorgaande post

Veel heb ik u niet meer te zeggen,
alleen nog een enkele vraag.
Heeft u al een briefje geschreven?
Nee? Doe het dan vlug, vandaag.

De boodschap die u hebt ontvangen
is niet enkel voor u alleen.
Dus schrijf nu een brief aan de wereld
en stuur die dan overal heen.

Want Jezus is niet maar vrezen
voor enkele mensen alleen.
Hij heeft juist de dood overwonnen
voor u, voor mij, voor iedereen.
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Parkdienst 2023 

Samen met elkaar en voor elkaar

Dat is het thema voor de Parkdienst van dit jaar.
Het wordt de 19e keer dat alle kerkelijke gezind-
ten elkaar ontmoeten voor een oecumenische en
feestelijke viering in park ‘Rusthoff’. Omdat het
park letterlijk geen drempels heeft, is deze
oecumenische kerkdienst ‘laagdrempelig’ en
wordt daardoor als heel bijzonder ervaren.

Het thema ‘Met elkaar en voor elkaar’ zal extra
tot uiting komen omdat er ook statushouders uit
Sassenheim zijn uitgenodigd. De tekst uit de
Bijbel is het verhaal van de twee broden en vijf
vissen (Johannes 6: 5-14). Middels een rollenspel
met de verschillende personages uit dit verhaal
zal dit verhaal worden uitgebeeld en uitgelegd
door de voorgangers. Tijdens dit rollenspel zal er
ook aandacht zijn voor de kinderen. Er is geen
aparte Kinderdienst. Wel kunnen de kleinsten
(tot 4 jaar) naar het Sassennest worden gebracht,
waar er crèche voor hen gehouden wordt.

We willen de kinderen vragen om “kinderspeel-
goed” mee te nemen naar de dienst. Dit zal door
vluchtelingenwerk worden uitgedeeld aan vluch-

telingen. Denk hierbij aan: buitenspeelgoed (bal
of stoepkrijt), gezelschapsspelletjes, schrijfwa-
ren, kleurboeken, schriftjes... enz. Tijdens het
zingen van het lied “Wij delen het geloof” mag
dit naar voren gebracht worden. Het lied zal ook
vertaald worden in de talen van de genodigde
statushouders.

- De voorgangers zijn pastor Hans van Wijk
(geestelijk verzorger Bernardus) en ds.
Paul den Hartog (predikant Havenkerk).

- Het koor ‘Voice of Joy’ uit Rijnsburg
verleent haar medewerking aan deze
dienst.

- Collectedoel is Vluchtelingenwerk.

Jullie zijn van harte welkom in deze Parkdienst
op zondag 17 september om 10.00 uur in Park
Rusthoff. Bij slecht weer wijken we uit naar de
Julianakerk, Julianalaan 6.

De Parkdienstcommissie

Vorming & Toerusting

Blijven leren  
Leren houdt na de schoolperiode niet op. Maar al
te vaak klinkt de term ‘Een leven lang leren’. Het
programma van de Commissie Vorming &
Toerusting voor het seizoen 2023-2024 heeft op
het gebied van leren ook dit keer weer veel te
bieden.

Levensverhaal schrijven
Dat begint al met het leren om je levensverhaal
op te schrijven. Ina van der Sar gaat komend
najaar in zes bijeenkomsten met belangstellenden
aan de slag om vormen te vinden om het leven
dat achter je ligt te verwoorden. 
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De kerk is daar waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Geen hoge God zal met hen zijn
maar God dichtbij de grond.

De kerk is daar waar mensen zijn
die staan in dat verbond.

De kerk is daar waar mensen zijn
met hart en vurigheid;
niet angstig meer, niet uitgeblust
maar samen toegerust.

De kerk is daar waar mensen zijn
de Geest van God gewijd.

De kerk is daar waar vriendschap is,
de een de ander kent:
geen hoogmoed meer, geen mens is
meer,
geen hardheid in de leer.

De kerk is hier waar vriendschap is.
En hier bouwt God een tent.

van:  Adri Bosch

Franciscus van Assisi
Wat kunnen we leren van en over Franciscus van
Assisi? Een leven in eenvoud, hoe kwam hij
daartoe en is dat iets waar wij in deze tijd van
voor velen grote welvaart nog mee aan de slag
kunnen? Ds. John Fockens staat dit najaar bij
deze grondlegger van de minderbroeders stil. 

Belle van Zuylen
En wat heeft Belle van Zuylen ons nu nog te
zeggen. De meest bekende uitspraak van haar is
dat ze geen talent heeft voor ondergeschiktheid.
Woorden die ook bij onze tijd passen. Ds. Katrij-
ne Bezemer zet deze bijzondere, geleerde vrouw
in de schijnwerpers.

De Bijbel is voor velen
van ons het voorbeeld
van een leven lang leren.
Elke zondag gaat het
boek open, elke zondag
klinken de oude woorden
met veelal inspiratie voor
vandaag. Keuze genoeg dit seizoen. Ds. Tim
Moll leest drie avonden verhalen van Jezus. Wat
staat er eigenlijk als het over hem gaat? 

Onze interim-predikant ds. Marius van Duijn
wijdt een avond aan het onderwerp kerksluiting
en een deur openen naar de toekomst, ná die
sluiting.

En pastor Hans van Wijk leest met ons het
Pinksterverhaal. Wat doet dat met ons? Het
zondvloedverhaal kennen we wel uit Genesis,
maar prof. dr. Arie van der Kooij zet dit verhaal
in een bredere traditie van verhalen uit het
Midden-Oosten waar een watervloed centraal
staat. 

Omgaan met dementie is
ook een blijvend leerproces.
Er zijn alleen al de verschil-
lende vormen van dementie
en dan is er nog het proces
dat bij iedereen weer anders
verloopt. Jan-Joost Snoek,
pastoraal werker bij Maren-
te in Huize Bernardus, gaat nader op dit onder-
werp in. 

En dan zijn er nog de vertrouwde elementen,
zoals de vespers in de Advent en de Veertigda-

gentijd, de films op weg naar Pasen en het
bloemschikken. Dit seizoen kan dat laatste twee
keer: in oktober en in de Veertigdagentijd.

In de Julianakerk en Dorpskerk en op de website
van onze kerk is het nieuwe programmaboekje te
vinden. Net als voorgaande jaren is vooraf
aanmelden dringend gewenst. Alleen dan kunnen
we goed bepalen hoeveel belangstelling er voor
een activiteit is en alleen dan kunnen we in een
noodsituatie laten weten dat een activiteit niet
door kan gaan. Wij hopen velen van u bij een of
meer van de activiteiten te ontmoeten.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard
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Andere tijden: Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim

Tijdens de ledenvergadering op 29 september
1926 wordt het eerste lustrum van de Vereeni-
ging Tot Stichting en Instandhouding van Chris-
telijke Scholen te Sassenheim gevierd. De Veree-
niging kan terugzien op een succesvolle start. De
oude dorpsschool kon in gebruik worden geno-
men en het leerlingaantal groeide. Dat kon niet
gezegd worden van het aantal leden van de
Vereeniging. De voorzitter deelt in de ledenver-
gadering van 26 september 1926 mede dat er in
het geheel maar 45 personen lid zijn van de
Vereniging.
En dat in de Vergadering van het Bestuur er over
geklaagd is, dat deze Vereeniging nooit kan
bloeien, indien niet zoo ongeveer iedere Her-
vormde zich als Lid opgeeft. Daarom het voor-
stel, hetwelk inhoudt, dat eene Campagne op
touw wordt gezet, welke tot resultaat moet heb-
ben dat een voldoend Leden-Cijfer wordt bereikt.
Er wordt een commissie tot Leden-werving  in
het leven geroepen. De commissie bestaat uit de
heren 
J. Faas, T.D. Ciggaar, A.J. Kwaasteniet en L.
Oudshoorn. De ledenwerving verloopt succesvol.
Tijdens de ledenvergadering van 18 januari 1928
meldt de commissie bij monde van de heer Jac.
Oudshoorn dat door haar acties het ledental is
geklommen van 45 tot 70 leden. 

Alle citaten zijn cursief weergegeven. Wilt u
reageren naar aanleiding van ANDERE TIJDEN:
Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassen-
heim? Zend uw vragen, opmerkingen, of aanvul-
lende informatie aan: hansdenooij@xs4all.nl

Hans de Nooij

Deel XXI: Vereeniging tot stichting en in-
standhouding van Christelijke scholen te
Sassenheim 1926-1930

Op de ledenvergadering van 29 september 1926
deelt de penningmeester mee dat hij zijn kasboek
niet kan afsluiten, omdat er op sommige onderd-
elen tekorten zijn. De vergadering gaat hier niet
mee akkoord, want de voorzitter, ds. Krijkamp,
neemt het initiatief om voor het te kort te willen
werken. Als de voorzitter in zijn voornemen
slaagt, dan wordt hiervan tijdens de eerstvolgen-
de bestuursvergadering verslag gedaan en kan de

penningmeester zijn boeken afsluiten. 
Er zal dan ook een commissie worden benoemd
om, ter voldoening van de Statuten, de rekening
en verantwoording na te zien. Kennelijk is deze
(kas)commissie niet eerder actief geweest.
Deze financiële aangelegenheden komen op-
nieuw ter sprake tijdens de bestuursvergadering
van 11 Juli 1927, aangezien de vergadering moet
weten hoeveel het tekort is en op welke posten.
Naar aanleiding van de door de penningmeester
genoemde cijfers ontstaat een pittige discussie en 
worden de heren Oudshoorn en Klijn door de voor-

zitter aangewezen om de boeken van de penning-

meester na te zien. Dhr. Klijn zegt dit wel te willen

doen, maar zou méér willen.

Dhr. Klijn twijfelt geen ogenblik of de cijfers
zooals die verwerkt zijn, juist zijn zoodat het
nazien hetzelfde resultaat brengt, doch hij wijst
er op dat met alle respect voor de pogingen en
het werk van de penningmeester dat het overzicht
ons hedenavond geboden, boekhoudkundig niet
een in alle onderdeelen juist overzicht geeft en
we met zulk een financieel verslag nu niet bij de
Algemeene Ledenvergadering kunnen komen. Hij
stelt voor, in zijnen plaats iemand der zijnen te
mogen zenden die een heel duidelijk en boek-
houdkundig juist opgesteld verslag opmaakt.
Eerst als een duidelijk overzicht gegeven is, kan
men bij de leden der gemeente aankloppen om te
helpen de verschillende tekorten te dekken.
De Penningmeester vindt dit wel wat overdreven
om hiervoor iemand aan te stellen, verzet zich
echter er niet tegen, en na de verzekering dat
deze boekhoudkundige hulp pro deo zal worden
verstrekt, wordt dit voorstel met algemeene
stemmen aangenomen.
Tijdens de ledenvergadering van 18 januari 1928
wordt vermeld dat de jaarrekening niet ter tafel
kan worden gebracht omdat naar de wensch van
het bestuur de boekhouding op het ogenblik is bij
een accountant, ten einde die op wetenschappe-
lijke basis te vestigen.

Van de bevindingen door de accountant wordt
geen verslag gedaan.
Dhr. J.D. Papendrecht stelt naar aanleiding van
de financiële problemen de vraag of het niet
mogelijk is bijv. eens per jaar een vergadering te
houden van schoolbesturen der Prot. Scholen ten
einde voeling te houden in gemeenschappelijke
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punten van administratieven of financieelen
aard.
De voorzitter antwoordt tactisch en zegt:  dat hij
zich eerst wil beraden in een volledige bestuurs-
vergadering onzer school. 
Het voorstel vindt geen gehoor. Van samenwer-
king en/of overleg met besturen van andere
protestantse scholen in Sassenheim is geen
sprake. Het beleid van de Vereeniging is er
vooral op gericht om zo zelfstandig mogelijk
beslissing te nemen en school te zijn. 

Ook de angst om leerlingen aan de De Visser
School voor Chr. M.U.L.O. kwijt te raken speelt
een rol.
In de vergadering van september 1926 staat de
heer den Haan stil bij de veranderingen in het
Vervolgonderwijs, dat van Rijkswege niet meer
wordt gesubsidieeerd. De 7e en 8e klas van de
lagere school leerjaar zijn immers opgegaan in de
kopklas van de M.U.L.O. Er zijn nog Hervormde
Ouders, die al hun kinderen naar een andere
school doen. We weten het wel, sommige Ouders
prefereren een U.L.O. maar laat ik dan voor die
ene keer eens iets uit de school mogen klappen,
dat wij hopen dat het in de toekomst niet meer
noodig zal zijn een kind naar een U.L.O. te
zenden, omdat het in onze school niet klaar
gemaakt kan worden. We hopen zoo ver te ko-
men, dat speciaal voor deze streek wat vreemde
talen en boekhouden etc. betreft, het niet meer
noodig zal zijn een kind om die reden van onze
school af te houden, of af te nemen. De heer den
Haan heeft gedacht om dit vervolgonderwijs
komende winter zelve ter hand te nemen op de
zijn eigen wijze.
In dat verband wordt aangegeven, dat Gerefor-
meerden, Hervormde Ouders bezoeken ten einde
daarvoor in aanmerking komende kinderen naar
de Mulo te krijgen. Opgemaakt wordt een voor-
lopige lijst van kinderen die waarschijnlijk met
april 1928 naar de school komen. Aangedrongen
wordt, in dezen toch actief te zijn, opdat zoveel
mogelijk kinderen worden verkregen.

Het voorstel van den Heer Inspecteur van het
Onderwijs gedaan tijdens een bijeenkomst,
waarbij aanwezig zijn: B. en W. en de besturen
der scholen van de School met den Bijbel, De
Visserschool en Hervormde School, wordt
weggewuifd. Bedoeling van de Inspecteur was
om meer eenheid in het onderwijs te brengen,
zooals bv. de leerlingen van de lagere school der
De Visserschool naar de School met den Bijbel

en Hervormde School verhuizen, deDde Visser-
school alleen een kopschool  te maken.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook de
andere schoolbesturen geen heil zagen in het
voorstel van de inspecteur.

Dhr. Vercouteren, hoofd der M.U.L.O, schrijft
een brief aan de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente. Hij verzoekt om in het kerkblaadje
der Herv. Gemeente op te nemen dat de nieuw
cursus van de M.U.L.O. met het 5e leerjaar
begint.
Besloten wordt deze publicatie niet in het kerk-
blaadje op te nemen omdat het tegen het belang
van de school is. Was dit verzoek gedaan om op
de 7 – 10 klassen aandacht te vestigen, dan zou
hij dit hebben gedaan. Ook de heer den Haan
heeft een schrijven ontvangen van dhr. Vercoute-
ren om alsnog de klassen der school mede te
deelen de inhoud van zijn verzoek. Dhr. Den
Haan heeft zulks geweigerd.
Niet erg tactisch! Dhr. Vercouteren had op zijn
koude klompen kunnen aanvoelen, dat zijn
verzoek in de prullenbak zou belanden.

Personeelsleden die in deze periode komen en
gaan zijn:
Dhr. A. Barendse is vertrokken naar Ter Aa; mej.
M. Kooijman naar Leerdam
Dhr. P. de Jong komt over uit Oudemirdum; mej.
F. Broekhuizen uit Oostrum.
Mej. Schaum uit Voorhout wordt benoemd en
aan mej. Broekhuizen vertrekt weer.
Dhr. De Jong vertrekt weer in 1928 en zijn
opvolger is dhr. Geurtsen te IJsselstein.
Ook dhr. Den Haan staat in de belangstelling. In
de notulen van 11 juli 1927 staat: Besloten is
naar aanleiding van het bedanken van het Hoofd
der School voor een eventuele benoeming naar
eene school te Boskoop hem een gratificatie ter
hand te stellen van fl. 100,00.
Verslag van de bestuursvergadering op 14 juni
1928.
Naar aanleiding van een bezoek van den Heer
Inspecteur van het Onderwijs met den Heer
Rijksgebouwmeester aan de Hervormde School
en waar deze op deze inspectie vele dingen heeft
afgekeurd en de school te klein is voor het aantal
leerlingen heeft het Bestuur een bezoek gebracht
bij den Heer Inspecteur van het Onderwijs te
Leiden op zaterdag 10 november 1928.
De Inspecteur adviseert: 
Verbouw en uitbreiding van bestaand gebouw, of
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Licht 

omdat de duisternis
zo zichtbaar is
omdat er steeds weer
donkere wolken zijn
omdat onvrede en onrust
hun schaduw vooruitwerpen
een licht om te ontsteken
een vlam
die warmte geeft
om de moed niet te verliezen
om de hoop die dooft
weer aan te wakkeren
om te blijven geloven
in wat komt 
een wereld
waarin het Licht
iedereen omstraalt.

van: Greet Brokerhof-van der Waa

De crisis kan een zegen
zijn!
Ze kan ons doen
nadenken 
over de echte
levenswaarden.
Ze kan ons helpen bewust
te worden,
dat alles anders moet,

eenvoudiger,
soberder,
stiller en menselijker.
Ze kan ons doen
terugkeren 
naar de natuur,
naar een meer natuurlijke
levensstijl.
Ze kan ons bevrijden van

een nieuwe school van 5 lokalen, met
gelegenheid, indien nodig er 2 bij te kunnen
bouwen.”
Op 12 november 1928 vindt al een overleg plaats
met Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Sassenheim. Het resultaat van dit
o v e r l e g
is, dat aan den Raad der Gemeente Sassenheim
eene aanvraag zal worden gedaan de
tegenwoordige school te verbouwen, of een
n i e u w e  s c h o o l
te stichten. De Heer Burgemeester staat niet
onverdeeld gunstig tegenover de voorstellen,
“doch wel voor de wet bezwijken zal”. De
Burgemeester heeft geadviseerd zo spoedig als
doenlijk is, beslag te leggen op een bouwterrein,
waarmede men ook reeds is geslaagd, n.l. aan de
Jacoba van Beierenlaan. 

De eerste stap naar een nieuwe school is gezet.
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Kerkdiensten Julianakerk Dorpskerk

zondag 27 augustus
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. M. Koster
1e Zending
2e Kerk
Rosemarijn v. Drimmelen / Lily Kruik

zondag 3 september
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

ds. A. Wicke (Noordwijk)
1e Diaconie
2e Kinderen en jongeren
Ciska v.d. Geest / Sandra v.d. Zaag

ds. T. Moll
Diaconie + Kerk

zondag 10 september 
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Viering Maaltijd van de Heer
ds. A. van Houwelingen (Noordwijk)
1e Avondmaalscollecte
2e Kerk
Mieneke Zwaan / Marion Stad

zondag 17 september
10.00 uur

collecte
oppasdienst

Parkdienst in Park Rusthoff 
pastor H. van Wijk 
ds. P. den Hartog
Vluchtelingenwerk
In het Sassennest

zondag 24 september
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. R.J. Bakker (Amsterdam)
1e SOS Kinderdorpen
2e Kerk
Rosemarijn v. Drimmelen / 
Mariëlle v.d. Zwam

zondag 1 oktober 
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
m.m.v.
collecte

ds. A. Wicke (Noordwijk)
1e Diaconie
2e Kerk en Israël
Rosemarijn v. Drimmelen /
Mieneke Zwaan

Taizédienst
ds. T. Moll
Oecumenisch Kleinkoor
Diaconie + Kerk

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in de Witte Zaal voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor
kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor
kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89

* Diensten zijn te volgen via: www.kerkomroep.nl en www.pgsassenheim.nl 



Bij slecht weer in de Julianakerk, Julianalaan 6


