
Gedachtenisdienst

Tranen en vergezichten

zondag 23 november 2025

voorganger: ds. Ellis Ezinga
m.m.v.: Canticum Vocale
pianist: Ad de Joode



Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst 

Voorbereiding 
We zingen als intochtslied: Wie in de schaduw Gods mag wonen     Lied 91a

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade, opdat je eens geluk zult zien.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om hun tranen heen.

Moment van stilte  

Bemoediging en Groet

Over deze kerkdienst: Tranen en vergezichten

Het koor zingt: Lead me, Lord
- Leid mij Heer, en laat mij uw weg zien

U zorgt ervoor dat ik, al dwaal ik, veilig ben

-2-



Gebed om ontferming 

We zingen: In de veelheid van geluiden Lied 283

1 In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen, van het woord, dat ons verblijdt.

 2 Want wij mensen op de aarde, raken van het duister moe.
 Als uw hart ons niet bewaarde, sliepen wij ten dode toe.

5  Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt,
 zingend zullen wij U roemen en dit huis juicht met ons mee

Rondom het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift 

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Het koor zingt: Lord, listen to Your children
- Heer, luister naar uw biddende kinderen. Zend uw liefde en kracht en de

wereld zal niet weten wat haar overkomt door de kracht van het gebed

Eerste Schriftlezing: Openbaring 21:1-7

We zingen met het koor: melodie: You raise me up
koor:

1 Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen,
al tastend ronddool door een bange nacht.
Dan weet ik eens, eens zal de morgen dagen.
U tilt mij op en U vernieuwt mijn kracht.

-3-



Refr: Heer til mij op, hoog boven alle vragen.
Heer til mij op, en neem mij bij de hand.
Als ik val, o Heer wil mij dan dragen,
draag mij door storm en tegenwind aan land.

2 Ik weet, al ben ik vleugellam geslagen
U bent mijn licht, mijn leven en mijn lied.
De Herder die Zijn bange lam zal dragen
de Vader die mij kent en hoort en ziet.

Refr: Heer til mij op, hoog boven alle vragen.

3 U tilt mij op, hoog boven alle vragen,
U tilt mij op, en neemt mij bij de hand,
Als ik val, o Heer zult U mij dragen,
U tilt me op, en brengt mij weer aan land.

Preek 

We zingen: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

1  Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Refr.: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. (2x)

2 Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

Refr.: Stil maar, wacht maar.... 

4 Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.

Refr.: Stil maar, wacht maar....

5 Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.

Refr.: Stil maar, wacht maar, 

(Kinderen van de Kinderdienst (bovenbouw) en Solid Friends komen terug in de kerk)
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Rondom de gedachtenis
Zelfs nu je zwijgt, hoor ik je nog
Zelfs nu je zweeft, voel ik je nog
Zelfs nu ik niets meer aan je vraag, antwoord je toch
Zelfs nu het lijkt alsof je niet meer naar mij kijkt, zie je me nog
Zelfs als ik huil, troost je me nog
Zelfs nu je dood bent, ben je er nog
Zelfs nu ik niet meer hoop op jou, vind je me toch
Zelfs nu ik leef alsof ik hier niet achterbleef, mis ik je nog.

 
Jij, jij bent bij mij alle seizoenen gaan gewoon voorbij
Jij, jij bent bij mij hoe verder weg je bent hoe dichterbij
Jij bent bij mij

 
Zelfs als ik val, vang je me nog
Zelfs als ik ween, heel je me nog
Zelfs nu ik alles niet meer zie, help jij me toch
Zelfs nu ik leef alsof ik niet meer om je geef, mis ik je nog

Jij, jij bent bij mij alle seizoenen gaan gewoon voorbij
Jij, jij bent bij mij hoe verder weg je bent hoe dichterbij
Jij bent bij mij

uit: Geloof ons nou maar  
van: Remco Veldhuis en Richard Kemper

Het koor zingt: Christ has no body now but yours
- Christus heeft op deze aarde geen lichaam dan dat van jou

Inleiding
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We gedenken:
Pieter Meijer 06-05-1928 - 23-11-2024
Marriena Gerry Verhoog-van Waveren 15-02-1939 - 05-12-2024
Jacobus van Riet 11-08-1934 - 11-12-2024
Pieter Cornelis van Bladel 10-06-1940 - 11-12-2024
Jan Dirk Heijns 24-04-1934 - 20-12-2024
Anna Elisabeth Voerman-Engelberts 25-04-1945 - 22-12-2024
Jacob van Dorsten 21-03-1940 - 09-01-2025
Johanna Hoogervorst-van der Niet 05-12-1930 - 16-01-2025
Maria Johanna van der Meer-Geskus 02-01-1924 - 19-01-2025
Hendrik Jacob van der Heiden 16-03-1942 - 20-01-2025
Neeltje van Duyvenbode-van Voorst 12-03-1934 - 21-01-2025
Maria Cornelia van der Laan-Faas 29-05-1938 - 31-01-2025
Maria Catharina Smits-van Zuijlekom 08-01-1932 - 03-02-2025
Hendrik Hermann Soet 24-09-1935 - 07-02-2025
Geesje Elisabeth Dijkstra-Polie 25-05-1934 - 15-02-2025
Heleen Stuij 02-12-1950 - 16-02-2025
Irene Batelaan 10-03-1960 - 16-02-2025
Johanna van de Wetering-van Dorsten 12-09-1937 - 05-03-2025
Roelof Drost 01-03-1961 - 17-03-2025
Fokje Koerts-Post 06-04-1952 - 04-05-2025
Jan Hoogendoorn 04-11-1934 - 20-05-2025
Petronella Hendrika Dijkstra-Vledder 08-12-1929 - 30-05-2025
Astrid Johanna Batenburg-Heijns 25-05-1960 - 13-06-2025
Leentje Jacoba Eikelenboom-Verschoor 27-04-1935 - 29-06-2025
Jannetje van der Vegte-van der Linden 18-04-1932 - 29-08-2025
Cornelia Molenaar 05-11-1937 - 05-07-2025
Gerarda van der Wees-Lalleman 16-01-1927 - 14-07-2025
Cornelia Adriana Noppe-van Biezen 15-12-1944 - 04-08-2025
Rienk Hans Visser 18-01-1942 - 08-08-2025
Jacob Schaap 11-06-1948 - 16-08-2025
Pieternella Houmes-de Werk 05-07-1936 - 12-09-2025
Jan Dirk Roest 03-12-1939 - 25-09-2025
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Geesje van Weeren-ter Bork 25-05-1928 - 30-09-2025
Robert de Vries 22-03-1954 - 10-10-2025
Wilhelmina Breedveld-Klein 04-08-1945 - 12-10-2025
Hedwig Meier-Rohde 23-01-1933 - 24-10-2025

Een kaars voor alle naamloos gestorven mensen

Een kaars namens ons allen

Voor een moment van stilte gaan we staan

We zingen (staande): Heer herinner U de namen melodie Lied 730

1 Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart, 
die wij missen sinds de dagen, dat de dood ons huis verwart. 

2 God, gedenk de vele aardse tranen van verdriet en zorg, 
vang ze op, Heer, en bewaar ze in uw kruik van troost en borg; 
en ontvang de levensparels, die wij koesteren als een schat, 
wil hen in uw Rijk aanvaarden en gebruiken voor uw stad.

(Hierna gaan we zitten)

Rondom ons antwoord 
Gebeden - Voorbeden besloten met de gebedsacclamatie: Heer ontferm U
Gezongen ‘Onze Vader’ met koor: Lied 1006 

Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn 
Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt 
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Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild 
en vergeef ons wat we fout doen net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander maar weer samen verder gaan 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen dat we goed zijn voor elkaar 
Onze Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder Hier en nu en straks. Altijd Amen amen

Aandacht voor de collecten  
(De kinderen komen terug van de kinder- en oppasdienst)

We zingen als slotlied: Ga met God Lied 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Heenzending en zegen
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend: Amen (3x)

Orgelspel


