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INFORMATIE VERHUIZING 
JULIANAKERK NAAR DORPSKERK EN HET VENSTER 
UITNODIGING GEMEENTELEDEN PG SASSENHEIM 

 
 

 
JULIANAKERK 
Vrijdag 12 april 
18.00 - 20.00 uur: gelegenheid om de Julianakerk te bezoeken.  
Neem de tijd om rond te kijken en ook te genieten van orgel- en koormuziek die door de organisten 
George Germans, Ad de Joode en Canticum Vocale ten gehore wordt gebracht. 
 
Zondag 14 april 
10.00 uur: laatste eredienst in de Julianakerk.  
Voorganger is ds. Marius van Duijn, onze beide organisten spelen en Canticum Vocale verleent haar 
medewerking. Op gepaste wijze geven we vorm en inhoud aan deze laatste dienst.  
Voor deze laatste eredienst in de Julianakerk zijn een aantal gasten uitgenodigd. 
Na afloop is er koffie, thee en limonade. 
 
 
DORPSKERK / HET VENSTER 
Zondag 21 april 
9.30 uur: voor wie dat wil: een wandeling van de Julianakerk naar de Dorpskerk onder leiding van  
ds. Martin Koster. 
10.00 uur: eredienst in de Dorpskerk. Voorganger is ds. Martin Koster.  
Na de dienst nemen we via de hoofdingang aan de Westerstraat ons nieuwe kerkelijk centrum  
Het Venster feestelijk in gebruik.  
 
 
HET VENSTER 
Woensdag 22- en zaterdag 25 mei 
Het Venster wordt officieel geopend (22 mei), gevolgd door ‘open huis’ (25 mei) voor  
de gemeenteleden PG Sassenheim en belangstellenden.  
De deuren staan voor iedereen open! Meer informatie volgt.  
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Aan de gemeenteleden PG Sassenheim, 

 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sassenheim wordt u uitgenodigd om de 
laatste dienst in de Julianakerk, Julianalaan 6, 2171CZ Sassenheim, bij te wonen. Deze dienst vindt 
plaats op zondag 14 april 2024, aanvang 10.00 uur. 
 
Na 112 jaar komt er een einde aan de kerkdiensten in de Julianakerk. Gebouwd als kerk voor de 
Gereformeerde Kerk van Sassenheim in 1912 en in 1926-1927 onder leiding van architect  
Berend Tobia Boeyinga uitgebreid met veel kenmerken van de Amsterdamse School, kreeg de kerk in 
2007 de naam Julianakerk. In dat jaar fuseerden de Nederlandse Hervormde Gemeente van 
Sassenheim en de Gereformeerde Kerk van Sassenheim tot de huidige Protestantse Gemeente 
Sassenheim. Daarbij kreeg de Nederlandse Hervormde Kerk de naam Dorpskerk.  
 
Zoals veel kerkgemeenschappen in ons land heeft ook de Protestantse Gemeente Sassenheim te 
maken met een dalend aantal leden en bezoekers aan kerkdiensten.  
Reden voor de kerkenraad om daarop te anticiperen door op het perceel grond dat in 2003 door de 
toenmalige Hervormde Gemeente Sassenheim is aangekocht een kerkelijk centrum te bouwen dat de 
naam Het Venster heeft gekregen. Samen met de Dorpskerk vormt dat vanaf 21 april as. het kloppend 
hart van onze kerkelijke gemeente. 
 
De Julianakerk is voor veel kerkgangers een gebouw waar zich een groot deel van het leven heeft 
afgespeeld. Maar al te vaak kwamen de voorouders er al, u bent er gedoopt en heeft er belijdenis 
gedaan. U bent er getrouwd of het was de plaats om afscheid te nemen van dierbare familie- of 
gemeenteleden. Ook was de kerk doordeweeks de plaats waar tal van activiteiten plaatsvonden, zoals 
catechese, vergaderingen en de repetities van koren en muziekverenigingen, waaronder de  
Christelijke Harmonievereniging Crescendo.  
 
Het is met een gevoel van weemoed dat we dit ons zo vertrouwde huis gaan verlaten.  
In de kerkdienst van 14 april 2024 zullen we vooral onze dankbaarheid uitspreken voor de plaats die 
deze kerk zo velen heeft geboden. We zingen, luisteren naar het door velen zo geliefde orgel en 
dragen liturgische objecten de kerk uit. Deze zullen de week erna in een wandeling naar de Dorpskerk 
worden meegenomen en symbolisch worden neergezet, waar wij vanaf 21 april al onze kerkdiensten 
houden. 
 
We hopen dat u bij de laatste dienst aanwezig kunt zijn.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Kees de Jong,      Arie Dwarswaard 
Voorzitter kerkenraad     Scriba kerkenraad 
 
 


