U bent van harte welkom in een van onze kerstvieringen

16 december 17.00-19.00 Kerstwandeling voor jong en oud en alle kerkelij-
ke gezindten in Park Rusthoff. Start bij de hoofd-
ingang op de Hoofdstraat.

17 december 15.00 uur  Kerstsamenzang m.m.v. Vivace

St. Pancratiuskerk
24 december 19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Vivo
21.30 uur: Nachtmis m.m.v. het Gemengd-

en Gelegenheidskoor St. Pancratius

25 december 10.00 uur: Woord- en Communieviering
m.m.v. Vivace

26 december 10.00 uur: Kindje Wiegen en uitreiken Doopschelpen
m.m.v. kinderkoor Vivo

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

25 december 10.30 uur  Kerstviering,
De Hoeksteenkerk in Voorburg

Havenkerk

24 december 10.00 uur  Bert van Laar
25 december 10.00 uur  kerstontbijt Paul den Hertog

Protestantse Gemeente Sassenheim
24 december 10.00 uur: ds. N.C. Smit (Oegstgeest)
21.30 uur: Kerstnachtdienst: ds. M. Koster
25 december 10.00 uur: ds. T. Moll
m.m.v. Chr. Harmonievereniging Crescendo




Kerst-wens

Elk jaar zien we uit naar het Kerstfeest, zo vermoed ik. Misschien heeft dat
toch vooral te maken met het verlangen naar meer licht overdag omdat tot de
23e december de dagen alleen maar korter worden en de nachten langer!
Misschien heeft het vooral te maken met het gevoel dat wordt aangesproken
in het bijbelverhaal van de geboorte van een kwetsbaar mensenkind in een
wereld vol macht en geweld.

Misschien heeft het vooral te maken met de behoefte even los te komen van
het jachten en jagen en presteren en weer stil te willen staan bij wat werkelijk
van waarde is in het leven, namelijk de (familie-)relaties die ervoor zorgen dat
jij als mens je goed voelt en van betekenis bent.

Ik snap heel goed dat mensen tegen de kerstdagen opzien wanneer juist de
ontmoeting een verplicht karakter krijgt, of omdat er juist een dierbare heel
erg wordt gemist; dat mensen een nare smaak in de mond voelen als ze lezen
over een tijdelijk staakt het vuren; immers vrede is niet slechts afwezigheid
van oorlogshandelingen....

In de kerken lezen we met Kerstmis in de Bijbel dat -in alle duisternis en
angst- er toch een stralend licht, een nieuwe toekomst wordt aangekondigd!

Het zet mensen in beweging naar ontmoeting met en zorg voor de naaste
mens. We kunnen dan vieren: we worden gered en bevrijd!

Het goddelijke Licht gaat het winnen van het donker in je leven; het is niet
langer zwart-wit, maar alles krijgt kleur.

Van harte wens ik u en uw familie en dierbare vrienden en vriendinnen en
collega’s en buren enz. daarom een vreugdevol Kerstfeest en een gezegend
nieuw jaar!

Hans van Wijk
december 2023



