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Schilderij Pasen op de voorkant van Beate Heijnen



Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Voorbereiding

Intocht van het Licht
De brandende nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen

We horen: Het Licht van Christus!
Na het aansteken van de kaarsen, gaan we staan.

We zingen als intochtslied: O, viam van Pasen Lied 637

1 O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2 De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond -
het loopt als vuur de wereld rond.

3 De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
Ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4 Zie hier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan -
de Heer is waarlijk opgestaan!



Moment van stilte

Bemoediging en Groet (hierna gaan we zitten)

We zingen: Psalm van de Paaszondag Psalm 139

1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij;
Wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed om ontferming
Tijdens het gebed zingen Cees, Dick, Jaap en Hans het Kyrié

We zingen: Lof zij God in de hoogste troon Lied 619

|

Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,

die voor ons droeg der zonde loon,
halleluja, halleluja, halleluja!

Nu bidden wij U Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
halleluja, halleluja, halleluja!



6  opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van de Schrift

Veertigdagentijdproject
Een nieuwe dag, een nieuw begin
van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen.

De steen is weg, het graf is leeg,
zing mee met ons want Jezus leeft!
Nu is het feest voor jou en mij

want Gods verhaal gaat nooit voorbij

Hierna gaan de kinderen naar de Kinderdienst
Schriftlezing: Lucas 24: 1-7
We zingen: Licht, ontloken aan het donker

1 Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!



3 Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

5 Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Schriftlezing: Lucas 24: 8-12

We zingen in wisselzang: De Heer is waarlijk opgestaan

allen: 1

mannen: 2

vrouwen 3

allen: 4

De Heer' is waarlijk opgestaan, halleluja!
Jezus deed de dood teniet.

Zing daarom het hoogste lied.

De Heer' is waarlijk opgestaan, halleluja!

Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer' is waarlijk opgestaan, halleluja!

En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer' is waarlijk opgestaan, halleluja!

Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer' is waarlijk opgestaan, halleluja!

Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer' is waarlijk opgestaan, halleluja!



Preek

Uitleg en verkondiging (1)  Uitzending live uit Jeruzalem

We zingen: Christus, onze Heer, verrees

1

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil ‘ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja

Uitleg en verkondiging (2)  Opgestaan

We zingen: Sta op! Een morgen ongedacht Lied 630

|

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,

er is in €één bewogen nacht

een nieuwe lente ontloken.

Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond’ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Al wat ten dode was gedoemd

mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.

Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer

te bloeien en te minnen.



Rondom ons antwoord

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Tijdens de gebeden wordt het Gospodi pomilui (Heer, ontferm U) gezongen

Inzameling van gaven
Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de Kinder- en Oppasdienst

We zingen als slotlied: U zij de glorie Lied 634

I U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Heenzending en Zegen

We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend: Amen

Orgelspel

Gezegende Paasdagen



