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Schilderij op de voorkant door Beate Heinen

Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag verdiepen wij ons 
in enkele “Ik ben” woorden uitgesproken door Jezus in het evangelie naar
Johannes. Vanavond: Ik ben de Goede Herder



Voorbereiding
Meditatieve muziek

Woord van welkom

We zingen (staande) Rode draad lied: Wees stil en weet Lied 887 

1 Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 

2 Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 

3 Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God.

Bemoediging en drempelgebed
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: (….…) tot overgave aan U en aan elkaar
allen: Amen

Dienst van de schrift

# Nieuwe Testament: Johannes 10:11-18

Het koor zingt: I am the good Shepherd van: Tore W. Aas 
 Johannes 10:11-18

Kort meditatief verhaal
Bij het schilderij op de voorkant, van Beate Heinen “Ik ben de
Herder”, uitlopend op persoonlijke meditatie



Instrumentaal intermezzo: 
He shall feed his flock uit Messiah van G.F. Händel

Lijdensevangelie volgens Johannes

# Evangelie: Johannes 18: 1-11 (Eerste kaars wordt gedoofd)

We zingen: Blijf bij mij

#### Evangelie: Johannes 18: 12-27 (Tweede kaars wordt gedoofd)

We zingen: Noem de overtreding gezang 181 Liedboek v. Kerken

1 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.

2 Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloor’nen,
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,
aan ’t kruis geslagen.

#### Evangelie: Johannes 18: 28-19,3 (Derde kaars wordt gedoofd)



We zingen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten Psalm 22 a

refrein:

1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
ik roep het ‘s nachts, en Gij laat mij maar roepen.
Refrein: God, mijn God....

4 Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.
Refrein: God, mijn God....

5 Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit.
Refrein: God, mijn God....

# Evangelie: Johannes 19: 4-16 (Vierde kaars wordt gedoofd)

We zingen: Gij zijt tot herder ons gegeven lied 653

6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

# Evangelie: Johannes 19: 17-30

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

# Evangelie: Johannes 19: 31-37



We zingen: O kostbaar kruis Lied 578

1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2   Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

3   O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.

4   Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.

5   En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

6   De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

# Evangelie: Johannes 19: 38-42

We zingen: Groen ontluikt de aarde Lied 625

1 Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan, 
nu de zon de zaden roept om op te staan. 
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot. 



2 Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 

3 Zaad van God, verloren in de harde steen 
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan 
Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Dienst der gebeden

Dankgebed, 
voorbeden en stil gebed

Gebedsrefrein: Als alles duister is Lied 598 

Als alles duister is 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft

Onze Vader

Stilte

Het koor zingt: Do you believe in Me van Dallas Holm 

Gelooft u in Mij, en in de woorden die Ik zeg, en in Hem die Mij van
boven gezonden heeft? Gelooft u in Mijn liefde?
Ik heb op zoveel manieren geprobeerd om je Mijn liefde te tonen, en
je te laten zien wie Ik ben. Soms vraag Ik me af of je het ooit hebt
geleerd, of je het wel begrijpt.
Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Vergeet nooit
wat Ik gedaan heb. Dit is Mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt.
Dit is wat ons één maakt.

Meditatieve sobere muziek



Er worden witte bloemen gelegd bij het kruis

In stilte verlaten wij de kerk als er muziek klinkt. 

De meegebrachte bloemen kunnen bij het kruis worden gelegd.


