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KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Voorgangers : Ds. Sietske van der Hoek

Ouderling van dienst : Arie Dwarswaard

Pianist : George Germans

Lector : Heleen Kersten

Koster : Robert Viugt

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1¢ collecte: Rode Kruis, 2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website: Voedselbank Teylingen
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : Taizédienst, voorganger ds. T. Moll, m.m.v. de Taizézanggroep

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST VIERING HEILIG AVONDMAAL
Derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Oculi, de kleur van de zondag is paars

ORGELSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen: Ik zie een poort wijd open staan

Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen
Van 't kruis waar ‘k vrijlijk heen kan gaan, om vrede te bekomen.
Genade Gods zo rijk en vrij, die poort staat open, ook voor mij
Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.

Die open poort laat d‘ingang vrij aan wie komt binnenvlieden
Aan rijk en arm, aan u en mij, komt Jezus vrede bieden.
Genade Gods zo rijk en vrij, die poort staat open, ook voor mij,
Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.

VOORBEREIDING

Introitus: Psalm 95: 1, 2, 3

Bemoedlglng en groet
De Levende God zij met u
Ook met u zij de Levende God
Onze hulp is in de naam van de Levende God
Die hemel en aarde gemaakt heft.
Genade zij u en vrede van God die ons liefheeft en van Jezus Christus onze Heer.
yrlegebed we zingen: Psalm 121: 1 en 4

Z5050s

Gesprek met de kinderen: Het 40-dagenproject.
We zingen het projectlied:

Refrein:

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met Hem zijn wij onderweg,

wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

Jezus zegt: ‘Hier heb Ik zo naar verlangd:

om één keer nog samen te zijn.

Deel deze paasmaaltijd nu met elkaar.

Dank God voor het brood en de wijn.

Straks is mijn tijd met jullie voorbij.

Herhaal deze maaltijd en denk dan aan Mij.” Refrein:




De kinderen gaan naar hun eigen dienst

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste Schriftlezing door de lector: Exodus 17: 1-7
We zingen: Psalm 95: 4, 5
Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 1-26
Preek
Muzikaal meditatief moment
We zingen: Lied 566: 1, 3, 4 Midden in de dood
De kinderen komen terug en vertellen wat ze hebben gedaan

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Inzettingswoorden, waarin: gebeden en Onze Vader
Wij zingen: Lied 566: 5 en 6
Nodiging
Viering
Dankzegging
Inzameling van de gaven
We zingen als slotlied: Lied 547: Met de boom des levens

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen” (3x)

MEDEDELINGEN
De bloemen. De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar mw. M.]. Broekstra -
Polderman, Valkeniershof 8.

Van de predikanten

Ds Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).
Ds Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Wel en wee

e Mw Lies Wagenmakers - Scheick (Kagervoorde) heeft een week in het ziekenhuis moeten
doorbrengen, en een pacemaker gekregen, een hele ingreep, Gelukkig is ze nu thuis en kan ze
daar verder herstellen (25 februari ds EE)

e Hilly de Joode-van Lune heeft een akelige val van de trap gemaakt, waarbij ze vele ribben heeft
gebroken en een klaplong heeft opgelopen. Ze is inmiddels alweer een paar dagen thuis en
gaat met kleine stapjes vooruit. Ze kan zelfs de trap weer op, met hulp. En de buren zijn stand-
by voor als Ad de deur uit moet. Al met al goed nieuws. (11 februari ds SvdH)

¢ Mw Greet Broekstra-Polderman heeft op 6 februari een spannende ingreep ondergaan. Gelukkig
is het allemaal goed gegaan en kan ze nu lekker thuis herstellen. (11 februari ds SvdH)

Dank!

Lieve gemeenteleden, Wat fijn om zoveel opbeurende kaarten en warme attenties te mogen
ontvangen na het ongeval van Hilly; het heeft ons enorm gesteund. Gelukkig gaat het stap voor stap
de goede kant op en kijken we vol vertrouwen en positiviteit naar de toekomst. Dank jullie wel voor
jullie medeleven. Met warme groet, Hilly en Ad de Joode.

Collectedoel: Rode Kruis. Rode Kruis-hulpverleners ingezet in Iran en regio.

Je kunt er niet omheen: de oorlog in Iran en omliggende landen. Miljoenen mensen lopen ernstig
gevaar en ontvluchten hun huis en de oorlog. Het Rode Kruis zet in het gebied fors meer noodhulp- en
zoekteams in. Lokale en internationale teams werken om gewonden te behandelen, overlevenden uit
het puin te halen, basiszorg te bieden aan gezinnen die zijn gevlucht. Ook in Libanon, Israél en andere
landen in de omgeving staan hulpverleners van het lokale Rode Kruis en de Rode Halve Maan paraat.
Zij helpen met medische zorg, ambulanceritten en zoekacties. Door het geweld zijn er tienduizenden
mensen op de vliucht geslagen naar Syrié en Turkije. Aan de grens staat de Rode Halve Maan klaar om
mensen op te vangen en te voorzien van medische hulp, voedsel, drinkwater en onderdak.



Vorming en Toerusting - Films op weg naar Pasen: 11 maart om 20.00 uur in Het Venster

Vorming en Toerusting: Bloemschikken in de Veertigdagentijd.
U kunt kiezen tussen een workshop ‘s morgens van 10-12 uur of ‘s avonds van 19.30-21.30. De
kosten zijn € 27,50. De workshops worden gegeven op donderdag 26 maart door mw. Nelleke de
Mooij, Wasbeeklaan 2A, Warmond. Aanmelden kan tm 15 maart a.s.

Vorming en Toerusting: Pasen - Het Feest der Feesten, Pasen in de Oosters-Orthodoxe kerk.
Het Paasfeest is het allergrootste feest in het liturgische jaar. Viert de gelovige in het Westen de
Opstanding van Christus, in het Oosten wordt de Nederdaling van Christus in de Onderwereld
herdacht. Hoe Pasen in de Oosters-Orthodoxe kerken wordt gevierd, staat op zaterdag 14 maart
centraal in een dialezing van mw. Desirée Krikhaar. De locatie is Het Venster, aanvang 14.00 uur.

Vorming en Toerusting: Kruiswegstaties in de Sint Pancratiuskerk

In de St. Pancratius kerk is op dinsdag 17 maart de mogelijkheid langs de prachtige en sprekende
afbeeldingen van de kruisweg gaan, waarmee we op weg naar Pasen willen ontdekken hoe Jezus ons
de weg wees om door het kruis naar het Licht te gaan. De rondleiding wordt gedaan door pastor P.
Owel, aanvang 20.00 uur.

Vorming en Toerusting: Schilderworkshop, thema Lente. Schilderen van de herfst, schilderen
van de lente. Schilderen op je gevoel, schilderen met alle kleuren van de regenboog. Schilderen met
een Bijbelverhaal, schilderen met meditatie. Schilderen met en zonder ervaring. We schilderen met
een klein groepje, max. twaalf deelnemers. Trek kleren aan die vies mogen worden, voor penselen,
verf en doek wordt gezorgd. De workshop staat o.l.v. ds. Sietske van der Hoek en wordt gehouden op
zaterdag 21 maart, van 14-16 uur in Het Venster. In verband met de te gebruiken materialen is vooraf
aanmelden voor deze workshops noodzakelijk.

Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten kan via tineke.braam@hetnet.nl.

Mededelingen inleveren t/m donderdag 12 maart 2026 (voor 18:00 uur) bij Tineke Braam - Luijk, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



