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De weg

De weg die je hebt te gaan
is je eigen weg.

Hij is de levensweg
die je zoekt,
die je vindt,
die je kiest.

Op die weg 
word je ook gevonden
als je je laat kennen.

Op die weg word je bemind,
als je leeft met een open hand
en een open hart.

Op die weg trekt altijd
iemand met je mee:
zichtbaar,
door nacht en ontij.

Wonderlijk is die weg
die je kiest,
en je niet kiest,
de eigen weg
die jou kiest.

van Marinus van den Berg

Opmaat     

Om te beginnen 
Ik ben ver van huis, wanneer ik dit stukje voor
het kerkblad schrijf. Volgens Google Maps zo'n
970 kilometer. Dat is twee dagen en negen uur
fietsen, staat er meteen maar bij vermeld - zonder
pauze, wel te verstaan. Met de auto doe je er nog
altijd tien uur over. 

U was misschien nog verder weg, afgelopen
zomer. Een ander bleef dichterbij, of was heel de
zomer thuis. Het maakt eigenlijk niet uit hoe ver,
maar elke reis vergt voorbereiding. Ook een
rondje op de fiets door de streek. Zelfs een
wandelingetje naar de Hoofdstraat. Moet ik een
jas aan of een paraplu mee? Heb ik m’n pinpas of
m’n ov-chipkaart? Waar ligt de routekaart?
Smeren we boterhammen of lunchen we onder-
weg? 

Elke reis, hoe bescheiden ook, wordt bepaald
door het vertrekpunt, het doel en de omstandig-
heden onderweg. 

De kerk wordt wel
eens genoemd:
Gods volk onder-
weg. Ze maakt een
lange reis, dwars
door de tijd, tot
aan de voltooiing
van de geschiede-
nis die God met de
wereld maakt. 

De afdeling van die wereldwijde kerk die we de
Protestantse Gemeente Sassenheim noemen,
begint aan een nieuwe etappe. Beslist niet de
lichtste uit haar bestaan: er zijn een paar klimme-
tjes te verwachten van een zware categorie. Zo
zwaar, dat je onderweg zou vergeten waar het
ook alweer om te doen was. Waar ze vandaan
komt, die gemeente, en waar ze naar toe onder-
weg is. En je vergeet ook zomaar waarom die
gemeente er ook al weer was, wanneer je halver-
wege van alles kwijtraakt. 

Dit kon daarbij wel eens helpen. Laten we tel-
kens weer bedenken wie we ook alweer zijn: niet
de gemeente van mij of van jou, van hem of van
haar, maar de gemeente van Jezus Christus. 

Laten we ons telkens weer bezinnen op de be-
doeling van die gemeente: ze is er niet enkel om
het elkaar naar de zin maken, laat staan vooral
onszelf. Ze is geroepen om te bidden voor het
dorp waar we wonen, en om de mensen te die-
nen. 

Het kon, wanneer het steil bergop gaat, wel eens
helpen van ons af te kijken, naar Hem die ons
begin en ons einde is, en daartussenin: onze
Leidsman. 

ds. Egbert van der Weide
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agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep, start 4 september om 13.30 uur vanuit de Witte Zaal.

Elke dinsdag : HobbyGroep in de Witte Zaal van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

donderdag 12 okt. : Franciscus van Assisi om 14.30 uur in de Witte Zaal

dinsdag 17 okt. : Verhalen schrijven over je leven om 13.30-15.30 uur in de Blauwe Zaal

maandag 23 okt. : Informatiemiddag over verhuizing Julianakerk om 14.00 uur

dinsdag 24 okt. : Informatieavond over de verhuizing Julianakerk om 19.30 uur

donderdag 2 nov. : Verhalen schrijven over je leven om 13.30-15.30 uur in de Blauwe Zaal

zondag 5 nov. : Jubileumconcert Canticum Vocale om 15.00 uur in de Julianakerk

dinsdag 7 nov. : Gemeenteavond om 20.00 uur in de Julianakerk

dinsdag 14 nov. : Verhalen schrijven over je leven om 13.30-15.30 uur in de Blauwe Zaal

dinsdag 21 nov. : Bijbelstudie: Bijbelse verhalen stellen Jezus voor om 20.00 uur in de

Witte Zaal

zondag 26 nov. : SlotakKOORd Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim om 15.00 uur in de

Julianakerk

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur op de kleine of grote Jeugdzolder ingang

links van de Witte Zaal (data en plaats worden vermeld op de Zondagsbrief)

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 22 november

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 13 november

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Julianalaan 6. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

27-08 
03-09  
10-09  
16-09  
24-09  
 
  

 

Je overschat zo gemakkelijk je eigen aandeel 
en vergeet wat je geworden bent uitsluitend door anderen 

Dietrich Bonhoeffer
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Predikanttekeningen
pastoraat

Nu-hier-dan-daar predikant
Mijn hoofdopdracht in deze tussentijd in de
Protestantse Gemeente Sassenheim is pastoraat.
Nog even en bijna alle 85plussers heb ik ontmoet
en ga ik verder met de jongere tachtigers. Daar-
naast laat ik me graag op het spoor zetten van
gemeenteleden van wie u wellicht denkt dat een
bezoek op prijs gesteld zou worden. Schroom
niet om mij te bellen en iemand onder mijn
aandacht te brengen (ook als ik er al eens ge-
weest ben).

Voor wie hun partner verloren
In mijn vorige gemeenten heb ik regelmatig een
serie bijeenkomsten georganiseerd voor hen die 
hun partner verloren. De meeste deelnemers van
toen hebben dit bijzonder positief ervaren. Wel
speelde voor bijna iedereen aan het begin het
gevoel: waar begin ik aan? Al snel groeit er
echter vertrouwen, mede omdat je gehoord wordt
en er ruimte is om je uit te
spreken. Terugkijkend vie-
len er woorden als
‘helend’ en ‘troostend’.
Nadat ik hierover in Sas-
senheim vertelde aan de
groep van het pastoraal
overleg en het in de Kerkenraad eveneens posi-
tief werd ontvangen, kan ik hier schrijven dat ik
zo'n reeks ook in Sassenheim wil aanbieden. Een
geschikte tijd is de aanloop naar Pasen. Daarom
heb ik het voornemen om van medio januari tot
eind maart 2024 negen wekelijkse bijeenkomsten
te organiseren voor hen die langer dan één jaar
geleden hun partner verloren. Het is een door-
dachte reeks, afkomstig van het maatschappelijk
werk en bijgewerkt door ondergetekende, waarin
de deelnemers (maximaal acht per groep) bege-
leid worden om te spreken en te luisteren naar
elkaar over dat wat nauw samenhangt met verlies
en rouw en verder gaan. De bijeenkomsten
kunnen plaatsvinden op maandagmorgen of
dinsdagmorgen al naar gelang er ruimte beschik-
baar is en wat het beste uitkomt voor de deelne-
mers. Het ligt in mijn bedoeling om rond begin
november aan allen voor wie het verlies van hun
partner 1-3 jaar geleden is, een persoonlijk

geadresseerde brief te schrijven. Daarin zal ik
duidelijk maken dat ieder welkom is die samen
met anderen aan rouwverwerking wil werken -
met dien verstande dat het eerste jaar voorbij
moet zijn. Uit ervaring blijkt dat als je nog in het
eerste jaar van rouw en verwerking bent, zulke
groepsbijeenkomsten minder geschikt kunnen
zijn. Omdat ik niet iedereen aan kan schrijven,
beperk ik de persoonlijke brief tot hen die tussen
half januari 2021 en half januari 2023 hun part-
ner verloren. Maar dat wil niet zeggen dat voor
wie het langer geleden is deze uitnodiging niet
zou gelden. In tegendeel! Na jaren kun je nog of
juist de behoefte voelen om lotgenoten te spreken
en te horen, hoe lang het ook geleden is. 

Mocht u na dit te hebben gelezen, overwegen
om mee te doen, dan kunt u mij dat al laten
weten. Of kent u iemand voor wie zulke bijeen-
komsten helpend zouden kunnen zijn, dan kunt u
één en ander onder zijn of haar aandacht bren-
gen. Iedere belangstellende hoop ik ruim van te
voren een bezoek te kunnen brengen.

Extra samenzang en orgelmuziek op zondag 3
december Eerste Advent
Afscheid nemen van een kerkgebouw betekent
ook afscheid nemen van de kerkzaal waarin veel
gezongen is en veel muziek, vooral orgelmuziek
is gemaakt. Herinneringen aan een kerkge-
bouw en wat daar gebeurde, kunnen ook verband
houden met liederen en muziek. Natuurlijk zullen
we ook in de Dorpskerk weer veel zingen en
musiceren, maar elke ruimte heeft z’n eigenheid
en geschiedenis. Vanwege het naderende af-
scheid van de Julianakerk, waarschijnlijk in het
eerste kwartaal van 2024, zullen we tijdens de
Eerste zondag van Advent nog eens speciaal
de nadruk leggen op de samenzang en de orgel-
muziek. Zo zijn er momenten in de liturgie
waarin het gesproken woord gezongen kan
worden, bij de gebeden bijvoorbeeld. De Advent-
tijd kent veel prachtige kerkliederen geschikt
voor allerlei momenten in de liturgie van zondag-
morgen. 

Om niet alleen de predikant de liederen te
laten uitzoeken, willen we ieder in de gemeente
vragen om eens na te denken welke liederen je
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Salomon’s oordeel 

mooi vindt om te zingen op deze Eerste Advent.
Vanaf 29 oktober is er gelegenheid om uw
liedkeus in te sturen. Ieder kan drie Adventliede-
ren noemen, liefst uit het Liedboek waaruit we
nu zingen (Liedboek 2014) of het vorige Lied-
boek (Liedboek 1973). We maken dan een lijst
van alle ingestuurde liederen en putten daaruit
voor de Eerste Advent. Ook zullen we de lijst
kortsluiten met de andere drie voorgangers in de
Adventtijd, én de lijst zal bewaard worden voor
de komende jaren. Want niet alle aangedragen
liederen zullen gezongen kunnen worden op 3
december. Wellicht klinkt het lied dat u aandroeg
in een volgende kerkdienst van de komende
Advent of in de Adventtijd van één van de
komende jaren. In de Zondagsbrieven vanaf 29
oktober a.s. zal er telkens een oproep zijn om
liederen aan te dragen. Mocht u al drie liederen
weten, dan kunt u dat mailen onderstaan e-mail-
adres. Vanaf 29 oktober kunt u uw liedkeus ook
op een blaadje schrijven en (laten) deponeren
in hiervoor gemarkeerde bus in de hal van de
Juliana kerkzaal aan de kant van de Blauwe
Zaal. Schrijf bij elk liednummer ook de eerste
regel van het vers en uit welk Liedboek het komt.
Zet er ook 1), 2) of 3) voor zodat we kunnen zien
welk lied uw eerste, tweede en derde keus is.

We hopen dat veel gemeenteleden hieraan
mee zullen doen en dat het een inspirerende en
muzikale dienst zal worden. De voorbereidings-
groep bestaat uit Arjet Vriend-Kamer, George
Germans en ondergetekende.

Naar aanleiding van een preek
Eind augustus stond het verhaal van de droom
van koning Salomo op de zondagkalender waarin
Salomo God hoort zeggen: “Vraag, wat zal ik u
geven?” En dat dan Salomo vraagt om wijsheid.
Vervolgens komen twee vrouwen, hoeren, bij de
koning. Uit wat volgt wordt duidelijk dat deze
vrouwen in één huis wonen en kort na elkaar een
kind baren. Echter, er voltrekt zich een drama:
één van de moeders gaat 's nachts op haar kind
gaan liggen. Nu staan ze tegenover elkaar voor
de koning en beweren allebei: “Het levende kind
is van mij en het dode van jou.” Wat is waar? En,
als de waarheid aan het licht komt, wat is wijs?
Na reacties op de preek van die zondag, zegde ik
toe er over te schrijven in ‘Op weg’, bij deze.

* Liefde
Zoals gezegd, de droom van Salomo stond op de
zondagkalender, het vervolg met de twee moe-
ders niet. Ik besloot om het vervolg ook in de

kerkdienst te lezen en ging er mee aan de slag.
Eerst wilde ik 'liefde' centraal stellen: liefde die
allereerst geeft om de ander. Salomo geeft aller-
eerst om zijn volk, hij zoekt wijsheid om het te
leiden. Rijkdom en een lang leven - wat hij in
zijn droom ook had kunnen vragen - boeien hem
minder. Ik zag het thema 'liefde' ook bij de twee
vrouwen in het vervolgverhaal. De moeder van
wie het kind is, zegt, als Salomo beveelt om het
levende kind in tweeën te delen en ieder een helft
te geven: 'Geef het levende kind aan haar, niet
zullen jullie het doden!' Over liefde gesproken.
Deze tot wanhoop gedreven moeder geeft aller-
eerst om haar kind. Dat het blijft léven, dát is
haar alles waard, zelfs het afstand doen van haar
kind. De andere moeder zegt:”Noch van mij,
noch van jou zal het wezen, snijd het doormid-
den”. Hoe verschrikkelijk om dit te zeggen, om
dit te moeten aanhoren. Nu is het aan Salomo om
opnieuw het woord te nemen en uitspraak te
doen. 

* Van m'n stuk gebracht
Toen ik Salomo’s uitspraak las in de Hebreeuwse
tekst van dit verhaal, raakte ik wat van m'n stuk.
De uitspraak kwam namelijk veel minder duide-
lijk op mij over dan ik had verwacht. Nadat de
tweede moeder zo schokkend had gesproken,
doet de koning de volgende uitspraak: “Geven
jullie aan haar het levende kind en niet zullen
jullie het doden. Zij is zijn moeder.” Wie was nu
wie in dit moment van de uitspraak? Ik was dit
verhaal gaan lezen met het beeld voor me van
twee vrouwen, een warme en een kille, waarin de
warme recht gedaan wordt. Een schilderij van
Peter Paul Rubens zit ergens in m'n geheugen.
(Het betreffende schilderij is verloren gegaan bij
een Franse beschieting op Brussel in 1695 maar
er is een gravure van gemaakt door Boëtius
Bolswert, zie de afbeelding)

- 4 -



Aandachtig teruglezend, las ik aan het begin dat
deze vrouwen, betiteld als hoeren, in één huis
wonen, zonder anderen. Tegelijk is er sprake van
een innig betrokken zijn op elkaar bij het baren
van hun kinderen, de één drie dagen na de ander.
En ik besefte voor het eerst welk verschrikkelijk
drama zich had afgespeeld op de slaapplek van
die ene moeder die op haar kind was gaan liggen,
met fatale afloop. Ik zag twee vrouwen voor me
die wellicht geen doorsnee bestaan leidden. We
horen niets van hun geschiedenis maar je kunt je
zomaar voorstellen dat ze geen gemakkelijk
leven hebben en hadden. Ik zag voor me dat de
moeder van het overleden kind radeloos was,
verloren in dat ene huis, een ondraaglijke schuld
torsend. En dat ze vanuit radeloosheid de kinde-
ren 's nachts verwisselt. En nu staan ze voor de
koning die uitspraak moet doen. 
* Wijsheid
Ik bedacht me. De preek zou gaan over wijsheid.
Want, wat is een wijze uitspraak voor deze
vrouwen? Hoe zou de wijze Salomo hier uit-
spraak doen? Zou hij de éne moeder veroordelen
vanwege de wandaad van de verwisseling en
liegen bovendien, en de andere aanwijzen als de
moeder van het levende kind? Ik werd stil. Ik
wist het niet meer. Ik had te doen met beide
moeders, niet in het minst met haar die schuld op
schuld stapelde vanuit, zo voelde ik, een over-
stelpende radeloosheid. Ik las in de grondtaal van
de Bijbel, het Hebreeuws, nog eens  woord voor
woord hoe de uitspraak van Salomo in z'n werk
ging. Wat zegt hij tegen wie en met welke woor-
den. En opnieuw was ik geraakt omdat ik het
gebeuren van die uitspraak opeens voor me zag
zoals ik het niet eerder had gezien.
* Salomo's uitspraak
De radeloze zich schuldig voelende moeder (zo
beschouw ik haar) die 's nachts op haar kind was
gaan liggen waardoor het verstikte, ook voor
haar - zo verneem ik tussen de regels door - heeft
Salomo een luisterend hart. Hoe moeten deze
twee vrouwen verder in één huis na dit drama?
Wat kan Salomo bijdragen in zijn rechtspraak
opdat zij beiden en het kind een leefbaar leven
vinden in dit ene huis? Hoe aan hen beiden en
ook aan het kind recht doen? Direct nadat de
tweede moeder zo schokkend heeft gesproken,
doet de koning de volgende uitspraak: “Geven
jullie aan haar het levende kind. En niet zullen
jullie het doden. Zij is zijn moeder.” 

Wie de ‘jullie’ zijn in de uitspraak van de
koning lijkt duidelijk: dat zijn de gerechtsdie-
naars met een zwaard en met het kind in handen.

Maar wie bedoeld wordt met ‘haar’ in Salomo’s
eerste woorden: “geven jullie aan haar het leven-
de kind”, dat is niet direct duidelijk. Het lijkt
alsof de moeder die het laatst sprak bedoeld
wordt. Maar dat kan toch niet, het kind in de
armen van de schuldige leggen? Vervolgens
beveelt Salomo om het kind niet te doden, en tot
slot kijkt hij, zo zie ik het voor me, naar de
andere moeder, naar haar die haar kind af wil
staan als het maar blijft leven, wijst naar haar (zo
zie ik voor me) en besluit zijn uitspraak met: “Zij
is de moeder”. En daarmee zou Salomo uiteinde-
lijk de raad van deze wanhopige moeder van het
levende kind hebben opgevolgd. Ik werd er nog
stiller van, voelde ontroering.

Ik stelde me voor hoe deze twee moeders weer
terugkeren naar hun huis. De één aangewezen als
de moeder van het levende kind, de ander met dit
kind op de arm - althans, zo lees en versta ik het
nu. Wat gaat er in hen om na dit gebeuren? Hoe
gaan zij verder? Kunnen zij zo verder met elkaar
en met het kind? Is zo aan beiden en aan het kind
voldoende recht gedaan? En, waarom kan ik het
nu niet lezen als ‘vanouds’, dat de één met lege
handen en de ander met haar kind de rechtszaal
verlaat?

Hoe lees jij?
Dit Bijbelverhaal, is mijn ervaring, vraagt aan de
lezer: Hoe lees jij? Wat vind jij wijs? Welk
oordeel doet het meeste recht in deze situatie aan
deze mensen? En daaruit voortvloeiend, hoe doe
ik in mijn omgeving recht aan mensen die een
conflict hebben? Hoe recht doen aan elkaar? Zijn
er situaties waarin je kunt oordelen zonder te
veroordelen? Zoeken naar antwoorden houdt
nooit op. Ik heb iets van mijn zoeken met u
gedeeld.

Verlof
In de herfstvakantie (zaterdag 14 - zondag 22
oktober) ben ik een week met verlof. Wanneer u
mij in die week belt, hoort u welk telefoonnum-
mer u kunt bellen om met één van mijn waarne-
mers in contact te kunnen komen.

Martin Koster, ambulant predikant

tel: 070-406 58 71  
e-mail: m.koster@kpnplanet.nl
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De voorzitter schrijft.... 

Zondagmorgen 17 september, de regen in park
Rusthoff valt gestaag neer. Op het podium een
niet versagend in plastic regencapes gehuld koor
Voice of Joy en de twee voorgangers Hans van
Wijk en Paul den Hartog. 

De Parkdienst is in volle gang en wordt bijge-
woond door zo’n driehonderd parkgangers die de
regen met plastic capes en paraplu’s trotseren.
Het gaat regenen bij de start van de dienst en de
buien stoppen na afloop van de dienst. Alle
‘regen komt van boven’ of was het gezegde toch
anders? Het scheelt tenslotte maar één letter.
Goed dat de dienst, gezien de omstandigheden,
middels de livestream was te volgen. Een aan-
sprekend thema ‘Samen met en samen voor
elkaar’ met de Bijbeltekst uit het Evangelie van
Johannes, de vijf broden en de twee vissen.
Gebed, een heldere gezamenlijke uitleg door de
beide voorgangers en prettig gezongen liederen
door koor en aanwezigen. Het ‘voor elkaar’
wordt door de kinderen treffend ingevuld. Kort-
om een dienst die aansprak ondanks de regen.
Misschien zelfs wel meer immers mede door de
regen zal er nog wel worden nagesproken over
deze dienst. De koffie/thee na afloop was smake-
lijk. Parkdienstcomissie., vrijwilligers en ieder-
een die voor en achter de schermen was betrok-
ken, dank voor alles. Dank is er zeker voor de
OV Sassenheim, voor de (financiële) ondersteu-
ning en organisatie. Een mooie start van het
kerkelijk seizoen en de Sassemse feestweek.
Goed om op deze wijze kerk en feestelijkheden
in de samenleving met elkaar te (ver)binden. 

Laat zo je licht maar schijnen 

bij alles wat je doet

Zodat de mensen zeggen: God is goed!

God is Liefde, God is.... God is goed!

Woensdag 20 september werd de opbrengst van
de collecte (€ 1500,- en € 500,- van OV Sassen-

heim) in de feesttent overhandigd aan vertegen-
woordigers van Vluchtelingenwerk. 

Over regen gesproken. De Sassemse Feest-
week heeft vrijwel alle dagen de nodige regen
gekend. En dat is vervelend voor de organisatie,
voor de vele vrijwilligers, voor de kermis- en
feestgangers. De kermis, de feesttent en alles wat
er is georganiseerd, is toch veel leuker als het
zonnetje schijnt!

Gemeenteavond dinsdag 7 november
en infomiddag en -avond
Dinsdag 7 november wordt er een Gemeente-
avond gehouden. Een avond om informatie met
elkaar te delen, zeker als het gaat om de aan-
staande verhuizing van Julianakerk naar Dorps-
kerk en Het Venster. Waar staan we nu, wat moet
er nog gebeuren? Daarnaast zal het nieuwe
beleidsplan 2024-2027 worden toegelicht. Noteer
de datum alvast in de agenda.

Hieraan vooraf worden een tweetal info- en
vragenbijeenkomsten ingepland. Een middag- en
avondbijeenkomst waarbij ds. Marius van Duijn
is betrokken. Bijeenkomsten met het doel om
prangende vragen van gemeenteleden te beant-
woorden en informatie te verstrekken over PG
Sassenheim. Deze bijeenkomsten worden gehou-
den op maandagmiddag 23 oktober om 14.00 uur
en op dinsdagavond 24 oktober om 19.30 uur.

Het Venster
Wat een uitdagende naam voor het kerkelijk
centrum. Inclusief de heldere uitleg waarom juist
voor deze naam is gekozen door de jury. Er is
een heel (denk)proces aan vooraf gegaan om uit
de 67 ingezonden namen tot deze keus te komen.
En wat de zaalnamen betreft ‘Houd het simpel’. 

Grote Zaal, Kleine Zaal en
de Zalen 1 t/m 4. In alle eer-
lijkheid toen ik in de vergade-
ring van de Brede Kerkenraad
vernam, moest ik de naam
eerst even laten landen. Maar
alras, zeker met de uitleg erbij,
een naam en een kerkelijk cen-
trum die gezien mogen wor-
den in het centrum van
Sassenheim. Intussen van tal van gemeenteleden
vernomen dat ‘Het Venster’ ook bij hen goed is
geland.
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Beheer ‘Het Venster’
In de afgelopen weken is er het nodige werk
verricht om het beheer van ‘Het Venster’ handen
en voeten te (gaan) geven. Dit alles volgend op
het eerdere (concept)advies van de werkgroep
’Beheer KCD’ waarover u in de laatste Gemeen-
teavond of -middag zelf uw mening hebt kunnen
geven. U leest   er meer over in de bijdrage van
de scriba. De Kerkenraad kan u verheugd meede-
len dat zich enkele enthousiaste gemeenteleden
hebben gemeld die betrokken willen zijn bij de
aansturing en het beheer van ‘Het Venster’. Dit
geldt zowel voor het organisatorische, het facili-
taire  als ook het technische deel van het beheer.
Een en ander moet nog verder worden ingevuld
maar de eerste stappen zijn gezet. In het advies
wordt ook gesproken over een zogenaamde
‘kerngroep van vrijwilligers’. Vrijwilligers die
zorg dragen dat onder meer kerkelijke activitei-
ten in ‘Het Venster’ gehouden kunnen worden.
Met de planning dat deze kerngroep wordt
uitgebreid indien zich (mogelijk) externe verhuur
aandient.  Zoals de planning nu is, zal ‘Het Ven-
ster’ half december worden opgeleverd. Gezien
de maand december met kerstvieringen is ervoor
gekozen om de feitelijke verhuizing over de
jaarwisseling heen te tillen. Met als voorzichtige
planning om lopende Q1-2024 (vanaf de Veertig-
dagentijd, zondag 18 februari ‘24?) te kerken in
de Dorpskerk en ‘Het Venster’ te gaan gebrui-
ken. We zien er naar uit!

Beroepingscommissie, profielschets
De beroepingscommissie (BC) is samengesteld.
Als in vorige ‘Op weg’ genoemd een ietwat
lastige puzzel die gelegd moest worden, wetende
dat er meer kandidaten waren voor de commissie
als dat er (zeven) plaatsen zijn. De scriba infor-
meert u in zijn bijdrage over de samenstelling
van de BC.

Opdat het proces kerkordelijk  goed dient te
verlopen is een consulent predikant bij het
beroepingswerk betrokken. Dit was ds. Wim
Zaagsma. Met zorg wordt genoemd dat ds.
Zaagsma onlangs is getroffen door een ernstige
ziekte. Vanuit de classis Zuid Holland Noord is
‘onze’ interim predikant Marius van Duijn als
consulent predikant benoemd voor het beroe-
pingswerk PG Sassenheim. Namens PG Sassen-
heim wordt ds. Wim Zaagsma veel sterkte ge-
wenst met bovenal  Gods aanwezigheid in de
voor hem zo moeilijke tijd.

In de vorige ‘Op weg’ is genoemd dat de BC
aan de hand van een profielschets vanaf oktober

met het beroepingswerk aan de slag gaat. Kan u
melden dat de Brede Kerkenraad twee profiel-
schetsen heeft geaccordeerd. Een korte versie en
een meer inhoudelijke versie met daarin de
nodige informatie over en van PG Sassenheim.
Meer info leest u eveneens in de bijdrage van de
scriba. 

Wellicht ‘kort door de bocht’ maar als rode
draad van de profielschets(en) kan worden
genoemd dat PG Sassenheim een ‘missionaire’
gemeente wil zijn met Dorpskerk en ‘Het Ven-
ster’ in het in het centrum van Sassenheim. De
profielschetsen zijn beschikbaar en zijn in te zien
op de website en in de PGsamen app.

Nieuwe website en  update PGsamen app  
Wat een werk is er achter de schermen verricht
om te komen tot de nieuwe website van PG
Sassenheim. Werk dat veelal door het redactie-
team (Willem de Lange, Tim Moll, Alex Kroeze,
Marcel Vriend met als ‘sparring partner’ Andrea
Knight) is gedaan vanaf begin van dit jaar. En
dan zo’n 8 maanden later de lancering van de
nieuwe website. Kan u melden dat het laten
bouwen van een nieuwe website veel tijd kost en
financieel gezien stevig kan zijn. Maar PG
Sassenheim heeft de kennis en kunde in huis en
dit alles is in ‘eigen beheer’ ontwikkeld. Als
format is gekozen hetgeen de landelijke PKN
hanteert en dat door veel PKN kerkgemeen-
schappen wordt gebruikt. Maar waarin wel een
eigen ‘identity’ kan worden aangehouden. En
daar is het redactieteam met verve in geslaagd.

Genoemd mag worden dat de lancering (in
afhankelijkheid van de provider) vrijwel
probleem- en geruisloos is verlopen. Dit geeft
aan dat het vele (voor)werk uiterst professioneel
is gedaan.

En passant kan worden genoemd dat het
redactieteam van de PGsamen app ook niet stil
zit en onlangs weer een nieuwe update (zoek-
functie berichten en groepen) voor de kerkapp
heeft geïnstalleerd. Evenals de website is de app
een onmisbare schakel in het samen met elkaar
gemeente zijn. En dat geldt zeker voor de vele
vrijwilligers die hiermee doende zijn. Dit alles in
het besef dat de Heer de grootste schakel is.
Zonder Heer geen kerk, geen website en geen
app. De Heer die (ver)bindt als onmisbare scha-
kel in ons leven. 

Orgel Julianakerk
De herbestemming van het orgel Julianakerk
wordt separaat, naast de vervreemding van de 
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Julianakerk, uitgewerkt. Hiertoe gaan, samen met
het CvK, een tweetal gemeenteleden aan de slag.
Het herbestemmen van een kerkorgel kan niet
zomaar ‘geregeld’ worden. Ook hiervoor is
toestemming nodig van de landelijke PKN
terwijl andere externe disciplines als Kerkelijk
Waardebeheer eveneens een stem hebben. Wat
was ook alweer de (korte) geschiedenis van het
orgel, weet u het nog? Het elektro-pneumatische
kegelladen-orgel is in 1958 gebouwd door de
firma Ernst Leeflang (Apeldoorn). Daarbij is het
pijpwerk van het vorige orgel gebruikt, gebouwd
door de firma Standaart (Rotterdam). Het Leef-
lang orgel is in 1993 gerestaureerd door de firma
de Jongh (Lisse) in 2009 nog gevolgd door
vernieuwing van de fractuur. 

Het besef is er wel dat door het veelvuldig sluiten
van kerkgebouwen in Nederland er een overtal is
aan beschikbare kerkorgels. De ‘orgelmarkt’ lijkt
verzadigd met als mogelijk resultaat dat PG
Sassenheim zich niet ‘rijk moet rekenen’ met de
herbestemming van het orgel. 

Huiskringen
De huiskringen gaan weer van start. Na een
startavond in de Dorpskerk waarin het onderwerp
het Bijbelboek Psalmen voor komend seizoen
door ds. Tim Moll werd toegelicht, starten in
oktober de zes  tot acht avonden voor de (vijf)
groepen van 8-10 gemeenteleden. We zien uit
naar betekenisvolle avonden waarin ontmoeting
en met elkaar spreken over de Psalmen centraal
staan. En.... u kunt nog aansluiten, u bent wel-
kom bij de inspirerende avonden! 

Predikanten gaan door
Zowel ds. Marius van Duijn als ds. Martin
Koster hebben op verzoek van de Kerkenraad
aangegeven hun ambulante en interim ambtster-
mijn met een half jaar te willen verlengen. Dit
gezien het feit dat de verwachting is dat de

beroepingsprocedure, startend in oktober, nog
enige tijd in beslag zal nemen.

De Kerkenraad en met hen PG Sassenheim
kan verheugd zijn dat beide predikanten deze
toezegging hebben gedaan.

Catechese
Binnenkort het vervolg van de dit voorjaar
opgestarte catechese onder de noemer ‘Maaltijd
& Gesprek’ door ds. Martin Koster. Gezien de
voorbereiding voor de ontmoetingen met de
jongeren (twee groepen) zullen enkele leden van
de Kerkenraad ds. Martin Koster hierbij onder-
steunen. 

Expositie
Heeft u de historische foto’s al bekeken in de
Blauwe Zaal? Met het ‘gevaar’ dat ik namen
vergeet wil ik ons gemeentelid Arja Meijer
noemen die heeft zorggedragen voor het verza-
melde fotomateriaal. Dierbare herinneringen in
het jaar van ‘eindigen en beginnen’ voor PG
Sassenheim. 

Vastigheid = ?!
Waarom lukt het al jaren niet meer om onze
kinderen kerkelijk betrokken te laten zijn. Zelfs
meer dan. Ook oudere gemeenteleden, die jaren-
lang trouw gekerkt hebben, raken minder betrok-
ken bij kerk en eredienst. Dit is geen gemeen-
goed omdat er nog jongeren, gezinnen en tal van
gemeenteleden de kerkelijke activiteiten en
erediensten bijwonen.
Maar toch, de vastigheid
in/van het geloof neemt
af, is anders. Onlangs las
ik met veel belangstel-
ling een fraai boekwerk,
geschreven door de
plaatselijk bekende Her-
man van Amsterdam.
Een boekwerk in op-
dracht van de architect en aannemer die de
prachtige Sint Josephkerk in Alkmaar een nieu-
we (woon)bestemming heeft gegeven. Daarin
wordt gelezen dat nog maar 15 jaar geleden in
deze kerk een grootse verbouwing heeft plaatsge-
vonden om een meer ‘open kerk’ te zijn. Na
enkele jaren van optimisme, raakt het toen al
weinige kerkbezoek nog meer in verval, resulte-
rend in herbestemming. In het prachtige boek
wordt de grootse kerkgang van 1-2 generaties
geleden genoemd. De katholieke Sint Josephkerk
in Alkmaar (gebouwd in toenmalige nieuwbouw-
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wijken buiten de beschermde grachten en singels
van historisch Alkmaar) kende een lange periode
van hoogtij.

En dan in de tijd van meer en meer welstand
en luxe, van ‘er is bijna niets meer om nog te
wensen’, de minder wordende betrokkenheid bij
en voor de kerk. Of is de betrokkenheid er wel
maar moeten we wennen aan de wijze waarop?
Vindt het spijtig in het besef ‘hebben we er alles
aan gedaan opdat onze kinderen de gang naar de
kerk blijven maken’? Zijn we er te makkelijk in
geweest? Maar ook verdrietig om te bemerken
dat tal van gemeenteleden op latere leeftijd de
gang naar de kerk vergeten. Of is het dat er over
de keuze die een ieder nu maakt, vroeger niet
werd nagedacht. Omdat er geen andere keuze
was? Omdat gezin, school, kerk en vereniging als
een geheel bij elkaar hoorden. 

Een kernwoord van ons geloof is voor mij het
woord vastigheid. Vastigheid die we van onze
ouders, van onze omgeving, vanuit ons doen en
laten hebben meegekregen en geworteld (zou
moeten) zijn.  Wat is eigenlijk vastigheid? Zo-
maar een aantal woorden die gelinkt zijn aan
vastigheid:

Gewisheid - Standvastigheid - Hechtheid -
Stelligheid - Houvast - Vastheid - Stabiliteit -
Zekerheid - Bestendigheid - Constantheid - 
Compactheid - Consistentie - Vastberadenheid -
Zelfvertrouwen -  Stevigheid - Deugdelijkheid -
Beslistheid. En er zijn nog meer woorden gelinkt
aan vastigheid! Wilt u een nog betere duiding
hebben om de gang naar de kerk erin te houden! 

Sjoerd: De koeien kunnen er niets aan doen
Kent u Sjoerd? Sjoerd is de immer opgewekte
man die nabij de Oude Post met zijn kleine
rijdende winkel een ieder vrolijk groet en altijd
zwaait. Maar ook de wijk schoonhoudt door het
opruimen van allerlei rommel aan de kant van de
weg. Al jaren is Sjoerd voor velen een vriende-
lijk herkenningspunt (vastigheid!) als je Sassen-
heim aan de zuidzijde in- of uitrijdt. Met regel-
maat maak ik een praatje met Sjoerd. Zomaar op
doordeweekse dagen of wandelend op weg naar
de kerk op zondagmorgen. Zo ook op zondag 24
september, na de kerkdienst op weg naar huis.
Sjoerd vraagt ‘willen jullie voor mij oude hand-
doeken bewaren, daar ga ik knuffels van maken’.
Hij vervolgt ‘dat is goed voor de recycling, voor
het milieu en de wereld’. Mijn antwoord ‘mooi
Sjoerd om bezig te zijn met milieu en recycling’.
Sjoerd vervolgt met: ‘De koeien kunnen er niets
aan doen, het komt door de mensen’. 

Ik kan alleen maar ja knikken. Sjoerd geeft in 12
woorden de kern van de schepping weer en hoe
wij als mensen hier mee omgaan. De uitspraak
van Sjoerd zit nog steeds in mijn gedachten.

Kees de Jong

Bedankt
Mijn dank gaat naar jullie allen,
die zo aan mij gedacht hebben
in de afgelopen tijd. Ik ben
voorzien van een dikke map
met kaarten en goede wensen. 

Ik kan helaas niet meer naar mijn eigen huis,
maar ik ben hier in Voorhout heel goed terecht-
gekomen. En dat is een dankzegging waard na
twee verschrikkelijk slechte maanden.

Heel hartelijk gegroet allemaal,
 

Tineke van Teylingen

De boom en de vrucht

Heel de boom 
en alles in de boom
van in de wortel 
tot in de top
is gericht op de vrucht.

Zo moet het ook zijn bij de mens.
Alles in hem, 
heel zijn wezen,
moet gericht zijn op de vrucht
en de vrucht is liefde.

In het leven gaat het niet
om succes te hebben
maar om vrucht te dragen.

Succes! 
Daar geniet jezelf van.

Vruchten!
Die eten de anderen op.

van: Phil Bosmans
uit: Neem je tijd

- 9 -



BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Van Kwakkel naar Tjallewal
Wellicht herinnert u zich nog de verassende
ontmoetingen met bijzondere mensen en hun
verhalen en ervaringen uit ‘Man bijt hond’. Een
heerlijk kijkje in huiskamers. Zonder commen-
taar of beoordeling. Daar werd een mens rijker
en wijzer van.

Ook kerken hebben een taak in het maken van
verbindingen met mensen met een kleine sociale
kring. Uw Diaconie sluit aan bij een landelijke
informatiedag op initiatief van de PKN.

Op de website van PG Sassenheim, flyers in
Julianakerk en Dorpskerk, lokale kranten e.d.
vindt u informatie over ‘meedoen en ontmoeten’.
De kans om aan te sluiten bij heel veel activitei-
ten binnen de gemeente Teylingen.

En om in stijl van ‘Man bijt hond’ af te slui-
ten: Wat verwacht u van de Diaconie van PG
Sassenheim? We zien uw verwachtingen graag
tegemoet.

• e-mail: diaconie@pgsassenheim.nl

Namens team Diaconie, 
Jaap de Ruijter

Overzicht financiën: periode juni 2023

* Collecteopbrengsten 

De Bakkerij 18-06 € 140
Diaconie - 173
Diaconie kerkenweekend 18-05 - 32
Gezamenlijk - 22
Huwelijks collecte 16-06 - 16
Jaarproject 11-06 - 193
Vazen Stichting het Huisgezin - 275
Wereld Diaconaat 25-06 - 192

* Ontvangen op bankrekening Diaconie 

  collecteknop op de website / PG Samen-App

Diaconie € 105
Diaconie PG Samen App mei - 46
KerkWebRadio - 240
Huwelijkscol. 16-6 Wilde ganzen - 340
Pinksterzending 28/5 - 103
Binnenlands Diaconaat 07/5 - 60
Avondm coll Het Anker 14/5 - 58
Vazen 2e kwartaal mei - 199
Zendingsbijdragen Gift-VVB - 100

* Uitgaven bankrekening Diaconie

Stichting Happy and Joy € 26

Overzicht financiën: periode juli 2023

* Collecteopbrengsten 

Diaconie € 457
De Bakkerij - 194
Kastjes Bartimeus zorgboerderij - 261

* Ontvangen op bankrekening Diaconie 

   collecteknop op de website / PG Samen-App

Diaconie € 175
Diaconie PG Samen App juni - 52
KerkWebRadio - 83
PG samen app Jaarproject 11-06 - 83
PG samen app De Bakkerij18-06 - 57
app Werelddiaconaat 25-6 - 69
app Vazen 2e kwartaal juni - 189
Kwartaalbijdr. kinderen in de knel - 68
Zendingsbijdragen Gift-VVB - 100

 * Uitgaven bankrekening Diaconie

Stichting Happy and Joy € 26

Het College van Diakenen bedankt u hartelijk
voor uw financiële bijdragen.

Jan Mosselaar en Raymond Fokkens

Bedankt
Ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubi-
leum werden wij namens de kerk op aangename
wijze verrast.

De kaart met het mooie gedicht van de
Gebedsgroep en de prachtige cyclaam van de
Pastoraatsgroep 80+ verhoogden de feestvreug-
de. Dit alles heeft ons goedgedaan!

Wel bedankt.
Joke en Wim van Duijn
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Kerkenraadsberichten
Stappen gezet
De afgelopen periode zijn Kleine en Brede Kerkenraad bijeengeweest. In beide vergaderingen zijn

besluiten genomen die alles met de toekomst van onze kerkgemeenschap te maken hebben.

Dit jaar is voor onze kerkgemeenschap een
inspannend en indringend jaar. Naast het proces
van verhuizen van Julianakerk naar Dorpskerk is
er ook een beroepingsprocedure die nodig is.
Beide sporen kwamen samen in de vergadering
van de Brede Kerkenraad op 31 augustus 2023. 

Profielschets
Waar het gaat om de beroepingsprocedure is na
de informatieavond van 7 juni door een aantal
leden van de Kerkenraad samen met interim-
predikant ds. Marius van Duijn gewerkt aan een
voorstel voor een profielschets. Immers, als we
een voorganger zoeken, wat mag hij of zijn dan
verwachten van onze kerkgemeenschap. Wie zijn
wij? Wat zijn onze manieren? Als uitgangspunt
hebben we daarvoor het meest recente Beleids-
plan genomen, aangevuld met voorstellen die
door het College van Diakenen waren gedaan.
Het resultaat was een tweetal versies van de
profielschets. De ene is een korte versie, die
bijvoorbeeld bruikbaar is voor een advertentie.
De andere is een uitgebreide versie, waarin veel
is te vinden over wie wij zijn en waarnaar wij op
zoek zijn. Daarbij is het belangrijk om te vermel-
den, dat we voor het beroepen van een nieuwe
voorganger vanuit het Centraal College voor
Beroeps en Beheerszaken toestemming hebben
gekregen om één fulltime predikant aan te stel-
len. Dit op basis van onze meerjarenbegroting.
Daarnaast ziet het CCBB ruimte voor een half-
time functie voor een periode van bijvoorbeeld
vijf jaar. Het voorstel van de werkgroep was om
de halftime voorganger in te zetten voor het
ouderenpastoraat en de fulltime predikant voor
het overige gemeentewerk. 

De Brede Kerkenraad heeft met beide versies
van de profielschets ingestemd. Deze zal dienen
als leidraad voor de in te stellen Beroepingscom-
missie. Over de samenstelling daarvan beslist
niet de Brede Kerkenraad maar de Kleine Ker-
kenraad. Die kwam op 7 september bijeen. Zoals
al eerder gemeld hebben we gekozen voor een
aantal leeftijdscategorieën die we graag vertegen-
woordigd zien in de commissie. Daarbij vinden
we het belangrijk dat de leeftijd tot 50 jaar
voldoende goed is vertegenwoordigd. Om die

reden heeft de Kleine Kerkenraad besloten om
uit de leeftijdsgroep 30-50 jaar drie gemeentele-
den te benoemen. In de leeftijdsgroep 20-30 jaar
was er slechts een kandidaat. 

Voor de leeftijdscategorie 50-70 was relatief
veel belangstelling. Gekozen is voor twee ge-
meenteleden en een uit de leeftijdscategorie 70
jaar en ouder. Daarnaast zijn nog twee leden
vanuit de Brede Kerkenraad tot lid van de Beroe-
pingscommissie benoemd. Daarmee bestaat de
commissie uit negen personen. Dit zijn: Chris-
tiaan Schaap, Mark Rojers, Kitty Middelkoop-
van den Berg, Sandra Muilwijk-Vriend, Koos
Burggraaf, Marina Reehoorn-Luijk, Piet van der
Salm, Piet de Vries en Raymond Fokkens.

De commissie benoemt uit haar midden een
voorzitter en een secretaris. Binnenkort zal de
commissie worden geïnstalleerd. 

Inrichting Dorpskerk
Op de Gemeenteavond van 9 mei is uitgebreid
gesproken over de inrichting van de Dorpskerk.
De werkgroep die zich met dit onderwerp heeft
beziggehouden heeft kennis genomen van de
uitkomst van die avond en deze resultaten zijn 15
juni 2023 al in de Brede Kerkenraad besproken.
Omdat er nog een aantal vragen waren vanuit de
Kerkenraad, is de werkgroep daarna nogmaals
bijeengekomen en is een eindvoorstel opgesteld
dat op 31 augustus 2023 is besproken door de
Brede Kerkenraad. Besloten is dat de banken
deels zullen worden vervangen door stoelen, om
daarmee te voldoen aan de vraag vanuit de
Kerkenraad aan de werkgroep om voor een
flexibele inrichting van de kerk te gaan. Met
gedeeltelijk stoelen is dat mogelijk. Ook is
ingestemd met de aanschaf van een elektronisch
orgel ter begeleiding
van de gemeentezang.
Dit zal bij de ingang
van de Dorpskerk ko-
men te staan, op de plek
waar ook de beam- en
streamactiviteiten wor-
den uitgevoerd. Ook
met die investering is door de Brede Kerkenraad
ingestemd. Blijft over de vraag om investeringen
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in een meer toegankelijk toilet. Dat zal wel gaan
gebeuren maar wat later in de tijd. 

Beheer KCD
Ook Werkgroep 4 die zich bezighield met het
beheer van het KCD, is na de kerkenraads-
vergadering van 15 juni nogmaals gaan kijken
naar het beste advies. Dat is eveneens 31 augus-
tus gepresenteerd. Het voorstel van de werkgroep
is om drie groepen vrijwilligers aan te stellen:
een of enkele gemeenteleden die het beheer van
het KCD coördineren en al snel nagaan hoe het
gebouw in elkaar zit. Verder een kleine
(kern)groep gemeenteleden die al snel ingezet
kan worden voor de eerste activiteiten en door de
mensen uit de eerste groep goed wordt ingewerkt
en als derde een grotere groep vrijwilligers voor
als het aantal activiteiten toeneemt. Tevens zijn
er enkele vrijwilligers nodig die zich gaan bezig
houden met het opstellen van een bedrijfsplan
voor het kerkelijk centrum. 

Dit voorstel is wel toegelicht, maar moet nog
wel nader worden ingevuld. 

KCD is ‘Het Venster’
Na dit agendapunt werd bekendgemaakt wat de
naam is geworden van wat we tot deze editie van
‘Op weg’ nog het KCD noemden. Maar liefst 67
voorstellen zijn gedaan en de commissie heeft
daar met veel zorg en aandacht naar gekeken.
Criteria werden opgesteld en namen tegen het
licht gehouden. De open dag van 8 juli leverde
een nieuw inzicht op: wat een licht en ruim
gebouw. En zo werd het KCD ‘Het Venster’. Een
naam die met algemene instemming werd be-
groet. 

Veilige Kerk
Tijdens deze vergadering is ook ingestemd met
alle zaken die we dienen te regelen rond het
begrip Veilige Kerk. De landelijke kerk vraagt
aan alle plaatselijke kerken om dit goed te rege-
len. Vanuit de al bestaande samenwerking tussen
de kerken van Warmond, Voorhout en Sassen-
heim is een werkgroep geformeerd met afvaardi-
gingen vanuit deze drie kerken die de benodigde
protocollen hebben opgesteld. Onlangs vroeg de
Kerkenraad van Kaag of zij ook mochten partici-
peren, en daarmee hebben de drie andere kerken-
raden ingestemd. Ook is ingestemd met de
protocollen die horen bij een veilige kerk. Prak-
tisch betekent dit dat er voor een aantal groepen
vrijwilligers in de kerk een Verklaring Omtrent
Gedrag dient te worden aangevraagd. Hieraan

zijn geen kosten verbonden. Binnen de kerkge-
meenschap zal een persoon zich met de admini-
stratie bezighouden. 

Beleidsplan 2024-2028
We hadden al een jaar uitstel, maar een nieuw
Beleidsplan moet er wel komen. Besloten is om
het huidige Beleidsplan als basis te gebruiken en
vanuit de colleges en de Jongerenraad wijzigin-
gen en aanvullingen in die tekst te verwerken en
deze aan u voor te leggen op de gemeenteavond
van dinsdag 7 november 2023. Daarna zal de
Brede Kerkenraad deze in december vaststellen. 

Een heel verhaal, maar daarmee bent u weer op
de hoogte van het vele werk dat de Kerkenraad
uitvoert. 

Met vriendelijke groeten,
Arie Dwarswaard, scriba

Bedankt
Lieve mensen,
Ja, ik was nog op de lunch van de Pastoraats-
groep 80+ op woensdag 24 mei. Maar aan het
eind van de middag toch maar even naar mijn
huisarts gegaan, omdat ik sinds
de vorige dag pijn op mijn borst
had. Een hartfilmpje wees aan
dat het foute boel was. Gedotterd
en twee stents. Volgens de dok-
ter ben ik door het oog van de
naald gegaan. God heeft mij
gespaard en ik ben Hem dank-
baar voor elke dag.

Maar wat een lieve reacties van iedereen, zoveel
kaarten, telefoontjes, bloemen, soep enzovoort.
Héél erg dankbaar, ook voor de bloemen uit de
kerk. En niet te vergeten de Gebedsgroep, die mij
kaarten stuurden met een mooi gedicht en woor-
den die ‘binnenkwamen’. Nogmaals héél veel
dank aan iedereen; het heeft me goed gedaan.

Greet Broekstra-Polderman

red.: dit is een verlate plaatsing vanwege een foutje van

de redactie. Onze excuses.
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Activiteiten Havencafé
U bent van harte welkom bij onze middagactiviteiten, van 14.15-16.15 uur. We serveren daarbij
een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, gebakken door cliënten van het Raamwerk. De
activiteiten zijn gratis, maar u bent vrij om iets in onze Havencafé-bus te doen.

12 oktober: keramiek deel 1
26 oktober: herfstactiviteit
9 november: keramiek deel 2
23 november: kerstkaarten 

Maaltijden
Eén keer per maand maken onze vrijwillige kokers een heerlijke driegangenmaaltijd voor u.
Inloop 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. We vragen een bijdrage van € 6,00. 
Graag aanmelden bij Anita de Kreij (tel: 21 82 68) op de maandag in de week van de betreffen-
de maaltijd, vanaf 9.00 uur. Er is plaats voor 20 personen op 14 september, 12 oktober en 9
November

Adres: Bijweglaan 4, Sassenheim Voor info: www.havenkerksassenheim.nl

Jubileum concert Canticum Vocale
op zondag 5 November om 15.00
uur

o.l.v. Ad de Joode
m.m.v. Oksana Polman, piano

inloop met koffie of thee vanaf
14.30 uur. Meer informatie elders in
deze ‘Op weg’

Expositie Blauwe Zaal
De meesten van u hebben de expositie in de
Blauwe Zaal al kunnen bewonderen. In eerste
instantie hadden we in Werkgroep 11
bedacht er een boekje van te maken. De
hoeveelheid foto’s is echter zo groot, dat het
bijna ondoenlijk is dat te realiseren. Maar
wellicht zijn er mensen die alle foto’s toch
graag gebundeld zien in een boekje. Dat kunt
u melden bij: arjameijer@hetnet.nl of mij
daarvoor even aanspreken. Als er voldoende
animo voor is, gaan we ons best doen er toch
een boekje van te maken.
Ook is het mogelijk om een speciale foto
digitaal bij mij aan te vragen.
Als u zelf nog foto’s hebt die tentoongesteld
kunnen worden, mag u deze sturen.

Arja Meijer

Gevraagd: 
Redactionele ondersteuning
voor de website.
Iemand die korte berichten
kan schrijven, vertrouwd is
met de computer.
En als Willem een weekendje weg is, even in
kan springen.
Weet je iemand of lijkt het jezelf wat, neem
dan met hem contact op:
• redactie@pgsassenheim.nl 
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Jongerenraad....  

Beste allemaal,

We hopen dat jij en u een fijne en ontspannen
zomer hebben gehad. 

De Jongerenraad is ook begonnen aan het nieuwe
kerkelijk seizoen.
Wij vergaderen vijf keer in het jaar. We bespre-
ken dan de verschillende geledingen en alle
zaken die onze jeugd en jongeren aangaan. Ikzelf
lever al een aantal jaren met veel voldoening
mijn bijdrage binnen de Jongerenraad als secreta-
ris. 

We leven net als jij en u toe naar de verhuizing
van de gemeente naar ‘Het Venster’ en de Dorps-
kerk. Wat nemen we mee en wat niet? Een
spannende tijd van afscheid nemen van wat
vertrouwd is en nieuwe stappen zetten. 

Daarnaast hopen dat wij de stappen die vorig
seizoen gezet zijn in het jeugdwerk op een
groeiende manier mogen voortzetten.

Namens de Jongerenraad,
Daan Kruik, secretaris

Pastoraatsgroep 50+
Laarzenpad wandeling op Kaageiland
Op zaterdag 7 oktober gaan we als Pastoraats-
groep 50+ op onze eerste activiteit van dit sei-
zoen wandelen op het Kaageiland. We gaan een
rondje maken via het Laarzenpad! Afstand circa
5 kilometer.

Via een aantal geplaveide kronkelstukjes belan-
den de uitvoerders van deze tocht al snel in de
prachtige weilanden. Dat betekent ouderwets
soppen en goed uitkijken om niet in de koeienvla
te stappen. In het begin is met een trekvlot het
eilandje Patmos, met de grootte van een flinke
postzegel, te bezoeken. Zeker met nat weer is het
wel verstandig om je laarzen aan te trekken.
Halverwege de wandeling worden we ontvangen
door de molenaar, Albert Root, die ons het één
en ander kan vertellen over de molen. Hier
drinken we ook een kopje koffie/thee met wat
lekkers. 

Aanmelden via onderstaand e-mailadres. Als u

met de auto denkt te gaan, wilt u dat er dan bij
vermelden?

Waar en wanneer
Verzamelen op zaterdag 7 oktober om 9.15 uur
bij de Julianakerk, zodat we om 9.30 uur kunnen
vertrekken met de auto of de fiets. NB: Bij het
pontje kan alléén contant betaald worden. We
treffen elkaar op Kaageiland bij De Stal, Juliana-
laan 13a, na de Kaagse kerk.

Met vriendelijke groet, namens de activiteiten-
commissie,

Nico Kersten
• e-mail: pgsgroep5065@gmail.com  

Bedankt
Dank u wel voor de mooie bloemen die ik de
afgelopen periode mocht ontvangen. Fijn om te
ervaren dat er zoveel mensen zijn die met je
meeleven. 

Hartelijke groet,
Annie Slootweg
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Pastoraatsgroep 80+
Op woensdagmiddag 30 augustus kwamen zo’n
26 leden van de Pastoraatsgroep 80+ en de leden
van de activiteitencommissie in de Blauwe Zaal
van de Julianakerk bijeen om te genieten van een
zomerse maaltijd. Na de regen die ochtend
brachten onze gasten die middag de zon mee. Dit
werd ook nog verwoord in het gedicht wat Gerry
bij de opening van de maaltijd voorlas:

De zon
De zon geeft licht, warmte en leven.

mens en dier kunnen er niet zonder,

het is alles met elkaar verweven,

ja het is een heel groot wonder.

De zon is er elke dag maar weer,

ook al zien we hem niet altijd,

maar toch is hij er keer op keer

en verspreidt licht wereld wijd.

Wonderlijk deze licht- en warmte bron

zonder zon zou er niets kunnen bestaan.

God, de Schepper van de zon,

is nog steeds met aard en mens begaan.

God laat de zon nooit voor altijd onder gaan,

maar laat hem opgaan elke morgen.

Hij laat ons nooit in het donker staan,

maar blijft altijd voor ons zorgen.

God heeft dit alles in Zijn wijsheid bedacht,

zodat mens en dier zouden kunnen bestaan.

Hij heeft zon, maan en sterren in Zijn macht

en heeft heel de wereld doen ontstaan.

God mogen wij roemen voor Zijn grootheid,

dat Hij alles zo schoon geschapen heeft,

de mens, dier en natuur in verscheidenheid

en nog alles onderhoudt, wat groeit en leeft!

Vrijwilligers en leden van de activiteitencommis-
sie zorgden in een ontspannen en gemoedelijke
sfeer voor een driegangen menu: aller-
eerst was er courgettesoep met stok-
brood. De hoofdmaaltijd bestond uit:
huzarensalade, patat, kipsaté, gehakt-
balletjes en plakjes worst. Tot slot
kwam Marcel Vermeulen van de IJs-
Meulen uit Voorhout om iedereen te
voorzien van een heerlijk ijsje. Men
kon daarbij kiezen uit één, twee of
zelfs drie bolletjes mèt of zonder slag-

room; in een bekertje of een hoorntje. Wat een
verwennerij!.

Tussen de gangen door werden de hersenen
geprikkeld met een drietal quizzen; samen-
gesteld door de leden van de activiteitencommis-
sie met als onderwerpen: de Psalmen, de PG
Sassenheim en tot slot over Oud-Sassenheim. Als
commissie dachten wij vooraf ‘Dit is voor de
gemeenteleden van deze Pastoraatsgroep appeltje
eitje’, maar het viel bij diverse groepen niet mee
om alle vragen te beantwoorden. Toch kwam er
-tot hun eigen verrassing- een groep als winnaar
voor de dag. Chapeau!

De middag werd afgesloten met dankgebed door
pastor Jan Joost Snoek. Hij was als gast aanwe-
zig om nader kennis te maken met onze Pasto-
raatsgroep. 

De dagen erna mochten wij vele positieve
reacties ontvangen naar aanleiding van deze
maaltijd, waarvoor hartelijk dank. Deelnemers
spraken ons aan in het dorp, bij de kerk of via
Whatsapp dat ze het zo ontzettend leuk hadden
gevonden en dat ze heerlijk hadden gegeten.
Reacties als: heel erg goed, het hield maar niet
op met eten: saté, patat en salade. En: je spreekt
op deze manier nog eens andere mensen. Kort-
om: men heeft genoten.

Een volgende activiteit: 
Op woensdagmiddag 11 oktober hopen wij een
spelletjesmiddag voor u te organiseren. Wij
verwachten u ’s middags om 14.30 uur in de
Blauwe Zaal. De middag zal tot ± 16.30 uur
duren. Wij zullen voor verschillende bekende èn
minder bekende spellen zorgen.

En: houdt u niet van
spelletjes, maar vindt u
het wel leuk om te ko-
men voor een gezellig
babbeltje, toe te kij-
ken, aan te moedigen
onder het genot van
een kopje thee of kof-
fie: ook dan bent u van harte welkom! Aan het
eind van de middag zal een hapje en een drankje
geserveerd worden. Zoals gebruikelijk vragen
wij een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte
onkosten. 

Om te weten op hoeveel gasten wij kunnen
rekenen, zou het fijn zijn als u zich van te voren
even aanmeldt bij Gerry.  
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Dit kan tot en met zondag 8 oktober.
Gerry Eenkhoorn 
tel: 23 09 01 of  06-237 77 437 
e-mail: eenkhoorn37@kpnmail.nl

Daarna staat voor 2023 nog één activiteit op het
programma, nl. het optreden van ‘t Joppekoor op
woensdag 20 december om 14.30 uur in de
Julianakerk.

In verband met de verhuizing van de Julianakerk
naar het nieuwe KCD ‘Het Venster’ hebben wij
voor 2024 nog geen activiteiten gepland. Wij
zullen u tijdig op de hoogte houden. 

Namens de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn

Bedankt
Lieve mensen,
Nadat op 28 juni mijn Jennifer overleed, werd ik
bedolven onder blijken van medeleven. Bekende
en ook minder bekende mensen gaven er blijk
van met mij mee te leven.

Hoewel ik niet tot de trouwste kerkgangers
behoor, was ik zeer geraakt door de mooie kaart
van de Gebedsgroep. Zoveel mensen die meele-
ven en ds. Koster die mij ‘pakte’ en beetpakte
om er samen een mooi afscheid van te maken. Ik
kan alleen maar zeggen: Heel erg bedankt alle-
maal. Het was een geweldige steun.

Hans Hauwert

red.: dit is een verlate plaatsing vanwege een foutje van

de redactie. Onze excuses.

College van Kerkrentmeesters

Collectes
De opbrengst van de collectes bedroeg in de
maand juli
- Kerk € 685
en in de maand augustus 
- Kerk € 513
van de ‘Ontmoeting aan tafel’ ontvingen wij 
€ 50,00.
Het College van Kerkrentmeesters bedankt u
hartelijk voor uw bijdragen.

Zalen Julianakerk
De zalen van de Julianakerk worden aan derden
verhuurd. De zalen zijn ook voor eigen gebruik.
Denk aan vergaderingen, bijeenkomsten van
pastoraatsgroepen, etc. Wilt u ruimte reserveren
dan kan dit via de mail. Geef bij een aanvraag de
datum, de gewenste tijd en het aantal personen,
alsmede eventuele voorkeur voor een ruimte aan.
Het e-mailadres is kosterij@pgsassenheim.nl  

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria Doolaard, secretaris

Bedankt
Lieve mensen,
Tot mijn verrassing kreeg ik zondag 3 september
de bloemen uit de kerk. Het was een prachtig
boeket en we hebben ervan genoten. Hartelijk
dank voor uw goede wensen.

Groet, 
Nelly Kastelein

Gelukkig is de mens 
die niet achter het geluk aan zit 

als achter een vlinder 
maar dankbaar is 

voor alles wat hem gegeven werd! 

Phil Bosmans
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Jan zoekt niet meer...  
(Geloven is eerder zoeken dan vinden. ‘Zoek de Here’ Jesaja 55: 6)

Gelovigen kunnen af en toe  zeuren. Maar ex- gelovigen kunnen er ook wat van. Soms
raken hun verhalen me diep om wat hen overkomen is. Maar vaker haak ik al snel  af 
omdat het allemaal zo voorspelbaar is.

Een gesprek met een orthodox ongelovige, daar kun je me voor wakker maken. Maar als
weer een ex- protestant z’n mond open doet, dan denk ik al vlug: o, daar gaan we weer.

Zo las ik pas een uitgebreid interview met Jan Slagter. Wie kent hem niet? Deze koning
MAX is bekend van radio en tv. Deze getalenteerde omroepbaas doet zich graag voor als
‘gewone jongen’. Maar heeft een ongewoon fijne neus voor programma’s die hoog scoren.
Daarnaast doet hij ook veel goeds. Prima dus, onze Jan.

In het interview komt ook zijn kerkelijke
achtergrond ter sprake. Vanuit de strakke
gereformeerde opvoeding kwam hij bij de
Jesus People terecht. Gitaar en geen orgel,
kussens en geen  kerkbanken. “Halleluja”,
zingt jeugdige Jan.

Toen er vanuit deze sektarische beweging
kritiek kwam op zijn scheiding, begon hij
steeds meer te twijfelen. Daarop waren er
mensen die de dood van zijn vriendin als
goddelijke straf zagen. Daarop zei Jan:
“God bestaat voor mij niet meer.”

Jan is er klaar mee. Van Jan hoeft het niet
neer. Jan houdt het voor gezien. Jan weet
het allemaal al. En wie kan niet met hem
meevoelen?

Maar is dan alles gezegd?

Blijkbaar niet want later in het gesprek geeft Jan aan dat op z’n begrafenis ‘Blijf bij mij
Heer’ moet worden gespeeld. Als commentaar geeft hij: “Baat het niet dan schaadt het niet,
ja toch? Ik wil ook in een kerk begraven worden. Er hoeft geen dominee bij...” 

Dat laatste kan ik me voorstellen, Jan, want die zeggen soms vreemde dingen.
Maar spannender: stel je voor dat die dominee over God zou spreken op een andere manier
dan je Jesus vrienden van toen? Stel nou, dat die dominee zo over God zou spreken, dat je
niet uit sentiment, maar oprecht kunt bidden: “Blijf bij mij Heer.”

Dan ben je er niet klaar mee. Dan weet je het niet meer zo zeker. Dan begin je twijfelen aan
je ongeloof omdat je dan ervaart dat de liefdevolle God zegt: “Jan bestaat voor mij nog
altijd”

Gelukkig maar, Jan.

TM
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Verhuizen is....

.... presteren en pauzeren
Deze week schrijf ik er niet alleen over, maar zal
ik er toch ook echt aan moeten geloven. Oftewel,
‘practice what you preach’. Doe wat je zegt!

Schoondochterlief en onze jongste kregen een
huis bij ons in de buurt. En na liters verf en
meters laminaat, was het tijd voor de verhuizing.
Mini-vrachtwagen gehuurd. Hopelijk is het de
meerprijs ten opzichte van de kleinere verhuisbus
waard, zodat we niet meerdere keren heen en
weer naar de Sleutel-Studentenstad hoeven. 

Verhuizen, move, déménager, umziehen, 
الم����نزل لنق������ل
Je kijkt naar de TV en ziet hele volksstammen
van de ene plek naar de andere gaan; op de
vlucht voor geweld of het wassende water. Of in
alle vrijheid het besluit: ik vertrek. In de kerk
leren we dat we onderweg zijn; pelgrims in de
tijd, terug in de tijd om onze eigen traditie op-
nieuw te ontdekken, de moed om de drempel
over te gaan van een nieuw tijdperk, afscheid
nemen van wat vertrouwd was, het aardse huis
verlaten, 

Als voorganger help je mensen vaak om te
verhuizen; van de ene levensfase naar de andere,
het vertrouwde achter je laten, open zijn voor iets
anders, het geboortehuis voorbij, een compleet
andere omgeving verkennen tot de ultieme
adreswijziging. 

Een aantal keren verkasten we ook. Je staat te
trappelen van ongeduld, de laatste dozen nog net
dichtgeplakt; zo snel mogelijk naar de nieuwe
woning.

Maar de verhuizers houden
stipt de pauzetijd; 10.00 uur
koffie, 12.00 uur gezonde snack,
15.00 uur thee. Rustig aan, want
ja; morgen is er weer een fami-
lie, opa of dame die wil verhui-
zen. En graag een beetje snel.

Presteren en pauzeren
Met elkaar is er veel werk verzet en staat er ook
het nodige te doen. Je zou zo snel mogelijk ‘Het
Venster’ (mooie naam trouwens!) in gebruik
nemen, het multifunctionele centrum met een

blik naar binnen en buiten. Wat merken wij op en
wat zien mensen van ons? Hoe gaan we het er
doen, welke vrijwilligers zijn er en welke activi-
teiten.

Of opnieuw de oude Dorpskerk ontdekken, de
charme van de verbondenheid met al die mensen
in de eeuwen voor ons en een vleugje vernieu-
wing. Hoe zullen we kerk zijn in een veranderen-
de tijd? Het aloude verhaal van Gods liefde
vertalen in de mensenlevens van nu?

Hoe vinden we een nieuwe voorganger; past
het portret van de geestelijke bij het profiel van
de schets?

Een gemeente die fit genoeg is voor de ko-
mende tijd, kerk-zijn anno 2050. Hoe zal het
kwartetje kinderen dat dit jaar gedoopt is, kerk
van Christus kunnen zijn als zij groter groeien.

Moeiteloos zijn er dingen op te noemen. Die
we kunnen en mogen en soms ook moeten doen.

Maar vergeet de pauze niet.
Waar was dit gebouw ook alweer voor?
Koffie, thee en een thema; een venster op het
leven. Even een praatje op het plein; op adem
komen in de kerk. 
Stil zijn voor de Heer.

En weer.....

Met vriendelijke groet,

Marius van Duijn, 

interim-predikant

tel: 06-397 68 140

Wie alleen maar naar de hemel kijkt, 
kan gemakkelijk 
zijn neus op aarde breken. 

Slowaaks spreekwoord

- 18 -



Het Kerkelijk Centrum gaat ‘Het Venster’ heten

Het is gelukt! We hebben een nieuwe naam voor
ons kerkelijk centrum! Op zondag 10 september
mocht de gemeente puzzelen op de naam aan de
hand van mooi versierde letters gemaakt door de
kinderen van de Kinderdienst: Het Venster. Deze
letters zijn op een canvas geplakt rondom een
tekening van een raam van de Julianakerk. Een
mooie creatie die nu in de Blauwe Zaal terug te
vinden is.

Er werd ook toegelicht wat de kinderen aan het
Kerkelijk Centrum willen toevoegen: een tram-
poline, een speelkasteel met glijbaan, een jeugd-
honk, een springkussen, goede WiFi en mis-
schien een paar konijnen of vissen voor wat
leven in de brouwerij. 

Met een samengestelde jury vanuit onze eigen
gemeente bekeken we alle ingezonden namen
(67 inzendingen!). Verschillende gedachtegan-
gen en ideeën kwamen naar voren, met daarbij
vaak een uitgebreide uitleg die de keuze onder-
bouwde of toelichtte. We mogen blij zijn met de
creativiteit binnen onze gemeente en moeten
deze zeker koesteren! 

Dankzij alle inzendingen vanuit de gemeente,
en onze positieve of minder positieve reacties
daarop, zijn we gekomen tot een aantal criteria
waaraan de naam zou moeten voldoen. Alle input
heeft geleid tot de volgende punten/criteria
waarmee we de ingezonden namen hebben
beoordeeld. We waren op zoek naar:
- Een oecumenische, open en laagdrempelige

naam, daarom wilden we het woord ‘kerk’ niet
in de naam voor laten komen.

- Een Nederlandse naam die bij Sassenheim

past.
- Een ‘lekkerbekkende naam’, het moet goed in

de mond liggen in bijvoorbeeld een gesprek of
zin: Kom we gaan naar …

- Een naam die voor lange tijd mee kan, daarom
kiezen we er bijvoorbeeld niet voor te vernoe-
men naar een (voor nu) bekende persoon, wat
zegt dat nog over X jaar?

- Een naam die iedereen, ook niet-kerkelijken,
kunnen herkennen of interpreteren. Er moet
geen uitleg nodig zijn.

- Een naam die niet al binnen de gemeente
Teylingen of de regio voorkomt of waarbij
niet-wenselijke associaties zijn.

- Een nieuwe naam voor een nieuw gebouw,
daarom geen verwijzing naar andere gebou-
wen (uit het verleden).

- Geen geijkte naam zoals die ook voor scholen
of andere openbare gebouwen wordt gebruikt.

We zijn met + en - aan de slag gegaan en venti-
leerden onze gedachten bij het zien en lezen van
de namen. Er was een hele fijne en open sfeer
tijdens de vergaderingen. We konden alles
zeggen en er werd met aandacht naar elkaar
geluisterd. Hoewel we na deze avond al een
goede top 3 hadden met mooie en eventueel
geschikte namen, zijn we na de Open Dag nog
verder gaan brainstormen. Want ‘voelt’ het
gebouw ook wel zoals de namen die we nu
hebben? De grote hoeveelheid aan licht en ramen
was bijvoorbeeld iets wat iedereen in positieve
zin was opgevallen. Denkrichtingen die naar
voren kwamen waren:
- iets met licht of zicht omdat veel mensen

tijdens de bezichtiging het vele licht en de
grote raampartijen opvielen, 

- iets met west; het gebouw ligt aan de Wester-
straat, 

- iets met huis omdat het als een thuis moet
voelen, een vertrouwde omgeving of verbin-
dende factor. 

Met deze denkrichtingen zijn we uit elkaar
gegaan. We spuiden namen met elkaar via de
PGSamen app in een groep genaamd: Nieuwe
naam KCD. Halverwege augustus kwamen we
weer bij elkaar, toch wel spannend, zou het
vanavond lukken om een naam te kiezen?! We
vroegen naar ieders top 3 waarna we met elkaar
de motivatie per naam opschreven. Velen hadden
voorkeur voor ‘Het Venster’, waarbij we ook de
beste uitleg konden geven waarom deze passend
is:
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De kerk is daar waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Geen hoge God zal met hen zijn
maar God dichtbij de grond.
De kerk is daar waar mensen zijn
die staan in dat verbond.

De kerk is daar waar mensen zijn
met hart en vurigheid;
niet angstig meer, niet uitgeblust
maar samen toegerust.
De kerk is daar waar mensen zijn
de Geest van God gewijd.

De kerk is daar waar vriendschap is,
de een de ander kent:
geen hoogmoed meer, geen mens is meer,
geen hardheid in de leer.
De kerk is hier waar vriendschap is.
En hier bouwt God een tent.

van: Adri Bosch

- Als je door het gebouw kijkt, heb je doorzicht
naar de kerk door de vensters.

- Het is een neutrale naam en verschillende
gemeenteleden gaven aan dat het gebouw van
binnen zo licht is.
• Psalm 36:10 - In Uw licht zien wij het licht.

Zoals een venster ons van licht voorziet en
een uitzicht geeft, biedt de Bijbel ons zicht
op God en zijn plan met de mens, en geeft
ons licht op ons levenspad en een blik op
de toekomst.

- Je kunt door een venster heen kijken, ‘open-
heid’ en transparantie zijn woorden die daarbij
passen. Je kunt dromend, denkend (over
zingeving) of biddend door een venster kijken.
• Daniel 6:11 - Toen Daniël hoorde van het

besluit dat op schrift gesteld was (een
verbod op dat ieder mens de komende
dertig dagen een verzoek tot een god of een
mens richt), ging hij naar zijn huis. In zijn
bovenvertrek had hij in de richting van
Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij
neer, bad tot zijn God en prees Hem.’

- Een venster brengt de toekomst dichterbij, dat
is een mooie meditatieve gedachte als het gaat
om een nieuwe fase van kerk-zijn in Sassen-
heim.
• Genesis 8:6 - Na verloop van veertig dagen

deed Noach het venster dat hij in de ark

had aangebracht open en liet een raaf los. 
- Je kunt twee kanten op kijken: naar buiten toe

naar de samenleving en naar de wereld, maar
ook van buiten naar binnen naar de dingen die
ons als PGS bezighouden.

Wat betreft de namen voor de zalen, hebben we
vooral voor een praktische en eenvoudige invul-
ling gekozen. We gaan het hebben over de grote
en kleine zaal, met daarbij zaal 1-6 (met de klok
mee). Waarom?

- De grote en kleine zaal spreekt voor zich en
worden al gebruikt in de communicatie onder-
ling. 

- De andere zalen zullen worden verhuurd, ook

voor mensen die niet bekend zijn binnen het
gebouw. Aan de nummers kun je precies zien
welke kant je op moet lopen. 

Om de naam nog wat beter te laten landen heb-
ben we per letter een bijpassende zin bedacht. 

H Hulde aan de bouwcommissie
E Een prachtig modern en licht gebouw
T Thee, koffie en limonade zullen ook daar

geschonken worden

V Van alle moderne gemakken voorzien
E Een eigen parkeerplaats voor fiets en auto
N Naast een 100-jarig, gerenoveerd schoolge-

bouw gelegen
S Samen Protestantse Gemeente zijn op een

nieuwe locatie
T Toekomst vol van hoop met het tot stand

komen van dit kerkelijk centrum
E Een plek om even op adem te komen
R Ramen geven een schitterend doorkijkje naar

de kerktoren

We zijn benieuwd wat jullie van de keuze vin-
den! 

Groet namens de jury,
Gerry, Joke, Bart, Hanneke, Evanne, 
Wil, Marius, Lianne, Andrea en Jantien 
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Overzicht werkzaamheden hal

Aanbrengen akoestische beplating Grote Zaal

Voortgang KCD
In een vorige ‘Op weg’ is de gang van zaken van de bouw van het KCD (Het Venster!) weergegeven
voor de maanden mei en juni 2023.

De trouwe volgers op de (inmid-
dels nieuwe) website hebben ook
over de maanden juli en augustus
al informatie kunnen vinden. Zo-
als ook over de succesvolle ‘Open
dag’ die is gehouden voor onze
gemeenteleden op 8 juli.

In de bouwvakantie zijn in de zalen, de hal en
de sanitair groep de tegels aangebracht.
Handig, want de andere bouwvakkers liepen
toen niet in de weg!

Terug van vakantie is de afbouw verder aangepakt, in het bijzonder het aanbrengen van alle kabels en
leidingen voor elektra, ict en luchtbehandeling en het plaatsen van het sanitair. Ook is volop verder
getimmerd aan de wanden van de zalen.

Er zit dus schot in het werk, maar de aannemer 
heeft recent zijn afbouwplanning overlegd tot 
de datum van oplevering: er moet ook echt nog 
veel gebeuren!
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En.... al gekeken?En.... al gekeken?En.... al gekeken?En.... al gekeken?    

Naar de vernieuwde website van de kerk: pgsas-
senheim.nl 
Ja? Dan horen we graag uw reactie 
Nee? Ga dan meteen kijken, want het is de

moeite waard:
  
Na tien jaar moest de site ingrij-
pend veranderd worden. En dus
namen we afscheid van de oude
vertrouwde website. Die was hele-
maal zelf opgebouwd en dus
uniek. Nu hebben we ons aan-
gesloten bij de PKN-versie. Daar
kunnen we -indien nodig- dan ook
ondersteuning van krijgen. En kan
onze technische man, Marcel
Vriend, eindelijk uitblazen.

Wie blijft, is onze hoofdredacteur
Willem de Lange. Met zijn inzet
en kunde waarborgt hij de continuïteit. Toch is
het goed dat hij wat redactionele ondersteuning
krijgt.

Daarom zijn we op zoek naar redactionele onder-
steuning. Iemand die korte berichten kan schrij-
ven en vertrouwd is met de computer. En als
Willem een weekendje weg is, even in kan

springen. Weet je iemand of lijkt
het jezelf wat, neem dan met hem
contact op met onderstaand e-
mailadres.

Om actueel te blijven, moeten
berichten doorgegeven worden.
Dat geldt voor pastoraatsgroepen,
commissies, club, initiatieven
enz. Laat van u of van je horen
via de hoofdredacteur:
• redactie@pgsassenheim.nl  
  tel: 0252-21 64 71

De oude website commissie heeft
haar taak erop zitten en groet u

allen hartelijk,
Willem de Lange, Marcel Vriend, 
Alex Kroeze en Tim Moll

bestaat meer dan 10 jaar en dat willen we vieren! 

Het 10-jarig jubileum (2021) van Canticum
Vocale viel in corona tijd. Nu die tijd voorbij
lijkt te zijn, willen we alsnog dit jubileum aan-
dacht geven, door dit te vieren met een concert
en zangdienst op 5 november in de Julianakerk. 

Na bijna twee jaar coronamaatregelen
waarderen we het des te meer om met
elkaar te kunnen en te mogen zingen. Dit
muzikale saamhorigheidsgevoel willen
we graag delen met andere zangliefheb-
bers en publiek. Daarom nodigen wij jullie en u
allen uit om zondag 5 november dit concert bij te 
wonen. 

We beginnen om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur
kunt u al binnenlopen. In de Blauwe Zaal kunt u,
onder het genot van een kopje thee of koffie,
alvast de sfeer proeven van het komende concert,
samen met de leden en oud-leden van Canticum
Vocale. 

Op het programma staan de meest aanspreken-
de en goed in het gehoor liggende liederen die de
afgelopen jaren door Canticum Vocale gezongen

zijn. Deze liederen worden afgewisseld met
herinneringen en belevenissen door (oud)koor-
leden in de afgelopen jaren. 

Was u in de afgelopen jaren lid van Canticum
en wilt u nog eens een paar oude bekende liede-

ren meezingen, dan bent u daarvoor van
harte uitgenodigd. U kunt dan contact
opnemen met ons door een berichtje te
sturen naar onderstaand e-mailadres.

Het belooft een mooi concert te worden, dat u
vast niet wilt missen. U bent van harte welkom!
De toegang is gratis. Aan het eind van het con-
cert zal een bijdrage gevraagd worden om de
onkosten van dit concert te dekken.

Heeft u een vervoersprobleem, dan kan er
gezorgd worden dat u toch naar het concert kunt
komen. Zie hiervoor het telefoonnummer onder
het kerkdienstenrooster van deze ‘Op weg’.

• e-mail: canticumvocale@outlook.com 

Jubileumconcert
5 november
15.00 uur 

in de Julianakerk
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Jubel in de Juliana

Een jeugdherinnering van een driejarige over de uitvoering van het Halleluja, ergens eind jaren ’40.

Een lastig lied op de lippen om de lof des Heren te oefenen,

Een mooi concert van Crescendo.

Een gemeente die al zingend boven zichzelf uitsteeg.

Wie de Julianakerk in gedachten heeft, hoort de jubel erbij. Muziek droeg bij aan het gemeente-zijn
en niet alleen op zondagmorgen.
Daarom zijn er in het laatste half jaar dat de Julianakerk open is, een aantal muzikale momenten.

Canticum Vocale, jubileummiddag 5 november 15.00 uur

Oecumenisch Kleinkoor, SlotakKOORd 26 november 15.00 uur

Adventsliederen met extra samenzang 1e advent 10.00 uur

‘t Joppe-koor, Pastoraatsgroep 80+ in kersttijd 20 december 14.30 uur

Crescendo 1e kerstdag  10.00 uur

U bent van harte welkom!

Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim 
zingt haar slotakKOORd

Na 37 jaar zal het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim (OKS) aan het einde van dit jaar ophouden te
bestaan. Een gezamenlijk besloten moment om te voorkomen dat we van lieverlee uit elkaar vallen.
Dit slotakKOORd vieren we met de leden van nu en de oudleden.

Na zo’n lange periode met vele muzikale hoogtepunten wil het
volledige koor samen als afscheid een eindconcert geven met de
titel: SlotakKOORd.

Het zal een bloemlezing worden met diverse muziekstukken die het
OKS door al die jaren heen heeft uitgevoerd. Een grote diversiteit
aan componisten, talen, stijlen en thema’s. Dit laatste optreden zal
op gepaste wijze worden afgesloten. 

U bent van harte welkom bij dit gratis concert op zondag 26 november om 15.00 uur in de Julianakerk. 
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Handen die weten wat leven is.
Handen die kunnen delen.
Handen geoefend in strelen.
Handen waarin je veilig bent.
Handen waaraan je hoop ontleent.
Handen waar een hart in klopt

van: Hans Bouma
uit: Leven doet hopen

Met pek en veren

Men zegt dat de laatste loodjes het zwaarst wegen en dat merken we nu inderdaad. Als u dit leest is het

oktober en dan zijn er nog slechts drie maanden te gaan voor de oplevering van ‘Het Venster’. Stap

voor stap of liever fase voor fase nadert dit project het einde.

Eerder schreef ik er al over dat er een lang
besluitvormingsproces geweest is. Nadat uitein-
delijk de ‘go of no-go’ beslissing genomen is zijn
vervolgens de diverse proces fases doorlopen. De
tien werkgroepen gingen aan de slag en nu bijna
aan het einde van de bouwfase zal blijken hoe
aan de vooraf opgestelde eisen van deze groepen
bij de aanstaande oplevering is voldaan.

Als bouwpastor kom je er dan achter dat of
niet alle eisen op tijd bekend waren of
dat het gebouw toch iets anders in
elkaar zit dan je verwacht had. Zo
kwamen wij er recent achter dat de
patchkast, een kast waar alle
besturings- en netwerkkabels in uit
komen, niet de grote van een magne-
tron had, maar dat het een echte kast
was en een waar je ook nog aan de zijkant bij
moet kunnen komen. Een grote tegenvaller dus,
want op die locatie hadden wij de voorraadkast
van de drukkerij bedacht. 

Nog een gevalletje. Staande in de hal met de
deskundige man van audio en visuele apparatuur
keken we naar boven en zagen dat er geen voor-
zieningen in het plafond voor geluidsapparatuur
waren aangebracht. Het was ons ook niet bekend
dat er geluidsapparatuur in de hal moest komen,
maar voor het geval dat, is nu een noodoplossing
bedacht.

Het is jammer dat wij bouwpastor zijn en geen
bouwpaus. Wij blijven feilbaar, helaas.
En u weet het, de laatste loodjes wegen
het zwaarst. Dat zijn die kleine loodjes
om de weegschaal in evenwicht te
brengen. Nog drie maanden en dan
hopen wij dat ‘Het Venster’ opgele-
verd is en dat dan aan de verwachting-
en van àlle kerkleden voldoet. Ik ben

bang van niet en vrees nu al dat ik met pek en
veren door het dorp gereden zal worden. Wel in
de zomer graag.

Cees Pronk

   Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Jouw hulp is nodig!
Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht
van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaar-
dig. Ondanks de
oorlog bouwen ze
elke dag aan hun
toekomst. Voor
zichzelf, maar
vooral voor hun
kinderen, de toe-
komst van het
land. 

Help jij mee zodat kinderen in Oekraïne deze
verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door
kunnen komen? Met de huis-aan-huiscollecte van
Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten,
nieuwe gebouwen zodat kinderen naar school
kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze
kunnen opwarmen en spelen, en psychosociale

hulp om trauma’s te beperken. Mogen we op je
rekenen? 

Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij
kunt helpen!

P.S. Attendeer ook je familieleden, vrienden en
mede-gemeenteleden op deze website. Hoe
meer mensen meedoen, hoe meer kinderen
we kunnen helpen.
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Verslag van een voorrijder
Fietsen leer je meestal op jonge leeftijd. Dat deed ik

ook. Toch moest ik het op zaterdag 3 september 2023 

weer opnieuw leren.Wat was het geval? 

Piet van der Lans had me benaderd om een keer

mee te doen met de STAGtocht.(Stichting Tandem-

actitviteiten Gehandicapten). Indertijd was het initia-

tief genomen door gemeentelid Albert Bosveld om

het mogelijk te maken voor visueel gehandicapten te

fietsen op een tandem. Daarbij zijn dan wel voorrij-

ders nodig die ogen hebben voor twee.

Op het verzoek om mee te doen had

ik voorzichtig gereageerd. Want als ik

alleen fiets ben ik -eerlijk is eerlijk- een

nonchalante rijder. Om daar dan ook een

medefietser op de tandem aan te wagen,

dat is nogal wat. “Zet me maar op de

reservelijst”, zei ik. En hoopte dat ik

daarop zou blijven staan.

Nee, dus. Want een paar dagen voor 3 september

bleken er voorrijders te kort. Daardoor moesten er een

aantal visueel gehandicapten teleurgesteld worden.

Voor hen geen fietstocht door de Bollenstreek.

Treurig.

Dat maakte dat ik besloot om toch mee te doen en

meldde me op zaterdag bij de Julianakerk. Daar was

het al een drukte van belang. Het gaat nl. niet alleen

om het fietsen. Maar het is ook een sociaal gebeuren

waarin ontmoeting belangrijk is.

Zenuwachtig stond ik bij ‘mijn tandem’ niet zo

goed weten wat te doen. Gelukkig was Greet er. Zij

ziet vanaf haar geboorte slecht en fietst al jaren mee.

Zij gaf mij, terwijl wij een rondje rondom de kerk

reden, instructies. Hoe gezamenlijk op- en afstappen,

ruime bochten nemen, hindernissen benoemen enz.

Dat hielp me over de drempel heen. Toen zij de rest

van de dag achter mij zat, had ik zoveel ruggensteun,

dat de spanning gaandeweg verdween.

De tocht begon. Herkenbaar aan de hesjes vormden

we een lange stoet. Goed om te merken dat andere

weggebruikers daar meestal rekening mee hielden.

We reden via Voorhout en stopten bij sponsor Kring-

loopwinkel, vervolgens via Noordwijk, Katwijk,

Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden, Warmond naar

huis. Een aantal keren hielden we halt voor een

consumptie en sanitaire stop. 

Na zestig km waren we -zonder ongelukken- weer

thuis. Een gezamenlijke maaltijd vormde de afsluiting

van een heerlijke dag.

‘Moe maar voldaan’ (zo heet dat) kwam ik thuis en

besloot om vaker mee te doen. Stilletjes hoop ik dat

Greet met haar aanwijzingen en verhalen weer

achterop zit. Want -dat is tenminste mijn ervaring-

zonder ‘de achterrijder’ is de ‘voorrijder’ nergens. 

Met ongeveer 30 tandems wordt er zeven keer per

jaar in de Bollenstreek gereden. Dat  gaat niet van-

zelf. Om de visueel gehandicapten niet vaker teleur te

stellen zijn voorrijders nodig. Er zijn geen hoge eisen,

alleen dat je kan fietsen en er plezier in hebt. Dus

komen heel veel mensen daar voor in

aanmerking. Jij dus ook!

Probeer het een keertje dan weet je of het

wat voor je is. Je kunt altijd bellen of e-

mailen naar Piet van der Lans voor info 

tel: 06-829 47 832 

• e-mail: phvanderlans@gmail.com

Tim Moll

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2024

zullen binnenkort weer opgestart worden. Zo zullen

de bestellingen gedaan worden, er wordt een folder

ontworpen, de vrijwilligers zullen weer benaderd

worden en uiteraard gaan de reguliere taken van het

inboeken van de toezeggingen ook gewoon door. Ook

dit jaar vragen we uw aandacht voor het digitaal

versturen van de Actie Kerkbalans. Sinds een aantal

jaren is het mogelijk om de brief over Kerkbalans via

de e-mail te krijgen en uw toezegging digitaal of via

de kerkapp te doen. Naast dat dit beter is voor het

milieu (minder papierverbruik), scheelt dit ook werk

voor onze vrijwilligers die jaarlijks de Kerkbalans

bezorgen en ophalen. En ook voor u is het makkelijk

om het op deze manier te regelen. Doet u hier nog

niet aan mee, maar wilt u ook graag de Actie Kerkba-

lans via uw e-mail ontvangen? Stuur dan een mail

naar: kerkbalans@pgsassenheim.nl 

Tot op heden (24-09-2022) is er voor de Actie Kerk-

balans 2023 een bedrag binnengekomen van

€ 185.945,59. In totaal is een bedrag toegezegd van

€ 232.424,09 door 888 leden. 
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Pastoraal FondsPastoraal FondsPastoraal FondsPastoraal Fonds

Reisverslag bezoek Roemenië 7 t/m 11 september
Om 09.00 uur vertrekt ons vliegtuig richting
Budapest waar we rond 11.00 uur aankomen.
Hier aangekomen halen we de sleutel op van
onze huurauto en vertrekken richting Tileagd,
waar we om18.00 uur plaatselijke tijd (1 uur later
dan in Nederland) aankomen en hartelijk worden
ontvangen door Dominee Szoboszlai en zijn
vrouw Edit. Als gebruikelijk worden we ont-
vangen met een glas Palinka, gemaakt van de in
de tuin geproduceerde blauwe bessen, waarna we
de avondmaaltijd gebruiken.

Omdat het prachtig weer is en de temperatuur
zeer aangenaam, praten we buiten in de tuin over
van alles en nog wat met István, de predikant.
Eén van de onderwerpen is de armoede in Roe-
menië. We willen graag weten hoe het hiermee is
gesteld omdat de armoede in Nederland ook
zienderogen toeneemt. István vertelt ons dat,
omdat veel mensen armoede gewend zijn, veel
mensen hier relatief goed mee kunnen leven. De
overheid helpt gelukkig ook een handje. Zo zijn
er veel mensen die per dag niet meer elektriciteit
gebruiken dan 100 kWh. waarvoor dan 'slechts'
€ 0,15 (omgerekend) hoeven te betalen maar
naarmate het gebruik toeneemt, wordt ook de
prijs van elektriciteit hoger.  Zo horen we ook dat
mensen weinig elektriciteit gebruiken omdat men
vaak geen wasmachine heeft en andere elektrici-
teit verslindende apparaten. De was wordt in de
dorpen veelal nog met de hand gedaan. Zo is er
in de meeste dorpen, dus  ook in Tileagd, nog
steeds geen riolering en zijn er geen gasleidin-
gen. Het afvalwater komt dan veelal in een
opslagtank bij het huis, die dan ook nog eens
vaak lekken, en periodiek door een bedrijf wor-
den geleegd.

Er zijn nu echter toch serieuze plannen om
waterleiding en riolering aan te leggen. Dat dit
inmiddels concreet is, zien we aan de graafwerk-
zaamheden langs de weg bij de kerk. De huizen-
prijzen zijn, in vergelijking met Nederland, laag
maar een hypotheek is voor de meeste mensen
niet of moeilijk te krijgen aangezien de rentes
hier hoog zijn (10-12%). Omdat de muggen ons
inmiddels ook hebben gevonden, besluiten we
daarom maar bijtijds naar bed te gaan.

Als we op vrijdagmorgen wakker worden,

schijnt de zon wederom en belooft het ook
vandaag weer een warme dag te worden. Van-
daag staat om 09.00 uur een bezoek aan de
school op het programma. Echter, we hoorden
dat de kinderen pas vanaf maandag, na de vakan-
tie weer terugkeren op school. Dus we treffen
alleen de directrice van de school, mevrouw
Cornelia Popus en uiteraard ook Edit, echtgenote
van de dominee maar ook onderwijzer op deze
school, inmiddels al langer dan 20 jaar.

Mevrouw Popus is toevallig precies op die dag
jarig en ze viert ook haar naamdag. Haar naam is
voluit Cornélia Maria Popus en in de orthodoxe
kalender is 8 september de naamdag van iedereen
die Maria heet. Dubbelfeest dus. Omdat me-
vrouw Popus alleen Roemeens spreekt moet er
een extra vertaalslag worden gemaakt van Roe-
meens naar Hongaars en daarna in het Neder-
lands. Dat geeft de notulist, Jan, wat meer de
gelegenheid aantekeningen te maken.

In het gesprek horen we wat er gedaan is met
het geld van de toegekende projecten (maaltijden
voor de kleuters en schei- en natuurkundemateri-
aal). De dames vertellen ook dat in dit schooljaar
alle lokalen opnieuw worden ingericht met
nieuwe meubels, laptops en digiborden. De
gemeente heeft daarvoor een aanvraag ingediend
bij de staat en die is toegewezen. Bijzonder is dat
voor verbruiksmateriaal (papier, schrijfmateriaal,
natuurkundemateriaal) dan weer geen geld
beschikbaar is.

Verder horen we dat
het oude schoolgebouw,
gelegen naast de nieu-
we kleuterschool, bin-
nenkort zal worden af-
gebroken en dat daar
een heel nieuw gebouw
zal komen te staan.
Kennelijk heeft de Staat
hier geld voor, wellicht
ook met subsidie vanuit
Brussel. In dit nieuwe
gebouw komen dan de
kinderen t/m klas 5 en de kinderen t/m klas 8
blijven in het oude schoolgebouw. Later bezoe-
ken we ook de nieuwe kleuterschool, inmiddels

Hal nieuwe kleuterschool
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alweer twee jaar in gebruik en krijgen we te zien
waar het nieuwe gebouw zal komen te staan. De
nieuwe kleuterschool ziet er prachtig uit en een
aantal leerkrachten die met voorbereidingen
bezig zijn, zijn enthousiast. 

We nemen afscheid en vervolgen onze weg
terug naar het Sassenheimhuis, alwaar we een
gesprek hebben met de predikant, ds. Szoboszlai,
István. Hij vertelt dat de kerk in het dorp nog een
stuk grond heeft van ongeveer 2300 m2 wat ze
dit jaar hopen te kunnen verkopen. Met de
opbrengst hiervan zullen ze nieuwe en efficiënte-
re verwarming in het Sassenheimhuis kunnen
aanleggen. Dat systeem is gebaseerd op de
techniek van airconditioning, maar dan omge-
keerd. Dus niet om te koelen maar om te verwar-
men. Zeer geschikt voor ruimtes die slecht af en
toe verwarmd moeten worden.

Ook spreken we met de dominee over het
transport en de eventuele problemen aan de
grens, aangezien we hebben gehoord dat de
controles op goederen uit het westen zijn aange-
scherpt, maar gelukkig bij het afgelopen trans-
port van juli dit jaar hebben zich geen problemen
voorgedaan en kon de kleding probleemloos
aankomen op de plaats van bestemming.

De dominee vertelt ook dat de plaatselijke,
maar ook de kerkelijke gemeente aan het vergrij-
zen is. Er komen hier en daar wel bejaardenhui-
zen in de regio maar die zijn echter meestal
alleen betaalbaar voor de meer welgestelden in
Roemenië. 

Na de lunch bezoeken we het kinderhuis in
Alesd en hebben we een goed gesprek met de
directrice, mevrouw Balla Julia. Hier krijgen we
te horen dat het aantal kinderen in het huis is
afgenomen van 18 in 2022 (dit waren er ooit wel
24) naar 12 dit jaar. De reden hiervoor is dat de
overheid alleen vergoeding geeft aan dergelijke
kinderhuizen wanneer er niet meer kinderen zijn
dan 12. De vergoeding bedraagt Ron 1040 per
kind per maand. Op jaarbasis is dit dan totaal
Ron 150.000 (ongeveer € 30.000,-). Dit is echter
lang niet voldoende om het financieel mogelijk
te maken het huis te runnen. Gelukkig krijgen ze
van een aantal sponsoren nog wat geld (zoals het
Pastoraal Fonds). Ook houden ze 4 x per jaar een
bazaar waar dan kleding (ook deels vanuit Sas-
senheim) wordt verkocht.

Julia vertelt dat, wanneer de sponsoring weg
zou vallen ze van de huidige reserves nog onge-
veer 1,5 jaar zouden kunnen bestaan. Ze is
daarom bezig met andere fondsen aan te boren
maar ze stuit hierbij, zoals ook in Nederland, op

een enorme administratieve regelgeving vanuit
de overheid. We spreken de hoop uit dat het
allemaal niet zover zal komen en dat we ook de
komende jaren het kinderhuis kunnen blijven
helpen. Hierna maken we nog een klein rondje
door het huis om naar de door ons gesponsorde
nieuwe bedden en kasten te kijken waarna we
afscheid nemen en doorgaan naar ons volgend
gesprek met de huisarts in Tileagd, dr. Szilagyi
Elisabeta. Ook dit gesprek verloopt in een ont-
spannen sfeer. De dokter vertelt wel dat ook hier
de veranderde wetgeving leidt tot meer bureau-
cratie.

Omdat we jaarlijks een vergoeding geven,
vragen we of dit voldoende is. Ze zegt dat ze dit
bedrag in twee maanden zou kunnen uitgeven,
echter gaat ze er zuinig mee om en probeert dan
jaarrond patiënten enigszins te kunnen helpen om
voor hen de kosten te drukken. We kunnen haar
toezeggen dat we de jaarlijkse vergoeding enigs-
zins kunnen verhogen waar ze erg blij mee is. ’s
Avonds gebruiken we een gezamenlijke maaltijd
met de dokter, haar echtgenoot, haar zoon An-
dras, die cardioloog is in Oradea en dominee
István en zijn vrouw Edit.

Op zaterdag staat een bezoek aan de dominee
in Bilghez op het programma. Onderweg worden
we al gebeld door de dominee dat er aan de weg
in het dorp wordt gewerkt (nieuw asfalt) en dat
we een stuk moeten wandelen. Dit blijkt geen
gemakkelijke taak omdat we moeten lopen over
hobbelige en smalle paadjes langs de weg, die
soms ook al met teer bespoten zijn. Na een kleine
kilometer ploeteren bereiken we de pastorie van
de familie Ruzsa alwaar we worden verwelkomd
door dominee István, zijn vrouw Emma en ook
door dochter Kató die weer thuis woont nadat ze
haar werk als muziekdocente annex cantor in
Debrecen heeft beëindigd.

Nadat we een kopje koffie hebben gedronken
beginnen we met de vragen door te nemen, die
we ook al voorafgaand aan het bezoek hebben
gestuurd. De zoon van de dominee is ziek, hij
lijdt, na een soort beroerte, al meer dan een jaar
aan hevige hoofdpijnen. Deze toestand beheerst
het hele dagelijks leven en werk van het gezin en
liep ook als een rode draad door ons gesprek.
Helaas kunnen we hierin niet zoveel betekenen
als een kleine financiële eenmalige bijdrage voor
de dure medicijnen. Na de lunch vertrekken we
weer richting Tileagd en staat onze gastheer op
ons te wachten om ons mee te nemen op kerken-
pad. 

Er zijn in Tileagd verschillende kerken. Zo is
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er in een nabuig dorp Tilecu,
een houten Orthodox kerkje
uit omstreeks het jaar 1700,
echter niet meer als zodanig
in gebruik maar als monu-
ment wordt dit gelukkig be-
houden. 

Naast dit houten kerkje
staat inmiddels een nieu-
were kerk. Omdat de koster
niet aanwezig is, kunnen
we helaas niet naar binnen. 

Vervolgens komen we in
Tileagd bij een gebouw
van de Pinkstergemeente,

waarvan er in het dorp nog één is. Eén voor de
rijken en één voor de armen, zo vertelt István
ons. We vervolgen de weg naar het nieuwe
gebouw van de Orthodoxe kerk in Tileagd. Hier
worden we door de Pastoor ontvangen en laat hij
ons de kerk zien waarna we een glas limonade
met elkaar drinken in een gemoedelijke sfeer.  

We rijden hierna nog langs een recent ge-
bouwd houten kerkje in een naburig dorp (Uliea-
cu de Cris) en ten slotte nog langs een gebouw
van de Baptisten gemeente in Tileagd.

Op zondagmorgen bezoeken we de kerkdienst.
Aan het eind daarvan begroeten we de gehele
gemeente namens de leden van het Pastoraal
Fonds en de kerkelijke gemeente van Sassen-
heim. We gedenken hierin ook de recent overle-
den echtgenote van de oud-predikant, Benjamin
Papp.

Eind van de middag staat alweer ons laatste
gesprek op het programma, met de kerkenraad
van de Reformatorische Kerk in Tileagd. Van de
12 kerkenraadsleden
zijn er drie door om-
standigheden verhin-
derd, maar de bespre-
king loopt in een
constructieve maar
ontspannen sfeer.

Leden van het Pasto-

raal Fonds, Rob, Wim

en Jan geflankeerd door de leden van de kerkenraad

van de Reformatorische Kerk in Tileagd.

Nadat we na afloop gezamenlijk nog iets eten
(barbecue) gaan we bijtijds naar de kamer en
pakken we onze koffer weer in om de volgende
morgen om 7.00 uur (Roemeense tijd) weer
richting Budapest te vertrekken. Rond 16.45 uur
landen we weer op Schiphol en kunnen we
terugkijken op een goede reis en vruchtbare
gesprekken en bezoeken.

Jan Lindhout

Kwartaaldoel: Schoonmaak- en toiletartikelen
Het kwartaaldoel van het Pastoraal Fonds is om
geld in te zamelen voor de aanschaf van
schoonmaak- en toiletartikelen en deze artikelen
mee te sturen met de hulptransporten naar Roe-
menië en Oekraïne.

Dit jaar heeft het Pastoraal Fonds voor het
kwartaaldoel gekozen voor een wens van de
contactpersonen uit zowel Oekraïne als Roeme-
nië. Het betreft een verzoek om toezending van
bovengenoemde artikelen. Dit kwam naar voren
tijdens de gesprekken die het Pastoraal Fonds
had in mei met de contactpersonen uit Oekraïne.
Zij vertegenwoordigen een zestal dorpen die wij
daar ondersteunen gelegen in de regio Transkar-
patië in het zuidwesten van Oekraïne. Ook
tijdens het bezoek aan Roemenië in september,
kwam dezelfde wens naar voren. De contactper-
sonen uit de drie dorpen die we daar ondersteu-
nen, gelegen in het noordwesten van Roemenië,
vertelden dat er grote behoefte was aan schoon-
maak- en toiletartikelen.

Door de inflatie van het afgelopen jaar zijn de
artikelen in deze landen flink duurder geworden
en ook slecht leverbaar omdat veel artikelen uit
Rusland werden geïmporteerd wat momenteel
volledig is stilgevallen. Dit laatste, een direct
gevolg van de oorlog, verhoogde daardoor mede
de inflatie extra. De bedoeling is om van de
opbrengst, die wij hiermee ontvangen, de artike-
len hier te kopen en deze mee te geven met het
komende hulptransport in november naar Roe-
menië. Middels de kastjes in de kerk of via de
website en de kerkapp kunt u ons helpen dit
project mede te financieren. Ook giften zijn
uiteraard van harte welkom. U kunt dat doen
door overboeking op 

NL43 RABO 0357 2057 58 
ten name van Pastoraal Fonds Sassenheim. 

Wij bevelen u dit project van harte aan. 

Namens het Pastoraal Fonds,
Bram Hofland

Houten kerkje Tilecu

Nieuwe Orthodoxe kerk
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Blijf dicht bij jezelf

blijf dicht bij jezelf
verwaarloos jezelf niet 
je mag je verdriet doorleven
gun jezelf jouw tijd en jouw wijze
blijf dicht bij jezelf
luister naar je eigen ziel
verontachtzaam 
niet de wonden die je voelt
je mag dicht bij jezelf blijven
om te worden wie je mag zijn

uit: Verwaarloosd verdriet
van: Marinus van den Berg

Vorming & Toerusting
Bijzondere personen centraal
Wat weet u over....? Die vraag klinkt steevast in het populaire televisieprogramma De Slimste Mens.

Maar al te vaak moeten we vaststellen dat we bij veel bekende personen niet veel verder komen dan

datgene wat iedereen weet. De komende activiteiten van de Commissie Vorming & Toerusting bieden

de mogelijkheid om in ieder geval van twee personen meer te weten te komen. 

Fransciscus van Assisi
Zo staat op donderdag 12 oktober het leven van
Franciscus van Assisi centraal in een middag-
bijeenkomst in de Julianakerk. Daarbij zal ds.
John Fockens ingaan op de man die we vooral
kennen van het Zonnelied. Maar zijn leven is
veel rijker. Een kloosterorde is door hem ont-
staan en hij heeft veel meer geschreven dan
alleen het Zonnelied. Wie meer wil weten over
deze heilige komt 12 oktober naar de Juliana-
kerk, aanvang 14.30 uur.

Jezus
En dan Jezus. Voor velen
minder onbekend, omdat we
door de verhalen uit de Bijbel
vertrouwd met hem zijn.
Maar in die verhalen komen
wel verschillende kanten van Jezus naar voren.
Voor ds. Tim Moll reden om op  21 en 28 no-
vember in twee  avonden met de deelnemers
verhalen over Jezus te lezen. Hoe lezen wij die
verhalen met onze ogen in onze tijd? Daarover
zal het die avonden gaan. Aanvang 20.00 uur in
de Julianakerk. 

Belle van Zuylen
Op 19 oktober staat in het programmaboekje een
middag over Belle van Zuylen, die zou worden
verzorgd door ds. Katrijne Bezemer. Helaas kan
deze bijeenkomst door omstandigheden niet
doorgaan. 

Bloemschikken en vespers
Naast deze drie bijzondere personen is er ook
nog op 25 oktober de mogelijkheid om ’s mor-
gens of ’s avonds deel te nemen aan een work-
shop bloemschikken rond het centrale thema
dankbaarheid. Met gewassen die in de Bijbel
worden genoemd gaan de deelnemers onder
leiding van Nelleke de Mooij een herfststuk
maken. Deze workshop vindt plaats in de be-
drijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2 in

Warmond. De keuze bestaat uit 10.00-12.00 uur
of 19.30-21.30 uur. De kosten voor deelname
bedragen € 25,00.

Ten slotte kijken we al vooruit naar het begin van
het nieuwe kerkelijk jaar. Op zondag 3 december
is het eerste advent. Op de dinsdagen 28 novem-
ber, 5, 12 en 19 december vinden in de Dorps-
kerk de vespers in de adventstijd plaats. Daarin
gaan beurtelings ds. Martin Koster en ds. Marius
van Duijn voor. Aanvang 19.15 uur.

Meld u aan
Voor alle activiteiten geldt het dringende verzoek
om u vooraf aan te melden. Alleen dan kunnen
we u bereiken als een avond om wat voor reden
dan ook niet door kan gaan. Ook kunnen we dan
bij een te geringe belangstelling besluiten een
activiteit niet door te laten gaan. Voor alle activi-
teiten geldt een eigen bijdrage van € 3,00. Daar-
voor krijgt u dan wel een kop thee of koffie aan
het begin en in de pauze. Aanmelden kan Tineke
Braam: tineke.braam@hetnet.nl 

Namens de Commissie Vorming & Toerusting

Arie Dwarswaard
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Andere tijden: Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim

Deel xxii: vereeniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen te sassenheim 1926-1930

Nadat de Hervormde School door de heer Rijks-
gebouwmeester was afgekeurd, heeft het bestuur
een bezoek gebracht aan de Inspecteur van het
Onderwijs te Leiden. De Inspecteur geeft het
advies om de bestaande school te verbouwen en
uit te breiden, of om een nieuwe school van vijf
lokalen te bouwen met mogelijke uitbreiding in
de toekomst naar zeven lokalen. 

Op 12 november 1928 vindt al een overleg
plaats met Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Sassenheim. Het resultaat van dit
overleg is, dat aan den Raad der Gemeente

Sassenheim eene aanvraag zal worden gedaan

om gelden beschikbaar te stellen voor verbouw

van  de tegenwoordige school, of voor een nieuw

te bouwen school. De Heer Burgemeester staat

niet onverdeeld gunstig tegenover de voorstellen,

“doch wel voor de wet bezwijken zal”. En aldus
geschiedde: De Burgemeester heeft geadviseerd

zo spoedig als doenlijk is, beslag te leggen op

een bouwterrein, waarmede men ook reeds is

geslaagd, n.l. aan de Jacoba van Beierenlaan. 

Alle citaten zijn cursief weergegeven. Wilt u
reageren naar aanleiding van Andere tijden: Het
Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim?
Zend uw vragen, opmerkingen, of aanvullende
informatie aan: hansdenooij@xs4all.nl

Hans de Nooij

Nadat in november 1928 een verzoek aan de
gemeenteraad is gericht om gelden beschikbaar
te stellen voor verbouw en uitbreiding van het
bestaande gebouw of voor een nieuw te bouwen
school vermeldt de secretaris in de notulen van
30 mei 1929 dat van B. en W. een schrijven is
ontvangen, dat de gemeenteraad gunstig heeft
beschikt over het verzoek om de gevraagde
voorschotten te mogen ontvangen voor het
bouwen van een nieuwe school. Ook meldt B. en
W. dat het Bestuur de beschikking krijgt over het
bekende terrein Oostveen, aan de Jacoba van
Beierenlaan. Gelet op hetgeen de voorzitter
hierover zegt is dat kennelijk niet zonder slag of
stoot tot stand gekomen.

Een en ander is een zeer tijdroovende geschie-

denis geweest, daar de voorzitter voelde, dat

alleen met langzaamaan en voorzichtigheid

bereikt kan worden, wat het bestuur wenste ten 

opzichte van het terrein voor den bouw, waar

men ons gaarne verschillende terreinen van

minderwaardige ligging had afgestaan. De

voorzitter hoopt, dat, onder biddend opzien tot

God geene stappen zullen worden gedaan, die

later ons zouden berouwen, vooral, waar we

geregeld met troffel en zwaard in de handen

moeten staan: de troffel om op te bouwen, terwijl

het zwaard hier dikwerf noodig is om af te

weren.

Dhr. Lohman van de firma Lohman & Ponsen,
Architecten te Sassenheim wordt staande de
vergadering opgedragen om zijn voorlopige plan
voor de bouw van de nieuwe school verder uit te
werken.

Op de vraag van dhr. Faas wat er met de oude
school zal gebeuren, maakt de voorzitter duide-
lijk dat het advies van Vereniging Christelijk
Volksonderwijs (V.C.O.) is, dat de school terug-
gaat naar het Gemeentebestuur. B. en W. hebben
het plan geopperd om van de afgekeurde school
gymnastieklokalen te maken. Uit het vervolg
blijkt echter, dat de Hervormde Gemeente er veel
belang aan hecht om de oude school in eigendom
te verkrijgen en voornemens is om het schoolge-
bouw van de gemeente te kopen.

In de bestuursvergadering van 16 juni 1929
worden de uitgewerkte plannen voor de bouw
van de nieuwe school goedgekeurd. Het plan
wordt vervolgens ingediend bij de Heer Inspec-
teur en bij B. en W. van de gemeente Sassen-
heim.

Het ingezette traject verloopt hectisch. In een
tijdsbestek van vier maanden wordt een schets-
plan ingediend en afgekeurd. Een aangepast plan
wordt aanvankelijk goedgekeurd, maar vervol-
gens té duur bevonden en opnieuw afgekeurd. In
10 Memories wordt de behandeling van de
schetsplannen weergegeven. 
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* Memorie 1:
10 juli 1929. De Heer Inspecteur van het L.O.

kan het plan niet onverdeeld goedkeuren, daar

zijns inziens de linkervleugel van de te bouwen

school niet genoeg zonlicht krijgt.

* Memorie 2:

25 juli 1929. Verscheidene schetsen worden

getoond en besproken. Besloten wordt om de

oorspronkelijke tekening in gewijzigde vorm en

rekening houdend met de wensen en instructies

van de heer Inspecteur van het L.O. aan te

houden.

* Memorie 3:
18 september 1929. Conferentie tussen B. en W.

Besproken wordt de nieuwe tekening van de

nieuw te bouwen school. B. en W. kunnen zich in

principe verenigen in de opzet en tekening der

nieuw te bouwen school.

* Memorie 4:
24 september 1929. Conferentie tussen de heer

Inspecteur van het L.O. en het Bestuur.

Besproken wordt bestek en tekening van de

nieuw te bouwen school. Begroting is fl. 89.716,-

-

De heer Inspecteur verleent zijn goedkeuring en

zegt toe bestek en tekening onverwijld naar

Rijksbouwtoezicht te Den Haag te zullen toezen-

den ter goedkeuring.

* Memorie 5:
24 september 1929. Bespreking met B. en W. van

de gemeente Sassenheim. Na de bespreking heeft

het dagelijks bestuur der gemeente ‘zijne toe-

stemming verleend tot het houden van de aanbe-

steding’.

* Memorie 6:
12 october 1929. Onder directie van de Architec-

ten Lohman & Ponsen te Sassenheim en Leiden

heeft in het Hotel ‘Het Bruine Paard’ de aanbe-

steding plaats gehad van de nieuw te bouwen

school. Het bestuur heeft de aanbesteding bijge-

woond. De inschrijvingen variëren van fl.

79.999,-- tot fl 95.235,–. Er wordt geen gunning

gedaan. De architecten zullen naar een aantal

der lagere inschrijvers informeren en het Bestuur

hierover rapport doen toekomen.

* Memorie 7:
14 october 1929. De heer Inspecteur van het

L.O. deelt mede dat hem door Rijksbouwtoezicht 

op is gewezen dat de plannen der nieuw te

bouwen school te luxueus zijn. Het Bestuur wordt

verzocht de aanbesteding nog niet te houden.

* Memorie 8:
18 october 1929. Architecten der nieuw te bou-

wen school hebben B. en W. van gemeente

Sassenheim in kennis gesteld met den uitslag der

aanbesteding.

* Memorie 9:
24 october 1929. Conferentie tussen B. en W. van

Sassenheim en het bestuur van de school, waar-

bij eveneens aanwezig de heer Inspecteur van het

L.O. Gegeven het advies van Rijksbouwtoezicht

hadden B. en W. bezwaar het bedrag der bouw-

som toe te staan, daar het plan te duur is en te

luxueus opgezet. Het bestuur wordt verzocht in

het bouwplan de nodige bezuinigingen aan te

brengen, of een nieuw plan op te zetten opdat de

bouwkosten niet hooger zouden worden dan

10.000 tot 11.000 per lokaal.

* Memorie 10:
24 october 1929. Aan dhr. Architect wordt

opdracht gegeven om voor een bedrag van plm.

Fl. 10.000,-- bezuinigingen aan te brengen op

bestek en begrooting der nieuw te bouwen

school.

Niet te vergeefs

Al is er maar één -
een mens 
die zich aan jou verwarmt,
een mens
een wiens hoop, wiens troost
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.

Al is er maar één -
een mens 
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.

Je beantwoordt aan je bestemming.

van: Hans Bouma
uit: Elkaars mens
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Kerkelijke stand
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Kerkdiensten Julianakerk Dorpskerk

zondag 8 oktober
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. H.R. Betting
1e Diaconie
2e Missionair Werk
Ciska v.d. Geest / Sandra v.d. Zaag

zondag 15 oktober
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Bevestiging ambtsdragers
ds. M. Van Duijn
1e Shelterbox noodhulp
2e Kerk PGS
Marianne de Nooij / Gerry Eenkhoorn

zondag 22 oktober 
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. E.H. v.d. Weide (Warmond)
1e Shelterbox noodhulp
2e Kerk PGS
Lily Kruik / Marion Stad

zondag 29 oktober
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. M. Koster
1e Diaconie
2e Jeugdwerk PGS
Rosemarijn v. Drimmelen / Linda Meijer

zondag 5 november
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
m.m.v.

collecte

ds. R.J. Bakker (Amsterdam)
1e Zending 
2e Kerk PGS
Mariëlle v.d. Zwam / Sandra Muilwijk

Taizédienst
ds. T. Moll
Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim
Esther Randsdorp en Annemieke Luijk
Diaconie + Kerk

zondag 12 november
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Diaconale dienst Voorhout en Warmond
ds. H. Klip (Voorhout)
1e Jaarproject Diaconie
2e Kerk PGS
Marianne de Nooij / Anne Lutjeboer

zondag 19 november
10.00 uur

collecte

oppasdienst

ds. T. Moll
1e Zending
2e Kerk PGS
Lily Kruik / Marion Stad

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in de Witte Zaal voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor
kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor
kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89

* Diensten zijn te volgen via: www.kerkomroep.nl en www.pgsassenheim.nl 



Na de storm

Soms is het storm.
Diep van binnen.
Omdat je overhoop ligt met jezelf.
Of omdat er van buitenaf
aan je getrokken wordt.
Omdat er dingen gebeuren
die alles op z’n kop zetten.
Die je dreigen mee te sleuren
wie weet waar naar toe.
Je wordt heen en weer geslingerd.
Je kraakt in je voegen
als een boom in de wind.

En dan ineens...
is de lucht opgeklaard.
De storm is gaan liggen.
Je bent er nog.
Je staat nog overeind.
Wat overbodig was,
is weggewaaid als het dorre blad van een boom.
Hier en daar is wat afgebroken.
Je bent je pijnlijk bewust van je zwakke plekken.
Maar je voelt ook dat er nu iets nieuws kan gaan groeien.
Je wortels hebben hun kracht bewezen.
Ze hielden je overeind.
Dat geeft houvast.
Je voelt je sterker dan je ooit geweest bent.

van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Jaarringen


